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VOORWOORD BIJ DE NEDERLANDSE VERTALING

Le Message Retrouvé, het meesterwerk van de wijsgeer, alchemist, dichter en schilder 
Louis Cattiaux (1904-1953), telt van 1946 tot vandaag niet alleen acht Franstalige edities, 
maar in vertaling ook liefst zes Spaanse edities, vijf Catalaanse, een Portugese, twee 
Braziliaanse, twee Engelse, een Duitse en een Italiaanse.1

Aan een Nederlandse vertaling werd al vanaf minstens 1954 gewerkt, met name 
door J. Favart-Schouten, B. E. Quarles van Ufford, J. P. en M. C. van Rij. Verder dan de 
Boeken I tot en met IX, XVII en XXI, in gestencilde vorm verspreid, is het toen echter 
niet gekomen.2

Zo schreef E. d’Hooghvorst destijds aan B. E. Quarles van Ufford:

«Ik begrijp dat je aarzelt om met die Nederlandse vertaling van Le Message Retrouvé 
te beginnen, en ik weet, uit eigen ervaring met dergelijk werk, hoe netelig en moeilijk 
het is. Besef nochtans wel dat als sommige Vlamingen en Nederlanders, onkundig van 
het Frans, dankzij jou in Le Message Retrouvé kunnen doordringen, je er op één of andere 
manier voor beloond zult worden. […] “Door de anderen te helpen, zul je jezelf helpen”, 
enz. Ik heb je hierom gevraagd, omdat er behoefte aan is, dat is alles. Als je weigert, wat 
ik heel goed zou kunnen begrijpen, zal het jammer zijn voor diegenen die wachten, en 
die zullen blijven wachten tot er een andere vertaler opduikt.»

De Nederlandse taal is sindsdien geëvolueerd en het was nodig om een integrale 
vertaling weer helemaal van nul te beginnen. Een boek als Le Message Retrouvé in het 
Nederlands omzetten is geen sinecure. Het Frans van de oorspronkelijke versie is over 

1. Zie: J.-C. Lohest (dir.), Cattiaux, un art magique, Éditions Philomène Alchimie, Lanmeur, 2023, pp. 41-51.
2. We zijn in het bezit van een nog vrij keurig exemplaar met de titel: Het Verloren Woord (Le Message Retrouvé), 

Ingegeven aan HELOUIA, Boek XXI, Juni 1954. Al onze dank aan de Heer Kees van Rij, zoon van J. P. en 
M. C. van Rij, die ons pertinente informatie over die periode heeft medegedeeld en ons vriendelijk 
toestemming heeft gegeven uit de uitgebreide briefwisseling tussen zijn vader en Emmanuel d’Hooghvorst 
te citeren. Tevens heeft hij welwillend De Hervonden Boodschap helemaal doorgelezen en veel nuttige 
verbeteringen voorgesteld.
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het algemeen, maar niet altijd, eenvoudig en min of meer vlot leesbaar, maar de woorden 
werden door hun auteur met de grootste zorg gekozen, gewikt en gewogen.

De vertalers van deze nieuwe Nederlandse versie hebben gestreefd naar een ideaal: 
elke Franse term door één precieze Nederlandse te vertalen. Wel bleek dit, in nogal wat 
gevallen, een moeilijk haalbare doelstelling, wilden ze dat ook het Nederlands min of 
meer vlot leesbaar bleef. Er staat sowieso bijna geen woord in deze gedurende vele jaren 
voorbereide uitgave waarover de medewerkers niet intens met elkaar van gedachten 
hebben gewisseld.3

Laten we twee frappante voorbeelden van vertaalproblemen geven:

– Het Franse «entendre», dat in het dagelijks gebruik «horen» betekent, komt in Le 
Message Retrouvé veelal in zijn etymologische betekenis van «begrijpen» voor (Latijn 
intendere: de «intentie», de bedoeling van iets vatten dat men hoort). Aangezien noch 
«horen» noch «begrijpen» op zich echt voldoen, hebben de vertalers meestal gekozen voor 
het Germaanse en Zuid-Nederlandse «verstaan», dat zowel «horen» als «begrijpen» kan 
betekenen.

– Het Franse «bien-pensant» komt in de dagelijkse taal overeen met ons «zelfinge-
nomen», «zelfvoldaan» en ook «conformistisch»; in deze uitgave is uiteindelijk gekozen 
voor het letterlijke «weldenkend».

Het is onnodig de lezer met andere voorbeelden te overstelpen.4 De zeldzame voetnoten, 
aan de vertaling van enkele verzen toegevoegd, kunnen hem eveneens een idee geven 
van sommige bijna onoplosbare vertaalmoeilijkheden.

Maar laat dit alles de lezer op voorhand zeker niet ontmoedigen! Want wat de inhoud 
van De Hervonden Boodschap betreft, zal de oprechte zoeker-naar-waarheid hier een 
ongelofelijke synthese aantreffen van wat men bij de profeten, de alchemisten en de 
traditionele wijsgeren van veel op het eerste gezicht uiteenlopende godsdiensten vindt; 
een synthese die niet intellectueel is, maar die gebaseerd is op een unieke, proefonder-
vindelijke ervaring:

3. Het probleem bestond al bij de allereerste Nederlandse vertaalpoging. J. P. van Rij schreef destijds (11 
november 1960) aan E. d’Hooghvorst: «Er bestaan soms toch wel grote problemen bij het vertalen van som-
mige passages die in het Frans al bijna onbegrijpelijk zijn. Gisterenavond hebben we meer dan een halfuur 
over vers III, 82’ gediscussieerd.» En (24 november 1960): «Er bestaan in het Nederlands gelijkwaardige 
termen, maar die termen zijn een beetje archaïsch en worden weinig gebruikt. Voor een vlotte en goed te 
begrijpen Nederlandse vertaling zijn ze moeilijk te gebruiken [...].» Datzelfde jaar (precieze datum onbekend) 
schreef ook B. E. Quarles van Ufford aan J. P. van Rij: «Veel dank voor je brief en bravo voor de uitstekende 
vertaling. Als het er eenmaal staat, lijkt het allemaal zo eenvoudig. Er zijn natuurlijk evenveel vertalingen 
als vertalers en een elk die je arbeid beziet zal er in knoeien. Zo zullen de vingers je ook wel branden om in 
de boeken die ik vroeger vertaalde te wijzigen. De teksten zijn bijzonder moeilijk te vertalen en zelfs in juist 
vertaling vaak nog meer onbegrijpelijk dan in de oorspronkelijke tekst. Dit neemt niet weg dat onze taal 
zich bijzonder goed leent om de filosofische gedachte uit te drukken en uit te dragen. Moeilijk is verder vooral 
om een nieuw rythme in de teksten te brengen, hetgeen belangrijk is en zelfs een geringe afwijking van de 
letterlijke tekst wettigt. Dit veronderstelt natuurlijk een innige bekendheid met de te vertalen gedachte of 
leer. Alle lof voor de gedane arbeid. Ik hoop dat jullie nog de moed hebt om er mede door te gaan.»

4. Alleen al het vertalen van de titel van het boek gaf kopzorgen: Retrouvé zou kunnen vertaald worden door 
«opnieuw gevonden» of «teruggevonden», maar uiteindelijk is gekozen voor het misschien wat archaïscher 
klinkende «hervonden». De eerste Spaanse editie luidt: El Mensaje de nuevo Encontrado, titel die in latere 
edities veranderd werd in El Mensaje Reencontrado, hoewel reencontrado in modern Spaans niet meer 
gebruikelijk is.
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VOORWOORD BIJ DE NEDERLANDSE VERTALING

«Zo slaan teveel geleerden ons murw met hun wetenschap, terwijl ze niets verstaan, 
ze niets zien en ze niets proeven van de enige waarheid, want hun kennis van God is 
intellectueel en uit boeken, in plaats van beproefd en geleefd te zijn.» (Boek XX, vers 15)

Veel van wat de lezer in De Hervonden Boodschap leest sluit zo bijvoorbeeld aan bij 
wat een voorganger als Paracelsus schrijft:

«Van de aarde zegt hij [David]: “De waarheid zal op aarde van generatie tot generatie 
worden doorgegeven.” Daarmee wordt niet de [christelijke] gemeente bedoeld, maar de 
waarheid zoals die van de een naar de ander gaat. Die blijft behouden en wordt niet 
uitgedoofd of verbrand.»5

Onze dank gaat in de eerste plaats naar de Heer en Mevrouw Boudewijn en Myriam 
Vernaillen die voor de vertaling van verschillende inleidende teksten en van enkele 
Boeken van Le Message Retrouvé hebben gezorgd; naar de Heer António Borges, voor 
zijn hulp bij technische problemen en bij vertaalkwesties; naar de Heer Kees van Rij; 
tenslotte naar de Heer Fabien Laisnez, verantwoordelijk voor al de technische aspecten 
van de huidige uitgave.

Laten we het eindwoord aan Emmanuel d’Hooghvorst, volgeling van Cattiaux, die 
op 6 november 1960 aan J. P. van Rij schreef:

«Ik zal uw vertaalwerk voorstellen aan diegenen onder ons die Vlaams spreken. […] 
Zo is het in de Nederlanden, in hun geheel genomen, dat Le Message Retrouvé het eerst 
broederlijk onthaald zal zijn geworden. Dat is een wel onverwachte manier om de Zeventien 
Provinciën te herstellen. Misschien zullen we ook vrienden van Le Message Retrouvé in 
Bourgondië vinden!»

En op 21 december 1960:

«Ik ben me goed bewust van het enorme werk dat achter deze vertaling schuilt en 
ik hoop dat ze diegenen van uw landgenoten zal kunnen helpen die niet helemaal inge-
slapen zijn in de roes van de wereld. U weet dat het Holland van de XVIIe en XVIIIe eeuw 
rijk was aan zoekers van de mysteries. Blijft er nog iets over van dat oude vuur?»

C. Szarzynski
S. De Jaegher
H. van Kasteel

5. Paracelsus, De weg van David, Commentaar bij Psalm 119, De Woudezel, 2022, p. 163. Uitgeverij De Woudezel 
(www.woudezel.nl), geleid door Mevrouw Elke Bußler, is gespecialiseerd in de Nederlandse vertaling van het 
bijzonder omvangrijke werk van Paracelsus, waarschijnlijk de allergrootste arts en wijsgeer van de Renaissance.
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VOORWOORD

De samenzwering van de imbecielen, van de charlatans en van de wijzen is volkomen 
geslaagd.

Deze samenzwering had tot doel de waarheid te verbergen.

De enen en de anderen hebben deze grote zaak gediend, ieder al naargelang zijn 
eigen middelen: de imbecielen door middel van onwetendheid, de charlatans door middel 
van leugens, de wijzen door middel van geheimhouding.

De imbecielen willen niet dat men de waarheid ontdekt. Ze vermoeden instinctief 
dat ze hen zou storen. Als men haar aan hen zou tonen, zouden ze de ogen afwenden; 
als men hun de waarheid in de hand zou leggen, zouden ze haar laten vallen; als men 
hen tot een confrontatie zou dwingen, zouden ze brullen van afgrijzen en het op een 
lopen zetten om zich onder de grond te verbergen.

De charlatans willen niet dat men de waarheid ontdekt, want zij zou hun kunst-
grepen ruïneren, hun winst verhinderen, hun schaamte tentoonstellen.

De wijzen, die de waarheid bezitten, willen niet dat men haar ontdekt. Ze hebben 
haar altijd verborgen gehouden, om vier redenen.

De eerste is dat ze weten dat kennis macht is en de onwaardigen ervan willen verwij- 
deren. Want kennis bij de onwaardige wordt kwaadaardigheid, macht een publiek gevaar 
en een plaag. Daarom bleven de reservoirs aan kennis die gedurende duizenden jaren 
in de tempels van Egypte werden vergaard, ontoegankelijk voor wie niet alle graden van 
zuiveringen en van beproevingen had doorlopen. Later hebben de onbekende filosofen, 
de edele reizigers, de alchemisten, de resten van de mysterieuze erfenis op dezelfde 
manier aan elkaar overgedragen, dat wil zeggen, van mond tot mond, of eerder door hun 
aanwezigheid en door het voorbeeld te geven, in symbolen en in raadsels, en altijd onder 
het zegel van geheimhouding. Zo zij in de intimiteit van de ontzagwekkende krachten 
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van de natuur hebben geleefd, hebben zij er goed voor gewaakt de verdwaasden er deel- 
achtig van te maken.

Waar zijn jullie, o Wijzen die weten te zwijgen? Jullie verdienen dat alle levenden 
jullie hun dankbaarheid toeschreeuwen, o Wijzen.

O Wijzen die wisten te zwijgen, wij hebben nu de waarde van jullie voorzichtigheid, 
de grootsheid van jullie nederigheid, de diepte van jullie weldadigheid leren kennen.

Nu de profanen het in hun hoofd hebben gehaald om wetenschap te verwerven en 
om haar te verspreiden zoveel ze kunnen, nu zij zich op hun ontdekkingen beroemen 
met evenveel ijver als waarmee jullie die van jullie hebben verborgen, hebben wij goed 
gezien wat de uitkomst ervan is.

Hun wetenschap is nochtans zeer klein, uiterlijk, oppervlakkig, onbestendig en 
beperkt, en wij zien reeds wat de uitkomst ervan is.

De uitkomst ervan is dat zij de bronnen hebben vergiftigd, de aarde ondermijnd, de 
hemel bespat, de volkeren overhoop gehaald en verpest, de vrede bedorven, de oorlog 
onteerd, de alledaagse mensen zoveel instrumenten van vernietiging en van onderdruk-
king hebben verschaft dat heel de familie der levenden erdoor wordt bedreigd, terwijl 
deze woekering doorgaat zich te verspreiden.

De tweede reden van de wijzen om de waarheid verborgen te houden is dat kennen 
(connaître) een levensoperatie is en een manier van geboren worden (naître). En iets kan 
slechts worden geboren in een omhulsel. In een omhulsel van vlees of van schors, van 
aarde of van mysterie. Een graankorrel zal als je hem openmaakt, niet meer kiemen; in 
een hagedis zul je als je hem openmaakt om te zien wat erin zit, enkel de resten van het 
kadaver vinden en niet het binnenste van de hagedis, en niet het binnenste dat weg is, 
aangezien de hagedis dood is. Evenzo is de open, verbreide, gepopulariseerde wetenschap 
een dode wetenschap en vrucht van de dood. Het is een zandwoestijn en niet een handvol 
zaden. Ze kan niet verdiept worden maar alleen uitgespreid, aangezien ze uiterlijk blijft; 
het leven ontsnapt haar. Ze kan niet tot het bewustzijn leiden dat geboorte is voor zich-
zelf, noch tot het innerlijke leven. Maar de kennis van de wijzen is een vrolijk weten, dat 
de smaak van vreugde en de adem van geest heeft. En zoals elk levend wezen, al was 
het een vlieg, verdedigt zij haar vorm en weigert zich tentoon te stellen.

De derde reden van de wijzen om de waarheid verborgen te houden is hun respect 
voor de waardigheid van de kennis. Zij weten dat ze de koninklijke weg is die naar de 
God van waarheid leidt. Ze moet leiden tot aanschouwing, tot bewondering voor de 
natuur, tot aanbidding van de schepper.

Ze moet licht brengen in de zielen, juistheid in de gedachten, rechtvaardigheid in 
de handelingen. Ze moet gezondheid en heil brengen. De wijzen hebben haar zoveel als 
zij konden verdedigd tegen de vulgaire mensen, uit vrees dat ze van haar doel zou worden 
afgebracht, ontaard en naar beneden gehaald. Wat de vulgaire mensen niet hebben 
nagelaten te doen zodra zij haar in handen kregen. Zij hebben haar ondersteboven 
gekeerd door haar te gebruiken. Door zich van haar te bedienen in plaats van haar te 
dienen. Ze was er om hen te verlossen van hun verlangens en zij hebben haar voor hun 
bezigheden gespannen, zij hebben haar gedwongen om hun bezittingen te vergroten. Ze 
was er om hun het bewustzijn te geven en zij hebben er de machine uitgehaald. Zij hebben 
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de hostiekelk genomen om zich er een spaarpot van te maken; zij hebben het kruisbeeld 
genomen om zich er een knots van te maken. Zij hebben de wetenschap voor hun motoren 
gespannen, zij hebben haar in hun bommen gevangengezet. Maar de al te sluwen zijn 
in hun eigen valstrikken gelopen, hebben zich door het raderwerk van de machine laten 
beetgrijpen. Nu knaagt ze heel langzaam aan hen in vredestijd en verslindt ze hen met 
grote happen in oorlogstijd. De wijzen hebben alles gedaan om dat te vermijden.

De vierde reden van de wijzen om de waarheid verborgen te houden is dat ze de 
waarheid liefhebben en dat er geen liefde is zonder zedigheid, dat wil zeggen zonder sluier 
van schoonheid. Dáárom willen ze haar niet ontdekken, maar verhullen, dat wil zeggen 
haar met een lichtende sluier overdekken. Ze hebben dan ook slechts in parabels 
onderwezen, opdat zij die oren hebben om niet te verstaan, op afstand blijven, maar ook 
opdat zij die het verdienen, de tonen en de sleutels van de hele muziek leren. Want hun 
allegorieën, hun fabels, hun wapenschilden leggen niet de mechanische aaneenschake-
ling van de verschijningsvormen uit, maar de geheime verwantschappen en de analogieën 
van krachten en van deugden, de overeenstemming tussen het getal en het geluid, tussen 
de figuren en de wetten, tussen het water en de plant, en de vrouw, en de ziel, tussen 
het vuur en de leeuw en de gewapende mens, en de geest, tussen de sterren en de ogen, 
en de bloemen, en de kristallen van de metalen en van de edelstenen, tussen het kiemen 
van het goud in de mijnen en dat van de waarheid in het hart van de mens. In hun 
duistere teksten, waar de recepten van de Grote Kunst afwisselen met vrome waar-
schuwingen, plechtige uitspraken met kreten van verwondering en gebeden, weerschijnen 
de draden waaruit de mantel van de koning der koningen is geweven.

Daar de wijzen hun kennis uit gewetensbezwaar hebben verborgen, hebben de 
charlatans ervan geprofiteerd om hun onwetendheid onder dezelfde mysterieuze tekenen 
te verbergen. De imbecielen hebben hen lang verward, geloof hechtend aan beiden.

Maar nu, halverwege tussen de charlatans en de imbecielen, is een nieuwe soort 
ontstaan die de definitieve zege van de samenzwering veilig stelt.

De nieuwe soort is die van de academici en officiële geleerden. Zij hebben op de dag 
van hun opkomst, het filosofale mysterie nietig verklaard. Het onderzoek van de oude 
meesters is een hersenschim, hun wetenschap kinderspel, hun kunst boerenbedrog! De 
imbecielen die door de nieuwe geleerden zijn onderricht, hebben nogmaals de wijzen 
verward met de charlatans, maar deze keer om noch in de enen noch in de anderen te 
geloven.

Zij geloven alleen nog in de wetenschap van de nieuwkomers, die eenvoudigweg 
onderwijzen dat de waarheid in hun wetenschap ligt en dat alles wat zij niet kunnen 
ontdekken of aantonen, niet bestaat.

Ze hebben echter niets onderwezen, niets ontdekt, niets aangetoond wat het leven 
en de dood, de zonde en het oordeel betreft, wat de liefde, de pijn en de vrijkoping betreft, 
wat het gedrag van de mens en de bestemming van de ziel betreft, wat de zin, de essentie 
en het heil betreft. Naarmate ze nieuwe nevels of nieuwe elektronen, nieuwe vitaminen 
of nieuwe springstoffen ontdekken, verwijderen ze zich en voeren ze ons weg van het 
essentiële. En nu is de waarheid zo goed verborgen, dat men haar niet meer zoekt.

Ze zou zelfs helemaal verloren zijn, als er niet enkele eenvoudigen van geest over-
bleven voor wie de waarheid bestaat. Zij kunnen er niet in berusten te denken dat 
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niemand haar heeft, of heeft gehad. Zij doorkruisen de wereld terwijl zij de mensen 
ondervragen, de sterren en de kruiden ondervragen, het grote boek van de natuur onder-
vragen en door vergeten teksten bladeren, terwijl zij hun hart en God in het gebed 
ondervragen. Zij weten dat zij de waarheid niet hebben, maar zij weten dat ze ís. Zij 
hongeren en dorsten er zozeer naar, dat zij haar spoor weten te volgen en haar weten te 
herkennen aan de geur. Bij een belasterd mens, bij een absurde gebeurtenis, bij een 
onleesbaar toverboek staan zij stil en roepen:

Daar is ze!

Zij zullen dit boek proeven. Het is voor hén geschreven, hoewel hun broederschap 
gering in aantal is.

En jij, Cattiaux mijn vriend, heb je de Steen gevonden?

Zittend in de winkel waar je schildert en mediteert tussen de filters en de flesjes, 
heb je de karbonkel en het viooltje gevonden?

Zittend tussen je vrouw en je kater, Cattiaux mijn vriend, heb je het levendige goud 
en het elixer gevonden?

Heb je het binnenste van de aarde bezocht en, rechtzettend, het occulte juweel en 
het ware geneesmiddel gevonden?

Ik weet ’t niet en ik kan niet zeggen of de substantie van de oude teksten in deze 
bladzijden verborgen ligt. Maar hoe komt het dat men het parfum ervan terugvindt?

In welk ei en in welke alambiek, Cattiaux mijn vriend, heb je deze subtiele essentie 
gedistilleerd die het Parfum heet?

Waar komt deze poëzie vandaan die de naam Parfum van de waarheid heeft?

LANZA DEL VASTO

November 1945
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TOELICHTING

Velen willen horen en weten niet te verstaan.
François de Foix

Wijsheid is even zeldzaam in Tibet als in Parijs, zei Louis Cattiaux. Ze kan nochtans 
overal bloeien, zonder dat iemand het vermoedt. Een man die lijkt op, maar niet hetzelfde 
is als zoveel anderen die leven in de grote stad, heeft deze bladzijden geschreven waarvan 
het aan de lezer is erover te oordelen. Ze zijn niet voor iedereen, hoewel ze bestemd zijn 
om de ronde te doen onder de mensen van vandaag die, door de oude openbaring te 
verwaarlozen, zich in diepe onwetendheid hebben laten wegzinken.

Zij voor wie dit boek is geschreven, zullen het wel weten als ze het lezen, want zoals 
de auteur zegt, het is hun gegeven het ongelofelijke te geloven. Zíj zullen het weten te 
lezen en te verstaan, zíj behoren tot dezelfde geestelijke familie. Alvorens deze wereld te 
verlaten, op 16 juli 1953, heeft de auteur het hun nagelaten als een herkenningsteken 
en een reden tot hoop1; hij heeft het meer in het bijzonder opgedragen aan de zwarte 
volkeren, nog verdeeld en als in de kinderschoenen, maar geroepen om machtig te worden 
in de wereld door het spel van een voorzienigheid die zich niet bekommert om de bedoe-
lingen en werken van de mensen.

De Hervonden Boodschap is op het eerste gezicht een moeilijk boek. Het bevat, 
volgens de auteur, «een inwijding en een mystiek die nauw met elkaar zijn verbonden en 
voorgesteld in een zo geconcentreerde vorm dat het meer dan een gewone lezing vereist, 
aangezien de woorden worden voorbijgestreefd door de openbaring en het werk zich 
voordoet als vloeibare lucht die andere buitengewone eigenschappen heeft verworven, 
die echter bij een eerste onderzoek onzichtbaar zijn» 2… De verzen zijn in twee kolommen 
opgesteld, want er zitten twee mensen in ons, de vleselijke mens en de geestelijke mens, 
de uiterlijke mens en de innerlijke mens, zoals er ook duisternis en licht zijn, gerechtig-
heid en liefde, het zuivere en het onzuivere; alle dingen zijn twee aan twee opgesteld.3 
Ieder van de verzen bevat verschillende diepgaande betekenissen, waarbij de linkerkolom 
over het algemeen de aardse betekenissen geeft: moreel, filosofisch en ascetisch, en de 

1. Cf. HB XXXVII, 32’ en XXXIII, 35’.
2. L. Cattiaux, «Lettre à Chaissac», in Le Fil d’Ariane, Walhain-St-Paul, 2001, nr. 67-68, p. 60.
3. Cf. HB III, 98.
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rechterkolom de hemelse betekenissen: kosmogonisch, mystiek en inwijdend. Soms 
worden deze verzen aangevuld met een derde die in het midden van de bladzijde is 
geplaatst en die de andere twee in overeenstemming brengt in de alchemistische beteke-
nis die hemel en aarde verenigt, waarbij het ’t mysterie van God, van de schepping en 
van de mens betreft; het behoort slechts God toe deze diepste betekenis aan de vrome 
mens te onthullen. Men zal ook opmerken dat ieder van de XXXX boeken een dubbele 
titel draagt, bijvoorbeeld, voor boek I, links: VÉRITÉ NUE, rechts: DE GROENE LOOT. 
De veertig titels in de linkerkolommen zijn anagrammen van elkaar. Het is zeer zeldzaam 
om veertig anagrammen te kunnen maken met steeds dezelfde negen letters. De begrij- 
pende lezer zal bemerken dat geen woord in dit boek er onbedoeld is ingezet.4

De Hervonden Boodschap spreekt ons slechts van één enkel ding, in steeds ver-
schillende bewoordingen, de veelheid van verzen is dan ook geen verstrooiing. De 
onwetenden op zoek naar een «nieuwe openbaring» die iets komt toevoegen of afdoen 
aan de oude, zullen teleurgesteld zijn. Men zal hier slechts een getuigenis5 vinden ten 
gunste van de oude die ons spreekt van de val van de mens in deze wereld, van de fysieke 
en morele gevolgen van deze val en van het middel tot zijn lichamelijke en geestelijke 
regeneratie, door de mysterieuze weg die naar de verrijzenis leidt.6

Misschien zullen wij meer dan één lezer aanstoot geven door hier te beweren dat de 
Geest van Elia, nog altijd levend, zich van geslacht tot geslacht openbaart7: dat díe zich 
onthouden, want hier is de rots van het schandaal. Zalig is nochtans hij die in de volgende 
bladzijden in staat is deze geest te ontdoen van zijn ruwe schors, de authenticiteit ervan 
te erkennen en zich ermee te voeden voor een eeuwig leven.

De algemene opdracht van De Hervonden Boodschap leert ons dat deze is bedoeld 
«tot glorie van God en ten dienste van de mensen die met de ogen van de geest en van 
het hart de tekenen zullen lezen die in het vlees van de wereld zijn geschreven». De ogen 
van de vleselijke rede of van het intellect zullen ons immers niets leren, daar waar de 
taal gericht is tot de ogen van de geest en van het hart. De eerste leveren ons slechts de 
schors of de veranderende verschijningsvorm van de wereld; de tweede geleiden ons naar 
de Essentie en de Substantie, haar onverwoestbare ondergrond, en doen ons het inner-
lijke licht herkennen dat God in het begin heeft aangestoken in de natuur en in ons 
hart.8

Het gaat dus om een meditatief werk dat vraagt te worden gelezen, herlezen en 
bestudeerd in de eenvoud van geest en de zuiverheid van hart. Zijn het niet de veelvoud 
en de beroering van de geest die ons het bezit van het Koninkrijk der Hemelen ontnemen, 
en is het niet de onzuiverheid van onze harten die ons verwijdert van het zien van God?9

4. Louis Cattiaux verduidelijkt zijn bedoeling wat betreft de in kolommen opgestelde verzen, in zijn briefwisseling 
met René Guénon (Paris-Le Caire, Correspondance entre Louis Cattiaux et René Guénon, Éditions du Miroir 
d’Isis, 2011, pp. 17 en 18).

5. Cf. HB XXIX, 36.
6. Cf. HB XXIX, 33 en 45.
7. Cf. HB XXXVI, 95. We zijn uitvoeriger ingegaan op dit onderwerp in een studie over De Hervonden Boodschap 

getiteld «Le Message prophétique de Louis Cattiaux», verschenen in het tijdschrift Inconnues, vol. 9, Lausanne, 
1954. Deze tekst is opnieuw gepubliceerd in Croire l’incroyable, Éditions Beya, Grez-Doiceau, 2006, pp. 81 
e.v.

8. Cf. HB VIII, 50’.
9. Cf. HB XIII, 32’.
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De getuigenis van de Schriften leert ons dat de kennis van het goddelijke licht niet 
van buiten, maar van binnen moet uitgaan; gewekt en aangespoord door zijn vrije 
Oorsprong kiemt dan dit ingegraven licht, en door de «juiste maatstaf» en de bron van 
onze oordelen te worden, «verschijnt het vervolgens van buiten en weerschijnt het volop 
in de eenwording».10

Een dove zal muziek beoordelen naar het relaas dat men hem ervan kan doen, omdat 
hij het gebruik ontbeert van het orgaan dat hem toestaat zelf de muziek te ervaren. 
Hetzelfde geldt voor de andere zintuigen. Het licht schijnt in de duisternis, maar als de 
mens verstoken is van het gebruik van het orgaan geschikt om dit innerlijke licht waar 
te nemen, is dit voor hem duisternis zolang hij het zicht van de geest en van het hart 
niet heeft teruggevonden.

Als jullie geloof en geduld hebben, schreef de auteur over De Hervonden Boodschap, 
zal ze vanzelf beetje bij beetje helderder worden, en alles wat jullie duister lijkt, zal jullie 
dan klaarblijkelijk toeschijnen.

Zo stellen wij aan de lezer voor om zich persoonlijk een mening te vormen over het 
voorgestelde werk en zelf te oordelen of het al dan niet gelijk is aan de traditionele leer.

EMMANUEL en CHARLES D’HOOGHVORST

Januari 1956

10. HB IX, 54’; cf. IV, 36’ en XII, 12’-13’.
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BIJ WIJZE VAN INLEIDING

Wat is deze boodschap geherbergd in deze wereld?  
Onbevangen geschrift, de Kunst gelezen in deze eeuw,  
Aan de liefde zijn Hermes spellend. 
Dergelijk verborgen woord was jou tot kiem.

Maakte een woord van ballingschap, deze zuivere Helios. 
O bevriezing van gierigaard, leeg van zuivere Kunst!  
Aan mijn noodlottige list had men te danken, zei deze sluwerik,  
Deze boom in zijn winter.

Daar dwaalde de mens in bevriezing. 
De zeldzame Kunst predikte aan de dwaas:  
De ballingschap droomde haar bedrog. 
Wat betast dit ontwaken?

In je geleerde manna 
Wordt de lente jou getoond 
Die Broer Mat wakker maakt 
Voor het scheppende tijdperk.

Wat schrijft hier dit boek gelezen met levendige studie?
Een zuivere Ave. 
Bruidsschat aan deze Kunst:

Pot gouden zout alles genezend.

Oh! Wat een hervonden boodschap 
Hier te lezen, in onze school!  
In dergelijk boek, het ontkende goud,  
In een studie van de zuivere zin die zich lang spelt.

O zuivere Zon, o heilig lot van een Osiris!

EH 
Januari 1978
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OVER DE HERVONDEN BOODSCHAP

Als de wijn erin gaat, komt het geheim eruit.

Rabbijnse spreuk

Dit boek is de boodschap van een wijn die wijs lachend wordt gedronken. Het is een 
waarzeggerij, herder van de vrienden van een levende. Isis, licht verborgen voor de 
wetenschap die niet kookt, baarde zich deze vrucht.

Het nieuwe tijdperk heeft mij gezegend, riep deze in stilte opgesloten uitverkorene uit, 
en mijn door Hermes gebonden boek zal worden gelezen als de gevatte Kunst. Zo is 
het geheim van dit boek, zedig sprekend over de Kunst die het verzwijgt voor de 
gierigheid.

O verfoeid idool dat verbijstering geeft die dit ijzeren tijdperk zonder sterren of gezegende 
profeten kenmerkt! O doodzonde die het gouden tijdperk in onheilspellende hartstocht 
bevriest! Dat een goed Ave je een bebroede Zon brengt! Heil! Nieuwe eeuw, aangekon-
digd door dit boek zeldzaam in zijn chemische Wijsheid!

Wat een dichter, die het waagt zich te zegenen met een goede wijn die hem zo dronken 
maakt met een zin die helder klinkt!

EH
Oktober 1995



BEKNOPTE BIOGRAFIE VAN LOUIS CATTIAUX

1904 Louis-Ghislain Cattiaux werd geboren in Valenciennes op 17 augustus 1904. 
1922 Hij studeerde aan de École des Arts et Métiers in Parijs.
1928 Hij verbleef enige tijd in Dahomey (Benin), waar hij voor een commercieel 

bedrijf werkte. 
1932 Louis Cattiaux en zijn verloofde, Henriette Péré, vestigden zich in Rue Casimir-

Perier nummer 3 in Parijs, waar ze een kunstgalerij stichtten onder de naam 
Gravitations. 

1934 Verschijning van het manifest Transhylisme, ondertekend door verschillende 
dichters en schilders, waaronder Cattiaux. 

1935 Louis en Henriette trouwden voor de wet in Parijs.
1938 Hij begon met het schrijven van De Hervonden Boodschap. 
1946 De eerste uitgave van de eerste twaalf boeken van De Hervonden Boodschap 

(de eerste twaalf hoofdstukken met een voorwoord van Lanza del Vasto) ver-
scheen in Parijs in eigen beheer.
Hij schreef een essay over schilderkunst getiteld Physique et métaphysique 
de la peinture die echter voor de eerste keer in 1991 verscheen. 

1949 Hij maakte kennis met de familie d’Hooghvorst, met wie hij een intense 
briefwisseling onderhield. Vanaf 1980 werden uittreksels van deze brieven 
gepubliceerd onder de titel Florilège cattésien. 

1953 Hij verliet deze wereld op 16 juli. 
1954 Een verzameling van zijn poëtische werken, waaronder Poèmes d’avant, du 

fainéant, de la résonance, zen, de la connaissance, tristes, alchimiques, werd 
uitgegeven door de Cercle du Livre in Parijs. 

1956 De eerste uitgave van de veertig boeken van De Hervonden Boodschap ver-
scheen bij Denoël in Parijs.



Portret voor De Hervonden Boodschap
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DE HERVONDEN BOODSCHAP
OF HET UURWERK VAN GODS NACHT EN DAG

Tot glorie van God★ en ten dienste van de mensen die met de 
ogen van de geest en van het hart de tekenen zullen lezen die 
in het vlees van de wereld staan geschreven.

«Ga naar binnen en rust, of kom naar buiten en schijn, maar 
blijf altijd in één.»

Dit boek is niet voor iedereen, maar alleen voor hen aan wie 
het is gegeven het ongelofelijke te geloven.

★ Hem: het geheime vuur dat de universums opwekt, dat ze onderhoudt en dat ze verteert.



Gouden 
Vader, die 

overal bent 
en die rust in 

de zon en in de 
heilige aarde. Geef 

ons de intelligentie van 
uw vormen en de liefde 

voor uw Wezen. Wis onze vlek 
uit, trek ons uit de modder 

waarin we zijn gevallen. Maak ons 
gelijk aan de heilige Moeder en ver-

wek ons in de volmaakte liefde. 
Verborgen en zeer  klaarblijkelijke Vader. 

Bezitter van het eeuwige licht. Magische 
schepper van de werelden. Genees onze licha-

men, bedaar onze zielen, bevrijd onze geesten. 
Maak ons erfgenamen van de glorie waar jouw wel-

beminde kinderen schijnen. Doe het, Heer.



Schitterende Moeder, die in alles bent en die de 
sterren en de zee omvormt. Verleen ons het 
geheim van uw licht en de liefde voor uw 

zuiverheid. Doop ons in het goddelijke water 
en vuur, en ontvang ons in uw levende 

schoot .  Maak ons r i jp  tot  de 
volmaaktheid van de liefde. Lichtende 

Moeder omringd door duisternis. 
Substantie van het leven en 

bron van het geluk. Weldadig 
zaad van God. Voed onze 
l ichamen,  laaf  onze 

zielen, verhelder onze 
geesten. Toon ons 
de weg die naar 

de welbeminde 
Zon leidt. Was 

ons, heilige 
Moeder.
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HET LICHT
Als een beloofd land gedrenkt in onschuld lever ik me over aan hem die mijn nacht 

ontwart, en mijn hart klaart zich in de rust, en schijnt.

★

O Sulamiet, mijn enige vriendin, ik ben jouw Salomo alleen op de wereld. Sol en 
Selene in Zout verenigd. Heil der mythen en Salam der bergen!

★

Oude eenzaamheid van de oerwouden waar de uit de sterren voortgevloeide smaragd 
schittert! Wie u vond bezit het goddelijke geheim dat een zekere meester ons naliet in 
het brood en de wijn! 
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VÉRITÉ NUE1

1. Wie in dwaling verkeert probeert haar 
aan de anderen op te leggen.

Wie de waarheid bezit spant zich in om 
haar op zichzelf toe te passen.

Dit is het kenmerk dat niet bedriegt.

2. De zuivere mensen komen tot God 
zonder geestelijken en zonder geleerden, 
want zij zijn al heilig in de Heer die hen 
onderricht zoals hij wil, wanneer hij wil en 
waar hij wil.

3. De hogerstaande mens bespaart an-
deren het kwaad dat hij heeft 
overwonnen.

De lagerstaande mens doet allen het 
kwaad aan dat hem heeft onderworpen.

4. Men kan iemand schaden tegen zijn 
zin.

Men zou hem geen goed weten te doen 
tegen zijn wil.

5. Alleen degene die weer tot leven kan 
brengen, heeft het recht te doden.

6. God herkent zijn zonen aan de vervul-
ling van zijn werk.

BOEK I

De regen brengt de onvruchtbare aarde 
weer tot leven, beeld van de verrijzenis.

KORAN

Dag van duisternis en van donkerte,
Dag van wolken en van donkere wasems.

JOËL

DE GROENE LOOT

1’. De waarheid die scheidt en die ver-
enigt. Enen. Twee. Een en niets meer.

«Wat we ook besloten hebben te doen, 
laten we volharden totdat het ongerijmde 
of Gods licht ons verlost en ons vrijmaakt 
in het handelen en in de rust.»

2’. Het einde is als het begin, maar het 
midden verlicht ons.

«Het Gebed, de Ster, de Steen.»

3’. De dood scheidt wat het leven heeft 
verenigd, en het water verlost de gevangene 
van zijn ketenen.

4’. De losgebroken steen komt niet zicht-
baar terug, hij schijnt nochtans als de maan 
in al zijn glans.

5’. Men besproeit wat weer moet 
bloeien.

6’. Hij schift de zaden en doet de magische 
vrucht tevoorschijn komen.
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7. Er is geen gemeenschappelijk heil; dat 
is een geloof van de middelmatigen en van 
de luilakken.

8. Wie niets heeft te verdedigen heeft 
niemand te bestrijden.

9. De wijze is alleen met God zoals God 
alleen is met zichzelf.

10. De doden verzamelen zich om te 
bidden.

De levenden zonderen zich af om zich met 
God te onderhouden.

11. De wijze onderwijst alleen de mensen 
van zijn slag.

12. Wat het eenvoudigst is te onderwijzen 
is het moeilijkst te begrijpen.

13. Wie strikt is voor zichzelf is toegeeflijk 
voor de anderen.

14. Wie intelligent is onderzoekt de schep-
ping, teneinde de schepper te leren 
kennen.

15. «Gek voor de wereld, wijs in God.»
Zo is de lijfspreuk van de levenden.

16. De verwarring en de tegenstrijdigheid 
van de geest zijn het evenbeeld van de dood 
zelf.

«Onbeweeglijke toeschouwer, oplettend 
en zonder hartstocht; zo is de wakkere.»

17. Velen zijn aangekomen en zijn nooit 
vertrokken.

Ze bedriegen zichzelf en bedriegen de 
anderen.

18. De gek ondervraagt de anderen.
De wijze ondervraagt zichzelf, zegt men. 

Allebei zijn dicht bij God, maar slechts één 
weet het.

19. De wijze versluiert de waarheid door 
haar duidelijk zichtbaar te maken.

7’. Degene die bovendrijft noemt zich de 
levende.

8’. De naaktheid van de Vader.

9’. Alles rust in de kring van het lichtende 
goud.

10’. De schreeuw die men niet hoort en 
die aankomt.

Het antwoord dat opwelt uit de schoot 
van de afgrond.

11’. Het vuur verbindt zich met het vuur 
om het bloed van de aarde hard te 
maken.

12’. De voedzame modder blijft achterge-
laten op de weg.

13’. De volmaaktheid van de bol veroor-
zaakt een lichte wrijving.

14’. Door alles te verteren, verkrijgt men 
de rook en de as en soms ook Gods licht.

15’. Eten, drinken, werken en slapen is 
niet het leven van de gelovige.

16’. De overmaat aan geluk en de over-
maat aan ongeluk verlenen een tijdlang 
zelfvergetelheid.

De goddelijke eenwording verwekt haar 
voor altijd.

17’. De aarden vazen omsluiten een kost-
baar ding, maar ze blijven niet lang bestaan 
wanneer het ding ze in de steek laat.

18’. Wie kan het vuur van het vuur on-
derscheiden? Wie kan de zon belichamen 
in de uit de duistere aarde voortgekomen 
morgenster?

19’. Wat het oog aanraakt, wordt niet 
gezien.
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20. Met onwetenden redetwisten is in de 
modder roeren opdat hij helder wordt.

21. Alle werken van de wereld zouden niet 
kunnen worden vergeleken met het ge-
ringste schepsel van God.

22. Het kwaad en de haat zijn zozeer 
gekoppeld aan de dood, dat ze door de 
zwakte en de middelmatigheid van onze 
harten onbewust worden.

Maar het goede en de liefde zijn zo goed 
vastgehecht aan het leven, dat ze alleen 
voortbestaan in het ontwaakte bewustzijn 
en in de werkzaamheid van een liefdevol 
hart.

23. De wetenschap van de mensen is de 
schending van de natuurlijke en goddelijke 
wetten.

Zij doodt alles en doet niets verrijzen.

24. Intuitie gekoppeld aan goede wil ver-
wekt de macht van de liefde die leidt tot de 
volmaaktheid van de eenwording in de 
vrede.

25. Men moet de natuur geduldig waar-
nemen alvorens te handelen, anders wordt 
men onzinnig ten onverstaan van God, 
onverdragelijk voor de anderen en uitein-
delijk onuitstaanbaar voor zichzelf.

26. De ware wijsheid, de ultieme kennis 
zondert de mens gewisser af van zijn gelij-
ken dan welke misdaad, welke melaatsheid, 
welke dood ook zou kunnen doen.

De eenwording met God is de ware belo-
ning van de volmaakte.

27. Wat de zwakke doodt, maakt de sterke 
sterker.

Wat de goddeloze vernietigt, vermenig-
vuldigt de gelovige.

20’. De aarde blijft op de bodem. Het leven 
gaat naar boven.

Alleen God kan ze scheiden en ze opnieuw 
verenigen.

21’. De kleinste bloem vertegenwoordigt 
het Universum.

Maar alleen de mens bevat het volledig.

22’. We moeten ons van de geschapen 
vormen onthechten, maar dat is om de 
schepping in haar eerste substantie en in 
haar verborgen essentie te bezitten. Dus, 
hoe meer de rust toeneemt, hoe groter de 
aandacht moet worden, teneinde de oplos-
sing van het water en de stolling van het 
vuur te overleven.

«Men kiest niets wanneer men dood is.»

23’. Veel werk om slecht te doen, en veel 
werk om ongedaan te maken.

24’. Het water en het vuur vermenigvul-
digen en vervolmaken heel de zichtbare 
schepping en heel de verborgen 
schepping.

25’. De tuinier is de meest geleerde der 
mensen, maar hij weet het niet, omdat hij 
werkt op donker geworden zaden en op een 
met dood vermengde aarde.

26’. De pit is verborgen in het vlees, de 
amandel houdt zich op onder het hout en 
de kiem rust in het voedzame water.

«Wie zal het licht van de duisternis schei-
den, en wie zal het verborgen vuur van de 
Heer openbaren?

Wie zal de maagdelijke melk omvormen 
in de lichamelijke stevigheid van de nieuw-
geboren Zoon?»

27’. De beproeving legt de waarheid bloot 
en laat haar volop weerschijnen.
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28. De honden blaffen naar wat ze de 
baas is, of naar wat aan ze ontsnapt.

29. De essentiële voorwaarde voor elke 
geneeswijze is de wil te genezen; men zou 
hen die de dood hebben gekozen en die zich 
er vrijwillig in standhouden, niet kunnen 
redden.

30. Het kleinste atoom is als het grootste 
Universum, en de mensenmassa, als een 
stukje van God.

31. Alles is in Alles;
Licht in Licht.

32. Alles is in Niets;
Licht in de Schaduw.

33. Niets is in Niets;
Schaduw in de Schaduw.

34. Wie het onderwijs van de oude wijzen 
veracht, veroordeelt zichzelf voor altijd tot 
onwetendheid.

35. De natuur maakt ieder licht duidelijk 
zichtbaar en brengt ieder ding tot zijn 
volmaaktheid.

36. De wijzen zeggen tegen de onzinnigen:
«Jullie vernielen de lichamen, maar wij 

redden de geest; we zullen allen terugkeren 
in de aarde, maar we zullen haar niet ge-
lijkelijk bezitten.»

37. De stenen besproeien om vrucht te 
verkrijgen is een gemakkelijkere ingreep 
dan met spotvogels over God te spreken om 
hen te onderrichten.

38. Men kan niet slaaf van de wereld zijn, 
en vriend van God.

39. God, door zichzelf, brengt de Moeder 
voort; God, door de Moeder, verwekt de 
Zoon; de Zoon, door de Moeder, vermenig-
vuldigt God.

Zo heeft God noch begin noch einde.

28’. De berg lacht om de wind, maar hij 
ontvangt het water en het vuur die hem 
bevruchten.

29’. Het water doet alles weer bloeien en 
het vuur brengt de nieuwe wereld tot rijping, 
tot de aan de wijzen beloofde heilige aarde.

«O verborgen licht!»

30’. Het sperma is in het lichaam van de 
aarde en in dat van de regen verborgen.

31’. De kiem bevindt zich in het sperma.

32’. Het universele mengsel.

33’. De dood omhult de hemel en de aarde.

34’. Degenen die de aarde bewerken, ont-
breekt het vaak aan de hoofdzakelijke 
hemelse spijs, die Gods zegen is.

35’. De wijze schikt het zaad en God opent 
het door middel van het water en van het 
vuur.

36’. De wereld is met het water en met de 
aarde gemaakt.

Zij zal weer als een leem worden alvorens 
weer tot een aarde te worden gemaakt.

37’. God kent het innerlijk van ieder ding. 
Hij is Rechter door de tijd in de eeuwig- 
heid.

38’. Men reinigt de karaf alvorens er de 
hemelse wijn in te doen.

39’. De goddelijke verrichtingen zijn on-
middellijk en onderhevig aan het geloof.

De natuurlijke verrichtingen zijn traag 
en onderhevig aan de hoop.

De menselijke verrichtingen zijn blind en 
onderhevig aan de liefde.
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40. Wie onderricht is, veracht geen enkele 
godsdienst noch enig onderwijs van de oude 
wijzen.

41. De mens moet door de versterving en 
de duisternis van de dood gaan, alvorens 
tot God te komen.

42. De helderziende looft God om de vol-
maaktheid van zijn werk.

43. Op een goddeloze vertrouwen is een 
steen gooien en geloven dat hij niet zal 
terugvallen.

44. Het water dat schoonwast en dat het 
leven geeft is een heel fijnzinnige geest die 
van de hemel komt en die zich in de aarde 
vasthecht.

45. De ware wijsheid bestaat eruit te 
scheiden wat goed is van wat slecht is, en 
te verenigen wat goed is met wat beter is.

46. Wie intelligent is vergelijkt nauwkeurig 
de woorden van de wijzen om de plaats te 
ontdekken waar ze allen overeenkomen.

47. De giftige en redenerende razernij van 
de onwetenden bekrachtigt alle heilige 
werken.

48. Onmachtig te bereiken wat hen te 
boven gaat, proberen ze alles te verlagen 
tot henzelf.

Niet bij machte de schoonheid te lijden, 
spannen ze zich in om alles dat hen omringt 
te bezoedelen.

Machteloos om de waarheid te vatten, 
pogen ze alles te vervormen wat ze slecht 
zien en verstaan.

49. De opstandige mensen zijn als ratten 
die in de val zitten.

In hun uitzinnige verwarring verscheuren 
ze elkaar en tasten ze hun eigen vlees aan 
ten gevolge van een blinde en wanhopige 
razernij.

40’. De aarde overdekt de verheven 
diamant.

41’. Het vuur en het water zuiveren de 
aarde, maar het is God die haar opnieuw 
bezielt.

42’. De wormen leven van het vuur, maar 
ze zien het niet.

43’. De verrotte plank verrijkt slechts de 
mesthoop.

44’. Het vuur dat bezielt en dat tot rijping 
brengt is een heel zuivere ziel die van de 
zon komt en die de hemel en de aarde 
verenigt.

45’. Het water en het vuur louteren de 
gemengde schepping tot aan de ster van de 
vernieuwing en tot aan de zon van de 
voltooiing.

46’. Men moet weer binnengaan waar men 
naar buiten is gekomen, als men wil rusten 
in de vrede van de Volmaakte.

47’. De natuur geeft lessen, ze ontvangt 
er geen.

48’. «De dood in de modder, de hel van 
het mengsel.»

De middelmatigen zullen Gods waarheid 
niet altijd kunnen begraven. De gelovigen 
zullen haar opnieuw tot aan de uiteinden 
van de aarde verkondigen en haar laten 
ontkiemen tot aan de hemelen.

49’. Ze betwisten elkaar de uitwerpselen 
en laten de balsem terzijde. Ze vormen de 
stenen om in rook, maar wie zal de rook in 
heilige steen omvormen?
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50. Degenen die het leven beschouwen 
als het zoeken naar het vermogen om alles 
wat om hen heen bestaat te vernietigen, 
oogsten slechts de dood.

51. Het is de onwetende eigen de anderen 
tot elke prijs te willen overtuigen van sys-
temen die hem tijdelijk geruststellen.

52. De ware filosofie is gebaseerd op de 
kennis van de volmaakt beproefde godde-
lijke werkelijkheid, die bevrijdt van alle 
knechtschappen van de wereld.

53. De valse wetenschap is die steiger 
van uitzinnige gedachten, gebouwd in on-
wetendheid van de natuurlijke wetten, en 
die steeds instort in de wanhoop, de waan-
zin en de dood.

54. De een bouwt op in het leven door 
middel van de dood,

de ander bouwt in de dood door middel 
van het leven.

55. Degenen die zich de titels van geleer-
den en van filosofen toekennen, zijn onder-
hevig aan de gevolgen van het kwaad dat 
ze in zich dragen en dat ze niet weten te 
verwerpen.

Ze kennen de oorzaak van hun val en het 
middel van hun verlossing niet.

56. Ze vervaardigen de dood en delen hem 
uit onder het huichelachtige voorwendsel 
te zoeken naar het leven, maar hun werken 
bewijzen uiteindelijk hun hoogmoed en hun 
geestesgestoordheid.

57. De mensheid wijst de sterke emoties 
van de goddelijke liefde af, omdat ze een 
verzwakt en duister hart heeft.

58. Alles is geest, Alles is materie, naarge-
lang de Enige zich uitzet of zich verdicht.

50’. De waarheid kan slechts door de wijze 
worden gevat en ze kan slechts door hem 
worden gekookt.

51’. «In het voorgeborchte is alles verward 
en ongeboren.» God verwacht van ons de 
intellectuele dood en de geestelijke geboorte 
van het hart.

52’. De dood is een door verschrikkingen 
versluierd licht; de wijze beschouwt haar 
met gemoedsrust en ervaart haar met in-
telligentie en profijt.

53’. Kleren worden lompen en lompen 
worden weer kleren; wie ze draagt en wie 
ze wegwerpt verandert niet.

54’. Wat onmogelijk schijnt wordt soms 
met gemak volbracht, en wat gemakkelijk 
lijkt is vaak onuitvoerbaar.

55’. De DOOD dient voor allen, maar al-
leen één wendt hem aan zoals het moet.

«Zeer weinigen weten dat de eerste en de 
laatste rijkdom is verborgen in het hart van 
de verbannen mensen.»

56’. Een enkele zaadkorrel omsluit heel 
het mysterie van de wereld.

Wie zal hem weer groen doen worden? En 
wie zal hem vrucht doen dragen?

«Het leven is voor degenen die het hoog-
achten, die het liefhebben, die het helpen 
en die het bijstaan bij het baren.»

57’. De parel is verborgen in de afgrond, 
en de zon verblijft in de parel.

58’. God zal het leem van de gezuiverde 
aarde bewonen.
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59. De goddelijke wetenschap bedient zich 
van de natuurlijke wetten als middelen.

Ze vormt alles om en doodt niets.
Ze verstevigt het sperma en vermenigvul-

digt de kiem.
Ze openbaart het leven door zich van de 

dood te bedienen.

60. De levende mensen maken de doden 
zo bang dat men wacht tot hun verdwijning 
om aan te kondigen dat ze bestaan.

61. De woorden van de wijzen zijn uitste-
kend, maar degenen die zich aanmatigen 
ze uit te leggen, zijn vaak slecht.

62. Teveel verwikkelingen en teveel sub-
tiliteiten brengen de anarchie en de dood 
met zich mee.

63. De vulgaire mensen haten de wijze, 
maar hij veracht de instrumenten van zijn 
werk niet.

64. Wat voor gek doorgaat, wat op een 
droom lijkt, wat ongelofelijk schijnt.

Ziedaar wat de wijze liefdevol be- 
studeert.

65. Wat de wereld veracht, wat door allen 
wordt verworpen, wat veil en waardeloos 
schijnt.

Ziedaar wat de wijze zorgvuldig 
onderzoekt.

66. Wie het zonder de goedkeuring van 
de mensen kan stellen, wordt niet verleid 
om een nutteloos werk te doen.

67. Er is geen grotere straf dan God niet 
te kennen in de wereld en er is geen grotere 
vreugde dan hem te kennen in zijn hart.

68. Door de mens komt men gemakke-
lijker tot God dan door het hele Universum.

69. Wie zich inbeeldt sterk te zijn te mid-
den van de mensen, is het zwakste der 
wezens in de eenzaamheid.

59’. Gods schepping wordt met gemak 
voltooid, zoals alles wat zich uitzuivert en 
zich vervolmaakt door het komen en gaan 
van de verlossende genade en van de een-
makende liefde.

60’. Het hemelse water tast alles aan en 
wordt door niets aangetast; het is wat ons 
verlost van het graf.

61’. Het te sterk verhitte voedsel is dood 
en ongeschikt voor het onderhoud van het 
verborgen leven.

62’. De natuur onderwijst degene die haar 
in het aangezicht kijkt en die haar onder-
zoekt tot op de geheime grondslag.

63’. In de meest verdorven mens bestaat 
een verheven en levend licht voort.

64’. Het leven in de schaduw van de dood.
De kubusvormige steen en de driehoekige 

steen verborgen in de bol van de chaos.

65’. De modder van de afgrond, de nede-
righeid van de aarde, de sluier van de dood.

«De grondsteen en het water van de 
verrijzenis.»

66’. De vrijheid wordt veroverd op de 
hartstochten, op de verlangens en op de 
dood.

67’. Tussen de wijze en de bruut is een 
afgrond die alleen God kan opvullen.

«Laten we het onbegrip vergeven en laten 
we bidden voor de bekering van onze vijan-
den en van onze vervolgers.»

68’. Door de beeltenis te doorvorsen her-
kent men gemakkelijk het model.

69’. Wie waarachtig is met zichzelf is on-
rechtvaardig jegens niemand.
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70. Niemand zal God voor ons zoeken.
Dit is een overtuiging van de luilakken 

en van de lafaards.

71. De godsdiensten bestrijden elkaar 
wanneer God slecht gediend en slecht be-
mind wordt.

72. Wanneer we een wijze, een heilige, 
een kunstenaar of een dichter afwijzen, 
vermeerderen we zijn glorie en vermenig-
vuldigen we onze kwalen.

73. Het zijn altijd dezelfden die de wereld 
onderwijzen en die het meest worden ver-
acht tijdens hun leven en het meest ver-
raden na hun dood.

Het zijn altijd dezelfden die de mensheid 
bedriegen en die het meest worden geëerd 
als ze leven en het hoogst geacht na hun 
dood.

74. De slechtsten wreken de besten zon-
der het te weten, en allen dragen bij aan de 
verlichting van de mens door de mens, die 
leidt tot de goddelijke natuur.

«Wie de verborgen zin van de heilige 
Schriften kent, gebruikt Gods Woord niet 
om de in de dood afgedwaalde mensen te 
vervloeken.»

70’. Slechts van het voedsel dat men in 
zichzelf kiest, trekt men goed profijt.

71’. De redetwisten doen het waarachtige 
belang verschijnen.

72’. De boom brengt zijn vruchten voort 
zonder zich zorgen te maken over wie ze zal 
eten, maar, zoals alle levenden, heeft hij de 
zon en de regen nodig.

73’. De wereld verkiest het vervaardigde 
vergif boven het natuurlijke water van de 
zon en van de maan.

«O ingeslapen eenlingen van de zielto-
gende menigten, jullie betreurenswaardige 
afdwaling zou de eenvoudige kinderen van 
God niet kunnen verheugen; zullen jullie 
wakker worden van de stem van de Heer 
die jullie om liefde smeekt?»

74’. Onze broer,
dat is die wijze ofwel die gek,
dat is die heilige ofwel die misdadiger,
dat is die baas ofwel die bedelaar,
dat is dat kind ofwel die dode.
«O begraven schittering! Heilig water dat 

onze zielen van de vreemde aarde 
verlost.»

Het elan van het geloof dat de harten raakt 
is moeizaam voor de stervelingen en wordt 
door hen veracht.

EMPEDOCLES

Wanneer het geloof niet geheel is, is het 
niet het geloof.

LAO TSÉ
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ÈVE TRI UNE

1. De nieuwe mensen veroorzaken altijd 
een schandaal.

2. De vulgaire mensen onderrichten in 
Gods geheimen, is uitzinnig verlangen en 
hoogmoed opwekken, is voor altijd wanorde 
en ongeluk verwekken.

3. Er is een werk dat in de dood bindt, 
het is dat van de wereld.

Er is een ander dat van de dood ontbindt, 
het is dat van God.

4. Het eerste wordt met moeite voltooid 
en brengt slechts droefheid en dood voort.

Het tweede wordt met gemak uitgevoerd 
en verwekt vreugde en eeuwig leven.

5. Men moet intelligent zijn en door God 
onderricht om de klaarblijkelijkheid van de 
schepping te herkennen.

6. De wetenschap van de mensen is een 
mesthoop overdekt met klatergoud.

De wetenschap van God is goud overdekt 
met modder.

BOEK II

Het is moeilijk de huidige vertrouwde 
wegen te verlaten om naar de oude terug te 
keren, want de verschijningsvormen zijn 
heerlijk en het onzichtbare is ongelofelijk.

HERMES TRISMEGISTUS

Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeërs, 
huichelaars, omdat jullie zee en aarde door-
kruisen om een bekeerling te maken, en 
wanneer hij het is geworden, jullie van hem 
een zoon van de gehenna maken, tweemaal 
erger dan jullie!

JEZUS

HET ZUIVERE LEVEN

1’. Het ruwe ontwaken maakt ieder ding 
angstaanjagend.

2’. De goddelijke juwelen sieren slechts de 
zuivere mannen en slechts de loutere 
vrouwen.

«Zij die het meest weerschijnen in God, schij-
nen vaak de meest duisteren in de wereld.»

3’. De mensen doen de dood verschijnen 
door middel van het vuur.

De natuur doet het leven verschijnen door 
middel van het water.

4’. De rechtschapen en eenvoudige geest 
dringt met gemak door tot het middelpunt 
van de aarde waar het levende goud rust.

«Het is de armoede van de totale leegte 
die we moeten bereiken, teneinde juist met 
God gevuld te worden.»

5’. De kwaadaardigheid van de mensen 
doet hen in het getal afdwalen, en de hoog-
moed verzegelt hen in de modder.

6’. De aardkorst doet de meest subtiele 
waarnemers afdwalen, maar de innerlijke 
zee verlicht de eenvoudige en gelovige mens.
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7. Het is de waarheid eigen dat ze zichzelf 
volstaat; wie haar bezit probeert niemand 
te overtuigen.

8. Beschuldig het werktuig niet als jullie 
de slechte werkman zijn en schreeuw niet 
moord en brand als jullie je leven aan de 
dood uitleveren.

9. Eén enkele kan gelijk hebben tegen 
duizend, en één heilige de waarheid zeggen 
tegen de hele wereld.

10. Er is evenveel verdienste in zwijgen 
wanneer men heeft gevonden als er is in 
zoeken wanneer men niets kent.

11. De eenvoud en de liefde die de mensen 
vreemd zijn geworden, maken dat het hel-
derste woord het meest veronachtzaamd 
wordt.

12. Laten we door ons voorbeeld de mid-
delmatigheid en de aarzeling van de lauwe 
harten verminderen.

13. De angel van de dood is er om de 
mensen te verplichten te zoeken naar het 
waarom van alle dingen en van zichzelf.

14. Het werk dat de behoeften vermeer-
dert is ijdel.

Dat wat ze vermindert is geheiligd.
De wereld brengt het eerste in praktijk.
De wijzen helpen bij het tweede.

15. Wanneer men hen het zuivere water 
aanbiedt, antwoorden ze: «Geef ons het gif 
terug waar we aan gewend zijn.»

16. Hoevelen denken na over het alge-
mene werk van God?

Hoevelen worden onderwezen door de 
hernieuwing van alle dingen?

Hoevelen voltooien het afzonderlijke werk 
van de Heer?

17. Er is niemand boven degene die God 
kent, uitgezonderd God zelf.

7’. Wie verzadigd is betwist niet met de 
honden het afval van de weg waarvan hij 
de oorsprong en het einde kent.

8’. De grote strijd ruimt de dode vuiligheid 
uit de weg en doet Gods bewegende licht 
verschijnen.

9’. Een hoop modder sluit slechts één 
korrel zuiver goud in.

10’. God opent de ogen van zijn kinderen 
en sluit de mond van zijn vrienden.

11’. Wat wordt meer veracht dan het kleed 
van God?

Wat wordt meer miskend dan het licht 
van de zon?

12’. Doen wat men niet predikt en alleen 
prediken wat men gedaan heeft.

13’. Weinig mensen mediteren over de 
veranderingen van de wereld tot aan het 
geheime middelpunt van de verlichtende 
en verlichte natuur.

14’. God doet de vruchten van de aarde 
opkomen door middel van het water en van 
het vuur in één verenigd.

«O wonder van de verrijzenis!»

15’. Zijn ellende een ogenblik vergeten is 
haar groter terugvinden voor een hele 
eeuwigheid.

16’. Het grote werk dat bang maakt, dat 
van de schaduw van de dood bevrijdt, dat 
de bergen effent, dat de aarde doet kiemen, 
dat het leven doet schijnen en dat het vast-
hecht in de glorieuze Heer.

17’. Hij zwemt op het grote water, de van 
eeuwigheid levende, de Enige.
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18. Wie niet stomverbaasd is en vol be-
wondering voor het mysterie van de mens 
en voor de wonderen van de natuur, zal 
God nooit ontdekken.

19. De onwetenden spreken veel en ne-
men niets waar.

De wijze zwijgt en onderzoekt alles om de 
Enige te ontdekken.

20. De onwetende matigt zich aan dege-
nen te onderrichten die niets vragen.

De geleerde mens zwijgt en wacht tot men 
hem ondervraagt.

21. Geëerd of veracht, de wijze blijft aan 
zichzelf gelijk.

22. Alle tijd die niet aan God wordt gewijd 
is verloren tijd.

Ieder werk dat niet tot hem leidt is nut-
teloos werk.

23. Ze geloven waanzinnig met hun han-
den te scheppen, zonder te begrijpen dat 
ze niet eens handen kunnen maken.

24. De eerste plicht, zowel voor de kleinste 
als voor de grootste, is intelligentie te ver-
werven door tot God te bidden, om de klaar-
blijkelijkheid van de schepping te 
kennen.

25. De grootste strijd en de grootste over-
winning is het verwerven van de edelmoe-
digheid van het hart tegenover alle wezens, 
door God in zichzelf te ontdekken.

26. Alle geleerden van de wereld oordelen 
stompzinnig over Gods werk, omdat ze enkel 
het werk en niet de werkman beschouwen.

27. Hebben ze gezien hoe de aarde het 
water voortbrengt?

Weten ze op welke wijze het water de aarde 
verwekt?

28. Zullen ze zeggen in welke verhouding 
het water de aarde week maakt?

En vervolgens hoe de aarde het water 
stevig maakt?

18’. De nieuwe en onschuldige ogen zien 
God in zijn eerste naaktheid en bekleed met 
de laatste schittering.

19’. De kennis van God is de enige wer-
kelijkheid die van de dood redt.

20’. God is gul met alles wat kostbaar is.
De wereld legt beslag op alles wat waar-

deloos is.

21’. Het goud dat sluimert in de modder 
is even zuiver als dat wat schijnt in de zon.

22’. De afgedwaalden stribbelen hier te-
gen, omdat ze de beroering verkiezen die 
hen in de luiheid van de dood handhaaft.

23’. De wetenschap der wetenschap be-
staat erin de dingen voor te bereiden en 
God te laten doen.

24’. De liefde voor het goud doet ernaar 
zoeken tot in het afval, maar weinig mensen 
zijn bekwaam om het in de hemel te grijpen 
en het in de aarde vast te hechten.

25’. De zichtbare zon en de onzichtbare 
zon brengen alle dingen tot rijping tot de 
gouden volmaaktheid van de zeer volmaakte 
vrucht.

26’. De middelste materie geeft kennis 
van de uiterste essenties.

27’. De mist verdicht de regen en de duis-
ternis broedt het licht uit.

28’. De regenboog kondigt de bruiloft van 
de hemel en de aarde aan.
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29. En op welke wijze alles tenslotte te-
rugkeert in de aarde door middel van het 
vuur?

30. Ze blijven onwetend, hoogmoedig en 
stompzinnig, God spot met hen en ze be-
driegen de wereld.

31. Ze vleien zichzelf ermee dat ze de 
meesters van de wereld zijn, maar niemand 
durft zijn armzaligheid toe te geven.

32. Hun ijdele zelfgenoegzaamheid belet 
hen niet om op het einde zwaar te vallen 
en naar de modderige chaos terug te 
keren.

33. Hun wetenschap is geboren uit de 
onheilspellende interpretaties van de leer 
van de oude wijzen.

34. Ze is afwisselend als de schaduw en 
als de wind.

35. Gods wetenschap is onveranderlijk 
als de zon en als het goud.

«We zullen door het vuur en door het water 
gaan en Gods zon zal ons voor altijd vlam 
doen vatten.»

36. Het deel kan niet oordelen over het 
geheel van het Wezen en wie aan de rand 
staat kan niet zien als wie zich in het mid-
delpunt bevindt.

37. Het is nu aan de mens om de eerste 
stap te voltooien naar God, aangezien hij 
ook de eerste stap heeft gedaan naar de 
schaduw.

38. Als een magneet zal God de mens 
terstond het dubbele van de weg doen 
afleggen.

39. Er is slechts waarachtige kracht en 
ware zwakte van het hart.

Alle geheimen van de wereld zijn erin 
vervat.

29’. De rode vrucht, in staat de wereld te 
redden.

30’. De wijzen verkondigen hun onwe-
tendheid ten overstaan van God.

31’. De zoon van God overstijgt de dood 
in drie dagen.

32’. Het voorgeborchte is de voorkamer 
van God, waar men doorheen moet gaan 
om tot de nieuwgeboren Vader te komen.

33’. De verwikkeling verwekt onontwar-
bare waanzin en dood.

34’. Het vuur bekleedt zich met alle vor-
men, maar blijft vastgehecht in zijn 
binnenste.

35’. Alle wijzen belijden dezelfde leer.
Het water in de aarde, en God in de mens.

36’. Het vuur is slechts zichtbaar aan het 
midden van de hemel. Het blijft verborgen 
in het middelpunt van de aarde en in het 
middenwater.

37’. De aan de mens verleende vrijheid 
staat hem alle dwaasheden en alle wijsheid 
toe.

De nieuwsgierigheid die hem verloren 
deed gaan kan hem ook redden.

38’. Het licht daalt neer op de aarde en 
stijgt weer op naar de hemel om het in de 
afgronden verstrooide stof van de mensheid 
in God te verzamelen.

39’. Het water in de graankorrel en het 
vuur in het water zijn als het water van de 
steen en als de steen van het water.
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40. De grootste beloning is een ander 
mens te verlichten na het licht in zichzelf 
ontdekt te hebben.

41. Verbeelding is het werktuig dat God 
ontdekt.

Geduld is dat wat hem zichtbaar maakt.

42. Het is te midden van de verdorvenheid 
dat de waarheid helder verschijnt.

43. De schepping van het Universum 
wordt voltooid in de eenzaamheid die wordt 
aanvaard en die zichzelf volstaat.

44. Wanneer het symbool een werkelijk-
heid is, is het onmogelijk het te ontdekken 
zonder Gods hulp.

45. De verblinding en de hoogmoed van 
de mensen zijn zodanig geworden dat ze 
alle goeds in kwaad omvormen in naam van 
de wetenschap en van de vooruitgang.

46. Het ware welslagen wordt voltooid tot 
profijt van allen en ten koste van 
niemand.

47. Wanneer de kerken en de staten steu-
nen op de kracht van de wereld, onderwer-
pen ze zich aan de dood, omdat de macht 
van God hen in de steek laat.

48. We zouden willen dat jullie zorg niet 
zou zijn degene die jullie berispt te beschul-
digen, maar eerder boos te zijn om de waar-
heid te prediken en haar niet in acht te 
nemen.

49. Zij die het meisje en het kind afwijzen, 
veroordelen zich gratis tot de dood.

50. God wacht niet op hun goedkeuring 
om in het daglicht te stellen wat hem ge-
vallig was te scheppen.

51. De wijze vangt de moeder op en her-
bergt haar totdat het kind het daglicht ziet.

40’. Weinig volgelingen weten van de les 
van de wijze mensen te profiteren en de 
natuurlijke gave van God te ontdekken.

41’. Het water lost allerlei dingen op, maar 
het vuur stolt er slechts één.

42’. De heilige Moeder schijnt te midden 
van de duisternis van de wereld.

43’. Er wordt niets aan het maagdelijke 
water toegevoegd, behalve het vuur om het 
te rijpen.

44’. De klaarblijkelijkheid van het mys-
terie verblindt de meest geleerden.

45’. Wat te hard wordt gekookt, verheelt 
slechts de dood en verwekt slechts de dood.

46’. God overlaadt zijn kinderen zonder 
ontbering voor wie dan ook.

47’. Zij die het ware spirituele vermogen 
bezitten, controleren zonder enige inspan-
ning de tijdelijke macht; dwang en geweld 
blijven hen nochtans vreemd.

48’. Door eerder heiligen dan geleerden 
op te wekken, zullen we tenslotte een wijze 
verdienen.

49’. Ze worden op de weg achtergelaten 
en met afval bedekt.

50’. Het heilige water vliegt naar de hemel 
en zinkt weg in de aarde om alle dingen in 
beweging te brengen.

51’. Alleen wie de kennis van God op de 
drie vlakken van de schepping heeft ver-
worven, kan voor altijd bevrijd worden 
genoemd.
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52. God spot met de wetenschappen, met 
de wetten en met de moraal van de mensen.

53. Alle gebeurtenissen goed of slecht zijn 
nuttig voor wie ze doet dienen tot zijn 
onderricht.

54. Wat zijn zelfs de heilige boeken ver-
geleken met het levensmysterie dat in de 
zon en in de aarde voortbestaat? Ze bevatten 
nochtans de sleutel die de bron van de 
afgrond opent en sluit en de zegel die de 
kiem van de Heer der werelden bedekt.

55. De waarheid volstaat zichzelf.
Alles wat men eraan toevoegt verduistert 

haar.

56. God opent de ogen van degene die 
hem behaagt zonder de hulp van een enkele 
geleerde.

57. De door de mensen bedreven weten-
schappen vereisen subtiliteit en veel moeite 
om voor een deel te worden bezeten.

De door God onderwezen wetenschap 
vraagt de eenvoud en het geduld om in haar 
geheel gekend te worden.

58. Het onrecht dat ons verplettert is er 
om ons eraan te herinneren dat God op ons 
wacht met zijn gerechtigheid.

59. Wie waarlijk God toegewijd is, draagt 
geen enkel speciaal kenmerk om het te 
duiden aan de verering van de massa.

Hij is naakt en arm in de wereld.

60. Onwetende mensen verachten de 
aarde en de hemel die hen gebaard hebben 
en die hen voeden.

Wijze mensen spannen zich in om wat 
laag is te verenigen met wat hoog is, om 
slechts één ding te maken.

61. Er is geen nieuwe waarheid. Er zijn 
alleen nieuwe vormen en uitdrukkingen 
van het zeer verborgene en zeer klaarblij-
kelijke eeuwige leven.

52’. De mensen gaan heen, maar de doc-
trine van de Geest blijft eeuwig.

53’. De hele wereld helpt de mens die God 
zoekt, maar zeldzaam is degene die de mys-
terieuze les begrijpt en aanvaardt.

54’. Wie begrijpt looft de Heer in zijn hart.
Wie denkt te verstaan en wie niets vat, 

moeten bidden en zwijgen.

55’. Het is in de gemeenplaatsen dat de 
klaarblijkelijkheid van het mysterie 
verschijnt.

56’. De Geest is werkzaam ten overstaan 
van allen. Weinigen zien hem. Alleen één 
vat hem en hecht hem vast.

57’. De kennis van de boom is minder 
belangrijk dan die van de vrucht, en deze 
is minder nuttig dan de kennis van de kern. 
Tenslotte is het de amandel die we in zijn 
zuiverheid moeten kennen en is het de kiem 
die we in zijn volmaaktheid moeten 
openbaren.

58’. De dood verjaagt de dood en doet het 
verborgen leven verschijnen.

59’. De zuivere aarde van haar dood 
gescheiden.

De witte maan uit haar schaduw 
gekomen.

De rode zon van zijn vlekken gewassen.

60’. Het water komt uit aarde en keert in 
aarde terug tot het opbloeien van de witte 
bloem en tot het rijpen van de purperen 
vrucht.

61’. Wie mij vlees doet worden, zegt de 
hemelse mens, kent de heilige weg van Gods 
oude wijzen.
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62. Men moet heel onderricht en heel 
machtig zijn om weer eenvoudig en nederig 
te worden als een klein kind.

63. God staat de bekoring toe, opdat we 
billijk beoordeeld worden door onszelf.

Het is een zodanige gerechtigheid dat elk 
bezwaar onze straf vermeerdert.

64. Het teken van de leugen is de veran-
dering, dat van de waarheid is de 
onveranderlijkheid.

65. De grootste vreugde die de mens kan 
ondervinden is de volmaakte openbaring 
van zijn kracht in God.

66. God die de volmaaktheid is van de we-
tenschap en van de liefde, biedt en aanvaardt 
slechts de volmaakte wetenschap en liefde.

67. Overdenking moet noodzakelijkerwijs 
voorafgaan aan elke proefneming om tot de 
ware kennis te komen.

68. Vrijheid is alles weten en zwijgen.
Alles hebben en niets bezitten.
Alles kunnen en rusten.

69. Het natuurlijke en het bovennatuur-
lijke zijn zo innig vermengd dat alleen God 
ze kan scheiden en herenigen.

70. Wie meer werkt dan wat de natuur-
lijke behoeften vereisen, huwt de hel en de 
dood.

71. Het zoeken naar Gods wetenschap is 
het enige werk dat het zonder enige men-
selijke goedkeuring kan stellen.

Ze vervult degenen die haar bereiken 
zozeer dat ze in staat zijn alles te geven, 
terwijl de wereld hun niets meer kan 
bieden.

72. Wanneer de beste mensen verloren 
lijken voor de wereld, zijn ze gewonnen voor 
God die alles bezit.

62’. God: de dwaas die we liefhebben, de 
wijze die ons schrik aanjaagt!

63’. Wie in God is beveelt zelfs de sterren, 
want hij bezit het zuivere lichaam en de 
zuivere geest die in de volmaakte ziel zijn 
verenigd.

64’. Het vuur zal de verrotte wereld be-
oordelen, maar Gods levenden zullen gezond 
en wel uit de verschrikkelijke beproeving 
komen. Zij alleen!

65’. De vastgehechte en volmaakte zon 
die uit het zuivere en levende licht is geko-
men dat hij in het begin verwekt.

66’. De in de aarde begraven schat.
Het grote concentraat van het Universum.

67’. Het einde van de twijfel:
De ervaring van God door de kennis van 

de natuur en van de mens.

68’. De kwintessens van de hemel en de 
aarde, die de zon voortbrengt en hem ten 
huwelijk ontvangt.

69’. Door de aarde REA om te keren, zul-
len we de hemelse AER ontdekken die de 
goddelijke ERA maakt.

70’. De natuur brengt alles voort door het 
water en door het vuur.

De wijze vervolmaakt de wereld op de-
zelfde manier.

71’. De universele moeder die bestaat door 
God, die haar naar zijn goeddunken 
modelleert.

Het bevruchtende van de hemel.
De bevruchte van God.
De vruchtbare van de aarde.
«De waarheid is een vervloeking voor wie 

haar naderen en haar niet ontvangen.»

72’. De hereniging van de vier elementen 
vormt de vijfde essentie, wortel van de maan 
en van de zon.
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73. De meester kan berouwvolle gevan-
genen bevrijden, maar de vrijwillige slaven 
van de dood verlost hij niet.

74. God heeft de wereld geschapen die in 
zichzelf voortduurt.

Daar bevindt zich de enige leer.

75. De mensen verkiezen hun eigen sys-
temen die instorten, hun uitvindingen die 
doden en hun werk dat ketent.

76. God spot met de geleerden van de 
wereld, omdat ze hem als vreemd aan zijn 
eigen werk beschouwen.

Dus hoe meer wonderen ze zien, hoe 
onzinniger ze worden.

77. God is almachtig.
Hij vernieuwt alle dingen zonder 

inspanning.

78. Men kan alles begrijpen met zijn 
inspiratie.

Men kan alles onderzoeken met zijn hulp.
Men kan alles uitzuiveren met zijn 

wetenschap.
Men kan alles vervolmaken met zijn 

kunst.
Hij bezit alle namen en heeft er niet één.

79. Niets ontbreekt ooit aan degene die 
steunt op God.

80. Wie Gods vriendschap heeft verkregen 
is noch vrolijk noch droevig. Hij verblijft in 
de vrede van de Volmaakte en hij helpt de 
in de liefdevolle Moeder verzoende 
mensen.

81. De grootste wil is het grootste 
geduld.

Het grootste geduld is de grootste 
aanvaarding.

De grootste aanvaarding is de grootste 
wijsheid.

De grootste wijsheid is de wil en de weg 
van God.

73’. Onder het dier, de geheime God en 
in de modder, de verborgen parel.

74’. De lichaam-geest voltooit met gemak 
elk ding, want hij is reeds in alles vanaf het 
begin.

75’. De gemengde wereld, bedrieger en 
bedrogen.

Het rad dat niet rust.

76’. De uiterste vernedering van de dood 
is de verplichte ingang tot de schittering 
van het hemelse leven, want de aardse 
scheiding is het begin van de geopenbaarde 
hemel.

77’. Het begin in de aarde.
Het midden in het water van de hemel.
Het einde in de zon.

78’. De aarde brengt het water voort en 
voedt zich met het water.

Het water verwekt de lucht en wordt le-
vendig door de lucht.

De lucht wordt vuur en spijst zich met 
het vuur.

Het vuur verandert in aarde en komt uit 
de aarde.

79’. De gouden kamfer waar heel de deugd 
van de aarde en van de hemel zit.

80’. De dwaze en heilige dichter die God 
verstaat en die hem vertaalt.

Hij vlamt op, waarbij hij de wereld verlicht 
en spreekt over het leven tot de rotsen van 
de aarde tot hij ze wekt uit hun eenzame 
dood. Zijn vreugde en zijn smart zijn 
niet-mededeelbaar.

81’. Duizend namen en duizend gezichten, 
op de enige zuiverheid vervat in ons hart.

«O universeel licht van de werelden!»
«O zeer geheim vuur van de Enige!»
«O zeer heilige volmaaktheid van de 

Vereniging!»
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82. Door de doctrines van alle heilige 
boeken tegenover elkaar te stellen, kan men 
de waarheid van de Enige ontdekken.

83. Laten we de oude drievoudige myste-
ries bestuderen.

Laten we de geheiligde doctrines en fabels 
vereren.

Laten we het goede zoeken dat in het 
kwade voortbestaat.

Laten we over de werken van de profeten 
en over die van de heilige filosofen 
mediteren.

Laten we begrijpen dat er één enkele God 
is, één enkele wetenschap en één enkele 
schepping, overal en altijd.

84. Gelukkig hij die zwijgt tot de tijd van 
de kennis, omdat zijn onwetendheid zich 
niet tegen hem zal keren om hem op de dag 
van de scheiding te belasten.

85. Wie ontmoedigd raakt bij de eerste of 
bij de duizendste poging, is niet waardig de 
gave van God te bezitten.

86. De enige weg die leidt naar het bezit 
van God is de kennis van de natuur en van 
de mens.

87. De gave vereist het bevel, de middel-
matigheid blijft in de gehoorzaamheid.

Wanneer de regel wordt geschonden, zak-
ken de samenlevingen weg in de chaos.

88. De drie erfelijke grondslagen van de 
mens kennen, is de wetenschap bezitten.

De ziel die van God komt, de geest die 
van de sterren komt, het lichaam dat van 
de aarde komt.

89. Ruzies komen voort uit de verwarring 
van de geesten, uit de heftigheid van de 
hartstochten en uit de onjuistheid van de 
taal.

82’. De Vader in het middelpunt.
De Zoon aan de rand.
De Heilige Geest tussen beiden.
Allen altijd in Een.

83’. Alle vochtigheid zal van de aarde 
worden verjaagd en het vuur zal de onreine 
vuiligheid verteren totdat het maagdelijke 
zout verschijnt, waar het hemelse water 
aan zal worden teruggegeven om de nieuwe 
wereld van God te vormen.

«Wie zal ons dit woord van het begin en 
van het einde der tijden doen verstaan? Wie 
zal ons de blootgelegde kiem van de vol-
maakte schepping van de Heer tonen?»

84’. Wanneer men God zoekt, heeft men 
geen tijd om zich met de wereld bezig te 
houden, zoals wanneer men de wereld ach-
terna holt, men niet in de Enige kan 
rusten.

85’. Het water van de aarde en de aarde 
van het water, ziedaar het mysterie van de 
Heer belichaamd in het vlees van de 
wereld.

86’. De gedaanteverwisselingen van de 
wereld onderwijzen de helderziende en lei-
den hem terug naar de universele bron van 
het leven.

87’. Het vuur overmeestert uiteindelijk 
het water in de verborgen schepping en 
vormt alles om in heilige aarde.

88’. Wie de ingegraven mens verlost, ont-
vangt alles van de Vader, door middel van 
de Moeder en van de Zoon die duidelijk zijn 
geopenbaard.

«We prediken noch wind, noch rook, noch 
as, we prediken het geredde leven in verre-
zen ziel, geest en lichaam.»

89’. De aarde broedt op de lichtende 
arend. Wie zal hem vatten wanneer hij uit 
het ei komt? En wie zal hem opvoeden tot 
zijn terugkeer naar de heilige aarde?
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90. De sterke man beveelt zonder te spre-
ken en hij wordt gehoorzaamd.

De zwakke schreeuwt zonder ophouden 
en niemand luistert naar hem.

91. Er is geen grotere vervloeking dan 
vergrendeld te zijn in de hoogmoed van de 
geest en in de grofheid van het gevoel.

90’. Luisteren en kijken in zichzelf om 
God in het Universum te kennen, is de 
directe weg.

91’. De schijnbare waanzin van Gods ge-
heim, sluit de hoogmoedigen, de hebzuch-
tigen en de goddelozen uit.

Wij zijn kinderen van de heiligen en wij 
wachten op dat leven dat God moet geven 
aan hen die hem hun trouw nooit 
ontnemen.

TOBIT

Velen die buiten de Kerk schijnen, zijn er 
binnen; velen die er binnen schijnen, zijn er 
buiten.

AUGUSTINUS



47

UN ÊTRE VIE

1. Het gebed is het meest voltooide middel 
van de ontwikkeling van de wil in God.

2. Anderen domineren is een gemakke-
lijke illusie.

Zichzelf domineren is een harde 
werkelijkheid.

3. Wie is groot genoeg om verborgen te 
blijven?

Wie is bekend genoeg om naamloos te 
blijven?

Wie is edelmoedig genoeg om alles te 
bezitten?

Wie is machtig genoeg om niets te 
eisen?

4. Heeft heel de wetenschap van de men-
sen hun ooit een haar terug doen groeien? 
Een rimpel uitgewist? De jeugd terug-
gegeven? Heeft ze hen van de dood gered, 
zoals de liefde van de Enige doet voor zijn 
geheime vrienden?

5. De verstrooiing en de beroering ver-
wekken de droevige waanzin van de 
wereld.

BOEK III

Ik ben in de Vader, en de Vader is in mij.

JEZUS

O Vader, je bent in mijn hart, en niemand 
kan je kennen behalve ik, je zoon.

ACHNATON

GLOBE ZONDER SMET

1’. Het water dat opwelt uit de heilige 
aarde valt in gouden regen terug op de 
verduisterde wereld.

2’. De studie van de middenwereld geeft 
de kennis van het grote Universum.

3’. Allen zien de voorvader, enkelen her-
kennen hem, één alleen wekt hem en verlost 
de wereld van de zonde.

«Geef ons je geheime NAAM, o Heer, als 
je oordeelt dat onze harten zuiver genoeg 
zijn om er niet van te sterven.»

4’. De aarde vloeibaar maken en het water 
concentreren, daarna de aarde met het 
water trouwen en genieten van de vrede 
van de Heer in de door de Vereniging ge-
heiligde steen.

5’. De liefde zal zich van de deugd van de 
zon meester maken en haar vermenigvul-
digen tot de rust van de ultieme Heer.
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6. Laten we stil en eenzaam blijven, laten 
we de bewegende natuur aandachtig on-
derzoeken, laten we God met liefde en in 
overmaat bidden, zo zullen we met gemak 
komen tot het licht dat het Universum 
baart.

7. Wanneer een heilige een zieke geneest, 
leert hij hem vervolgens de anderen te hel-
pen. Zo geneest hij hem tweemaal.

8. Hoe zullen we het mysterie van de 
verborgen dingen vatten, als we de klaar-
blijkelijkheid van die welke ons verblinden 
niet begrijpen?

9. Uit het bebroede ei komt een kip, maar 
niemand slaat er acht op.

10. De gewenning aan de dood van de 
geest maskeert voor ons de wonderen van 
God en van de natuur.

11. Het is overbodig om de wetenschap 
van de mensen aan te vallen, aangezien ze 
zichzelf vernietigt.

12. Men kan zich slechts ontdoen van 
een boosaardige door te proberen hem te 
verbeteren.

De tijd en het ongeluk krijgen gemakkelijk 
grip op hem en scheiden in hem wat goed 
is van wat slecht is.

13. Door voortdurende imbeciele onverbid-
delijkheid en gestrengheid verwijdert men de 
rechtschapen mensen van de heilige dingen.

14. De eenvoud en de luiheid van de me-
nigten maken van de levende god een afgod, 
en van de godsdienst angst.

15. Met een onwetende redetwisten is 
zwakker worden dan hij.

16. De wijze rust in de volheid van het 
enige licht.

De dwaas roert zich in de leegte van de 
veelvuldige duisternis.

6’. Het hemelse huwelijk doet de helder-
heid van de sterren oplichten.

Het aardse huwelijk openbaart het ge-
wicht en de deugd van het lichtende goud.

7’. Van Saturnus tot de maan en tot de 
zon is er slechts één weg, die de geduldige 
uitzuivering is van het brute lichaam tot de 
vereniging van de loutere geest met de vol-
maakte ziel.

8’. De uitwendige ster voegt zich bij de 
inwendige zon om de enige helderheid te 
verwekken.

«O geheime schoonheid!»

9’. Het licht van de sterren schijnt aan de 
hemel en in het binnenste van de aarde.

10’. Het is wat de levensfontein bevrijdt 
waar de kiem van de hemel en aarde 
sluimert.

11’. Al wat zich buiten de natuurlijke 
wetten voltooit is dood en verwekt de dood.

12’. De ware natuur van de mens is het 
door de schaduw van de dood bedekte he-
melse licht.

«De zoeker van een ideaal is een gevaar-
lijke dwaas. De zoeker van transcendente 
werkelijkheid is een weldadige wijze.»

13’. Wie arm blijft in God kan de wereld 
bezitten zonder gevaar te lopen te 
sterven.

14’. Het leven van de zon is zichtbaar aan 
de hemel, en voelbaar onder de schors van 
de aarde.

15’. Verdorvenheid maakt alle zuiverheid 
zichtbaar.

16’. We raden God in de tijd van een 
zucht, maar híj neemt ons waar in 
eeuwigheid.
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17. De waarheid verbergt zich onder de 
sluier van fabels en van parabels, er is een 
zeer rechtschapen en zeer doordringende 
geest nodig om haar te ontdekken, zoals er 
een goed geoefend oog nodig is om de dia-
mant te herkennen onder het omhulsel dat 
hem beschermt.

18. De goddelijke filosofen, de heiligen, 
de dichters, de kunstenaars en de kinderen 
denken en handelen vaak in God.

19. Wanneer de eersten nochtans spre-
ken, moeten allen nederig luisteren en 
zwijgen.

20. Grove mensen zijn nooit verbaasd ten 
overstaan van Gods verbluffende 
schepping.

Ze zien niets, bewonderen niets, hebben 
niets lief, begrijpen niets en vinden niets.

21. De kracht van de waarachtige filosofie 
is te beschouwen wat is en niet wat men 
gelooft te zijn.

22. Weinig mensen zijn bekwaam om in 
God te handelen in het waken, in de droom 
en in de dood.

23. De functies van de hogerstaande 
mens zijn volmaakt en volledig, en het is 
daarin dat hij nader komt tot God.

24. Het geringste deel van het Universum 
is een beeld van het al, en volstaat 
zichzelf.

25. Geboorte en dood, handeling en rust, 
licht en duisternis, vereniging en scheiding 
komen van de beweging van de vier die de 
veranderingen van de wereld maken.

26. Gods rust vestigt zich in de zuiver-
heid, wanneer de elementen in een volmaakt 
evenwicht zijn verenigd.

17’. In het middelpunt van het Universum 
en in het hart van de mens zijn Gods mys-
teries vervat.

Wie zal de afgrond delven? Wie zal het 
leven van de aarde openbaren? En wie zal 
de dauw van de hemel verstevigen?

18’. De zelfvergetelheid vergroot de mens 
tot de grenzeloze oorsprong waarmee de 
Onbekende is bekleed.

19’. De kennis doet de mens rusten in het 
onveranderlijke middelpunt dat de bewe-
gende zee van de wereld draagt.

20’. De van de geest verstoken zinnen 
kruipen ellendig op de aardkorst; maar de 
geest zonder de zinnen dringt binnen tot 
het diepste van de hemel en van de aarde. 
Het is nochtans de liefde die ons doet rusten 
in de enige helderheid.

21’. Het licht van het hout voorspelt de 
God in de mens, en de vrucht van onze 
aarde maakt ons erfgenamen van de prach-
tige Vader.

22’. Zij die dood zijn voor het heilige water 
zijn dubbel verstoken van het hemelse vuur.

23’. Het volstaat niet het licht te bereiken 
voor enkele ogenblikken; men moet er zich 
kunnen handhaven gedurende de hele 
eeuwigheid.

24’. Het hart van de hemel en van de aarde 
is als een in de zee van de wereld verborgen 
ei.

25’. De verbeelding van de Heer leeft onder 
de aarde en vliegt aan de hemel om de 
werelden te bezielen. Wie zal haar in zijn 
handen vatten? En wie zal haar in zijn hart 
vasthechten?

26’. De vreugde en de verbazing van wie 
zich in God ontdekt, kennen geen einde.
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27. Men doodt de doden niet om ze te on-
derrichten, noch om ze te redden, men doopt 
ze met vuur en met water en men vertrouwt 
ze toe aan de aarde en aan de hemel.

28. De wereld is meervoudig, maar de 
mens is enkelvoudig.

29. De waarheid doet nooit de mensen 
verloren gaan, zij zijn het die haar in de 
steek laten.

30. De wijze mens vraagt niets aan dege-
nen die geloven alles te hebben en die bang 
zijn alles te verliezen.

31. Zij die beperkt tot water en brood nog 
vrolijk zijn, krijgen gemakkelijker grip op 
de wereld dan de wereld grip op hen krijgt.

32. De haat is het uiterste punt van zwak-
heid in de scheiding, zoals de liefde het 
hoogtepunt van macht in de vereniging is.

33. De mensen zuchten naar de sterren 
zonder te weten dat de zon onder hun voeten 
rolt en soms in hun blindemanshanden 
rust.

«De brute steen zal gebed worden, en het 
gebed zal edelsteen worden.»

34. De natuur onderwijst de wijze en de 
wijze helpt de natuur, opdat de vrucht aan 
het leven verschijnt en volmaakt wordt.

35. Een eenvoudige herder kan meer onder-
richt zijn dan honderdduizend geleerden in de 
wereld bijeen, en een armzalige idioot kan de 
wijze het licht van de Volmaakte tonen.

36. God is aanwezig zolang wij er zijn.

37. Wat ongerijmd en ongelofelijk schijnt, 
is vaak een hinderpaal bestemd om de van 
hoogmoed en van boosaardigheid vervulde 
mensen tegen te houden.

27’. Het geduld van de genade verlost ons 
van de donkerste gevangenissen.

De zoetheid van de liefde doet ons ver-
borgen leven bloeien.

28’. De grote kennis verblijft diep in ons.

29’. In de duisternis is het licht één met 
God vanaf het begin.

30’. Wie de afloop van elk ding kent is wijs 
onder de wijzen, god onder de goden en waan-
zinnig te midden van de vulgaire mensen.

31’. Men kan de waanzin van de dood in 
de wereld slechts overwinnen door de wijs-
heid van het leven in God te beoefenen.

32’. De hardheid en de droogte van de 
aarde voor de dood.

De soepelheid en de vochtigheid van het 
water voor het leven.

De strijd van die twee doet de glorie van 
het al verschijnen.

33’. Allen zien de hemel onbedekt.
Enkelen gebruiken de invloed van de 

sterren.
Een handvol vangt het licht van de maan.
Maar één alleen belichaamt het leven van 

de zeer volmaakte zon.

34’. Wie de tegenpolen van dezelfde natuur 
weet te verenigen bezit de wetenschap.

35’. Wie het zout van de aarde bezit, kruidt 
de wereld naar zijn smaak, hij bestrooit alle 
kwaad tot hij het doet verdwijnen als getui-
genis van de glorieuze deugd van God.

36’. De volmaaktheid die zich in het geheim 
voltooit wekt geen enkele belemmering op.

37’. Door de aarde tot aan de hemel te 
verheffen en door het vuur tot aan het graf 
neer te doen dalen, zullen we de glorie van 
God verkrijgen door middel van het mid-
denwater en van de middenlucht.
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38. Wie alles weet is als wie niets weet.
De een rust nochtans en de ander roert 

zich, de een kent zichzelf, de ander wordt 
gekend, de een schept, de ander wordt 
geschapen.

39. De engel en de demon zijn onbegrij-
pelijk voor ons, maar de menselijke natuur 
verheldert ons wonderbaarlijk.

40. De weg van de wijsheid, van de hei-
ligheid en van het vernuft is de innerlijke 
eenzaamheid waar de ster van onze godde-
lijke geboorte broedt.

41. Elke aarde brengt aan het licht wat 
God er vanaf het begin ingesloten heeft en 
niets anders.

42. Het is even ijdel alles te willen ontbe-
ren als te proberen alles in deze wereld te 
bezitten.

43. Wie alles weet discussieert over niets.
Wie alles heeft weigert niets.
Wie alles kan vleit zich met niets.
Wie de liefde heeft veracht niets.

44. We hebben het vaak mis wanneer we 
de anderen schuldig achten. Er zijn een 
grote helderheid en een grote getrouwheid 
nodig om dat te ontdekken.

45. Het is honderdduizend keer beter de 
laatste te zijn ten overstaan van God dan 
de eerste onder de mensen.

46. Gods wijsheid gaat onze kortzichtig-
heid en onze zwakke intelligentie ver te 
boven.

47. De eerste macht, opperste principe, 
schepper en spil van de wereld, is als God 
rustend in het leven te midden van de dood.

48. Het Universum is het kader van de 
mens, en de mens is het kader van God.

38’. Allebei zijn in één, maar alleen één 
kent zichzelf van binnen en van buiten en 
bestaat voort in de kosteloosheid van de 
voortdurende gave.

39’. «De uitgezuiverde mens verwekt de 
volmaakte wereld.»

Laten we voor de boosdoeners en voor 
hun werken vluchten, want alles in hen is 
goddeloos en gaat naar de dood.

40’. Wie het licht van de zon zaait en wie 
het oogst, bezit de hoogste deugd en de 
grootste schat van de gehele wereld.

41’. De waarheid verschijnt eerst rauw, 
men moet ze vervolgens koken om ze de 
mensen aan te bieden.

42’. De onderrichte mens vraagt alles aan 
God, maar hij beeldt zich geen enkel middel 
in, teneinde de gave van de hemel niet te 
belemmeren.

43’. De almachtige zon wekt het leven tot 
in de dode aarde en doet het kiemen tot 
aan de hemel van verrijzenis, maar het is 
het moederwater dat het zaad van het zui-
vere goud vrucht doet dragen.

44’. De wijze ziet het gebrek en de deugd 
van elk ding, maar hij is te druk bezig met 
het ene te verwerpen en de andere te ver-
heerlijken om erover te spreken.

45’. De intelligente mens schakelt de af-
gunstigen uit door zijn nietigheid ten over-
staan van allen uit te roepen.

46’. Het is het opwellende gebed van het 
hele wezen dat de grenzen van het lichaam 
doorbreekt en ons één maakt met God.

47’. De aanvang van de aanvangen, het 
mysterie van de mysteries, de bescher-
mende sluier van de eeuwigheid.

48’. Het middelpunt van het middelpunt is 
als het vuur te midden van het grote water.
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49. Het gemakkelijkste en het moeilijkste 
ter wereld is weten wie we zijn.

50. Wanneer de wereld ons afstoot is dat 
omdat God ons aantrekt; maar hoevelen 
beantwoorden liefde met liefde?

51. Geen enkel woord moet zonder een 
nauwlettend en lang onderzoek worden 
aanvaard, teneinde het ware van het valse 
te scheiden.

52. In Gods werk zijn beweging en tijd de 
rechters die de waarheid doen verschijnen.

53. Wie het voor zijn leven noodzakelijke 
werk niet vermeerdert is een wijs en vrij 
mens.

54. Laten we, wanneer we geloven hier 
beneden iets te verliezen of te verwerven, 
het God aanbieden. Zo zullen we altijd in 
alles gelukkig zijn.

55. God droomt de scheppingen tot zijn 
kennis en tot zijn vreugde.

56. De wijze is alleen met God, zoals God 
alleen is met zichzelf.

57. Gods mysteries moeten slechts aan de 
heilige mensen worden voorgesteld. Het is 
een misdaad erover te spreken met degenen 
die vrijwillig in de onreine dood blijven.

58. Het Universum en het atoom vormen 
Gods enige lichaam. Wie zal ze koken op 
het zachte vuur van de liefde?

59. Enkel onze wil toepassen op het vin-
den van God in onszelf is de tijd van onze 
ballingschap maximaal verkorten.

«Laten we ons inspannen om niets te 
doen, opdat God met ons kan spreken en 
opdat zijn engelen ons onbelemmerd kun-
nen dienen.»

49’. Zij die ons verlost van elke 
duisternis.

Hij die elke zuiverheid vervolmaakt.

50’. Wie waard is het onderricht te ont-
vangen trekt Gods aandacht door de kracht 
van zijn verlangen en door de macht van 
zijn liefde.

51’. De uitkomst van de wetenschap is 
de proefneming van God in de heilige 
Moeder.

52’. Geconcentreerd, verdunt hij zich;
verdund, concentreert hij zich.

53’. Voor één heilige die God bereikt vallen 
miljoenen doden terug in de gemeenschap-
pelijke grafkuil.

54’. Wie het Universum begeert, bekom-
mert zich niet om de schaduw van de 
wereld.

55’. De vogel die uit de rots komt keert 
terug naar de steen.

56’. Het licht dijt uit tot de onweegbare 
ether en concentreert zich tot de vaste en 
zwaarwegende zon.

57’. De wolk die boven de bergen vliegt, 
nestelt in de grotten van de aarde waar ze 
op de enige helderheid broedt.

58’. De wijze straalt van binnen en schijnt 
duister van buiten.

Hij lijkt op de oorsprong van de wereld 
die rust, bij allen onbekend.

59’. Het koude en het droge verschijnen 
van buiten.

Het warme en het droge openbaren zich 
van binnen.

Het vochtige verbindt de hemel en de 
aarde.
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60. De nacht bevat de dag. Het dode be-
dekt het levende. Het harde ontvangt het 
zachte. Zo openbaart God het leven, en het 
leven openbaart God.

61. De onwetende spreekt altijd over wat 
hij niet kent.

– De onderrichte mens onderhoudt zich 
soms over wat hij kent.

– De wijze luistert en zwijgt.

62. De volmaaktste vreugde is God 
aanbidden.

De hoogste wetenschap is zijn werk 
nabootsen.

De grootste schat is hem ontdekken en 
hem in zich behouden.

63. De onuitspreekbare liefde laat niets 
anders toe dan zichzelf.

64. De rust bevat de beweging.
De beweging verwekt de verandering.
De verandering loutert de schepping.

65. Wie God heeft gevonden, verplicht 
niemand te geloven.

De volheid van de liefde en van de kennis 
volstaat hem.

66. Wie weet en wie kan is als wie is.

67. Schaamte is de enige kastijding van 
wie zijn onwetendheid erkent.

God is werkelijk groot en edelmoedig.

68. Wanneer een volk zijn wijzen, zijn 
heiligen, zijn kinderen, zijn dichters en zijn 
kunstenaars veracht, mishandelt of doodt, 
is de natie haar einde nabij.

69. Door zich aan de anderen als onwe-
tend en onbekwaam voor te stellen, verkrijgt 
men gemakkelijk de vrede noodzakelijk voor 
de zoektocht naar God.

60’. Door het binnenste buiten te plaatsen 
zullen we het onzichtbare in het zichtbare 
doen verschijnen en Gods licht zal de aarde 
van de mensen verlichten.

61’. Tussen de twee aangezichten van God 
bestaat slechts het verschil van de steen 
tot de steen, maar het ene is duister en het 
andere schijnt prachtig.

62’. Als je het begin wilt kennen, bestu-
deer dan het einde en als je tot het einde 
wilt komen, neem dan het begin.

«Uiteenhalen is niet verstrooien. Verenigen 
is niet toevoegen.»

63’. Het water dat uit de aarde komt keert 
terug naar de levende zee van de grote 
wereld.

64’. De uitgezuiverde schepping open-
baart God in één drievuldigheid en in drie-
voudige eenheid.

«Verteren is niet doden. Koken is niet 
vernielen.»

65’. Alles wat waarachtig is van binnen 
is ook geldig van buiten, want die twee zijn 
slechts één in drie.

66’. Het centrale vuur rijpt het hemelse 
licht.

67’. Er is niets in het Universum dat niet 
ook in de mens is.

De grote wereld kan dus de kleine verlos-
sen en de kleine kan ook de grote 
samenbrengen.

68’. De haat die de middelmatigen de 
kennis, de liefde, het leven, de grootsheid, 
de schoonheid toedragen, kent geen 
grenzen.

69’. De door de heilige best beproefde 
werkelijkheid schijnt voor het grootste aan-
tal juist ongerijmd.
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70. Wie het goede doet, maakt zich niet 
druk om het slechte dat men om hem heen 
doet.

71. Wie de menigten onderricht wordt 
door allen verworpen, vervolgens trekt hij 
de hele wereld aan; dat is Gods 
gerechtigheid.

«De drogredenaars vermaken ons wel een 
tijdje, maar ze laten ons uiteindelijk achter 
met een leeg hart en met lege handen.»

72. De heilige is alleen met God te midden 
van de vulgaire mensen, zoals het kwik en 
het goud verenigd zijn tussen het afval van 
de aarde.

73. Er bestaan geesten gemaakt om el-
kaar te ontmoeten en om onder elkaar te 
communiëren; hun getal wisselt weinig door 
de eeuwen heen.

74. De uiterlijke kenmerken van de ver-
dienste zijn het bewijs van de onmacht en 
de aan de middelmatigen aangeboden juiste 
vergoeding.

75. Middelmatigheid verzekert tegen te 
grote pijn en tegen te grote vreugde.

76. De heiligen zijn niet geliefd bij de 
wereld, omdat ze teveel eisen van de vulgaire 
mensen.

77. Wanneer een goed onderwijs wordt 
gegeven aan middelmatige mensen, maken 
ze het schadelijker dan de onwetendheid 
zelf.

78. Alles wat openbaar is, wordt waarde-
loos en gaat verloren.

Alles wat geheim blijft, behoudt zijn deugd 
en zijn prijs.

79. Imbeciliteit is een rem toegepast op 
boosdoenerij, want ze belet de systema-
tische keuze van wat slecht is voor de an-
deren en voor onszelf.

70’. Het instinctieve leven, getemd, in 
goede banen geleid en gesublimeerd in zijn 
bron, leidt tot heiligheid.

71’. God die leven en vuur is, openbaart 
de Heilige Geest door de dood en door de 
verrijzenis van zijn Zoon.

«Onder al die intelligenten die ons de 
wereld beschrijven waar we gevangenen 
zijn, wie is degene die eruit komt en die ons 
eruit bevrijdt?»

72’. Aanvaarding en onthechting genezen 
alle waanzin, omdat ze leiden tot de zelf-
vergetelheid die Gods wijsheid is.

73’. De combinaties van het voortdurende 
worden zijn oneindig. God alleen blijft on-
veranderd in zijn levenskleed.

74’. Wie God zoekt in gedachte en in daad 
moet de verschijningsvormen van de dood 
verwijderen, die de terugkeer van het he-
melse goud in de weg staan.

75’. De nutteloze voorzorg en de tussen-
liggende dood.

76’. Eén seconde van intuïtie openbaart 
wat duizend jaar van werken niet toelaten 
te ontwaren.

77’. Het water is universeel, de zaden zijn 
afzonderlijk.

Het ene lost op, de andere verstevigen, 
maar één enkel ding bevat heimelijk God.

78’. Verheven, met verschrikkingen be-
klede maagd.

Levende spijs van de wereld.
Voedster van de zon.
Heilige Moeder van de mensen.

79’. De natuur ontsluiert zich voor de 
eenvoudige en geduldige mensen, maar 
geen enkele dwang zou haar kunnen ver-
plichten om zich naakt te vertonen aan de 
zotten en aan de hoogmoedigen.
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80. De inperking van verlangens en het 
aanvaarden van verandering verwekken de 
onthechting, de vrijheid en de rust, nood-
zakelijk om naar de Volmaakte te zoeken.

81. Zonder de wil te genezen is geen ge-
nezing mogelijk; men moet dus elke zieke 
ondervragen alvorens iets te ondernemen.

82. De vrouw ontbindt de man tot het 
water van de lucht.

De man verstevigt de vrouw tot het vuur 
van de aarde.

Uit die twee welt het oneindige van de 
volmaakte schepping op die de glorie van 
de Enige openbaart op de aarde van de 
levenden.

83. Men moet het zo doen dat ieder wordt 
beoordeeld door zijn daden en door zijn 
gedachten; dat is Gods ware oordeel dat 
niemand zou kunnen aanvechten zonder 
zich nog meer te veroordelen.

84. De aangeboren gave, die van het verle-
den komt, bepaalt de huidige toestand, die op 
zijn beurt de toekomstige gave voorbereidt.

85. Het is gemakkelijker een groot werk 
tot onszelf te verlagen dan ons ertoe te 
verheffen, maar het is onontbeerlijk te 
groeien en te rijpen na te hebben 
gekiemd.

86. Weten is begrijpen dat het kleinste 
door God geschapen ding meer waard is 
dan alle menselijke werken bijeen.

87. Het enige nuttige doel hier beneden 
is God bereiken; al de rest is als een droom, 
als het stof en als de dood.

88. De geduldige en vastbesloten projectie 
van de wil op een gekozen doel is het geheim 
van de verwerkelijking van het verlangen.

80’. Wie in God wil binnengaan moet als 
God worden, dat wil zeggen zeer zuiver en 
zeer volmaakt als het hemelse water en als 
het hemelse vuur.

81’. De voorzichtigheid van de wijze be-
staat erin hen te onderrichten die erom 
vragen en niemand te dwingen om te gelo-
ven of om te weten.

82’. De vloeibaarwording en de vegetatie 
van de aarde zijn het eerste mysterie.

De versteviging en de bezieling van het 
water vormen het tweede mysterie.

De verbinding van het eerste water met de 
tweede aarde vormt het derde mysterie.

83’. Laten we, als ons geluk te slecht lijkt 
te zijn, het aan God wijden die het uitste-
kend zal doen worden, want de Geleerde 
kan ons in de dood bedolven licht verlossen 
en tot rijping brengen.

84’. Geen enkele ongerechtigheid in ieders 
toestand, bijgevolg passen de stilte en de 
aanvaarding allen in gelijke mate.

85’. Binnen de limieten waar het water 
stijgt en daalt, en daar waar het licht van de 
sterren en het centrale vuur zich samenvoe-
gen, neemt het leven gestalte: onder de aarde, 
op de aarde, in het water en in de lucht.

86’. Wanneer we zijn voorbereid om de 
dood te volgen zonder ons om te draaien, 
zullen we met de wereld kunnen spelen 
zonder vrees te sterven.

87’. Leven, liefhebben, verlangen, lijden, 
ervaren, kennen, kiezen, tot rust komen, 
dat is de bestemming van de mens.

88’. Het geïnspireerde gebed vormt het 
middel, en God is het doel.

«Gescherpte zinnen, ontspannen spieren, 
gevouwen benen, gesloten mond, afgesne-
den adem, gezuiverd bloed, geledigd hoofd, 
bedaard hart.»
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89. De wijze veroordeelt de waanzin van 
de mensen niet, omdat hij zich herinnert 
er sinds kort uit te zijn gekomen.

90. Geluk is God in vrede aanbidden en van 
de wereld gebruik maken als in een droom.

91. Het ongeluk uitwissen en de grieven 
vergeven is niet ze vergeten, het is alleen 
ze beheersen, teneinde niet in het spoor 
van de haat te vallen.

92. Waar de waarheid de wijze mens ver-
heugt en verlicht, kwetst en misleidt ze de 
onwetende; daarom blijft ze gesluierd in de 
wereld.

93. De hogerstaande mens voltooit alles 
in eenzaamheid.

De lagerstaande mensen verderven alles 
gemeenschappelijk.

94. De beproeving bevestigt de heiligen 
en onderwijst de goddelozen.

«Hij die aanvaardt, wordt snel verlost van 
de druk van het ongeluk, want hij ontvangt 
terstond het goddelijke geneesmiddel.»

95. Zo de gehoorzaamheid van de lager-
staanden gebaseerd moet zijn op het ver-
langen zich te vervolmaken, moet het gezag 
van de hogerstaanden zich rechtvaardigen 
door de wil om te helpen en te onder- 
richten.

96. Als het boek een mens helpt om tot 
God te komen of om hem te naderen, zal 
het niet tevergeefs zijn geschreven.

97. Het licht van de wereld komt uit de 
universele duisternis om de dag van God 
te verwekken.

98. Er zijn twee leren en meerdere bete-
kenissen. God zal ze zichtbaar maken, of 
ze naar eigen goeddunken versluieren.

99. Door degenen te zegenen die geloven 
ons te stropen en ons te dwingen, zullen 
we niet méér verliezen, maar we zullen, 
integendeel, rijker worden van hun stroping 

89’. In de beste mens blijft iets slechts, 
en in de slechtste bestaat een lichtvonk 
voort.

90’. We zullen de wereld zonder illusie 
zien wanneer we God hebben gevonden.

91’. Laten we het leven dat ons omringt 
sparen, zo zullen we hetgeen binnen in ons 
voortbestaat vermeerderen.

92’. Wie het geheim van God zoekt zal het 
leven vinden als hij eenvoudig en recht-
schapen blijft, zo niet zullen de waanzin en 
de dood hem in de afgronden verstrooien.

93’. Het vuur en het water scheiden wat 
vermengd is in de wereld, en concentreren 
wat verenigd is door God.

94’. Wie de wereld in de wereld en door 
de wereld heeft overwonnen, wordt ten over-
staan van God tot overwinnaar verklaard.

«De eerste weldadigheid is denken aan de 
anderen, de laatste is enkel denken aan God.»

95’. Alleen de wijze mensen kennen de 
kunst de wereld te onderwijzen door het 
ongerijmde, maar niemand verstaat hen meer.

«Doe goed wat je onder de mensen te doen 
hebt, maar verwacht er niets van en geloof 
er vooral niet in.»

96’. Elk ding duikt op uit zijn chaos en 
vervolmaakt zich in zichzelf.

97’. Het zal worden gevonden door weinig 
mensen, die er veel waard zijn.

98’. De weerschijnende maagd en haar 
gouden zoon zullen weer op de aarde van 
de levenden verschijnen.

99’. Al degenen die God prediken spreken 
dezelfde taal, maar we verstaan ze 
verschillend.
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en meer verzekerd van hun ultieme neder-
laag of van hun onvoorziene bekering.

100. Vorm geven aan de natuur is God 
eigen.

– De verschijningsvorm vernietigen is het 
werk van de waanzinnigen en soms, dat 
van de wijzen.

– De natuurlijke werkwijzen nabootsen 
is het werk van de kunstenaar.

– De aspecten van de wereld namaken is 
de waanzin van de onwetende.

101. De grootste onder de mensen is hij 
die de leer van de natuur in overeenstemming 
kan brengen met die van de heilige boeken 
om slechts één enkel ding te maken.

102. De godsdiensten, de kunsten, de 
wetenschappen en de wetten moeten niet 
worden onderworpen aan de middelmatige 
mensen die alles omlaaghalen.

103. Als we het onderwijs van de Heer 
meteen verstaan, laten we ons dan aan hem 
overgeven en de boeken overlaten aan de 
volgenden die hem op de tast zoeken.

100’. De schepping, Laten we aan 
niemand iets 
uitleggen.
Laten we ons eer-
der inspannen 
om de waarheid 
van het leven die 
alles aan allen 
zal onderwijzen, 
te vinden en te 
openbaren.

De wetenschap,

De kunst,

De kunstgreep.

101’. Het bestuur van de mensen toever-
trouwen aan hen die er de grootste liefde 
voor hebben en de grootste kennis ervan, 
is God eren en hem nuttig dienen.

102’. De aarde zal weer als modder wor-
den, zoals het leven en zoals het goud onder 
de adem van de Allerhoogste.

103’. Alles behoort God toe, zelfs de dood, 
die hem wijselijk verdoezelt.

«Zij die heden zeggen: “Het is duister”, zullen 
op de dag des oordeels uitroepen: “Het was 
verblindend en we hebben niets gezien”.»

Het is met het koninkrijk Gods als met een 
mens die het zaad in de aarde werpt: of hij 
slaapt of waakt, nacht en dag kiemt en groeit 
het zaad zonder dat hij weet hoe, want de 
aarde brengt vanzelf haar vrucht voort.

JEZUS

De waarheid zal uit de aarde kiemen en 
onze aarde zal haar vrucht geven.

DAVID
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VERTU NIÉE

1. De bewondering en de studie van de 
natuurlijke werken leiden tot de liefde en 
tot de kennis van God.

2. De alternatieven van het geloof en van 
de twijfel maken heel het drama van onze 
goddelijke zoektocht.

3. De overgave aan de goddelijke wil is de 
moeilijke bekentenis van onze onwetend-
heid en van onze onmacht.

4. De wijze die een vriend verliest blijft 
zonder verrassing en zonder droefheid, om-
dat hij sinds lang alleen is met God.

«De ware vrienden blijven altijd verenigd 
in de gouden Heer.»

5. We moeten aandachtig al onze aardse 
verlangens onderzoeken om te begrijpen 
dat ze ijdel zijn, en dat de liefde en de kennis 
van God het enige verlangenswaardige eind-
doel zijn.

6. De kennis van goed en kwaad bracht 
de val van de eerste geschapen god 
teweeg.

De steen verworpen door de bouwers is 
de hoeksteen geworden van de nok. Het is 
het werk van de Heer en het is een wonder 
voor onze ogen.

DAVID

Oh! Dat ik weer opgewekt word, dat mijn 
geest gezuiverd en gesublimeerd wordt, dat 
de Geest van boven in mij blaast, dat ik het 
goddelijke vuur zie.

EGYPTISCH GEBED

DE SLUIER

1’. De ingeslapen zwarte aarde.
Het levende licht van de wereld.
De zeer volmaakte rode Redder.

2’. Alles wat zich van de natuur verwijdert 
gaat naar de dood, en alles wat in de mens 
binnendringt komt uit bij God.

3’. Laten we alles met onthechting geven 
en ontvangen, teneinde de eenheid van de 
mensen in God te kennen.

4’. De liefde verlost ons van de eenzaam-
heid door ons één te maken met de mensen 
op de aarde, en ze leidt ons tot de kennis 
door ons één te maken met God in de 
hemel.

5’. De weg van de kennis ligt in het ver-
trouwen van de liefde, die het volmaakte 
geloof is in het vermogen van de Heilige 
Geest in werking.

6’. De studie van de natuur en van de 
mens leidt tot de kennis van het goddelijke 
Universum.

BOEK IV
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7. Gevangen in de dood, kan hij slechts 
door zijn in God zuiver en vrij gebleven deel 
worden verlost.

8. De kennis van het goddelijke geheim 
bevrijdt van de middenwereld. De nieuwe 
staat van zuiverheid zal bewust en meer 
voltooid zijn dan de eerste.

9. Men vermijdt verstoringen door de be-
gaafde en levende mensen te doen deelne-
men aan de lasten en aan de baten van de 
natie.

10. De rechtvaardige die levend wordt 
begraven, breekt alles wat zijn verrijzenis 
in de weg staat.

11. Wie mediteert over het einde van alle 
dingen verwerft de ware wetenschap. Haar 
aanzien is onbevallig, maar de vrucht is 
van goud en levend.

12. De wijze spreekt weinig, slaat alles 
gade en handelt zelden. Hij kent de zinloos-
heid van alles wat niet bij God uitkomt.

13. Elk mens moet zijn gelijken baat laten 
hebben bij de gaven die hij van God heeft 
ontvangen, teneinde deel te nemen aan de 
algemene en afzonderlijke verlossing van 
het gemengde Universum.

14. Alle vreugde, alle liefde en alle leven 
zijn in de aanschouwing, in de kennis en 
in het bezit van God.

«Laten we ons geloof in God betuigen door 
de waarheid van het Boek dat het licht in 
onze harten openbaart.»

15. Alle troosteloosheid, alle haat en alle 
dood bevinden zich in de zorgen van de 
wereld, in de omgang met vulgaire mensen, 
en in het uiterlijke bezit.

16. Het is gemakkelijk zijn wet met geweld 
op te leggen, het is moeilijk om haar uit te 
dragen door het voorbeeld te geven.

7’. Het is in het water dat de melaatse 
heeft gebaad, dat zich de helderheid van de 
sterren verbergt.

8’. Ze biedt het zilver en het goud, de 
diamant en de robijn aan, maar allen wijzen 
haar hand af, omdat ze zwart is.

9’. De doden zelf onderwijzen de heilige 
die de mensen stompzinnig uit hun ver-
duisterde levens verstoten.

10’. Wie een mens in ontreddering helpt, 
komt zijn eigen leven te hulp.

11’. Het drievoudige leven en de dubbele 
dood verwekken het midden-Universum.

Wie zal de verdeling van het einde der 
tijden vóór zijn?

12’. Wijsheid is niets van de wereld op 
voorhand oordelen, maar beschouwen wat 
haar omvormt, teneinde te ontdekken wat 
is.

13’. Wie in de zielen leest is waarachtig 
jegens allen, maar zeer weinigen zijn op 
hun gemak ten overstaan van hem, want 
hij klaagt de geheime lasten van onze ver-
duisterde levens aan.

14’. Wie de Enige hebben gevonden ver-
geten alles, zoals ze zichzelf zijn vergeten 
in alles.

«Wie een woord tegen zijn Heer zegt heeft 
zijn dag gewonnen, maar wie een woord van 
zijn Heer verstaat, heeft zijn leven 
gewonnen.»

15’. God wordt in het geheim begeerd door 
wie hem hebben verloren, omdat al de rest 
hun altijd ontbreekt.

16’. De wet dijkt de mens in, de plicht 
doet hem groter worden, de dienstbaarheid 
maakt hem veil, maar de liefde richt hem 
op tot God.
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17. Laten we geen enkele gedachte noch 
enig werk van onze vader verachten, want 
het is daardoor dat we levend zijn.

«De ziener van God aanschouwt verwon-
derd de kubusvormige zee waar de univer-
sums van de goddelijke droom verschijnen 
en waar ze verdwijnen.»

18. De waarheid ligt in het in de steek 
gelaten woord van de oude wijzen.

Wie zal haar aan het licht brengen? En 
wie zal haar opnieuw begraven?

19. Gods zonen worden door de liefde 
gezonden om de in de onbeweeglijke duis-
ternis van de dood afgedwaalde mensen 
naar hun bron terug te leiden.

Een van deze boodschappers verjagen of 
doden is God zijn vergeving terugzenden en 
zich voor altijd tot de ballingschap 
veroordelen.

20. De geheime gerechtigheid wil dat de 
van God vervulde mensen worden benijd 
en vervolgd door hen aan wie hij het meest 
ontbreekt.

21. De wijze onderwijst de wereld in rust 
en stilte.

De waanzinnige verstoort alles door zijn 
beroering en door zijn geschreeuw.

22. Heer, vergun ons de liefde en de ken-
nis die we kunnen verdragen zonder te 
sterven en vergeef onze betreurenswaardige 
verblinding.

23. Onrechtvaardig en leugenachtig met 
de mensen, verwerft men de goederen van 
deze wereld.

Eenvoudig en rechtschapen ten overstaan 
van God, verkrijgt men het eeuwige leven 
van zijn rijk.

24. De hoogmoedige wordt door het gehele 
Universum uitgebraakt.

Hij alleen blijft bedolven in de dode 
modder.

17’. Alles is in lichaam en in geest.
Alles is beneden en alles is boven.
Dat leeft en vormt zich voortdurend om.
Alles is drievoudig en dubbel en nochtans 

enig.
Dat stijgt en dat daalt.
Alles is vrouwelijk van buiten en manne-

lijk van binnen.

18’. De voorouder van de dagen lacht ons 
door de dood heen toe, maar hij blijft naam-
loos en gedaanteloos in de eeuwigheid.

19’. Het licht van de zon, van de maan en 
van de sterren bevrucht voortdurend het 
water van de hemel, dat het zaad draagt tot 
in de diepten van de aarde, waaruit het 
leven van de wezens en van de dingen 
ontspringt.

20’. Laten we de Heer bidden, opdat hij 
zowel onze vijanden als onze vrienden ver-
licht, want zo we alles moeten liefhebben 
in God, moeten we buiten hem alles 
duchten.

21’. Laten we over God mediteren tot elke 
reflectie verdwijnt en ons licht één wordt 
met hem.

22’. Laten we hen die lijden discreet hel-
pen, teneinde de dankbetuigingen of de 
beledigingen te vermijden van de onweten-
den die denken hier beneden iets te ver-
werven of te verliezen.

23’. Wanneer de dood heerst over de we-
reld, zal het verschijnen van het heilige 
leven zeer nabij zijn.

«Wat bij klaarlichte dag wordt gedaan, 
wordt niet noodzakelijk in de openlucht 
voltooid.»

24’. buiten
Dood. Hoogmoed. Onwetendheid.2

binnen
Mare. Occultum. Igneum.



DE HERVONDEN BOODSCHAP

62

25. Het algemene mengsel is voortge-
bracht door de minieme onderbreking van 
de aanschouwing van God door de mens 
die het Niets en het Al wilde kennen, door 
de met de dood vermengde vrucht te eten.

26. Zo werd het middenwezen geboren 
door de val van een deeltje van het lichtende 
wezen in het duistere niet-zijn.

27. De scheiding en de hereniging zullen 
worden voltooid door de verzameling van 
de levende delen en door de verwerping van 
het dode gedeelte.

De voltooiing en de vervolmaking zullen 
worden verricht door de concentratie van 
het licht en door het ultieme huwelijk van 
de hemel en de aarde.

28. De liefde zal de gehele verlossing vol-
tooien; degenen die ervan zijn verstoken 
zullen in de dood blijven.

29. God trekt aan wat op hem lijkt en 
wijst af wat hem vreemd is.

Hij zou zich slechts kunnen verenigen 
met een volmaakt uitgezuiverd ding.

30. De afwisseling van het mengsel van 
een deel van het Zijn met het niet-zijn brengt 
de hiërarchie van de schepselen voort vanaf 
de hemel tot de hel.

31. Het Wezen begraaft zich en verrijst 
alleen voor zijn kennis en alleen voor zijn 
volmaaktheid.

32. Vriend van God, die onderricht is in 
zijn werk.

– Gewijd aan God, die hij in zichzelf zoekt.
– Kunstenaar, die de heilige natuur doet 

verschijnen.
– Genezer, die zijn broeders verlichting 

geeft.
– Leermeester, die de mensen tot hun 

volmaaktheid leidt.

25’. Vóór het begin verbleef alles in de 
rust van de harde duisternis van de dood.

Door in het water te ontwaken bracht het 
vuur orde in de chaos, en de vier elementen 
verwekten de levende geest van het 
Universum.

26’. Het warme en het droge bezielden het 
jonge licht van God van binnen, en het 
koude en het vochtige openbaarden het van 
buiten; zeven maal verdeelde het innerlijke 
vuur de Enige, en de sterren verschenen 
naar hun rang.

27’. Ten slotte rustte alles in de volmaakte 
zon.

Zo openbaarde het goddelijke licht zijn 
nobele oorsprong.

God aanschouwde zichzelf in de mens en 
gaf hem zijn ziel. Hij beval hen toen aan om 
niet te trachten hun grenzen te leren ken-
nen, teneinde onsterfelijk te blijven.

28’. Niemand zou tot God kunnen komen 
zonder eerst bij de heilige universele Moeder 
te komen.

29’. Wie waarlijk liefheeft heeft geen en-
kele bekrompenheid van geest; daarom 
wordt hij gehaat door de middelmatigen.

30’. Wie het heilige licht bezit is volledig 
en levend als zijn hemelse Vader en als zijn 
aardse Moeder.

31’. De eerste wijze die God herkende had 
geen boeken.

De natuur onderwees hem, en hij hielp 
de natuur.

32’. «Laten we onze goddelijke onderrich-
ters vereren als de mooiste afbeeldingen 
van God hier beneden.»

Ons leven in deze wereld is een voortdu-
rend spel van vermommingen, nu eens 
aantrekkelijk en dan weer afstotelijk, ko-
misch of tragisch, die de scherpzinnigheid 
van eenieder op de proef stellen.

Gelukkig hij die, onder de schors van de 
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– Voortbrenger, die geduldig het voor het 
leven noodzakelijke werk voltooit.

– Vredestichter, in vrede met zijn gelijken, 
die de orde in zijn huis handhaaft.

33. Alle droefheid komt van het belang dat 
men toekent aan zichzelf en aan de anderen.

Alle vreugde komt van het vertrouwen dat 
men heeft in God.

34. Het ongeluk kwam door het misbruik 
van de vrijheid die God ons heeft vergund. 
Het geluk zal worden hervonden in de na-
leving van de wetten die hij ons heeft 
gegeven.

35. Het geestelijke en lichamelijke kwaad 
verschijnt door de vermindering van het 
zuivere Zijn dat in ons voortbestaat, en door 
de toename van het onzuivere niet-zijn dat 
ons van alle kanten insluit.

36. Het spontane gebed, de eenzame rust, 
de diepe meditatie, het eenvoudige voedsel 
en de gematigde beweging onderhouden de 
ziel, de geest en het lichaam van de wijze.

37. De wijzen, vrienden van God, bezitten 
de volmaaktheid van de wereld in een enkel 
door allen veracht ding.

38. Hoe hoger het opstijgen, hoe groter 
het risico wordt te vallen. Laten we onze 
aandacht dus altijd op de Heer vestigen en 
laten we niet achterom kijken.

39. Het Zijn en het niet-zijn zijn de polen 
van het al waartussen de mengsels van het 
gemengde Universum verschijnen.

40. De duisternis verheelt het licht.
Het kwaad bedekt het goede, en de dood 

maskeert het leven.

41. Het verst van God verwijderde punt 
is een volledige afwezigheid van God, en het 
dichtstbijzijnde punt is een totale aanwe-
zigheid van God.

De middenpunten vormen het gegradu-
eerde Universum.

schaduw, de zegevierende naaktheid van 
de onaanraakbare Heer ontdekt.

33’. De mensen kunnen zich wel in God 
vergeten, aangezien hijzelf niet vreesde zich 
te vergeten in de mensheid.

34’. Het is als we door de afgrijselijke dood 
gaan dat we ons weer bij het verheven leven 
van de Volmaakte zullen voegen.

«Het water van de hemel en het licht van 
God zullen ons zeker doen kiemen.»

35’. Het in vuur en vlam zetten van de 
wereld zal de zegen en de komst van de 
Heer voorafgaan, maar hoevelen zullen voor-
bereid zijn om het hoofd te bieden aan de 
storm van het vuur? Degenen die de on-
brandbare hebben gegeten!

36’. Het middelpunt van het Universum 
rust in het hart van de mens, maar om het 
te verlossen moet eerst de vrije geest de in de 
duisternis gevangen geest te hulp komen.

37’. Het is Gods zegen die het levenswater 
zendt, en het is zijn liefde die het heilige 
vuur doet vlees worden.

38’. Laten we de tegenslagen die ons na-
der tot God brengen aanvaarden en laten 
we het welslagen dat ons in de dood hand-
haaft wantrouwen.

39’. De vrouw die de dood in de wereld 
heeft ingevoerd, is bestemd om ze in de man 
uit te wissen, met Gods hulp.

40’. Er is niets in de wereld dat niet met 
modder is besmet, behalve het glorieuze 
gewaad van de Heer in de hemel.

41’. Alles wat van binnen is moet zich 
weer voegen bij wat van buiten is, en alles 
wat van buiten is moet zich weer voegen bij 
wat van binnen is om de zon van de glori-
euze verrijzenis te verwekken.
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42. Wanneer de eerste scheiding plaats-
vindt, zal slechts het Zijn overblijven en het 
niet-zijn, dat verworpen zal worden.

Wanneer de tweede scheiding zich vol-
tooit, zal het Zijn in eenheid blijven, dat 
verheerlijkt zal worden.

43. Wanneer we sterven, zullen we ont-
waken in God en zullen we ons ons leven 
herinneren als een ongerijmde droom.

44. Het is doeltreffender de wereld te over-
winnen door haar het hoofd te bieden dan 
niet overwonnen te worden door zich eraan 
te onttrekken. Maar de twee overwinningen 
hebben hun eigen beloning.

45. Alle gewoontes leiden naar de dood.
Het gespin en het gesluimer van de kloos-

ters zijn evenzeer te vrezen als de bekorin-
gen van de wereld.

46. De natuurlijke wijzen hebben de sa-
menlevingen, de godsdiensten en de kun-
sten ingesteld. Laten we ons buigen voor 
hen, zoals zij geknield zijn voor God.

47. Het wit in het zwart en het rood in 
het wit, ziedaar heel de tegenwoordige 
schepping.

48. God is als een vast en droog vuur, 
verborgen in een bewegend en vochtig vuur.

Wie hem ontdekt bezit de meesterschap 
van het leven.

49. God is onbegrijpelijk voor elk ander 
dan hemzelf.

De wetenschap opereert uiterlijk.
De kennis voltooit alles binnenin.

50. De studie van de transmutaties is het 
begin en het einde van de wijsheid.

«Wie zal de middengeest van de hemel en 
van de aarde stevig maken?»

51. We moeten nederig de wet van de 
wereld erkennen en ons leven voegen naar 
de wijsheid van God die alles heeft gevestigd 
voor onze ultieme vervolmaking.

42’. Laten we aan God denken op het 
moment van de dood en we zullen met hem 
zijn in het uur van het leven voor de ultieme 
vervolmaking en voor de laatste 
vermenigvuldiging.

43’. Laten we de werelden openrijten en laten 
we hun licht verzamelen in de zon van steen.

«De zeer zwaarwegende robijn van de Heer.»

44’. Men kan op alles hopen van een op-
standige, van een moordenaar, zelfs van 
een waanzinnige. Men zou niets kunnen 
verwachten van een middelmatige.

45’. Wie teveel naar de hemel kijkt laat 
zijn eten aanbranden, en wie slechts de 
aarde ziet vergeet zijn zuiverheid.

46’. De zonen van de Heer zijn de broeders 
van de eeuwige zon, zij schitteren al van de 
pracht van de hemelse juwelen en bezitten 
de dichtheid van het uitgezuiverde goud.

47’. Wie de Moeder kent verlost de mens 
en dringt door tot God.

48’. De wijze spreekt en zwijgt 
tegelijkertijd.

Hij ontdekt alles, maar verguist niets.

49’. Wanneer ik aan hem denk, smelt mijn 
hart in het water, en mijn geest vliegt in 
zijn onmetelijkheid, maar het gewicht van 
de liefde hecht mij vast in de vrede van het 
geheime middelpunt.

50’. Het sperma is het meest geconcen-
treerde en het meest zuivere deel van het 
lichaam. De kiem is het meest volmaakte 
en het meest vaste gedeelte van het sperma.

51’. Het water is enig in heel het 
Universum, maar het onderscheidt zich in 
elke schepping waarvan de mens de meest 
voltooide is.
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52. Door het werk te bestuderen komt 
men er toe de meester die het heeft gemaakt 
te leren kennen.

53. Het behoort eenieder toe God na te 
bootsen en het ware van het valse te 
scheiden.

54. Het grootste kwaad is als het grootste 
vergeten van God, en het grootste goed is 
vergelijkbaar met zijn grootste 
tegenwoordigheid.

55. De terechtwijzing van het ongeluk is 
doelloos voor wie de kortste weg naar God 
neemt.

Díe ondervindt door de gedachte vrijwillig 
alle vreugde en alle leed van de mensen.

Hij heeft een onmetelijke goede wil jegens 
God en vertrouwt zich geheel aan hem toe.

56. Alleen het aan het zoeken naar God 
gewijde werk brengt de verlossing van de 
banden van de wereld.

57. Geen enkel schepsel zou boven God 
verkozen kunnen worden, zelfs indien dit 
schepsel God in zich draagt.

58. Het is wijzer te gehoorzamen aan de 
goddelijke wil die ons kent, dan te proberen 
te ontsnappen aan de wet die we niet 
begrijpen.

59. De ongeduldige mens spreidt zijn on-
wetendheid tentoon;

wie kan wachten ziet zijn verlangen wer-
kelijkheid worden.

60. De duizenden universums die ons 
overspoelen zijn als het miljoenste deel van 
een druppel van het goddelijke bloed.

Het geringste atoom omsluit onvoorstel-
bare werelden. Zo is het Universum in God, 
en is God in het Universum.

52’. De waarheid rust in het binnenste 
van elke aarde.

53’. De geest verheldert duidelijk de uit-
gezuiverde mens, want de Enige Schittering 
woont in ons vanaf het begin.

54’. Het is beter niet door God onderwezen 
te worden dan te volharden in hem niet te 
verstaan.

«Rust en je zult bezield worden, ledig je 
en je zult gevuld worden.»

55’. Wie de liefde en de kennis bezit han-
delt zonder te zondigen, want hij werkt 
samen met de macht van de Heer, die een 
en al zuiverheid is en een en al kracht in 
het eeuwige en vrije leven.

«De volmaakte nederigheid kan niet gaan 
zonder gehele armoede, en de heilige liefde 
kan niet verschijnen zonder die twee.»

56’. Het woord van leven komt van de 
kennis door het kanaal van de liefde.

57’. Uit de gehele en verborgen God vloeit 
het zichtbare en volmaakte Zijn voort.

58’. De tegenslagen van de wereld brengen 
ons wijselijk terug op Gods weg.

«Wat nooit geheel is verloren, zou nooit 
helemaal vergeten kunnen worden.»

59’. De zeis van de tijd scheidt alle waar-
heid, maar het is het geheime vuur dat haar 
zichtbaar maakt en dat haar tot rijping 
brengt.

60’. Het is beter in zichzelf te kijken en 
te zwijgen.

O kiemend licht!
O zeer zwaarwegende vrucht van de zon!
O geheim huwelijk van de gelijke 

tegenpolen!
O vruchtdragende schittering van de 

enige schoonheid!
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61. God hermaakt door de natuur zonder 
enige inspanning alles wat de mensen zich 
inbeelden met veel moeite te vernietigen.

Zo onderwijst God door de natuur op 
subtiele wijze de helderziende 
waarnemer.

62. De glorie van de wereld maakt de 
mens droevig en ijdel; het is een rook die 
de meest helderzienden verblindt. Wie haar 
vergaart ruilt zijn leven in tegen de wind.

63. De geesten stijgen en dalen om de 
aarde van haar bezoedelingen te wassen, 
opdat God haar opnieuw kan komen 
bewonen.

64. Wie zijn vertrouwen in God stelt ver-
werft de vrede van geest en hart die de 
beproevingen van de wereld onverschillig 
maakt.

65. Wie boven de lofprijzingen en de ver-
wijten staat, heeft de tegenwoordige wereld 
overwonnen, want hij communieert reeds 
met God.

66. Het is God alleen die waarborg en 
troost biedt, en alles ontbreekt in het uur 
van de dood als hij van onszelf afwezig is.

67. Zij die de leer van de oude wijzen 
verachten, stapelen waanzin op onwetend-
heid en brengen de dood van allen 
teweeg.

68. Het werk van de wereld is illusoir en 
van weinig profijt, maar de tijd gewijd aan 
het zoeken naar God is voor niemand ooit 
verloren.

69. De onthechting van de geschapen 
dingen is de voorwaarde voor Gods liefde.

70. Wat onmogelijk schijnt in het begin, 
lijkt gemakkelijk aan het eind.

Wat hard en dood is, zal weer soepel en 
levend worden.

61’. Van «een geheel» die vijf zijn, door 
«een geheim» die vier zijn, wordt «een le-
vende» gemaakt die drie zijn. Mannelijk en 
vrouwelijk in twee die de «ene overwinnaar» 
verwekt die de punt is in de cirkel.

62’. De glorie van God is een wolk die 
degene die haar bereikt verlicht en doet 
opleven.

O zegen!

63’. Hij is uit de dood gekomen en heeft 
zich vastgehecht in de glorieuze zon.

O vrijkoping!

64’. Zij die naakt weten te gaan, putten 
uit Gods schat.

O zuiverheid!

65’. De zachtheid van het vuur doet de 
bron van de sterren opwellen.

O kieming!

66’. De zuiverheid van het water draagt 
de levensadem voorbij de dood.

O transfiguratie!

67’. De weg van de verlossing is overal in 
deze wereld zichtbaar.

O bevruchtende regen!

68’. Het geloof nadert het wonder van de 
wereld.

Het geduld stelt het in het licht.
De liefde vermenigvuldigt zijn deugd.

69’. Wie in God is herkent met gemak de 
eenheid van het Universum.

70’. Laten we God bidden, opdat hij ons 
toestaat te verstaan, te zien en te proeven 
wat in hem is.
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71. De onbekendheid met de natuurlijke 
wetten doet de mens wegzinken in de wan-
orde en de pijn van een nutteloze 
opstand.

De waarneming van dit universele onder-
wijs bevrijdt zijn leven van de banden van 
de dood.

72. Er is een verborgen betekenis en een 
helder woord. God zal het verstand openen 
van wie eenvoudig is, liefhebbend en trouw.

73. Een onwetende geleerde berispen is 
zich er een vijand van maken en hem voor 
altijd doen wegzinken in zijn dwaling, want 
hij redeneert over alles, hij legt de mysteries 
uit en ontsluiert de Schriften, maar hij bezit 
niets in waarheid, zelfs niet de schors van 
de dingen.

74. Het is beter te handelen als voorbeeld 
zonder iemand te willen overtuigen, zo kun-
nen allen zich bekeren zonder te schijnen 
toe te geven aan wie dan ook.

75. Hoe te geloven wat de heiligen in ons 
zien, wanneer we niet verstaan wat er bin-
nenin onszelf gebeurt?

76. Laten we ons verwijderen van de 
waanzinnigen, en hen overlaten aan hun 
tegengestelde beroeringen. Het ongeluk gaat 
hen gratis onderrichten en hen voor lange 
tijd kalmeren.

77. Laten we zoeken naar hem die weinig 
beweegt, die weinig spreekt en die veel 
mediteert.

God verheldert hem en zal hem voor altijd 
verlossen.

78. Laten we niet antwoorden op spotter-
nij, noch op grofheid, noch op belediging.

Laten we in ons hart beklagen wie zich 
minderwaardig aan de liefde toont.

79. Het meest wijze antwoord kan de 
grootste toorn uitlokken, en het beste on-
derwijs kan de ergste waanzinnigheden 
verwekken.

71’. Wie zal weer leerling van de natuur 
en kind van God worden, opdat het water 
van de hemel en van de aarde ons leven 
verlost en ons gelijk maakt aan de heilige 
Moeder en vervolgens aan de zeer heilige 
en zeer volmaakte Zoon?

72’. Wie zal de helderheid die opstijgt naar 
de hemel vatten? En wie zal het licht dat 
neerdaalt op de aarde vasthechten?

73’. Wie zich hecht aan de schors van de 
dingen neemt slechts de dood waar.

Wie de essentie van het Universum ont-
dekt, bereikt het eeuwige leven.

«De rust van de wijsheid is uit de dood te 
zijn gekomen en er niet meer in terug te 
keren.»

74’. De schepping liefhebben, er in bin-
nendringen en zwijgen: zo is de wijsheid 
van de wijze, en zo is de voorzichtigheid van 
de heilige.

75’. Het centrale vuur leeft werkelijk in 
het hemelse water, onder de sluier van de 
vreemde aarde.

76’. Het is op het moment van conflict 
met zichzelf of met de anderen dat men 
vooral toevlucht moet nemen tot God, omdat 
hij de onveranderlijke liefde en vrede is.

77’. Zij die heiligheid tentoonspreiden 
dragen haar niet altijd in zich, want de 
buitenkant in deze wereld is zelden gelijk 
aan de binnenkant.

78’. Laten we onze vijanden overgeven in 
Gods handen, opdat hij hen onderricht zoals 
onszelf, door ellende, rouw, ziekte, ouder-
dom, verlatenheid en dood.

79’. Laten we onze gedachten en onze 
handelingen aan God wijden, opdat er voor 
niemand een enkel kwaad uit voorkomt.
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80. God leeft en wacht in ieder van ons.
Het volstaat te sterven voor de wereld en 

voor zichzelf om het terstond te verstaan 
en te zien.

81. De dood scheidt wat slecht is en ver-
zamelt al wat goed is, maar ze heeft de hulp 
van het hemelse leven nodig.

82. Enkele onbekende wijzen bezitten 
Gods heilige en mysterieuze aarde.

83. Alleen wie God ziet en liefheeft door 
alle verschijningsvormen van de wereld 
heen, verbaast zich niet en lijdt niet wan-
neer alles verdwijnt.

84. De mens die de natuur helpt, wekt 
het leven op.

Wanneer hij haar kwelt, verwekt hij de 
dood.

85. Wie zijn onwetendheid, zijn onmacht 
en zijn fouten erkent, heeft geen mededinger 
te duchten, en God kan onbelemmerd tot 
hem spreken.

86. Elke vervolging die de wereld de wijze 
aandoet brengt deze nader tot God en ver-
wijdert hem van de dood.

87. Het is de nederigheid die zich bewust 
wordt van onze onwetendheid en van onze 
onmacht van afgedwaalde mensen.

Het is de hoogmoed die gelooft in onze 
wetenschap en in ons vermogen van geval-
len goden.

88. Het is riskant naar de wetenschap te 
zoeken voor zichzelf, maar het is nog veel 
gevaarlijker de mensen te onderrichten in 
wat ze niet willen verstaan.

89. Niets kan helder worden gezegd zon-
der ongeloof, of hebzucht, of haat, of dood 
op te roepen.

80’. Het vuur en het water zullen het 
Universum van de duisternis van de dood 
verlossen en het verheerlijken tot de levende 
pit van de eerste en laatste eenheid.

81’. Wanneer het lichaam is overwonnen, 
verschijnt de geest zuiver en vrij, en de 
heilige ziel verenigt ze voor altijd in God.

82’. Niemand luistert naar hen, en ze 
spreken bijna niet meer.

83’. De maan en de zon zullen weer uit 
de zee komen aan het eind van de lange 
nacht, en ik zal het geheim van mijn Heer 
in de eeuwigheid van zijn prachtige gave 
loven.

84’. Het einde zal het zuivere vuur het 
water van de wereld in zijn eigen natuur 
zien veranderen.

85’. Wie vertrekt van wat is, komt snel 
aan bij wat zal zijn.

En wie alles met liefde aanvaardt, herkent 
vlug de wonderbaarlijke hulp van de ver-
borgen Voorzienigheid van de Heer.

86’. Elke boosaardigheid vermeerdert het 
kleed van de dood van wie haar bedenkt of 
wie haar begaat.

87’. De zwakte van het water beweegt zich 
aan de hemel.

De kracht van het vuur verblijft in de 
aarde.

Uit deze twee verenigd vloeit het vol-
maakte Zijn voort.

88’. Laten we de schijnbare duisternis 
van de heilige boeken niet moe worden.

Laten we eerder proberen om haar binnen 
te dringen tot aan de wolk van de liefde en 
tot aan de zon van de kennis.

89’. De kenner bewaart klaarblijkelijk en 
in het geheim de sleutel van de hemel en 
van de aarde.
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90. De schepping is als de verwerkelijking 
van de verbeeldingskracht van God die, 
door zichzelf uit te strekken, het leven open-
baart tot aan de grenzen van de dood.

91. De natuur onderwijst het geheim van 
de wezens en van de dingen; weinig mensen 
kunnen begrijpen wat ze zien.

92. Er is slechts één God, slechts één 
waarheid, slechts één leer; maar de verwar-
ring van de woorden en de spitsvondigheid 
van de gedachten maskeren de klaarblijke-
lijkheid van het eeuwige en bewegende 
leven.

93. De geest van waarheid is een gave 
van God; het bestuderen van de natuurlijke 
wetten en het mediteren over de heilige 
boeken ontwikkelen hem tot het verstaan 
van het onbegrijpelijke.

94. De wijze die zich aan God heeft gege-
ven, heeft er geen enkele moeite mee om 
zich aan de mensen uit te lenen.

95. Hij bewerkt de vruchtbare aarde en 
laat de sluwen over aan hun hoogmoedige 
onwetendheid.

96. Laten we in onze harten de herinne-
ring bewaren aan degenen die ons hebben 
geleerd om God lief te hebben.

Laten we hen aanroepen met de Vader.
Laten we hen zegenen met de levende.
Laten we God bidden, opdat hij hen met 

zijn liefde vervult in de eeuwigheid van de 
grote afwisselende adem.

97. De heilige leeft op aarde als in een 
gevangenis.

Het uur van de dood geeft het einde van 
zijn ballingschap aan.

98. Ieder vormt zich een vals beeld van 
de wereld en spant zich ijdel in om het te 
doen samenvallen met het waarachtige.

«Opvoeding is geschikt voor allen, maar 

90’. De lichaam-geest is zonder begin en 
zonder einde. Wanneer hij zich ontdubbelt, 
worden de universums geboren in de liefde; 
dat is de tijd van de beweging. Wanneer hij 
zich herenigt, verdwijnen de werelden in de 
kennis; dat is de tijd van de rust.

91’. De tijd zal de stenen uiteen doen 
barsten tot aan de hemel en zal ze terug-
brengen in heilige aarde.

92’. Het water stijgt op uit de afgrond van 
de dood en daalt neer uit de hemel van leven 
door de macht van de liefde die alle zuiver-
heid in God verenigt.

93’. Degenen onderrichten die naar niets 
zoeken is de orde van de wereld verstoren, 
en dit lezen zonder te mediteren is zaaien 
en niet besproeien.

94’. Als we de God die verborgen binnenin 
ons leeft niet vinden, zullen we nooit degene 
kennen die vrij in het middelpunt van het 
Universum verblijft.

95’. Wie niemand tracht te overtuigen 
vreest geen enkele redetwist.

96’. Ons leven is eeuwig zwanger van God.
Wie zal hem doen verschijnen voor het 

einde van de dood en van de verrijzenis van 
de grote wereld?

«De natuur zal de natuur verlossen, en 
het mysterieuze kind zal uit de enige moeder 
worden geboren.»

97’. Wie de troosteloosheid van het onge-
luk toelacht, ziet weldra Gods licht 
schijnen.

98’. God heeft de natuur geopenbaard en 
de mens geschapen.

De mens helpt de natuur baren.
De natuur helpt de mens baren.
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onderricht is profijtelijk voor slechts enkelen 
en de openbaring dient slechts één 
enkeling.»

Zo planten de natuur en de mens God 
voort.

De waarheid komt van God. De mens is 
vrij te geloven of te volharden in het 
ongeloof.

KORAN

Het is God die de diepe en verborgen 
dingen onthult, die weet wat er in de duis-
ternis is, en het licht verblijft met hem.

DANIËL
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TRÊVE UNIE

1. Wie zijn vertrouwen en zijn liefde in 
God heeft gesteld, kan hier beneden alles 
verliezen of alles verwerven; hij bekommert 
zich er niet meer om.

2. De hogerstaande mens verlicht en ver-
levendigt alles wat hem nadert.

De lagerstaande verduistert en doodt alles 
wat hem raakt.

3. Laten we de krijgers voor de gebeenten 
van de doden leiden en laten we hun vragen: 
«Plaats jullie vrienden rechts en zet jullie 
vijanden links; leer ons gerechtigheid.»

4. God alleen kan herenigen wat de dood 
heeft verstrooid. Hij zal de dode aardes 
buiten plaatsen en de zonnen in zijn hart 
herenigen.

Aan hem het oordeel, het licht en de 
glorie.

5. Gods gezondene voelt geen enkele voor-
zichtigheid wanneer het vuur van de Heer 
hem bezit.

6. Gods vriend is een en al terughoudend-
heid wanneer het licht van de hemel het 
zijne is.

Het vuur smolt niet deze hemelse spijs, op 
rijp gelijkend en even smeltbaar.

WIJSHEID

Want wat de vernietigende werking van 
het vuur weerstond smolt gemakkelijk, verhit 
door de geringste zonnestraal.

WIJSHEID

DE HEMELSE MOEDER

1’. De Heer herkent zijn zonen aan de 
waanzin van hun liefde die de wijsheid van 
hun gelofte uitmaakt.

2’. Het water zuivert de bezoedeling van 
de wereld.

Het vuur vervolmaakt de deugd van het 
water.

3’. Achter de veranderingen van de wereld 
verblijft de eeuwige essentie van het 
leven.

Wie kan haar heden herkennen?

4’. Het scheppende vuur rustte in het 
levendige water, en alles was onder de man-
tel van de duistere dood verborgen.

5’. De heilige spaart het bestaan van de 
anderen door het zijne op te offeren.

6’. De wijze helpt alle mensen door zijn 
leven tot volmaaktheid te leiden.

BOEK V
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7. Zij die God verzoeken, vergrendelen 
zich in de dood.

8. De overwinning wordt verkregen op het 
beest dat in ons leeft en niet wil wijken.

9. Laten we bidden opdat de dood ons 
vindt God lovend in ware poëzie en hem 
aanbiddend in zuivere liefde.

10. Volmaaktheid zou zijn te denken en 
te handelen alsof de wereld ons toebehoorde 
en we haar aan God hadden overgegeven.

11. Kristus3, uitgenodigd op de bruiloft, 
begaf zich er in alle eenvoud heen en nam 
in alle waardigheid deel aan het 
feestmaal.

«De volmaaktheid in de liefde, de eenvoud 
in de voltooiing.»

12. Meditatie doodt de doden en verhel-
dert de levenden.

Ijdele discussies doen iedereen 
afdwalen.

13. Men kan zich slechts in innerlijke 
vrede met God onderhouden, zoals men 
slechts in uiterlijke kalmte met de mensen 
een gesprek kan voeren.

14. De gedachte aan de dood is geen rem 
meer op de waanzin van de mensen, omdat 
de onwetend en zwak geworden wereld dit 
gedachtebeeld met afgrijzen afwijst, of er 
zich hartstochtelijk en blindelings aan 
uitlevert.

15. Ellende, slavernij, ziekte, ouderdom 
en dood leiden ons steeds terug tot de enige 
werkelijkheid, die God is.

16. De grootste opstand tegen de wereld 
moet uitmonden in de meest totale onder-
werping aan God.

17. God verlost alleen hen die hem met 
een razend verlangen en een onzinnige liefde 
smeken.

7’. De held doodt iedereen en doodt 
zichzelf.

8’. Datgene wat God forceert, vernietigt 
de mens en datgene wat de mens onder-
mijnt, wist God uit.

9’. Wie het water van de aarde heeft ver-
kregen moet de aarde van het water zoeken 
om het werk van de Heer te vervolmaken.

10’. De reiziger van de hemel en van de 
aarde weegt zwaar in het diepst van de hel 
en vliegt aan het hoogste firmament.

11’. Tussen het water en de wijn is er 
plaats voor het bloed van de aarde en tussen 
de modder en het koren is er plaats voor 
het lichaam van de zon.

12’. Wie het goud bezit redetwist met 
niemand om zijn rijkdom te bevestigen.

13’. Het licht van de hemel welt op uit de 
grote stilte van de dood als gevolg van de 
handelende genade en liefde.

14’. Men herkent de onwetende aan de 
verveling, aan de verachting of aan de woede 
die hij voelt ten aanzien van Gods natuur-
lijke leer.

15’. Wie de blik niet van het ellendige 
einde van elk ding afwendt, ziet weldra de 
glorie van de Heer weerschijnen.

16’. Het ongerijmde van het ongeluk toont 
ons helder de ijdelheid van onze oordelen 
en van onze handelingen aan.

17’. Wie afstand doet van de aarde en van 
de hemel ontvangt God onbelemmerd.
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18. De heiligen worden door de vulgaire 
mensen gehaat als de levende voorbeelden 
van wat zij niet zijn.

19. God communiceert zijn wetenschap 
en giet zijn liefde uit in hen die hij erkent 
als zijn zonen.

20. De vingers van een hand volstaan om 
de uitverkorenen van een moment van de 
aarde te tellen.

«O levende juwelen, verborgen tussen de 
uitgebluste menigte blinde mensen!»

21. De oorspronkelijke kennis bevat een 
onmetelijke bekoring voor de sterfelijke 
mens.

Zij wordt slechts aan de zuivere, nederige 
en trouwe harten geopenbaard.

22. Zij die de wetenschap bezitten blijven 
zorgvuldig verborgen, behalve één enkele 
die de weg onderwijst aan de zuivere 
mensen.

23. Laten we God bidden, opdat hij ons 
vóór de dag des oordeels een waarachtige 
leermeester doet ontmoeten en laten we 
hem bidden, teneinde zijn gezondene te 
herkennen wanneer hij zich aan ons 
voorstelt.

24. Laten we de lofzangen die aan ons 
zijn gericht naar God terugsturen, aange-
zien de gaven die er toe aanzetten allemaal 
uit hem voortkomen.

25. Het is in het ongeluk en op het ogen-
blik van de dood dat de mens openbaart 
wat hij in zich draagt.

26. Het een minuutlang beleefde gebed 
is meer waard dan de gedurende een heel 
leven herkauwde dode les.

27. Onthouding prediken en zich aan de 
rijkdommen vastklampen is zich veroor-
delen tot de dubbele dood.

18’. Het goud scheidt zich van de modder 
af door zijn eigen gewicht, en soms door 
zijn grote lichtheid.

19’. De kinderen van de liefde worden 
door het hemelse vuur verwekt; daarom 
zijn ze levend in de eeuwigheid.

20’. Er is hier beneden geen enkele aan-
moediging voor de wijzen en voor de 
heiligen.

De vervolgingen die ze in deze wereld 
ondergaan, verhogen hun prijs ten over-
staan van God.

21’. God is als een schat bedolven in de 
aarde die wij onder de voeten vertrappen 
en als een geheim verborgen in de regen 
die op onze hoofden valt.

22’. Wie de liefde en de wijsheid bezit, 
oordeelt niets of niemand.

23’. Alles wat geduldig wordt gewenst 
wordt gemakkelijk verkregen. Het volstaat 
goed te kiezen aan het begin, teneinde zich 
niet te beklagen aan het einde.

24’. Het hemelse water verwekt het 
Universum, dat het op zijn beurt in de 
heilige en volmaakte steen openbaart.

25’. Het levende water van eeuwigheid is 
het meervoudige enkelvoud van de zichtbare 
en onzichtbare werelden.

26’. De heilige die God in zijn hart bidt is 
doeltreffender dan al de legers van de wereld 
bijeen.

27’. Wie het geheime vuur bezit kan zon-
der schade alles verwerven en van alles 
afstand doen.
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28. Het is beter discreet gebruik te maken 
van de dingen van de wereld en God te loven 
voor de gelegenheden die hij ons biedt.

29. Wie zich alleen met zijn eigen zaken 
bezighoudt, vermijdt onnodige vijanden en 
blinde verstrooiing.

30. Wie meewerkt aan Gods werk verwerft 
voor altijd het substantiële leven en de 
vrede.

31. Wie klaagt over de mensen of over 
God etaleert zijn onwetendheid of zijn 
vooringenomenheid.

32. Er is voor niemand in deze wereld 
vrede of veiligheid. Het ongeluk houdt ons 
steeds wakker; het is bij uitstek de leer-
meester van de afgedwaalde mensen.

33. De probate geneesmiddelen zijn vaak 
de bitterste van smaak.

34. De vulgaire mens is als een kurk in 
de woelige zee van de wereld.

Wie Gods liefde heeft blijft overal en bij 
alle gelegenheden standvastig; dat is een 
onderwerp van verbazing voor hen die hem 
omringen.

35. De beproeving staalt de sterken en 
onderwijst de zwakken.

Dat is de wet van de wereld.

36. Wie tot de goddelijke waarheid komt 
lacht, huilt, bewondert, looft en zegent 
eeuwig.

37. De verafgoding van onszelf voert tot 
de waanzin in de dood.

De liefde voor God leidt tot de ultieme 
wijsheid in het onbewogen leven.

38. Door wereldse wedstrijden te vermij-
den, verwerft men gemakkelijk de vrijheid 
te bidden en God te zoeken.

28’. De heiligheid van de volkeren blijkt 
uit de onthechting en uit de eenvoud van 
de meesters.

29’. Door onbekend te blijven in de wereld 
ontsnapt men aan de kwaadwilligheid van 
de middelmatigen, van de afgunstigen en 
van de gluiperds.

30’. De wijze voegt zijn handelen bij dat 
van de hemel en van de aarde, want hij kent 
het begin, het midden en het einde van elk 
ding hier beneden.

31’. Wie de mensen beklaagt en wie God 
looft, bewijst zijn liefde en zijn kennis.

32’. Al wat van de modder is gekomen zal 
tot modder terugkeren, totdat de zon zich 
alle zuiverheid van de wereld toeëigent en 
haar vasthecht in Gods nieuwe aarde.

33’. Het doordringen tot de gedachte van 
de wijzen leidt de gewoonste mens tot God.

34’. De heilige helpt de menigte mensen, 
maar die kunnen niets voor of tegen zijn 
voortgang doen, want het is de Heer die ons 
naar eigen goeddunken wekt of in slaap 
brengt.

35’. Alles wat we uitsturen komt vermeer-
derd naar ons terug, en we worden wat we 
hebben gekozen te zijn.

36’. De morgenster geleidt ons tot de 
maan van zachtheid en tot de zon van 
kracht.

37’. De mens die het licht verbindt met 
de duisternis neemt deel aan de gehele 
wereld.

38’. Laten we niets met geweld opleggen, 
zelfs niet de waarheid als dat redetwist en 
haat moet uitlokken.
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39. De onwetende kwelt de natuur met 
alle middelen en op alle gebieden.

Wie onderricht is, ontdekt haar langs één 
enkele weg en op één enkele plek.

40. Wie Gods waarheid ontdekt lacht zelfs 
het ongeluk en de dood toe.

41. Wie aan God gehoorzaamt, mishaagt 
de vulgaire mensen.

42. Onze vreugde en onze pijn interesse-
ren de wereld niet; laten we ze aanbieden 
aan hem die zijn kinderen liefdevol verwel-
komt, omdat hij de som is van alle 
voorvaderen.

43. Als er moet worden gesproken, laten 
we dan de volmaaktheid van Gods werken 
loven. Als we moeten zwijgen, laten we hem 
dan bidden in ons hart teneinde hem beter 
te leren kennen.

44. De ingang tot de wetenschap is de 
wereld zonder vooroordeel gadeslaan, en 
bestuderen hoe zij voortduurt in het leven 
en in de dood.

45. Hoe meer men het Zijn toebehoort, 
hoe meer onwerkelijk de wereld wordt; hoe 
meer men zich aan de wereld geeft, hoe 
meer onbestaand God lijkt.

46. De inperking van verlangens verzekert 
de vrijheid en de rust van de intelligente 
mens.

47. De vereniging met God verwekt 
vreugde en vrede zonder vermenging.

48. De kracht en de veiligheid van de 
heilige is te worden genegeerd door de ver-
dorven wereld.

49. De glorie van de wijsheid is in gesprek 
te zijn met God en zich nooit toe te vertrou-
wen aan de goddeloze mensen.

39’. De genade en de liefde verlossen ons 
van de onreinheden en verenigen ons met 
God in het geheim van de eerste substantie 
en essentie.

40’. Wanneer we de verenigde waarheid 
bezitten, zullen noch enige tegenspraak 
noch enige instemming ons oordeel aan het 
wankelen kunnen brengen.

41’. God trekt zijn zonen zozeer magne-
tisch aan dat hij hen vóór de aangegeven 
tijd verlost van de verbanning.

42’. De heilige liefde is als een komen en 
gaan dat de in de dood afgedwaalde mensen 
onderling en met hun bron verbindt.

43’. De kennis is als de hereniging van 
de mens met zijn eeuwige, levende en vrije 
oorsprong.

44’. De wijsheid is niet begonnen en ze 
zal niet eindigen, net als de Enige die ze 
bebroedt in haar schoot.

45’. De liefde is begonnen met de eerste 
scheiding; zij zal rusten met de laatste 
herintegratie in de vereenzelviging van de 
gehele vereniging.

46’. Laten we ten overstaan van God bid-
den, opdat hij ons weer verwekt in de hei-
ligheid van de volmaakte liefde.

47’. Er is geen enkel raakpunt tussen het 
werk van God en de wetenschap van de 
opstandige mensen.

48’. De deugd van elk wezen is verborgen 
in zijn zaad.

49’. De vier elementen vormen het alfabet 
waarmee God de helderziende mensen 
onderwijst.
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50. Onze platte rede berooft ons van de 
klaarblijkelijkheid van de goddelijke 
wetenschap.

51. God bezit de gave van de volmaakte 
humor. Hij speelt een spel met de hoogmoe-
digen, de sluwen en de hebzuchtigen.

52. Alleen wie de zelfbeheersing heeft 
verworven, kan de andere mensen 
bevelen.

53. Laten we eerst aan God denken, en 
hij zal voorzien in onze gewone en buiten-
gewone behoeften.

54. De gezondheid, de rijkdom, de glorie 
en de wetenschap van de mensen zijn rook-
wolken snel opgetrokken door het ongeluk.

55. Waarachtige macht en grootheid gaan 
altijd vergezeld van een grote ver- 
draagzaamheid.

56. Wie onderricht is, beschouwt de we-
reld als de sluier die Gods levende werke-
lijkheid bedekt.

57. Als de wereld ons miskent of ons 
afwijst, laten we ons dan keren tot God, die 
ons kent en die ons altijd al heeft 
liefgehad.

58. Voor waanzinnig, onbekwaam, lui of 
idioot doorgaan en er niet om treuren, lijkt 
op wijsheid.

59. Wat het meest ontbreekt in de vulgaire 
mensen is God niet te bewonderen, niet lief 
te hebben en niet te kennen.

60. Men zou iemand niet tegen zijn zin 
kunnen redden, maar men kan hem zonder 
zijn toestemming in het verderf storten.

61. Gebruik maken van de wereld als van 
een door God vergunde lening en hem er 
onder alle omstandigheden voor danken: 
dát is intelligentie.

50’. God spot op ongehoorde wijze met de 
wijzen van de wereld.

51’. Hoevelen keren zich af van de onbe-
duidende beroering van de wereld?

Hoevelen buigen zich over de zieltogingen 
en over de verrijzenissen van de aarde?

52’. De mens die de kennis van de liefde 
bezit, duurt eeuwig voort.

53’. Stilte, rust en onthechting onder-
houden de energie van de wijze.

54’. Het geheim van het ware welslagen 
bestaat erin altijd de grootste helling van 
de liefde te volgen.

55’. De heilige steen verplettert slechts 
de goddelozen en de heiligschenners.

56’. Achter de veranderingen van de wereld 
beweegt zich de heilige Moeder van de men-
sen, en in haar rust de mysterieuze Vader.

57’. Welk verschil bestaat er nog tussen 
de stroom en de dauwdruppel, wanneer ze 
de oeroceaan weer hebben bereikt?

58’. De wijze lacht zelfs de dood toe. Hij 
weet dat geen enkel stukje van God kan 
worden vernietigd.

59’. Hij is als het middelpunt van de uit-
gezuiverde lichtende bol.

60’. De val van de mens werd uitgelokt 
door de kou van de dood.

De hemelvaart van de Moeder is vrij in 
de warmte van de liefde.

61’. Laten we volmaakt voltooien wat we 
besloten hebben te doen, maar laten we 
geen enkel ding van deze wereld als definitief 
beschouwen.
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62. Geen woord aanvaarden zonder er 
duizend keer omheen te zijn gedraaid, en 
slechts praten over wat men goed kent: dát 
is voorzichtigheid.

63. Er is een grote scherpzinnigheid en 
een absolute oprechtheid van geest nodig 
om de wereld te zien zoals zij is, en niet 
zoals wij ons haar inbeelden.

64. Het brengt meer profijt en vreugde 
zich een minuut lang met God te onder-
houden dan een levenlang met de mensen 
te redetwisten.

65. De bestaansrede van alle dingen is 
God die zonder bestaansrede is.

66. God heeft ons opgewekt om de getui-
gen te zijn van zijn schittering, en om zijn 
glorie te delen aan het begin en aan het 
einde van de schepping.

67. Het is beter duizend onrechtvaardig-
heden te ondergaan dan er één enkele te 
begaan.

68. God in het middelpunt van het 
leven.

Het leven te midden van de dood.
Zo wordt alles tentoongesteld aan de blik 

van eenieder.

69. De intelligentie van het water en het 
bezit van de aarde maken de mens beschei-
den en stil.

70. Wie in God gelooft, bezuinigt op niets.
Wie hem kent, bezit niets.

71. Het is de liefde die het stukje met het 
geheel verenigt, en het is de kennis die alles 
in één in stand houdt.

72. De een is als het bewegende water.
De ander is als het onbewogen goud.

62’. Wie het vuur binnen in de uitgezui-
verde aarde vasthecht, wordt meester van 
zichzelf en van de gehele wereld.

63’. De dood doet de hernieuwing van elk 
ding verschijnen door het leven dat uitgaat 
en dat weer ingaat zonder dat wij het kun-
nen grijpen en vasthechten.

64’. Wie God bereikt vervolmaakt de ge-
hele mensheid, want hij trekt dan als een 
magneet zijn eigen in het graf bedolven 
substantie aan.

65’. Het Zijn blijft altijd meester van de 
opgesplitste schepping.

66’. De Heilige Geest doet de zuivere ziel 
verschijnen en verheerlijkt het loutere 
lichaam.

«O heilige drievuldigheid, bewonderens-
waardige zon van genade, van liefde en van 
kennis!»

67’. Zich inbeelden is storender dan doen 
of dan ondergaan.

68’. Gods mysterie is een schat die men 
zorgvuldig in zichzelf moet bewaren, tot de 
tijd van het universele oordeel, op straffe 
van gedood te worden door de wereld of de 
wereld te doden.

69’. Wat duister is in het begin verschijnt 
lichtend aan het einde.

70’. Door zich terug te trekken van wat 
ijdel is, komt men snel tot de eenzaamheid 
en vrijheid noodzakelijk voor de zoektocht 
naar God.

71’. De verwerping van de hartstochten 
van de wereld is de voorwaarde voor de 
goddelijke vereniging.

72’. Uit de vereniging van de man en de 
vrouw zal het glorieuze Universum worden 
geboren.
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73. De goddelijke wil is niet gewelddadig, 
en zijn volmaaktheid haast zich nooit.

74. De gevaarlijkste waanzin is hen die 
er geen zin in hebben te verplichten te leven 
en hen die er niet om vragen te 
onderrichten.

75. De wet van de vervolmaking vervult 
zich in de beproeving, waarvan het vlees 
geworden leven de uitstekendste is.

76. Wie de meeste bespugingen krijgt 
zonder zich af te drogen, wordt op de aarde 
en in de hemel overwinnaar verklaard.

77. Weinig mensen zijn in staat om zege-
vierend de beproeving van de vernedering 
te ondergaan.

78. Wie zichzelf vrijwillig beproeft en ver-
nedert, verwijdert het ongeluk en de 
schaamte.

79. Welslagen zondert de mens af van zijn 
aardse metgezellen.

Tegenslag stuurt hem terug naar de ge-
mene massa, wie nochtans God bereikt is 
nooit meer alleen.

80. De overwinnaar draagt het licht van 
de wereld.

De overwonnene blijft beschaamd in de 
schaduw.

«Wie zal de glorieuze en levende kroon uit 
de handen van de Heer van gerechtigheid 
ontvangen?»

81. De functie van de hemel en van de 
aarde is dat wat hoog is te verlagen en dat 
wat laag is te verheffen om Gods werk te 
voltooien.

82. Men kan alles vernietigen in de wereld, 
uitgezonderd de oorsprong van de wereld.

83. Alles wat buitengewoon en mooi is, 
wordt voltooid in de eenzaamheid van de 
goddelijke schepping.

73’. De één opent de aarde tot in het 
midden van de hel.

De ander richt het licht op tot de hemel.

74’. Alles wat de mens dwingt, staat God 
tegen.

75’. Van de beweging naar de rust en van 
de rust naar de beweging is er slechts de 
tijd van Gods oordeel.

76’. Wie de hartstochten meester is gewor-
den ziet het licht van de Volmaakte door de 
nacht van de wereld heen weerschijnen.

77’. De meesters bedienen zich van de 
subtiliteit van de genade om de trouw van 
de liefde te doen verschijnen.

78’. De geheime overwinning op de wereld 
wordt vervolmaakt in de eenzaamheid van 
God.

79’. De bestemming van de mensen staat 
in de sterren opgetekend en wordt er weer 
in opgenomen; maar wie zijn leven in God 
heeft vastgehecht, ontsnapt aan de alter-
natieven van het lot.

80’. Wie uitlegt heeft niet begrepen.
Wie heeft begrepen zoekt het water van 

de aarde en van de hemel.
Wie het water van de aarde en van de 

hemel heeft zaait er de zon in.

81’. De volmaaktheid van het hemelse 
goud openbaart Gods glorie en macht in 
zijn uitgezuiverde schepping.

82’. Hij trekt zich terug in de duistere en 
verstijfde modder.

83’. Gedwongen arbeid verwekt slechts 
droefenis en dood.
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84. Uit God gaan is in het getal van de 
dood vallen. Weer in God gaan is tot de 
eenheid van het leven herboren worden.

85. De onderrichte mens zoekt naar de 
inhoud van elk ding en helpt bij de veran-
deringen van de wereld.

De onwetende neemt slechts de schors 
van de dingen waar en werkt de omvormin-
gen van de natuur tegen.

86. Wie God waarlijk bewondert en lief-
heeft, heeft slechts één verlangen: tot hem 
terugkeren.

87. Wie zich weer bij de Moeder en de 
Vader heeft gevoegd, wordt niet meer door 
de verschijningsvormen van de wereld 
gestoord.

Hij maakt met onthechting gebruik van 
de dingen van de aarde en plooit zich met 
onverschilligheid naar de noodzakelijkhe-
den van het vlees geworden leven.

88. De gevangen ziel kan niet aan de 
troosteloosheid van de dood ontsnappen 
zonder de hulp van haar levend en vrij 
gebleven bron.

89. God kan ons leven verlossen van de 
modder die het van alle kanten insluit en 
die het tot de dood verstikt.

Hij alleen kan het bevruchten en het tot 
de volmaaktheid van een oneindige gene-
ratie leiden.

90. Meditatie ontbindt de geest, bevrijdt 
de ziel en zuivert het lichaam van de heili-
gen; maar zij jaagt de vulgaire mensen 
schrik aan en doodt hen.

91. Laten we de geringste les van het 
ongeluk niet verwerpen, uit vrees terstond 
een grotere te ontvangen.

92. Het ongeluk achtervolgt niet lang wie 
het hoofd biedt en wie ongedwongen glim-
lacht, want de standvastigheid van de liefde 
wist onze smetten uit en bevrijdt van de 
lasten van de dood.

84’. Wie tracht de mensen te behagen of te 
mishagen, zal nooit tot God doordringen.

85’. De vrienden van God zijn niet geliefd 
bij de wereld, net zoals de vrienden van de 
wereld niet geliefd zijn bij God; allen bestaan 
nochtans voort in de hand van de goddelijke 
kenner.

86’. Zij die redetwisten over God, zijn niet 
in hem.

87’. Door de wezens en de dingen te be-
schouwen zonder verlangen, ziet men wat 
zij waarlijk zijn, en wie niemand ondermijnt 
zal Gods vrijheid en rust kennen.

88’. De bewegende menigte sterren vol-
tooit haar bestemming in de vastheid van 
de ultieme zon.

89’. Het parfum afscheiden en het vergif 
verwerpen.

De aarde tot water herleiden en het water 
weer tot aarde maken.

De hemel en de aarde koken tot het baren 
van de zeer volmaakte zon.

90’. Wie drijft in de wereld zoals het hout 
afdrijft op de stroom, baadt snel in de god-
delijke oceaan.

91’. Er aan werken om zichzelf te leren 
kennen is de hele mensheid helpen om 
herboren te worden.

92’. Door ons van de werken van de dood 
te onthouden en door aan die van het leven 
deel te nemen, zullen we de som verminde-
ren van het voor ons onderricht noodzake-
lijke ongeluk.
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93. Het zoeken naar God verwekt een 
zodanige hartstocht en verleent zo’n grote 
tevredenheid dat alle narigheden van de 
wereld erdoor als uitgewist worden.

94. Gods wetenschap bekleedt zich met 
een verschrikkelijk masker, teneinde de 
kleingeestige mensen te verwijderen.

95. De klaarblijkelijkheid van de schep-
ping en het mysterie van de leer van de 
wijzen kunnen niet zonder Gods hulp wor-
den verstaan.

93’. Laten we vluchten voor de middel-
matigen die ons van God spreken, want de 
doden zijn niet bevoegd om de levende voor 
te stellen.

94’. Onder de stank van de dood verbergt 
zich het parfum van de roos.

95’. Het water dat uit de aarde komt, 
verwekt de zon van verrijzenis door de 
macht van de bevruchtende liefde van de 
Allerhoogste.

Wie toch zou een dood ding kunnen doen 
opleven door het beweging te geven?

LAO TSÉ

Zij sterven alvorens de Wijsheid te hebben 
leren kennen.

JOB
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UNITÉ RÊVE

1. Als we intelligent zijn, laten we dan 
God bidden om intelligent te worden.

2. Alleen degene die het lichaam, de ziel 
en de geest kent, de wijze waarop ze worden 
gescheiden en hoe ze weer worden samen-
gevoegd, is rechter onder de mensen. Hij 
komt nochtans niet tussenbeide in hun 
ruzies.

3. Sterven voor zichzelf is geboren worden 
voor God; weinigen weten dat en amper 
enkelen durven het.

4. Laten we ons alle vreugden en alle 
ongelukken inbeelden, teneinde de tijd van 
onze ervaring te verkorten en om sneller tot 
de verlangde rust te komen.

5. Het kruis verenigt het vuur en de aarde 
die in het middelpunt zijn, en de cirkel 
verenigt de lucht en het water die ze 
omringen.

6. De nuttigste en de hoogste functie van 
de mens is het werk te onderzoeken dat 
hem bevat, teneinde God erin te herkennen, 
hem klaarblijkelijk te maken en hem in zijn 
wezen te verheerlijken.

Zo de vrouw uit de man is genomen, wordt 
de man ook uit de vrouw geboren, en alles 
komt van God.

PAULUS

Ik openbaar me aan jou die getrouwd bent, 
eerder dan aan de vrijgezel.

ZOROASTER

DE EEUWIGE CIRKEL

1’. De onwetendheid van de wijze is als 
de wetenschap van God.

2’. Het ongeluk en de dood scheiden alle 
mensen doeltreffend, maar weinigen onder 
hen maken het werk van de grote uitzuive-
ring af.

3’. Het zijn het heilige water en de zuivere 
aarde die het eerste amalgaam vormden.

4’. Laten we eerst de overgave in de genade 
zoeken, en al de rest zal op zijn tijd bloeien 
en tot rijping komen.

5’. Al wat naar de hemel gaat vertrekt van 
de voet van het kruis en al wat de aarde 
ingaat komt uit de verhevenste hemel voort.

6’. De weg van de terugkeer leidt tot onze 
heer de zon en tot de zon van Onze Heer, 
die in het middelpunt van het middelpunt 
is.

BOEK VI
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7. Ziedaar het waarachtige werk van vrij-
making. Al de rest is een onmetelijke illusie 
van de noodzaak.

8. De uiterlijke uitoefening alleen zou de 
mens niet tot God kunnen verheffen, maar 
ze belet hem tot het beest te vervallen.

9. De meest verheven godsdiensten laten 
de mensen tussen het leven en de dood, 
omdat niemand tracht ze te doordringen of 
ze te beproeven.

10. Oorlog, epidemie en hongersnood 
wekken de mensen uit hun versuftheid. 
Hoe weinigen begrijpen de ijdelheid van 
deze door de dood gevangen gehouden 
wereld!

11. Het is beter waanzin en dood te riske-
ren door God te zoeken in het getal dan weg 
te kwijnen in die onvruchtbare beroering die 
de geestelijke luilakkerij van de wereld is.

12. Wanneer alles in ons wordt ontwricht 
en in elkaar stort, zal God in onze harten 
handelen, en de troosteloosheid van de dood 
zal worden veranderd in levenslicht.

13. Gods liefde en kennis doen alles ver-
geten wat niet híj is, binnen en buiten 
onszelf.

14. Het ongeluk houdt de mens zelfs te 
midden van de dood wakker.

15. We zien niets, we begrijpen niets van 
wat in ons en buiten ons is.

Verleen ons, Vader van de wateren, de 
intelligentie van je wetten, de liefde van 
jezelf en de kennis van je werk.

16. Men kan niet tegelijkertijd hoogmoe-
dig met de mensen en eenvoudig ten over-
staan van God zijn.

7’. Hoe intelligenter we zullen zijn in God, 
hoe idioter we zullen schijnen in de 
wereld.

8’. Er zit een grote leer verborgen in de 
sacramenten van de Kerk van Kristus. Wie 
zal haar ontdekken? Wie zal haar verwezen-
lijken? En wie zal haar opnieuw toepassen?

9’. Het is het hemelse goud dat we nodig 
hebben, want de ziekte van de dood put 
onze verlangens niet uit.

10’. Wie Gods zaad in zich bezit, zal het 
zien kiemen in de zuiverheid van zijn be-
vrijde ziel; maar wie dat vuur niet heeft, zal 
zelfs in aanraking met het water van de 
genade verdrogen.

11’. Onze rede is de muur die ons aan de 
hemel doet twijfelen.

Het ongerijmde is dat wat ons doet ver-
zaken aan de ballingschap op aarde.

12’. Wat tot het laagste afdaalt is juist dat 
wat tot het hoogste opstijgt, om het ver-
spreide Universum te verzamelen.

13’. Wanneer de troosteloosheid en de ver-
schrikking van de dood tot hun toppunt zijn 
gekomen, zal de zuiverheid van het heilige 
leven op een verzoende wereld schijnen.

14’. We zullen om onze zieltogingen glim-
lachen, wanneer we ons weer hebben ge-
voegd bij hem die het leven bevrucht en die 
het tot zich concentreert.

15’. Het is goed dat de jeugd de rotheid 
van de wereld verwerpt.

Het is uitstekend dat de rijpe leeftijd de 
twee gezichten van het Universum 
beschouwt.

Het is heilig dat het einde de verborgen 
zuiverheid bereikt.

16’. Ons aan God onderwerpen en terug-
komen tot hem is ons dode aas inruilen 
voor de hemelse steen.
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17. Door onszelf de schuld te geven van 
het kwade dat gebeurt en door God te be-
danken voor het goede dat zich voordoet, zijn 
we ervan verzekerd ons nooit te vergissen.

18. De ware filosofie is het zoeken naar 
de oorsprong en naar het einde van alle 
dingen.

19. De natuur en de oude wijzen onder-
wijzen de goddelijke geheimen bijna onver-
huld, maar het is God alleen die het begrip 
ervan geeft.

20. Wij zijn in de vreemde aarde gevallen 
door ongehoorzaamheid aan het innerlijke 
leven.

Wij zullen tot onze bron terugkeren door 
verzaking aan de dood van buiten.

«God heeft ons niet een sabel in één hand en 
een toorts in de andere geplaatst om alles te 
doden en om alles te verteren hier beneden.»

21. De wijze legt niemand iets op.
Hij vervolmaakt steeds zijn wetenschap 

in de aanschouwing van God, en commu-
niceert voorzichtig zijn leer aan hen die 
bekwaam zijn om haar te ontvangen.

22. De geïnspireerde heilige boeken zijn 
de gidsen van de mensheid en vormen de 
meest waardevolle erfenis van de 
voorouders.

23. De dichters zingen de wanhoop van 
de gevallen God, maar geen enkele brengt 
de remedie voor het kwaad dat ons terneer-
slaat. De kunstenaars zijn gul met bewon-
derenswaardige werken, maar geen enkele 
ervan voert ons tot het levende vuur.

24. Men kan de enige zon niet naderen 
zonder bewondering, liefde en erkenning te 
voelen voor hem die zich ook geheel aan 
ons geeft.

25. Wie eenvoudig is met God en met de 
mensen zal in deze wereld en in de andere 
vervuld worden.

17’. Het is onmogelijk zich weer bij God 
en zijn genade te voegen zonder weer door 
de duisternis heen te gaan die bij de eerste 
scheiding werd doorkruist.

18’. De heilige zoektocht naar God wordt 
in de duisternis van de natuur en in de 
nederigheid van de mens voltooid.

19’. De kennis zal driemaal van binnen 
voortschrijden: het water zal het eerste ver-
schijnen, vervolgens het vuur, tenslotte zullen 
het water en het vuur zich in God verenigen.

20’. Het is onze goddelijke vrijheid die 
toestaat om in de dood weg te zinken of om 
weer tot het licht te komen, zonder andere 
limiet dan de rede van het ongerijmde die 
ons doet berouwen en de waanzin van de 
liefde die ons kenners en bezitters maakt.

21’. Zij boden de wijze kenner hopen 
goudstukken aan, zakken edelstenen, 
daarna velden, steden en legers, tenslotte 
de continenten en de oceanen van de aarde, 
maar híj vroeg om een beetje modder om 
zijn oogst voor te bereiden.

22’. Alleen zij die de beweging en de rust 
van het Zijn, de duisternis en de dood van 
het niet-zijn kennen, kunnen onderwijzen 
zonder te verouderen en zonder te falen.

23’. De uitgezuiverde vrouw zal de man 
verlossen, en deze zal haar tot Gods rust 
in de zeer zwaarwegende zon van het einde 
der tijden leiden.

«O piramidale schoonheid van de 
hoeksteen!»

24’. De weg die naar God leidt is bezaaid 
met verschrikkingen, met troosteloosheid 
en met dood, die de uiterlijke kleren van de 
enige helderheid zijn.

25’. Gods Kunst is vrij van alle inspanning 
en van alle verveling, want het geduld van 
de Heer is oneindig en zijn liefde is zacht 
en volmaakt.
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26. Het toppunt van liefde is God in de mens 
en het vuur in het water ontdekken.

Het toppunt van wetenschap is de tegenpo-
len van dezelfde natuur tot de geconcentreerde 
volmaaktheid van de zonrobijn verenigen.

27. Er is veel tijd en moeite nodig om te 
leren dat we niets weten, dat we niets kun-
nen, dat we niets zijn uit onszelf, maar dat 
we alles weten, dat we alles kunnen en dat 
we alles zijn in God.

28. Wie God heeft gevonden weet dat de 
huidige wereld als een stinkende modder 
is, en dat de wereld die gaat komen als een 
volmaakt gezuiverde aarde zal zijn.

29. Wijs gebruik maken van de goederen 
en de kwalen verdragen van deze wereld 
staat toe het water van de hemel op te van-
gen en het zout van de aarde te vergaren.

30. Wie niet wanhopig naar het geheime 
koninkrijk streeft, zal vroeg of laat door de 
wereld worden verpletterd zonder dat ie-
mand er baat bij heeft.

31. Wanneer we het verbazende werk 
ontdekken, zullen we worden verpletterd 
door de verrassing en door de bewondering, 
zeer beschaamd over onze bezoedeling; en 
wanneer we de genade, de liefde en de 
kennis verkrijgen, zullen we worden ver-
nietigd en omgevormd in God.

32. Hoe meer de hemel ons gaven ver-
leent, hoe groter de kans wordt om ons te 
verheffen of om te vallen.

33. De onwetende die zwijgt doet even 
goed als de onderrichte mens die spreekt.

34. Wie God en zijn liefde heeft gevonden 
kan niet meer worden vergeten, want God 
is het leven, de liefde en de vereniging.

35. Wie in het imbeciele verbond van de 
dood volhardt, blijft voor altijd van de Heer 
gescheiden.

26’. Wie één enkele mens helpt redden doet 
meer dan wie poogt hen allen te troosten.

«Mogen we ten overstaan van onze Heer 
komen, bezwijkend onder het gewicht van 
de graanoogst en van de wijnoogst!»

27’. Wie de Heer bereikt weet zich niet 
meer te gedragen; het is God die hem leidt 
naar de waarheid verborgen in de eerste 
nederigheid, veracht door de onwetenden 
en door de geleerden van de wereld.

28’. De wijze is noch beleefd noch grof, 
hij is waarachtig; daarom kunnen weinig 
mensen verdragen hem aan te horen.

29’. De meester onderwijst de volgelingen, 
maar het is God die de intelligentie van de 
kostbare woorden geeft.

30’. Alles wat wij aan God vragen in de 
zachtheid en in de gewelddadigheid van de 
liefde zal ons worden verleend, want het is 
de sleutel die de mysterieuze schat van het 
leven opent en sluit.

31’. Wanneer we hem in onze harten heb-
ben voorvoeld, zal niets hem ons ooit kun-
nen doen vergeten. Maar wanneer we hem 
in ons lichaam hebben geproefd, zal niets 
ons ooit van hem kunnen scheiden, want 
we zullen in geest in hem zijn, en hij zal in 
daad in ons zijn.

32’. Laten we God bidden, teneinde te 
weten wat we moeten vragen, alvorens met 
de doden te worden verward.

33’. Wie de prikkels van het lichaam, van 
het hart en van de geest overmeestert, wordt 
meester van binnen en van buiten.

34’. Niemand zou tot het licht kunnen 
worden geboren zonder zijn huidige gesteld-
heid om te vormen.

35’. De smalle deur is als een spleet op 
grondhoogte; enkelen ontdekken haar wel, 
maar men vindt weinig mensen die naakt 



BOEK VI

85

36. Wie is God? Wie zijn wij?
Ziedaar de zoektocht, ziedaar de wijsheid 

en ziedaar de rust.

37. God is alles, de mens is middel, de 
schaduw is niets.

«Het is wel degelijk de dood die stinkt, en 
het is wel degelijk het leven dat dit onver-
getelijke parfum uitwasemt.»

38. Alles wat het licht maakt, maakt de 
schaduw ongedaan en alles wat deze onge-
daan maakt, maakt het eerste weer.

Zo is de mens als een dode die leeft, en 
God als een levende die sterft.

39. De scheiding is het begin van het 
geheime werk dat tot God leidt. De hereni-
ging is er het einde van.

40. Gods zoon kan zien en begrijpen wat 
niemand anders zelfs zou weten te verstaan 
of te vermoeden, want wie door de Enige 
wordt onderricht, verstaat met de oren en 
ziet met de ogen van de Heilige Geest.

41. Alle hoop, alle leven, alle liefde en alle 
wetenschap zijn in God alleen, en híj is in 
ons, altijd aandachtig en altijd levend.

42. De vrouw heeft de man met de hele 
wereld in onmin gebracht, zij zal hem noch-
tans met God verzoenen.

43. Wie zich op de laatste rang houdt, heeft 
niet te worstelen met hen die naar de eerste 
plaatsen streven, en het uitgaan wordt hem 
op het einde in grote mate vergemakkelijkt.

44. Alleen wie het Zijn bereikt, proeft de 
vrede te midden van de wereld in waanzin.

45. Ieder zal op de dag des oordeels voor 
zichzelf instaan. Waarom ons bezighouden 
met de fouten van de buurman en waarom 
de onze verwaarlozen?

genoeg zijn om er onbelemmerd door te gaan.

36’. De psychologische analyse doet God 
in het bewustzijn verschijnen, de fysieke 
analyse toont hem in werking in de wereld.

37’. Laten we wat goed is niet verwerpen 
vanwege wat slecht is, maar laten we elk 
ding geduldig scheiden en laten we het beste 
verheerlijken.

38’. Laten we vanaf de eerste tijd aan de 
slag gaan met Gods mysteries, want de zui-
vering is pijnlijk, de vervolmaking is lang en 
de goddelijke vereniging is zeer geheim.

39’. Wie zich scheidt van het onreine zal 
God in zijn leven geconcentreerd vinden.

40’. Laten we de stompzinnigen over aan 
hun stompzinnigheid en de intelligenten 
aan hun intelligentie, want wij zullen op de 
dag van de afrekening niet voor hen betalen; 
maar laten we de oude Moeder omhelzen, 
teneinde één te worden gemaakt met de 
nieuwgeboren Vader.

41’. Degene die de hemel en de aarde heeft 
gescheiden, zal ze opnieuw herenigen en ze 
in de volmaaktheid van het levende goud 
vermenigvuldigen.

42’. Wanneer we de toevlucht van de 
Moeder hebben gevonden, zullen we de on-
bewogen rust van de Vader moeten zoeken.

43’. We moeten de ladder van de schep-
ping afdalen alvorens weer tot God te kun-
nen opstijgen en ons in hem vast te kunnen 
hechten.

44’. De ware rust is in het middelpunt van 
het licht waar de zeer volmaakte Heer verblijft.

45’. Het Boek zal veel mensen in de wereld 
scheiden, want sommigen zullen in het 
leven worden bevestigd, en anderen zullen 
in de dood worden ondergeduwd.
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46. Het is op het moment dat we ons sterk 
wanen, dat we onze zwakte ontdekken; het 
is wanneer we denken te zijn aangekomen, 
dat we waarnemen nooit te zijn vertrokken.

47. Wie de mensen afwijst, moet zich niet 
verbazen dat ze hem niet te hulp komen, 
en wie zich van God terugtrekt moet niet 
klagen als hij door alles wordt verlaten.

48. De wijsheid staat toe alles te verwer-
ven en alles te verliezen zonder verstoord te 
raken. Ze bezit een grote verborgen macht.

49. Men kan met alle mensen overweg 
door niet te spreken.

Men kan met zijn beste vriend in onmin 
raken door een enkel woord uit te spreken.

50. De verlichte mens heeft God lief tot 
hij zichzelf in hem vergeet.

De verblinde mens bewondert zichzelf tot 
hij zichzelf in niets meer herkent.

51. Door de mensen slecht te beoordelen, 
ontneemt men zich beslist alles wat ze aan 
goeds hebben behouden.

52. De in de wereld gezaaide mens kan 
niet kiemen zonder de hulp van de vrij 
gebleven genade en liefde.

53. De intelligente en onderrichte mens 
maakt met voorzichtigheid gebruik van het 
voor het leven noodzakelijke vuur en water.

54. De wijze weet dat God al zijn werken 
zonder inspanning voltooit, en dat wij de 
onze met veel moeite uitvoeren.

55. De heilige aanvaardt te leven en te 
sterven zonder zich te beklagen, teneinde de 
geheime leer van de Heer beter te verstaan.

56. De wonderbaarlijke mens is hij die 
God liefheeft, hij die hem in zich ontdekt 
en hij die één wordt met de Volmaakte.

Zo handelt de heilige in deze wereld alsof 
niets door de dood van de zonde wordt 
gescheiden.

46’. Wie niet vrijwillig afdaalt in het grote 
water, wordt er op een of andere dag in- 
gejaagd en verdrinkt op ellendige wijze.

47’. Het ongeluk en de verdorvenheid zul-
len de zuiverheid van de modder scheiden, 
en ieder ding zal in zijn eigen sfeer worden 
vergaard, hetzij om te worden verheerlijkt, 
hetzij om te worden verworpen.

48’. De ware opstand tegen deze wereld 
doet zich slechts aan God kennen, die haar 
uiterst stom en geduldig maakt.

49’. Als de eerst gekomen mens zijn licht 
liet verschijnen, zou hij onderwijzen als een 
god en weerschitteren als een ster.

50’. Na zijn God te hebben ontvangen, werd 
hij met de eerste schittering bekleed en nam 
in zijn glorieuze lichaam deel aan het eeuwige 
feest van de Vader en van de Moeder.

51’. Het is de genade van de Heer die ons 
van de dood verlost en die ons van al onze 
bezoedelingen schoonwast.

52’. Wie zal de waterbronnen doen stromen? 
Wie zal de heilige aarde doen kiemen? Wie zal 
de Voorzienigheid van de Heer oogsten?

53’. Hij voegt de tegenpolen met gewicht 
en maat samen, want er is veel hemel nodig 
om met een beetje aarde te vermengen.

54’. De wijze vereert gelijkelijk het begin, 
het midden en het einde van het bevruch-
tende werk van de hemel en van de aarde.

55’. We weten dat alles verandert, uitge-
zonderd het onveranderlijke dat het 
Universum beweegt.

56’. Van God spreken, God liefhebben, 
God kennen en God bezitten zijn verschil-
lende dingen. Het eerste verheft, het tweede 
spoort aan, het derde onderricht, het laatste 
verlost en doet voor altijd rusten.
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57. Het gebed is de volmaakte kunst om 
met God te communiceren. Het leidt tot de 
liefde die vertroost, tot de kennis die verlicht 
en tot de vereniging die redt.

58. Het is gevaarlijk afstand te doen van 
de wereld zonder haar te hebben ervaren, 
omdat de bekoring nog lang voortbestaat.

59. Het is avontuurlijk de wereld te be-
proeven alvorens er afstand van te doen, 
want het risico zich erin te verliezen is groot.

60. Het is voorzichtig alles te bezitten en 
van alles afstand te doen in de geest, ten-
einde niet door de gebeurtenis te worden 
verrast.

61. Het is heilig het goede en het kwade 
aandachtig te beschouwen alvorens iets te 
ondernemen, en het is wijs het vuur niet aan 
te blazen wanneer men goed heeft gekozen.

62. Teveel mensen matigen zich aan ons 
de verborgen zin van de Schriften te onder-
wijzen, terwijl ze duidelijk niet de zegenin-
gen genieten die een dergelijke kennis ver-
leent, want de levenswerken moeten de 
heilige en wijze woorden bekrachtigen, naar 
het voorbeeld van de schepping die de deugd 
van het goddelijke Woord openbaart.

«Als we onwetend zijn, laten we dan de 
heilige boeken bestuderen en als we ons 
onderricht wanen, laten we dan eenvoudig 
in God worden.»

57’. De koningin van het Universum is 
zwak en zacht als het leven, ze vernietigt 
nochtans alles wat sterk en hard is als de 
dood.

58’. Om alles te hebben moet men het 
eerst zonder alles kunnen stellen, en ver-
volgens van alles afstand doen wanneer 
men alles heeft verkregen.

59’. Wanneer we onszelf volledig kennen, 
zullen we weten dat we niets meer bezitten, 
zelfs niet onszelf.

60’. Buiten zichzelf zoeken is zich einde-
loos in de dood opsplitsen; in zichzelf zoeken 
is oneindig tot de eenheid van het essentiële 
leven vermeerderen.

61’. De wijze brengt zich in overeenstem-
ming met de enige inhoud van alle dingen; 
hij draagt de zichtbare wereld als een tij-
delijk kleed.

62’. Veel geleerden geloven ons het geheim 
van de wezens en van de dingen te open-
baren, maar niet één is in staat ons het 
licht van de hemel te communiceren, dat 
alleen van belang is, aangezien het Gods 
waarheid en leven is.

«Ze redetwisten en ze vechten stompzinnig 
met elkaar over de schaal, maar de wijze 
bezitter houdt zich verwijderd van de ver-
warring van de lege woorden en laat zich 
de amandel in het geheim smaken.»

Om de vroomheid te herstellen word ik in 
verscheidene tijdperken geboren.

KRISHNA

De wortel verwaarlozen en de takken ver-
zorgen is onmogelijk.

KUNG TSÉ
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VU ET RENIÉ

1. Gods werk wordt voltooid in de tijd, en 
het licht is de beloning van de geduldige 
nabootser.

2. De bewonderenswaardige wijze is hij 
die de aarde blootlegt, die het zaad schikt 
en die op de oogst wacht.

3. Onze gedachten en onze stappen zijn 
ijdel als God ze niet goedkeurt.

Hij is het die ze op mysterieuze wijze leidt, 
door de vreugde of door de droefheid van 
de geest, door de volheid of door de troos-
teloosheid van het hart, door het welbevin-
den of door het leed van het brute 
lichaam.

4. De liefde van God, die de verlichting 
van de mens bewerkstelligt, leidt tot de 
enige kennis. Al de rest is dan als een 
nutteloze modder die slechts de dood 
verheelt.

5. Arm of rijk, veracht of glorieus, de 
intelligente en onderrichte mens aanbidt 
God zonder wat hem omringt nog te 
beschouwen.

Het is Gods zegen die de rijkdom verleent, 
en alle moeite die men doet, voegt er niets 
aan toe.

SALOMO

Jouw woord, Heer, is een dauw van licht.

JESAJA

DE REDDER

1’. We zullen God zoeken, eerst met een 
grote vermoeidheid en uiteindelijk in een 
grote ontspanning.

2’. Het is de ziel van de grote wereld die 
de ziel van de mens zal verlossen en ont-
vangen, met zijn afzonderlijke zaad.

3’. Wanneer de dood de wijze uitnodigt 
om een stap met haar te zetten, neemt deze 
er twee en bevindt de dood zich weldra 
voorbijgestreefd en alleen.

«O mysterieus en goddelijk spel van zelf-
vergetelheid en van zelfkennis!»

4’. We zullen alles aan de aarde en aan 
de hemel terug moeten geven. Laten we 
enkel bidden, opdat dat zich niet voordoet 
voordat wij deze opoffering vrijwillig hebben 
volbracht in onszelf.

5’. Laten we bidden om, al dood voor de 
wereld, tot de dood van de wereld te 
komen.

BOEK VII
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6. Het vernuft openbaart de onbewuste 
oproep tot God door de pijn en de duisternis 
van de ballingschap heen.

De heiligheid is het vrijwillige offer van 
zichzelf in de vreugde van de terugkeer tot 
de oorsprong van het leven.

De wijsheid is het onthechte bezit van het 
Universum en van zichzelf.

7. Heel het geheim is willen wat men 
verlangt, en God verlangen tot men niet 
meer weet wat men verlangt.

8. Men begrijpt de ijdelheid van de wereld 
slechts door haar luchtspiegelingen te er-
varen en door over haar keerzijden te 
mediteren.

9. Er zijn veel studie, veel tijd, veel pijn, 
veel liefde en veel kennis nodig om weer 
eenvoudig en natuurlijk te worden, maar 
dan is het een eenvoud die zichzelf kent en 
die zichzelf bewaart.

10. De waarheid is naakt en eenvoudig, 
de mensen zien haar min of meer duidelijk 
naargelang de zuiverheid, naargelang de 
liefde en naargelang de kennis van 
eenieder.

11. Zij die van God komen gebruiken 
dezelfde taal en leveren de waarachtige leer 
door de eeuwen heen aan elkaar over.

12. Wie God kent verdraagt gemakkelijk 
voor onwetend door te gaan. Hij blijft in zijn 
vreugde en geeft blijk van toegeeflijkheid 
jegens alle wezens.

13. Meditatie brengt eerst een grote dui-
zeligheid mee, daarna een onmetelijke des-
illusie en eenzaamheid schrijnend als de 
dood. Vervolgens leidt ze tot de intense 
bewondering voor de Moeder en tot de ver-
blinde liefde voor de Vader. Tenslotte geeft 
ze de vrede in de vereniging die de zeer 
volmaakte Zoon verwekt.

6’. Wie uit eigen beweging of onder de 
slagen van het lot afstand doet van de ui-
terlijke wereld, verovert uiteindelijk de in-
nerlijke wereld van de genade, van de liefde 
en van de vereniging.

«De rust die liefheeft, die kent, die bezit 
en die kan.»

7’. De beweging die de schepping verwekt, 
voegt niets toe aan het Zijn en doet er niets 
aan af.

8’. Het kwade is als het uiterlijke aange-
zicht van de totale God, en het goede is als 
het innerlijke Wezen in zijn vlees.

9’. We zullen buiten duizend dingen vin-
den om ons af te leiden, maar we zullen er 
niet één ontdekken dat in staat is om ons 
waarlijk tevreden te stellen zoals de vrede 
van binnen.

10’. Het is de genade die redt wat er aan 
goeds in ons is.

Het is de liefde die het vervolmaakt, maar 
het is de kennis die de mysterieuze en 
laatste vereniging voltooit.

11’. De zegen van de hemel zal de edel-
moedige vermenigvuldigen en zal de gelovige 
verlichten.

12’. De zon kan slechts een zuivere, van 
elk uitwerpsel gescheiden aarde bewonen.

13’. Laten we alle hartstocht en alle ge-
hechtheid jegens de wereld verwijderen. 
Laten we de dood verdiepen tot in haar 
duistere afgronden.

Laten we ons leven zuiveren tot aan het 
eerste licht.

Laten we God magnetisch aantrekken tot 
hij de zon van volmaaktheid in ons 
verwekt.
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14. Wie zich aan de mensen toevertrouwt, 
weet niets van hen en kent God niet.

«Middelmatigheid is alles van de anderen 
verwachten en niets van God noch van 
zichzelf.»

15. Heden beoordeelt en veroordeelt God 
niemand, maar we blijven aansprakelijk 
voor onze gedachten, voor onze woorden en 
voor onze daden.

16. Wie de mensen wil behagen, verdringt 
God, want men kan niet de menigte én de 
Enige tevredenstellen.

17. Wie zichzelf kan kennen en zich ver-
beteren wordt gemakkelijk meester van 
zichzelf en van de wereld.

18. Zelfkennis staat toe alle oordelen en 
alle verlatingen in stilte te verdragen.

19. Als het nutteloos schijnt onszelf te 
overwinnen, laten we ons dan tenminste 
afvragen of het mogelijk is onszelf te 
bevelen.

20. Het is gemakkelijker alle mensen mee 
te slepen in de verovering van de wereld 
dan er één enkele tot het bezit van zichzelf 
te brengen.

«De heilige huilt om de afgedwaalden en 
vlucht voor de huichelaars. De wijze heeft 
geduld met de onwetenden en glimlacht 
zelfs naar de slechten.»

21. Wie zich met ijver op de dood voorbe-
reidt, zal op de dag van de scheiding en van 
de hereniging niet worden verrast.

22. Het is moeilijk zich naar de wil van 
het Wezen te voegen, want het valt hard 
onze huidige onwetendheid en onmacht te 
erkennen.

23. De dood verbaast op pijnlijke wijze 
hen die de duurzaamheid van de goddelijke 
ziel en de onderbrokenheid van de aardse 
ondergrond niet kennen.

14’. Het is in de aardse verworpenheid 
dat we de heiligheid het beste zullen leren 
kennen, maar het is alleen in de hemelse 
glorie dat we God weer volledig zullen 
voortbrengen.

15’. Wat hij voor ieder heeft besloten, 
niemand kan het weten vóór het einde van 
de voltooiing.

16’. Gods genade is als een ongerept water 
dat de universums verlost en ze naar de 
laatste en eerste Heer terugbrengt.

17’. Er is slechts een klein aantal mensen 
bekwaam de duistere oorsprong van de 
hemel en van de aarde op prijs te stellen.

18’. Degene die zich aan het einde der 
tijden verheft, zal de hemel en de aarde be-
velen, en allen zullen hem gehoorzamen zoals 
het hart zich aan de liefde onderwerpt.

19’. Alles wat we afwijzen en alles wat we 
vasthouden verplettert ons, maar alles wat 
we aannemen en alles wat we geven verlost 
ons.

20’. De natuur onderwijst de wereld, maar 
de mensen zwetsen liever met spitsvondig-
heid om nergens uit te komen, dan haar 
stap voor stap te volgen om te leren kennen 
wat ze zijn.

21’. De wijze is als een pit die men met 
onverschilligheid achterlaat, en als een bot 
dat men met verachting wegwerpt.

22’. Gods kind zal gemakkelijk doordrin-
gen in de omwegen van het Boek en zal de 
weg die leidt naar het meer dan Volmaakte 
trouw volgen.

23’. Het riool van de wereld wasemt voor 
allen de verrotting uit, maar alleen de wijze 
ontdekt het aloude in de dood begraven 
parfum.
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24. Gods genade is als het hemelse water 
dat alles weer groen doet worden.

25. De Moeder toont zich slechts naakt 
aan de zuivere en eenvoudige zielen; zo zal 
degene die inslaapt in God, wakker worden 
in zijn aanwezigheid.

26. Daar we op een dag alles zullen moe-
ten opgeven, is het wijs ons er van nu af 
aan in te oefenen niets meer te bezitten.

27. De verlangens die niet op God zijn 
georiënteerd, benadrukken onze rouw en 
doen ons wegzinken in de dood.

28. Het vurige verlangen dat door een 
geduldige wil wordt geleid, wordt een kracht 
die kan scheiden en verenigen, doden voor 
de wereld en doen opleven in God.

29. De dood is een verschijnsel dat men 
lang moet bestuderen alvorens het werkelijk 
te kunnen beheersen door de macht van 
de in ons vlees geworden levende God.

30. Dat onze laatste adem, dat onze ul-
tieme gedachte in God zijn, opdat we van 
de langverwachte verlossing genieten.

31. De mens is vrij geschapen, maar hij 
weet het niet meer, anders zou hij onmid-
dellijk terugkeren naar zijn bron, die God is.

32. Wie onderricht is verwijdert de illusie 
en doet de goddelijke werkelijkheid verschij-
nen. Hij weet dat alles uit de Enige komt en 
dat alles weer in hem gaat. Hij kent zichzelf 
volledig en wordt levend en vrij als zijn 
eeuwige Vader en als zijn eeuwige Moeder.

33. Zo moet alles wat in de universele 
mens is gegaan noodzakelijkerwijs uit hem 
komen, want hij is zelf de oorzaak en het 
gevolg, en dit maakt dat alles wat uit hem 
is gekomen weer in hem moet gaan en hem 
tot de volmaaktheid van een volmaakt vol-
tooide nieuwe generatie moet leiden.

24’. Laten we de heilige Moeder zegenen, 
want als we door haar zijn uitgegaan, zullen 
we ook door haar hulpbetoon weer ingaan.

25’. Wanneer wij de afzonderlijke onster-
felijkheid hebben veroverd, zullen we er 
afstand van moeten doen om in Gods rust 
binnen te dringen.

26’. Laten we ons inspannen om te wor-
den als het goud, dat in zijn kostbare zui-
verheid uiterst onverderfelijk en soepel is.

27’. Altijd God te zien achter de verschij-
ningsvormen die ons worden aangeboden, 
staat toe gebruik te maken van de wereld 
zonder haar slaaf te worden.

28’. Het kwade is niet wat ons tegenzit, 
het is wat ons belet eenvoudig en zuiver te 
zijn. Het goede is ook niet wat ons vleit, het 
is wat ons nader tot God brengt en wat ons 
met hem verenigt.

29’. Wie zich openstelt voor God zal ont-
kiemen als een pit die men besproeit, maar 
wie zich afsluit voor het leven zal worden als 
een steen die men van de weg verwijdert.

30’. Communiëren is God in ons doen over-
gaan en in hem overgaan, het is het leven in 
zich opnemen en erin worden opgenomen.

31’. Laten we hen volgen die ons edelmoe-
digheid leren, en we zullen in alles overvloed 
hebben.

32’. Het kostbare water schijnt verachte-
lijk in zijn eenvoud, daarom verwaarloost 
de wereld het, maar de dode aarde die ge-
tooid lijkt met zoveel beloftes, kost de aan 
de schijn onderworpen mensen het leven.

33’. Men moet het geduld hebben het bot 
te breken om er het merg van te proeven, 
en de tijd nemen om de aarde te onderzoe-
ken alvorens de hemel te verkennen, ten-
einde het leven niet te vergeten door voort-
durend zijn schaduw achterna te hollen.
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34. Alles wat de mens zaait, oogst hij en 
alles wat hij ontvangt, geeft hij terug.

Zo heeft het verborgen leven noch begin 
noch einde.

35. De middennatuur van de mens staat 
hem niet toe zonder Gods hulp het ware 
van het valse te ontwarren.

36. De veelheid aan in de wereld opgedane 
teleurstellende ervaringen, leidt de mens 
er zelden toe naar God te zoeken in 
zichzelf.

37. Er zijn mensen, onmetelijk als het 
Universum, en anderen die zo klein zijn als 
een atoom. De liefde vermeerdert de edel-
moedigen door de vereniging met God. De 
haat vermindert de middelmatigen door de 
opsplitsing in de dood.

34’. Laten we ons tot de heilige steen 
keren die ons in het begin heeft verwekt, 
en we zullen Gods genade, liefde en glorie 
kennen.

35’. Teveel subtiliteiten leiden tot waanzin, 
en teveel verlangens voeren tot slavernij.

36’. De kunst van de tuinier, de kunst 
van de pottenbakker en die van de arts 
verenigen zich in de kunst van de wijze, om 
Gods licht in de wereld te openbaren.

37’. Wees als hij die IS, zonder plaats, 
zonder ruimte en zonder tijd in de eeuwigheid 
van de beweging, en word als hij die WORDT 
GEBOREN met lichaam, met maat en met 
gewicht in de eeuwigheid van de rust.

«Alleen hij die zich weer bij het hart van 
de Enige heeft gevoegd, is niet meer aan 
verandering onderhevig.» 

37’’. De ene dood verwekt de andere, en 
het ene leven voorspelt het volgende; dit is 
Gods gerechtigheid.

38. De engel is gevallen, omdat hij zijn 
aangezicht van zijn god afkeerde en de mens 
is gestorven, omdat hij de grenzen van zijn 
wezen wilde kennen.

39. Het geduld van de liefde bestaat eruit 
alles over te geven in Gods handen en wak-
ker te blijven in de nacht van deze 
wereld.

40. Mensen bevelen is zich met hen ver-
eenzelvigen door de liefde en handelen zoals 
men het verlangt.

41. Het eerste gebed van een mens vereist 
een grote edelmoedigheid van hart en een 
grote moed van geest. Het kan worden ge-
holpen door vreugde of door pijn, maar het 
is verkieslijk dat het de vrucht is van een 
heldere meditatie.

42. De Redder wordt vlees in de sneeuw 
van het noorden en openbaart zich in het 
zand van het zuiden.

38’. Wijsheid is de verborgen kwaliteit van 
elk ding verkiezen boven het duistere kleed 
van de wereld.

39’. De wijze man gebruikt het vuur om 
te doen rijpen; de anderen bedienen zich 
ervan om te doden.

40’. De levende wordt gehoorzaamd door 
heel het Universum, en het grote water zelf 
staat hem ten dienste.

41’. God doet zijn licht schijnen in de 
donkerste afgronden en de liefde maakt 
vervolgens het geheime Wezen sterker, 
naargelang het geloof van de geest en naar-
gelang de edelmoedigheid van het hart.

42’. Een heilige is meer waard dan de 
natie die hem verwerpt, en een wijze is meer 
waard dan de wereld die hem miskent.
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43. Het licht van de zon is als het geheime 
leven van de zaden, waaraan het vuur van 
de Heer vormgeeft.

44. Wie de pit verwerpt gehoorzaamt aan 
de wet zonder het te weten, en er kan iets 
worden geoogst door de wereld, maar wie 
plant werkt samen met God, en de vrucht 
behoort hem als enige toe.

45. De vreugde en de pijn van anderen 
delen is onze ervaring boven elke limiet 
doen toenemen; het is in gesprek zijn met 
de waanzin; het is de rust leren 
liefhebben.

46. Het deel is het beeld van het geheel 
en de mens is als het Universum, de ene is 
nochtans half versluierd, terwijl het andere 
het helemaal is.

47. Alles wat de mens verlangt kan wor-
den verkregen door het hulpbetoon van de 
Vader en de Moeder die in hem waken als 
in het Universum.

48. Geluk is onze verlangens verzamelen 
in het grote licht, teneinde vrij te blijven in 
God.

49. Ieder ding is doordrongen van wie het 
heeft bezeten. Zo beklijft Gods parfum in 
iedere mens.

50. Wie zal de levende, de zeer zuivere, 
de meer dan Volmaakte in zicht brengen?

51. De mens is vrij geschapen om met 
God te blijven, hij ervaart heden dat er 
buiten het scheppende vuur slechts tast-
bare duisternis en dood zijn.

52. Het onnoembare is als de vereniging 
van de drie zuiverheden verborgen in de 
duisternis van het begin.

53. Zwaar geworden zielen en lichamen 
vervallen gemakkelijk in de orgie.

Uitgeputte zielen en lichamen ontsporen 

43’. Het grote water voedt het Universum 
en blijft heel. Het grote vuur redt de wereld 
en rust in zijn eigen eenheid.

44’. Wie weet waar het leven uitkomt en 
waar het weer ingaat, geeft de wereld op en 
mediteert door de Enige te aanbidden.

45’. Laten we de waarheid van het Boek 
vatten vóór het uur van de dood, want dan 
zou het te laat zijn om haar nuttig toe te 
passen.

46’. De wijze is als een goudklompje ver-
borgen in een zoutlaag die wordt ingesloten 
door een stenen berg die midden in de 
woestijn oprijst.

47’. De geïnspireerde mens zal de natuur 
naar haar einde leiden dat God is.

«Wij hebben ons verzoek nog niet beëin-
digd of we worden verhoord op een manier 
die onze wens zelfs te boven gaat.»

48’. Laten we het water van onze rots 
beschouwen en we zullen de sterren, de 
maan en de zon in onszelf zien schijnen.

49’. Het is het grote water dat het gist van 
de mens tot God zal leiden.

50’. De genade kan slechts de edelmoedige 
harten openen, die al van heilig water zijn 
voorzien.

51’. Het leven van deze wereld is als een 
verborgen spel, bestemd om de scherpzin-
nigheid van Gods kinderen te beproeven.

52’. De natuur komt uit aarde en vervol-
maakt zich in zichzelf tot Gods vrede.

53’. «De natuur helpen betekent nooit 
haar tekortdoen of haar dwingen.»

Het is door Gods werk en zijn heilige 
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snel in de uitzinnigheid.
Uitgezuiverde zielen en lichamen onder-

houden zich met gemak in de waarheid.

54. De wijze verkiest de goddelijke tegen-
woordigheid boven al de verledens, boven 
al de hedens en boven al de toekomsten 
van de wereld.

55. Het uiterlijke is veelvoudig, schijnbaar 
en illusoir. Het innerlijke is enig, verborgen 
en werkelijk. Het geheel heeft geen naam.

56. De kennis van de Enige is als de 
wijsheid en als de waanzin van de wijzen.

Het zoeken naar het veelvoudige is als de 
waanzin en als de wijsheid van de wereld.

57. De drie uitvloeisels van het Zijn wer-
den als geëmulgeerd in het niet-zijn en 
vormden de rangorde van de werelden.

58. Al wat bestaat bevat dus een goddelijk 
deel, hoe verminderd het ook is.

59. Zo moet men alles aandachtig onder-
zoeken alvorens iets te verwerpen of iets te 
aanvaarden in het voorgestelde werk.

60. Hoe verder een schepsel zich van zijn 
bron verwijderd bevindt, hoe onvolmaakter, 
onzuiverder en dichter bij de dood het is.

61. Het Boek is aan Gods glorie gewijd, 
voor de verlossing van de mensen en voor 
de volheid van de heiligen en van de 
wijzen.

«Een grote doctrine door middelmatigen 
voorgesteld kan een ongerijmdheid 
schijnen.»

62. De intelligentie van de heilige boeken 
zal aan Gods kinderen worden verleend 
naargelang het vermogen van hun liefde 
voor hem.

belofte te ervaren dat wij hier beneden zullen 
worden gered, en niet door erin te geloven 
zonder iets te schikken, zonder iets uit te 
zuiveren en zonder iets te doen rijpen.

54’. «Onwetendheid die zichzelf kent is 
een wijsheid die zwijgt.»

Gods wil is de afwezigheid van elk voor-
ingenomen oordeel in de mens.

55’. De oorsprong van het heilige licht is 
een geheim dat God openbaart aan de uit-
verkorenen van zijn hart.

56’. Geen enkel wezen zou helemaal in 
de dood weten te verdwijnen, maar allen 
kunnen er eindeloos in wegkwijnen en weg-
zinken, of integendeel er uitkomen om her-
boren te worden voor het geheel van het 
vrije en zuivere leven.

57’. De verborgen natuur zal worden ver-
lost, uitgezuiverd en vergroot tot haar god-
delijke oorsprong, om de echtgenote van de 
grootse Heer te worden.

58’. Het kwade heeft de mens tot in het 
oneindige in stukken uiteen doen vallen, maar 
het zou hem niet volledig kunnen doden.

59’. God kan niet níets worden genoemd, 
zoals zekere verwarde en slecht onderrichte 
geesten zeggen, die zo verwarring veroor-
zaken bij hen die de waarheid zoeken.

60’. Het Boek aan een spotvogel toever-
trouwen is hem in zijn afdwaling doen weg-
zinken en zijn geheime last vergroten.

61’. De ultieme kennis zal binnen en bui-
ten in praktijk worden gebracht, want ze 
zal een enige plaats bereiken als het god-
delijke vuur, dat in de oneindige tijd van 
het grote water beweegt.

62’. Wie in de geheime aanbidding blijft, 
wordt door het water van de Heer 
gedragen.
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63. Bepaalde mensen zullen hier een 
prachtige openbaring ontvangen en huilen 
van vreugde.

Anderen zullen er slechts een onnoeme-
lijke ongerijmdheid in zien en zullen grin-
niken van verachting.

64. Onzuiverheid, hoogmoed en gierigheid 
verblinden de perverse mensen zodanig dat 
die, door hun eigen afdwaling altijd te mis-
kennen, steeds meer in de zeer ondoorzich-
tige en zeer stinkende dood wegzinken.

63’. God onderricht ons met liefde en met 
geduld, maar het ongeluk bekrachtigt zijn 
onfeilbare woord.

Laten we ons dus nooit van de heilige 
boeken scheiden die de draad spinnen die 
ons met de Heer van alle wijsheid 
verenigt.

64’. Een bruut onderrichten of hem be-
langstelling betonen voordat hij erom ver-
zoekt, is zich onnodig aan beledigingen en 
aan slagen blootstellen.

«Alleen de goddelijke genade doet ons 
verborgen leven bloeien, en alleen de liefde 
van de Heer hecht haar in de eeuwigheid 
vast.»

O aarde, ik leg deze mens neer in jouw 
schoot. Dat je me hem hersteld terug mag 
geven bij de zegevierende regeneratie van 
de wereld!… Dat wij deel uit mogen maken 
van hen die zullen helpen bij de regeneratie 
van de wereld!

ZOROASTER

Aan mij, die u met de goede gedachte wil 
aanbidden, o wijze Heer, geef mij volgens 
de gerechtigheid het welslagen van de ene 
en de andere wereld, de lichamelijke en die 
van de gedachte, om me erdoor te doen 
ondersteunen en me in de gelukzaligheid te 
brengen.

ZOROASTER
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TRIÉ EN VUE

1. De vergeestelijking van het lichaam 
doet het water en de lucht verschijnen die 
ons bezielen en die ons onderhouden.

De verlichamelijking van de geest verwekt 
de aarde en het vuur die ons ondersteunen 
en die ons vermenigvuldigen.

Wie zal het aandeel wegen van elk ding?

2. De kennis van de innerlijke mens ver-
leent de verlichting en het bezit van God.

«Wie zou weten te lopen als een blinde 
vertrouwend op de enige stem van de 
Allerhoogste?»

3. De Vader van de wereld die de universele 
Moeder bewoont is ontoegankelijk voor de 
bezoedeling van de duisternis van buiten.

4. De heilige Moeder blijft in het middel-
punt van de aarde verborgen óf weerschijnt 
aan de hemel naargelang de wil van de Vader.

5. De versterving van het lichaam moet 
de zuivering van de geest en de regeneratie 
van de ziel voorbereiden.

6. Wanneer de voeten gezond zijn, zullen 
de ogen helder zien.

De Heer doet de aarde haar geneesmid-
delen voortbrengen, en de verstandige mens 
versmaadt ze niet.

SIRACH

En God deed hem uit de tuin van Eden 
gaan om de aarde te bewerken waaruit hij 
genomen was.

MOZES

DE LIEFDE

1’. De man zonder de vrouw is als een 
steen op de uitgedroogde bodem van een 
bergstroom; en de vrouw zonder de man is 
als een over zee afgedwaalde wolk.

«Wie zal de tegenpolen eenmaken door 
middel van het gelijkaardige?»

2’. «Alles komt uit God en alles gaat weer 
in hem binnen.»

Wie dat kent besteedt geen aandacht meer 
aan de wereld noch aan zichzelf.

3’. Zo blijven degenen die altijd naar bui-
ten kijken in de dood.

4’. De schepping kan veranderen van 
vorm, zij zou niet weten te veranderen van 
zijn.

5’. Wie zich afwendt van het mysterie van 
de dood, zal nooit de macht en de glorie van 
God kennen.

6’. De mens daalt af in de aarde en stijgt 
op naar de hemel, teneinde het mysterieuze 
geheel van zijn wezen te kennen.

BOEK VIII



DE HERVONDEN BOODSCHAP

98

7. Wanneer de spotvogels in het slijk van 
de dood worden ondergedompeld, zullen we 
hen vragen: «Waar blijven jullie nu met jullie 
fijne grapjes?» en als enig antwoord zal er 
slechts beestengebrul zijn.

8. Wij zijn allen min of meer versluierde 
uitbeeldingen van de Heer. Niemand zou 
zich dus weten voor te stellen als zijn vol-
maakte evenbeeld, noch als zijn absolute 
schaduw.

9. Alleen degenen die de Heer onbedekt 
hebben gezien kunnen de mensen onder-
wijzen en hun wetten herstellen, maar naar 
het voorbeeld van God, hun vader, doen ze 
geen enkel schepsel geweld aan.

10. God is als een in het middelpunt van 
elke aarde verborgen zon en als een in het 
midden van elke hemel zichtbare zon.

11. De lichtende natuur is de eerste en 
de mooiste openbaring van de Heer. De 
zuivere mens is de laatste en de meest 
volmaakte schepping van God en van de 
natuur.

Daar is de samenvatting van het 
Universum.

12. Waar is het goed voor de dwalingen 
van de anderen aan te klagen en te laken 
als we onbekwaam zijn onze eigen fouten 
te ontdekken en te verbeteren?

13. Niemand kan zich uiterlijk onderzoe-
ken zonder de duisternis van de leugen te 
ontmoeten. Hoe zou iemand zich innerlijk 
kunnen leren kennen zonder het waarach-
tige licht te vinden?

14. Laten we aan God vragen wat ons kan 
dienen om hem te bereiken, ofwel genade, 
ofwel liefde, ofwel kennis, ofwel rust; en 
laten we ons niet bezighouden met de mid-
delen die hij aanwendt om ons te redden.

De Heer weigert de gelovigen niets.

7’. Als we niet kunnen zijn als degene die 
onderricht, laten we ons dan tenminste 
inspannen om niet te lijken op hen die 
afdwalen.

«Heer, verlos ons van de opstandige geest 
die ons hart aanvreet.»

8’. Wie de zinloosheid van de schijnbare 
wereld kent, glimlacht om de drogbeelden 
van het water dat hem bezielt en zoekt naar 
de steen die hem ondersteunt.

9’. De grote wijzen en de grote profeten 
zijn de hoeders van de onmetelijke men-
senkuddes die God toebehoren.

10’. De waarachtige wijsheid lijkt op Gods 
waanzin, die de waarborg is van het leven 
in de dood.

11’. Veertig is het cijfer van de hoop, van 
de afstroping, van de omvorming en van de 
rijping.

«Onmogelijk God van de huidige mensheid 
te scheiden, zo wordt dan ook wat we aan 
de hemel vragen ons vaak door de mensen 
aangeboden.»

12’. Wie intelligent is en onderricht, ver-
zwijgt zijn kennis en betreurt zijn onwe-
tendheid, maar wie het zuivere leven kent 
en bezit, is al in de vrede van de Volmaakte 
gevestigd.

13’. Wie de zee van de wereld vredig 
maakt, zal in de levende kern van het zui-
vere goud rusten.

«O schittering, o wonder van het water 
en het vuur, verenigd in Een!»

14’. De eerste macht was in het maagde-
lijke water.

De laatste macht zal in de heilige aarde 
zijn.

«De vaardige mens maakt het licht zicht-
baar van elk ding en van elk wezen.»
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15. Wie verlaten lijkt, zal een onwaardeer-
bare schat voortbrengen en het schijnbaar 
onterfde Wezen zal zich mooi als een god 
openbaren.

De zoetheid van de genade en de macht 
van de liefde voltooien alle wonderen.

16. Wie de kennis van God heeft is van 
liefde vervuld voor alle wezens, want hij 
neemt het licht, waar dat hen bezielt vanaf 
het begin.

17. De lichamelijke mens sterft met 
droefenis.

De astrale mens gaat heen met moed.
De geestelijke mens voegt zich weer bij 

God met blijdschap.

18. Het ware bezit is de in het geheim van 
het hart beproefde wetenschap van God.

Het illusoire bezit is de in de wereld be-
oefende wetenschap van de mensen.

19. Men kan het Universum kennen zon-
der zich te verroeren, door zich te vereen-
zelvigen met degene die het bevat en die 
het bezielt.

20. Kennis zonder kunde is als een graan-
korrel zonder water, als de geest zonder het 
lichaam en als de Heer zonder zijn 
schepping.

21. Wie God buiten zichzelf zoekt ontmoet 
slechts de verwarring van de oneindige 
duisternis en de dood.

22. Wie zijn toevlucht neemt in God ont-
komt aan de waanvoorstellingen van de 
vergankelijke wereld.

23. Alle mysteries zijn te herleiden tot een 
schrikwekkende en bewonderenswaardige 
werkelijkheid: «God in ons, wij in God.»

15’. Laten we de rust van het Zijn niet 
verwarren met het niets van het niet-zijn, 
zoals de onwetenden doen die zich in de 
woorden vergissen, omdat ze de geheime 
natuur van de dingen niet kennen. Zo bou-
wen veel gevierde intelligenten op die dwa-
ling en raken uiteindelijk in de wanhoop 
van de verschijningsvormen van het 
ongerijmde.

16’. Elke zoon van God die in de wereld 
onderwijst komt weer tot de Vader, mateloos 
groot geworden door de menigte wezens die 
zijn veroverd in de liefde.

17’. Alvorens in de goddelijke leegte te 
kunnen springen, moet men lange tijd de 
wegen van de ascese bestijgen, op straffe 
van weg te zakken in de modder van de 
chaos.

18’. De onwetende praat erover het kwaad 
teniet te doen, de wijze stelt zich tevreden 
met het te scheiden en met het te verwerpen, 
teneinde het goede onbelemmerd te 
verheerlijken.

19’. De mensen die intelligent zijn volgens 
de wereld verkeren uiteindelijk slechts in 
twijfel, in wanhoop, in de dood; dat is het 
kenmerk van de onwetendheid waarin de 
mensheid gevangen blijft.

20’. Er is jullie gezegd: «Spreekt geen 
kwaad over de geest», en wij voegen er aan 
toe: «Lastert de aarde niet», want jullie ken-
nen noch de ene noch de andere in hun 
integrale eenwording.

21’. De grote nacht beschermt de kern 
van het licht waar het vuur zich eeuwig 
verlustigt.

22’. De Heer houdt stand in zichzelf, door 
zichzelf, voor zichzelf.

23’. Het leven in de rust leidt tot de rust 
in het leven.
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24. Wie zichzelf onderzoekt in de dood en 
in het leven, leert God kennen.

25. Wie de Moeder kent, dringt door in 
alle dingen van de wereld en verlost met 
gemak degene die hij liefheeft.

26. De mensen wensen wel licht en vrede, 
maar op voorwaarde dat het hun duisternis 
niet verdrijft en hun beroering niet 
belemmert.

27. God verbergt zich in de duisternis van 
de dood en openbaart zich in het licht van 
het leven.

28. Wie hem overal ziet, wie hem in alles 
liefheeft en wie hem in zichzelf openbaart, 
is waarlijk verlicht.

29. De volmaakte zelfkennis en zelfbeheer-
sing vormen het einde van de verandering.

30. Het geloof is als de zekerheid van God 
in onszelf en de kennis is als het bewijs van 
zijn intieme aanwezigheid.

31. Degene die niet dorst naar het levende 
water en degene die niet de noodzakelijke tijd 
neemt om het te putten, zullen nooit wijs zijn.

32. De goddelijke eenheid die is verborgen 
onder de verscheidenheid van de wereld 
tevoorschijn brengen, is het werk van de 
natuur. De hoogste geest in het laagste li-
chaam inlijven en ze tot absolute volmaakt-
heid brengen, is het werk van de kunst.

33. De natuur voorziet ons in alles wat 
noodzakelijk is voor het leven; het volstaat 
haar te hulp te komen zonder iets te force-
ren of te vernielen.

34. Alleen de wijze kan zijn beide aange-
zichten beschouwen, zonder van ontstelte-
nis terug te deinzen.

35. De gekken onderhouden zich over wat 
niet is of over wat hen niet aangaat; ze 
hebben niemand lief en hebben onenigheid 
met alle mensen, en met zichzelf.

24’. De vrede van het middelpunt beveelt 
de eeuwige beweging van het hemelse wiel.

25’. Zij zal naakt aan de hemel verschij-
nen om de glorie van de welbeminde zon te 
ontvangen.

26’. Zich onthouden van het verdunde 
vergif is de zaak van de heiligen, maar de 
scheiding ervan is het werk van de wijze.

27’. Met een blik is de minnaar in de 
geliefde doorgedrongen en zij heeft de min-
naar weer voortgebracht.

28’. De zon zal zich nestelen in onze ont-
sluierde zielen en wij zullen één worden 
gemaakt in de Enige.

29’. De aardsmaragd voorspelt de maan-
diamant en de zonrobijn.

30’. De geheime duisternis broedt op het 
onsterfelijke licht van de Volmaakte.

31’. De fontein die opwelt uit Gods aarde 
doet het gehele Universum opleven.

32’. De liefde gehoorzaamt aan God en 
God veroorlooft alles aan de liefde, maar 
het is door middel van de genade dat hij 
ons losmaakt en dat hij ons omstrengelt.

33’. Wie zich tevreden stellen met de scha-
duw van de wereld, zijn wel weinig veelei-
send jegens God.

34’. Het binnengaan in de nacht is het 
begin van de verlichting.

35’. De speculatieve kennis is ten opzichte 
van de bezittende kennis wat een houten 
been is ten opzichte van een gezond 
ledemaat.
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36. De onzinnige biedt onderdak aan de 
anarchistische menigte van de hel.

De heilige woont in de vredestichtende 
eenheid van God.

De wijze heeft alles lief, kent alles, bezit 
alles en overhandigt alles.

37. Degene die alles weet en degene die 
niets weet, weten te zwijgen, maar degene 
die half onderricht is, kan zich er niet van 
weerhouden te spreken.

«Grote werken doen en ze beschouwen 
als niets, ziedaar de intelligentie ten over-
staan van God.»

38. De heilige Moeder is licht als de lucht 
en veranderend als het water.

De geheiligde Vader is zwaar als de aarde 
en onveranderlijk als het vuur.

De eenwording van de vier verwekt de 
drievuldige Zoon, die de wonderbaarlijke 
schepping van de Enige openbaart.

39. Ik heb het onmogelijke gevraagd aan 
de Ongenoemde en hij heeft zich terstond 
gegeven. Ik heb nochtans geen enkele ver-
dienste en ik bezit geen intelligentie, maar 
ik heb hem lief boven alle rede en alle 
wetenschap.

40. Het middel om te kennen en om ge-
kend te worden, is in zichzelf te bidden; het 
is het afzonderlijke zaad in het daglicht te 
stellen door gebruik te maken van het uni-
versele water.

41. Waar zouden de veelvoudige uiterlijke 
vormen van kennis ons toe kunnen dienen 
als we niet het middelpunt kennen dat ze 
alle samenvat?

42. De wijze onderhoudt zich met God en 
redetwist met niemand.

«Wat zijn ze nochtans mooi en wat schit-
teren ze, zij die opstaan om Gods waarheid 
te prediken vóór de bliksemschicht van het 
einde inslaat!»

43. De genade, de volharding en de liefde 
leiden tot de kennis van alle dingen.

36’. Alles rust in ons hart, in onze geest 
en in onze handen. Weinigen geloven het, 
enkelen voorvoelen het, alleen één ervaart 
het.

37’. «De waarheid van God valt nooit sa-
men met de hartstochten van de wereld.»

Er is een ongehoorde stoutmoedigheid 
nodig om naar de innerlijke stem te luisteren 
die ons altijd tegenspreekt, maar er is de 
moed van een idioot nodig om blind gehoor 
te geven aan zijn heilige dwangbevelen.

38’. Degenen die de natuur verachten 
terwijl ze God loven, zijn als met kiezels 
beladen ezels die het goud op de weg ver-
trappen. Zij vermoeien zich nutteloos en 
komen tot niets duurzaams.

39’. «De verbazing van de verbazing.»
De mooiste titel die een wijze kan verlan-

gen na «zoon van God» is die van 
«zielenverlosser».

40’. Het niets omwikkelt het al dat in 
zichzelf verblijft.

«De pit, de amandel, de kiem.»

41’. Het vuur dat het Universum bezielt, 
blijft verborgen in de aarde en schittert aan 
de hemel.

42’. Wie God ontvangt in zijn hart, in zijn 
geest en in zijn lichaam, is uitverkoren 
onder de uitverkorenen en hij loopt over de 
zee van de werelden.

43’. Wat in onszelf bestaat is moeilijk te 
zien en te verstaan.
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44. Men begint met lief te hebben wat 
men bezit en men eindigt met bezeten te 
worden door wat men liefheeft.

45. Wie aan zich doet gehoorzamen zon-
der te spreken is de macht waardig, want 
hij communiceert door middel van het hart 
en beveelt door middel van de geest.

46. Al wat niet levendig wordt aangevoeld, 
vurig verlangd en bezield door het geloof, 
is nietig en zonder uitwerking.

47. De wereld is een evenwicht tussen 
het leven en de dood, het is de uitdrukking 
van het grootste zichtbare mysterie.

48. Zo vormen het goed en het kwaad het 
geheel dat men slechts kan noemen door 
stilte.

«Het is ijdel te proberen tegen Satan te 
vechten, het is beter te bidden voor zijn 
bekering en voor de onze.»

49. De dood lijkt op de bewegingloosheid 
van de duisternis in de kou.

Het leven is als de beweging van het licht 
in de warmte.

De wereld is een mengsel dat voortbestaat 
door het verlangen en door de verandering 
in de eeuwigheid.

50. De liefde van God leidt tot de aardse 
afstoting en tot de hemelse aantrekking. Zo 
verenigen God en de mens zich in een zeker 
midden, dat het mysterie van de aarde en 
de hemel vormt.

51. God zijn is één zijn met zichzelf in het 
geheel van het wezen, van binnen en van 
buiten.

52. De goddelijke wil voltooit zich van 
binnen naar buiten en vervolmaakt zich 
van buiten naar binnen.

44’. De ophoping van het uiterlijke werk 
is een prooi, aangeboden aan het ongeluk. 
De ophoping van de innerlijke liefde is een 
schat die redt van de dood.

45’. Gezegend de meesters die ons tot aan 
de geheime wortel van het vuur leiden. Hun 
herinnering zal voortduren in de erkente-
lijke harten.

46’. O stromend vuur dat oplost en dat 
stolt, onze bevruchtende Heer!

47’. De natuur is diep in de aarde bedol-
ven en hoog aan de hemel geplaatst; maar 
er bestaat een afzonderlijke plek waar ze 
meer verborgen en meer klaarblijkelijk is 
dan overal elders.

48’. Er is hier een grote teloorgang voor 
de sluwen, maar ook een grote beloning 
voor de eenvoudige en onthechte harten.

49’. Wie de wereld heeft ontdaan van zijn 
kleed van illusie lacht het opperste goed 
toe, dat in het middelpunt van de bewe-
gende onmetelijkheid van het leven 
verschijnt.

«En men heeft niemand geweld aange-
daan, zelfs niet zichzelf!»

50’. Wie tot God wil komen moet alle 
vooroordelen van de wereld en alle zeker-
heden van de menselijke rede opgeven, om 
slechts de verlichtende natuur te volgen die 
is verborgen in de duisternis van de 
oerschepping.

51’. Het summum van alles, dat het bezit 
van alles is, leidt tot het afstand doen van 
alles, dat de diepte van alles is.

52’. Het water komt uit de aarde en keert 
in de aarde terug om het reine te scheiden 
van het onreine.4
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53. Zo bevrijdt God zonder te vernielen 
en vervolmaakt zonder te forceren.

Hij beveelt en alles gehoorzaamt hem.
Hij verschijnt en alles lacht hem toe.
Hij rust en alles gaat weer in hem 

binnen.

54. Alle verlossing en alle volmaaktheid 
voltooien zich dus in het hart van de mens 
door het hulpbetoon van Gods genade en 
liefde en niet hardhandig op de lichamen 
door dwang op eenlingen.

55. Opdat een mens van God vervuld kan 
worden, moet hij zich noodzakelijkerwijs 
ledigen van alle aardse onreinheid die hem 
donker maakt. Dan voltooit de eenwording 
zich terstond.

56. Vulgaire mensen doen alsof ze trots 
zijn op het werk dat hen wordt opgelegd en 
dat ze zichzelf geven, teneinde de geestelijke 
armoede te maskeren waarmee ze belast 
zijn. Ze bedriegen zichzelf en bedriegen de 
onwetenden.

«Alleen het kostbare bloed van de hemelse 
en aardse Zoon kan ons verlossen van het 
aloude vergif dat door de ontspoorde vrouw 
in de huidige wereld werd ingevoerd.»

57. Ellende, ziekte, ouderdom, twijfel en 
dood zouden ons in de armen moeten jagen 
van degene die ons rijkdom, gezondheid, 
jeugd, kennis en leven voorstelt.

58. God openbaart zich aan de mens als 
hij door hem wordt verlangd, geliefd en 
herkend in de stilte van de eenwording: 
«Daar waar de leegte van de geest de volheid 
van de ziel verwekt.»

59. Alles is mogelijk voor de gelovige, niets 
slaagt voor degene die twijfelt.

60. God en mens zijn gaat alle weten-
schap te boven, omdat het de meest volle-
dige ervaring is van het al in het al.

53’. Gods genade en liefde openbaren zich 
op mysterieuze wijze door de tegenslagen 
die we ondervinden in de wereld en zijn te 
duchten vonnis wordt verbazingwekken-
derwijze uitgevoerd door het welslagen dat 
hij ons hier beneden toestaat.

54’. Gods vuur bouwt het leven op. Dat 
van de mensen verteert het. De zoetheid 
van het tweede kan nochtans de deugd van 
het eerste openbaren.

55’. De wijze in God is als een onwetende 
onder de menigte geleerden, hij alleen kent 
nochtans het begin en het einde van alle 
dingen.

56’. De wijze beroemt zich er enkel op in 
God te zijn, dat wil zeggen dat hij zo vaak 
mogelijk rust en zwijgt, want de eenwording 
van de mensen in God kan slechts worden 
voltooid op de heilige berg in de eenheid 
van de rustende stilte.

57’. Weinig mensen verfoeien waarachtig 
het kwaad dat in de dood is en maar wei-
nigen zoeken naar het goede dat met het 
leven is.

58’. Laten we alles wat ingewikkeld en 
alles wat ongeschikt is verwerpen, teneinde 
de bekoringen die ons van de Enige verwij-
deren niet te vermenigvuldigen.

59’. Zij zijn ten overstaan van de schep-
ping als beesten voor een vergrendelde deur 
die geen hand weet te manoeuvreren.

60’. Wie groot wil zijn in het leven moet 
onwaarneembaar worden in de wereld en 
niet meer bestaan in de dood.
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61. Het goddelijke handelen is evenredig 
aan de zuiverheid van het schepsel, die 
wordt verkregen door versterving, dat wil 
zeggen door het water van de genade en 
door het vuur van de liefde.

62. De letter betekent weinig als men de 
geest die haar verlicht en de ziel die haar 
bezielt, wel wil beschouwen.

63. Het eeuwige leven is het uit zichzelf 
treden en het weer binnengaan in God.

«De lichtende Moeder is de substantie van 
al wat leeft. De schitterende Vader is de 
essentie van al wat zich beweegt.»

61’. Heilige Moeder die temidden van de 
ontreddering van de wereld verschijnt, ver-
gun ons verlossing en vergetelheid van onze 
kwalen.

62’. De onwetendheid kruipt over de aard-
korst, de kennis dringt door tot het mid-
delpunt van de zee van de grote wereld.

63’. De heilige kan idioot lijken en de wijze 
kan afgedwaald schijnen, maar noch de een 
noch de ander zijn ooit middelmatig in de 
wereld en in God.

Alleen wie niet uitsluitend in beslag wordt 
genomen door de strijd om het bestaan, kan 
het leven wijselijk op prijs stellen.

LAO TSÉ

Zeldzaam zijn zij die mij begrijpen, dat is 
zeker de maatstaf van mijn waarde.

LAO TSÉ



105

VUE TRI NÉE

1. God is als een oneindige oceaan van 
lichtende en levende essentie, waarin alles 
wordt doordrongen en gekend door de liefde.

2. Zo het God behaagde om zich mens te 
maken, behoort het nu aan de mens om 
zich weer God te maken.

3. De huidige wereld is als een innige 
mengeling van licht en duisternis.

4. De geschapen dingen zijn onwerkelijk 
in verhouding tot God, maar ze zijn werkelijk 
onder elkaar, tijdens hun verschijning.

5. De tegenwoordige wereld is noch werke-
lijk, noch onwerkelijk, nog goed, noch slecht.

Ze wordt gevormd door een deel van het 
goddelijke licht, tot in het oneindige opge-
splitst in de duisternis van het niet-zijn.

6. Ziedaar de val van Lucifer en de ver-
banning van Adam.

7. De terugkeer tot God is als de scheiding 
van de duisternis en als de hereniging met 
het oorspronkelijke licht.

U bent het Heer, die heel ons werk voor 
ons heeft gedaan.

JESAJA

Hij zal de steen van de top opheffen te 
midden van de toejuichingen.

ZACHARIA

DE VOLTOOIING

1’. De genade en de liefde voorspellen de 
weg van de kennis en van de rust.

2’. Ik heb de waarheid gezocht tot in de 
verdorvenheid van de wereld en ik heb het 
leven van de dood gescheiden.

3’. Wie zijn leven bevrijdt zal er door wor-
den verlost.

4’. De ogen van de geest nemen gemak-
kelijk de klaarblijkelijkheid van de eeuwig-
heid waar, en de handen van de kennis 
openbaren haar zonder enige inspanning.

5’. God bestaat eeuwig voort, van binnen 
en van buiten, zonder waarom of hoe.

Zo is het mysterie van de eeuwigheid.

6’. Wie zal zijn ziel van de modder redden? 
Wie zal haar verlossen van de gevangenis 
van de dood?

7’. De genade bevrijdt zonder enige in-
spanning wat het grootste geweld op de 
lange duur niet zou weten aan te tasten.

BOEK IX
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8. Ziedaar de vrijkoping van Adam.

9. De heiligen blijven in de modder om 
hun broeders te helpen, die een deel van 
henzelf zijn, zoals zij een stukje van God 
zijn.

10. Alle kennis die niet wordt beproefd is 
nietig, want zonder uitwerking.

11. De te duchten mens is degene die de 
anderen verplicht gelukkig wil maken; ver-
volgens komt degene die hen ongelukkig 
wil maken.

12. De gepolijste schedel van een dode 
weerspiegelt ons de waarheid beter dan 
welke magische spiegel ook.

13. Alles komt van binnenuit. Alles keert 
terug naar binnen. Alles houdt stand in het 
middelpunt.

14. Leven is zonder hindernis communi-
ceren met God; sterven is van hem geschei-
den worden door de onreinheid.

15. Mentale verwarring, onbekwaamheid 
in het onderscheiden en in het kiezen, af-
wezigheid van het vermogen tot synthese 
en tot helderheid zijn de kenmerken van de 
middelmatigheid van de vulgaire wezens.

16. Het licht van de zon bevat alle andere 
lichten, het is als de essentie van het 
leven.

17. Zijn natuur inperken, haar uitzuive-
ren en haar volkomen maken, dat is zich 
kennen en als God worden.

«We moeten zaaien als we op een dag 
willen oogsten.»

8’. Wie zal de heilige maagd voorstellen 
aan de bevruchtende zon?

9’. Wie zich blootstelt voor de anderen 
ontvangt duizend bespugingen voor een 
bloem. Dat is de wet van de vrijkoping.

«Wie zou zich niet blootstellen voor de 
Heer van liefde?»

10’. Gods zonen verlossen van de ellende, 
van de ziekte, van de ouderdom, van de 
twijfel en van de dood. Het is het kenmerk 
dat niet bedriegt.

11’. Discussies zijn onwetendheden die 
elkaar het hoofd bieden in de dood; en re-
detwisters, spoken die vechten in de leegte.

12’. De heiligen kunnen de hele wereld 
helpen, maar niemand ondervraagt hen, en 
wanneer ze spreken, luistert niemand naar 
hen.

13’. Het onderzoek van de cirkelvormige 
wereld brengt de helderziende mens weer 
tot God.

14’. De schoonheid van het vernuft, de 
zuiverheid van de genade en de heiligheid 
van de liefde doen de middelmatigen razen 
tot aan de dood.

15’. De Heilige Moeder van God komt de 
zuivere en edelmoedige mensen te hulp, de 
onwetenden nochtans zeggen: «God geeft 
ons niet te eten», want ze ontvangen niet 
wat hen wordt gestuurd, óf ze ontvangen 
het met ondankbaarheid.

16’. Wanneer we droog zouden zijn als 
stenen, dan nog zou de genade van de Heer 
ons doen ontkiemen tot aan de hemel.

17’. Wie de Moeder bereikt verblijft in de 
vreugde, en wie tot aan de Vader doordringt 
hecht zich vast in de vrede.
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18. Geluk is alles hebben en niets bezit-
ten; aan niets gehecht zijn, zelfs niet aan 
zichzelf; het is alles doen en alles verdragen 
uit liefde voor de Enige.

19. We doen slechts doeltreffend afstand 
van wat we werkelijk bezitten of van wat 
we zeker kunnen krijgen.

20. Verheven of gruwelijke gedachten en 
visioenen moeten eveneens worden aan-
vaard en door de volmaakte meditatie tot 
hetzelfde goddelijke beginsel worden 
teruggebracht.

21. God onderwijst hen die verlangen te 
leren, maar alleen tot aan de limiet waar 
zij durven te kennen, opdat niemand ten 
onder gaat.

22. Vrede van hart en geest wordt ver-
kregen door alles wat ons vervult en alles 
wat ons ledigt aan God aan te bieden.

23. De vergadering der sterren is als de 
lichtende zee waar God zich beweegt tussen 
de aanvangen en de einden, en waar hij 
rust tussen de einden en de aanvangen.

24. Door alles weer aan God te overhan-
digen, zullen we ons ook van onszelf 
ontdoen.

25. Er is niets wat de mensen zo mishaagt 
als de waarheid over zichzelf, omdat de 
naaktheid van de geest, net als die van het 
lichaam, slechts gunstig wordt verdragen 
door hen die volmaakt zijn.

26. De schepping van de universums is 
als de proefneming van een deel van God 
door hemzelf.

27. Er is geen onderricht mogelijk en er 
is geen zekere vrede voor wie zich bezig-
houdt met de zaken van de wereld.

18’. Wie zich weer bij God voegt kan niet 
meer verloren gaan, want de Heer is als een 
hoeder van zichzelf en van de zijnen.

19’. Wanneer we gebroken, gezuiverd, 
geledigd en naakt zijn, zullen we God helder 
zien en zal hij ongehinderd in ons 
binnendringen.

20’. Wie gevorderd is bidt niet meer tot 
God, hij prijst hem; tenslotte zwijgt hij in 
hem voor altijd.

21’. De gelovige keert terug tot zijn bron 
zoals de bedolven graankorrel naar het licht 
gaat, en dit is een groot voorbeeld van de 
hemelse liefde en van het aardse geloof.

22’. We zullen noch aarde noch hemel 
winnen door andere mensen te verpletteren, 
maar we zullen zeker Gods vervloeking 
oogsten.

23’. De wijze mensen treuren noch ver-
heugen zich om de omwentelingen van de 
wereld, want zij weten dat de Vader en de 
Zoon onveranderlijk verenigd blijven in de 
schoot van de bewegende Moeder.

24’. De levende die het grote water bin-
nendringt, drijft en vaart zonder enige 
inspanning.

25’. Het volstaat niet dat God in ons ver-
borgen is, hij moet er ook mateloos schitte-
ren, als de ster van onze nieuwe geboorte.

«God gaat niet tot de middelmatigen, en 
de middelmatigen gaan niet tot God.»

26’. We bidden om gebroken te worden 
en opdat onze lichten herenigd worden in 
de liefde van de Enige.

27’. De wijste der mensen zou zich er niet 
van kunnen weerhouden te huilen om het 
leed van alle wezens.
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28. Kristus moest de kooplieden uit de 
tempel verjagen voor hij zich er verstaan-
baar kon maken. Zullen wij ook niet de 
leegte in onszelf maken om de stem van de 
Heer te verstaan?

29. Degenen die ons omringen helpen te 
leven is een intelligente en voorzichtige 
manier om zich te verrijken.

30. Alles wat vlug wordt vernield is van 
de wereld.

Alles wat onveranderlijk is, is van God.

31. Het licht komt tot ons van de sterren 
en keert terug naar de sterren, die het aan 
God teruggeven.

32. De mengeling van de lichten maakt de 
oneindige verscheidenheid van de schepping 
en openbaart de eenheid van de schepper.

33. Rust en beweging wisselen elkaar af 
in Gods werk. Wie deze twee in één verenigt, 
heeft geen hartstocht meer voor de vergan-
kelijke wereld.

34. Het heilige water verlost, zuivert uit, 
verheft en zegent.

Gods aarde voedt, verenigt, hecht vast en 
wijdt.

Die twee werken onder aanvoering van 
het eerste en laatste vuur.

35. God vervult de gehoorzame liefde tot 
over alle grenzen.

– Het is de doop in het water van de genese 
die ons het glorieuze lichaam van de ver-
geving geeft.

– Het is de mysterieuze communie van 
het ware bloed en van het ware lichaam 
van de Enige die ons de goddelijke ziel van 
de vrijkoping mededeelt.

– Het is de zalving door de heilige olie van 
de steen die ons in de vrede van de verzoe-
ning bevestigt.

– Het is de geheime zegening van het 
ultieme huwelijk die ons verbindt en die 
ons vermenigvuldigt in de glorie van de 
eenwording.

28’. Als onze harten wisten te communi-
eren met God en met de mensen, zouden 
onze lippen gesloten blijven.

29’. Wie zich aan drie dingen hecht, terwijl 
twee volstaan en slechts één waarlijk nood-
zakelijk is, bereidt voor allen de wanorde 
en het verderf.

30’. Om het essentiële leven te bereiken, 
zullen we eerst afwezig moeten worden als 
doden.

31’. De zuivere en volmaakte mens is het 
meest voltooide punt van evenwicht van het 
Universum.

32’. Buiten ons, is het nog steeds wij, want 
wij zijn een stukje van degene die de zicht-
bare en onzichtbare schepping bevat.

33’. De genade bevrijdt alles zonder iets 
te forceren en zonder iets te vernielen; zij 
is het die we in het begin nodig hebben.

34’. De leer van de wijzen is naar het beeld 
van de middenwereld, waar het licht onder 
een donkere korst voortbestaat.

«Laten we niet discussiëren, laten we ons 
eerder oefenen tot aan de volmaakte kennis 
van onze Kunst.»

35’. We hebben geen eer meer, geen trots 
meer, geen moed meer en geen deugd meer; 
we hebben geen weten en geen intelligentie; 
onze begaafdheden zijn als rook, en onze 
kracht lijkt op vergoten water. Onze gods-
vrucht blijft als een lege doos, en onze dagen 
zijn gevoelloos geworden onder de gloed van 
de goddelijke blik. Maar de genade verme-
nigvuldigt de geheime liefde die ons hart 
bewoont, en we proeven al de zoetheid van 
het transcendente vuur.
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36. De mens is het voornaamste gist van 
de regeneratie van de wereld; zijn inwerking 
op de aarde is vergelijkbaar met de werking 
van het zuurdesem op een hele 
deegmassa.

37. Wie de mensen liefheeft ondanks hun 
zwaktes, zal geliefd worden door God on-
danks zijn smetten.

38. Wie zal stoutmoedig genoeg zijn om 
aan God het onmogelijke te vragen?

Wie zal heilig genoeg zijn om het zonder 
schade te verkrijgen?

39. De leugen, de lafheid, het verraad en 
de haat zijn de specifieke kenmerken van 
de zwakte van vulgaire mensen.

40. Wat het beste is in de mens en in de 
wereld, is het eenvoudigste dat zich erin 
bevindt.

41. Niets verleent zoveel vreugde als alle 
mensen lief te hebben in God, na de Heer 
in ieder van hen herkend te hebben.

«De enige misdaad, is van God gescheiden 
te zijn.»

42. Men kan niet God liefhebben en de 
mensen verafschuwen, maar men moet de 
een en de anderen vrezen tijdens heel onze 
verbanning.

43. De ware kennis gaat vergezeld van 
bescheidenheid en van stilte.

44. Wanneer wat hogerstaand is dat wat 
lagerstaand is opgeeft, ontbindt het lichaam 
zich geheel.

Maar wanneer wat hogerstaand is zich 
verenigt met dat wat lagerstaand is, stelt 
het lichaam zich weer samen in zijn 
ongeschondenheid.

45. Er is niemand zo vrij als een wijze, 
en niemand zo druk bezig als een gek.

36’. Er is hier meer dan een moraal en 
meer dan een ascese, meer dan een filosofie 
en meer dan een mystiek. Er is de sleutel 
van het herstel van de mens en van de 
wereld in God.

37’. Als we één keer gehoorgeven aan de 
haat, zal hij honderd keer bevelen en zich 
duizend keer herinneren.

38’. Gods genade zal ons opnieuw door-
drenken, en we zullen als modder worden 
alvorens weer als goud te worden 
gemaakt.

39’. De ware liefde en de ultieme kennis 
verdragen alles, vergeven alles, vergunnen 
alles.

40’. Door alles wat ons hindert en alles 
wat ons leven ingewikkeld maakt te verwer-
pen, zullen we vlug de woestijn bereiken 
waar God zich doet verstaan.

41’. We kunnen God vlug bereiken door 
voor de wereld en voor onszelf te sterven, 
en zo de ongerijmde ervaringen vermijden 
die gaan van vermomd geluk tot zeer zeker 
ongeluk.

42’. Dat de woorden van het Boek nooit 
een veroordeling voor de gelovigen zijn, 
maar dat zij, zo mogelijk, nog aan Gods 
glorie toevoegen, door hen kinderen van het 
grote water te doen worden!

43’. Laten we aanvaarden idioot, arm en 
nutteloos te schijnen, teneinde vrij te blijven 
in God.

44’. Het water zal ons ondersteunen als 
we alle aarde hebben opgegeven, en het 
vuur zal ons verstevigen tot aan het heilige 
eiland van de liefde en van de kennis.

45’. Het is voorbij de gebeden, in de rust 
van de geest, dat God zijn glorie in ons zal 
openbaren.



DE HERVONDEN BOODSCHAP

110

46. Men moet de mensen smeken en be-
driegen om het recht te behouden te ziel-
togen in deze wereld, terwijl het volstaat tot 
God te bidden en hem lief te hebben om het 
eeuwige leven te verkrijgen.

47. Al wat ons thans onmisbaar en drin-
gend schijnt, zal ons in het uur van de dood 
nutteloos en leeg lijken.

48. Laten we ons van nu af aan oefenen 
om alles achter te laten en om ons tot God 
te keren, voordat alles ons in de steek laat 
en zich tegen ons keert.

49. Wie zijn eenzaamheid tegenover God 
kent, ondervindt geen enkele beduchtheid 
in het uur van de dood.

De dauwdruppel is als de zee die hem 
voortbrengt en die hem opvangt.

50. De gekte van de mensen bestaat in 
het zoeken naar de oneindigheid in de dood.

De wijsheid van God ligt in het onderzoe-
ken van de eenheid van het leven. Zo is de 
geleerde mens degene die zijn Heer onder-
vraagt, die zijn antwoord verstaat en die er 
zijn leven naar voegt.

51. Ellende en rijkdom staan in gelijke 
mate het zoeken naar God en naar de ziels-
vrede in de weg.

52. Het gebed is als een geheim onder-
houd tussen de geschapen God en de on-
geschapen God, dat wil zeggen als de lief-
desband die het eindige met het oneindige 
verenigt en die aan het geheel toestaat zich 
te kennen in Een.

53. De kunst bestaat erin het boven-
natuurlijke, verborgen in het natuurlijke, 
te doen verschijnen.

54. Hoe verder van beneden af gezien, 
des te mooier en dieper schijnt de hemel.

Zo kan men God vaak beter ontwaren in 

46’. Een enkel woord, een enkel feit kun-
nen de meest begraven mens op de weg van 
de verzoening en van de verlossing 
brengen.

«Laten we nooit gelijk hebben tegenover 
wie dan ook, laten we de waarheid alleen 
communiceren aan wie haar liefhebben.»

47’. De rede en de gekte van de wereld 
vervagen snel tegenover Gods wijsheid die 
alles doordríngt.

48’. Er is slechts één scheiding, één een-
zaamheid en één dood te duchten, die Gods 
afwezigheid en het vergeten van zijn liefde 
zijn.

49’. Gods wil bestaat erin de mens tot aan 
de volkomenheid van zijn eigen persoon 
terug te brengen.

«Hij stuwt zich voort door het Woord.
Hij rust door de stilte.»

50’. De Ongenoemde zou het kwaad, die 
nacht die hem omringt en die hem verbergt, 
niet teniet kunnen doen, zoals hij het goede, 
dat licht dat hem kleedt en dat hem be-
hoedt, niet zou kunnen scheppen; maar hij 
kan het licht en de uitwendige duisternis 
vermengen of scheiden, voor de kennis van 
de machten en van de grenzen van zijn Zijn 
en van zijn niet-zijn.

51’. Er zijn meerdere wegen die leiden tot 
de heiligheid; maar er is er slechts één die 
tot de wijsheid voert.

52’. We weten dat we God naderen, wan-
neer we grandioos ondersteund worden in 
het ongeluk en wanneer we ertoe komen 
om het leven toe te lachen, door de rook-
wolken van de dood heen.

53’. In alles wat hij onderneemt, rekent 
de wijze slechts op God en op zichzelf.

54’. God mediteert over zijn weg in de 
grote nacht van de mens; daarom moet het 
geloof degene die zijn werk voltooit, 
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de vernedering en in het ongeluk, dan te 
midden van de genoegens en van de glorie 
van de wereld.

55. De natuur verschaft de spijs, en het 
is het innerlijke vuur dat het verteert en dat 
het omzet. Wie zich aanmatigt beter te doen 
is slechts een verwaande onwetende.

56. De leer van de wijze mishaagt vulgaire 
mensen, omdat hij het einde van elk wezen 
en de schaduw van elk ding in het daglicht 
stelt.

57. De beste wraak is tot God te bidden, 
opdat hij onze vijanden onderwijst als 
onszelf.

58. Walging van de wereld en berouw van 
onze afdwaling vormen de gewone weg van 
de terugkeer tot God.

59. Genade en liefde vergezellen de zoeker 
vervolgens op de koninklijke weg van de 
uitverkorenen.

60. Niemand vraagt ons de genade te 
bevrijden.

Niemand smeekt ons de liefde te 
vervolmaken.

Niemand verzoekt ons de eenwording te 
ontsluieren.

Niemand maant ons de Enige te 
openbaren.

Als wij een van die dingen doen, laat het 
dan gratis zijn en op eigen risico, uit liefde 
voor de gelovigen.

61. Velen zullen baat hebben bij het licht 
van de Heer op de grote dag van de hereni-
ging, en de heiligen zullen zijn zon bewonen 
op de dag van de voltooiing. Maar er zullen 
slechts enkele wijzen zijn die de geheime 
oorsprong van het al en van het niets zullen 
kennen.

vergezellen tot het einde, want de zuivering 
heeft eerst van binnen plaats, vervolgens 
verschijnt ze van buiten en weerschijnt 
volop in de eenwording.

55’. De mens wordt zijn eigen leermeester, 
zijn eigen rechter en zijn eigen redder, wan-
neer hij doordringt tot het geheime middel-
punt van zijn hart.

56’. Als we vastbesloten zijn in God te 
groeien, zal niets slechts ons in deze wereld 
ophouden.

57’. Er is slechts één universeel leven, dat 
als een spel van schaduwen en lichten is 
op het bewegende oppervlak van de wateren 
van de afgrond.

58’. De hoogmoedige geest zal steeds die-
per wegzinken en zal verzegeld blijven in 
de dode aarde en in het dode water.

59’. Er is slechts één waarachtige kennis, 
één waarachtige eenwording en één waar-
achtige rust, die zijn in de voltooide vastheid 
van het hemelse vuur.

60’. De oorsprong van het leven en van 
de dood moet geheim worden gehouden, 
opdat de goddelijke majesteit niet kan wor-
den ontwijd door de eerste de beste, zoals 
zich dat al een keer heeft voorgedaan in 
Adam.

«O weldadige pijn van de verbanning!»
«O vermenigvuldigende deugd van de zon!»
«O verheven voltooiing van de onschuld 

die weet!»

61’. De geest is verborgen in het lichaam, 
en de ziel openbaart zich door de scheiding 
en door de eenwording van die twee in de 
eeuwigheid van de Enige.
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God heeft de veile en de meest verachte 
dingen van de wereld gekozen, die welke 
niet zijn, om die welke zijn tot niets te her-
leiden, opdat niemand zich verheerlijkt ten 
overstaan van God.

PAULUS

Hij die heiligt en zij die worden geheiligd 
zijn allen afkomstig van dezelfde Vader.

PAULUS
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IVRE ET NUE

1. Het begin van de opstand is de verwer-
ping van al wat kwetst; het einde is de 
aanvaarding van al wat doodt.

2. De onwetende ondermijnt het leven en 
bouwt in de dood.

De wijze scheidt de dood en vervolmaakt 
het leven.

3. Wat te eenvoudig schijnt verdoezelt vaak 
een verheven waarheid, en wat ingewikkeld 
is verbergt bijna altijd de leugen en de dood.

4. Geen enkele godsdienst heeft het al-
leenrecht op God, aangezien hij enig is en 
zij verscheiden zijn.

5. Wie op zoek is naar God hoeft slechts 
zichzelf af te stropen en te leren kennen.

6. Alleen wie het geluk heeft gevonden 
kan er de weg naar wijzen, maar weinigen 
luisteren naar hem, en niemand gelooft hem.

7. Alle wetenschap, alle godsdienst en 
alle rechtspraak die zich van de natuurlijke 
en goddelijke wetten verwijdert, is vals en 
leidt tot de dood.

Sta op, mijn vriendin, mijn schoonheid, en 
kom, mijn duifje dat je ophoudt in de 
rotskloof.

SALOMO

Als zij de aarde van een graf met zo’n wijn 
besprenkelden, zou de dode zijn ziel hervin-
den en zou zijn lichaam weer levend worden.

OMAR IBN AL FÂRIDH

DE WIJSHEID

1’. De zelfovergave, de aanvaarding van 
de remedies en de beoefening van de god-
delijke liefde verlossen de mens van de 
dwang van de wereld.

2’. Het is beter te pogen uit onze gevan-
genis te komen dan te proberen haar in te 
richten en ons erin te installeren.

3’. Wat is lichter dan het licht van de zon?
Het is nochtans wat het gewicht geeft aan 

alle dingen van de wereld.

4’. Alles dient voor degene die de wil heeft 
om te leren: de dood zowel als het leven.

5’. Het blinde geloof verkrijgt van God wat 
de rede niet durft te bevatten.

6’. De onthechting van de wereld en de 
overgave in God verwekken een snelle 
verlossing.

7’. Door de natuur dringt men door tot 
de mens, en door de mens komt men tot 
God.

BOEK X
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8. Wie het licht van de heilige aarde kent 
en bezit, roert zich niet meer, studeert niet 
meer, spreekt niet meer; hij communiceert 
met de hemel en onderwijst de wereld door 
het voorbeeld te geven.

9. De geleerden van de wereld maskeren 
hun onwetendheid met onzinnige woorden 
en met waanzinnige spitsvondigheden.

Zij komen tot niets waars of 
duurzaams.

10. Niemand is zo gehecht aan de rijk-
dommen en aan de schijnbare glorie van 
deze wereld als de slechte herders die haar 
door de haat, door de leugen en door de 
hebzucht tot de dood leiden.

11. Wie de dood heeft verworpen en zijn 
leven heeft verstevigd in God, zal het Boek 
bevend van verrassing en huilend van 
vreugde lezen.

12. Verwrongen intelligentie, uitzinnige 
spitsvondigheden, arglistigheid, kwaadaar-
digheid en roof zullen hier tot niets dienen.

13. Bescheidenheid en liefde zijn het sie-
raad en de waarborg van de wijze.

14. We worden als meester of als slaaf 
geboren, naargelang Gods gaven, maar de 
mensen vervalsen de goddelijke gerechtig-
heid door hun hoogmoedige en hebzuchtige 
verblinding.

«Leer ons, Heer, ons eigen verlangen, 
opdat we niet bekoord worden te vragen 
wat ons niet past.»

15. De ware kennis is tegenwoordig en 
levend, stil en verborgen.

16. Wie belooft wordt gevierd.
Wie geeft wordt veracht.
Wie neemt wordt bewonderd.
Wie ontvangt wordt vernederd.

8’. De vrede is als de vasthechting van 
het leven in de zuiverheid van Gods 
aarde.

«O hernieuwende volmaaktheid der we-
relden, je stijgt en je daalt zonder enige 
inspanning.»

9’. Alles wat vervelend en ingewikkeld is, 
is niet van God. Maar de goede wil gebruikt 
zo goed mogelijk alles wat zich voordoet zon-
der te discussiëren en zonder het leven dat 
nog gesluierd is, lichtvaardig te beoordelen.

10’. Laten we in het tabernakel van ons 
hart de herinnering aan hen die ons naar 
God leiden eren, en laten we hen zegenen 
in de Volmaakte.

11’. De ontoegankelijke beweegt zich voor 
onze ogen en rust in onze handen. Wie zal 
hem zichtbaar maken? En wie zal hem het 
gewicht van de goddelijke vleeswording 
geven?

12’. Geen enkele mensenhand zou de 
ingang van Gods tuin kunnen forceren.

13’. Wie zal het mooiste deel van zichzelf 
bewonderen?

Wie zal zich ten overstaan van God 
vernederen?

14’. We kunnen de geloofsovertuigingen 
bespotten, de kerken verderven, de wetten 
ingewikkeld maken, de machten omverwer-
pen, de natuur geweld aandoen en de naties 
overhoop halen; we zullen daarmee niets 
veranderen aan de duisternis van onze 
harten waar het licht van de wereld geduldig 
wacht.

15’. De wijze ziet de natuur van haar 
sluiers ontdaan en aanschouwt de mens in 
zijn hemelse glorie.

16’. De wijzen hebben zonder omwegen 
gesproken, maar de mensen hebben hun 
oren dichtgestopt.

De heiligen zijn ten aanzien van allen te 
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Wie overhandigt wordt verlost.
Wie zegent wordt overladen.
Wie vindt wordt liefgehad.

17. Wie goed liefheeft is aan niets gehecht, 
omdat hij liefheeft in God en niet voor 
zichzelf.

18. Middelmatigheid, haat, hoogmoed, 
gierigheid en kwaadwilligheid zijn onover-
komelijke hindernissen voor de genade, 
voor de liefde, voor de kennis, voor het bezit 
en voor de rust in God.

19. Laten we het goede en het slechte 
gelijkelijk aanvaarden en aan de meditatie 
van de tijd de zorg laten ze in ons te schei-
den, want de wijzen hebben gezegd:

«Geduld is de ladder van de filosofen, en 
nederigheid is de deur van hun geheime 
tuin.»

20. We moeten noodzakelijkerwijs alles 
opgeven, alles hervinden en alles aan God 
overhandigen om te zijn als de Volmaakte 
die, na zich te hebben opgesplitst in het 
getal, zich hervindt in de eenheid.

21. De list van de onwetende is het on-
uitlegbare uit te leggen met onzinnige woor-
den, tot de verwarring zodanig is geworden 
dat niemand durft tegen te spreken, uit 
vrees achterlijk en stom te schijnen.

22. Het is belachelijk te spreken van wat 
men niet kent, vooral met onbekende of 
geleende woorden.

23. Aanvaarden wat komt en laten gaan 
wat weggaat is de wijsheid voorbij het ver-
langen en voorbij het afstand doen.

24. De enige doeltreffende verdedigingen 
waarover we beschikken tegen de bekorin-
gen van de wereld, zijn die welke we in 
onszelf opbouwen, en niet die welke we aan 
de anderen ontlenen.

werk gegaan, maar de menigten hebben 
hun ogen afgewend.

God zal de steen verteren waarin de mens-
heid zijn hart heeft begraven.

17’. De haat leent vaak het gezicht van de 
plicht en beroept zich op de liefde voor de 
mensheid om de mensen beter te verleiden.

18’. Laten we zuiver en doorzichtig als 
kristal worden, en de goddelijke stralen 
zullen ons verlichten en ons ten volle 
bevruchten.

19’. Laten we ons niet meeslepen door de 
oordelen en door de blinde hartstochten 
van de vulgaire wereld.

Laten we onze tijd en onze kracht eerder 
wijden aan het zoeken naar degene die in 
pijn en dood volhardt, in de vreugde van 
het verloste leven.

20’. Wie nog hartstocht hebben voor de 
wereld na het Boek te hebben leren kennen, 
zijn uiterst verblind of zwak, God zal hen 
nochtans nooit volledig opgeven.

21’. De slechten en de waanzinnigen kun-
nen heilig en wijs worden, door zich te keren 
tot de God die in hun hart sluimert vanaf 
het begin van hun afdwaling.

«Wie het leven eet, zal het leven erven. 
Wie de dood eet, zal de dood erven.»

22’. Laten we opgeven begrepen, aange-
moedigd of bewonderd te worden door de 
wereld, want slechts het welslagen in God 
telt waarlijk.

23’. Vluchten we voor het ongeluk, dan 
zal het ons achtervolgen.

Zien we het onder ogen, dan zal het 
verdwijnen.

24’. Wie handelt met onthechting wordt 
door geen enkele handeling bezoedeld.

Wie mediteert zonder verlangen wordt 
door geen enkele gedachte aangetast.
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25. Het toppunt van waanzin is naar de 
toekomst te gissen, het verleden te betreu-
ren, en het heden dat in ons rust te 
miskennen.

26. De zachtmoedige en loutere vrouw is 
een geurige zegen van de Heer.

De nurkse en bezoedelde vrouw is een 
stinkende vervloeking van de hel.

27. Wie zijn leven in genade, in liefde en 
in wijsheid in stand weet te houden, beklaagt 
hen die zoveel praten om niets te zeggen, hen 
die zich zoveel roeren om niets te doen, hen 
die zoveel studeren om niets te weten en hen 
die zoveel werken om niets te bezitten.

28. De heilige blijft onbekend te midden 
van de losgeslagen en hebzuchtige mensen, 
zoals God verborgen blijft voor de ogen van 
de hoogmoedigen en van de bruten die alles 
geweld aandoen.

29. Wat op natuurlijke noch bovennatuur-
lijke wijze kan worden verwezenlijkt is ijdel, 
want zonder grondslag en zonder wezen.

30. De valse profeten maken misbruik 
van de onwetenden, maar zij worden ver-
raden door hun werken die slechts in ver-
warring en in dood uitmonden.

31. De wijzen onderwijzen de begaafde 
en scherpzinnige mensen; hun werk wordt 
erkend door de verlichten van de Heer.

32. De liefde voor God en voor de mensen 
moet nooit gaan tot aan geestesstoornis, 
die de vernietiging is van zichzelf en van de 
anderen.

33. Ons zoeken bestaat erin het leven te 
ontdekken, ons doel is ons erin te versmel-
ten en het in ons vast te hechten. Al de rest 
is een droom van geen belang.

34. De zuivere en volmaakte man zal niet 
meer dan negen loutere vrouwen ontvangen 
en niet minder dan drie.

25’. De intelligente mens wijst elk nutte-
loos werk en elke nutteloze beroering af. 
Hij concentreert zijn gedachten in God en 
zoekt naar hem in zichzelf.

26’. Het leven en de dood lachen om onze 
stomme verblinding die het wonderbaarlijke 
licht van de Heer noch weet te scheiden 
noch te verenigen.

27’. Allen mogen het Boek bestuderen, 
maar zij die niets verstaan of die weinig 
verstaan, moeten eenvoudig in hun hart 
liefhebben en geloven, opdat in hen de trouw 
van de liefde tegenwicht biedt aan de ge-
volgen van de onwetendheid.

28’. De grove en stijfkoppige natuur van 
zekere individuen kan slechts worden ver-
beterd door de herhaalde slagen van het 
ongeluk.

Laten we God bidden om noch rechters 
noch beulen te zijn.

29’. Het is door de genade van de Moeder 
dat de Zoon de liefde van de Vader 
vermenigvuldigt.

30’. Wie onderricht is, houdt stand in de 
eenzaamheid, in de soberheid en in de vrede 
van het volmaakte Zijn.

31’. De heilige aanbidding veracht con-
ventionele kleren, houdingen, riten en 
taalgebruik.

32’. De verlichting is vaak expansief.
De wijsheid is nooit fanatiek.

33’. De genade en de liefde van God ver-
lossen van elke fout.

De kennis en het bezit van de Heer be-
vrijden van elke knechtschap.

34’. Een door God gezonden heilige recht-
vaardigt heel een volk van door genade en 
liefde verenigde gelovigen, brengt het in 
evenwicht en bevrucht het.
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35. Vanaf het ogenblik van de ontvangenis 
tot het moment van het baren, zal de maagd 
onder de hoede van de wijze blijven.

36. Het goddelijke goud is het meest vol-
tooide lichaam van de wereld. Wie zou het 
weten te wassen? En wie zou het weten te 
koken?

37. Wie de twee aangezichten van de 
schepping kent en wie God aanroept in zijn 
hart, beveelt de drogbeelden van de wereld, 
in het waken, in de droom en in de dood.

38. De waanzinnige miskent de wijze, 
maar deze kent zijn afdwaling en kan hem 
verlossen als hij er heiligerwijs om wordt 
gebeden.

«Laten we nooit liegen om de wereld te 
vleien, want de wereld zal ons hoe dan ook 
uiteindelijk in de steek laten.»

39. Gods woord verwekt vreugde, en zijn 
bezit verleent geluk.

40. Wanneer een gelovige ons berispt, 
laten we dan eerst onderzoeken of er niet 
een klein stukje waarheid zit in wat hij ons 
zegt, en we zullen uiteindelijk ontdekken 
dat het voorgestelde beeld ver beneden de 
werkelijkheid ligt.

41. Het is beter in stukken tot God te 
komen dan heel te blijven in de dood.

42. Elke vervolmaking voltooit zich door 
de dood, door de verrijzenis en door de 
vermenigvuldiging van het Zijn.

43. Laten we alles geduldig aanvaarden, 
alles bescheiden gebruiken, alles wijs op-
geven. Zo zullen we alles hebben en door 
niets worden bezeten, zullen we van de 
wereld proeven en niet worden vergiftigd, 
zullen we het vuur hanteren en niet worden 
verteerd.

Laten we niemand in de dood doen weg-
zinken door late verwijten, noch door ijdele 

35’. De veranderingen van de wereld lou-
teren de schepping; de innerlijke vervolma-
king leidt tot de rust in de eeuwige vrede.

36’. De naar de mensheid gebrachte hulp 
is een over zichzelf uitgespreide balsem.

37’. Zij die niets begrijpen roepen uit: 
«Niemand weet iets van waarde» en zie hen 
daar gerustgesteld in hun nacht.

38’. Het schijnbare gebrek van de wezens 
en van de dingen bedriegt veel intelligente 
mensen, en de geheime schoonheid van de 
wereld openbaart zich slechts aan de wijzen 
en aan de heiligen.

39’. De heilige eenwording doet ons ont-
snappen aan de betoveringen en aan de 
troosteloosheden van de wereld.

40’. Wie God aanbidt in gedachte en in han-
delen, zou niet kunnen zondigen, want het is 
de Heer die in hem spreekt en handelt.

«Laten we helemaal onszelf zijn in de vrij-
heid van de Enige zonder zorgen om de om-
standigheden van onze aardse gevangenis.»

41’. De bestemming van de mens is God, 
en God is als de eenheid van het Zijn in de 
onmetelijkheid van het leven.

42’. De wijze beproeft alles met geduld en 
met onthechting, tot hij de enige helderheid 
heeft ontdekt en het goddelijke zaad heeft 
vermenigvuldigd.

43’. De afgedwaalde mensheid weet zich 
niet meer te voeden, noch te rusten, noch 
zich voort te planten. Ze is het gebed, de 
meditatie en het spel vergeten. Haar mensen 
kennen de aarde niet meer, hun huid is de 
zon, de wind en de regen vergeten, en hun 
ogen zien de sterren niet meer. Hun monden 
proeven niet meer van de heilzame kruiden, 
hun neuzen zijn doorrookt en hun oren 
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uitsluitingen, noch door hachelijke veroor-
delingen. Laten we de liefde aanbieden die 
alles begrijpt, die alles verontschuldigt, die 
vertroost, die verheldert en die zonder 
dwang terugleidt tot de weg van de waarheid 
van de Enige.

«Laten we nooit de toon van meester aan-
slaan met wie dan ook, teneinde geen aan-
stoot te geven aan Gods vrijheid die in ieder 
van ons sluimert.»

44. Woest vernietigt de onwetende de 
schepselen, hij verstrooit en verzamelt luk-
raak duizend dingen.

45. Zachtjes ontbindt de wijze de wereld, 
hij scheidt en verbindt een enkel ding vol-
gens de natuur.

46. God is het helderste en het meest 
verborgene dat wij in onszelf bezitten.

47. De menigte aan de hemel en in de 
aarde verstrooide lichten is als een min of 
meer geconcentreerd stukje van de 
levenssubstantie.

48. Wie terugdeinst voor de verschrikkin-
gen en de stank van de dood, blijft in de 
duisternis van de onwetendheid.

49. Men moet de pit breken om het zaad 
vrij te maken, en men moet de mens verte-
ren om zijn licht te bevrijden.

50. De grootste aangeboden of ontvangen 
gave is als de grootste proeve van trouw 
jegens God.

51. God heeft ons leven en vrijheid gege-
ven, en wij hebben onszelf gevangenschap 
en dood aangeboden.

52. Als een mens verzwakt na God nader 
te zijn gekomen, valt hij terug in een nog 
ondoorzichtigere dood.

weergalmen nog slechts het lawaai van de 
dood. Ze hebben de eenvoud en de intelli-
gentie van hun eerste natuur verloren. Ze 
hebben de verbazing die hen tot God bracht 
laten afstompen, en de aanblik van de  
wereld die hen omringt, onderricht hen niet 
meer. Ze zijn onzinnig en ongelukkig ge-
worden door hun hoogmoedige waanzin. Ze 
verscheuren elkaar en hakken de wereld in 
stukken met de hardnekkigheid van een 
blinde waanzin.

44’. De manier waarop alles verdwijnt 
leert ons helder hoe de wereld zich 
hernieuwt.

45’. De onderrichte mens kent de alge-
mene essentie van het Universum en de 
bijzondere kiem van elk wezen.

46’. Het water en het vuur in de heilige 
aarde kennend en bezittend, ducht de wijze 
mens niets en verlangt niets.

47’. Wanneer de zonnen zich verenigen, 
zullen de werelden bespat worden met een 
licht dat hen magnetisch zal aantrekken 
tot God.

48’. Jullie zullen opstijgen in mijn licht 
en jullie zullen onderdompelen in mijn duis-
ternis tot jullie mij hebben hervonden, zegt 
de Heer God.

49’. Daar waar het water en het vuur niet 
handelen, werken de mensen ijdel.

50’. De zonnen voegen aan hun volmaakt-
heid toe door het verspreide licht te ver-
dichten tot de vasthechting van hun glori-
euze wezen.

51’. Wij zullen weer worden als het licht dat 
ons heeft gebaard, en als de maan en de zon 
die ons doen groeien en vermenigvuldigen.

52’. Daar waar geen mengsel is van te-
gengestelde dingen, is de dood 
machteloos.
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53. De heilige en wijze mens oordeelt 
niemand, hij onderricht door het voorbeeld 
te geven, zoals de natuur van de Heer doet.

54. Wij behouden de uitwerpselen van de 
wereld en we laten ons leven ontsnappen 
in de tijd, ziedaar de stompzinnigheid die 
ons erfgenamen maakt van de dood. Laten 
we de filter vol afval achterlaten en ons 
leven geduldig in God sublimeren tot de 
volmaaktheid van de eeuwige vrede.

55. Wie werkt aan het verenigen van de 
mensen neemt het herstel van de eenheid 
van het wezen ter hand.

56. De twijfels, het sarcasme, de bekorin-
gen en de vervolgingen van de wereld zijn 
moeilijk te overstijgen hindernissen. Maar 
het geloof, het gebed, de genade en de liefde 
overwinnen alle duistere schorsen.

57. We kunnen zonder gevaar rijk aan 
gaven zijn in de wereld, als we arm van 
geest blijven ten overstaan van God.

58. Toewijding aan de anderen is de beste 
weldadigheid voor zichzelf.

59. We zullen doeltreffend bidden in het 
verlangen, in de verbeelding en in de liefde; en 
niet met de lippen, met gebaren en met angst.

60. Aangezien we niet iedereen kunnen 
behagen, laten we ons op zijn minst inspan-
nen om de Vader en de Moeder niet tegen 
te spreken, die ons in het begin hebben 
verwekt en die mysterieus in ons 
voortbestaan.

«De wijze mediteert over het licht van de 
wereld tot hij het heeft gevonden. Vervolgens 
mediteert hij over de inhoud ervan tot hij 
hem heeft geopenbaard.»

61. Wie wordt overladen met de schijn-
bare goederen van deze wereld, wordt door 
God gekend en geliefd voor zijn enige trouw; 
of hij wordt in de steek gelaten als onge-
neeslijk en als reeds dood.

53’. Het mysterie van God is zo onverhuld 
in de wereld dat de wijzen stom van verba-
zing zijn en met verbijstering geslagen.

54’. Wij verdelen door het vuur van de 
aarde.

Wij zuiveren uit door het middenwater.
Wij verenigen door het hemelse vuur.
Wij vermenigvuldigen door het heilige 

water en door de heilige aarde.

55’. Het is in onze harten dat de verborgen 
wijsheid van de Heer rust.

56’. De wijze keert zich niet af van de 
verdorvenheid van de wereld, hij scheidt 
wat goed is en vervolmaakt het in zichzelf. 
Zo scheidt de heilige zich ook van de wereld 
om God beter te bereiken.

57’. Er is degene die zoekt, degene die 
liefheeft, degene die kent, maar alleen de-
gene die bezit is als degene die is.

58’. De genade is als het water dat verlost, 
en de liefde is als het vuur dat verenigt.

59’. God is als het water dat de univer-
sums verzamelt, en als het vuur dat ze tot 
rijping brengt.

60’. Wij aanbidden u, Water, moeder der 
wateren, want het levende vuur is in uw 
middelpunt, en u overtreft alle andere lich-
ten. De zon is uw prachtige voortbrenging. 
Heilige Moeder van het vuur, kom ons te 
hulp, heden en in het uur van de moeilijke 
doorgang. Moge het zo geschieden!

61’. God kastijdt niemand, het zijn ons 
verbond met het kwaad en de uitroeiing 
ervan die ons hier beneden zoveel kwalen 
doen verduren.
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62. God overlaadt hen die wijs genoeg zijn 
om te gehoorzamen aan de wetten van de 
schepping uit liefde voor hem, maar hij 
versmaadt het niet om soms hen te verhoren 
die waanzinnig genoeg zijn om de wereld in 
zijn NAAM te durven bevelen.

63. Gods zonen verzamelen het leven van-
uit het midden zelf van de dood en verheer-
lijken het hier beneden.

64. Allen verliezen hun tijd en hun leven 
ten overstaan van God: gelovigen en godde-
lozen, eerlijke mensen en misdadigers, 
harde werkers en luiaards, intelligenten en 
idioten, asceten en losbandigen, geleerden 
en onwetenden, vernuftigen en middel-
matigen, verheerlijkten en miskenden, be-
gaafden en onhandigen, jongeren en oude-
ren, rijken en armen, beschaafden en 
wilden, allen! Uitgezonderd wie waanzinnig 
zijn Heer zoekt hier beneden zonder afleiding 
en zonder rust, uitgezonderd wie het eerste 
leem ter hand neemt en Gods werk doet.

65. Wij zullen de natuur van de wezens 
en van de dingen niet veranderen door onze 
kleine werkjes en, als we haar een moment 
bedwingen, zal ze vervolgens sterker dan 
ooit opkomen.

Maar God is almachtig, want hij verandert 
zelfs de duisternis in levenslicht.

62’. We moeten de balsem met het vergif 
nemen, daarna de ene van het andere schei-
den om de zuivere waarheid te krijgen.

63’. Wie het licht vormgeeft naar

64’. De geleerden en de intelligenten zul-
len ten overstaan van God belachelijk wor-
den gemaakt en ver van zijn licht verjaagd; 
alleen de eenvoudigen en de gelovigen zullen 
ten overstaan van hem genade vinden. Wat 
de wijzen en de heiligen betreft, hun hart 
was altijd al met de Heer van wijsheid en 
van liefde.

«Het Boek waarin God zijn geheim heeft 
geschreven, is de hemel en de aarde. Zo 
bestudeert de heilige en wijze mens de 
wetenschap van de Heer in de vrede van de 
tuin van Eden.»

65’. Oh! Wie zal ons het ongerijmde geloof 
en de waanzinnige volharding geven?

Oh! Wie zal ons de belachelijke eenvoud 
en de geheel naakte nederigheid leren?

Oh! Wie zal Gods heilige licht ten over-
staan van ons doen schijnen, opdat we als 
het goud van de Volmaakte worden?

Aan hem die overwint zal ik te eten geven 
van de vrucht van de boom des levens die 
in Gods paradijs staat.

JOHANNES

Ik ben de oorsprong, de oplossing, de plek, 
de bergplaats, het zaad, de onveranderlijke. 
Ik ben de wieg en het graf van heel de 
wereld… Het is de wetenschap der weten-
schappen, het geheim der koningen, de 
hoogste reiniging.

KRISHNA

zijn stem en die het 
bezielt met zijn 

adem, is als 
God.
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RIVE TÉNUE

1. De waanzinnigste mens kan wijs wor-
den als God hem verlicht, maar de wijze 
zou niet onzinnig kunnen worden, omdat 
het de Heer is die hem ondersteunt.

2. Het werk dat de onwetenden past en dat 
hen in de gehoorzaamheid en in het gareel 
houdt, zou niet kunnen worden toegepast op 
mensen die onderricht en zichzelf meester zijn.

3. Intellectuele subtiliteiten zijn armzalige 
dingen ten aanzien van de kennis van de 
gehele wereld.

4. De wijze en de waanzinnige twijfelen 
niet, de een bezit nochtans en de ander is 
bezeten.

5. Het leven in God is eerst zoetheid, 
blijmoedigheid en bevrijding, vervolgens 
verliest het zichzelf in de aanschouwing van 
het Wezen zonder dat analyse mogelijk is.

6. De grote opstand is God zoeken zonder 
ophouden.

Het ware welslagen is hem bereiken zon-
der weg terug.

Jij bent een aarde die niet is gezuiverd, 
die niet is gewassen door de regen.

EZECHIËL

Dit boek is samengesteld door Isis voor 
haar broer Osiris, om zijn ziel weer tot leven 
te brengen, zijn lichaam weer te bezielen en 
kracht en jeugd aan al zijn goddelijke 
ledematen terug te geven, opdat hij uitein-
delijk met de Zon, zijn vader, wordt 
herenigd.

SAHU

LEVENDE AARDE

1’. Het is beter idioot te schijnen, terwijl 
men God looft, dan voor intelligent door te 
gaan, terwijl men de klaarblijkelijkheid van 
het leven ontkent.

2’. Als we God niet vinden tijdens ons 
waken, zullen we hem ook niet bezitten in 
onze slaap.

3’. Laten we onze wetenschap in het vuur 
gooien en ze zal eindelijk iets goeds voor ons 
voortbrengen, zoals de eenvoud van de as.

4’. Laten we alle ijdele sluwheid opgeven 
en God zal naakt voor onze verblinde ogen 
verschijnen.

5’. Wie God in geest en in lichaam bereikt 
is als de kwintessens van hemel en 
aarde.

6’. Op de verborgen plek leeft heden het 
lichtende juweel.

«Wanneer men het goede doet, verdwijnt 
het kwade vanzelf. Wanneer men het kwade 
bestrijdt, loopt men een groot risico er nog 
meer in te verzanden.»

BOEK XI
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7. Wie zich inbeeldt kwaad te doen of goed 
te doen volgens de mensen, zondigt door 
onwetendheid.

Wie onderricht is schikt de dingen en laat 
aan God de zorg over zijn werk te 
voltooien.

8. Gods vreugde ligt in de vereniging van 
de wijzen en in het gebed van de heiligen, 
zoals ze ligt in de inspiratie van de kunste-
naars, in het spel van de kinderen en in de 
liederen van heel de natuur.

9. Het Boek is stof en as vergeleken met 
Gods levende werkelijkheid. Het geeft noch-
tans het middel om de bron van de hemel 
en van de aarde te herkennen.

10. De moraal van de wijze mensen doet 
de natuurlijke wetten geen geweld aan.

11. Wat de bruut vleit kan de heilige 
kwellen, en wat de wijze behaagt kan de 
vulgaire tegenstaan.

12. Een leven van werk, van plezier, van 
rust, van leed, van berusting of van opstan-
digheid is niet één minuut waard gewijd 
aan het zoeken naar God in zichzelf.

13. Berusting is als het afstand doen van 
God, want ze houdt ons in de vuiligheid die 
ons van hem scheidt.

14. Het geluk is daar waar noch schei-
ding, noch verandering, noch dood 
bestaan.

15. Wie weet waar de dood toe leidt, heeft 
zijn leven goed gevuld.

16. De goede arts helpt de natuur, en de 
wijze heeft met alle mensen geduld.

17. Geen enkel geloof zou verplicht kun-
nen worden gesteld.

God haat de vervolgers en de 
middelmatigen.

7’. Er is geen wet voor wie de wet bewoont, 
want hij is al de wet en de liefde met de 
Enige.

«Dat de onwetenden niets uitleggen, en 
het leven zal niet meer verdeeld zijn.»

8’. Wie waarachtig is wordt snel verlost 
van de wereld van de middelmatigen, want 
het licht scheidt zich vanzelf van de duis-
ternis die het omgeeft.

9’. De kennis bevrijdt de wijze, en het 
geloof redt de heilige; maar het is de liefde 
die hen verenigt in God.

10’. Het zijn onze handen die de aarde 
voorbereiden, maar het is de zegen van de 
Heer die haar haar vrucht doet 
voortbrengen.

11’. Ik zal degenen die zich mij niet her-
innerden vergeten, zegt de Enige.

12’. Wie de barrière van het vloeibare vuur 
passeert, zal de ware kennis van de liefde 
bereiken.

13’. Laten we alles aan God overhandigen 
en we zullen de wereld schadeloos 
bezitten.

14’. Hoe zou er rust kunnen zijn voor de 
wijze zolang een deel van het Wezen in de 
dood verbannen blijft?

15’. God biedt het licht aan en ontvangt 
niets anders dan dat.

16’. Men moet zich bedienen van het einde 
van alles om het begin van alles te leren 
kennen.

17’. Als jullie God ontmoeten, schreeuw 
het dan niet van de daken en probeer vooral 
niemand te overtuigen.
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18. De wijze en de waanzinnige kennen 
geen angst, de een beheerst nochtans de 
dood en de ander is haar tot spijs.

19. Wanneer men van jullie helden wil 
maken, zijn jullie er niet ver van verwijderd 
doden te worden.

20. Het ongeluk redt hen die de sleur 
meesleepte naar de dood.

21. Slaap, gebed, liefde, werk en genot-
middelen doen het ongeluk een tijdje ver-
geten; maar alleen de kennis van God ver-
lost ons er voor altijd van.

22. Een onzinnige berispen is hem in zijn 
waanzin doen wegzinken en zich gratis een 
vijand maken.

23. Met een minderwaardige discussiëren 
is tot zijn niveau vervallen en alle kans om 
te worden verstaan verliezen.

24. Wie waarlijk gelijk heeft onderneemt 
nooit het te bewijzen, want hij weet dat het 
ongeluk zelf niet wordt verstaan.

25. De doornstruik en de slechterik wor-
den verwijderd met de stok; wie er de hand 
naar uitsteekt raakt onnodig verstrikt en 
verscheurd.

26. Het is de eerste en laatste kennis die 
de leer uitmaakt van alle heilige boeken.

«O onwaardeerbare, door de onwetende 
mensen met de voeten vertrapte schat!»

27. Weinig mensen vervolmaken zich in 
de vrede, want velen vervelen zich erin en 
verweken erin; en weinigen worden onder-
wezen door het ongeluk, omdat bijna allen 
erin verstarren of erin wanhopen.

28. Wie zal zijn ziel van de vreemde aarde 
bevrijden? En wie zal de Heer doen neer-
dalen in de heilige aarde?

18’. Het is het ongerijmde dat van de 
gevangenissen van de geest verlost.

19’. Maak los voordat men losrukt.

20’. Het is de overmaat aan liefde die ons 
tot God terugleidt, nooit de zelfvoldane 
middelmatigheid.

21’. Alles wat de mens in zijn val heeft mee-
gesleept zal met hem worden gerehabiliteerd, 
en de schepping zal bedaard weer tot leven 
komen in de schoot van de Enige Schittering.

22’. Laten we slechts uit mededogen slaan 
en alleen om te onderrichten wanneer de 
Heer het uitdrukkelijk eist.

23’. De levende gaat naar de doden om 
hen te redden, maar díe proberen stomp-
zinnig hem te doden, want ze herkennen 
het licht dat het Universum bewoont niet.

24’. Heiligheid is het vertrouwen in God, 
is edelmoedigheid jegens allen, is overvloed 
in alles, is vreugde voor onszelf.

25’. De laatste wijsheid is als de eerste 
onschuld, met alleen dit verschil dat de ene 
zichzelf kent en dat de andere zichzelf niet 
kent.

26’. Dat de gelovigen die het Boek liefheb-
ben in hun harten bidden en zeggen: «Dat hij 
die ons van jouw genade, van jouw liefde en 
van jouw wetenschap heeft gesproken, voor 
altijd dronken van jou mag zijn, o Heer!»

27’. We spelen met alles wat we geloven 
dat is, maar we zullen slechts behouden 
wat waarachtig ís.

«De onbrandbare zuiverheid.»

28’. Wanneer de vorm verdwijnt, duikt de 
substantie van het water op uit de chaos 
en openbaart de essentie van het goddelijke 
vuur.
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29. Het is door de waanzin van de liefde 
dat we God naderen, en het is door de rede 
van de wereld dat we ons van hem 
verwijderen.

30. God leeft en beweegt zich voorbij alle 
menselijke rede.

31. Als we tot de Vader willen komen en 
de beloofde erfenis ontvangen, moeten we 
ten eerste geen weeskinderen meer zijn in 
de duisternis van de dood, en ten tweede 
ons vasthechten in de heilige Moeder waar 
de liefde ons zal doen rijpen.

32. Het kwaad heeft geen wezenlijk be-
staan, het verschijnt als de afremmer van 
elk stukje leven dat zich verwijdert van de 
bron van het eeuwige goede die het Wezen 
God is.

33. De zonnen sterven en worden herbo-
ren in het voedende water en in de voedende 
aarde.

34. Laten we ons voor niemand borg stel-
len. God alleen kan een dergelijke last op 
zich nemen, want hij weet van de netten 
van de dood te verlossen.

35. Teveel vrijheid leidt de onwetende tot 
de slavernij van de dood.

36. Alleen wie uit de dood is gekomen, 
kent de waarde van de rust in het hervonden 
leven.

37. Laten we de limieten die God voor ons 
heeft vastgesteld geen geweld aandoen, 
teneinde niet weg te zinken in een ondoor-
zichtigere dood.

38. Het einde van onze opstandigheid zal 
het einde van onze beroering zijn. Op een 
dag zullen we het ongeluk beu worden, en 
we zullen ons God herinneren en we zullen 
tot hem terugkeren.

29’. Laten we het schouwspel van de we-
reld waarnemen tot we lachen of huilen, 
maar laten we er nooit serieus aan deelne-
men, op straffe van ons in zijn nacht te 
verliezen.

30’. De kleinste Godservaring is meer 
waard dan alle godgeleerdheden van de 
wereld.

31’. Het vertrouwen en de grenzeloze gave 
van zichzelf in de vrijheid van het Wezen, 
zijn de liefde eigen. Maar wanneer de minste 
dwang verschijnt, verdwijnen terstond de 
liefde en de vrijheid.

32’. Terechtwijzing voor de anderen, on-
rechtvaardigheid voor zichzelf; zo schijnt 
het ongeluk voor de onwetenden.

33’. Slechts het vuur kan herenigen wat 
het uiteen heeft gehaald.

34’. De sluwheid heeft ons verloren doen 
gaan, de eenvoud zal ons redden, en we 
zullen opnieuw de tuin van lusten 
bewonen.

35’. Als iets ons verveelt, laten we dan 
onderzoeken of dat nuttig is voor de anderen 
of voor onszelf.

36’. O schittering, o leven, o kern, jij bent 
het die wij aanbidden, o Eeuwige der 
eeuwigheden!

37’. Laten we ten overstaan van God zijn 
als een lijk in de handen van de balsemer 
die de verrijzenis voorbereidt.

38’. De wijzen van deze wereld zullen zich 
vernederen ten overstaan van de eenvoudige 
die God en zijn licht bezit.
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39. God glimlacht om de opstandigheid 
van de mensen, want hij weet dat ze na hun 
trek door de duisternis van de dood wijzer 
en liefhebbender terug zullen komen.

40. We kunnen eeuwig verloren gaan als 
het ongerijmde ons niet doet stilstaan op 
de weg van de afdwaling en als de liefde ons 
niet terugleidt tot onze heilige oorsprong.

41. God straft niemand, het ongeluk is 
alleen het gevolg van onze verwijdering van 
de eerste bron.

42. Wie al zijn gaven aan God overhan-
digt, voegt zich weer bij de goddelijke een-
voud die als de volmaakte nederigheid is.

43. Het ongeluk is illusoir in verhouding 
tot het Wezen, het is nochtans hetgene dat 
de mens tot zijn bron terugleidt.

44. De geleerde kent veel dingen, maar 
bezit er geen een. De wijze bezit er slechts 
één enkel en kent alle andere.

45. Laten we voor niets en voor niemand 
partij trekken; laten we God zoeken die 
dringender is dan heel de wereld samen.

46. De mens komt tot bewustwording in 
de scheiding, in de afwezigheid en in de 
terugkeer.

47. Het is God die beveelt, en het is de 
godheid die uitvoert.

Het is de man die inzaait, en het is de 
vrouw die baart.

48. Door de wezens en de dingen te ver-
nielen zullen we nooit God vinden, maar 
we zullen ons nog meer in de dood op-
splitsen en erin wegzinken.

49. De vaardige redeneerders doen de 
kenners niet afdwalen, want het heilige licht 
oriënteert al hun gedachten op de Enige.

39’. Wie de waarheid kent en bezit, doet 
niet de moeite om gelijk te hebben tegenover 
wie dan ook.

40’. Voor sommigen is God een verheven 
werkelijkheid.

Voor anderen lijkt hij een ongelofelijke 
waanzin te zijn.

«De intelligenten hebben het Boek afge-
wezen, en de geleerden van de wereld heb-
ben er niets van begrepen.»

41’. De waarheid weerschijnt eeuwig, 
maar haar aardse kleed is donker.

42’. Wanneer we onbekommerd geven en 
ontvangen, zullen we dicht bij God zijn.

43’. Gods wetten en die van de natuur 
onderdrukken hen die ze geweld aandoen, 
en verlossen hen die ze in acht nemen.

44’. Het is door op te stijgen en door neer 
te dalen dat we Gods beweging en rust 
zullen ontdekken.

45’. De wijze handelt gratis, omdat hij 
weet dat alles in God is.

46’. We blijven verenigd in God, maar we 
zijn meerderen in de wereld, naargelang 
plaats en tijd.

47’. Zoals het water heeft gediend om alle 
dingen te vormen, zo zullen alle dingen weer 
als het water worden.

48’. De kinderen van de Enige doen het 
werk van de Vader na en leven al in vrede 
in de huidige wereld.

49’. Het is het werk dat de discussies 
uitlokt en niet de laatste die het eerste 
verwekken.
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50. Ons geloof is als het parfum van en 
als de herinnering aan de onzichtbare zee 
van de wereld, waar de Volmaakte rust.

51. Gods liefde is als de intense herinne-
ring aan onze vrijheid en aan onze eerste 
eenheid in de zuiverheid van de hemel.

52. Het licht van onze harten schreeuwt 
God toe door de duisternis van het lichaam 
die het gevangen houdt heen, en de Vader 
verlost de afgedwaalde, en de Zoon ver-
schijnt in de schittering van de 
eenwording.

53. De onwetende kent het oude onder-
richt niet en vertroebelt de huidige 
waarheid.

54. Wanneer men de onvruchtbare boom 
niet kan verbeteren, geeft het vuur hem 
terug aan de voedende as en aan het be-
vruchtende water.

55. Niemand zal grip hebben op degene 
die nee zegt, behalve de ongerijmdheid van 
dat nee, klaarblijkelijk geworden in de dood.

56. Ik heb het lichtende geduld van het 
leven bewonderd en ik heb lof gebracht aan 
degene die het doet rijpen tot Gods rust.

57. Laten we ons er op toeleggen onme-
telijk te worden, teneinde God in zijn ge-
heelheid te ontvangen.

58. De ware kennis behelst het bezit, het 
in zich opnemen en de transmutatie.

59. Wie alles heeft laten komen en wie 
alles heeft laten gaan, kan zich op nuttige 
wijze tot God keren, want hij is al in hem.

50’. De wijze en de heilige worden het niet 
beu Gods schepping te bewonderen en te 
loven.

51’. De verwerkelijking van de wens hangt 
af van de nauwkeurigheid van het zich 
voorgestelde beeld, van de macht van de 
projectie van het verlangen en van de ge-
duldige regelmaat van het gebed.

52’. Er is een grote schoonheid en een 
grote deugd in het werk van de Heer; daarom 
werkt hij er altijd overheen en verwerpt het 
niet.

53’. Er zit intelligentie in om de oorsprong 
van het ongeluk dat ons tot op de aarde 
neerlegt, te herkennen.

54’. De enige volmaaktheid is opstijging, 
afdaling en rust.

55’. De heiligheid is als een vervloeking 
voor hen die haar hebben gezien, die haar 
hebben gehoord en die haar niet hebben 
herkend.

56’. De intelligentie van het water en het 
geheugen van de aarde vormen de li-
chaam-geest van het Universum, maar het 
is de liefde van het vuur dat het de levende 
ziel verleent.

57’. Er valt niets te begrijpen waar alles 
moet worden gevoeld.

58’. Het is de goddelijke natuur die ons 
vertroost, die ons geneest, die ons onder-
richt en die ons redt.

59’. Gods zegen zal over hem die naakt 
is stromen, en de genade van binnen en die 
van buiten zullen slechts één water 
worden.
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60. Gods vrienden zijn machtig, maar ze 
schijnen als wormen. Ze bezitten alle din-
gen, en men behandelt hen als armzaligen. 
Ze wonen samen met de wijsheid, en de 
wereld houdt hen voor waanzinnig. Ze lopen 
over van liefde, en ze schijnen hard.

61. De beste gedachte, de mooiste daad 
zijn die ons het dichtst bij de goddelijke 
onbaatzuchtigheid brengen.

62. De liefde van God is het begin van het 
weten, en zijn bezit is het einde van de 
wetenschap.

63. Schroom is bijna altijd een hoogmoed 
die zijn naam niet zegt.

Wie zal om zijn leven bedelen bij de 
Allerhoogste?

64. Wie zich inhoudt is een wijze, maar 
wie zichzelf bedwingt is een waanzinnige.

65. Alle meesters zijn voor hoogmoedig 
uitgemaakt door degenen die hen niet kon-
den volgen, maar ze glimlachen zonder te 
antwoorden, want ze weten dat ze zichzelf 
voor altijd zijn vergeten in God.

66. Het is de genade die verlost, het is de 
liefde die verzamelt, het is de kennis die 
vervolmaakt en het is de eenwording die 
doet rusten.

67. Wanneer de mond zich roert, laten 
we dan naar de woorden van het hart luis-
teren en we zullen de waarheid over hen 
die ons onderhouden, leren kennen.

68. De verplichtingen van de wereld lijken 
wel weinig dringend voor wie God zoekt.

69. Weinig mensen zijn hier beneden be-
gunstigd met de bezittende kennis, want 
weinig heiligen onder de besten zijn be-
kwaam zonder schade voor henzelf en voor 
de anderen de goddelijke macht te 
verwerven.

60’. De meest volkomen uitdrukking van 
de liefde is edelmoedigheid en geduld jegens 
alle wezens van de schepping.

Naar het voorbeeld van de Heer die wij 
eten en die ons eet, toont de wijze het le-
venslicht aan de in de dood afgedwaalde 
wezens.

61’. De aanvaarding, de onthechting en 
de zelfvergetelheid zijn de volmaaktheid van 
de liefde in God.

62’. De eerste plicht is God doen verschij-
nen in onszelf; de tweede is eraan bijdragen 
hem in de anderen te openbaren.

63’. Wie zich van de wil om goed te doen 
en van de angst om kwaad te doen heeft 
verlost, is dicht bij Gods vrijheid.

64’. De heilige die naar God wil gaan, moet 
zich van de banden van de zonde en van 
die van de deugd bevrijden.

65’. Laten we de doden van deze wereld 
waarnemen om te begrijpen op welke on-
zinnige droom hun onwetendheid van God 
lijkt.

66’. De wijsheid is niet begonnen en zal 
nooit eindigen. In haar openbaart zich de 
liefde in eenheid.

67’. De zwakke die ja zegt en die nooit 
handelt, vergaart de verachting van de men-
sen en scheidt zich van God, want de rotte 
plank is noch goed voor het water, noch 
voor het vuur.

68’. Wie onderricht is, vraagt aan God.
Wie het niet is, vraagt aan de mensen.

69’. Van God bezeten zijn is heilig zijn.
God bezitten is wijs zijn.
Maar in God binnendringen is onzinnig 

zijn en is worden als God die de eerste en 
laatste zin is.
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70. Wanneer we God bereiken, laten we 
dan niet verzuimen alles aan hem te over-
handigen, anders zouden we hem terstond 
verliezen.

71. Het taalgebruik kan veranderen, de 
geest van het Boek zal niet verouderen, 
want het leert het begin en het einde van 
de verschijnende en verborgen schepping.

72. De wereld overwinnen door haar te 
bestrijden of door haar te ontvluchten, zo 
is het schijnbare alternatief dat zich aan 
allen aandient, als we willen vermijden 
verpletterd te worden, verscheurd te worden 
en te verzanden.

De wijze kent nochtans een derde oplos-
sing die van alle kwaad, van alle knecht-
schap en van alle onwetendheid verlost, 
want zij is het die in ons geduldig het leven 
van de dood scheidt.

70’. Onze liefde en onze kennis zullen 
samensmelten in de goddelijke eenwording, 
en de levende rust zal onze eeuwige beloning 
zijn.

71’. Het Boek is voor de meest subtiele 
en voor de meest grove, want het heeft iets 
van de hemel en iets van de aarde. Ieder 
zal er naar vermogen uit putten.

72’. De volmaaktheid van de geopen-
baarde Ene vloeit voort uit de eenwording 
van het gouden juweel en de lichtende lotus, 
door de macht van de goddelijke adem 
voortgekomen uit de duistere en verborgen 
chaos.

«De laatstgeborene is het lievelingskind 
van de Vader en van de Moeder, en de wel-
beminde broer van de grote zielen.»

Onzinnige, wat je zaait zal niet weer tot 
leven komen als het niet eerst sterft… Het 
lichaam wordt verderfelijk gezaaid, het ver-
rijst onverderfelijk; het wordt verachtelijk 
gezaaid, het verrijst glorieus; het wordt zwak 
gezaaid, het verrijst vol kracht; het wordt 
als dierlijk lichaam gezaaid, het verrijst als 
geestelijk lichaam.

PAULUS

Wat beneden is, is als wat boven is en 
wat boven is, is als wat beneden is om het 
wonder van één enkel ding te doen.

HERMES TRISMEGISTUS
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NUIT RÊVÉE

1. Het is de volmaakte kennis die ons 
onze absolute onwetendheid aantoont.

«Wie een vooroordeel heeft over Gods keuze, 
snijdt zich af van de liefde van zijn Heer.»

2. Onze glorie is God onbelemmerd in ons 
te laten opereren.

«Het intellect is het vlammende en rond-
draaiende zwaard dat ons van de ingang 
van de tuin van Eden weert.»

3. De boom des levens is in het middel-
punt van de paradijstuin geplant, maar de 
boom van de kennis van goed en kwaad 
groeit dwars over de omheiningsmuur.

4. De mens is de middenterm van het 
gegradueerde Universum en de uitdrukking 
van zijn grootste mysterie.

5. De mens is van het beste deel van de 
hemel en de aarde gemaakt, en als hij van 
zijn vuiligheid werd gereinigd, zou men hem 
als de sterren, als de maan en als de zon 
zien weerschijnen.

6. Dwang is iets dat God en de wijze totaal 
vreemd is, want zij wonen in de vrijheid 
waar noch duisternis noch dood is.

Het is een gesloten bron, een verzegelde 
fontein.

SALOMO

Ik ben al wat is geweest, al wat is en al 
wat zal zijn, en nog geen enkele sterveling 
heeft ooit mijn sluier opgelicht. De vrucht die 
ik heb verwekt is de Zon geweest.

ISIS

DE BRON

1’. Het is door de zuivere onbaatzuchtig-
heid van onze gedachten en van onze han-
delingen dat we de vrede van het hart zullen 
verwerven en behouden.

2’. De heilige liefde is als een komen en 
gaan dat de in de dood afgedwaalde schep-
sels onderling en met hun goddelijke bron 
verbindt.

3’. De wijze mediteert over het niets waar 
het alles uit is gekomen.

Hij is de bewaker van de uit de hemel en 
de aarde voortgekomen wijsheid.

4’. Het leven van de wereld verblijft in het 
hemelse licht, maar het handelt soms ook 
in de aardse schaduw.

5’. Het Boek leert uit de dood te komen 
en in het leven te rusten, maar hoeveel 
onder de gelovigen hebben hartstocht voor 
dit mysterie?

6’. De middelmatigen zullen in de dood weg-
kwijnen, tot ze zich in de overgave van de genade 
en in de edelmoedigheid van de liefde openen.

BOEK XII
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7. Laten we éénmaal het bevel hebben 
over onze beroering en we zullen van het 
leven genieten, zelfs te midden van de dood 
van de wereld.

8. De wijze is als de onder zijn gangge-
steente verborgen edelsteen.

9. Zij in wie noch laagheid noch middel-
matigheid zijn te vinden, worden afgewezen 
en op afstand gehouden door de wereld, die 
hen zo zonder het te weten naar God 
terugstuurt.

10. Het zich schikken naar de wereld is 
als het vergeten van God.

11. We zullen gedurende onmetelijke tij-
den in de werelden lijden, we zullen eeu-
wigheden lang in de moeder spelen, maar 
alleen in God zullen we voor altijd rusten.

12. Er is een staat, hoger dan elk gebed, die 
de afwezigheid, de aanwezigheid en de vereni-
ging is. Die graad behoort de meesters toe.

13. Wanneer we een grote vermoeidheid 
voelen vanwege het zieltogen van deze we-
reld, zullen we klaar zijn om in God te 
leven.

14. Wie zichzelf heeft vergeten in God 
blijft onverschillig voor de beloftes en voor 
de dreigementen van deze wereld.

15. De wijsheid van de wijze is als een 
onwetendheid die zichzelf kent en die zwijgt.

16. Wanneer we alles hebben verkregen 
in de geest, in het hart en in de handen, 
zullen we begrijpen dat slechts de rust in 
het middelpunt van het middelpunt bege-
renswaardig is.

17. Laten we de onbestendigheid van de 
huidige wereld beschouwen en laten we ons 
tot God keren voordat de verandering onze 
afzonderlijke wilsuitingen en gehechtheden 
heeft gebroken.

7’. Laten we de onthechting en de blij-
moedigheid van de heiligheid behouden, en 
alles zal gemakkelijk en eenvoudig voor ons 
worden.

8’. Dat onze geheime deugd de vereniging 
met God is.

9’. Laten we zo rijk zijn dat we niets meer 
bezitten.

Laten we zo liefhebbend zijn dat we alles 
kunnen geven.

Laten we zo trouw zijn dat de duisternis 
ons moe wordt.

10’. De onteniging en de vereniging doen 
de onbewogene verschijnen.

11’. De liefde begon met de eerste schei-
ding. Ze zal met de laatste herintegratie in 
de bezittende en eenmakende kennis van 
de Heer der werelden rusten.

12’. Het hart van de mens is als een steen 
die de ingang tot Gods schat verzegelt.

13’. Opgelost in het water van de genade 
en in het vuur van de liefde, openbaart het 
’t heilige licht waar allen zich bewegen en 
waar enkelen rusten.

14’. De grote zuivering is liefhebben, aan-
schouwen, kennen, bezitten en rusten.

15’. De stilte staat toe alles te verstaan en 
alles te zeggen, zonder het ongeloof of de woede 
van de middelmatigen aan te wakkeren.

16’. Wie niet brult in zijn hart en wie niet 
tranen van wanhoop vergiet te midden van 
de dood van deze wereld, kan niet door God 
worden onderricht.

17’. Drievoudig gek, jullie die geloven je-
zelf voorgoed in de bewegende modder van 
de wereld te kunnen organiseren; het grote 
tij gaat jullie werken wegvagen en jullie 
terugleiden tot de naakte nederigheid.
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18. Hoeveel mensen zouden, zonder de 
lessen van het ongeluk en zonder de tegen-
slagen van deze wereld, voor altijd in de 
dood zijn weggezonken?

19. We zullen God eren door het Boek 
bekend te maken bij hen die een uitweg 
zoeken voor hun smarten.

20. Het Boek is machtig als het vuur en 
verzoenend als het water, subtiel als de 
lucht en trouw als de aarde.

21. De middelmatigen denken bang te 
zijn voor de dood, maar het is het leven dat 
ze in werkelijkheid bovenal vrezen.

22. De kunst van genezen is nobel, want 
ze is een voorafbeelding van de kunst van 
de regeneratie, die heilig is.

23. Geen enkele vreugde of pijn van deze 
wereld zouden ons het zieltogen van de 
aarde kunnen doen vergeten.

24. Niemand kan de natuur veranderen, 
maar enkelen weten haar te zuiveren en 
haar ten volle tot rijping te brengen.

25. Laten we de innerlijke vrede beschou-
wen en laten we zoveel mogelijk afwezig 
blijven van deze wereld.

26. God doet de werelden bewegen door 
aan te trekken wat lichtend is en af te stoten 
wat duister is.

27. Een beetje stof maakt een massa goud 
dof, en een klein gebrek maskeert soms een 
grote heiligheid.

28. Er is hier beneden slechts één waarachtig 
ongeluk, dat is God en zijn rust niet kennen.

«O mysterieuze en verborgen Vader!»
«O lichtende en levende Moeder!»
«O stralende en volmaakte Zoon!»

29. Wie gelooft tot God te komen zonder 
de mens en de natuur te kennen, is on-

18’. We moeten steeds meer in de geest 
leven, op straffe van in eeuwigheid slaven 
te blijven op de vreemde aarde.

19’. Niets is dringender dan het zoeken 
naar God, en niets is ijdeler dan het men-
selijke redetwisten.

20’. God spreekt slechts tot God en wordt 
slechts door God verstaan.

21’. Laten we elke dag een lofzang aan-
bieden aan de Enige, opdat zijn vreugde 
met ons blijft.

22’. Het is gunstiger door een eenvoudig 
iemand vol ervaring te worden gered dan 
door een geleerde barstensvol wetenschap 
te worden gedood.

23’. Helderziendheid jegens zichzelf is de 
meest voltooide vorm van moed.

24’. God is overal, maar hij wordt slechts 
gevonden door hen die hem in het voorge-
borchte van de wereld zoeken.

25’. Wijsheid is als de vereniging met het 
levende, eeuwige en vrije midddelpunt.

26’. De zon bevrucht het leven dat stijgt 
en daalt. Hij is als het middelpunt van iedere 
wereld, ofwel oneindig groot, ofwel oneindig 
klein.

27’. Weinig mensen proeven de mooie 
dingen van de wereld, en nog minder be-
wonderen die welke wijs zijn.

28’. Laten we profiteren van het kleinste 
respijt dat de wereld ons vergunt om met 
degene die altijd aandachtig is binnen in 
onszelf een gesprek te voeren.

29’. Alles wat uit de hemel valt hoopt zich 
op in onze zielen tot het licht ons van de 
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wetender dan een aardworm.

30. Middelmatigheid is niet vrijelijk geven 
en ontvangen; is niet liefhebben en niet 
toenemen; is noch edelmoedigheid noch 
begaafdheid hebben; is grootsheid, schoon-
heid, vernuft, heiligheid en zuiverheid ha-
ten; is van genade gescheiden en van liefde 
verstoken zijn; is laag denken en handelen; 
is in alle omstandigheden van het verborgen 
leven zwak en laf zijn; is het binnenste 
onderdrukken en door het buitenste worden 
verpletterd.

31. Men kan middelmatig zijn, men zou 
er zich niet op weten te beroemen.

32. Geen rust zonder kennis.
Geen kennis zonder liefde.
Geen liefde zonder de genade.
Geen genade zonder overgave.

33. Het eerste licht werd door God uit de 
chaos genomen en in Adam tot kwintessens 
herleid. Die vermengde slechts het verheven 
licht weer met de uiterlijke duisternis van het 
niet-zijn; uit nieuwsgierigheid, vooringeno-
menheid, ijdelheid en ongehoorzaamheid.

34. De nieuwe Adam, ware zoon van God 
die is gekomen, die komt en die zal komen, 
scheidt opnieuw het licht van de duisternis, 
uit nederigheid, liefde en gehoorzaamheid 
aan de wet van de Enige.

35. De eerste opstand verbande de mens 
naar de vreemde aarde. De tweede brengt 
hem ertoe zich er gerieflijk te organiseren. 
De derde doet hem afzien van deze wereld 
en leidt hem weer tot God.

36. De afzonderlijke wil van de mens be-
nadrukt slechts steeds meer het failliet van 
zijn opstand tegen God.

37. Wie de vernedering en de droefenis 
van de uiterlijke dood heeft ervaren, stelt 
de vreugde van het hervonden leven en de 
glorie van de herkende Heer op prijs zoals 

dood verlost.

30’. Ontmasker jezelf, stroop jezelf af, en 
de Moeder zal zonder sluier aan je verschij-
nen; maar hoed je ervoor dat niemand toe-
voegt of afsnijdt op straffe van de waarheid 
die je verheldert en die je bezielt, te 
vertroebelen.

«Als we de wereld onbedekt konden zien, 
zouden we van verrassing versteend zijn en 
door schaamte verpletterd voor onze vrij-
willige ballingschap, want God is het gewe-
ten van het leven, en het leven is het li-
chaam van God.»

31’. Alles wat we met liefde voltooien is 
vrij van verveling.

32’. Hij die bevrucht houdt zich op in de 
zon.

Zij die voedt verblijft in de aarde.
Zij die verlost beweegt zich aan de hemel.
Hij die verenigt rust in het hart.

33’. De vereniging van het water en van 
de aarde doet de zuiverheid van het lich-
tende kleed van de Heer verschijnen, en het 
vuur openbaart de geheime deugd van Gods 
schat.

34’. Het zijn de innerlijke vrouw en man 
die we op moeten doen komen uit de chaos, 
door de goddelijke hulp van de openende 
genade en van de bevruchtende liefde.

35’. De versterving die op het nieuwe leven 
voorbereidt, wordt voltooid in de duisternis 
van het geloof en in de leegte van het 
wezen.

36’. God vraagt ons niet te behagen, hij 
vraagt ons eenvoudig en waarachtig te zijn.

37’. Het zijn de overgave, de genade en 
de liefde die verlossen van de gevangenissen 
van de dood en die ons toegang geven tot 
de verblijven van de hemel; maar het is de 
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het hoort.

38. Het behoort ieder van ons toe God in 
zichzelf op te wekken met zijn afzonderlijke 
geloof, of het geduldig is, zacht, stoutmoe-
dig, vrijwillig, of zelfs gewelddadig; maar 
altijd bezield met het vuur van de liefde.

39. God kan doof blijven voor allerlei ge-
beden, maar hij zou de edelmoedigheid van 
de liefde niet lang weten te weerstaan.

40. De wetenschap van de mensen heeft 
de wereld in vuur en in bloed gezet. Hoe 
zou het zijn als de wetenschap van God in 
de handen van de slechten viel?

41. Zelfs de wijze, die de duurzaamheid 
van de ondergrond van de wereld kent, huilt 
soms als een klein kind ten overstaan van 
de pijn van de scheidingen.

42. Laten we niet wachten tot we door 
het ongeluk afgestompt raken om ons tot 
God te keren.

43. De ijdelheden van de wereld zijn hier 
van geen enkel nut, want het gaat er niet 
om een stampvol geheugen te hebben of 
opgeblazen van gewichtigheid te zijn, maar 
eerder om eenvoudig en naakt te zijn als 
op de laatste dag van de schepping en als 
op de eerste dag van onze geboorte.

44. Middelmatigen aan de macht vellen 
gewisser een volk dan al zijn vijanden ver-
enigd zouden weten te doen.

«De Heer wordt duister in de dop, maar 
hij blijft lichtend in het geheime middelpunt 
van zijn schepping.»

45. Daar waar de bekoring niet bestaat, 
is er noch strijd, noch nederlaag, noch 
overwinning, maar eerder rust voor de uit-
verkorenen, stilstand voor de middelmati-
gen en dood voor de opstandigen.

46. We hebben God en zijn koninkrijk 
onmiddellijk nodig, teneinde aan de 

bezittende kennis die ons vasthecht in het 
geheime middelpunt.

38’. De heilige die bidt om zijn Heer te 
leren kennen, hoedt zich er wel voor om 
zich de plaats, het moment en de ordening 
van de ontmoeting in te beelden, teneinde 
de mysterieuze vereniging met de Enige niet 
in de weg te staan.

39’. De diepere bedoeling bepaalt de mid-
delen van de voltooiing, hetzij ten goede, 
hetzij ten kwade.

40’. Intelligentie zonder liefde is als een 
tandwiel zonder olie dat, ondanks zijn vol-
maaktheid, uiteindelijk onverdraaglijk gaat 
knarsen.

41’. De waarheid bezit duizend kleding-
stukken, maar ze heeft slechts één lichaam, 
één geest en één ziel in de Ene.

42’. Laten we, wanneer een bekoring te 
heftig wordt, haar aanbieden aan God die 
alles verdraaglijk maakt.

43’. Wij zullen Gods schat weer bereiken 
en we zullen in zijn schittering en in zijn 
vrede verblijven, voor altijd.

«Slechts het heilige water kan ons schoon-
wassen van de duistere vuiligheid en ons 
doen herleven in het licht van de Heer.»

44’. Wie op de top van de liefde en van de 
kennis is, is als een met het nectar der 
goden gevulde vaas waar alle wezens zich 
aan laven; maar wie halverwege de kennis 
blijft, is als een kruik vol as die niemand 
dient.

45’. Laten we de goederen van deze wereld 
bescheiden gebruiken, enerzijds om onszelf 
niet het noodzakelijke te ontnemen, en 
anderzijds om niet van de overdaad van de 
Heer te worden uitgesloten.

46’. God is dichter bij de mens dan bij 
enig ander aards lichaam, uitgezonderd het 
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duizeling van de open afgrond in deze wereld 
te ontsnappen.

47. Laten we hen die ons de ellende aan-
bevelen beroven en laten we hen die ons de 
berusting prediken murw slaan, om te zien 
of ze de waarheid zeggen.

48. Laten we hen die de Enige zoeken 
ondersteunen, opdat ze, na te zijn aange-
komen bij het leven, ons helpen de ladder 
van de schepping te beklimmen.

49. Mijn Naam is als een gouden punt in 
de tabernakel van de voorvaderen. Wie zal 
hem op de aarde doen schijnen? zegt de 
Heer. En wie zal hem aan de hemel doen 
weerschijnen? vraagt de Enige.

50. Er is één ding dat God niet zou weten 
te doen: zichzelf vernietigen.

51. Wie God niet kan bereiken in de ex-
tase, probeert hem nader te komen door 
vulgaire dronkenschap, want ieder probeert 
op zijn manier de rust van de Enige te 
vinden.

52. Het is de heilige eigen zich aan de 
mensen te lenen en zich aan God te 
geven.

53. Doe voor anderen wat jullie verlangen 
dat men voor jullie doet, en de dauw van 
de zon zal de hele aarde van de mensen 
weer tot bloei doen komen.

54. De wijzen zullen van hun wijsheid 
afzien om zich met God te verenigen, en de 
heiligen zullen hun heiligheid vergeten om 
de enige klaarheid weer te bereiken.

55. Het verleden is als de tijd van de 
waanzin.

Het heden is als de tijd van de 
onwetendheid.

De toekomst is als de tijd van de illusie.
Alleen het leven in God is als de eeuwige 

wijsheid.

zout der aarde.

47’. Het is de vereenzelviging met God die 
de volmaakte almacht en onbaatzuchtigheid 
geeft.

48’. Wie het licht in zijn eerste zuiverheid 
bezit, is Gods medehelper.

49’. Wie niet het geduld van het water, de 
standvastigheid van de aarde, de subtiliteit 
van de lucht en de zuiverheid van het vuur 
heeft die scheiden en die verenigen, zal niet 
in de glorie van de Heer binnengaan.

50’. Materie. Baarmoeder. Kolf. Moeder. 
Vaderland. Deel. Herder. Vader.5

51’. Het is in Gods schijnbare waanzin 
dat de diepere reden van het Universum 
voortbestaat, zoals de vuurvonk in de brute 
steen verborgen blijft.

52’. De studie van de schepping zou het 
niet zonder de liefde voor de schepper weten 
te stellen.

53’. Slechts de zuiverheid van de kinder-
tijd, die van de heiligheid en die van de 
liefde kunnen God naderen.

54’. Deze wereld is als een gekkenhuis, 
en we zullen er slechts uitkomen door nog 
gekker te worden dan de geksten, dat wil 
zeggen wijs in God.

55’. Laten we ons van nu af aan hechten 
aan God, opdat wanneer het ongeluk zal 
komen, het over ons heengaat zoals het 
water over de veren van de eend glijdt.

«O schijnende waarheid die alle doodsbe-
zoedeling uitwist!»
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56. We moeten ons herkennen in al de-
genen die lijden en die hulp ontberen, en 
hun het voor de zuivering noodzakelijke 
water en het voor de vereniging onontbeer-
lijke vuur aanbieden.

57. Alles wat ons verveelt is precies wat 
voor ons voorlopig onnodig is; daarom gaat 
eenieder naar wat hem het meest aantrekt, 
teneinde de wereld met het grootste profijt 
te ervaren.

58. Werk is een keten en een kettingbal 
opgelegd aan de hoogmoed en aan de op-
standigheid van de gevallen man.

Pijn is een bit en een teugel omgedaan 
aan de leugen en aan de ongehoorzaamheid 
van de ontrouwe vrouw.

59. Het is beter onbewust in de waarheid 
te worden dan bewust in de leugen te 
blijven.

60. De hoogmoedige moet noch klagen, 
noch huilen, noch vervloeken, aangezien 
hij heeft gekozen alleen te midden van de 
duisternis van de dood te leven.

61. Het is het vermogen tot expansie, tot 
geven en tot liefde dat ons eenmaakt met 
God.

62. De hoogmoed beschouwt de 
buitenkant.

De nederigheid kijkt in zichzelf.
De wijsheid fixeert God.

63. Laten we bidden om uiterst eenvoudig 
en soepel te worden, teneinde de vreugde 
die nooit eindigt te bezitten.

64. Het is beter te verkwisten in welda-
digheid dan te bezuinigen voor ver- 
nietiging.

65. Alles wat van de mens komt is men-
selijk, zelfs wat onmenselijk lijkt.

56’. De waanzinnige doodt en verstrooit 
wat leeft.

De wijze doet wat dood lijkt opleven en 
concentreert het.

«Eén enkele substantie, één enkele 
essentie.

Eén enkel voedsel, één enkele drank.»

57’. Het is beter Gods Naam in ons hart 
te stamelen dan hem op geleerde wijze met 
andermans lippen te noemen.

58’. Men moet gek zijn om trots te zijn op 
een wond en dement om haar te onderhou-
den in de hoop leniging te verkrijgen, want 
slechts het geneesmiddel van de hemel en 
de aarde verlost van elk kwaad en van elke 
dood.

59’. De kronkelige weg is vermoeiend, en 
de rechte weg zo gemakkelijk.

«De wijsheid doet niets geweld aan, ze 
ontdekt nochtans elk ding.»

60’. Zuivere lucht en bittere kruiden ma-
ken het bloed schoon.

Onthechting en zelfvergetelheid louteren 
de ziel.

61’. De anarchie van de liefde bereidt de 
weg voor de Heer.

62’. Zonder beproeving kent of bezit nie-
mand zichzelf waarlijk.

63’. Onze waarborg ligt in de edelmoedig-
heid jegens alle wezens en jegens onszelf.

64’. Laten we beginnen met te geven, 
teneinde te ontvangen zonder te 
zondigen.

65’. Laten we voor niets verstarren en we 
zullen door niets worden gebroken.
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66. Heel de schepping is kostbaar ten 
overstaan van God, want haar verandering 
doet het zout van het leven verschijnen.

67. Laten we eerst met nederigheid en 
met volharding bidden in de duisternis van 
het geloof. Vervolgens zullen we met over-
gave en met erkenning loven in het licht 
van de liefde. Tenslotte zullen we met over-
maat en met integratie aanbidden in de 
eenheid van de kennis.

68. De macht van de man zit in de edel-
moedigheid van de rechtvaardigheid.

Die van de vrouw is in de genade van de 
deugd.

69. Wie de cirkel van de schepping heeft 
gesloten, weet dat er niets bestaat buiten 
de eerste en laatste essentie, waar de kiem 
van de wonderbaarlijke scheppingen van 
de eeuwigheid rust.

70. Het geweld kan ons voor een tijd ter-
neerslaan, het zou niemand weten te 
overtuigen.

71. De schepping is als een uitzinnigheid 
waarover de verwekker ternauwernood de 
controle houdt.

72. Afwezig zijn is niet zich op grove wijze 
bedrinken: het is leeg blijven van verlan-
gens, opdat God ons vrijelijk kan 
bezoeken.

73. Aanvaarden is niet gaan liggen en 
wachten: het is wel degelijk doen wat men 
moet en het resultaat niet beschouwen.

74. Onthecht zijn is niet ongevoelig wor-
den voor de schepping: het is ongedwongen 
alles laten komen en alles laten gaan.

66’. De mens bestaat slechts voort door 
zijn uitwisselingen met God door de schep-
ping heen.

67’. Wie verbolgen is over de zwakte en over 
de afdwaling van de mensen, moet heiligheid 
nastreven, teneinde in zichzelf uit te wissen 
wat hem zo mishaagt bij de anderen.

«Wanneer onze droom is als ons waken en 
wanneer ons waken is als de afwezigheid van 
de wereld en als de aanwezigheid van God, 
zal de eenheid in ons verwezenlijkt zijn.»

68’. Wie de geboden van zijn hart in acht 
neemt, kan die van de vulgaire mensen 
negeren, want hij streeft ze reeds allen 
voorbij in de liefde voor God.

69’. Het evenwicht van de tegenpolen 
wordt gevestigd in de voltooiing van de 
volmaakte liefde en in de rust van de ultieme 
kennis.

«We zullen de glorieuze zon eten en we 
zullen voor altijd levend zijn.»

70’. Wanneer we voor onze levens vrezen 
zoals we voor dat van een mier vrezen, zullen 
we op het punt staan te worden onderricht.

71’. Door de hemel en de aarde bijeen te 
voegen zullen we Gods glorie verkrijgen.

72’. DE GENADE
die opent.

Er zijn drie op-
lossingen moge-
lijk voor de men-
sen hier beneden: 

Enkel op zich-
zelf rekenen, zo-
als de in de nacht 
van de wereld 
afgedwaalde on-
wetenden doen.

73’. DE LIEFDE
die doet 
ontkiemen.

74’. DE ZUIVERHEID
die verheldert.
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75. Zichzelf vergeten is niet zich van de 
wereld en van de mensheid afsnijden: het 
is erin versmelten tot men alles kan lief-
hebben, en niets oordelen.

76. Rusten is niet in de dood blijven: het 
is in God leven en zich niet in de loop van 
de wereld of in de zaken van de mensen 
mengen.

77. Na zich in God te hebben verloren, 
bestaat de grootste vreugde erin zich in hem 
te hervinden.

«Wie zal puur en heel voor de Heer ver-
schijnen, teneinde één te worden gemaakt 
met de Enige?»

75’. HET WETEN
dat verenigt.

Op zichzelf en 
op God rekenen, 
zoals de gelovi-
gen doen die van 
het licht van het 
begin hebben ho-
ren spreken.

Alleen op God 
rekenen, zoals de 
wijzen en de hei-
ligen doen die de 
oorsprong en het 
einde van elk 
ding kennen of 
benaderen.

76’. DE VREDE
die in evenwicht 
brengt.

77’ DE ONBAAT- 
ZUCHTIGHEID
die doet 
voortduren.

Vertrouw met heel je hart op God en steun 
niet op je eigen intelligentie.

SALOMO

Het enige middel om het koninkrijk te 
ontvangen is er niets voor te doen. Zolang 
men handelt om het te bereiken, kan men 
het koninkrijk niet winnen.

LAO TSÉ
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VUE… ET RIEN

1. Wie buiten spreekt verblijft in de on-
wetendheid. Wie binnen zwijgt woont met 
de wijsheid.

2. De vereenzelviging met God verwekt 
de volmaakte macht en vrijheid.

3. De veroveraar van de drie werelden zal 
voor altijd in de doorschijnende zee van de 
aanvang der aanvangen rusten.

4. Het is het vredig maken van heel het 
wezen dat leidt tot het innerlijke visioen en 
tot de goddelijke vereniging.

5. Het is de aanschouwing van de eerste 
en laatste eenheid die de waarachtige ver-
eniging en vrede verwekt.

6. Laten we nacht en dag hopen op zijn 
aanwezigheid, zonder het ooit moe te wor-
den, want wanneer we rijp zijn zullen we 
vanzelf in zijn armen vallen.

7. Laten we als we God waarlijk liefheb-
ben, alles verwerpen wat niet híj is, opdat 
hij zich onbelemmerd in ons openbaart. 

Vervloekt zij de mens die op de mens 
vertrouwt! Gezegend zij de mens die op God 
vertrouwt!

JEREMIA

Doof de Geest niet uit, veracht de pro-
fetieën niet, beproef alle dingen en behoud 
het goede.

PAULUS

HET MIDDEN

1’. Laat je God niet in de steek en hij zal 
je niet verlaten, en jullie zullen altijd in één 
zijn.

2’. De verlichting transfigureert degene 
die leeg wordt na lang te hebben gezocht.

3’. Ik heb van mijn gebed een afwezigheid 
gemaakt en van mijn lof een afgestompt-
heid. Ah! Wanneer zal ik van mijn liefde een 
dood kunnen maken, teneinde in jouw on-
vergankelijke leven te worden hersteld?

4’. Laten we erom huilen zo vol van de 
wereld en zo leeg van de Enige te zijn.

5’. Wij zijn allen in God, maar weinigen 
weten het en slechts enkelen ervaren het 
in deze wereld.

6’. Al onze gedachten en al onze hande-
lingen zijn ongerijmd of leugenachtig. De 
wijze weet het, de heilige gelooft het, de 
dichter vermoedt het soms.

7’. Het is in het geloof en in het geduld 
dat de Moeder wordt gevonden, en zij han-
delt terstond. Zij is het die verlost en die 

BOEK XIII
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Laten we sekten en sektariërs, wetenschap-
pen en geleerden, wetten en rechtskundi-
gen, vaderlanden en politici, slaven en 
meesters vergeten, en laten we slechts onze 
innerlijke vrede dienen door alleen ons diepe 
geweten te raadplegen.

8. Laten we het leven komen en gaan, 
want het is beweging en verandering; hij 
die het bewoont wordt niet anders.

9. Laten we niet te nauwlettend zijn over 
wat tot ons komt, teneinde het ook niet 
teveel te zijn over wat ons verlaat.

10. Geen onwetende zou Gods Naam kun-
nen lasteren, aangezien niemand hem kent, 
behalve wie de eeuwigheid al leeft.

11. Laten we als we uit de nacht komen, 
over God en zijn licht mediteren en laten 
we eraan denken als we erin gaan, opdat 
de band tussen ons en hem niet wordt 
verbroken.

12. Hij vermaakt zich ermee ons bang te 
maken in de wereld, maar wanneer wij in 
hem ontwaken, lacht hij met ons mee om 
onze uitzinnige visioenen.

13. Laten we onze rechten en onze bezit-
tingen opgeven en we zullen van onze plich-
ten en van onze lasten worden verlost.

14. Laten we God spreken en handelen 
in onze plaats en laten we ons niet bezig-
houden met het resultaat.

15. Laten we op niets en niemand ver-
trouwen, behalve op God, en we zullen door 
niets en niemand worden verscheurd, want 
de Heer alleen stelt hen die zich aan hem 
geven niet teleur.

16. Leer ons de gebeden die krachtig zijn 
als de liefdesbronst.

- Verleen ons het elan dat onze zielen over 
de afgrond zal dragen.

- Zing ons de NAAM die de deuren van de 
dood openbreekt.

- Voed ons met de essentie die door het 

geneest. Het water van de hemel doet de 
aarde ontkiemen, maar allen blijven doof 
en blind ten overstaan van Gods wonder, 
want ze geloven intelligenter en geleerder 
te zijn dan de schepper van de ontelbare 
werelden.

8’. Wat zal degene die harder wordt in de 
strijd vervolgens doen om te worden door-
drongen door de liefde?

9’. Een dief die geeft is dichter bij God 
dan een rechtvaardige die houdt wat hij 
heeft ontvangen.

10’. Er is niets tragisch in de wereld, 
uitgezonderd het idee dat wij ons vormen 
van de dingen van de wereld.

11’. Laten we liefhebben zonder andere 
hoop dan de liefde, dan de kennis en dan 
de rust in de vrede van de Volmaakte.

12’. Het is de oneindige ontdubbeling van 
de Enige die de schepping maakt, en het is 
de hereniging van de delen die de rust 
maakt.

13’. Wie zegt: «God bestaat niet», bevestigt 
de werkelijkheid van de schepping.

14’. Laten we de Heer in elke omstandig-
heid ondervragen en we zullen de waarheid 
over alles kennen.

15’. Laten we onszelf geen vragen stellen, 
laten we eerder hem ondervragen. Zo zullen 
we niet worden gehinderd door wat we 
begeren, maar zullen we voltooien wat ons 
van nut is.

16’. Wanneer onze rede, onze wil en onze 
intelligentie teniet zijn gedaan door de lengte 
en door het geweld van onze zoektocht, 
zullen de onschuld, de genade en de liefde 
ons het zozeer gezochte geheim van de Enige 
Schittering leveren. «O arme idioot, het 
volstaat te zwijgen en je niet meer te roeren, 
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levende goud wordt meegevoerd.
- Bied ons de zon aan die onze afge-

dwaalde levens vrijkoopt.

17. De ergste luilakkerij is aan God en 
aan zichzelf te wanhopen.

18. Ook al geloven we, ook al zien we en 
raken we zelfs aan, als we de eeuwige 
Moeder en de goddelijke Vader niet bezitten, 
zullen we nooit de heilige Zoon bereiken.

19. De magnetisering van de liefde wordt 
gecommuniceerd aan hen die zuiver genoeg 
zijn om haar doorgang te verlenen. Zo wor-
den zij van gemagnetiseerden op hun beurt 
magneten, en de keten van reïntegratie die 
zich in de wereld vormt, versmelt in God.

20. Het buitengewone avontuur is niet 
gevaarlijke daden te volbrengen in vreemde 
landen. Het is eerder te zoeken naar de 
goddelijke Moeder en Vader, verborgen ach-
ter de schijnbare alledaagsheid van de din-
gen van deze wereld.

21. Wanneer de wereld ons geduld als 
stompzinnigheid, ons geloof als idiotie en 
onze liefde als waanzin beoordeelt, zullen 
we de volmaaktheid nabij zijn.

22. We zullen leren dat we klaar zijn voor 
de goddelijke zoektocht wanneer we het 
moe zijn voor onszelf te vluchten, moe harts-
tochten te hebben, moe onszelf voor te 
liegen, moe af te dwalen, moe in opstand 
te komen, moe afleiding te zoeken, ons te 
roeren en verstrooid te raken in de 
wereld.

Dan zullen we niet meer de plaats be-
schouwen die we hier beneden innemen, 
maar eerder de leegte of de volheid van onze 
harten, die alleen van belang is. Dan zal 
het geloof in ons zijn als de overdaad van 
de machten van het goddelijke leven die 
over onze enge grenzen vloeit onder de 
onweerstaanbare drang van de liefde.

opdat de Volmaakte je opnieuw bezielt in 
je eerste volmaaktheid.»

17’. Laten we ons hart verkennen en we 
zullen door ons eigen licht worden 
verhelderd.

18’. De deugd van de getemde leeuw wint 
het van de natuurlijke zachtheid van het 
lam, en die twee verenigd verwekken de 
volmaaktheid van de ultieme Heer.

19’. Onze nieuwsgierigheid naar de Heer 
is een miskende genade, maar onze liefde 
voor hem is een bevestigde zegen.

De deur en de sleutel.
«O heilig licht dat in de mysterieuze grot 

van Adam schijnt!»

20’. Er zijn in de wereld weinig gelovigen 
die werkelijk walgen van de melaatsheid 
die hen bedekt en die hen steeds meer 
vergiftigt. Al wat men van hen denkt en al 
wat men van hen zegt, zal niets toevoegen 
of afdoen aan wat ze werkelijk zijn.

21’. Onze opstand tegen de wereld stemt 
overeen met de veroordeling van onze eigen 
afdwaling, maar weinigen weten dat.

22’. Bouw je huis, bewerk je tuin, weef je 
kleed, naai je schoen, hak je hout, maak je 
brood, begraaf de dode, begiet de aarde, 
help de vrouw te baren, breng het kind 
groot. Neem dat één keer ter hand en me-
diteer over de aanvang en het einde van de 
middenwereld, teneinde het begin van de 
lagerstaande wereld te kennen, dat wordt 
herenigd met de volmaaktheid van de ho-
gerstaande wereld. Zo zul je je herinneren 
waar je vandaan komt, zul je begrijpen waar 
je bent en zul je weten waar je heengaat, 
en de verlossing van de vrede zal voor altijd 
in jou wonen.
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23. Weinig mensen tonen zich Gods gave 
waardig, die de vrijheid van het wezen in 
het eeuwige leven is; daarom worstelen of 
smachten zoveel schepsels in de boeien van 
de dood. Laten we dus van ons leven een 
voortdurende dankzegging maken, en laten 
we weten dat alles wat we ons inbeelden en 
wat we met geloof en liefde noemen, in de 
hemel wordt verwezenlijkt en weldra op de 
aarde zal worden geopenbaard.

24. Ieder van ons moet zonder zich te 
beklagen tot het einde de last verdragen die 
hij heeft gekozen door in de buitenste duis-
ternis weg te zinken. Want het is de eenzame 
kieming die de goede graankorrel schift en 
die de vruchtbare oogst voorbereidt.

25. Door hen die afgedwaald zijn te haten 
en te veroordelen, doen we hen in de dwaling 
wegzinken. Door hen lief te hebben zonder 
hen te oordelen, helpen we hen uit de chaos 
van de dood te komen.

26. Zelfs zij die weten dat men zonder te 
bewegen op de zee drijft, durven zich niet 
naakt in God te werpen.

27. Laten we zo vaak mogelijk gratis han-
delen, teneinde niet in de val van de ver-
schijningsvorm van getallen en rekeningen 
te lopen.

28. De uitwendige vuiligheid en de inwen-
dige substantie van het Universum zijn 
ongeschapen, oneindig en bevatten degene 
die slechts door de stilte kan worden ge-
noemd. Maar de uit het geheime middelpunt 
voortgevloeide vormen zijn geschapen, ein-
dig en tijdelijk in de gemengde wereld.

29. Laten we door niets bewogen worden, 
maar laten we letten op alles wat de wereld 
en onszelf overkomt, teneinde de goddelijke 
werkelijkheid te leren onderscheiden van 
de verschijningsvormen van de gemengde 
schepping.

23’. Noodzakelijkerwijs moeten de sluwen, 
de hooghartigen en de gewelddadigen de 
ongerijmdheid van hun systemen ervaren. 
Ongelukkigerwijs gebeurt dat eerst over de 
ruggen van de onschuldigen alvorens zich 
tegen hen te keren. Laten we dus ophouden 
zo intelligent te zijn in de wereld teneinde 
steeds eenvoudiger te worden in God.

«Het ergste bedrog is schone handen te 
hebben en een vuil hart.»

24’. Wanneer we ons zodanig in bekoring 
gebracht voelen dat het onze krachten, of 
onze intelligentie of onze liefde te boven 
gaat, laten we dan in onszelf bidden, opdat 
de opstandige zich onderwerpt en weer tot 
God komt als een verloren zoon, opgevangen 
en ingeleid door de moederlijke liefde.

25’. Laten we ons erin bekwamen de deug-
den te beoefenen die tegengesteld zijn aan de 
ondeugden die ons zo tegenstaan bij de an-
deren. Zo zal het zichtbare kwade dienen om 
ons terug te leiden tot het verborgen goede.

26’. Ten eerste de hinderpalen van binnen 
breken, teneinde één te worden in zichzelf 
en ten tweede die van buiten breken, ten-
einde één te worden gemaakt in het geheel 
van het Zijn.

27’. Laten we proberen onthechting van 
de tijdelijke vormen te verwerven, teneinde 
de kennis van het binnenste te bereiken 
die ons ten volle van het verborgen leven 
zal doen genieten.

28’. Alle golven van de schepping gaan 
voorbij en worden weggevaagd, maar de zee 
van de grote wereld en hij die haar bezielt 
bestaan eeuwig voort.

«Het toppunt van rust mondt uit in de 
scheppende handeling, het toppunt van 
beweging leidt tot de regenererende rust.»

29’. Laten we God in onszelf bidden, ten-
einde het middel te herkennen dat toestaat 
de onder de korst van de vreemde aarde 
verborgen substantie te ontdekken.
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30. Als we de meester niet ontmoeten, 
laten we dan de meester worden door onze 
God binnen en buiten onszelf te 
bevrijden.

31. De heilige liefde lacht om systemen, 
methoden, logica’s, verwikkelingen en zelfs 
om de dood; want ze overbrugt in één stap 
waanzin en rede, duisternis en licht om 
zich in de vrede van de Enige vast te 
hechten.

32. Laten we niemand beschuldigen van 
de moeilijkheden die zich voordoen, al was 
het maar om ze niet onnodig te doen 
toenemen.

Laten we zoveel mogelijk in Gods rust en 
stilte verblijven tot we slechts één worden 
met de Ene; zo zullen we gemakkelijk de 
wezens en de dingen van de totale wereld 
bevelen zonder iets geweld aan te doen.

Alleen de wijze en de heilige walgen waar-
achtig van de vuiligheid van het onreine; 
de eerste scheidt haar en verwerpt haar 
hier beneden, de tweede heeft geduld met 
haar tot de tijd van het algemene oordeel.

33. Wanneer we zodanig van onszelf af-
wezig kunnen blijven dat God ons helemaal 
kan vullen, zal alles ons zonder inspanning 
en zonder moeite mogelijk zijn.

34. Laten we in onszelf en in ieder van de 
wezens het begraven beeld van de Heer 
beschouwen, teneinde alles lief te hebben 
naargelang de werkelijkheid van het leven, 
in plaats van alles te haten naargelang de 
verschijningsvormen van de dood.

35. Duizend kleine vereenvoudigingen op 
duizend kleine narigheden maken een ge-
heel met licht gevuld leven.

36. Waarachtige scherpzinnigheid is God 
onder zijn kleed van licht ontdekken na het 
leven onder zijn omhulsel van duisternis te 
hebben ontdekt.

30’. Laten we enkel in gesprek zijn met 
onze ziel, ze zal ons alles leren wat we ver-
langen te kennen.

31’. De beminde onderwerpt zich aan het 
verlangen van de minnaar, en de minnaar 
vervult het verlangen van de beminde.

Zo openbaren zij de eenheid van de vol-
maakte liefde.

32’. Ons licht scheidt zichzelf van de duis-
ternis die het gevangenhoudt. Het volstaat 
dat we het niets in de weg leggen door onze 
beroering in de wereld en door onze afzon-
derlijke wil, die het geheime klaren van de 
chaos van de afgrond in de weg staan; want 
de wijsheid is als onze innige vereniging 
met de eerste essentie en met de eerste 
substantie, die de onverwoestbare onder-
grond van de veranderende schepping 
vormen.

«Er zit vlees op de pit, maar er zit een veel 
kostbaarder vlees in de pit, en in dat kost-
bare vlees zit ook een andere heel geheime 
en heel heilige pit.»

33’. Wanneer we het binnenste vredig 
hebben gemaakt en opgehelderd, zal het 
buitenste ons eveneens gehoorzamen en 
zal het ons ook helder toeschijnen.

34’. Door hun innige lof brengen de hei-
ligen een harmonie voort die heel de schep-
ping verheugt, maar door hun geheime 
operatie dragen de wijzen bij aan de reïnte-
gratie van het Universum in God.

35’. Liefde jegens alle wezens verwekt 
helderziendheid en vrede voor zichzelf.

36’. Wanneer we geloven hem te hebben 
gezien, zullen we slechts de schaduw van 
zijn kleed hebben waargenomen en wanneer 
we denken hem te hebben aangeraakt, 
zullen we slechts het stof van zijn voetstap-
pen hebben beroerd.
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37. Wij zullen van de Heer alles verkrijgen 
wat we hem vragen. Laten we dus goed 
opletten wat we kiezen, teneinde niet bela-
chelijk onder Gods gave te blijven.

38. Onwetendheid is als de kracht van 
buiten en als de zwakte van binnen. 
Heiligheid is als de zwakte van buiten en 
als de kracht van binnen. Wijsheid is als 
de kracht van buiten en van binnen, en 
soms ook als de zwakte van buiten en van 
binnen; dat wil zeggen als God in de heilige 
onwetendheid van de liefde, die naar zijn 
goeddunken behouden wordt of verloren 
gaat.

«O mysterie van de keus en van de gave 
van de Enige!»

39. Wanneer we onze vijand verslagen zul-
len zien en vragend om hulp, laten we ons 
dan haasten om hem te helpen; want het is 
de enige gelegenheid die ons wordt geboden 
om er een vriend van te maken. Laten we in 
afwachting in onszelf voor zijn bekering bid-
den, zo zal hij ons snel met rust laten.

40. Wanneer we alles hebben gescheiden, 
alles geklasseerd, alles geëtiketteerd en alles 
met stro volgepropt, zullen we uiteindelijk alles 
moeten herenigen en alles een moeten maken 
in het leven, op straffe van in de letter en in 
het getal van de dood verzegeld te blijven.

41. In deze wereld is alles slechts kleren 
die ons afzonderen en bezittingen die ons 
ketenen. Daarom moeten we naakt en arm 
worden, teneinde zonder hindernissen bin-
nen te dringen in de schoot van de eeuwige 
Moeder, waar het levende geheim van de 
Enige rust.

42. De meest directe en de meest ontblote 
liefde geeft vrede. Het eenvoudigste en het 
best bereide voedsel geeft gezondheid. De 
nederigste en de meest eengemaakte kennis 
geeft rijkdom.

37’. Wie in de kennis binnendringt ris-
keert dood, waanzin of verblinding, maar 
als hij er beschermd door de liefde onge-
deerd weer uitkomt, vestigt God hem in zijn 
eeuwigheid en in zijn koningschap.

38’. Wie het Boek van de tegenpolen tot 
het einde leest en wie ze kan verenigen in 
de enige, dubbele, vierdubbele en achtdub-
bele NAAM, zal de wijzen wijs, de heiligen 
heilig en de gekken gek toeschijnen.

Zo hebben velen prachtig betoogd over 
God, over zijn attributen en over zijn schep-
ping, maar hoeveel hebben er de zoom van 
zijn gewaad ontwaard en hoeveel hebben 
er het spoor van zijn voetstappen gekust? 
Maar hoeveel toch hebben er dan de schit-
tering van zijn lichaam aanschouwd, en 
hoeveel, o verbijstering, hebben er de heer-
lijkheden van zijn hart geproefd?

39’. De vloek van God is als de onwetend-
heid of als het terugsturen van zijn zegen. 
Zo is het nooit hij die veroordeelt, maar zijn 
wij het die stompzinnig en hoogmoedig in 
de eenzaamheid van de dood begraven 
blijven.

40’. Wie bij de indringendheid van de 
geest het elan van het hart en de zuiverheid 
van het leven kan voegen, zal noch twijfel, 
noch wanhoop, noch dood kennen; want 
God zal hem laven aan de bron van de 
levenden.

41’. We bezitten allen hetzelfde licht, maar 
het wordt min of meer versluierd en ver-
traagd naargelang de dikte van de duistere 
schorsen die ons van de eerste magneet 
scheiden. Maar het vlees geworden leven 
klaart en verheldert de aandachtige en uit-
geruste mens.

42’. Laten we ons ervan onthouden de 
wereld in de wereld en door de wereld te 
dromen als we de waarheid van de Enige 
willen betasten.

«Er is geen universele leegte. Er is slechts 
een totale volheid, maar het is een doorschij-
nende volheid die doet geloven in de leegte.»
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43. Als eenieder eenvoudiger werd zonder 
te wachten tot de buurman begint, zou de 
hele mensheid snel weerschijnend van 
schoonheid en van heiligheid zijn.

44. Wie zich helemaal opent voor de liefde 
is niet meer onderhevig aan de leer van het 
ongerijmde.

45. Alle geschapen dingen dienen als 
voertuig om naar de bron op te gaan of om 
er zich van te verwijderen. Laten we ze 
welwillend achter bij elke etappe van de 
goddelijke reis.

46. De intelligentie van de lichamelijke 
voedingsmiddelen en die van de geestelijke 
voedingsmiddelen is niet alleen goed kiezen 
wat ons past, maar het is ook verwerpen 
wat ons niet past, teneinde enkel die balsem 
in ons te behouden die het lichaam en de 
geest onderhoudt en vervolmaakt, tot de 
verheerlijking van de ziel in de wonderbaar-
lijke Heer.

43’. Mediteren is het lichaam en de geest 
zacht koken tot de verheerlijking van de 
ziel.

44’. Wie weten te scheiden, maar niet 
hebben geleerd samen te voegen, zullen 
nooit in de eenheid van de verborgen es-
sentie rusten.

45’. Het is alleen in de eenzaamheid te 
midden van het ongeluk en in het uur van 
de dood dat we de zekerheid van ons geloof 
en de zuiverheid van onze liefde in God 
zullen meten.

46’. De zachte en lange meditatie maakt 
alle dingen vastgehecht en volmaakt, want 
ze scheidt aan het begin om beter samen 
te voegen aan het einde. Het is dus door 
eenvoudig en naakt te worden dat we Een 
in alles zullen zien, en Alles in Een.

De goede wil in God gebruikt zo goed 
mogelijk alles wat zich aandient, maar ver-
langt niets. Hij is als de goed volgehouden 
aandacht te midden van de meest volmaakte 
kalmte.

46’’.  «De uitverkorenen zullen opstijgen 
en de zon van leven bewonen. De verstote-
nen zullen afdalen en de dode steen 
bewonen.» Dit is geen fabel.

47. De vrede van de wijze is als de een-
making van de drie werelden; het is een 
bijzondere reïntegratie van de schepping, 
het is de rust van de vormen in het middel-
punt van de vredig gemaakte essentie, en 
niet hun vernietiging.

48. Zij die door de liefde en door de kennis 
de weg van de terugkeer tot de Enige on-
derwijzen, zijn wijs temidden van de heili-
gen, maar zij die het geheim van de Heer 
door de stilte van de aanbidding binnen-
dringen, zijn heilig te midden van de 
wijzen.

Zo ook de goederen van de aarde door de 
aardse zaken, de goederen van de hemel 
door de hemelse handel, maar God alleen 
door God.

47’. Als we ons aan de wereld storen, is 
dat omdat we niet meer in God zijn. Immers, 
niets zou degene die in het licht van het 
begin en van het einde der tijden baadt 
kunnen ondermijnen.

48’. De woorden van het Boek zijn niets, 
het is het tastbare licht van de Enige dat 
alles is. Wanneer wij het in ons hoofd, in 
ons hart en in onze handen bezitten, zullen 
we noch het onderwijs, noch de vertroos-
ting, noch het werk, noch de verzorging 
meer nodig hebben van wie dan ook, want 
het is de Heer in eigen persoon die in ons 
zal zijn en die ons in hem zal doen leven.
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49. Er is het Zijn, er is de handeling, er 
is de rust, en er zijn al degenen die het ene 
of het andere proberen uit te leggen, omdat 
ze niet in die eenheid zijn die zichzelf 
volstaat.

50. In de schepping is alles slechts lening 
en teruggave. Zo moeten we, na onze licha-
men aan de aarde en onze geesten aan de 
hemel te hebben overhandigd, uiteindelijk 
ook onze zielen aan God overhandigen, die 
op de dag des oordeels alles voor de zuiver-
heid of voor de onreinheid zal herenigen.

51. Alle mysteries zijn in het zweet van de 
aarde en in de dauw van de hemel vervat.

52. Alleen de wijze vermomt zich noch 
van buiten noch van binnen, want hij weet 
dat de mantel van de schaduw het licht van 
de Heer op natuurlijke wijze beschermt.

53. Het is het goddelijke vuur dat het 
heilige licht manifesteert en dat wat de 
vormen in het leven voortstuwt; en wanneer 
iets afdwaalt in de dood, is het nog steeds 
dat vuur dat het ervan verlost.

54. Elke priester, elke baas, elke rechter, 
elke wetgever moet de menselijke gesteld-
heid van de nederigsten ervaren om de 
behoeften van eenieder te kennen, teneinde 
de liefde, de gerechtigheid en de vrede te 
midden van de mensenkinderen levend te 
houden.

55. De waanzin van de wijsheid en van 
de heiligheid is de luchtkastelen van de 
wereld niet meer serieus nemen; is de be-
spugingen aanvaarden en dankzeggen om-
dat ze schoonwassen, en de slagen met 
erkentelijkheid ontvangen omdat ze open-
maken; is respect voor de modder hebben 
en zijn sandalen met goud bespijkeren; is 
glimlachen om het ongerijmde en anderen 
leren erom te huilen. Het is alle rede voorbij 
de volmaakte vrijheid en de absolute rust 
in de lichtende schoot van de Enige 
voorvoelen.

49’. Het is het Woord dat de eerste sub-
stantie verscheidenheid geeft, en het is de 
stilte die haar opnieuw één maakt. Zo is de 
kunst die vorm geeft aan de materie een 
nobele functie van de mens, omdat ze hem 
nader tot zijn schepper brengt.

50’. Het is God die de vormen schept en 
bezielt, en het is de natuur die ze onder-
houdt en die ze vermenigvuldigt tot de tijd 
van de terugkeer naar hun aanvankelijke 
bron.

51’. De goddelijke vogel maakt zijn nest 
in het stof van de aarde der mensen.

52’. De geboorte van de wereld is als de 
expansie van de Enige. Het einde van de 
schepping zal als de rust van de ENE zijn.

53’. De werken van de mensen zijn een 
ontzagwekkende bekoring geworden voor 
hen die niet waarnemen dat ze slechts de 
dood verhelen.

54’. In het begin heeft onze onbescheiden 
nieuwsgierigheid ons de vrijheid van de 
hemel gekost; heden zou onze uiterlijke 
wetenschap ons weleens kunnen ontnemen 
wat ons in deze wereld aan leven rest.

«De Heer behoudt zijn grootste gaven voor 
aan degenen van zijn kinderen die de keer-
zijden van de wereld lachend ondergaan.»

55’. De persoonlijke onrechtvaardigheden, 
beledigingen en treiterijen te verdragen, belet 
niet de aandacht te vestigen op die welke de 
zwakken en de heiligen worden aangedaan.

«De bekoorder en de bekoorde zullen zich 
op een dag in het bekorende verenigen, 
zoals de minnaar en de beminde uiteindelijk 
in het Amen zullen voortbestaan.»

«We horen slechts de echo van jouw stem, 
we ontwaren slechts de weerspiegeling van 
jouw klaarheid, en zie ons daar, totaal ver-
doofd, totaal verblind en zonder kracht ten 
overstaan van jouw grootsheid.»
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56. Het is onze God die we van binnen 
moeten bevrijden, en niet die van de ande-
ren die we van buiten moeten bidden.

«Het middelpunt van het middelpunt.»

57. Laten we God in alle omstandigheden 
danken en loven, zo zal hij ons van de 
kwalen van het onreine verlossen en zal hij 
ons met hemelse en aardse goederen over-
laden. Dat is zeker.

58. Men moet nooit de duurzaamheid van 
de essentie der schepping uit het oog ver-
liezen, teneinde niet tot afdwaling te worden 
gebracht door de stijgende en dalende vor-
men van de vergankelijke wereld.

59. Het is het met het buitenste niet-zijn 
vermengde leven dat leed is, want de zuivere 
substantie van de aanvangen blijft eeuwig 
genot op zich.

60. De geringste opgave van onze afzon-
derlijke wil is als het eerste onderpand van 
onze hemelse kroning.

56’. Laten we leren goed te doen met ons 
hart, vervolgens met onze geest, tenslotte 
met onze handen; en laten we stil en in rust 
blijven tot de tijd van de vereniging.

57’. Wanneer iets ons hier beneden te-
genzit, laten we dan onderzoeken of ons 
verlangen nog in God is. Zo zullen we weer 
de goede weg nemen in plaats van onnodig 
in de moerassen van de dood te 
worstelen.

58’. Wie de innerlijke zee vredig maakt en 
klaart, zal voor altijd in de vrede van het 
licht van de Heer rusten.

«Door de wrangheid van de lichaamssap-
pen te verbeteren, verbetert men ook de 
wrangheid van de geest.»

59’. Wat niet is, is wat zich niet in zichzelf, 
door zichzelf, voor zichzelf kan omvormen. 
Niets, duisternis en uiterlijke dood.

60’. Laten we nergens over in beroering 
raken, want de dood zelf zou ons dan niet 
meer kunnen kalmeren.

Wie op deze steen valt zal worden gebro-
ken, en degene op wie hij valt, zal hij 
verpletteren.

JEZUS

Allen volgen hun eigen weg, ieder over-
eenkomstig zijn profijt, van de eerste tot de 
laatste.

JESAJA
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ENIVRE TUE

1. Wanneer we door de Heer worden on-
derricht, zal onze vuiligheid ons doen gru-
welen en zal die van de anderen bij ons 
ontzetting teweeg brengen. Dan zullen we 
bidden, opdat onze smet wordt uitgewist 
en opdat de last van allen wordt verlicht.

2. We zullen Gods geboden in acht nemen 
en we zullen door onze geheime gaven het 
hart van de armen en van de ongelukkigen 
verheugen.

3. «Nooit aan God en aan zichzelf wanho-
pen», zo is de wet van het heil. We moeten 
dus volharden, vertrouwen op de Heer en 
handelen volgens zijn wet, want het is de 
geloofsdaad van de zaaier en de liefdesdaad 
van de hemel en de aarde die ons van de 
dood redden. Maar hoevelen zullen tot dit 
mysterie doordringen, en hoevelen zullen 
het vóór het uur van het oordeel 
voltooien?

4. Het is door het lezen van de heilige 
boeken en door erover te mediteren dat we 
het geheiligde vuur van de Heer in ons 
onderhouden en ontwikkelen.

Geboren met een samengesteld lichaam, 
zijn jullie onderworpen aan de wet van de 
oplossing.

LIE TSÉ

De oplossing is inherent aan al het samen-
gestelde; werk onophoudelijk aan jullie 
verlossing.

BOEDDHA

DE AANWEZIGHEID

1’. Wanneer we onderkennen dat we 
blind, doof en stom zijn, zal de godsvrucht 
geen raadsel meer voor ons zijn. En wanneer 
wij zijn licht zien, zal de liefde van de Heer 
ons voor altijd verlichten en doen 
opleven.

2’. «De gezaaide graankorrel sterft en 
wordt tot het leven herboren, maar niemand 
verbaast zich en niemand bewondert Gods 
wonder.»

3’. Het Boek is van God en het zal tot God 
terugkeren en wij, die van de aarde zijn, wij 
zullen ook tot de aarde terugkeren, en nie-
mand zal zich weer bij de Heer kunnen 
voegen zonder door zijn zegen te zijn 
schoongewassen en zonder weer door zijn 
Heilige Geest te zijn bezield, want daar is 
het oordeel, waar de enen zo op hopen en 
dat de anderen zo duchten.

4’. Wie de zijnen het Boek voorleest, wekt 
het leven in hun harten en doet ze kiemen 
ten overstaan van God. Niets ervan zal 
verloren gaan, want de gelovigen zullen 
worden bevestigd en de spotvogels zullen 
op de proef worden gesteld.

BOEK XIV
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5. Wie zal zich belasten met het Boek en 
wie zal het aan de gelovigen voorstellen? 
Over hén zal Gods zegen vloeien.

«We zullen van buiten zoeken, daarna 
zullen we van binnen zoeken.»

6. Volharding in het uitvoeren van de 
goddelijke en natuurlijke wetten verleent 
onschendbaarheid en leidt tot de vrijheid 
van het zuivere en heilige leven.

7. In de rij staan voor de voorstellingen 
van de waanzin, wegkwijnen voor de loket-
ten van de honger, dringen voor de poorten 
van de dood, zich uitputten in dienst van 
de machines, vegeteren in holen zonder 
licht en zonder lucht, de dood horen, lezen, 
inademen, drinken en eten, ziedaar wat de 
mensen heden «vrij leven» noemen.

8. De Heer heeft ingezaaid en wij hebben 
het Boek voortgebracht voor alle mensen 
op de aarde, voor al degenen die zijn en 
voor al degenen die komen, van alle rassen 
en van alle naties. Voor al degenen die in-
telligentie bezitten en die hun geloof in de 
almacht van God hebben gesteld.

9. En we hebben van niemand hier be-
neden loon gevorderd, want de gave van de 
levende van eeuwigheid zal ons wonder-
baarlijke en werkelijke lot zijn.

10. God is waarachtig grootmoedig, want 
hij verlost ons van de dood. Hij is waarachtig 
geduldig, want hij wacht tot wij weer tot 
hem komen.

11. Laten we dus eigenliefde, intelligentie, 
rede en afzonderlijke wil terzijde leggen, om 
tot de Heer te gaan zoals het kind terugkeert 
naar zijn moeder wanneer het ’t moe is met 
het drabbige water van de beek te spelen.

5’. Het is geen plicht tot God te gaan, het 
is het allergrootste plezier.

«We zullen van buiten openbaren, maar 
we zullen van binnen bewaren.»

6’. De Heer zal zijn regenvloeden afsturen 
op het zaad dat hij in aarde heeft verborgen. 
Hij zal het zeker doen kiemen.

7’. Hoe meer de mens zich van God ver-
wijdert, hoe meer hij moet werken en vrezen, 
oppotten en ontberen, lijden en twijfelen, 
zich roeren en zich vernietigen. Onzinnig 
is hij die zich aanmatigt zonder de hulp van 
de Heer te leven, hij verliest zijn water als 
een bot dat verdroogt, en geen mensenhand 
zal hem verlossen van de woestijn en van 
de schaduw van de dood waar hij 
zieltoogt.

8’. De wijsheid van God wordt door een 
duisternis en door een chaos zonder naam 
versluierd, maar soms schijnt ze als een 
heel zuiver licht. De wijsheid van de mens 
is als een avondschemering en als een och-
tendschemering die tussen die twee polen 
graviteert.

9’. Laten we ons herinneren dat de ver-
ering van de heilige voorouders de verering 
van God aanvult, die de levende van eeu-
wigheid is.

«Laten we de zon van leven aanbidden en 
laten we de as van de voorouders niet 
verachten.»

10’. Wanneer we de verlatingen, het ver-
raad, de verwijten, de bespottingen, de 
beledigingen, de slagen en de dood zonder 
morren kunnen ondergaan, zullen we God 
en zijn heil nabij zijn.

11’. Laten we onze zorgen beperken tot 
het onderhoud van het vlees geworden leven 
en we zullen beschikken over de tijd nood-
zakelijk voor de zoektocht naar de 
Volmaakte.
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12. Kunnen we het Boek lezen en niet 
God in ons hart loven wanneer hij ons met 
licht overspoelt? Kunnen we het ongehoorde 
woord ontvangen en niet de Heer zegenen 
die ons de waarheid die vrijmaakt, aan-
biedt? Kunnen we de verlossing van de dood 
ontwaren en niet huilen van vreugde?

13. Zullen we tegen de zonen van dezelfde 
Vader en dezelfde Moeder zeggen dat de een 
wettig is en dat de ander een bastaard is? 
Of dat de een blank is en dat de ander zwart 
is? Of dat degene die het erfgoed bewaart 
achtenswaardiger is dan degene die de oude 
vorderingen int?

14. Laten we het moment van verwarring 
duchten waarop de Vader, de Moeder en de 
Zoon onze blinde oordelen niet zullen be-
krachtigen, het verbluffende ogenblik 
waarop we slechts één God zullen zien daar 
waar we waanden de veelheid te onderschei-
den, de wrede tijd waarop degene die we 
miskend en verworpen hebben ons op zijn 
beurt niet zal herkennen en zal 
verwerpen.

15. Er was het Boek van de offers en van 
de riten, het Boek van de doden en van het 
wachten, het Boek van de weg en van het 
water, het Boek van het vuur en van de 
reiniging.

16. Er was het Boek van de openbaring 
en van het begin, de Boeken van de wet en 
van de gerechtigheid, de Boeken van de 
genade en van de liefde, het Boek van het 
oordeel en van het einde, het Boek van de 
inzaaiing en van de hernieuwing.

17. Er was het Boek van het geloof en van 
de verrijzenis, het Boek van het geheim en 
van de kennis, het Boek van de gehoor-
zaamheid en van de navolging.

12’. We zullen het licht van de Volmaakte 
magnetisch in ons aantrekken voor de waar-
borg en voor de hernieuwing van heel de 
schepping.

Wie kan heden dat ding verifiëren?
Wie kan hier beneden de waarheid van 

het Boek op de proef stellen?
Wie kan het gewicht van de hoogte in zijn 

hand houden?

13’. Zien we niet dat het ’t licht is dat de 
mensen en de wereld verheldert, en dat de 
sterren slechts de instrumenten van zijn 
openbaring zijn?

– Wanneer de toorts dooft, blijft er slechts 
een stuk dood hout over.

14’. Zullen we het werktuig nog lang met 
de werkman verwarren? En zullen we de 
verbreiders van de Enige profaan 
vereren?

– Hij alleen heeft recht op onze hulde en 
op onze gave.

– Zijn zonen die alles aan hem hebben 
overgegeven, weten het goed. Zij hebben 
het vanaf het begin luid verkondigd, en 
niemand te midden van hen heeft zich voor 
God laten doorgaan.

15’. Hebben we oren om het woord te 
horen?

Hebben we handen om de aarde te 
reinigen?

Hebben we ogen om het licht te zien?

16’. Hebben we neusgaten om de parfum 
op te snuiven?

Hebben we een gehemelte om de nectar 
te proeven?

Hebben we een mond om de heilige steen 
te kussen?

17’. Hebben we een tong om God te 
loven?

Hebben we een lichaam te reinigen?
Hebben we een geest te vereenvoudigen?
Hebben we een ziel vlees te doen 

worden?
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18. God zendt ons heden het Boek van 
de wetenschap en van de vereniging, en het 
volgende dat het Boek van de voltooiing en 
van de vermenigvuldiging is.

19. Maar in ieder ervan zijn de andere al 
geheel vervat, en wat het ene zegt in het 
geheim, verkondigt het andere ten overstaan 
van allen.

20. Als we zo doof en blind blijven voor 
het goede, laten we ons dan inspannen om 
in gelijke mate doofstom en onbeweeglijk 
te zijn voor het kwade.

21. En als we zo stompzinnig zijn ten 
overstaan van Gods schepping, laten we 
dan niet aan anderen het woord uitleggen 
dat we niet begrijpen.

22. Laten we het goede en het kwade 
onderzoeken dat anderen en onszelf over-
komt, en laten we de Heer loven voor de 
meesterlijke wijze waarop hij de blinden en 
de helderzienden onderwijst.

23. De golven van de zee hebben geen 
blijvend afzonderlijk bestaan, de zee bestaat 
nochtans wel degelijk in haar delen en in 
haar geheel.

24. Laten we werken voor ons levenson-
derhoud, laten we nooit ijveren om rijkdom-
men te vergaren.

25. Laten we intelligent zijn voor alles wat 
de liefde en het goede aangaat, maar laten 
we idioot worden voor alles wat op de haat 
en op het kwade betrekking heeft.

26. Laten we voor de illusie van het ver-
leden en voor die van de toekomst vluchten 
door ons te vestigen in de goddelijke tegen-
woordigheid, die als de verwerkelijking van 
de eeuwigheid is.

18’. Hebben we een ál te verheerlijken?
Hebben we een intelligentie om de bloem 

en de vrucht te openbaren?

19’. Hebben we een liefde om ze te 
vermenigvuldigen?

Hebben we een wijsheid om ze te verza-
melen en om ze te laten dienen tot glorie 
van de Almachtige?

20’. Wie zweert bij een heilig boek en die 
de andere geschriften van de profeten ver-
werpt, ontkent de leden van de Enige.

21’. Liever heel bij God aankomen dan in 
stukken tot hem komen. Het is nochtans 
beter in delen bij hem aan te komen, dan 
helemaal niet.

22’. Laten we ons inspannen om als God 
te zijn die de tegenpolen van dezelfde natuur 
met vrucht in zich verenigt.

«De wijzen en de heiligen van God zegenen 
het Boek dat hun geïnspireerde woord be-
vestigt en eert.»

23’. Het Absolute is onkenbaar in zijn 
totaliteit, maar het kan worden benaderd 
in zijn delen die als de beelden van het al 
zijn.

24’. Laten we voldaan zijn met wat we 
bezitten, en laten we denken dat er nog veel 
overbodigs is.

25’. De mensen die hun zuiverheid roe-
men zijn duizend maal meer verrot dan de 
zondaars die ze gewoonlijk zwart maken.

26’. Als je de wereld zoekt, jaag haar dan 
na; maar als je God verlangt, wacht dan tot 
hij naar jou komt.



BOEK XIV

153

27. Wat de snoevers het meest tot razernij 
brengt, is de wijzen en de heiligen niet in 
hun platte rede van ongeneeslijke middel-
matigen te kunnen integreren.

«Het duister van de volheid is niet het 
duister van de leegte, want het licht bewoont 
het eerste en de duisternis bevolkt het 
tweede.»

28. Men dient God niet door dwang uit 
te oefenen op de mensen, door de dieren te 
martelen en door de natuur te forceren; 
maar eerder door het ongeschapen Wezen 
door alle geschapen wezens heen lief te 
hebben en door zijn verborgen werk te 
voltooien.

29. De machtigen en de rijken verzetten 
zich in het algemeen tegen de wijzen en 
tegen de heiligen, want de laatsten eisen 
vrijheid voor alle mensen en edelmoedigheid 
jegens alle wezens.

«Het behoort ons enkel toe te ploegen, 
want het is de Heer die doet kiemen en die 
het heilige zaad doet rijpen.»

30. Laten we onze eigen regel uitvoeren 
en laten we ons niet bezighouden met die 
van de buurman, tenzij het is om te lenen 
wat ons nuttig lijkt voor het verkrijgen en 
voor het behouden van de vrede in God.

31. De waarachtige wijze is hij die de twee 
aangezichten van God ziet en die aan-
schouwt wat er binnenin verborgen is. Want 
het is in de vereniging van de tegenpolen 
dat de waarheid van de Enige verschijnt.

32. De aan leven in ballingschap, aan 
honger, aan kou, aan pijn, aan ziekte, aan 
aftakeling, aan twijfel, aan schijn, aan een-
zaamheid, aan wanhoop en aan dood on-
derhevige mensen moeten elkaar helpen 
om te leven en te hopen, zonder evenwel te 
vergeten de weg van de goddelijke zuiverheid 
te zoeken die daar leidt waar het niemand 
aan iets ontbreekt.

27’. Gods zonen verbroederen in het mid-
delpunt van het «Enige Wonder», want hun 
leren zijn Een voor hen die heiligerwijs in 
het goddelijke woord binnendringen, in 
plaats van het nieuwsgierig van buiten te 
onderzoeken.

28’. De wijzen vinden niets uit, zij zetten 
alleen de mensen weer op de weg van het 
licht en van de liefde, die bij God 
uitkomt.

«Wie zal zijn lichaam zuiveren?»
«Wie zal zijn geest vereenvoudigen?»
«Wie zal zijn ziel vlees doen worden?»

29’. Er is slechts één misdaad ten over-
staan van God: midddelmatig zijn en niets 
vrijelijk liefhebben, zelfs niet zichzelf. Er is 
ook slechts één zonde: het ontbreken van 
zuiver, geurig en lichtend leven in ons. En 
er is slechts één strafmaat: de stinkende 
en duistere dood die ons van alle kanten 
insluit.

30’. Het is de beroering in de wereld die 
de tijdelijke hel maakt, en het is de rust in 
God die de hemel van eeuwigheid maakt.

«Wie zal ons het brood van de aarde en 
de hemel geven? Wie zal ons de wijn van 
het water en het vuur geven? Wie zal ons 
het bloed van de levende van eeuwigheid 
geven?»

31’. Het geheim van de wijzen is God en 
zijn licht binnen bereik van het hart en van 
de hand geplaatst van de door de liefde 
geheiligde mens.

32’. Degenen die niet over de geheime 
raad van God beschikken en die niet recht-
streeks uit zijn verborgen Voorzienigheid 
putten, zijn verplicht om toevlucht te nemen 
tot de mening en tot de wetenschap van de 
mensen, teneinde zich te besturen, teneinde 
zich te onderhouden en teneinde zich te 
genezen hier beneden. Maar daar is niet de 
waarheid van de Heer.
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33. Laten we voltooien wat noodzakelijk 
is voor ons aardse levensonderhoud, maar 
laten we wanneer we moeten sterven, ons-
zelf blijmoedig en heiligerwijs aanbieden 
aan God, die verwelkomt, die vergeeft, die 
vertroost en die hernieuwt, elke grens te 
boven.

34. Zij die als ze het boek ontvangen, het 
niet lezen en zij die als ze het hebben gele-
zen, niet antwoorden in hun hart, verklaren 
zich voldaan in de stinkende dood van het 
onreine. Zij oordelen zichzelf, en hun klach-
ten achteraf zullen niet worden 
ontvangen.

35. De wijzen, die het binnenste van de 
wezens en van de dingen kennen, worden 
geraakt door de verdwijning van hen die 
hun lief zijn. Hoe zouden de gewone men-
sen, die slechts het buitenste van de wereld 
kennen, er niet wreed door worden 
verscheurd?

36. Glorie aan de Vader die hem op mys-
terieuze wijze verwekt. Lof aan de Moeder 
die hem helder openbaart. Liefde aan de 
Zoon die zich aan allen aanbiedt.

Erkenning aan de Wijzen die hem opne-
men, die hem opvoeden en die hem doen 
neerdalen voor het heil van de wereld, in 
de aarde van de levenden.

37. We zullen eerst vragen te leven, ten-
einde te leren God te loven. Vervolgens 
zullen we vragen te sterven om beter in hem 
te zwijgen.

38. De goddelijke gave van vrijheid wil 
dat de in de dood afgedwaalde mens de 
levende en zuivere bron slechts weer kan 
bereiken door die andere goddelijke gave 
die bestaat in de wederzijdse magnetisering 
van de liefde.

33’. Slechts in God zijn we werkelijk broe-
ders, want het is de enige plek waar noch 
scheiding, noch duisternis, noch dood is. 
Zo doet de openbaring van Gods zonen zich 
slechts helder verstaan aan de door de liefde 
uitgezuiverde harten.

34’. De liefde, die het voedsel van de ziel 
is, hoeft niet te worden verteerd zoals de 
genade en zoals het eten, die het voedsel 
van de geest en van het lichaam zijn, want 
ze is al als het goddelijke vuur: voltooid en 
volmaakt.

35’. Het kwaad heeft gestalte gekregen 
door de afdwaling van de mens, en een deel 
van de schepping is met hem verloren 
gegaan.

Het kwaad zal ophouden door de terug-
keer van de mens naar zijn bron, en deze 
zal de wereld opnieuw magnetisch aantrek-
ken tot de zuiverheid van de levende van 
eeuwigheid.

36’. Gods zon zal de in de dood afge-
dwaalde lichten verzamelen, en het gecon-
centreerde leven zal de glorie van de Enige 
openbaren, voor de mysterieuze communie 
van de wijzen en van de heiligen in de ver-
eniging van het lichaam, het bloed en de 
geest van de Hoogst-Volmaakte.

37’. Wanneer men ons de hemel en de 
aarde en de hele tussenliggende schepping 
aanbood, zouden we nog altijd om HEM, 
HEM, HEM vragen, omdat hij het zaad is 
waarzonder niets zou zijn.

38’. Gods zonen bezitten de Enige en wor-
den vanaf deze wereld door hem bezeten. 
Zo verwerkelijkt de geheime liefde voor en-
kele uitverkorenen de totale gave van de 
ENE aan de ENE in de ENE, vóór de uni-
versele scheiding en vóór het universele 
oordeel.
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39. Wanneer we de werken van ons hele 
leven afwegen tegen de minuten die aan de 
dood voorafgaan, zullen we ons doodschrik-
ken van de lichtheid van de eerste, verge-
leken met het gewicht van de tweede.

40. Door onszelf als verantwoordelijk te 
beschouwen voor alle moeilijkheden en alle 
kwalen die ons in deze wereld ondermijnen, 
zullen we verlost worden van de zorg ze aan 
anderen toe te schrijven, en door ze geduldig 
te verdragen, zullen we er weldra van verlost 
worden, als we de Heer van de zielen niet 
opgeven.

41. Wie alles, zichzelf inbegrepen, aan 
God heeft overgegeven, ondervindt niet meer 
de bekoring iets geweld aan te doen om een 
afzondering te bevestigen waar hij voorgoed 
afstand van heeft gedaan.

«Door zijn ontblote visie en door zijn on-
menselijke onthechting is de heilige een voor-
werp van aanstoot voor hen die onderworpen 
blijven aan de verschijningsvormen en uitge-
leverd aan de hechtingen van deze wereld.»

42. Wanneer we het moe zijn hem met 
onze rede na te jagen, zullen we wel moeten 
beslissen om hem door de waanzin van onze 
liefde aan te trekken, op straffe van voor 
altijd uit te doven in de dode as en in het 
dode water.

43. Het grote leed van de heilige hier 
beneden is net zo vaak op de stompzinnige 
verblinding van de goddelozen te stoten als 
op het ijdele sektarisme van de gelovigen.

44. De middelmatigen begraven God in 
het diepst van hun dood; daarom haten ze 
zozeer de vrijheid van het leven die de geest 
van de Heer openbaart, en ze etiketteren 
de letter van alle heilige Schriften, in de 
waan de profeten vast te nagelen zoals ze 
insecten in hun verzamelingen van geluchte 
stof vasthechten.

39’. Alleen in de ontbering zullen we onze 
liefde voor God meten, want in de overvloed 
zouden we slechts de zijne jegens ons kun-
nen loven.

40’. Stilte en vasten nemen de prikkels 
van ongeduld en van woede doeltreffend in 
zich op, zoals liefde voor God en zelfverge-
telheid de zaden van hebzucht en van hoog-
moed verstikken.

«Het eeuwige leven is als de vastheid van het 
vuur van het geweten te midden van de bewe-
gende scheppingen van het moederwater.»

41’. Het is door de ijverige studie van de 
geheiligde boeken dat de genade en dat de 
liefde van de Heer in ons worden gewekt, 
en het is door de uitvoering van de heilige 
werken dat ze in de wereld worden geopen-
baard; zo kunnen we hier beneden dan ook 
slechts terecht trots zijn op onze goede wil 
jegens alles en allen.

42’. Waar zijn de welgeliefde zonen, altijd 
door de mensen verstoten en altijd door de 
liefde aangetrokken? Daar waar het onge-
rijmde van de rede de rede van het onge-
rijmde gaat verwekken. Daar waar de oer-
oude stronk weer gaat bloeien en zijn 
gouden vrucht geven.

43’. De liefde voor God zou geen enkel 
geweld jegens zichzelf of jegens de andere 
schepsels weten te rechtvaardigen.

«Het gaat er niet om de hartstochten te 
onderdrukken, wat noodlottige ongelukken 
teweeg brengt; men moet ze eerder de ge-
legenheid ontnemen te ontstaan.»

44’. Ijdel pogen ze zich in hun nacht ge-
rust te stellen, maar de rotheid van de 
verwarring en de droogte van de dood zijn 
hun verzekerde erfenis.

«Alleen de heilige bezit het nauwkeurige 
bewustzijn van zijn oude en huidige afdwa-
ling en verantwoordelijkheid. Daarom huilt 
hij en is hij alle dagen van zijn leven op zoek 
naar het door de oude verloren licht.»
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45. Dat hij die niets ziet en verstaat in 
het Boek, kijkt en luistert in de wereld; en 
als hij niets ziet en verstaat in de wereld, 
dat hij kijkt en dat hij luistert in zichzelf; 
en als hij niets ziet en verstaat in zichzelf, 
dat hij zich neerlegt in de dood; maar vooral 
dat hij zwijgt, teneinde niemand in zijn 
blinde en dove eenzaamheid mee te 
sleuren.

46. Alleen zij die God in het geheim van 
hun harten loven, worden in de innerlijke 
schepping toegelaten; alle anderen zijn pa-
rasieten die hij op zijn huid verdraagt als 
gevolg van zijn oneindige barmhartigheid.

47. We zijn niet groot door de ontvangen 
gaven noch door de verduurde ontberingen, 
maar alleen door hun overstijging in God.

48. De onwetende oordeelt alles ondoor-
dacht, omdat hij slechts de schors van de 
dingen waarneemt, die hem in de schijnbare 
chaos van het ongerijmde houdt. De ont-
waakte mens veroordeelt niets en niemand, 
maar hij zoekt naar het goede dat in elke 
schepsel zit en verheft het tot Gods rust.

49. Allen zijn nuttig voor iets of voor ie-
mand hier beneden, maar wij lijken nutte-
loos voor anderen en voor onszelf. Dus om 
ons te vertroosten stemt God er soms mee 
in om ons een woordje te zeggen.

50. De meest gevorderde te midden van 
de voorbijgangers van deze wereld is hij die 
zonder morren de wisselvalligheden van het 
vlees geworden leven verdraagt en die zich 
nooit meer deze vraag stelt: Hoe? En 
waarom? Want het geloof dat in Gods 
Voorzienigheid rust, ondervraagt niet.

51. De dichters en de kunstenaars zijn 
verliefden die er niet mee instemmen zich 
zonder tekens en zonder getuigen met God 
te onderhouden, zoals de wijzen en de hei-
ligen doen.

«O uiterste zedigheid van de heilige liefdes! 
O zacht licht van de goddelijke vereniging!»

45’. Droefenis komt van het onbewuste 
betreuren van het vrije leven in God.

Liefde ontstaat door het benaderen van 
de geliefde bron.

Kennis verschijnt door de vereniging met 
de Onbewogene.

«We ontvangen allen dezelfde liefde, maar 
we herkennen haar niet allen op dezelfde 
wijze noch op hetzelfde ogenblik.»

46’. Wie is verhelderd, betitelt zich als 
«luiaard, idioot en nutteloze», want dit is 
zijn enige rechtvaardiging ten overstaan 
van «de Vredige, de Heilige en de 
Onbaatzuchtige».

47’. O mijn geheime Heer, al mijn vooruit-
gang in jou, jij zelf bent het die haar in mij 
voltooit, en mijn naaktheid blijft mijn enige 
sieraad ten overstaan van jouw schittering.

48’. Wij waren als blinde en razende bees-
ten, opgesloten in een smalle en smerige 
kooi, en zie ons daar vrij en in rust, badend 
in het licht van de Enige Vader en Moeder.

«O wonder van de Volmaakte! O zegen 
van de Edelmoedige! O liefde van de 
Onbaatzuchtige!»

49’. Als we het lichaam niet leegmaken 
door vasten, de geest door gebed en de ziel 
door aanschouwing, hoe zou de Heer ons 
dan kunnen vervullen van zijn drievoudige 
en enige aanwezigheid?

50’. Wie de onderkant van de schepping 
kent, spreekt van geen enkele onrechtvaar-
digheid schande, neemt aan geen enkele 
verschijningsvorm aanstoot en wordt door 
geen enkele omwenteling in de wereld be-
wogen, want hij weet dat alles in ons en om 
ons heen zich naar de innerlijke visie voegt.

51’. De terugkeer van de ziel naar zijn 
bron is als de voorafbeelding van het einde 
der tijden, want alles wordt volgens een 
meetkundige reeks voltooid; dat wil zeggen 
met de versnelling van de zuivere lichamen 
die hun oermiddelpunt bereiken.
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52. De beloning en de vreugde van de 
heiligen en van de wijzen is God de dank-
betuigingen, de lof en de liefde aan te bieden 
van hen die ze door hun leer, door hun 
voorbeeld en door hun opoffering aan de 
dood hebben onttrokken.

53. Dat onze verborgen deugd de dage-
lijkse omgang met de Enige is, in 
zelfvergetelheid.

54. Wij lopen hier beneden steeds gevaar 
op definitieve blindheid en dood, zoals we 
daarboven onder voortdurende bedreiging 
zullen staan van een eeuwig vereenzaamd 
leven, als we ons niet in het hart van de 
Enige vasthechten.

55. De ultieme poëzie van de liefde en van 
de kennis verschijnt in Gods stilte.

«Vandaag ga ik tot allen, maar wie ver-
welkomt me en wie luistert naar me? Morgen 
zullen allen tot mij komen, maar wie zal ik 
ontvangen? En wie zal ik horen?» zegt de 
Heer van de genade en van de liefde.

56. Wanneer we met ons hoofd hebben 
begrepen, zullen we als doden in het leven 
zijn. Wanneer we met ons hart hebben 
gevoeld, zullen we als levenden in de dood 
zijn. Maar wanneer we met onze handen 
hebben betast en met onze mond geproefd, 
zullen we als goden in de Enige zijn.

57. Wie God in zijn hart aanbidt, wie de 
mensheid in de wereld liefheeft en wie de 
levende wezens eerbiedigt, rechtvaardigt heel 
de huidige schepping, omdat hij alleen reeds 
ten overstaan van God is gerechtvaardigd.

58. Hij zingt zich in ieder van zijn 
dichters.

Hij kondigt zich aan in ieder van zijn 
profeten.

Hij speelt zich in ieder van zijn 
kinderen.

Hij looft zich in ieder van zijn gelovigen.
Hij heeft zich lief in ieder van zijn 

heiligen.
Hij kent zich in ieder van zijn wijzen.
Hij schijnt in ieder van zijn zonen.

52’. De gekken werken tegen de schepping 
en bewijzen haar een slechte dienst, maar 
ze weten het niet. De wijzen verlossen de 
schepping en helpen haar te baren, maar 
ze kennen het doel van hun 
inspanningen.

53’. De heilige die zijn Heer trouw dient, 
zal zich niet verbazen door zijn Heer te 
worden gediend.

54’. Wat zal hij die behagen schept in de 
gevangenis van deze wereld, doen om de 
vrijheid van de andere te ontdekken? En 
wat zal hij die zich installeert in deze vol-
heid, doen om de rust van de zeer geheime 
vereniging binnen te gaan?

55’. Hij verlost ons van de dood en ver-
volgens onttrekt hij ons aan het leven, opdat 
we voor altijd met hem verblijven in het 
geheim van zijn geheim.

«O zeer heilige rust in het middelpunt van 
het middelpunt!»

56’. Bezeten zijn van de veelheid van de 
Universele, is gek zijn. Bezeten zijn van de 
Enigheid van de Ene, is heilig zijn. De 
Eenheid van de Enige bezitten, is wijs zijn.

Maar in de volheid van de leegte binnen-
dringen, is God met God zijn.

57’. Als wij wat in de mens is verborgen, 
bevrijdden, zouden we als de Heer van licht 
worden en zouden we de mensheid en de 
gehele schepping zegenen, zelfs te midden 
van de duisternis van de dood.

58’. Laten we binnendringen in de schijn-
bare waanzin van de leer van de heiligen 
en van de wijzen en laten we hun diepe 
bedoeling beschouwen, die de verzameling 
van alle wezens in God is. Zo zullen we om 
alles wat gebeurt kunnen lachen als om 
een even aanhoudende als illusoire klucht, 
tot alles hier beneden en elders ophoudt 
ons gerust te stellen of ons schrik aan te 
jagen.
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59. Door onszelf steeds meer te ontvluch-
ten, zullen we slechts een toename aan 
slavernij verkrijgen, terwijl we door onszelf 
geduldig te vergeten, de vrijheid van de 
Enige zullen bereiken.

60. De intellectuele kennis die niet uit-
mondt in de eenmakende liefde en in het 
omvormende bezit van de Heer is net zo 
illusoir als de weerspiegeling van de maan 
in een glas omgeroerd water.

61. Gods macht kan slechts worden ver-
leend aan degene die afstand heeft gedaan 
van elke bewijsvoering, van elke wedstrijd, 
van elke goedkeuring, van elk bezit en van 
elke wraak, dat wil zeggen die afstand heeft 
gedaan van zichzelf.

62. Zij die het Boek lezen en die niet in 
hun hart de liefde en de zoektocht van de 
Volmaakte kiezen, zijn meer afgesneden 
dan zij die zich blind in de wereld roeren 
zonder iets te vermoeden van de waarheid 
van de Enige.

63. De waarachtige wijzen en heiligen 
trekken alle mensen van goede wil magne-
tisch aan tot God, en dáárin zijn ze de enige 
zonen en de trouwe dienaren van hun Heer.

64. Wie niet meer wordt bewogen door de 
grijnzen van de dood, ziet overal de glimlach 
van de enige helderheid schijnen.

66. Als je me liefhebt en als je me zoekt 
met heel je geest, met heel je ziel en met 
heel je lichaam, zal ik een geest van twee-
dracht tussen jou en de wereld brengen, 

59’. Hij gaat in ons over, wij gaan in hem 
over, en zie ons daar bevrucht en her-
nieuwd, alleen door de verdienste van onze 
dood in hem, en van zijn geboorte in ons.

60’. Waar zijn al onze wonderbaarlijke 
werken goed voor, als we de Enige Schittering 
van het geheiligde leven niet ontdekken en 
niet inlijven? Waar zijn alle prachtige beto-
gen over Gods licht goed voor, als we het 
niet zien en als we het niet heiligerwijs eten?

61’. Wanneer we hem verwonderd aan-
schouwen, wat zullen we hem kunnen vra-
gen anders dan hem? Niets dan hem? Altijd 
hem? Want welke is de kenner die niet zou 
wensen de schittering te aanschouwen en 
erin te wonen?

62’. Alleen God biedt ons een liefde zonder 
teleurstelling, want altijd groter dan onze 
eigen gave.

«De levende zal ten overstaan van allen 
getuigen van de waarheid van het Boek, 
maar weinig mensen bezitten de ogen van 
de geest die toestaan de klaarblijkelijkheid 
van het ontblote leven te naderen.»

63’. Wie zijn leven niet uit de hemel en 
uit de aarde kan nemen, kent niets van 
God, bezit niets van God, is niets in God.

64’. Laten we de aarde voorbereiden, laten 
we eenvoudig zijn, laten we vertrouwen 
hebben, laten we geduldig zijn, laten we in 
vrede blijven, en God zal ons zijn heil doen 
zien.

66’. Dat zij die Gods mysteries, die ze 
slechts van horen zeggen kennen, onder-
wijzen, nederig en schuchter zijn en dat zij 
die ze in hun harten hebben ervaren en die 

65. NON. NON. Het begin 65’. OUI. OUI. OUI.

OUI.
OUI.

NON.
OUI.

Het midden OUI.
NON.

NON.
OUI.

OUI.
NON.

OUI. OUI. OUI. Het einde NON. NON.6 
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opdat geen enkele vreemde vertroosting je 
van mijn rechte weg afbrengt; je naasten 
zullen je haten en je afwijzen, je zult voor 
hen onuitstaanbaar zijn en zij zullen voor 
jou onverdraaglijk en in alles tegengesteld 
zijn, zegt de verborgen Heer; zelfs je met-
gezellin zal tegen jou opstaan, en je kinderen 
zullen je vanwege mij bespotten.

Wrede woorden voor de onwetende wereld; 
heilige en volmaakte liefde voor degene die 
weet, want wanneer we hem hebben gevon-
den, zal alles ons naargelang onze wens 
worden teruggeven, en nog veel meer.

ze in hun handen van levenden hebben 
gehouden, verborgen blijven.

O – JIJ – IK – WIJ – EEN DIE IS – DOOR 
ZICH – IN ZICH – VOOR ZICH – ALTIJD – 
MINNAAR – BEMINDE – LIEFDE – AMEN.

Alle boeken die niet berusten op de heilige 
Schrift zijn van de mensenhand gekomen 
en zullen vergaan.

WETTEN VAN MANU

Elk waar woord, ongeacht de schrijver, 
wordt door de Heilige Geest gezegd.

AMBROSIUS
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NUÉE REVIT

1. Een werker, een nietsnut, een boer, 
een zwerver, een handelaar, een arme, een 
denker, een eenvoudige, een gelovige, een 
goddeloze hebben als eersten het Boek ge-
lezen en het liefgehad. O aanfluiting van de 
geleerden, van de geletterden en van de 
officiële godsdienstigen die het niet hebben 
ontvangen!

2. Deze hier betitelt zich als grondlegger 
van een godsdienst en hij verstaat zelfs die 
van zijn vaders niet. Die daar noemt zich wijs 
en weet noch te zaaien noch te oogsten. Die 
andere neemt de titel van geleerde en hij weet 
niet hoe hij voortbestaat en waarom hij sterft.

3. Iemand zegt dat hij godsdienstig en 
heilig is omdat hij een gewaad draagt; zoals 
een ander zich intelligent en moedig ver-
klaart omdat hij pronkt met een diploma 
of een medaille.

4. Wanneer we een heilige Schrift, een 
rite of een symbool van commentaar voor-
zien, laten we dan voor de toehoorders en 
voor onszelf toevoegen: «Ziehier één van de 
talrijke interpretaties van de Ene waarheid. 
God alleen is meester van het kleed en van 
de naaktheid.»

De grendels van de aarde waren voor altijd 
op mij overgehaald, en u hebt mijn leven uit 
de grafkuil doen opstijgen, IEVE mijn God.

JONAS

Wanneer de mensen verrijzen, zal de 
aarde wit, effen en zuiver worden.

KORAN

DE UITGANG

1’. Hoe oorspronkelijk en eenvoudig is 
Gods weg, hoe geheim en blootgesteld aan 
de ogen van allen is hij, hoe nobel en gewoon 
is hij nochtans! Wie zal heden de eerste en 
laatste zin van het geïnspireerde woord 
vatten?

2’. Het is omdat we teveel bezig zijn met 
onszelf en niet genoeg met God dat de Heer 
zich niet meer laat horen en dat hij zich 
niet meer in ons openbaart.

3’. Het rijk van de Heer zal komen wan-
neer Gods zaad heel de aarde bedekt, en 
niemand zal tot God komen als hij niet langs 
het schepsel van God gaat, dat de uitste-
kende schepping van de Heer is.

4’. Degene die de waarheid hoort, ziet, 
ruikt, proeft en betast zonder sluiers, kan 
slechts zwijgen en aanbidden in de Enige 
Schittering. Die kan wel onzinnig schijnen 
ten overstaan van iedereen, aangezien al-
leen hij wordt onderricht ten overstaan van 
God.

BOEK XV
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5. Het Amen is het geopenbaarde Woord 
van God, de rechterhand van de Almachtige, 
de uitvoerder van de oordelen van de 
Rechtvaardige. Het discussieert niet, het 
handelt. Wee degenen die het niet op de 
aangegeven tijd hebben herkend en ont-
vangen, want op de dag van het algemene 
oordeel zullen ze worden weggevaagd zoals 
het stof door de evennachtsstorm wordt 
meegevoerd.

6. God is de uitmuntende schepper en de 
uitstekende ordebrenger. Hij schetst zijn 
werk door een lichtende aanraking en 
maakt het af met een onvergankelijke bouw-
kunst. Hij is zeker enig.

7. Zo beschouwen de profeten en de wij-
zen die zich verheerlijken in God zichzelf 
persoonlijk als onbekwaam en als onintel-
ligent ten overstaan van de Heer, want ze 
geloven, ze horen, ze zien, ze betasten en 
ze proeven waarlijk het enige licht. Zij 
alleen!

5’. Het kan weliswaar gebeuren dat de 
godsdiensten worden verward met de dode 
moraal, en de heilige inwijdingen kunnen 
weliswaar op schijnvertoningen lijken; Gods 
wetenschap zal steeds worden herboren uit 
hun afgekoelde as, en de bewakers van de 
begraafplaatsen zullen opnieuw plaats ma-
ken voor de bouwers van leven. Dat is de 
wet van de hernieuwing van alle dingen.

6’. Hij is zijn werk begonnen alsof hij zich 
vermaakte en hij eindigt het door zijn uit-
stekendheid en zijn volmaaktheid boven alle 
werken van de wereld te tonen. Op de dag 
des oordeels zal de schittering over zijn hei-
ligen zijn, maar de spotvogels zullen worden 
ondergedompeld in de ontsteltenis en terug-
geworpen in de anarchie van de dood.

7’. O wreed moment waarop een stukje 
van onszelf in het niets gaat wegkwijnen! 
Maar de Heer is barmhartig, hij stelt zijn 
oordeel uit en hij vergeeft onze afgedwaalde 
zielen wanneer onze harten van steen zich 
openen voor zijn handelende genade en voor 
zijn transformerende liefde.

7’’. De wijzen en de heiligen, die God in 
zichzelf bezitten, zullen ongedeerd weer uit 
de vurige wolk komen, want de Heer God, 
die de essentie is van het vuur, is onbrand-
baar. De slechten zullen tot as worden 
herleid en ze zullen als mest dienen voor 
Gods nieuwe plantage.

8. Laten we niet het recht in eigen hand 
nemen, want we zouden de baten van onze 
beproevingen verliezen en we zouden de 
ongerechtigheid van de slechte uitwissen. 
Laten we ons overgeven aan het oordeel van 
de Heer, die de diepe bedoelingen en de ver 
verwijderde doelen weet te onderscheiden.

9. Laten we de afgedwaalde en opstandige 
zegenen, teneinde baat te hebben bij zijn 
altijd mogelijke bekering.

«Als we de slechten doden, wat zullen we 
dan vervolgens doen om hen te bekeren? 
En als de slechten ons doden, wat zullen 
ze dan doen om gered te worden?»

8’. Het is de goede wil in God die ons van 
de dood redt, en het is de goede wil in onszelf 
die ons erin jaagt. Immers, waar allebei 
blind zijn, is de eerste nochtans geleid en 
wordt hij ontvankelijk en organiserend, 
terwijl de tweede dwalend is en anarchis-
tisch en vernielzuchtig wordt.

9’. Men denkt tot een schikking te komen 
met het kwaad, maar het is altijd het kwaad 
dat ons naar zich schikt. Men gelooft een 
pact te sluiten met de dood, maar het is 
altijd de dood die ons verrast.
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10. Laten we ons oefenen in het loslaten 
van de kleine dingen, opdat wanneer de 
grote ons loslaten, we sereen blijven, want 
rijk in God.

11. Die daar was een moedige en toege-
wijde metgezellin, vervolgens is zij opstandig 
en blind geworden, want ze heeft het Boek 
als een nutteloosheid beoordeeld zonder 
het ooit te hebben geopend. Tenslotte heeft 
ze Gods weg uit liefde voor ons aanvaard.

«Zijn we niet allemaal stom ten overstaan 
van Gods waarheid die ons verblindt?»

12. Immers, we kennen de engelen niet die 
hij opwekt om onze wegen te bewaken, noch 
de demonen die hij machtigt om onze harten 
op de proef te stellen. God bevrijdt hen die 
zijn weg zonder opstandigheid volgen en 
vergeeft hen die oprecht berouw hebben.

Aan hem het oordeel en de glorie.

13. Een onwetende jongere wordt er van 
nature toe gebracht alles in de wereld te 
verachten wat zwak, oud, verlaten en dood 
schijnt; en zijn blindheid is vergeeflijk.

14. Maar een onderrichte oude man die 
de Voorzienigheid en de wetenschap van 
God in werking in het Universum en in zijn 
hart niet herkent, is zo dom als een ver-
steende stronk.

15. God verplicht ons niet om onze ou-
ders, onze vrouwen, onze kinderen, onze 
vrienden en onze goederen te verwerpen om 
hem te behagen. Hij vraagt dat we ons niet 
blindelings aan de voorbijgaande dingen 
van deze wereld hechten, opdat we niet 
worden misleid en wreed uiteengereten op 
de dag van de scheiding; want de echte 
armoede is in geest, en de ware rijkdom is 
alleen in God.

16. Niemand kan nochtans schuldig wor-
den bevonden aan het opgeven van de we-
reld om naar zijn Heer te gaan, want dat is 
wat we uiteindelijk allemaal wel zullen moe-
ten doen.

10’. God verhoort bij voorkeur de enor-
miteit van de vraag van zijn zonen, omdat 
die beter past bij zijn grootmoedigheid en 
bij zijn almacht.

11’. Laten we ons niet voorstaan op onze 
gezondheid, noch op onze intelligentie, noch 
op onze kennis, noch op onze schoonheid, 
noch op ons fortuin, noch op ons werk, 
noch op onze familie, want het zijn door 
God toegekende leningen die het ongeluk 
en de dood vlug in rook hebben omgevormd 
en snel tot as teruggebracht.

12’. Laten we ons liever voorstaan op ons 
geloof in God en in zijn almacht, die ons 
het eeuwige en zuivere leven zal teruggeven 
als we worden bevonden zoals we moeten 
zijn, dat wil zeggen trouw, zuiver, eenvoudig 
en liefdevol.

13’. Wanneer we ons bewust worden van 
de moeilijke doortocht die ons wacht, zullen 
we onze gedachten, onze oordelen en onze 
handelingen hervormen, en we zullen ons 
niet meer vermaken met het nabootsen van 
de kluchtspeler onder de onzinnigen.

14’. Maak, Heer, dat onze ogen en onze 
oren opengaan vóór het begin van het einde 
of tenminste, vóór het einde van het einde.

15’. God vereist niet dat we onze natuur of 
die van andere wezens geweld aandoen om 
hem aangenaam te zijn. Hij vraagt integendeel 
dat we haar zuiveren, dat we haar klaren en 
dat we haar zachtjes doen rijpen, opdat hij 
volledig in ons wordt geopenbaard.

Het zijn noch de gewelddadige onderdruk-
king noch de gedwongen arbeid die tellen 
voor het heil, maar eerder de wakkere aan-
dacht en de volhardende zoektocht.

16’. Net als de mensen van de wereld, 
vergeten de heiligen wat ze bezitten en 
betreuren wat ze niet hebben, maar het 
gaat niet om dezelfde dingen.
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17. De wijze en de heilige verzamelen al 
hun aandacht voor de zoektocht naar God 
en zijn als afwezig bij de gewone bezigheden 
van de mensen.

18. Als we het Boek onbedekt konden 
lezen, zouden we door ontzetting getroffen 
worden en zouden we van verbijstering aan 
de grond genageld blijven, daarna zouden 
we rennen om het in het graf te verbergen 
uit vrees dat de goddelozen het goddelijke 
mysterie misbruiken en Gods licht voor altijd 
ontwijden. Maar de Heer heeft dat juist 
voorzien, want hij is wijs onder de wijzen.

19. Zo blijven de geleerden en de intelli-
genten, de arglistigen en de hebzuchtigen 
stompzinnig voor het slot en de sleutel 
zonder iets te kunnen openen. Laten we 
opmerken hoe ze, wat ze niet hebben kun-
nen roven of wat ze geen geweld hebben 
kunnen aandoen, vervolgens voordoen 
zwart of belachelijk te maken.

20. De moraal is een hinderpaal en de 
ascese is een borstwering. De wet is een dijk 
en de riten zijn een gids. De sacramenten 
zijn een geheugensteun, de symbolen zijn 
sprekende afbeeldingen en de heilige boeken 
wijzen de weg, maar Gods wetenschap doet 
alles teniet, omdat ze alles overtreft.

21. Wie zou nochtans onwetend genoeg 
zijn om de treden te verachten, die ons 
toegang geven tot het tabernakel van de 
Heer van leven?

22. Als God zijn kinderen in de steek liet, 
zou dat jammer zijn voor God en voor ons, 
maar de Heer is noch vergeetachtig tegen-
over zichzelf noch ondankbaar tegenover 
de zijnen.

23. Dáárom moeten we onze hoop in hem 
stellen tegen elke schijn in deze gemengde 
wereld, tot aan de dag van het opmaken 
van de balans en van de uitschakeling van 
de dood.

17’. Wat jullie leeg lijkt, schijnt ons vol 
toe, en wat jullie vol lijkt, schijnt ons leeg 
toe. Want de wereld is als omgekeerd voor 
hen die de binnenkant van de wezens en 
van de dingen zien.

18’. Veel vernuftige boeken bevatten de 
wijsheid van de mensen, maar hoeveel om-
sluiten de wijsheid van God? Veel mensen 
dreunen de heilige Schriften op of geven er 
blindelings commentaar op, maar hoeveel 
verstaan rechtstreeks het woord van God? 
Hoeveel schrijven het duidelijk over? En 
hoeveel ervaren het hier beneden in hun 
hart?

19’. «God zoekt gekken om er wijzen van 
te maken. Hij spot met de redelijke lieden. 
Ziedaar wat niet iedereen behaagt.»

– Het zijn geen geleerde sprekers die we 
nodig hebben, maar van de heilige Geest 
vervulde profeten.

20’. Elke keer dat we het Boek lazen, 
hebben we geleerd ons in God te laten ge-
leiden en hebben we ons de weg van de 
Heer herinnerd. Toen hebben we zijn ge-
heiligde Naam gezegend en hebben we zijn 
heilige Persoon, verborgen in het licht van 
het begin en van het einde, aanbeden.

21’. Hoeveel meer zullen zij leren, die het 
Boek lezen en die het niet hebben 
geschreven?

22’. Ah! Hoezeer zijn de dichters, de ar-
men en de eenvoudigen God nabij, en hoe 
weinig kennen ze hun nabijheid!

23’. De voeten van de mensheid zijn nog 
gezond, maar het hoofd is rot en blind. Dus 
moet men inzaaien wat beneden is, opdat 
wat boven is wordt genezen en hernieuwd, 
zoals voorheen wat beneden was werd gered 
en wit gemaakt door wat boven in de zui-
verheid scheen.
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24. Alles wat Christus heeft gezegd over 
de farizeeën is nog waar voor de meeste 
huidige gelovigen. O aanfluiting! O wreed-
heid! O berouw!

«O aanfluiting!» We hebben het geheim 
van Gods wetenschap verworpen en ziedaar 
hoe we heden Satans wetenschap aanbid-
den uit vrees achterlijk te schijnen. We 
hebben ons het sacrament van de kennis 
voorbehouden en vanaf die tijd zijn we blind 
en doof geworden voor Gods wil. We zijn 
verzoenend met de dood en inschikkelijk 
met het kwaad voor geld, en we haten hen 
die het aanklagen en die zich er niet in 
schikken.

25. «O wreedheid!» We hebben ons terug-
getrokken van de eenvoudigen en van de 
armen, en die zijn zelfs de Naam van God 
vergeten. We hebben de wijzen en de heili-
gen verworpen, en onze wetenschap en ons 
geloof zijn vervlogen in redelijke redevoe-
ringen. We hebben de vlaggen van de naties 
op het huis van God gehesen, terwijl de 
volkeren elkaar de keel afsneden, en we 
dragen trots de onderscheidingen van de 
moord. Laten we in beschouwing nemen 
waar de waarschuwing vandaan komt: van 
een onbekend maar geliefd mens, van een 
arme maar vervulde, van een leek maar 
verbondene.

26. Laten we de liefde en de humor van 
de Heer herkennen die ons zo herinnert aan 
de heilige orde die hij voor zijn vrienden en 
voor zijn volgelingen heeft ingesteld. Want 
goud zal ons niet redden, noch diplomatie, 
noch bondgenoten, noch gekreun, maar 
eerder ons geloof, onze hoop en onze liefde 
in actie, en bovenal de kennis van Gods 
almacht die aan de dood onttrekt.

Zullen we het eindelijk begrijpen?

27. De opstand van de rebel is zijn tegen-
slag die hem hard heeft gemaakt in plaats 
van hem te onderrichten.

28. De wreedheid van de slechte is zijn 
lijden dat hem heeft gesloten in plaats van 
hem te openen.

24’. «O berouw!» Heden gaan we weer 
binnen in het stof, en we zullen eindigen 
zoals we zijn begonnen, ons verbergend 
onder de aarde, in de graven, in de kelders 
en in de verlaten steengroeven; en we zullen 
weer een klein aantal worden ten overstaan 
van God, want de middelmatigen en de 
lafaards zullen ons hebben verlaten, als de 
dode takken die de storm afrukt. Wanneer 
de baas het water heeft gezeefd, zullen we 
weten dat de tijd van berouw voor ons gaat 
beginnen. Vier cijfers zullen volstaan om 
de overlevenden van het einde te tellen, 
maar we zullen als een heilig zaad zijn dat 
ten overstaan van de Heer een prachtige 
vrucht voortbrengt.

25’. Het is het Boek van de hoogte en de 
diepte dat ons in één enkel lichaam zal 
verenigen ten overstaan van de Volmaakte, 
want een overblijfsel van elke geloof en van 
elk overtuiging zal zich in God herkennen 
en zal in de liefde samensmelten door de 
benadering van de enige wortel, en de mens 
van het water en van het vuur zal onze gids 
en onze redder zijn, want de weg van God 
die de zijne is zal op die dag ook de onze 
zijn.

Dan zal de aloude stronk weer in het 
geheim bloeien en zijn heilige vrucht open-
baren in een verzoende wereld.

26’. De slechten zullen de gelukzaligheid 
van de heiligen zien, en dat zal hun grootste 
kwelling uitmaken, want de liefde zal dan 
zonder hoop achter in plaats van voor hen 
zijn, zoals ze heden nog is met de hoop.

«De hervonden onschuld kan alles be-
schouwen, want zij alleen verbaast zich 
over niets, oordeelt niets en ontwijdt niets.»

27’. De waarborg van de wijze is de ver-
gaderingen van de mensen ontvluchten en 
genot vinden in de eenzaamheid van God.

28’. De heiliging van de heilige is geven 
in ontbering en is zegenen in leed.
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29. De hel van allen is de weigering om 
vrijwillig het pact dat we met de dood heb-
ben getekend te volbrengen.

30. Als we eerst het zichtbare of verborgen 
kwaad dat aan elk wezen hier beneden 
knaagt beschouwden, zouden we aandach-
tiger zijn voor zijn klachten, geduldiger met 
zijn kreten, medelijdender met zijn zwak-
heden en hulpvaardiger bij zijn smarten.

31. We hebben geen verdiensten, als 
kleine kinderen die slechts op de liefde van 
hun ouders kunnen rekenen voor hun le-
vensonderhoud. Stuurt men de kleine kin-
deren naar het werk of naar de oorlog? 
Sleept men hen voor het gerecht of naar de 
gevangenis? Veroordeelt men hen tot mar-
teling of tot de dood? Houdt men hen niet 
eerder zorgvuldig in de schoot van de familie 
voor spel, voor vreugde, voor liefde en voor 
het toekomstige leven?

32. Laten we ons onze tegensprekers en 
onze vijanden inbeelden zoals ze weldra 
zullen zijn, dat wil zeggen als doden: zo 
zullen we geen wrok of haat meer voor hen 
ervaren, want voor de doden kan men 
slechts bidden, hopend op de tijd van hun 
verrijzenis en van hun verlichting.

33. Onze gaven zijn eerder geschikt voor 
de zoektocht naar God dan voor de verove-
ring van de wereld, want wat van de Enige 
komt moet naar de Enige gaan, zoals wat 
van de wereld komt naar de wereld terug 
moet keren.

34. De tegenslagen in de wereld zijn de 
waarborg van Gods gezegenden, opdat ze 
niet worden afgeleid van de zoektocht naar 
de Volmaakte en dat ze aan wie dan ook 
hier beneden niets schuldig zijn, maar dat 
integendeel de mensen hun voor de open-
baring van Gods liefde en kennis verschul-
digd zijn.

29’. Het geloof van de gelovige is de troos-
teloosheid van de dood uitwissen door voort-
durend te hopen op de verrijzenis en de 
vreugde van het nieuwe leven.

30’. Als we eerst dachten aan het in elk 
wezen diep bedolven licht van de Heer, 
zouden we de tegenstellingen en de verblin-
ding van zijn uiterlijke duisternis gemak-
kelijker verdragen, en zouden we verward 
raken door onze eigen innerlijke 
duisterheid.

31’. Welke hoogte en welke diepte kan hij 
niet hopen te bereiken, de opstandige die 
zich onderwerpt aan God?

– Op welke beloning en op welke gave kan 
hij niet aanspraak maken, de behoeftige 
die zich geeft aan de Heer?

– Welke troost en welke zachtheid zijn 
hem niet beloofd, de gewelddadige die op 
zoek is naar de vrede van de Enige?

– Voor welke zegen en voor welke vereni-
ging is hij niet bestemd, de verlatene die 
zijn hoop stelt in de liefde van de Volmaakte?

32’. Ze zijn even onwetend als zij die geld 
vragen voor het uitleggen van het woord 
dat ze niet verstaan. Deze laatsten dragen 
tenminste zonder het te weten de weten-
schap over aan Gods kinderen die haar, 
altijd gelijk aan zichzelf, onder alle heilige 
Schriften, wel weten te herkennen.

33’. Laten we onszelf niet doden bij het 
werk noch bij het plezier, laten we onszelf 
eerder doden bij het zoeken naar God en 
zijn heil, die in het eeuwige, klaarblijkelijke 
en verborgen leven zijn.

34’. De heiligen die heden onbekend zijn 
of afgewezen worden zullen vervolgens be-
kend zijn en gezocht worden, want waar de 
wereld hen behandelt als onbenullen en als 
een nietigheid, zullen ze door God worden 
aangesteld als meesters over degenen die 
hen hebben miskend en over hun nage-
slacht. «Dat is de rechtvaardigheid van de 
Heer die niemand kan vervalsen.»
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35. Allen putten zich uit, en niemand 
rust.

Allen haasten zich, en niemand komt aan.
Allen stapelen op, en niemand 

profiteert.
Allen spannen zich in, en niemand 

verkrijgt.
Allen maken zich ongerust, en niemand 

ziet.
Allen leggen uit, en niemand verstaat.
Allen prediken, en niemand beoefent.
Allen vechten voor het leven, en niemand 

redt het zijne.

36. Waar is de intelligente die alles ver-
wacht van God en niets van de wereld? 
Waar is de ploeger? Waar is de oogster? 
Waar is de van God vervulde?

– Daar waar het licht van de Volmaakte 
kiemt!

37. Laten we niet wachten tot we terneer-
geslagen worden door het ongeluk, het leed 
of de dood om ons de God van onze kinder-
tijd te herinneren en om zonder getuigen 
en zonder terughoudendheid met hem te 
praten.

38. Onze nuttigste en bewonderenswaar-
digste werken zullen op de dag des oordeels 
voor niets worden gerekend. Alleen de liefde 
van God, de naleving van zijn wet en de 
beoefening van zijn weg zullen ons de deu-
ren van het leven zonder vermenging 
openen.

39. Als we onszelf konden beschouwen 
na over het Boek te hebben gemediteerd, 
zouden we verrast zijn door ons eigen 
schouwspel. Hoezeer moeten in dat geval 
de anderen niet verstoord zijn door diezelfde 
verschijningsvormen? Zo is het enkel Gods 
Geest die in ons en in de wereld de waarheid 
van de leugen ontmengt, en het is om die 
reden dat we met aandrang moeten vragen 
om het licht dat ons in het begin verhelderde 
en dat ons aan het einde zal verlichten.

35’. Als we ons zwak vinden: laten we dan 
helpen.

Als we ons afgewezen voelen: laten we 
dan ontvangen.

Als we ons arm achten: laten we dan 
geven.

Als we lijden: laten we dan verlichting 
geven.

Als we troosteloos zijn: laten we dan 
vertroosten.

Als we gehaat worden: laten we dan 
zegenen.

Als we bekoord worden: laten we dan 
bidden.

Als we vereenzaamd zijn: laten we dan 
God loven.

36’. Waar is de Minnaar? Waar is de 
Beminde? Waar is het Amen?

– In ons hart van steen waar wij het aan 
moeten onttrekken en het helder 
openbaren!

37’. Eenieder voltooit hier beneden een 
voor de mensen en voor zichzelf nuttig of 
aangenaam werk, maar wie is degene die 
in het geheim Gods werk ter hand neemt?

38’. De intelligentie en de menselijke rede 
zijn nederige dienaressen die zich nooit de 
plaats moeten toeëigenen van de inspiratie 
en van de liefde, die de meesters van Gods 
huis zijn.

39’. De verschijningsvormen van deze 
wereld zijn op vreemde wijze bedrieglijk en 
brengen de meest gewaarschuwden in de 
war, zoals ze de best voorbereiden doen 
afdwalen. Daarom is het verkieslijk ons 
oordeel uit te stellen tot de tijd waarin alle 
dingen en alle wezens ons zonder sluiers 
en zonder vermommingen zullen worden 
geopenbaard.

«Velen kritiseren alles en verspreiden ont-
moediging en haat. Zeer weinigen troosten 
en bieden hun hulp en hun liefde aan.»
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40. «Wie zou zonder het te hebben gezien, 
kunnen geloven dat een verachtelijke en 
duistere worm zich omvormt in een vlinder, 
schitterend van licht?»

41. Het licht dat de Heer verbergt is als 
het kleed en als de lichtende schaduw van 
de Volmaakte waarmee we bedekt moeten 
worden als we eenvoudig, trouw, liefheb-
bend en zuiver worden bevonden, als op de 
laatste dag van de schepping en als in de 
eerste tijd van ons nieuwe leven.

40’. Laten we vluchten voor de slechten 
die het kwaad baren, die het voeden in 
zichzelf en die het verbreiden in de anderen; 
en laten we zoeken naar de raad van hen 
die geen belangen hebben in de wereld en 
geen hartstochten in het hart.

41’. Eén keer, tien keer, honderd keer, 
zal het Boek ons niets zeggen, maar laten 
we wel geloven dat het ons bij de duizendste 
een beetje zal aanspreken, en dat het ons 
aan het einde te helder en te klaarblijkelijk 
toe zal schijnen, dat wil zeggen overmatig 
onvoorzichtig.

41”. Dus als het Boek ons naar het ge-
wicht van ons goud werd gewogen, als het 
ons naar het aantal van onze dagen werd 
geteld en als het ons naar de hoeveelheid 
van ons bloed werd gemeten, zou dat nog 
weinig zijn ten aanzien van de gave van de 
Heer.

42. Wie zijn zwakheid meet in de wereld 
en zijn kracht in God, rekent zich niet voor 
veel meer hier beneden.

43. God verheugt zich noch over onze 
zieltoging noch over onze dood in deze we-
reld. Daarom stelt hij ons het voor altijd 
van het leed en van de dood verloste leven 
voor.

44. Het is Gods geheime openbaring die 
ons weer doet binnengaan in het stof en die 
ons tegelijk verlicht.

Zo wordt hij die zijn Heer herkent nederig 
onder de nederigen, hij weerschijnt noch-
tans als de maan die het licht van de zon 
weerkaatst.

45. Een lang en eenzaam werk, de onver-
schilligheid of het wantrouwen van allen, 
de weigeringen, de vijandigheid, de ar-
moede, de stilte en de eenzaamheid voor 
metgezellen.

– Zo is het heilige werk aan de doden 
aangeboden, zo is het loon van de doden 
die het niet ontvangen.

42’. Wat kan de wereld bieden aan degene 
die God al van zijn liefde heeft voorzien? 
Aan degene die zijn weg volgt? Aan degene 
die zijn werk voltooit?

43’. Als de heilige boeken zo mooi en zo 
diepzinnig zijn, komt dat omdat ze recht-
streeks de schittering van het goddelijke licht 
weerschijnen en omdat ze ons onderhouden 
over het onpeilbare mysterie van Gods werk.

44’. Degene die zich ten volle bewust is 
van zijn fout ten overstaan van God, is juist 
degene die zich het meest inspant om ze 
uit te wissen.

– Hoe groot zal dus de wroeging zijn van 
degene die zichzelf is vergeten in de wereld 
wanneer het plechtige en onvoorziene uur 
voor hem zal slaan?

45’. Het is niet de gastheer die tekort zal 
komen, maar wel degelijk de gasten die zich 
vrijwillig onthouden.

– Wat betreft degene die ermee belast is 
het feestmaal van de heilige vereniging aan 
te kondigen, hij zal met zijn vrienden het 
deel van de afwezigen genieten.
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46. Maar welk belang heeft dat voor de-
gene die het visioen heeft van de verbazende 
belofte van de Volmaakte? Want zijn nage-
slacht zal als de sterren aan de hemel zijn, 
en zijn zonen zullen de heilige aarde 
bevolken.

47. Het is schijnbaar logisch, voor hen 
die niet verder waarnemen dan hun uiter-
lijke zinnen, het heil van God te ontkennen 
en het heil van de mens te verkondigen door 
het werk van de mens.

«Arm werk, arm heil, voorsmaak van de 
hel!»

48. Laten we heden niet zeggen: «Als we 
het Boek hadden gekend, zouden we het 
hebben geëerd en om ons heen doen leren 
kennen», want velen hebben gelezen en 
bijna allen hebben zich onthouden.

49. Laten we eerder God danken niet door 
een algemene verschijningsvorm te worden 
verleid, want hij die schrijft is niets, maar 
hij die dicteert is alles.

50. Geen enkel woord van een heilige 
Schrift spreekt in feite het woord van een 
andere heilige Schrift tegen. Zo verschijnt 
God veelvoudig in personen, maar hij is 
nochtans enig in handeling en in rust, als 
het Wezen bij uitstek, dat wil zeggen de 
eerste en de laatste in alles.

51. We moeten terstond ophouden met 
ons nieuwe vijanden te maken, en we moe-
ten ons nú verzoenen met onze oude vijan-
den. We moeten terstond alle wezens van 
de schepping ontzien en helpen. We moeten 
nú het enorme tekort van onze daden van 
liefde tegenover de schepper en tegenover 
de schepsels aanvullen.

«Laten we opmerken dat wat ons overkomt 
precies is wat we de anderen toewensen of 
wat we hen doen ondergaan.»

46’. Hun lot zal formidabel zijn en als 
ongerijmd, want buiten zal er dan hongers-
nood, leed, wanhoop en dood zijn, en nie-
mand zal de deur van de hel kunnen sluiten, 
en niemand zal de deur van de hemel kun-
nen openen.

47’. Hoe hen die de waarheid van de Heer 
niet verstaan te veroordelen, wanneer het 
ons zoveel moeite heeft gekost om in Gods 
tempel door te dringen en zoveel tijd om 
zijn levende hart te ontdekken?

48’. Laten we het Boek zaaien zoals we 
onze harten zaaien, opdat het zaad van God 
in de wereld wordt vermenigvuldigd en op-
dat het rijk van de Volmaakte zo voor allen 
wordt vervroegd.

49’. Het volstaat dat de ploeger ploegt, 
want het is God die het zaad zaait, besproeit, 
doet kiemen, doet bloeien, vrucht doet dra-
gen en vermenigvuldigt.

50’. We moeten dus alle heilige Schriften 
kennen en ze bestuderen tot we de eerste 
en laatste identiteit van het geïnspireerde 
woord hebben ontdekt.

«Aan God denken en mediteren over zijn 
schepping is God bidden en loven.»

51’. De goddelozen hebben de doctrine 
van broederschap die de gelovigen hebben 
verworpen, voor hun rekening genomen en 
heden bestrijden ze allen elkaar in plaats 
van zich te bekeren, hetzij tot geduld en tot 
zachtheid voor de enen, hetzij tot nederig-
heid en tot edelmoedigheid voor de anderen; 
dat wil zeggen tot de liefde van God voor 
iedereen. Wanneer velen gekwetst, berooid 
en tot niets herleid zijn, zullen de overle-
venden misschien de wijsheid van Gods wet 
en de waarborg van zijn heilige weg erken-
nen? Na alles te hebben verloren, zullen ze 
dan misschien zonder hebzucht en zonder 
haat zijn?
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52. Hebben de armen, de eenvoudigen, 
de dichters, de kunstenaars en de echte 
heiligen ooit hun gelijken vervloekt en uit-
geroeid in naam van de heilige Schriften, 
of van de weldadigheid, of van de liefde, of 
van de schoonheid, of in de naam van God 
en van zijn rechtvaardigheid?

53. «De sektariërs, de folteraars en de 
misdadigers zijn zeker niet van God.»

54. Als we de mysteries van God in een 
dode taal vieren, kunnen we ons dan ver-
bazen niet te worden verstaan door de ge-
lovigen en niet meer te worden gehoord door 
de eenvoudigen? Misschien laat dat heden 
de herders en de kuddes onverschillig?

55. Waarom negeren zij die er een beroep 
van maken de wet van God te onderwijzen, 
zijn woord over te leveren, zelfs in zijn naam 
te spreken of hem hier beneden te verte-
genwoordigen, de medewerkers die niet tot 
hun gelederen behoren? Waarom wijzen ze 
de arme of onafhankelijke gelovigen af? 
Waarom behandelen ze hun medebroeders 
die de Enige God prediken als mededingers, 
en hun getrouwen als ongewensten? God 
zelf oordeelt nochtans onze harten en niet 
onze omstandigheden of ons toebehoren.

«Dat de heilige priesters die Gods heil van 
het einde der tijden prediken, gezegend 
worden; maar dat de wijze priesters die 
Gods verlossing onderwijzen sinds deze tijd 
van verbanning, vervuld worden!»

56. Wie onder hen geeft de Heer raad over 
de keus van zijn gezondenen, van zijn 
geïnspireerden, van zijn uitverkorenen, van 
zijn heiligen en van zijn wijzen?

«We moeten ons bekeren, dat wil zeggen 
ons omkeren en, in plaats van naar het 
uitwendige te kijken waar het verleden zich 
verspreidt, het inwendige aanschouwen 
waar de eeuwig Tegenwoordige van het leven 
rust.»

52’. Zij die in het geheim hun naaste 
helpen in gedachte en in daad, ontvangen 
onverwijld de inspiratie van God en de hulp 
van de mensen, maar vaak nemen zij ze 
niet waar.

53’. Hoe te redetwisten met de wereld en 
de stem van de Heer in zichzelf te verstaan 
of de gelegenheid die zich aanbiedt op te 
merken?

54’. Er is een hele ploeg nodig om een 
boek te schrijven over Satan, en de nieuws-
gierigen snellen toe en bewonderen. Er is 
één enkele gelovige nodig om een Boek te 
schrijven over God, en geen enkele beweegt 
en niemand zegt een woord.

«O wat zijn de intelligenten idioot gewor-
den door al die intelligentie!»

55’. Wie onder ons kan oordelen over het 
werk van God, en hoevelen kennen zijn 
verborgen weg? Wie onder ons kan op voor-
hand oordelen over de keuze of over de 
beslissing van de Heer? We zijn als blinden 
geworden die vechten om valse munten en 
als doven die elkaar beschimpen om lom-
pen. Helaas! Degenen die we stompzinnig 
in de steek hebben gelaten en vergeten, 
gaan ons in overeenstemming brengen. De 
ongelovigen gaan ons terugleiden tot de 
nederigheid van onze gesteldheid van ban-
nelingen, want we gaan neergelegd worden 
in de dood, zonder onderscheid en zonder 
vergeving, opgestapeld als geschoten wild, 
verspreid als het kaf van het koren, in de 
grafkuil geworpen als bedorven vlees.

56’. Er zullen dan geen subtiele redetwis-
ten meer zijn, geen belachelijke voorrangen, 
geen salarissen van mensen, geen geleerden 
en geen zedenprekers. Alleen hopen nede-
rige en naamloze beenderen, en de welspre-
kende stilte van de gapende kaken van de 
dood.

Zullen we ’t dan begrijpen?
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57. O Heer, hoevelen horen je stem?
Hoevelen ontvangen je levengevende 

regenvloed?
Hoevelen zetten hun stenen hart op een 

kier?
Hoevelen dragen vrucht ten overstaan 

van jou?
Hoevelen bereiken weer je beloofde land?
Hoevelen vermenigvuldigen zich in jou?
Hoevelen maaien je oogst?
Hoevelen bekleden zich met je leven, o 

Heer?
«Antwoord niet nu, opdat de verbijstering 

en de wanhoop ons niet onherstelbaar ter 
aarde werpen.»

58. Dat alles is moeilijk en bijna boven 
onze krachten, maar laten we tenminste 
iets doen voor de heilige communie van de 
liefde; en hoe ellendig en hoe beklagens-
waardig dat ding ook is, dat het niettemin 
geheim en kosteloos blijft.

59. Laten we het ambacht van een vrij 
mens nemen en laten we onze vermommin-
gen opgeven. Laten we de mis opdragen en 
prediken in de taal van het land waar we 
ons bevinden. Laten we zo doen dat niets 
ons onderscheidt of ons scheidt van de 
gelovigen, behalve de deugd en het voor-
beeld van de heiligheid.

60. Laten we de hand slechts reiken voor 
onszelf en niet voor de anderen. Het volstaat 
dat we in het geheim de ontreddering van 
een getrouwe aanduiden, opdat allen hem 
te hulp komen als we zijn zoals we moeten 
zijn, dat wil zeggen door de liefde 
geheiligd.

– Het is beter te gehoorzamen aan God 
alleen dan aan de mensen en aan de wereld, 
zoals velen heden doen.

61. Laten we dus onvoorzichtig en on-
baatzuchtig zijn als ware dichters.

– Laten we vrij en onbezorgd om onze 
levens zijn als waarachtige kunstenaars.

57’. Laten we naar hen die huilen gaan 
en niet naar hen die zich verheugen.

Laten we naar de nederigen gaan en niet 
naar de machtigen.

Laten we naar hen die lijden gaan en niet 
naar hen die domineren.

Laten we naar hen die verloren raken 
gaan en niet naar hen die zich redden.

Laten we naar hen die gebrek hebben 
gaan en niet naar hen die rijkelijk bedeeld 
zijn.

Laten we naar het zaad gaan en niet naar 
de droge vrucht.

Laten we naar de heilige aarde gaan en 
niet naar het valse goud.

Laten we naar de dood gaan teneinde ons 
leven te redden.

58’. Wie God zoekt kan gekweld schijnen 
en moeilijk zijn om mee om te gaan, maar 
wie God heeft gevonden is sereen en blijft 
geduldig met alle mensen en met zichzelf, 
want hij verlaat het gezelschap van de Enige 
niet meer.

59’. Laten we de mis opdragen en predi-
ken in het gemeenschappelijke huis van 
God en van de mensen, en laten we prediken 
en de mis opdragen bij de gelovigen die ons 
ontvangen. Laten we van de arme aanvaar-
den en laten we de rijke wantrouwen ten 
behoeve van onszelf, want het zijn de armen 
die we moeten verrijken en niet de rijken 
die ons moeten verderven.

60’. Het volstaat voor hen dat ze direct 
hulp bieden aan degenen die we hen in het 
geheim aanwijzen of die zij zelf 
ontdekken.

– Laten we ons dus niet verwijderen van 
de eenvoudigen en van de armen en laten 
we de wortel van de volkeren waar zich Gods 
glorie verbergt, niet verwaarlozen.

– Het zal voor ons de vreugde van het hart 
zijn die verschijnt in de broederschap van de 
nederigen, de waarachtige kinderen van God.

61’. Laten we dus zaaien en we zullen in 
de overvloed van de Heer leven.

«Er zijn onder ons meer ingeslapenen dan 
doden, meer voorzichtigen dan lafaards, 
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– Laten we eenvoudig en vertrouwend zijn 
als kinderen van God.

– Laten we goed en hulpvaardig zijn als 
de oude Samaritaan.

– Laten we onthecht en helderziend zijn 
als de aloude wijzen.

– Laten we aandachtig en nederig zijn als 
onwetenden die zichzelf kennen.

– Laten we zelfverzekerd en vertroostend 
zijn als geredden van God.

– Laten we geïnspireerd en overtuigend 
zijn als profeten vervuld van de Heilige 
Geest.

62. Laten we ons niet te ongerust maken 
over hoe we zullen leven, want God zal erin 
voorzien door inspiratie en door hulpverle-
ning, als we het hem met vertrouwen vra-
gen, want hij bewaakt, hij inspireert en hij 
ondersteunt zijn kinderen in alle 
omstandigheden.

63. Hij staat ook toe dat ze heel vaak 
worden verleid, opdat ze sterker worden op 
zijn weg. Zo is ’t het beste in het vertrouwen 
van de Volmaakte te blijven zonder ons 
nutteloze vragen te stellen over de wereld.

64. Het is dus aanbevolen te bidden, te 
loven en te zwijgen in afwachting dat de 
openbaring ons helder en waarneembaar 
wordt, want het is in ons hart dat het mys-
terie van God zetelt, en het is hijzelf die 
onze verlossing in ons voltooit.

65. Laten we met het Boek ontwaken, 
teneinde onze dag met een heilzame ge-
dachte te beginnen.

– Laten we ons met het nobele werktuig 
verplaatsen, teneinde tussen onze onbe-
duidende bezigheden door nuttig te 
werken.

– Laten we met de boodschap inslapen, 
teneinde hem op de dag des oordeels voor 
ogen te hebben.

66. Zo zullen we punt voor punt het won-
derbaarlijke werk van de Allerhoogste, de 
waarheid van zijn wet en de uitstekendheid 
van zijn weg kunnen verifiëren.

meer schuchteren dan huichelaars.»
Laten we dus wakker worden voordat de 

dood ons helemaal doet inslapen.
Laten we de heilige boeken herlezen en 

laten we de heilige weg beoefenen als on-
voorzichtigen en als dwazen van God, want 
we zijn er om onze naaste te waarschuwen, 
om hem hulp te bieden, om hem te veront-
schuldigen, om hem te vertroosten, om hem 
te vergeven, en zeker niet om hem te be-
schimpen, om hem aan te klagen, om hem 
te oordelen, om hem te veroordelen noch, 
vooral, om hem terecht te stellen.

62’. Onze God is een God die men eet, die 
men drinkt, die het leven communiceert, 
die het onderhoudt, die het verlost en die 
het herstelt in zijn bewonderenswaardige 
primaat. Het is een God die zich geeft om 
in ons te redden wat voortbestaat van in de 
dood afgedwaald leven.

63’. Zo moeten we, de borgsom van God in 
onszelf bezittend, ons openen voor zijn zegen 
en voor zijn liefde, teneinde verlost te worden 
van de ballingschap van de dood en teneinde 
één te worden gemaakt met de Enige.

64’. We moeten alles hopen van de na-
tuurlijke inzaaiing, kieming en rijping; en 
we moeten alles duchten van de dwang, het 
ongeduld en het geweld van de goedbedoe-
lende onwetenden.

65’. Allen zullen het oordeel van God zien.
– Velen zullen van de waarheid van de 

Enige leven.
– Een klein aantal zal in het hart van de 

Heer wonen.
– Enkelen zullen het geheime werk van 

de Volmaakte aanschouwen.
– Maar hoevelen zullen het mysterie van 

de oorsprongen en van de einden kennen 
die de eeuwigheid der eeuwigheden 
vormen?

66’. O dodelijke ontzetting van het ont-
sluierde geheim! Wie zal de duizeling van 
de kennis en van de liefde verenigd in Een 
weerstaan?
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67. We worden voorbijgestreefd door de 
schoonheid van het werk van de Heer, we 
blijven stompzinnig ten overstaan van zijn 
diepgang en we zijn stom ten overstaan van 
zijn grootsheid.

– Sommigen grinniken om zich een hou-
ding te geven, de meesten veinzen het niet 
te kennen, teneinde hun blindheid niet te 
ontdekken. Het gat dat hen gaat ontvangen 
is al halfopen, maar zelfs dat onderricht 
hen niet.

68. Hermaak de modder.

69. We zullen naar het werk van de 
Allerhoogste zoeken als naar een merkwaar-
dig ding en als naar een spel van geen belang. 
Vervolgens zullen we het werk van de Enige 
bestuderen met een geleerde zelfverzekerd-
heid en met een gescherpt bewustzijn. 
Tenslotte zullen we in de val van de Volmaakte 
lopen zonder te weten hoe het is gebeurd, 
en we zullen nu eens in zijn mysterieuze 
duisternis om hulp roepen en dan weer van 
de rust van zijn goddelijke liefde proeven.

70. Maar de Heer is barmhartig met zijn 
verschrikkelijke kinderen, hij zal hun aan 
het einde zijn heil en zijn glorie doen zien, 
opdat ze voor altijd leven ten overstaan van 
hem.

67’. Wat is zijn voorzichtigheid bewonde-
renswaardig, en wat is zijn stoutmoedigheid 
dwaas!

– Wat is zijn wetenschap ondoordring-
baar, en wat weerschijnt zijn liefde!

– Wat is zijn genade subtiel, en wat is zijn 
hart trouw!

– Wat is zijn weg duister, en wat is zijn 
heil lichtend!

– Wat zijn zijn slagen barmhartig, en wat 
is zijn vrede volmaakt!

68’. En kook hem.

69’. We zullen niet meer huilen van wan-
hoop en van leed, we zullen huilen van 
vreugde en van erkentelijkheid, en het zal 
nochtans hetzelfde water en hetzelfde zout 
zijn; maar het hart zal zich onder de regen-
vloed van de Heer hebben geopend, en de 
geest zal door het wonder van God zijn 
verlicht.

70’. O hoe mysterieus is de weg van de 
grote Genezer, hoe zeker is hij, hoe machtig 
is hij, hoe omvormend is hij en hoe reddend 
is hij!

70”. Het is door een wijs oordeel van God 
dat de bruten en de goddelozen de parels 
van zijn kroon vertrappen, en dat de sluwen 
en de hebzuchtigen ze niet kunnen zien in 
de modder waarin ze hier beneden zijn 
verborgen.

Alle dingen worden opgelost in vuur en 
het vuur wordt verdicht in alle dingen, net 
als de koopwaar in goud en het goud in 
koopwaar wordt veranderd.

HERACLITES

Alles zal worden geoordeeld en verslonden 
door het vuur dat opkomt.

HERACLITES
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RÉUNIT ÈVE

1. Laten we goed onderzoeken wat ons door 
eenieder wordt gezegd of gevraagd en laten 
we zien of het in overeenstemming is met de 
wet van God en niet met de wetten van de 
mensen, en God zal ons in ons hart antwoor-
den. Maar weinigen onder ons luisteren naar 
de stem van de Heer, want zij haalt onze 
gewoontes overhoop, spreekt onze hartstoch-
ten tegen en vernielt onze valse gerustheid 
van blinde en dove zieltogenden.

«Wie zal zijn oren dichtstoppen om beter 
te horen en wie zal zijn ogen sluiten om 
beter te zien?»

2. Weten we de toon van de waarheid van 
God of het taalgebruik van de heilige poëzie 
niet meer te herkennen? Zou dat niet zijn 
omdat onze armzalige rede, onze kleine 
intelligentie en onze zelfverzekerde middel-
matigheid in ons de stemmen van nederig-
heid, van inspiratie en van liefde hebben 
gesmoord, die de ware kinderen van God 
niet bedriegen?

3. Maak ons nederig, geduldig, liefdevol, 
onschuldig en zuiver, opdat we ten volle 
worden bevrucht door jouw liefde en tot 
jouw onbederfelijke glorie geleid, grootmoe-
dige en volmaakte Heer.

En het water werd hun gegeven van een 
rots en van een steen, het stillen van hun 
dorst.

SALOMO

Wie is een steen zoniet onze God?

SALOMO

DE ROTS

1’. Wie niet de Geest van God bezit zal het 
Boek beoordelen als een saai, duister en 
nutteloos ding, want teveel middelmatigen 
hebben het geïnspireerde woord in diskre-
diet gebracht door het Woord van God te 
ontmannen, door imbeciele geschriften te 
verspreiden, door dode beelden te vervaar-
digen en door onjuiste commentaren te 
geven. In één woord, door de heilige 
Schriften voor hun menselijke kleingees-
tigheden te laten dienen in plaats van de 
grootsheid van de goddelijke openbaringen 
te dienen.

2’. Door onze ontvangstantennes te ver-
minken, snijden we ons af van de inspiratie 
en worden we doof. Door onze uitzend-
antennes uit de weg te ruimen, ontnemen 
we onszelf onze mannelijkheid en worden 
we blind. En dan komen onze metgezellinnen 
in opstand en minachten ze ons wanneer 
ze onze falende rollen op zich moeten 
nemen.

3’. En tenslotte behandelen onze kinderen 
ons als onbenullen in onze eigen woningen, 
daarna bereikt de anarchie de naties en 
tenslotte vestigt de slavernij zich in de 
wereld.

BOEK XVI
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4. Wanneer we een gelovige ontmoeten, 
zullen we hem zeggen: «Spreek ons van God.» 
Zo zullen onze gesprekken altijd interessant, 
mooi en nuttig zijn. Nochtans wint de stilte 
in God het nog van het lawaai in de wereld.

5. «We hoeven niet geduldig en hoffelijk 
te zijn met de slechten, noch met de hui-
chelaars, noch met de middelmatigen die 
om onze goedkeuring verzoeken voor hun 
slechtheden en voor hun platheden. Dat ze 
zich ten overstaan van ons terugtrekken, 
zoals wij ons ten overstaan van hen 
terugtrekken!»

6. Wie door God worden onderricht, her-
kennen de godsdiensten en de inwijdingen 
van de mensen, want zij zijn het die ze 
instellen wanneer ze ontbreken en die ze 
weer oprichten wanneer ze afwijken.

7. De landbouw is zeker de meest nuttige 
kennis voor de mensheid, velen kennen 
hem nochtans niet, en bijna allen minach-
ten hem. «Vreemde verblinding!»

8. Inzaaiing, versterving, ontkieming, 
ablutie, bloei, vruchtvorming, vermenigvul-
diging: zo zijn de opeenvolgende staten van 
onze vervolmaking in God.

9. De communie wordt in ons voltooid 
door het huwelijk van het brood en de wijn, 
die zich verenigen door middel van het water 
dat in alles is vervat. Zo onderhouden ze 
en ontwikkelen ze het leven dat ons vanaf 
het begin heeft bewoond, en ze verlossen 
het op mysterieuze wijze uit de klauwen 
van de dood.

10. Zolang we onwetend zijn van Gods 
weg en verstoken van zijn heilige licht, 
zullen we ons kunnen inbeelden als enigen 
de waarheid te bezitten en de ware gods-
dienst te beoefenen. Maar wanneer we door-
dringen in het mysterie van de eenheid van 
de heiligen in God, zullen we stomverbaasd 
zijn tegelijkertijd de eenheid van Gods leren 
in de wereld te herkennen.

4’. Degene die het mysterie van God aan 
wie dan ook ontsluiert en degene die het 
ten onrechte ontvangt, zouden zonder ver-
geving voor eeuwig worden uitgesloten.

5’. Immers, God alleen legt zijn waarheid 
bloot ten overstaan van wie hij heeft geko-
zen, want hij alleen is rechter van onze 
harten en meester van zijn geheim. De 
wijzen, de profeten en de heiligen van God 
kunnen het slechts, met vrees en beven, in 
beelden aan de gelovigen openbaren.

6’. Als we Gods geest niet in ons aantrek-
ken, zullen we hier beneden blijven als 
ellendige beesten, beperkt tot hun uiterlijke 
zintuigen en stompzinnig ten overstaan van 
de levende schepping van de Enige.

7’. Men zal ons «mensenplanter, en Gods 
tuinman» noemen. Dit zijn aanzienlijke en 
glorieuze titels voor degenen die het 
begrijpen.

8’. Gods waarheid rust in onze verduisterde 
harten. Alleen de genade en de liefde van de 
Heer kunnen haar helder binnen in onszelf 
en buiten in de duistere wereld openbaren.

9’. Wie het leven rechtstreeks van God 
heeft ontvangen, kan het ook geven aan wie 
hem behaagt. Hij laat deze te duchten keuze 
nochtans liever over aan de zorg van de 
Heer, want alleen God is de volmaakte 
kenner. Hij weet wat onze harten verhelen. 
Hij kent wat de tijd voortbrengt. Hij bezit 
wat de eeuwigheid maakt.

10’. Zo moeten we de woorden en de ge-
dachte van de heilige boeken van de mens-
heid tegenover elkaar stellen, teneinde toe-
gang te krijgen tot de transcendente eenheid 
die alle verlichte wijzen van God van het 
begin tot het einde met elkaar doet over-
eenstemmen. Laten we nochtans wel ge-
denken dat de platte rede van de verbannen 
mensen de inspiratie en de openbaring van 
de Heer van licht uitdrukkelijk in de weg 
staat.
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11. De rationalisten lijken op mieren die 
slechts hun mierenhoop zien, onwetend 
van de hemel die ze beschut, van de aarde 
die ze bevat en van de mens die ze waar-
neemt. Want ze geloven ijdel de meesters 
van hun werken en van hun bestemming 
te zijn, zonder de overstroming, de brand 
of de schop te voorzien van de onoplettende 
wandelaar die ze zal verstrooien.

12. Een aandachtige God kijkt ook naar 
hen, en ze weten het niet.

«In het afval gevallen, organiseren ze er 
zich in plaats van er uit te komen. Waarlijk, 
ongelukkige intelligentie, nutteloze moed.»

13. Er is de essentie die bevrucht, er is 
de substantie die wordt bevrucht, er is het 
midden dat wordt geboren, er is de materie 
die wordt geschapen.

Omgekeerd is er de materie die vast is, is 
er het midden dat waterig is, is er de sub-
stantie die gasvormig is, is er de essentie 
die vloeibaar is. Want wat neerdaalt is als 
wat opstijgt in de schoot van de Enige.

14. Heden huilen we om ons zieltogen in 
de wereld, maar op een dag zullen we huilen 
bij het zien van het lot van hen die ons 
verloochenen en die ons hier beneden 
belasten.

15. Helaas! Het medelijden en de liefde 
zelf van de geredden zullen niets kunnen 
doen voor hen die de uitwerpselen van de 
dood hebben gekozen.

16. De hulp komt tot ons van God door 
de inspiratie van de engelen en door het 
hulpbetoon van de mensen.

Wie zal stom genoeg zijn om de raad van 
de heiligen af te wijzen en om de hulp van 
de mensen te weigeren na om de bijstand 
van de Allerhoogste te hebben verzocht? 
Wie zal onwetend genoeg zijn om het in-
strument te loven terwijl hij de kunstenaar 
negeert?

11’. De tempels zijn openbare plaatsen 
geworden die de profanen vertrappen en 
als verlaten pleinen oversteken, en de ge-
trouwen gaan erheen zoals ze naar een 
station, naar een markt of naar een corvee 
gaan; en de bedienaars zijn er achter ver-
koop- en bedeltoonbanken geïnstalleerd.

12’. Er zijn geen kandidaten meer voor 
Gods wetenschap, omdat er geen gelovigen 
meer zijn in de almachtigheid van God.

Zo zijn Gods ingewijden onwaarneembaar 
geworden in de wereld, en zijn adepten zijn 
helemaal verdwenen.

13’. Ten eerste moeten we geduld hebben 
in de aarde van het geloof.

– Ten tweede moeten we gezuiverd worden 
door het water van de genade.

– Ten derde moeten we bevrucht worden 
door de lucht van de Heilige Geest.

– Ten vierde moeten we gerijpt worden 
door het vuur van de liefde.

– Ten vijfde moeten we vermenigvuldigd 
worden door de dood en door de verrijzenis 
in de Enige, want alles eindigt zoals alles 
is begonnen.

14’. Laten we ons er voor hoeden dat de 
dood op ons inslaat als de bliksem en dat 
ze ons naakt en leeg aantreft als reeds 
gedronken kelken.

15’. Wie vrede wil sluiten met God moet 
eerst vrede sluiten met de mensen en met 
zichzelf.

16’. Wie voor het banket van de Heer 
wordt uitgenodigd, ontvangt de belofte van 
het leven.

– Wie aan de tafel van de Heer eet, geniet 
de gave van het leven.

– Wie uit de beker van de Heer drinkt, 
verkrijgt de kennis van het leven.

Maar wie de Heer op de lippen kust, rust 
in de schoot van het leven en beveelt met 
de Volmaakte.
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Wie zal intelligent genoeg zijn om terug 
te gaan tot de werkman via het werktuig en 
het werk?

17. De slechten zullen zolang ze slecht 
blijven gedwongen zijn om hun met afval 
vermengde leven te slikken. Want de eeu-
wigheid van de hel bestaat uit de hardnek-
kigheid van de opstandigheid in onwetend-
heid, in hoogmoed en in slechtheid.

18. Het is de ongerijmdheid van de ge-
dwongen en nutteloze arbeid, het is de 
zonde van het met de dood vermengde leven, 
het is de ontsteking en de gruwel van het 
altijd zieltogende en altijd verrijzende 
bederf.

19. Laten we ons elke dag inspannen om 
ons geloof in de verbazende belofte van de 
Almachtige te verstevigen. Laten we ons 
inspannen om onze liefde te doen toenemen 
voor de edelmoedige die ons spijst. Laten 
we ons inspannen om de beproevingen van 
onze verduisterde levens te verdragen zon-
der te verzwakken. Laten we het niet moe 
worden om de hulp van de Voorzienigheid 
van de Allerhoogste te verzoeken. Laten we 
onze zoektocht naar de heilige schat nooit 
beu worden.

20. Het enige werk dat waarachtig telt is 
het werk aan onszelf. De rest is een voor-
lopig lapmiddel, veroorloofd voor de nood-
zakelijkheden van onze gevangen levens.

21. Zijn er nog slechts jagers op wolken 
en verzamelaars van rook onder ons? Zijn 
er nog slechts veroveraars van stof en be-
waarders van dood?

22. Zijn er nog slechts lege doppen die de 
wind in het voorbijgaan roert? Zijn er nog 
slechts onvruchtbare verwaanden en afge-
stompte beesten? Zijn er nog slechts afge-
dwaalde uitzinnigen in de duisternis van 
buiten, en in hun uitwerpselen wentelende 
varkens?

«Wie kan geven zonder zich gewichtig te 
voelen? En wie kan ontvangen zonder zich 
minder te voelen? Hij die alleen in God leeft!»

17’. O gelovigen van God, verheug je in 
jullie tranen en lach in het leed van de 
ballingschap, want op een dag zullen jullie 
in Gods licht leven en zullen jullie doorzich-
tig en zuiver worden.

18’. Alles zal jullie worden gegeven zonder 
schandelijke vermenging en zonder huurlin-
genwerk, jullie zullen aan de geheiligde bron 
drinken en jullie zullen aan de heilige steen 
zuigen, jullie zullen de schittering bewonen, 
jullie zullen de prachtige Heer loven en ze-
genen in de eeuwigheid van de vereniging.

19’. Mijn God, als we hebben gesproken 
volgens jouw heilige waarheid en als we 
hebben gehandeld volgens jouw rechte weg, 
laat dan nu je zegen stromen en je liefde 
op je welbeminde kinderen neerregenen. 
Vergun je rust aan je gehoorzame dienaren. 
Verleen je vrede aan je toegewijde helden. 
Communiceer je wijsheid aan je trouwe 
vrienden. Vermenigvuldig je liefde in je 
liefhebbende zonen. Laat je zuivere leven 
in je verduisterde beelden ontluiken. Zend 
je heil naar je ingeslapen botten.

20’. Heer, nu we hebben geploegd en we 
jouw oogst hebben voorbereid, verleen ons 
de eerstelingen van jouw overvloed en geef 
ons het onderpand van jouw ongeëvenaarde 
glorie.

21’. Laten we de heiligen eren en de 
trouwe gelovigen gedenken die het woord 
van geloof en van liefde hebben geïllustreerd 
en die ons de weg van aanvaarding en van 
geduld in alle dingen hebben getoond.

22’. Laten we in onze harten de zonen van 
God, de wijzen en de profeten loven en 
zegenen, die ons de oude belofte van de 
Heer van leven hebben overgeleverd en die 
ons de heilige weg die redt van de dood 
hebben geopenbaard.
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23. Wanneer de wind blaast, lijkt de woes-
tijn bezield, maar wanneer hij ophoudt, valt 
alles weer in stof neer. Wanneer de harts-
tochten opkomen, schijnt de wereld in be-
weging, maar wanneer ze bedaren ziet men 
nog slechts de platheid van de twijfel en 
hoort men nog slechts het geknor van de 
zieltoging van de beesten.

24. De sluwe schijnt poeslief en vleierig, 
beminnelijk en voorzichtig, veelbelovend en 
gemakkelijk, verleidelijk en suikerzoet, ver-
momd en vaardig, ontwijkend en vaag, mee-
gaand en charmant, dienstwillig en onder-
danig. De wereld zoekt naar hem en valt 
gemakkelijk in zijn netten; zijn loon is be-
drog, troosteloosheid, kwelling en dood.

25. O bekoring, o valstrik! De goddelozen 
nemen alle schijnbare goederen van de 
wereld in beslag en laten de schat van het 
leven links liggen.

26. Laten we ons niet als geredden voor-
doen en laten we niet doen alsof we heilig 
zijn, want de modder die ons van top tot 
teen bedekt zou ons in de ogen van allen 
nog grotesker en belachelijker maken.

– Laten we ook niet stilstaan bij onze 
valpartijen en laten we niet in slaap vallen 
bij onze kleine overwinningen. Laten we 
naar het middelpunt lopen, want alleen dat 
telt, en niet de spotternijen of de toejuichin-
gen van de onwetende menigten.

«Laten we ons eerst onderwerpen aan God 
in het geheim van onze harten, vervolgens 
zal het ons geen moeite meer kosten om 
het ten overstaan van allen openbaar te 
maken.»

27. Laten we om de spotvogels lachen 
wanneer we aan onze beloning denken, en 
laten we om hen huilen wanneer we ons 
hun loon indenken. O droefheid, o pijn van 
de weigering van de doden en van de 
zieltogenden!

23’. Laten we in onze harten de almach-
tige God aanbidden die ons met zijn genade 
besproeit, die ons met zijn liefde verwarmt 
en die ons tot aan de hemel van verrijzenis 
doet ontkiemen.

«Het hernieuwde failliet van de zoekers 
van kunsten, van systemen, van weten-
schappen en van wetten zouden ons de 
ogen moeten openen en ons terug moeten 
leiden op de weg van de intieme zoektocht 
naar de Volmaakte.»

24’. De heilige lijkt hard en grof, teleur-
stellend en streng, ruw en bruut, onhandig 
en kwetsend, veeleisend en onhandelbaar, 
schandalig en verontwaardigd, afstotend 
en bitter. Allen vluchten voor hem als de 
pest. Zijn gift is waarheid, troost, vrede en 
leven in God.

25’. O bekoring, o waarborg! De zoekers 
naar God moeten om hun levensonderhoud 
bedelen, hoewel ze het goud bezitten dat 
niet uitgeput raakt.

26’. Verstaan we niet het woord dat wáár 
klinkt?

– Herkennen we niet de toon die juist 
trilt?

– Worden we niet getroffen door het in-
spirerende Woord van God?

– Worden we niet geroerd door de inner-
lijke stem van degene die tot ons spreekt?

– Worden we niet gewekt door het getier 
van Gods gezondenen?

– Worden we niet overstuur gemaakt door 
de beklagingen van de onschuldige 
gekruisigden?

– Wordt ons geen schrik aangejaagd door 
de oproepen van de Allerhoogste die ons 
om liefde smeekt?

27’. Het is beter een gelovige te hulp te 
komen, dan rijker te worden gemaakt door 
een goddeloze. Hoezeer is het dan niet te 
verkiezen een enkele gelovige te helpen 
boven duizend ongelovigen rijker te 
maken!
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28. Wie nederig naar zijn Heer kijkt, laat 
aan de tijd de zorg over om de modder van 
de zonde te klaren waarin hij ellendig weg-
kwijnt, want degenen die hem hoogmoedig 
willen analyseren, maken hem slechts nog 
ondoorzichtiger en nog kwalijker riekend.

29. Gods heiligen lijken meer op over de 
aarde dwalende bedelaars dan op in hun 
paleizen gevestigde machtigen, maar Gods 
wijzen kan men overal ontmoeten, want de 
bekoringen van de wereld zouden hen nooit 
meer hun prachtige Heer kunnen doen 
vergeten.

30. Naar het voorbeeld van de kiemen die 
zich lang in de duisternis ontwikkelen en 
die eensklaps in het licht ontspruiten om 
te rijpen en om vrucht te dragen in de gave 
van zichzelf.

31. Zo broedt onze liefde in God lang in 
de duisternis van het geloof, om op de dag 
van de hoop te verschijnen en zich ten volle 
te verwezenlijken in de vermenigvuldigende 
deugd van de liefde. «Zo is de dood, en zo 
is het leven in God.»

32. Alles kan ons mislukken en ons ver-
laten, want wij kunnen zelf alles verlooche-
nen en alles in de steek laten, maar de 
Redder zou geen stukje van zijn vlees kun-
nen kwijtraken, noch een druppel van zijn 
bloed vergeten in de wereld. Zo is de belofte 
en zo is de liefde van God.

«Het sacrament van leven genieten is niet 
noodzakelijk erover beschikken, en erover 
beschikken is niet verplicht het kennen.»

33. Waar is het goed voor huichelachtig 
tot God te bidden in zijn tempels, als we 
zijn wet overtreden in onze huizen, als we 
van zijn weg afwijken in onze levens, als we 
zijn werk belemmeren in onze harten?

28’. De kennis van het heilige werk is het 
verkrijgen van de genade, is het bezitten 
van de liefde, is het ingaan in Gods glorie 
en heerschappij.

29’. Door het zaad ter hand te nemen, 
zullen we deeg hebben, en door het deeg 
ter hand te nemen, zullen we zuurdesem 
hebben, door een beetje zuurdesem in veel 
deeg te doen, zullen we een overvloed aan 
brood hebben dat Gods kinderen geneest 
en voedt.

30’. We zullen weer uit de aarde komen, 
we zullen op het water lopen, we zullen in 
de lucht reizen en we zullen in het vuur 
rusten, tot verbazing van allen en van 
onszelf.

31’. Want de Heer is een wonderbaarlijke 
metgezel die redt van de ontreddering, van 
de verlatenheid, van de val en van de ver-
strooiing in de dood. «Bevrijd je God, voed 
je liefde en je zult nooit droevig of verlaten 
zijn.»

32’. O waarborg van de gekruisigde liefde!
O herinnering aan het verspreide bloed!
O macht van het uiteengebarste middel- 

punt!
O duizeling van de gemagnetiseerde naaf!
O wonder van het hervonden leven!
O schittering van het uitgezuiverde goud!
O verbijstering van de bewaarde een- 

heid!
O vurigheid van het extatische hart!
O verschrikking van de verheerlijkte ver- 

eniging!
O dood in het leven van de Welbeminde!
O vrede in de schoot van degene die IS!

33’. Waarom niet de waarheid zeggen? 
Alleen de huichelaars en de slechten duch-
ten haar, omdat zij hun kuiperijen verstoort, 
hun leugens blootlegt en hun oneerlijkhe-
den doen uitkomen.
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34. Een oprechte gelovige die God bidt, 
looft en aanbidt in zijn hart is meer waard 
ten overstaan van de Heer dan alle welden-
kenden die zich zelfgenoegzaam tentoon-
stellen op zijn voorhoven.

35. Gaan we het Boek nog lang afwijzen 
of veinzen niet te kennen wanneer we ons 
als gelovigen van God betitelen?

Wie onder ons kan het op een fout betrap-
pen en wie kan het weerleggen ten overstaan 
van God en ten overstaan van de mensen?

O ondankbaarheid, o huichelachtigheid! 
We zwijgen en we pogen Gods talent opnieuw 
te begraven.

O ongelukkige onwetendheid! We weten 
nog niet dat Gods waarheid alle sloten van 
de dood breekt en dat ze uiteindelijk in het 
volle daglicht ten overstaan van alle mensen 
van de schepping schijnt, opdat zij vrij kun-
nen kiezen en Gods oordeel zo onherroepelijk 
en onverbiddelijk wordt gemaakt.

36. Wat een ongelukkig lot, dat van de 
angsthazen, maar wat een betreurenswaar-
dig lot wacht de tegenstanders van het licht 
van de Heer!

«Onze misdaad is onvergeeflijk, want wij 
hebben gelijk tegenover de goddelozen en 
tegenover de huichelaars, tegenover de ge-
leerden en tegenover de onwetenden, te-
genover de intelligenten en tegenover de 
middelmatigen.»

37. De kunstenaar is een voortdurend pas-
geborene die zich verbaast over de zichtbare 
schepping.

De geleerde is een voortdurend nieuwsgie-
rige die de drijfveer zoekt van de huidige 
schepping.

De heilige is een voortdurend zieltogende 
die hoopt op de rust in de verborgen 
schepping.

De wijze is een voortdurend levende die 
werkzaam is en die rust met de Volmaakte in 
de schoot van de uitgezuiverde schepping.

«In het zaad van de man zit een kiem ver-
borgen die de substantie van de vrouw ver-
stevigt. Zo is het bewustzijn van God als een 
punt dat het Universum stolt en dat het de 
vorm geeft.»

34’. De illusie van de leugen zal vroeg of 
laat wreed worden verstoord door het on-
geluk en door de dood die de bedriegers en 
de bedrogenen ten deel zullen vallen.

35’. Wij hebben allemaal talent voor het 
materiële genot, omdat het ’t beest vleit en 
geen enkele inspanning vraagt. Een groot 
aantal mensen heeft talent voor het werk, 
omdat het toestaat niet te denken en zichzelf 
te vergeten in de wereld. Een gelijke hoe-
veelheid enkelingen heeft talent voor zaken, 
omdat ze met leugens kunnen worden af-
gehandeld en hebzucht aanmoedigen. Velen 
hebben talent voor de wetenschappen, om-
dat ze nieuwsgierigheid en verstrooiing 
aanwakkeren.

Een klein aantal heeft talent voor de wetten, 
omdat ze subtiliteit en overdenking vragen. 
Een minderheid heeft talent voor de kunsten, 
omdat ze intuïtie en onthouding vereisen.

36’. Enkelen hebben talent voor het zoe-
ken naar de heiligheid, omdat zij liefde voor 
de naaste en zelfvergetelheid vergt. Er is 
bijna niemand die talent heeft voor Gods 
mysterie, omdat men er lange tijd over moet 
mediteren en de hele kennis van de natuur 
en van de mens moet verwerven. Gods liefde 
volstaat nochtans eenieder, en allen kunnen 
haar gemakkelijk verwerven.

37’. Er zijn de beloofden door de openba-
ring van de Heer van weldadigheid. Er zijn 
de aangeworvenen door het geloof in de 
levende van eeuwigheid. Er zijn de gebon-
denen door de genade van de Almachtige. 
Er zijn de geketenden door de liefde van de 
Welbeminde. Er zijn de vastgenagelden door 
de vereniging met de Hoogst-Volmaakte. Er 
zijn de zieltogenden door de integratie in 
de Enige Schittering. Er zijn de doden door 
de kennis van de Hoogst-Verborgene. Die 
spreken niet meer en handelen niet meer 
persoonlijk, want zij verblijven in rust en 
in daad met de Onkenbare die IS.



DE HERVONDEN BOODSCHAP

182

38. Het is het ijverige lezen van de heilige 
boeken dat ons geloof en onze moed in God 
verwekt en onderhoudt. Het is de dagelijkse 
omgang met de geheiligde Schriften die onze 
vurigheid en onze hoop in de Enige geboren 
doet worden en in stand houdt. Het is de 
herhaalde studie van de geopenbaarde 
woorden die onze wetenschap en onze liefde 
voor God en voor de mensen verheldert en 
vergroot.

39. Het is de geduldige en aandachtige 
beoefening van de geheiligde leren die ons 
leven in God verlost en vervolmaakt.

40. De goedbedoelende commentatoren 
zijn vaak onheilspellend, maar de directe 
omgang met de Heer is nooit saai.

41. Het zijn de heiligen en de engelen van 
God die de ware gelovigen zullen baren 
wanneer deze herboren worden in de glo-
rieuze wereld van de Volmaakte, en het zijn 
de slechten en de demonen die de godde-
lozen en de huichelaars zullen baren in de 
wereld van de brute beesten.

42. Alle wijze en heilige boeken zijn van 
het Woord, zij gaan weer in het Woord, ze 
verblijven in het Woord en ze komen weer 
uit het Woord voor het onderricht en voor 
de waarborg van sommigen en voor de 
veroordeling van de anderen. Het is de 
beproeving opgelegd door God, die zo het 
oordeel van het einde der tijden en de hië-
rarchie van zijn nieuwe schepping 
voorbereidt.

43. Zo zullen onder de gelovigen die heden 
dienen velen worden gediend, en velen on-
der hen die bevelen zullen moeten 
gehoorzamen.

«Laten we opmerken dat Gods gezondenen 
zich altijd tot dienaren van God en van de 
mensen hebben uitgeroepen.»

38’. Als we de heilige boeken opgeven of 
als we ze zelfs verwaarlozen, zullen we vlug 
in de chaos van de hel en van de dood te-
rugvallen. Als we ze geduldig bestuderen 
en als we ze in praktijk brengen in onze 
harten, zal God ons toegang geven tot zijn 
prachtige leven en zal hij ons zonder ver-
menging leiden tot zijn vrede.

39’. Laten we de Heer bidden, opdat hij 
ons toestaat de grond van de dingen en van 
onszelf te bereiken, teneinde toegang te 
kunnen krijgen tot zijn goddelijke grootheid 
en tot zijn zeer heilige rust.

40’. Het licht woont in ons en omringt 
ons, maar wij verblijven in de duisternis 
van de twijfel, van de wanhoop of van het 
geloof, zolang de Heer de donkere sluier 
niet optilt die ons van alle kanten nauw 
insluit.

41’. Nee, de fantastische belofte van de 
Heer is geen sprookje van een oude vrouw 
of een verhaal om de kinderen te vermaken. 
Het is een werkelijkheid die allen met hun 
ogen zullen zien, die zeer weinigen met hun 
handen zullen aanraken, en die slechts 
enkelen in het geheim van hun hart zullen 
kennen.

42’. Er is een zeker aantal getrouwen 
onder de naties. Er is slechts een klein 
aantal gelovigen onder de getrouwen. Er is 
slechts een klein aantal heiligen onder de 
gelovigen. Er is slechts een klein aantal 
wijzen onder de heiligen. Er is slechts een 
klein aantal zonen van God onder de wijzen. 
En er is slechts één woord van God onder 
de goddelijke zonen.

43’. Het is wat alles doet, want alles komt 
er vandaan en alles keert er terug. Het is 
wat de heilige Schriften inspireert, het is 
wat ze bezielt, het is wat ze verspreidt, het 
is wat ze behoedt en het is wat ze naar eigen 
goeddunken hernieuwt.
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44. Laten we niets en niemand verachten, 
want alles wat we verachten brengt ons 
niets goeds meer en keert zich uiteindelijk 
zelfs tegen ons. Dan volgen haat en ongeluk 
op verachting en ontbering. Immers, wie 
zich uitsluit van het leven en van de liefde 
wordt uiteindelijk uitgesloten door de men-
sen en door God. Dus moeten we ervoor 
hoeden de wezens en de dingen die ons 
doen leven nooit te verachten, maar we 
moeten ze integendeel steeds meer achten 
en liefhebben, opdat ook zij steeds welda-
diger en liefhebbender worden.

45. Hoezeer moeten we dus niet met liefde 
degene beminnen die ons het leven heeft 
gegeven, die het onderhoudt, die het verlost 
en die het in zijn allereerste schittering 
herstelt, wanneer wij hem er heiligerwijs 
om bidden!

46. De grote wijzen, de grote heiligen en 
de grote kunstenaars zijn wonderbaarlijke 
voorbeelden die ons niet moeten ontmoe-
digen om onze kleine persoonlijke rol te 
spelen, want zij zijn er als voorbeelden en 
als gidsen naar de volmaaktheid die wij 
allen kunnen bereiken, door de eenvoud en 
door de zuiverheid van de verrichtingen van 
onze harten.

47. Laten we de doden, de zieken, de 
gevangenen, de ongelukkigen, de verlatenen 
gaan bezoeken en laten we, na hen te hulp 
te zijn gekomen, in onszelf het respijt be-
schouwen dat we nog genieten en laten we 
terstond op zoek gaan naar God voordat 
het te laat is.

48. Wij verlangen mee te werken aan de 
rehabilitatie en aan de reïntegratie in God 
van alle in de dood afgedwaalde schepsels. 
Zo is onze wens, want het nobelste werk 
ten overstaan van God is om met hem het 
licht van de duisternis te scheiden en zijn 
waarheid te koken tot de vaste en volmaakte 
schittering.

44’. Laten we niet redetwisten over welke 
godsdienst en over welke doctrine dan ook. 
Laten we alle heilige Schriften aanhoudend 
bestuderen.

– Laten we de wet van de Enige in acht 
nemen, die de liefde van God en van zijn 
gehele schepping is.

– Laten we zijn weg beoefenen, die de 
terugkeer tot het zuivere en heilige leven 
van de oude tijden is.

– Laten we zijn werk voltooien, dat de 
vasthechting van onze levens in het zeer 
volmaakte middelpunt is. Zo zullen alle 
dingen worden voltooid in de laatste en 
eerste schittering.

45’. Gods uitverkorenen nemen hem waar 
in essentie, ze aanschouwen hem in sub-
stantie, ze betasten hem in geboorte en ze 
proeven hem in verrezen lichaam. O heilig 
en volmaakt mysterie van het geheel van 
het Zijn!

46’. Laten we in dit leven nooit wanhopen 
aan God en laten we onszelf nooit opgeven 
in de wereld. Laten we eerder de hulp van 
de Heer vragen en laten we ons aan zijn 
vaardige handen overgeven, want hij verlost 
ons leven van het onreine, hij zuivert het 
wonderbaarlijk en hij leidt het tot de vol-
maaktheid van zijn bewonderenswaardige 
Zijn.

47’. Het Boek kan gemakkelijk of moeilijk 
schijnen, maar het is nooit duister of ver 
weg voor wie kiest te hulp te komen en lief 
te hebben zonder te oordelen.

«Laten we in de bekoring bidden voor onze 
bekering en voor die van de vijand.»

48’. We hebben een grote stoutmoedigheid 
nodig om onze vijanden te zegenen, maar 
het is het enige verzekerde middel om ons 
van hen te verlossen, door hen te bevrijden 
van het kwaad dat hun harten verduistert 
en dat hen in de blinde dood handhaaft.

Laat God ook niet alle dingen weer bloeien 
door zijn heilige zegen?
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49. Er zijn veel meer goedbedoelende ge-
trouwen dan verlichte gelovigen.

– Er zijn veel meer mensen van goede wil 
dan onderrichte mensen. En er zijn veel 
meer afgedwaalden dan slechten in de 
wereld.

50. Eenieder klaagt uit naam van de mo-
raal der mensen de buurman aan, in plaats 
van voor zichzelf en voor de zijnen naar de 
liefde van de Enige te zoeken.

«Het is de natuur die ons de mens doet 
kennen, en het is de mens die ons God doet 
leren kennen.»

51. Hoe komt het dat degenen die zich 
het meest op God beroepen, elkaar aankla-
gen en elkaar verscheuren, in plaats van 
elkaar lief te hebben en elkaar te helpen 
als broers en zussen uit dezelfde Vader en 
dezelfde Moeder voortgekomen?

52. Dat is omdat ze meer vertrouwen in 
zichzelf hebben dan in God en in zijn heilige 
wet van liefde.

«Ze vechten met elkaar als honden en ze 
blaffen stompzinnig naar de wijze en heilige 
mensen. Maar de goddelijke zweep gaat hen 
weldra kalmeren.»

53. Ze kennen de verborgen zin van het 
geïnspireerde woord niet, hun morele uit-
leggingen zijn er het bedroevende bewijs 
van. Als ze het begrepen, zouden ze opgaan 
naar de bron in plaats van zich te verliezen 
in onbenullige rechtvaardigingen en in im-
beciele redetwisten.

«God zal de vaderlanden, de ideologieën, 
de belijdenissen en de sekten wegvagen, 
want de gelovigen zijn allen broeders in de 
eenheid van de Enige.»

54. Laten we niet vrezen om als halsstar-
rige verzoekers en als lastige bedelaars te 
zijn ten overstaan van de Heer, want hij 
vergunt zijn schatten slechts aan hen die 
hem er met nederigheid, met volharding en 
met liefde om bidden.

49’. Als we niets begrijpen na het Boek 
bestudeerd en erover gemediteerd te heb-
ben, is dat omdat we nog verduisterd wor-
den door de vuiligheid van de zonde die ons 
belet Gods wonder in werking te zien in de 
wereld en in onszelf.

50’. Er is slechts één antwoord op slecht-
heid: in onze harten bidden opdat de slechte 
zich bekeert en hij ophoudt ons te kwellen 
en zichzelf te kwellen.

«God verplettert de opstandigen en ver-
geeft de berouwvollen.»

51’. Door hun ijdele en huichelachtige 
houding maken sommigen Gods eredienst 
bij velen verdacht of zelfs gehaat. Anderen 
komen er als gevolg van een blinde ijver 
met een knal uit en splitsen haar op tot in 
het oneindige.

52’. Al die mensen leven slechts van de 
schors van de Schriften en ze hebben geen 
vermoeden van de kostbare amandel die ze 
bevatten.

«Wie de heilige boeken bestudeert en in 
zijn hart tot de Heer spreekt, beoefent de 
ware godsdienst.»

53’. God stelt ons het ongehoorde avon-
tuur voor en hij biedt ons het ongelofelijke 
lot aan. Hij toont ons de sleutels van de 
dood en het leven en hij wijst ons de weg 
die redt van de chaos van het ongerijmde. 
Maar wij bijten ons stompzinnig vast in het 
najagen van het zieltogende bederf en we 
schreeuwen over het onrecht. Zullen we 
altijd zo imbeciel en zo ongeneeslijk zijn?

54’. Wij zijn met schulden overladen ten 
overstaan van de Allerhoogste, maar we 
vragen hem steeds meer, teneinde zijn gren-
zeloze edelmoedigheid op de proef te stellen 
en zijn bodemloze liefde te verdiepen.
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55. Laten we bij elke gelegenheid waarin 
we in bekoring worden gebracht met liefde 
bidden voor de bekering van de kwaadaar-
dige, dat wil zeggen voor zijn onderwerping 
en voor zijn terugkeer tot God. Zo zal hij 
ofwel zich bekeren ofwel zich verwijderen 
en we zullen hoe dan ook verlost zijn.

56. De intieme omgang met de Heer neemt 
alle schroom van ons weg en maakt ons 
geloof handelend en onze liefde wonder-
baarlijk; zij is het die ons het noodzakelijke 
geeft en die ons vervult met het overbodige, 
opdat we de levende getuigen zijn van de 
zegen van de Almachtige.

57. Veel mensen en dingen zullen heen-
gaan, en het Boek zal altijd nieuw en ver-
zegeld zijn als op de dag van zijn geboorte, 
in armoede, in naamloosheid en in 
verlatenheid.

58. God kijkt niet veel naar onze omstan-
digheden in deze wereld. Hij beschouwt 
eerder de staat van onze harten, want daar 
komt onze redding of onze teloorgang van, 
en de kleur van onze huid voegt daar niets 
aan toe en neemt daar niets van af.

59. Imbeciel en ongeneeslijk als ze zijn, 
verwarren die geleerden God met een ideaal 
en de levende werkelijkheid met de dode 
as.

60. Laten we de wereld over aan haar 
zaken die haar zo ernstig en zo gewichtig 
toeschijnen, en laten we ons bezighouden 
met Gods zaken die voor de wereld zo on-
werkelijk en zo ver lijken, en laten we ons 
het spreekwoord herinneren dat zegt: «Wie 
het laatst lacht, lacht het best», want de 
echo van die lach zal de wereld overspoelen 
en het gebrul van de verstotenen 
bedekken.

55’. Het is niet door de vervloekte te ver-
vloeken dat we hem zullen terugleiden naar 
de schaapskooi en het is niet door met hem 
te worstelen dat we ons van hem zullen 
verlossen; het is door God vergeving te 
vragen voor hem en voor ons.

56’. Wanneer we worden gekweld, laten 
we dan bidden voor de kwelgeest. Wanneer 
we worden vervuld, laten we dan de 
Edelmoedige loven, maar wanneer we in de 
steek worden gelaten, laten we dan nederig 
de inventaris van onze naaktheid en van 
onze nietigheid opmaken en laten we ons 
inspannen om door het mediteren over de 
heilige boeken het contact te herstellen.

57’. Nee, we hebben het Boek niet tever-
geefs geschreven, want menigten gelovigen 
zullen erdoor worden bevestigd in hun ge-
loof, gesterkt in hun liefde en verlicht in 
hun zoektocht. En onze beloning schijnt al 
in de handen en leeft in het hart van de 
prachtige Heer.

58’. Allen winnen de kost met werken, 
met handeldrijven, met spelen of met stelen. 
Alleen degene die God zoekt, is gedwongen 
om als een nietsnut om zijn brood te bede-
len. «O wonderbaarlijke humor van de 
Allerhoogste voor degene die weet!»

59’. Laten we de werkwijze van de natuur 
getrouw nadoen, maar laten we haar be-
drieglijke verschijningsvormen niet stomp-
zinnig nabootsen.

60’. De spotternij van de intelligenten, de 
grofheid van de bruten, de kwaadaardigheid 
van de slechten, de gierigheid van de heb-
zuchtigen, de hoogmoed van de machtigen, 
de ijdelheid van de geleerden, de blindheid 
van de sektariërs, de huichelachtigheid van 
de vaardigen, de onverschilligheid van de 
onwetenden, de voldaanheid van de mid-
delmatigen verwijderen van de goddelijke 
schat die het leven zonder vermenging 
verheelt.
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61. Waarom altijd bedelen bij mensen die 
slechts met tegenzin geven, en nooit iets 
vragen aan God die ons zo edelmoedig 
overlaadt?

62. De hevigheid van het verlangen belet 
uiteindelijk zijn verwezenlijking. Daarom is 
het ook wijs om, na goed te hebben gebeden, 
aan God de zorg toe te vertrouwen onze 
gebeden te verhoren, door eenvoudig heel 
aandachtig te blijven voor wat er in ons en 
om ons heen gebeurt.

63. Wie zou de beweging van het leven 
kunnen doven? De dood zelf maskeert haar, 
maar doet haar niet teniet.

64. Laten we alles geven in de naam van 
God, opdat de dankzeggingen, de lof en de 
zegeningen naar hem gaan en vervolgens 
bij ons terugkomen als gevolg van zijn over-
stromende genade.

«De heiligen hebben degenen lief die God 
liefhebben nog voor ze degenen die hen eren 
liefhebben.»

65. Laten we het Boek geduldig doorploe-
gen, en zijn oogst zal ons verrijken en ons 
voeden in de vrede van de Enige.

«De ontheiliging is eigen aan de geleerden 
van de wereld. De openbaring is eigen aan 
de wijzen van God.»

66. Wij hebben geen dichterlijk of letter-
kundig vernuft om de mensen tot God aan 
te trekken, wij kennen en wij prediken 
slechts de heilige waarheid.

«Zwak aas: verschrikkelijke angel!»

67. Door veel van zichzelf te eisen en heel 
weinig van de anderen, behaalt men alle 
verlangde overwinningen.

68. Zijn de rationalistische filosofen en 
de uitzinnige valse profeten niet als de 
doornen die de Heer kronen en als die welke 
de mystieke roos omringen?

61’. Enkelen hebben gevonden met rusten 
wat hele menigten niet hebben benaderd 
met hard werken.

«O onpeilbaar mysterie van de goddelijke 
gave!»

62’. Men moet altijd schoonwassen om 
de amandel te scheiden van de vuiligheid 
die haar omgeeft, en het is een groot geheim 
dat de natuur dagelijks voor allen zichtbaar 
maakt. Alleen is Gods inspiratie nodig om 
de klaarblijkelijkheid van de goddelijke we-
tenschap te begrijpen.

63’. Alles blijft in de eenheid van de Ene, 
niets duurt eindeloos voort in de getallen.

64’. Wij zijn verenigd met alle gelovigen, 
met alle goede mannen en vrouwen als met 
tweelingzussen en tweelingbroers die het-
zelfde lichaam en dezelfde geest delen in de 
transcendente eenheid van de Enige.

65’. De vervalser kan de verschijnings-
vorm van het heilige woord namaken, hij 
zou zijn mysterieuze en levende inhoud niet 
weten na te bootsen. Oh, dat ze zwijgen, al 
wie ons het heilige licht beschrijven dat ze 
niet hebben gezien en dat ze niet hebben 
aangeraakt.

66’. Ons doel moet samenvallen met Gods 
doel dat onze bekering en ons integrale 
herstel is, dat wil zeggen de vrijkoop van 
het beest en van heel de schepping in de 
heroverde eenheid van het goddelijke li-
chaam, de goddelijke ziel en de goddelijke 
geest.

67’. Door zichzelf natuurlijkerwijs tot op 
het hart te onderzoeken en door in de wereld 
te rusten, komt men snel tot God.

68’. De waarheid weerschijnt wel in de 
put, maar de ingang is bedekt met onont-
warbaar verstrengelde doornstruiken.
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69. ZAL KIEZEN WIE WIL.
 ZAL BEGRIJPEN WIE KAN.

69’. ZAL NEMEN WIE DURFT.
 ZAL HERSLUIEREN WIE ZEGT.

De deling is niet de dood, het is de schei-
ding van het mengsel. De lichamen worden 
gedeeld, niet om te worden vernietigd, maar 
om te worden hernieuwd.

HERMES TRISMEGISTUS

En God die de Heer heeft doen verrijzen, 
zal ook ons door zijn macht doen verrijzen.

PAULUS
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ÈVE NUE RIT

1. Hoe wreed bespotten de ongelovigen 
de huichelaars en hoe fel veroordelen de 
huichelaars de ongelovigen! Want daar noch 
de enen noch de anderen kinderen van God 
zijn, is hun lot elkaar onderling te 
vernietigen.

2. De predikers roemen heden in de hei-
lige plaats de geleerden en hun vergiffen 
om de onwetendheid van de wereld te vleien 
en om niet achterlijk te schijnen; want het 
geloof, de liefde en de wetenschap van God 
lijken hun te kinderachtig en te ouderwets 
en ze schamen zich voor de eenvoud van 
onze eerste vaders.

3. Wie inspireert deze predikanten die 
ons de eeuw, de fabriek, de machine, het 
vergif, de politiek, de vaderlandsliefde, het 
maatschappelijke, de intelligentie, het werk 
en de ijdelheid van de mensen roemen boven 
de kennis en de liefde van God?

Wie inspireert deze lofredenaars van de 
menselijke hoogmoed en blindheid?

Maar een damp steeg op van de aarde en 
besproeide heel het oppervlak van de grond.

MOZES

Aan hem de kostbare gave van de hemel, 
de dauw.

MOZES

DE VREUGDE

1’. De ware gelovigen stellen zich niet ten 
toon, ze oordelen niet en ze raken niet ver-
stoord; want daar hun geest steeds op God 
is gevestigd, hebben ze geen tijd vrij om 
zich veel met de wereld en met haar zaken 
bezig te houden.

2’. Satan heeft zo’n voorsprong genomen, 
dat Gods heiligdommen hem heden zonder 
het te weten dienen als banken en als 
propagandakantoren.

«O mededogende Heer, wie zal ons van de 
hel redden als jij ons niet vlug te hulp 
komt?»

3’. O priesters, o monniken, o leken die 
in jullie harten nog in God geloven, verwerp 
de zuurdesem van Satans hoogmoedige 
wetenschap. Begrijp dat het tevergeefs is 
om hier beneden het bederf van de dood-
zonde te willen organiseren. Gedenk het 
woord van de meester die zei: «De werken 
van de wereld zijn slecht» en vrees niet meer 
dan hij de haat van de wereld, door ten 
overstaan van allen deze getuigenis af te 
leggen.

BOEK XVII
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4. De intelligenten ergeren zich, want ze 
kunnen het Boek niet binnenstebuiten ke-
ren zoals men met de vinger van een hand-
schoen doet, en hun intelligentie wordt 
vernederd.

Zal Satan hen niet een armzalige uitleg 
inblazen en zal hij hun nietigheid niet met 
een of ander smerig vod versluieren?

5. En zullen de slechten en de huichelaars 
hen daarna niet als natuurlijke bondgeno-
ten te hulp komen?

4’. De slechten zullen ons met afval be-
dekken zoals wij hen met vergeving hebben 
bedekt, maar de Heer zal ons voor altijd 
van de stank van de dood en van het gezel-
schap van de slechteriken verlossen.

5’. Zij zullen voor immer en altijd bij de 
schandelijke en verrottende metgezellin 
blijven, en haar verslindende vuur zal hen 
zonder respijt verteren.

5’’. Wanneer het maagdelijke water ons 
opnieuw baadt, zullen we ons weer in onze 
graven oprichten, van de vuiligheid van de 
dood schoongewassen, en zullen we de Heer 
God loven met een enkele stem en met een 
enkel hart.

6. Laten we God heiligerwijs bidden en 
hij zal ons op een of andere wijze de waar-
heid van het Boek en de authenticiteit van 
zijn inspiratie doen kennen, als we nog 
twijfels hebben.

7. Velen geloofden goed te doen door de 
dood van Jezus te zoeken, maar niemand 
heeft hem gevolgd in de verrijzenis, het enige 
dat de passie van de mooie Heer rechtvaar-
digt en dat onze toekomstige verlossing 
bevestigt.

8. De grote wijzen en de grote heiligen 
zijn hun eigen gietvorm en ze geven niet om 
die van de anderen, want ze verstaan God 
rechtstreeks. Maar voor de zwakkeren is 
het goed en zelfs uitstekend om de door de 
sterkeren uitgezette wegen te volgen.

9. We hebben niets uit te leggen, niets 
aan te tonen en vooral niemand te overtui-
gen; want de liefde en de vrede van de Enige 
volstaan voor onze tevredenheid.

10. Het bewijs van de goddelijke oor-
sprong van de schepping is haar opstan-
digheid ten overstaan van de dood en haar 
aangeboren gewendheid aan het leven dat 
niet vergaat.

6’. Wie omgaat met afval gaat uiteindelijk 
vies ruiken, en wie verkeert met de heilige 
Schriften gaat uiteindelijk Gods geur 
zweten.

7’. Laten we niet wensen martelaren te 
worden, opdat onze opvolgers niet in de 
bekoring komen om beulen te zijn.

«Slechtheid is de afwezigheid van God; 
heiligheid is zijn verzekerde aanwezigheid.»

8’. Ontdek jezelf voorzichtig, Heer, opdat 
we niet door jouw glorie worden verpulverd, 
maar opdat we steeds meer ten overstaan 
van jouw schittering leven, opdat jouw hei-
ligen je licht bewonen en opdat jouw wijzen 
je zeer geheime middelpunt bereiken.

9’. Alles is gezegd, alles wordt opnieuw ge-
zegd en alles zal worden herhaald tot de uit-
verkorenen van de Heer in het lichtende geheim 
van het levenswoord zijn binnengegaan.

10’. Het kwaad is wat ons vernietigt en 
wat de anderen vernietigt. Het goede is wat 
ons bezielt en wat de ander in Gods vrijheid 
behoudt.
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11. Laten we God waanzinnig bidden ten-
einde het middel van onze onmiddellijke 
verlossing te leren kennen of op zijn minst 
baat te hebben bij die verlossing op de dag 
van het grote heerschappelijke oordeel.

12. Een rijkaard kan arm en nederig wor-
den en een misdadiger kan zich tot de liefde 
bekeren, maar hoe zal een sluwe ooit een-
voudig kunnen worden? En hoe zal een 
zwijn zuiver kunnen worden?

13. Die stapelen de zeldzame boeken op 
en streven de verborgen vormen van kennis 
na, maar ze verloochenen God en de heilige 
Schriften, terwijl zij alleen hun de intelli-
gentie van de gesluierde teksten en de sleu-
tel van de begraven schatten zouden kun-
nen geven.

14. Te vaak nemen we voor onszelf wat 
niet voor ons bestemd is en te dikwijls ook 
doen we de anderen toekomen wat hun niet 
verschuldigd is, want teveel beschouwen 
we de buitenkant van de wereld en veron-
achtzamen we de binnenkant van de mens.

15. De godsdienstigen en de goddelozen 
negeren ons, de geleerden en de onwetenden 
verachten ons, de intelligenten en de stom-
meriken bespotten ons, de harde werkers 
en de losbandigen wijzen ons af.

Als een vriend ons erkent, is dat nog 
overbodig, want onze vertroosting is alleen 
in God.

11’. Wie voldoende van de wereld onthecht 
is, kan onverstoord en zonder schade alles 
zien en alles verstaan, maar wie niet vol-
maakt ontbloot is, kan zelfs van Gods waar-
heid sterven.

12’. De te eenvoudigen zien het goudkleu-
rige voor het goud aan en de te intelligenten 
wijzen het goud af vanwege het goudkleu-
rige, maar allen eten zonder het te weten 
de vuiligheid van de zonde.

13’. Ze geloven hoogmoedig het geheim 
van de schepping te roven zonder het aan 
de schepper te vragen, en hun spitsvondige 
intelligentie en hun grote kennis zijn ge-
worden als de grootste stomheid die er is, 
want al hun werken zijn dood en verwekken 
de dood.

14’. Laten we op de beschuldigingen, de 
beledigingen en de vervolgingen van de 
wereld antwoorden door steeds meer de 
Heer van leven te naderen, die ons uitzuivert 
in de vuuroven van de heilige eenzaamheid 
en liefde.

15’. Men kan een huichelaar, een godde-
loze, een slechte of een afgedwaalde niet 
bekeren door zijn kwaad zichtbaar te maken 
en door het hem heftig te verwijten, maar 
men kan hem verbeteren door het goede 
dat in hem is gebleven te kweken, door hem 
aan te moedigen en door hem lief te hebben 
zoals hij is, hoe verminkt hij ook is.

15’’. Moet men niet een grote hoeveelheid 
aarde wassen om een kleine smaragd te 
ontdekken? 

16. De geneugten van de wereld verdwij-
nen gaandeweg voor wie ouder wordt, want 
het afgetakelde lichaam kan ze niet meer 
verdragen; maar de zoetheid van de liefde 
van de Enige neemt voor de gelovige toe, 
want de ziel maakt zich vrij van de banden 
van het brute lichaam en communiceert 
steeds meer met zijn Heer. Zo is de ouder-
dom voor sommigen een droevig verval en 
voor anderen is het een zoete verlichting.

16’. De wijsheid en de heiligheid in God 
hangen niet af van de wereldse meningen 
noch van de algemene of bijzondere obe-
diëntie, van de figuratieve riten, van de 
maatschappelijke omstandigheden, van de 
vaderlandsliefde, van het aantal vrouwen 
of kinderen, noch van de hoeveelheid goede-
ren, maar eerder van de kennis van de 
eerste oorzaak en van het laatste gevolg.
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17. Wie Gods waarheid nadert betwist 
met niemand meer iets, want hij heeft het 
te druk met zich het verwaarloosde woord 
in herinnering te brengen.

18. Zich bekeren is zich omkeren in het 
grote water en het licht van de hemel van 
aangezicht tot aangezicht aanschouwen.

19. Zouden de profeten ons hebben be-
drogen door de verrijzenis aan te kondigen, 
en zou Christus zelf ons hebben misleid 
door als eerste te verrijzen?

Hoe kunnen de gelovigen zich dan be-
droeven om de dood van de hunnen?

20. Zouden ze zich niet eerder moeten 
verheugen in de hoop van het nieuwe leven 
en van hun komende hereniging in God, 
als hun geloof niet ijdel is en als hun liefde 
niet dood is?

21. Alleen de onwetenden beklagen zich 
en stellen eisen hier beneden, want de hei-
ligen zegenen in de armoede en de wijzen 
rusten zelfs te midden van de chaos van 
het ongerijmde.

22. Een kleine weldadigheid is meer 
waard dan een grote kennis.

Een kleine liefde is meer waard dan een 
grote rijkdom.

Een kleine vrede is meer waard dan een 
grote macht. Maar wat zijn de genade, de liefde 
en de kennis van de Volmaakte dan waard?

23. Wanneer het kwade woord en de 
kwade slag zijn vertrokken, wie zal ze dan 
tegen kunnen houden en wie zal ze vervol-
gens uit kunnen wissen?

24. Wanneer we walgen van de ijdelheden 
van de wereld, zullen we weer tot het Boek 
komen, dat ons de smaak van het geloof en 
van de vrede terug zal geven, zo noodzakelijk 
voor de openbaring van de goddelijke liefde.

25. Soberheid, eenvoud en weldadigheid 
zijn de drie grote geneeskundigen van het 
lichaam, van de geest en van de ziel, maar 
de goddelijke liefde is het enige 

17’. Als we niet sterk genoeg zijn om het 
slechte gezelschap te bekeren, laten we het 
dan ontvluchten voordat het ons helemaal 
heeft verpest en bedorven.

18’. Het relaas van een blinde zal de an-
dere blinden altijd zinniger lijken dan de 
beschrijving van een helderziende.

19’. Laten we het juweel verdedigen, maar 
laten we de vuiligheid die het bedekt niet 
verdedigen; laten we ze eerder onversaagd 
verwerpen, er evenwel goed voor hoedend 
het juweel niet tegelijkertijd te verwerpen.

20’. We zullen onze hoop met geloof noe-
men tegen alle schijn van het tegengestelde 
en tegen elke zich verzettende rede, zo de 
twijfel en de angst die de ziel doden uit de 
weg ruimend.

21’. Laten we dagelijks de geloofshande-
lingen beoefenen door het verlangde ding 
heiligerwijs te benoemen tot het zich voor 
onze ogen verwezenlijkt.

22’. Wanneer we onze vijanden goedhartig 
zegenen, zullen we dicht bij de Heer zijn die 
de bron van de opwellende liefde is. Laten 
we ons in afwachting inspannen om onze 
vrienden te zegenen en lief te hebben zoals 
het gelovigen van God betaamt.

23’. De heilige Naam van de Heer is een 
almachtige magie in de mond van degene 
die waarachtig gelooft en liefheeft.

24’. Iedere verbeelding schijnt ongerijmd 
tot ze in de wereld wordt verwezenlijkt, dan 
verbaast eenieder zich, daarna went ieder-
een aan het wonder en uiteindelijk schenkt 
niemand er meer aandacht aan.

25’. Door de twijfel van de rede uit de weg 
te ruimen door de standvastige beoefening 
van het geloof in actie, zullen we er niet 
alleen toekomen om geen rekening meer te 
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geneesmiddel voor de ziekte van onze ver-
bannen levens.

26. We zullen met een ongerijmd geloof 
handelen in het waken tot we op dezelfde 
wijze handelen in de droom, dan zal de 
eenheid in ons zijn verwezenlijkt.

27. Wat doen de mensen hun lichaam 
geweld aan! Wat kwellen ze hun geest en 
wat treiteren ze hun ziel!

«Laten we God danken voor het goede 
schepsel en laten we hem loven voor de 
uitstekende vrucht.»

28. Ze hebben listig en misdadig de heilige 
woorden vervangen door hun profane woor-
den, en de middelmatigen volgen heden 
blindelings hun motto’s zonder de leer van 
de goddelijke meester op wie ze zich schaam-
teloos beroepen, zelfs maar te kennen.

29. Hoe te geloven wanneer de onrecht-
vaardigheid en de dood ons ondermijnen?

– Hoe te zegenen wanneer de ellende en 
de wanhoop ons verpletteren?

– Hoe deugdzaam te zijn wanneer het ons 
aan alles ontbreekt en hoe onthecht te zijn 
wanneer de wereld ons onderdrukt?

30. Het is beter om met duizend ongelo-
vigen te maken te hebben dan met een 
enkele blinde en onwetende sektariër.

31. Velen matigen zich aan het uitslui-
tende alleenrecht op God te hebben en 
bijgevolg excommuniceert eenieder de buur-
man in naam van de genade, van de liefde 
en van de kennis die hij duidelijk niet 
bezit.

32. Laten we ons noch met diploma’s, 
noch met onderscheidingen, noch met titels, 
noch met graden, noch met enige vermom-
ming uitdossen om de wereld en onszelf te 

houden met de tegengestelde verschijnings-
vormen, maar ook om ze op wonderbaarlijke 
manier te wijzigen.

26’. Hoe zou wie vals is ten overstaan van 
de mensen waarachtig kunnen zijn ten 
overstaan van God? En hoe zou wie zich 
aan de hartstochten van de wereld heeft 
uitgeleverd zijn Heer nog kunnen 
verstaan?

27’. Door de luchtspiegelingen van de 
wereld achter te laten en door zich te wijden 
aan de zoektocht naar de goddelijke eenheid 
vermijdt de wijze heel wat ingewikkeldhe-
den, heel wat overmatigheden en heel wat 
nutteloze pijn.

28’. De zieledragers hebben de oogst van 
leven in de steek gelaten voor de oogst van 
dood.

Bedriegers en bedrogenen zullen worden 
verworpen, en er zal stomme verbazing, 
gehuil en wanhoop zijn, afgrijselijk als het 
slijk van de modderpoel waar ze met de 
slechten naar zullen worden verbannen.

29’. Heiligheid is waarlijk een proeve van 
uithoudingsvermogen en van kracht die 
maar weinig mensen kunnen ondergaan 
zonder te bezwijken.

«Zus schijnen of zo schijnen, zich hier 
bevinden of zich elders bevinden, wat doet 
het er toe voor wie zich is vergeten in God?»

30’. Is het niet de ergste onwetendheid 
om zich hier beneden serieus te nemen en 
te geloven in zijn eigen intelligentie?

31’. Laten we ons noch brandmerken, 
noch tellen, noch leiden, noch uitbuiten als 
vee. Laten we de onderdrukkers antwoorden 
met de soberheid, met de eenvoud en met 
de weldadigheid van onze levens en laten 
we hun de vrijheid van de gelovigen in de 
schoot van de Enige voorstellen.

32’. Laten we noch toespraken noch pre-
ken van mensen voorbereiden. Laten we 
enkel van God spreken wanneer de Heilige 
Geest ons inspireert of laten we nederig 
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begoochelen.
Laten we eerder in Gods waarheid blijven 

die voor alles volstaat.

33. De slechten die zeggen dat ze gods-
dienstig zijn, hebben alleen hun natuurlijke 
goddeloosheid tegen de maatschappelijke 
huichelarij ingeruild, en hun slechtheid 
heeft zich binnenin henzelf vermenigvul-
digd, hen onherstelbaar vergiftigend.

34. Zij die zich uiterlijk aan de wet houden 
doen daar goed aan. Zij die in hun hart de 
liefde van de Volmaakte beleven doen nog 
beter.

35. Zij die een nederlaag of een angst 
ervaren, houden er grote wrok aan over en 
nemen grote wraak en zij die zich aan de 
hartstochten van de wereld uitleveren, zijn 
verloren voor God.

36. Wat wanen ze zich veilig, de middel-
matigen die slechts voor zichzelf leven!

– Wat wanen ze zich vaardig, zij die hun 
broeders frustreren!

– Wat wanen ze zich intelligent, zij die de 
ongelukkigen de baas zijn!

– Wat wanen ze zich sterk, zij die de zwak-
ken verpletteren!

O gelovigen, beschouw het einde van hen 
die «IK» zeggen en nooit «GOD».

37. Hoe zullen ze zich beredderen in de 
modderpoel van de dood?

– Hoe zullen ze de gerechtigheid vervalsen 
in de eeuwige duisternis?

– Hoe zullen ze zich het goede deel toeëi-
genen in de grafkuil van onreinheden?

– Hoe zullen ze listig en leugenachtig zijn 
onder de ontketende demonen?

– Hoe zullen ze woest en medogenloos zijn 
te midden van de wilde beesten?

– Hoe zullen ze in vrede verteren in de 
slachthuizen van de hel?

zwijgen, teneinde niet saai of leugenachtig 
te worden gevonden.

33’. De aanmatiging van sommige valse 
gelovigen wordt slechts geëvenaard door 
hun betreurenswaardige blindheid. Hoe 
wreed zal hun ontgoocheling zijn wanneer 
de waarheid van de Allerhoogste verschijnt! 
Hoezeer zullen ze spijt hebben van hun 
ijdele oordelen en hoezeer zullen ze huilen 
om hun afwezige liefde!

34’. Wie zou zich als een hond ten over-
staan van allen bloot durven geven? En wie 
zou zich met de Welbeminde in het open-
baar over de liefde kunnen onderhouden?

35’. Wie dreigt verdwijnt plotseling alvo-
rens te hebben kunnen toeslaan, en wie 
belooft trekt zich steels terug alvorens iets 
te hebben gegeven.

«Alleen de beloften van de Heer worden 
zeker vervuld.»

36’. O wat zijn ze goed geslaagd, de mach-
tigen en de sluwen!

– O wat zijn ze trots, de intelligenten en 
de welgestelden!

– O wat zijn ze zelfverzekerd, de kuddes 
middelmatigen en huichelaars!

De aarde is al halfopen om hen te ont-
vangen en ze begrijpen het niet, want de 
zelfvoldaanheid verblindt hen, en allen gaan 
naar de grafkuil waar men niet van 
terugkomt.

37’. O gelovigen van God, verander jullie 
levenswijze zolang er nog tijd is en zoek 
hardnekkig naar de sleutels die de deuren 
van het verblijf van het leven, van de 
vreugde, van de liefde en van de vrede 
openen.

Geef jullie hinderlijke bagage over aan de 
hebzuchtigen en vraag aan de Heer van liefde 
en van kennis, als afgedwaalde en berouw-
volle kinderen, de weg evenals het proviand, 
want het is het ongehoorde, het ongelofelijke, 
het enorme dat we moeten vragen aan God 
die almachtig is om ons te verzadigen.
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38. Wij buigen het leven niet naar onze 
wetten; het is het leven dat zich schikt naar 
onze wetten en dat desondanks volhardt.

39. O Heer, vergeef de onwetendenen, de 
afgedwaalden en alle berouwvolle zondaars, 
maar tref de huichelaars die in het openbaar 
vroomheid en deugd voorwenden en die 
vervuld zijn van haat, van veinzerij en van 
hoogmoed.

40. Zij die hier beneden enkel op hun 
kennis, op hun intelligentie, op hun moed 
of op hun vaardigheid rekenen, veroordelen 
zich zonder het te weten tot levenslange 
dwangarbeid, en al hun moeite blijft ijdel 
en onvruchtbaar ten overstaan van God.

«Onze vaders die de Heilige Geest hebben 
ontvangen waren niet gek, en wat ze on-
derwijzen is de waarheid.»

41. Bewijs ons dit, toon ons dat, zeggen 
de ongelovigen met de ijdele aanmatiging 
van luilakken die alles willen kennen zonder 
naar iets te zoeken.

42. Zelfs een wonder zou hen niet tevre-
den kunnen stellen, terwijl het schouwspel 
van de graankorrel die ontkiemt, de geest 
van de gelovige verlicht.

43. Het is niet het gewaad dat de wijze 
maakt, noch de baard die de profeet maakt, 
maar alleen de inspiratie van de Heer die 
zijn levenden in het geheim bezoekt zoals 
hij wil en wanneer het hem behaagt.

44. Zal een handvol ongelovige of hui-
chelachtige schriftgeleerden Gods talent 
voor altijd kunnen begraven? Zullen de 
gelovigen niet op een dag de getuigenis van 
hun ogen, van hun oren en van hun harten 
openbaar maken?

45. Het geld van de slechten brandt als 
de hel, want hun slechtheid is eraan vast-
gehecht zoals de kwade geur is vastgehecht 
aan het afval.

38’. Gelukkig hij die zijn onbekwaamheid 
en zijn nietigheid hier beneden erkent, want 
hij vreest niet God dagelijks om zijn leven 
te bedelen!

39’. Het is geen kwestie van genadig en 
beminnelijk te zijn met de slechten en met 
de huichelaars. Het is eerder een kwestie 
van hen te ontvluchten wanneer men hen 
ontmoet en hen vervolgens met alle midde-
len te vermijden.

40’. Laten we wel opmerken hoe de on-
wetenden en de goddelozen stelselmatig 
alles afwijzen wat hen zou kunnen helpen, 
verzorgen, vertroosten en redden, want hun 
onwetendheid en hun afwijzing van God 
vormen een hindernis voor de hulp van de 
heilige mensen en voor die van de 
Voorzienigheid van de Heer.

41’. Wat zijn de ijdelen lichtgeraakt, wat 
ergeren ze zich eraan de klaarblijkelijkheid 
niet te begrijpen, wat straffen ze zich ervoor 
waanwijs en onwetend te zijn!

42’. Hoe zou men hen die zich vrijwillig 
opsluiten in de geestelijke grofheid en in de 
zelfverering, kunnen verlossen?

43’. Wie niet probeert om door te gaan 
voor wat hij niet is en die zelfs aanvaardt 
om door te gaan voor iets anders dan hij 
is, bezit reeds een grote vrede.

44’. We zullen de huichelaars en de god-
delozen herkennen aan het feit dat de enen 
en de anderen sprakeloos blijven wanneer 
men hen uitnodigt spontaan van de Heer 
van leven te spreken. «Altijd bedroevend en 
altijd onheilspellend als doden.»

45’. Maar het veld vormt de mest om in 
oogst, en Gods genade transfigureert de 
zonde in levenslicht.



DE HERVONDEN BOODSCHAP

196

46. Allen hebben een ambacht, een ambt 
of een pensioen dat hen doet leven en ge-
dijen. Alleen hij die zich aan de zoektocht 
en aan de lof van de Allerhoogste heeft 
gewijd, ontvangt hier beneden geen enkel 
loon. Maar is zijn beloning niet reeds in de 
hemel zichtbaar en is zij niet op de aarde 
van de heiligen opgetekend?

47. Veel rijken zeggen: «Wij geven niets 
om geld», en hun leven is gevuld met laag-
heden en met roof om het te verwerven.

48. Anderen beroemen zich op hun goede 
werken en laten, onder het mom van wel-
dadigheid, de armzaligen werken voor de 
helft van het loon dat hun verschuldigd is. 
Wat groeten ze elkaar ernstig op de voor-
hoven van Gods tempels, en wat vieren ze 
vrolijk feest op schandelijke plekken!

49. O wat zijn zij die bij de rijken om hun 
levensbehoeften bedelen nederig ten over-
staan van het geld, wat is hun rug soepel 
en wat zijn hun handen zegenend ten over-
staan van de zegevierende hydra!

50. Wat zijn ze inschikkelijk met de mis-
daden van de winnaars, wat zijn ze berus-
tend ten overstaan van het onrecht dat de 
ongelukkigen verplettert, en wat zijn ze 
geduldig met de wanhoop van de in de steek 
gelatenen!

51. De wijzen geleiden de naties niet meer, 
omdat ze te onwetend lijken in deze 
wereld.

En de heiligen inspireren de kerken niet 
meer, omdat ze niet «weldenkend» genoeg 
schijnen.

52. Sommigen spelen voor wijzen en ge-
ven slechts antwoord door ernstig met het 
hoofd te knikken of door op subtiele wijze 
uit te wijken, maar dat is meestal om hun 
onwetendheid, hun onmacht en hun plat-
heid van ongeneeslijke middelmatigen te 
verbergen.

46’. Wie zonder te verzwakken armoede 
en verlatenheid heeft verdragen voor de 
glorie van zijn Heer, zal op een dag worden 
overladen met de rijkdommen van het 
Universum en hem zal worden opgedragen 
het manna van leven aan de liefdadige en 
trouwe gelovigen uit te delen.

47’. Hoe zou degene die de goddelijke 
vrijheid en liefde bezit, zijn Heer nog kunnen 
vergeten, om de wind en de dood in de 
wereld na te jagen?

48’. O wat vinden de welgestelden de 
huidige wereld aangenaam, rechtvaardig 
en welgeordend, wat zijn ze voldaan met 
hun bijgeloven, met hun ijdelheden, met 
hun huichelarijen en wat voelen ze zich 
goed geïnstalleerd in hun rottende 
beerput!

49’. Als het loon van de huichelaars en 
van de slechten de hel is, wat zal dan de 
straf zijn van degenen die hen aanmoedigen 
en die hen zegenen in de naam van de Heer 
van liefde en van gerechtigheid?

50’. Geen enkele gelovige kan er aan den-
ken zonder dat de haren van schrik overeind 
gaan staan. «De zuivere mens is de enige 
die de ruggegraat niet buigt ten overstaan 
van het geld, en dat is het zeldzame en 
kostbare teken onder alle tekens.»

51’. Als de begaafden hier beneden de 
plaatsen innamen die hen toekomen, wat 
zou er dan worden van de menigte middel-
matigen en mislukkelingen die zich in hun 
ijdele ondernemingen roeren?

52’. Anderen roemen het beestachtige 
leven dat ze heden genieten, en spotten met 
het geestelijke leven dat ze niet kennen.

In plaats van nederig te zeggen: «Wij zien 
niets» bevestigen ze hoogmoedig: «Er is 
niets.»
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53. Ieder doet weer zijn ervarinkje van 
blinde op en ieder stelt zijn systeempje van 
zieltogende voor, zonder de onmetelijkheid 
van Gods schepping te ontwaren en zonder 
de aanwezigheid van de eenmakende doc-
trine van de meesters te vermoeden.

54. Het is een zekerheid voor allen te 
weigeren de dood in zichzelf en in de ande-
ren in te voeren en te onderhouden, wat de 
beweegreden opgegeven door de handelaren 
in de dood ook is.

55. Er bestaat geen toeval voor de gelo-
vigen, het toeval bestaat voor hen die vrij-
willig afgedwaald blijven in de duistere en 
stinkende modderpoel van de dood.

56. De wereld vergunt haar stemmen 
slechts aan de vernielers en aan de profes-
sionele vergiftigers, aan de misdadigers en 
aan de beroepsbruten, aan de onderdruk-
kers en aan de gepatenteerde dieven; en de 
namen van de heiligen en van de rechtvaar-
digen worden overal door die van de slech-
ten vervangen.

57. De hoeveelheid gelovigen doet er wei-
nig toe ten overstaan van God, het is alleen 
hun hoedanigheid die telt. Zo zullen zij die 
niet schijnen in de nacht zich niet weer bij 
het licht van de eerste schittering voegen.

58. De volmaakte vrijheid zou zijn geen 
behoeften te hebben en geen verlangens.

«Hetgene waar de huichelaars aanstoot 
aan nemen verbaast Gods heilige zelfs niet; 
wat de wijze betreft, het volstaat hem wat 
hij bezit aandachtig te beschouwen om zich 
vervuld te vinden.»

59. De kwade zou niet als gelijke tegen-
over God kunnen worden gezet, want hij is 
nog een deel van het geheel dat zonder het 
te weten aan de hiërarchische zuivering van 
de verstrooide schepping werkt.

60. De heilige Schriften zijn niet imbeciel, 
en de kerken zijn niet idioot, want wat ze 
onderwijzen is verkieslijk voor de mens en 
wat zij verbieden is gevaarlijk voor hem. De 

53’. Laten we ons niet het hoofd breken 
over het Boek, laten we er eerder ons hart 
over breken, opdat onze kostbare ziel ont-
kiemt en vrucht draagt ten overstaan van 
God, in het geheim van het begin en van 
het einde van elk ding.

54’. Geen geloof, geen hulp, geen genees-
middel, geen spijs, geen zekerheid moeten 
aan wie dan ook met geweld worden opge-
legd, onder het valse voorwendsel hem te 
redden.

55’. De slechten zijn de instrumenten van 
de vernietiging van de goddelozen, zoals de 
heiligen de instrumenten van de verlossing 
van de gelovigen zijn.

56’. Zij die zaaien bereiden de verrijzenis 
voor, en zij die bidden doen Gods zegen 
neerdalen. Zo schijnen de nuttigsten en de 
achtenswaardigsten onder de mensen het 
meest nutteloos en het meest verachtelijk 
in de blinde en dove wereld.

57’. Wat zijn Gods heiligen vrolijk en le-
vengevend, en wat zijn de slechten onheil-
spellend en dodelijk! «Wie zijn intelligentie 
heeft vervangen door de liefde voor God en 
voor de mensen is een meester.»

58’. De Heilige Geest zal zich eerst met 
het lichaam verenigen om het weer te be-
zielen; vervolgens zal de goddelijke ziel die 
twee in de schittering verenigen om ze in 
de schoot van de prachtige Heer te 
verheerlijken.

59’. Overvloed en vrede dalen neer op 
Gods heiligen, zoals troosteloosheid en on-
geluk inslaan op de slechten.

Zo worden allen hier beneden verschillend 
onderwezen, maar schijn bedriegt.

60’. Zij die gekleed per boot reizen moeten 
hen die naakt in het grote water zwemmen 
niet verachten; en die laatsten moeten niet 
spotten met degenen die men in de boot 
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ervaring bewijst het wel, want hier volstaat 
intelligentie niet om zich te beschermen 
tegen de gevolgen van de oerzonde. 
Gehoorzaamheid aan Gods wetten, dát is 
de intelligentie die verheldert en die redt!

61. Soberheid, eenvoud en aandachtige 
studie van de heilige Schriften zijn de waar-
borg van Gods wijze onderzoeker.

«Wat maken warme klimaten en vredige 
plekken de zoektocht naar de Heer van 
waarheid gemakkelijk!»

62. Het zijn onze slechte gedachten, onze 
slechte woorden en onze slechte daden die 
de demonen van het ongeluk, van de wan-
hoop en van de dood toegang tot ons geven 
en bovenal, de onvoorzichtige nieuwsgie-
righeid van onze eerste ouders.

63. Als Satan éénmaal Gods liefde boven 
zijn eigen intelligentie en zijn eigenwaarde 
plaatste, zou hij worden gered en weer in 
de levende eenheid van de Enige 
opgenomen.

64. Wat zijn de slechten vaardig in het 
verscheuren en in het vernielen, en wat zijn 
ze arm aan het aanmoedigen en aan het te 
hulp komen!

65. Zij die de vernietigende werken van 
Satan hebben ondersteund, hetzij uit winst-
bejag, hetzij uit een natuurlijke neiging, 
zullen zich in het uur van de afrekening 
niet moeten beklagen, want niemand zal 
hen hebben verplicht om de wanorde van 
de dood te doen toenemen.

66. De gerechtigheid van de Heer zal voor 
de slechten en voor de huichelaars nauw-
gezet en onvermurwbaar zijn, laten we daar 
verzekerd van zijn, en laten we ervoor beven 
tot onze grote verbazing onder hen te wor-
den gerekend.

67. De wijzen hebben het mysterie van 
de val en van de herintegratie van de mens 
en van heel de schepping in God doorgrond 
en geopenbaard. Voor de gelovigen gaat het 

neemt. Want veel van de eersten lijden 
schipbreuk en meerderen van de laatsten 
worden door de beesten van de zee verslon-
den, alvorens het doel te kunnen 
bereiken.

61’. Wat hen die op de vreemde aarde 
blijven betreft, zij vernietigen elkaar onder-
ling en zijn van het essentiële leven geschei-
den zolang hun vrijwillige ballingschap 
duurt.

«De slechten zijn soms zonder dat iemand 
het vermoedt Gods werktuigen.»

62’. Het zijn onze goede gedachten, onze 
goede woorden en onze goede daden die ons 
van het vunzige mengsel en van de rottende 
dood redden. Maar bovenal is het Gods 
liefde die ons verlicht en die ons van het 
aloude vergif zuivert.

63’. Het gaat ons er niet om de wereld te 
overtuigen, het gaat er eerder om de mensen 
van goede wil te helpen, zoals onze mooie 
Heer heeft gedaan door de weg uit de ge-
mengde hel te wijzen.

64’. Liever rauwe wortels, grof brood en 
helder water met de vrede van de Heer dan 
alle rijkdommen van de aarde met de giftige 
razernij van de slechten!

65’. Velen blaffen door ophitsing of uit 
jaloezie naar de joden, zonder te weten dat 
zij het zijn die ons Gods uit de aarde van 
Egypte geërfde licht hebben overgeleverd, 
en dat zij ervan werden verstoken vanwege 
hun slechte gedrag zoals het ons heden ook 
overkomt.

66’. Het ongeluk treft de opstandigen en 
de goddelozen hard, maar de vergeving en 
de zegen van de Heer dalen in overvloed 
neer op de edelmoedigen en op de 
gelovigen.

67’. De ware filosofie berust niet op de 
uitzinnige spitsvondigheden van de geest, 
noch op de strikte principes van een moraal, 
noch op de nauwgezette naleving van riten, 
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er nochtans eerder om zich te redden dan 
om het goddelijke geheim te begrijpen en 
uit te leggen.

maar eerder op de kennis van de inhoud 
van de kern van elk ding.

67’’. Alles hier beneden is als de bewe-
gende schaduw van de enige goddelijke 
werkelijkheid.

Er is verscheidenheid van gaven, maar 
het is dezelfde Geest; verscheidenheid van 
diensten, maar het is dezelfde Heer; ver-
scheidenheid van verrichtingen, maar het is 
dezelfde God die alles in allen verricht.

PAULUS

Jouw oordeel is het licht dat zal 
opkomen.

HOSEA
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VIE NEUTRE

1. Op die dag zullen we meerderen in het-
zelfde lichaam en in dezelfde geest zijn, en 
het mysterie van de communie in de schoot 
van de Enige zal aan de gelovigen worden 
geopenbaard, zonder dat ze het hoe of het 
waarom van de heilige vereniging weten.

2. Het is een grote verlossing bereid te 
zijn dit leven op welk moment dan ook te 
verlaten, in de hoop op de dag van de Heer.

3. Sommigen werken als dollemannen op 
onheilspellende plekken om de dood te 
vervaardigen die hen zal verminken, die 
hen zal vergiftigen of die hen zal doen ver-
vliegen, en ze grinniken wanneer men hun 
van de hel spreekt, want hun kleine intel-
ligentie en hun belachelijke hoogmoed heb-
ben hen helemaal verblind.

4. Van kunstgrepen levend in een nep-
wereld verzamelen ze de meest afschuwe-
lijke lichamelijke en geestelijke ziekten en 
ze spreken van hun wetenschap die de 
mensheid zal redden, want hun oude on-
dergrond van opstandigheid heeft hen doof 
gemaakt voor de stem van de goddelijke 
wijsheid.

Ah! De herders zijn stompzinnig. Ze hebben 
IEVE niet gezocht, zo hebben ze ook niet 
gedijd en heel hun kudde is uiteen- 
gedreven.

JEREMIA

En ik op mijn beurt, ik heb jullie verachte-
lijk en veil gemaakt voor heel het volk, omdat 
jullie mijn wegen niet bewaken en omdat 
jullie rekening houden met de personen wan-
neer jullie de wet toepassen.

MALEACHI

HET WACHTEN

1’. Wijsheid is in vrede rusten en de her-
nieuwing van de schepping van de Heer 
aandachtig gadeslaan. Heiligheid is zwijgen 
en in zichzelf naar de stem van de Enige 
luisteren.

2’. Het valt hard te geloven zonder te hebben 
gezien, en wie kan nochtans zien zonder het 
ongelofelijke waanzinnig te hebben geloofd?

3’. Satan is zoals wijzelf een verborgen en 
gebrekkig licht, maar dat met alle middelen 
de hier beneden afgedwaalde zielen tot zijn 
ongelukkige gezelschap probeert aan te trek-
ken, in plaats van zich te onderwerpen en 
terug te keren in de zeer zuivere schoot van 
de goddelijke schittering, zoals de wijzen, de 
heiligen en de gelovigen van God hopen.

4’. Wie anders dan de rechtvaardige en 
helderziende Heer kan de opstandige oor-
delen? Voor ons volstaat het ’t goede te doen 
en ons vertrouwen te stellen in God 
alleen.

«De hel is gevuld met vuur, met machines, 
met stank en met geschreeuw. Het paradijs 
is vol met licht, met bloemen, met parfums 
en met gezang.»

BOEK XVIII
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5. De sluwe zegt nooit openhartig zijn 
naam, hij verkiest zich te verbergen onder 
een valse identiteit, óf hij zegt «IK».

«De schors.»

6. De gelovigen postuleren de goddelijke 
ziel, de heiligen en de wijzen broeden erop 
en openbaren haar hier beneden; maar de 
slechten en de bruten lopen vast in het 
voorgeborchte van de vergetelheid en slin-
ken weg in de duistere periferie.

7. We moeten onverschillig worden voor 
de materiële goederen en als afwezig voor 
de geestelijke gaven, teneinde de gelukza-
ligheid van de goddelijke vereniging ten volle 
te kunnen proeven. «Ziedaar de armoede 
voor de wereld, en ziedaar de rijkdom in 
God.»

8. Als we de leer van de heilige Schriften 
systematisch wilden ontwikkelen, zouden 
we uiteindelijk waarnemen dat heel de 
schepping als de wonderbaarlijke biblio-
theek van het vlees geworden Woord is.

9. Wie helder in zichzelf begint te zien is 
waarlijk niet trots op zijn leven in deze 
wereld, vervolgens schaamt hij zich er zelfs 
niet meer voor, wanneer hij de zwakte kent 
van zijn gesteldheid van schepsel vlees- 
geworden in de duistere en kwalijk riekende 
modder.

10. Wie is de grootste onder de gevange-
nen van de duistere en stinkende kerker?

– Wie is de meest achtenswaardige onder 
hen die in het dode spoor van de dood 
verrotten?

– Welke is de bekendste, maar welke 
vooral is de beste?

5’. Ik ben de essentie, ik ben de substantie 
en ik ben de knoop, zegt de Heer van het 
middelpunt.

«De amandel»

6’. De goddelijke zielen neigen er van nature 
toe zich van de korst van de zonde te scheiden 
en zich weer bij hun zuivere en levende eeu-
wige middelpunt te voegen. «De profeten zijn 
het in de modder van deze wereld verstrooide 
goudstof komen inzamelen.»

7’. De ontelbare schorsen van de schep-
ping trekken de mensen veel beter aan dan 
de substantiële amandel die erin is opge-
sloten. Zo verkiezen velen de spitsvondige 
en oppervlakkige uitleggingen die hen in 
het getal doen afdwalen boven de beknopte 
en diepe gedachte die hen in het middelpunt 
van het licht van de Enige zou stellen.

8’. De intelligentie is ons gegeven, opdat 
we haar in toom houden en ze tot onze 
verlossing dient, en niet opdat ze ons ver-
plettert en ons ketent in deze gemengde 
wereld.

9’. De zonde is wat in ons de stank ver-
wekt van de ellende, van de misdaad, van 
de ziekte, van de aftakeling en van de dood.

«Wie kan zich erom verheerlijken hier 
beneden op de mesthoop te wonen? En wie 
kan zich erop beroemen zich van zijn kwade 
geur te hebben gezuiverd?»

10’. Wie zijn brood deelt, of wie het maakt 
voor allen?

– Wie de kerker reinigt, of wie hem 
organiseert?

– Wie troost, of wie verzorgt?
– Wie bidt voor de verlossing van allen, 

of wie lijdt met de verdoemden?

4’’. Niets voor de man opgestaan tegen 
God.

Niets voor de vrouw opgestaan tegen de 
man.

Niets voor het kind opgestaan tegen de 
vrouw.

Niets voor de wereld opgestaan tegen het 
kind.
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– Welke is de meest geëerde, maar welke 
vooral is de nuttigste?

– Welke is de intelligente, maar welke 
vooral is de heilige en welke is de wijze?

– Welke is de geredde, en welke is de 
redder?

– Wie dient, en wie wordt waarachtig 
gediend?

11. De dichters en de kunstenaars bezin-
gen de verloren schoonheid, maar zeer wei-
nigen weten dat ze huilen om hun verloo-
chende Heer.

«Het kwaad IS niet, maar het blijft als het 
omhulsel van wat IS.»

12. Allen vragen zich af wat de anderen 
er van zullen denken, maar niemand over-
weegt ooit wat God ervan zal zeggen.

13. Er is slechts één antwoord op de aan-
trekkelijke of afstotelijke bekoringen en op 
het ongerijmde van de huidige wereld. Dat 
is het gebed van de heilige, de rust van de 
wijze, óf het lachen van de afwezige!

14. Gods wijzen en heiligen zijn net zo 
intelligent als wie dan ook, maar ze hebben 
meer vertrouwen in de kennis en in de liefde 
van hun Heer dan in hun afzonderlijke 
bekwaamheden.

15. Als we het werk van een mens afwij-
zen, pech voor hem; maar als we het werk 
van God verwerpen, pech voor ons. Zo is 
het beter geen kennis te hebben van het 
woord van de Heer dan het te weigeren 
wanneer het ons wordt voorgesteld.

16. We zullen zonder onderscheid kunnen 
handelen of rusten wanneer we gelijkelijk 
lachen om onze geleerde werken en om onze 
belachelijke vermommingen.

17. Voor de geïnspireerden, de openbaring.
Voor de intelligenten, het onderricht.
Voor de vaardigen, het werk.
Voor allen, de opvoeding.
Voor de geharde bruten en voor de schur-

ken, de zweep.
Voor de verklikkers, de dood.

– Wie in opstand komt in de slavernij, of 
wie zich erin installeert?

– Wie goed gedrag predikt, of wie de ver-
borgen uitweg toont?

– Wie de sloten van de dood wil forceren, 
of wie zoekt naar de sleutel die ze alle opent?

11’. Zelfs wanneer God de wijze en heilige 
mens inspireert, blijven het mysterie van 
de schepping, dat van de val en dat van de 
regeneratie nog naar zijn maat en is het 
resultaat van zijn zoektocht niet 
verzekerd!

12’. De ergste bekoring is de wereld te willen 
hervormen en redden in plaats van zijn eigen 
geluk en zijn eigen heil te maken.

13’. O subtiele valstrik, o fantasmagorie 
van de wereld van beelden! Het volstaat dat 
we één enkele keer gelijk hebben in God, en 
de tegenstrijdigheden en de goedkeuringen 
van de wereld zullen ons niet meer raken.

14’. Wie in God gelooft is als wie nergens 
meer in gelooft in deze wereld, maar met 
dit verschil dat de eerste vreugdevol is, 
terwijl de tweede wanhopig is.

15’. Hoe steigeren de huichelaars voor de 
waarheid en voor de eenvoud van Gods 
woord, wanneer ze het niet in dienst kunnen 
stellen van hun platheden van lafaards en 
van hun veiligheid van blinde stervenden! 
De wormen zijn beslist veel intelligenter!

16’. Het is onze afwezigheid die zijn aan-
wezigheid toelaat, en het is onze afstroping 
die ons koningschap maakt.

17’. De Heer alleen kent de rang en de 
kwaliteit van ieder van zijn gezondenen en 
hij doet ze op verschillende wijzen schijnen 
voor het onderwijs van de onwetenden, voor 
de waarborg van de gelovigen, voor de ver-
lichting van de heiligen en voor de verrijze-
nis van de wijzen.
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18. Wie kan in een sappige vrucht bijten 
zonder de goddelijke tuinman te 
bedanken?

– Wie kan de volmaakte welving van een 
vrouwenborst aanschouwen zonder de 
prachtige kunstenaar te loven?

– Wie kan naakt op het warme zand rus-
ten zonder naar zijn Heer te glimlachen?

19. Wie kan zich levend en gezond voelen 
zonder een liefdeshymne voor zijn schepper 
te zingen?

En wat anders deed onze vader ADAM in 
de tuin van Eden?

20. Geen enkele slechte zal ingaan in de 
vrede van de Heer en geen enkele sluwe zal 
de boom van leven ontdekken, want de 
slechten zullen door hun slechtheden wor-
den verpletterd en de sluwen zullen door 
hun listen worden verstrikt. Het is Gods 
rechtvaardigheid die niemand ondermijnt, 
maar die aan ieder zijn eigen loon 
teruggeeft.

21. De schepping is als Gods verbeelding 
gestold door het Woord. De rust is als de 
goddelijke verbeelding vloeibaar gemaakt 
door de Heilige Geest.

22. De ware wijsheid bestaat er niet in 
als voorzichtige blinde een vergankelijk 
leven te leven in deze gemengde wereld; het 
is eerder het van de dood gelouterde leven 
zoeken, ontdekken en eten, teneinde ook 
zo te worden, onsterfelijk en zuiver.

23. De heilige en wijze boeken zijn wel 
noodzakelijk om de Heer te leren kennen, 
maar een spade en een gieter zijn niet on-
nuttig om de heilige Moeder te naderen.

24. Zij die liefde zaaien zullen door liefde 
worden verlost. Zij die haat zaaien zullen 
door haat worden verpletterd. Met een beetje 
geduld is dit gemakkelijk te verifiëren in de 
wereld.

25. Wie zich bezighoudt met zijn eigen geluk 
en met zijn eigen heil wordt er niet toe verleid 

18’. Helaas! Heden zit de worm in de 
vrucht, zit de parasiet in het zand, zit de 
kwaadaardigheid in de vrouw, en woont de 
dood in ons.

– Wie zal ons van de ontsteking van de 
rottende vreemdelinge verlossen?

– Wie zal ons het gehele genot van het 
leven zonder vermenging teruggeven?

19’. O mooie Heer van mededogen, kom 
tot ons die je wanhopig en waanzinnig in 
onze verbannen harten bidden.

– Verlos je welgeliefde kleine kinderen 
alvorens de gruwel hen geheel verzwelgt.

20’. Wie door iemand anders geweld wordt 
aangedaan kan een goedwillige verdediger 
vinden of zelfs vluchten voor zijn beul of 
zijn medelijden opwekken; maar wie zichzelf 
geweld aandoet, door wie zal hij worden 
verdedigd en door wie zal hij worden 
verlost?

«Wie wakker en sterk is in God schijnt 
ingeslapen en zwak in de wereld.»

21’. Het leven eet het leven en het leven 
verenigt zich met het leven; wat is daar 
onherstelbaar en wat is daar droevig aan?

22’. De wijsheid van de mensen is slechts 
een gedwongen schikking met het bederf 
van de dood.

– De goddelijke wijsheid is het bezit van 
het eeuwige leven en de verlossing van de 
dood.

23’. Er is een groot verschil tussen de 
intelligentie van de mensen en die van God, 
maar weinigen begrijpen dat.

24’. De werkelijkheid is wat de mens dui-
delijk genoeg vlees doet worden om het in 
de wereld voelbaar te maken.

– Het ideaal is wat de mens niet krachtig 
genoeg vlees doet worden om er hier bene-
den leven en lichaam aan te geven.

25’. De enige serieuze bezigheden hier 
beneden zijn niet werk, plezier, winst, macht 



BOEK XVIII

205

de wereld te verstoren onder het valse voor-
wendsel de mensen te redden en hun zijn 
geluk en zijn vrede te geven, die voor de an-
deren in werkelijkheid «geweld, dwang, sla-
vernij, ellende, wanhoop en dood» heten.

26. Wie zichzelf geen geweld aandoet is 
een wijs, gelukkig en geliefd mens, want hij 
wordt er evenmin toe verleid de omgevende 
natuur of de andere schepsels te dwingen.

27. O gelovigen van God, herken de au-
thenticiteit van de stem die jullie oproept 
tot de aardse regeneratie en tot de hemelse 
vereniging. «Zullen wij God en zijn heiligen 
altijd benaderen om vunzig te bedelen en 
nooit om onbaatzuchtig te loven?»

28. De grootste dwaling voor de mens is 
als de grootste twijfel en als de grootste 
schuchterheid jegens God; en omgekeerd 
is de grootste waarheid als het grootste 
geloof en als de grootste familiariteit met 
hem.

29. De schepping is een geheim van God 
dat zeer weinigen helder hebben gekend of 
zullen kennen, en dat vernedert de intelli-
genten van de wereld die er niet in kunnen 
slagen het met hun kleine intelligentie te 
doorboren.

30. De waarachtige wijze is als een klein 
kind dat de goddelijke natuur volgt en dat 
zich doet gehoorzamen door de elementen 
zonder er anderszins verbaasd over te zijn.

31. Laten we als we vallen of als we menen 
te vallen, de ogen gericht houden op onze 
mooie Heer van eeuwigheid in plaats van 
de modder te analyseren waar we jammer-
lijk in worstelen sinds de eerste val, want 
het is noch de intelligentie noch de hand 
van de mens die het ware scheiden van het 
valse en die redden van de dood, maar 
eerder de genade en de liefde van de zeer 
geleerde en almachtige Heer die zijn welbe-
minde kinderen vergeeft en verlost.

of glorie, maar zeer zeker aanschouwing, 
gebed, liefde en leven dat steeds in ons en 
rondom ons kiemt.

26’. Het ware geluk is uitgerust genoeg, 
onbaatzuchtig genoeg en leeg genoeg te zijn 
om Gods innerlijke stem te verstaan en om 
zijn zegen onbelemmerd te ontvangen.

27’. De onwetenden en de huichelaars 
dienen zich aan als droevige, strenge en 
saaie pionnen, terwijl Gods heiligen harts-
tochtelijk, vrolijk en vrij zijn. Zo ingewikkeld 
en onheilspellend als de enen zijn, zo een-
voudig en rechtschapen zijn de anderen.

28’. Wie het Boek heeft versleten begint 
met God te leven.

– Wie het heeft begrepen begint in God te 
leven

– Wie het heeft ervaren begint God te 
leven.

29’. Er zijn ook veel ongelovigen, maar er 
zijn zeer weinig zonen van God bereid om 
het ongelofelijke te openbaren, want waar 
zou dan de verdienste van onze zoektocht 
zijn? En hoe zou de hiërarchie van de toe-
komstige wereld worden gevestigd?

30’. God heeft in de zuivere mens gerust 
om van zijn eigen zo wonderbaarlijke en zo 
afwisselende schepping te genieten.

31’. Nadat ik afstand had gedaan van de 
modder van buiten, gaf mijn Heer mij een 
parel; nadat ik afstand had gedaan van de 
parel, bood hij mij een diamant aan; nadat 
ik afstand had gedaan van de diamant, 
stelde hij mij een robijn voor; maar aange-
zien ik de hand niet hebzuchtig uitstak, gaf 
hij zichzelf, en ik at mijn Welgeliefde voor-
zichtig, teneinde niet dood te gaan aan zijn 
grote volmaaktheid.

«O enige redder van de levende van 
eeuwigheid!»
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32. Edelmoedigheid jegens de anderen 
en jegens zichzelf is de beste belegging die 
men kan doen in deze wereld en in de an-
dere; laten we dus een beetje van ons goed 
geven voordat men alles van ons neemt en 
laten we onze hulp niet weigeren aan de 
nederige zoekers naar God.

33. Niets te hopen te midden van de god-
delozen en van de middelmatigen.

Evenmin iets te hopen onder de intelli-
genten en de geleerden van de wereld.

Niets te doen, vooral, in het gezelschap 
van de huichelaars en van de slechten.

34. Laten we Gods wijze kinderen niet 
steeds met indiscrete en ijdele vragen las-
tigvallen; laten we ons eerder inspannen 
om in stilte de gedachte van hun hart waar 
te nemen die ons naar het leven en naar de 
rust van de schittering van de Enige zal 
leiden.

35. Laten we onvoorzichtig zoeken naar 
de levende die ons van de grafkuil van on-
reinheden kan redden en laten we vluchten 
voor de zieltogenden en voor de doden die 
ons in hun imbeciele en voldane duisternis 
meeslepen.

«Op hoeveel wereldse wijzen heeft men 
vergeten het etiket “nep” te plakken!»

36. Wat we nodig hebben zijn geen ge-
leerden en denkers, maar eerder één enkele 
wijze kenner en één enkele heilige bezitter 
van Gods geheim.

37. Het behoort ons niet toe ten overstaan 
van allen de geheime schoonheid van Gods 
schepping te ontsluieren, het behoort ons 
alleen toe zijn bestaan in het hart van de 
mens en van het Universum te 
bevestigen.

38. Hoe wordt alles ons om het even en 
licht wanneer we de liefde en de vrijheid 
van de Enige proeven, en hoe verscheurt 
en verplettert alles ons wanneer we ons 
hartstochtelijk aan de wezens en aan de 
dingen van de vergankelijke wereld 
hechten.

32’. Eenieder zal uiteindelijk slechts te 
maken hebben met de goede of slechte 
beelden van zijn afzonderlijke geloof. Alleen 
wie op God heeft gehoopt zonder zich iets 
in te beelden, zal ten volle van de rust en 
van de vrijheid van de Enige genieten.

33’. Onze naaste is degene die ontwaakt 
voor Gods werkelijkheid en niet degene die 
inslaapt in de droom van het beest. «Wie 
kan zich erop beroemen zijn Heer te onder-
houden te midden van slecht 
gezelschap?»

34’. Wie zal ons naar de woning van Gods 
wijze leiden en wie zal ons aan hem voor-
stellen? Wie zal ons de heilige plek tonen 
en wie zal voor ons het licht ontdekken dat 
er in het geheim woont? O verborgen kribbe, 
o eerste en laatste geheim!

35’. Velen zijn zo ingeslapen dat ze zichzelf 
vergeten in ijdele of onheilspellende bezig-
heden, en zeer weinigen zijn wakker genoeg 
om zichzelf te zoeken in de heilige boeken 
en om zichzelf te vinden onder de sluier van 
de gemengde schepping.

36’. O heilig licht van leven dat schijnt in 
de duisternis van het einde, hoevelen heb-
ben jouw heil gezien? En hoevelen zullen 
het zien vóór het definitieve oordeel?

37’. O vluchtig leven, de Heer van de 
hemel zal je bevruchten en zal je vasthech-
ten in de vrede van het heilige goud, en je 
glorie zal de werelden verlichten en je deugd 
zal de dorst lessen van de gelovigen van het 
grootse Universum.

38’. Laten we niet zozeer vrezen te zondi-
gen in het kleine, laten we eerder vrezen 
God en zijn schepsels niet lief te hebben 
zoals het hoort en laten we ervoor duchten 
ons te gedragen als voldane huichelaars in 
deze verdeelde en verduisterde wereld.
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39. Verleen ons de afwezigheid van ons-
zelf, Heer, opdat we van jouw heilige aan-
wezigheid genieten en opdat we jouw ver-
borgen waarheid vinden die redt van de 
dood.

40. Het volstaat niet te studeren, we moe-
ten ook begrijpen wat we bestuderen; en 
waar is het goed voor te begrijpen als we 
Gods waarheid niet in onszelf ervaren?

41. Velen zijn onheilspellend geworden door 
zich voortdurend serieus te nemen; laten we 
dus de Heer bidden, opdat hij ons leert te 
lachen om onszelf voordat de valstrik van de 
wereld zich voor altijd over ons gesloten heeft.

42. De godsdiensten van tranen en van 
berouw zijn voor de in de dood afgedwaalde 
wezens. De godsdienst van vreugde en van 
vrijheid is voor Gods in het leven hervonden 
zonen.

43. Wie zou de intelligentie hebben om 
in zichzelf naar de stem van de Allerhoogste 
te luisteren, en wie zou de wijsheid hebben 
om zich ernaar te voegen? Die zou zien dat 
de grootste onderwerping aan God de vol-
maakte vrijheid verwekt in deze wereld en 
in de andere.

44. De voorzichtigen die heden de Schrift 
afwijzen zullen de hoeders worden van de 
kostbare woorden. O zeer subtiele humor 
van de Volmaakte, die het licht van de 
kinderen van de hemel doet hoeden door 
de blinden!

45. Er waren tien jaar nodig om het Boek 
te schrijven; wie zou dus weigeren het ge-
durende eenzelfde tijd te lezen alvorens 
nutteloze vragen te stellen?

«Hoe meer we in de modder roeren, hoe 
troebeler hij zal worden, en hoe meer we 
hem laten rusten, hoe meer hij op natuur-
lijke wijze zal klaren.»

46. Het nut van het lijden is ons te doen 
walgen van onze ballingschap in deze met 
dood gemengde wereld.

39’. Maak dat we slechts jouw waarachtige 
stem verstaan, maak dat we slechts jouw 
stralende aangezicht zien, maak dat we 
slechts jouw levengevende adem ontvangen, 
o heilige en gesluierde schoonheid!

40’. Gebed en lof zijn geen doel op zichzelf, 
maar eerder het aanleren van de stilte in 
God, het enige dat ons volledig 
onderricht.

41’. God is vrij en levend, daarom verstaat 
hij ook zoals het hoort de ongerijmde humor 
van de dood en de verbluffende vrijheid van 
het leven. «Leve onze Heer het vuur die vlees 
wordt in onze meesteres het water!»

42’. We zullen hier beneden en elders 
slechts verkrijgen wat we kunnen verstaan, 
zien en proeven zonder gevaar ten onder te 
gaan, want de Heer doet niemand geweld 
aan, al was het door de onschatbare gave 
van het eeuwige leven.

43’. De goede wil in God doet niets geweld 
aan, zelfs niet zichzelf. De goede wil in 
zichzelf doet alles geweld aan, zelfs God.

«Wie legt de amandel bloot en wie doet 
het zaad kiemen? Is het niet de geest van 
de almachtige Heer?»

44’. De ware vrijheid is als een heilige 
waanzin die zichzelf kent en die zichzelf 
bewaart in God.

«Wie zou Gods zonen kunnen beletten in 
bezit te komen van hun heilige erfenis?»

45’. Door rechtstreeks naar het levens-
licht te willen gaan, riskeren we ons tegen 
de ruit van de menselijke rede uit te putten 
en de tocht van de goddelijke inspiratie niet 
te voelen die door de nauwe deur komt, 
verborgen in de schaduw van onze aardse 
gevangenis.

46’. Wie alles weet is als wie niets weet, 
met dit verschil dat de eerste vrij is, terwijl 
de tweede slaaf is.
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47. Wanneer men vraagt aan wie heili-
gerwijze in vereniging met God op deze 
aarde heeft geleefd: «Wat heb je aan goeds 
gedaan?», zal hij antwoorden: «Niets», want 
alleen de slechten zullen zich verontschul-
digen in de ijdele hoop hun ontelbare mis-
daden te verbergen.

48. Laten we de ladder van liefde en van 
kennis beklimmen zonder ijdele discussies 
over hoe de sporten vast te grijpen en zonder 
ijdele spijtgevoelens over wat we beneden 
laten.

49. Een groot mens is hij die God in zijn 
hart aantrekt, die hem in het lichaam vast-
hecht en die hem in zichzelf en in de wereld 
openbaart.

50. Laten we zondaars zijn die soms het 
goede doen eerder dan vromen die vaak het 
kwade doen.

51. Niemand zou degenen kunnen haten 
voor wie hij ten overstaan van God bidt, 
want zij zijn als de borgsom van zijn over-
winning over de dood die ons hier beneden 
heeft verstrooid.

52. Wanneer we het voortbestaan van het 
verborgen leven hebben bereikt, zullen we 
alles in stilte verdragen en zullen we de 
catastrofes van het ongerijmde glimlachend 
meemaken.

53. We moeten God en zijn schepsels 
liefhebben om henzelf en om wat ze werke-
lijk zijn, en niet om onszelf en om wat ze 
lijken te zijn. Zo is de waarachtige liefde.

54. Het Boek is niet voor de geleerden 
van de wereld, noch voor de voldanen, noch 
voor de roerigen, noch voor de verkochten, 

47’. Het is onze stilte die God toestaat zijn 
heilige waarheid in ons uit te spreken en 
het is onze rust die hem toestaat zijn uiter-
ste volmaaktheid in ons te voltooien.

«Soberheid, Eenvoud, Eenzaamheid, Heil, 
Heiligheid.»

«Oplossing, Zout, Gezondheid, Hulp, 
Wijsheid.»7

48’. Zie ons daar overspoeld door de ge-
leerden en door de intelligenten van de 
wereld, die ons alle dingen uitleggen, maar 
die ons niets van het onvergankelijke leven 
geven.

49’. Het gaat er hier niet om over woorden 
te redetwisten; het gaat er eerder om de 
God te vinden die ons van de dood 
verlost.

50’. Alles wat edel, edelmoedig en groot 
is, schrikt de middelmatige wezens af en 
wekt hun haat op. «Alleen de liefde zou hen 
nog kunnen redden.»

51’. Laten we goed opmerken dat Gods 
handelen ertoe neigt zacht te verenigen, 
terwijl het handelen van de demon ertoe 
neigt bruut te scheiden.

52’. We zullen worden verlicht door wat 
we niet hebben uitgevonden, en we zullen 
worden gered door wat we niet hebben ge-
daan. (Vreemde uitspraak voor de intelligen-
ten en voor de geleerden van deze wereld.)

53’. De waarheid geeft de onwetenden 
aanstoot, daarom blijft ze versluierd in de 
wereld en wordt ze slechts getoond aan wie 
afstand heeft gedaan van elke menselijke 
hartstocht en elk menselijk oordeel.

54’. Zijn er op de aarde nog slechts men-
sen die voldaan zijn met hun kleine intel-
ligentie en gerustgesteld door hun armzalige 

46’’. De verboden, de scheidingen, de 
inperkingen en de blinde oordelen zijn in 
onze hoofden en in onze harten alvorens in 
onze huizen en in de wereld te zijn.
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noch voor de goddelozen, noch voor de 
sektariërs. Het is vooral niet voor de 
huichelaars.

55. Weggezonken in de modder, moeten 
we ons dagelijks wassen. In de rondte draai-
end, moeten we volharden in onze opmars 
naar God. Blind en doof, moeten we zoeken 
naar het licht van de Volmaakte en luisteren 
naar zijn heilige woord.

56. Velen wanen arglisten tegen God te 
gebruiken zonder te zien dat het God is die 
met hen speelt.

«Jammerlijke verblinding, belachelijke 
zege!»

57. Wie zijn tong in toom houdt, vermijdt 
de meest voorkomende gelegenheid om te 
zondigen die er is.

58. De eerste vrijheid en macht zijn als 
het uitgaan uit het individuele bewustzijn 
en als de onderdompeling in het goddelijke 
bewustzijn waar God eeuwig handelt en 
rust.

59. Het waarachtige geloof in God en in 
zijn heil kan slechts geboren worden en 
groeien in de absolute vrijheid van de af-
zonderlijke keuze.

60. Laten we arm genoeg en eenvoudig 
genoeg worden, opdat niemand ons kan 
beroven of ons vernederen, óf laten we rijk 
genoeg en onderricht genoeg worden, zodat 
niemand in staat is ons arm te maken of 
ons teleur te stellen.

61. Er is een waanzinnige edelmoedigheid 
en een onzinnige liefde nodig om onze vij-
anden te vergeven en te zegenen, maar er 
is een heilige nederigheid nodig om hun 
vergeving te vragen voor het feit dat wij 
gelijk hebben tegenover hun haat en tegen-
over hun verblinding.

rede? Zijn er hier beneden nog slechts her-
kauwers van onwetendheid en verzadigden 
van ijdelheid?

55’. Rust, stilte, gebed, meditatie, zelfver-
getelheid zijn de middelen om te komen tot 
de heilige aanwezigheid en tot de communie 
met God, die ons alles zal verlenen wat we 
hem vragen.

56’. Laten we, na tot de edelmoedige Heer 
te hebben gebeden, altijd dit toevoegen: 
«Verhoor mijn verlangen, almachtige Vader, 
als dat mij of jouw kinderen niet zal 
schaden.»

57’. De man van gewicht en de verheven 
vrouw verwekken de volmaakte wereld.

58’. Alle redetwisten over woorden zijn 
armzalige dingen ten aanzien van de tast-
bare werkelijkheid van de vlees geworden 
Heer die onze ogen zien, die onze handen 
aanraken, die onze mond proeft en die ons 
hart in het geheim beschut.

59’. De Vader is verborgen in de Zoon 
zoals de Zoon is verborgen in de Moeder en 
zoals de Moeder is verborgen in de duister-
nis van onze harten.

60’. Als God in ons woont en ons over-
spoelt, zullen wij ook Gods werken doen als 
welgeliefde zonen van de liefde vervuld. «Wat 
is het goed naar onze God te luisteren, en 
hoe bevrucht zijn Woord ons wonderbaarlijk 
wanneer wij zuiver, eenvoudig en gelovig 
zijn bevonden!»

61’. Als God niet in ons overgaat en als 
wij niet in onze naaste overgaan, zullen we 
de zegen die van de dood redt niet kunnen 
ontvangen en overleveren.

«De slechten straffen zichzelf voor hun 
slechtheid door de hulp van de Heer en die 
van de heilige en wijze mensen af te 
wijzen.»
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62. Dat ieder God in de geheime taber-
nakel van zijn hart eert en dat ieder naar 
de innerlijke profeet luistert die hem naar 
de Zeer-Enige, naar de Zeer-Volmaakte, 
naar de Zeer- Levende, naar de Zeer-Zuivere 
zal leiden.

63. Liefde, schoonheid en gave staan de 
middelmatigen en de huichelaars tegen, 
want zijzelf zijn haatdragend, lelijk en plat-
vloers, en daarom pogen ze alles wat hen te 
boven gaat te bezoedelen en te verstikken.

64. God is het die ons voor de zoektocht 
naar het leven tekent en hij is het die ons 
naar het doel leidt wanneer we nederig, 
liefhebbend en gehoorzaam zijn jegens zijn 
wet van liefde.

«De vereniging van de hemel en de aarde 
doet het licht van de Volmaakte 
verschijnen.»

65. Onze handen zijn onmachtig het leven 
te schiften van de dood, en alleen de nede-
rige kennis van deze waarheid staat God 
en de natuur toe onze verlossing hier be-
neden te voltooien.

62’. Alles is mogelijk voor ons, Heer, wan-
neer jij in ons verschijnt, maar zie ons daar, 
wanneer jij je terugtrekt, onmachtiger en 
stompzinniger dan de stenen van de weg.

63’. Het is de Heer die ons voor altijd heilig 
en levend maakt, maar wij zijn het die de 
geheime toegang tot onze harten verlenen 
of weigeren.

64’. De wijzen en de heiligen zweten God 
uit ondanks zichzelf, en alleen daarin heb-
ben ze deugd.

«Zo is wat wij doen niets, en is wat God 
in ons doet alles.»

65’. Gods heilige Naam is een levende en 
tastbare werkelijkheid die alles kan. Het is 
een mysterie dat zeer weinigen hebben ge-
kend of zullen kennen.

65’’. Laten we godvruchtig en gelovig zijn, 
laten we eenvoudig en geduldig zijn, laten 
we sober en vredig zijn, en laten we de aarde 
van de tuin van Eden bewerken met de hulp 
van de almachtige Heer.

66. De liefde doordringt, de liefde bezielt, 
de liefde verheft, de liefde vermenigvuldigt, 
de liefde verenigt in de schittering.

67. De geleerden en de intelligenten van 
de wereld zullen zeer teleurgesteld zijn bij 
het lezen van het Boek en ze zullen zeggen: 
«Dat heeft kop noch staart», want het Boek 
is juist een cirkel die de ziel bewaart en die 
van binnen tot haar spreekt.

68. Wie zal de Allerhoogste een spiegel 
van liefde en van zuiverheid voorhouden, 
opdat hij opnieuw onder ons woont in de 
eerste en laatste schittering?

66’. Het is door de zuiverheid van de ge-
nade dat we de goddelijke liefde magnetisch 
aantrekken en dat we God in ons doen vlees 
worden.

67’. Gods woord vernedert eerst onze rede, 
vervolgens communiceert het in het geheim 
zijn licht aan de ziel alvorens de geest te 
verlichten, als we aandachtig en volhardend 
zijn in onze heilige zoektocht.

68’. Onze maagd heeft ontvangen onder 
de blikken van de Allerhoogste en ze heeft 
ons een zoon gegeven die de dood heeft 
overwonnen en die al zijn verminkte broers 
zal vervolmaken.
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69. Er is geen toeval meer en er is geen 
twijfel meer voor wie God in geest vasthecht 
en die hem in zijn hart herbergt. Er zijn 
geen beproevingen meer noch dood voor 
wie één is met de Volmaakte in zijn heilige 
licht.

70. Als we verlangen levend te blijven, 
moeten we het hemelse leven magnetisch 
in ons aantrekken, opdat het ons op zijn 
beurt naar zich toetrekt, waar geen plaats 
meer is voor de dood.

71. Velen hebben heimwee en een ge-
heime begeerte naar God en ze zijn er diep 
verontrust en diep treurig om, want ze 
weten niet tot wie hun liefde zich richt.

69’. Wie de Heer heeft gezien, wie hem 
heeft aangeraakt en wie hem heeft geproefd, 
heeft geen geloof meer, noch vrees, noch 
hoop, want het bezit van het leven verlicht 
hem en bezielt hem volledig in de proefon-
dervindelijke zekerheid van de Enige.

70’. Wie heeft het licht van God op de 
aarde van de doden zien schijnen?

– Wie heeft het goud van de Heer de aarde 
van de mensen zien bevruchten?

– Wie heeft de zeer volmaakte Redder zich 
in de aarde van de levenden zien 
vermenigvuldigen?

71’. Het zijn de oprechte liefde voor God 
en het brandende verlangen naar zijn ken-
nis die de voorwaarden teweegbrengen voor 
onze ontmoeting en voor onze vereniging 
met de glorieuze levende.

En waartoe zou het een mens dienen de 
wereld te winnen als hij zijn ziel verloor?

JEZUS

In alles en boven alles, rust uit in God, o 
mijn ziel, want hij is de eeuwige rust van de 
Heiligen.

IMITATIE VAN J.C.
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NUE VITRÉE

1. De profeten hebben ons gesproken van 
de substantie en van de essentie van God, 
en wij pluizen hun teksten uit om er ge-
schiedenis, moraal, poëzie of waarzeggerij 
in te ontdekken!

O stompzinnige verblinding van de intel-
ligenten en van de geleerden!

O tevreden middelmatigheid van de 
gelovigen!

2. Wie zal het leven van de Allerhoogste 
weten te strikken? Wie zal het tot rijping 
weten te brengen en wie zal het weten te 
eten, teneinde even zuiver, vrij en eeuwig 
te worden?

3. Als we met de bruten, de slechten, de 
sluwen of de goddelozen omgaan, zullen we 
worden als zij. Des te meer zullen we als 
we met God en zijn waarachtige vrienden 
omgaan, ook naar hun beeld worden ge-
maakt en zullen we van de drank van het 
zuivere leven proeven.

4. De authentieke wijzen en heiligen ken-
nen alleen aan God de verdienste en de lof 
toe van alles wat ze doen in zijn NAAM.

«O volmaakte nederigheid van de ware 
kennis!»

Ja, in die dagen zal ik mijn Geest over mijn 
dienaren en over mijn dienaressen uitgieten, 
en zij zullen profeteren.

JEZUS

Wie van God is, verstaat Gods woord, het 
is omdat jullie niet van God zijn dat jullie 
het niet verstaan.

JEZUS

DE SPIEGEL

1’. Laten we de heilige Schriften niet aan-
passen aan onze kleine gedachten, want 
alles zal slecht voor ons aflopen. Laten we 
eerder onze verlangens plooien naar Gods 
woord, teneinde de bescherming en de hulp 
van de Almachtige te genieten.

«Als we ons blindelings aan onze menin-
gen vastklampen, hoe zal God ons dan 
kunnen onderrichten in het leven?»

2’. Dit zijn mooie gedachten, zeggen de 
oppervlakkige mensen wanneer ze het Boek 
doorbladeren, maar zij die onderricht zijn 
denken: «Dit zijn de sloten en dit zijn de 
sleutels van de deur des levens.»

3’. Het Boek spreekt tot de intuïtie, tot de 
liefde en tot het diepe geheugen, en niet tot 
de intelligentie, tot de wil en tot de opper-
vlakkige rede van de mensen. «Wat het Boek 
zegt, is groot, maar wat het in ieder van ons 
teweegbrengt, is onmetelijk.»

4’. De wetenschap van de natuur leidt tot 
de substantiële kennis en de wetenschap 
van God leidt tot de essentiële kennis. Wie 
deze twee schatten bezit, is erfgenaam van 
de eeuwige en levende Heer.

BOEK XIX
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5. De godsdienst en de inwijding dragen 
een kostbare leer over; het behoort ons toe 
haar te doen verrijzen door ons geloof, haar 
te bezielen door onze liefde en haar te open-
baren door onze kennis.

«De valse gelovigen zijn duizend keer af-
stotelijker dan de goddeloze bruten.»

6. Het Boek kan de waarheid dan wel 
verborgen houden: als onze harten er niet 
in deelnemen, is het als een nutteloze schat 
ten overstaan waarvan allen van honger en 
dorst sterven.

5’. Wat zullen de huichelaars zeggen van 
degene die Jezus Christus zijn oudere broer 
noemt?

«Stilte, vervolgens laster, daarna vervol-
ging als het hen wordt toegestaan; want 
aangezien God hen heeft verlaten, is het de 
demon die hen heden inspireert.»

6’. Laten we niet denken: «We zullen rijk 
worden, vervolgens zullen we God zoeken.» 
Maar laten we eerder zeggen: «We zullen 
God zoeken, vervolgens zullen we rijk zijn.»

6’’. Laten we niet aan tafel gaan zitten 
voor een veelheid aan ingewikkelde gerech-
ten en dranken; laten we eerder een dien-
blad schikken met een gerecht en een drank 
eenvoudig als het brood en de wijn die onze 
wijze vaderen tevredenstelden.

7. Aangezien we de eenvoudige, naakte 
en volmaakte waarheid niet verdragen, moet 
de Heer haar wel sieren met bladeren en 
met bloemen om ons tevreden te stellen. 
Alleen heeft hij er ook doornen ingedaan, 
teneinde de oppervlakkigen en de wispel-
turigen te verwijderen.

«De kroon van de Heer kan de onvoor-
zichtigen en de zelfingenomenen die zich 
ondoordacht op zijn hoofd werpen in plaats 
van aan zijn heilige en volmaakte voeten te 
aanbidden, wel een oog uitsteken.»

8. Het Boek bevestigt de heilige Schriften 
zoals een toegewijd kind voor zijn welgeliefde 
ouders instaat.

9. «Hoe meer we geven, hoe meer we zullen 
ontvangen.» Zo komt de verrijking van de 
vrije omloop van goederen en komt de ver-
arming van hun vastlegging.

10. Hij die hoopt aan het goddelijke ban-
ket aan te zitten, moet zich niet verbazen 
hier beneden niet de kruimels te ontvangen 
waarmee de aan de liefde vreemde voorbij-
gangers worden overladen.

«O getrouwheid van het eerste en het 
laatste uur!»

7’. Als we kleingeestig zijn in onze zoek-
tocht en als we vrezen de grondslag van alle 
geschapen dingen te onderzoeken, zullen 
we God hier beneden nooit vinden en 
proeven.

«Hoe zwak, droevig en arm zijn we wan-
neer de Heer afwezig is van onszelf, en 
ziedaar hoe bezield, verheugd en vervuld 
we zijn wanneer hij opnieuw in onze harten 
woont!»

8’. God is mens geworden in het vlees van 
Adam, opdat wij God worden in het goud 
van Christus.

9’. Hij die God en zijn schepping liefheeft, 
zal ook geliefd worden door alle wezens, 
want door lief te hebben zullen we redden 
en zullen we worden gered.

10’. Hij die de rijken en de machtigen 
vervloekt, verbiedt zichzelf om ooit als zij 
te worden, op straffe van door zichzelf te 
worden vervloekt, maar hij die de armen 
veracht, heeft zichzelf reeds veroordeeld tot 
de eenzaamheid van de dood.

«O hoe wast de geheime gave de bezoede-
ling van de zonde weg!»
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11. Wie we ook zijn en wat we ook doen, 
laten we de geest en het hart in God vast-
gehecht houden, teneinde niet verloren te 
gaan in de duisternis van deze wereld.

12. Hij die God in geest en in daad aan-
bidt, is ervan verzekerd dat hij zich hier 
beneden en elders niet vergist.

13. Er is geen onoverkomelijke hindernis 
voor degene die de goede wil in God kweekt, 
want de verschrikkingen van de nacht los-
sen op voor het licht van de Volmaakte.

14. Als de middelmatigen nog kunnen 
kiemen, kan dat slechts zijn door de warmte 
van de broederlijke liefde. Wie zou niet 
willen pogen de meest onterfden onder de 
mensen te redden?

15. Wie zijn ongelijk erkent, ontwapent 
zijn vijanden en vormt hen om in 
bondgenoten.

16. God zoekt wel naar ons ondanks ons-
zelf, wanneer we ons voor hem verbergen. 
Waarom zouden wij niet naar hem zoeken 
ondanks hemzelf, wanneer hij zich aan ons 
onttrekt?

17. Legioenen onwetenden leggen ons de 
profane wijsheid uit. Zwermen geleerden 
leggen ons de vreemde wetenschap op. 
Massa’s intelligenten ontsluieren ons de 
geheimen van de schepping. Een menigte 
moedigen belooft ons het geluk voor morgen. 
Miljoenen uitzinnigen vermenigvuldigen de 
waanzin van allen. Duizenden valse profeten 
beschrijven ons hun duisternis.

18. En totaal verbijsterd door hun ge-
schreeuw en door hun gebaren, gaan we 
verder onder in onwetendheid en in angst, 
in twijfel en in haat, in eenzaamheid en in 
wanhoop, in slavernij en in ellende, in ou-
derdom en in ziekte, want net als zij hebben 

11’. Laten we het zo doen dat onze ultieme 
gedachte altijd in God is, teneinde onze 
visioenen te zuiveren tijdens de bezinning 
van het waken, tijdens die van de slaap en 
tijdens die van de dood.

12’. Hij die God zoekt, gaat naar de een-
zaamheid van de natuur. Hij die God heeft 
gevonden, komt terug naar de samenleving 
van de mensen.

13’. Onze Heer die het leven bewoont, zal 
ons niet in de steek laten in het moeilijke 
uur van de scheiding en van de ontbering, 
mits we op zijn minst als gloeiwormen schij-
nen in de nacht van de wereld.

14’. Dat de wijzen en de heiligen die ons 
op Gods weg hebben gezet, voor altijd zijn 
gezegend in de zeer zuivere en zeer levende 
schoot van de Enige Schittering!

15’. Alles wat we liefhebben dient ons en 
bevrijdt ons. Alles wat we haten ontsnapt 
ons en onderdrukt ons uiteindelijk.

16’. De doop van het water verlost ons en 
zuivert ons, maar de doop van de Heilige 
Geest bevrucht ons en bezielt ons ten volle.

17’. En jullie, arme opstandigen die in 
beroering zijn, die brullen en die vervloeken 
in de ballingschap van de dood, men kent 
jullie vernuft toe en jullie hebben zelfs niet 
de intelligentie om in stilte en met geduld 
naar de uitgang van jullie duistere en ijs-
koude gevangenis te zoeken.

Jullie stoten op het oppervlak van de 
woorden en van de dingen en jullie gooien 
nutteloos woorden en dingen op het opper-
vlak van de wereld.

18’. Jullie zijn even weinig scherpzinnig 
als jullie raadgever de demon, die stomp-
zinnig de eerste mens die God hem voor-
stelde op het uiterlijk beoordeelde. God heeft 
jullie die dagelijks de haat verheerlijken, al 
van de aarde der levenden afgesneden en 
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wij de goddelijke kennis verloren en het 
Godsbewustzijn verworpen, stompzinnig 
gelovend met onze belachelijke intelligentie, 
rede en wil orde in de chaos te brengen.

19. Het is de stank van de zonde die ons 
naar de grafkuil heeft geleid. Maar het is 
de zegen van God die ons van de dood zal 
redden, en het is de verwarmende liefde 
van de Heer die ons in de schittering van 
het leven zal bevestigen.

20. Het behoort eenieder toe Christus te 
zoeken, hem te vinden en hem te herbergen, 
om in hem gered, omgevormd en vervol-
maakt te worden.

21. De stompzinnigen en de onwetenden 
willen altijd in alles gelijk hebben, omdat 
ze op zichzelf of op de anderen 
vertrouwen.

De wijzen en de heiligen aanvaarden ge-
makkelijk dat ze ongelijk hebben, want ze 
geven zich over aan God die de grondslag 
van alle dingen nauwkeurig kent.

22. Velen zijn vervuld van goede bedoe-
lingen ten aanzien van de heilige Schriften, 
maar ze zijn eveneens vol onwetendheid 
wat hun essentiële betekenis aangaat.

23. De sterren, de maan en de zon schij-
nen op de wereld terwijl de intelligenten en 
de geleerden redetwisten en raaskallen over 
de onzichtbare God die het leven zendt en 
die het naar zich toetrekt.

jullie zullen elkaar steeds meer haten tot de 
uiteindelijke verstrooiing.

«Hoe ruw en onverwacht is de val van de 
slechten! En hoe vergeeft God hen die vrij-
elijk tot hem terugkomen!»

19’. Onze gelijke en wijzelf vormen het-
zelfde wezen en omsluiten hetzelfde licht. 
Het is een geheim van God dat zeer weinigen 
benaderen en dat alleen enkele uitverko-
renen in zijn geheel bezitten, want de zielen 
blijven zelfs in de schoot van de Enige 
onderscheidbaar.

20’. Het is het hemelse goud dat we moe-
ten doen vlees worden (na ons van de ver-
rotting van de zonde te hebben ontdaan), 
teneinde in het eeuwige leven te worden 
verstevigd.

21’. Laten we de Heer raadplegen en laten 
we hem in alles gehoorzamen als we het 
leven, de gezondheid, de vrede, de eer en 
de goederen willen behouden die hij ons 
hier beneden heeft toegestaan.

«Gods heiligen stralen liefde uit voor al 
zijn schepselen.»

22’. Als we een eenvoud en een geloof 
bezaten die in staat waren om het onwaar-
schijnlijke te ervaren, zouden we in het 
geheim van de goddelijke woorden door-
dringen en zouden we de onsterfelijkheid 
van Gods tuin hervinden.

23’. Hij die zuiver, lichtend en levend is, 
bekommert zich er niet om, hij verheldert 
nochtans in de dichtheid van de nacht.

«Zijn en het vergeten.»

23’’. Gods geest brengt, op zichzelf terug-
kerend, het licht voort.

24. Wanneer we de Heer bij zijn gouden 
haren hebben gegrepen, wanneer hij onze 
armzalige hut in een paleis heeft getrans-
figureerd, wanneer hij onze zegevierende 
en niet aflatende metgezel is geworden, dan 
zullen we met kennis van zaken de heilige 

24’. Het is gemakkelijk de zondaars te 
berispen, de huichelaars te hekelen en de 
goddelozen murw te slaan, maar het is 
moeilijk hen te bekeren door het voorbeeld 
te geven en hen te redden door de liefde, 
wanneer men niet zichtbaar de eenheid 
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Schriften van alle naties zegenen en zullen 
we God en zijn werk loven zonder boeken 
en zonder leermeesters.

25. Heel de schepping wordt ons door 
God aangeboden; het volstaat dat we kiezen 
en dat we zaaien om in overvloed te oogsten, 
ofwel de levenswerken, ofwel de 
doodswerken.

26. De aarde is zwart en gaat nog zwarter 
worden, vervolgens zal ze beetje bij beetje 
wit worden en zullen de hemellichamen 
weer verschijnen, de ontelbare sterren, de 
zuivere en witte maan en de levende en 
gouden zon, die de tekenen zijn van de over 
de dood zegevierende vleeswording.

27. Laten we met onze naasten welwillend 
en hoffelijk worden en laten we zelfs naar 
onze vijanden goede gedachten zenden, 
opdat ze zich in hun hart tot God bekeren. 
Want de vervloekingen kunnen hen slechts 
in hun meningen en in hun duistere haat 
doen wegzinken.

Laten we ons nochtans voor hen hoeden 
zolang hun slechtheid niet is uitgedoofd.

28. O aanfluiting! De Heer heeft ons het 
Boek het eerst gegeven, en de vreemdelingen 
ontvangen het vóór ons, want terwijl we 
geloven intelligent te zijn in de wereld, zijn 
we stompzinnig geworden ten overstaan 
van God.

kent waaruit ze zijn voortgekomen en waar 
ze naar terug zullen keren.

«Hij die Gods mysterie kent, heeft zonder 
aarzeling en zonder inspanning zijn naaste 
op natuurlijke wijze lief.»

25’. Overal geleerden die de heilige 
Schriften uitpluizen, overal intelligenten 
die Gods mysteries ontwijden, en niet één 
heilige die het aardse lichaam zuivert, en 
niet één wijze die de goddelijke vleeswording 
voltooit.

26’. Het is de hand van de mens die de 
aarde schikt, maar het is de natuur die 
opereert en het is God die bezielt.

«Als we God en zijn schepping steeds 
liefhebben en zegenen, zal hij ons ook altijd 
door haar heen liefhebben en zegenen.»

27’. De slechten komen van ons gebrek 
aan goedheid, de armen komen van ons 
gebrek aan liefdadigheid, de ongelovigen 
komen van ons gebrek aan geloof, de op-
standigen komen van ons gebrek aan ge-
hoorzaamheid, en zo voor al de rest. Ziedaar 
waarom het altijd onze fout is en nooit die 
van de anderen, in tegenstelling tot wat wij 
gewoonlijk geloven.

28’. Hoe beter we onze onwaardigheid 
kennen, hoe meer we versteld zullen staan 
over de onmetelijkheid van de barmhartig-
heid van de Heer en over de grootte van de 
gave die hij ons verleent.

28’’. Wie zal zich wassen in het vuur en 
in het water, teneinde weer zuiver en wit te 
worden als het levenszout? 

29. Als God slecht gediend wordt, laten 
we ons dan verwijderen van de slechte 
dienaren, maar laten we niet de Heer ver-
werpen, zoals de onwetenden doen die grof-
weg over het binnenste oordelen naar de 
verschijningsvormen van het buitenste.

29’. Hij die zich vrij en rijk voelt in God 
treurt niet meer om zijn armoede of om de 
slavernij van deze wereld, want hij proeft 
reeds de borgsom van het eeuwige leven.

«Roeswekkende belofte! Ongelofelijke 
schenking!»
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30. We moeten ons inspannen om God 
na te bootsen die niets of niemand dwingt 
in naam van zijn waarheid en van zijn ge-
rechtigheid, maar die alles geduldig doet 
rijpen door de zachtheid van zijn genade 
en van zijn liefde.

31. De wijsheid van de mensen is niet de 
wijsheid van God, want de ene kijkt naar 
het buitenste, terwijl de andere het binnen-
ste bekijkt.

32. Laten we de afgedwaalden niet ver-
oordelen en niet afwijzen, want nog niet 
lang geleden waren wij onder hen. Laten 
we eerder bidden, opdat ze met ons meeko-
men door de verlossende genade en door 
de verenigende liefde van de Allerhoogste.

33. Genade, liefde en geloof verwekken de 
levende werken; wanneer zij verdwijnen, doen 
plicht, wet en dwang de dode werken.

34. Als we God en zijn schepping zegenen, 
zal het leven zich voor ons openen en ons 
in zijn schoot ontvangen. Als we alles ver-
vloeken, zal het leven zich voor ons sluiten 
en zullen we verlaten in de dood blijven.

35. Wie zal tot het einde van het woord 
van de Heer gaan? Wie zal de lichtende 
waarheid van de heilige geschriften door-
dringen? Wie zal op de aarde de goddelijke 
wetenschap beoefenen? Wie zal levend in 
het koninkrijk van de eeuwigheid 
binnengaan?

36. Als we de genade en de liefde bezitten 
en als we ze jegens allen beoefenen, kunnen 
we de wet en de plicht negeren, maar als 
we nog niet in God leven, moeten de wet en 
de plicht ons geleiden, zoals de harde en 
droge wandelstok de stappen van de blinde 
geleidt.

37. Een enkel vers zal de een verhelderen, 
terwijl een ander niets zal zien in het hele 
Boek.

«Er is geen waarom of hoe voor dat wat 
IS.»

30’. De goede wil in God verlost ons van 
de dwang van de wereld, want hij staat ons 
toe de leer van de Heer te verstaan en hij 
wekt de handeling van zijn verborgen 
Voorzienigheid op.

31’. Het water komt van het lichaam en 
gelijkerwijs komt het lichaam van het water 
en deze twee verenigen zich in de glorie van 
de zeer volmaakte Redder.

32’. Wanneer de Heer ons bezoekt, zie ons 
daar als verlichte goden, maar wanneer hij 
ons verlaat, zie ons daar als stompzinnige 
beesten. Wie kan het moment van zijn 
komst voorzien, en wie kan de tijd van zijn 
vertrek voorspellen?

33’. Onze verlangens zijn tienduizend ver-
strooide en dode dingen; Gods wil is een 
enkel geconcentreerd en levend ding.

34’. Onze heilige geestelijke meesters zijn 
de instrumenten van Gods zegen. Laten we 
hen eren en laten we tot hen bidden in de 
Heer, opdat ze ons tot Gods heilige licht 
leiden, waaraan het ons hier beneden zo 
ontbreekt.

35’. Heer, wij kussen jouw geheiligde 
aarde, wij zaaien jouw verborgen hart en 
wij oogsten zorgvuldig jouw onvergelijkbare 
glorie die ons eeuwig doet leven.

36’. Het gebed en de lof die naar God 
opstijgen, vallen op ons terug in verveel-
voudigde zegeningen, zoals de goede ge-
dachten die we naar de levenden en naar 
hen die zijn verdwenen zenden, naar ons 
terugkomen in onverwachte gaven.

37’. Hoe doet het woord van de Heer de 
gelovige kiemen en hoe maakt het de god-
deloze hard!

«O diepte, o mysterie, o geheim oordeel 
van de Volmaakte!»
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38. Laten we degenen zijn die zich niet 
beredderen, maar die geloof hebben in de 
God die orde in de chaos brengt.

– Laten we degenen zijn die niets eisen, 
maar die het eeuwige leven zoeken.

– Laten we degenen zijn die zich niet toe-
eigenen, maar die bidden tot degene die 
overlaadt met zegeningen.

– Laten we degenen zijn die niet benijden, 
maar die zich verheugen in de gaven van 
de God van liefde.

– Laten we degenen zijn die zich niet roeren, 
maar die werken met de God van verrijzenis.

– Laten we degenen zijn die niet veroor-
delen, maar die aan God vergeving vragen 
voor allen.

– Laten we degenen zijn die niet opstape-
len, maar die de Heer van liefdadigheid 
nabootsen.

– Laten we degenen zijn die niet vechten, 
maar die geduld hebben met de God die 
scheidt en die verenigt.

– Laten we degenen zijn die niet doden, 
maar die het leven van God openbaren door 
de hemel en de aarde te verenigen.

39. Laten we onderzoeken waarin de an-
deren gelijk hebben en waarin wij ongelijk 
hebben. Zo zal gemakkelijk overeenstem-
ming worden bereikt door de toenadering 
van de gelijkenissen en door de verwijdering 
van de tegenstellingen.

40. De huichelaars, de hoogmoedigen en 
de slechten vernietigen elkaar onderling en 
lasteren Gods Woord, hetzij door de misdaad 
te zegenen, hetzij door de liefde te vervloeken, 
want zij die zich hebben opgeblazen, gaan 
geledigd worden door de storm en zij die zich 
hard hebben gemaakt, gaan verpletterd wor-
den onder de molensteen. Valse broeders 
tegen vijandige broeders. Valse vromen tegen 
vromen van dode wetenschap.

41. Velen willen doen geloven dat ze meer 
weten dan wie ook over Gods mysteries door 
de prachtige woorden van de profeten en 
van de wijzen te pas en te onpas aan te halen, 
en door ze naargelang hun armzalige ge-
dachten van het ogenblik te interpreteren.

38’. De ondankbaren en de goddelozen 
zijn niet dicht bij God, maar de vleiers en 
de huichelaars evenmin.

– De losbandigen en de luilakken zijn niet 
dicht bij God, maar de moralisten en de 
harde werkers evenmin.

– De onwetenden en de stompzinnigen 
zijn niet dicht bij God, maar de geleerden 
en de intelligenten evenmin.

– De opstandigen en de lasteraars zijn 
niet dicht bij God, maar de berustenden en 
de reciteerders evenmin.

– De genieters en de verkwisters zijn niet 
dicht bij God, maar de gefrustreerden en 
de zuinigen evenmin.

– De slechten en de razenden zijn niet 
dicht bij God, maar de goedbedoelenden en 
de huilebalken evenmin.

– De rechtvaardigen en de kenners zijn 
dicht bij God, maar de liefdadigen en de 
eenvoudigen zijn het ook en bovenal, zij die 
de goede wil in God hebben.

39’. Alles wat we denken, noemen en 
doen, krijgt gestalte en werpt zich op ons. 
Laten we dus goed op onze gedachten, op 
onze woorden en op onze handelingen let-
ten, teneinde niet zonder het te weten ons 
eigen ongeluk te scheppen.

40’. De Heer laat de zijnen niet in de steek, 
hen die hem in hun hart liefhebben en aan 
zijn verborgen wijsheid zijn onderworpen. Het 
net van ongeluk en van uitroeiing zal zich niet 
over hen sluiten, want de nederigheid van 
hun liefde en van hun kennis zal zelfs door 
de vernauwde mazen van de dood glippen.

«Hoe armzalig is onze liefde voor de Heer, 
en hoe nietig is ons geloof in zijn 
Voorzienigheid!»

41’. O aanfluiting: ze vechten met het licht 
van de heilige en wijze woorden en ze kwij-
nen nochtans weg in de duisternis.

O wreedheid: ze slaan elkaar murw met 
levensspreuken en ze rotten steeds meer 
in de mest; want de doven lezen ons nu de 
les en de blinden wijzen ons de heilige weg!
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42. Zo moraliseert de een, en de ander 
ontmant. Déze ontleedt, en díe zet op met 
stro; en allen lijken op pinguïns die de 
heilige Schriften zouden uitleggen aan an-
dere pinguïns.

43. Alles wat we met geloof en volharding 
vragen, zal zich op een dag hier beneden 
voor onze ogen verwezenlijken.

44. Laten we alles doen om God te beha-
gen en laten we de blinde oordelen van de 
wereld geduldig verdragen, zonder uitdaging 
en zonder profane rechtvaardiging.

45. O hoe wissen de goede gedachte, het 
goede woord en de goede daad de zonde van 
de wereld uit!

O hoe verlossen de lof, het gebed en de 
liefdadigheid in God de ziel van de 
gelovige!

46. Hoe belachelijk zullen zij allen zijn 
die ons Gods woord hebben uitgelegd zonder 
het zelf te hebben begrepen? En hoe zelf-
verzekerd zullen ze zijn ten overstaan van 
de op de laatste dag geopenbaarde 
klaarblijkelijkheid?

47. De ongelovigen hebben ons «gelukkig 
mens» genoemd, want de liefde van de Heer 
heeft ons zelfs ten overstaan van de blinden 
doen schijnen!

48. Men zal ons lid willen maken van 
kerken, van sekten of van geheime genoot-
schappen om het onuitlegbare uit te leggen; 
want zelfs de gelovigen geloven niet meer 
dat God nog in staat is rechtstreeks tot zijn 
kinderen te spreken.

49. De wijsheid van God is de vrijheid en 
de overvloed van het leven gratis aangebo-
den aan de eenvoudige en rechtschapen 
mensen.

De wijsheid van de wereld is het lawaai 
en de ijdelheid van de holle woorden waar-
mee de blinden zich geruststellen in hun 
nacht.

42’. Het is de uitoefening van Gods woord 
en wetenschap die ons van de dood zal 
redden, en niet onze goede bedoelingen, 
onze mooie woorden of onze grote 
werken.

43’. Laten we dus oplettend alles wat 
ingaat en alles wat uitgaat in het oog hou-
den, teneinde niet in de val van de be-
drieglijke verschijningsvormen van deze 
wereld te lopen.

44’. Het Boek zal nog nieuw en aanwezig 
zijn wanneer alle hoogmoedige voortbreng-
selen van de wereld tot het niets zijn 
teruggekeerd.

45’. Hij die ons het wezen heeft gegeven, 
kan ook alles van ons terugnemen en alles 
aan ons teruggeven.

Wie kan dat in zijn hart geloven alvorens 
het met zijn ogen te hebben gezien?

46’. Hij die het goede zaad heeft gezaaid, 
wacht met vertrouwen op de tijd van de 
oogst. (Laten we niet geloven Gods geïnspi-
reerde woord gemakkelijk te doordringen als 
het ons niet eerst zelf heeft doordrongen.)

47’. De tempel van de Heer is zijn genade 
in ons hart; en het offer is zijn liefde voor 
ons en is onze liefde voor hem.

48’. We zoeken noch slaven, noch navol-
gers, noch schapen, we zoeken mannen en 
vrouwen in staat heilig en vrijelijk in God 
te leven. Want de tijd van de kudden is 
voorbij en die van de vrijheid komt eraan.

49’. De atheïst denkt te overleven door 
zijn werk en door zijn intelligentie.

De godsdienstige gelooft zich te redden 
door zijn hoop en door zijn berusting.

Amper een of twee wijzen per eeuw ver-
richten Gods wonder hier beneden en gaan 
levend in de eeuwigheid binnen.

(We overdrijven hun aantal met opzet.)
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50. Het ware beter nooit geboren te zijn 
dan het leven te verachten dat ons door 
God is gegeven en dat we stompzinnig heb-
ben verduisterd.

51. Geen rooie cent en de afkeuring van 
allen voor de naakte waarheid.

Het geld en de hulp van de hele wereld 
voor de vermomde leugen.

52. De bruten verschaffen tenminste rust 
van geest, terwijl de huichelaars het geloof 
vernietigen en de uitzinnigen de waanzin 
van de demon overbrengen. Gelukkig degene 
die een gelovige van God vindt en die zich 
met hem onderhoudt over de Enige; en zalig 
degene die tot een heilige van God komt en 
die hem hoort spreken van de Heer van liefde.

Zeer gelukkig vooral degene die een wijze 
van God ontdekt en die in zijn goddelijke 
stilte verblijft.

53. Satan is er om de slechten ten onder 
te doen gaan, maar hij is er eveneens om 
de door de liefde en door de kennis verhel-
derde zielen terug naar God te zenden.

54. Weten wij wie dit kleine kind is dat 
heden in ons bijzijn aan de pest sterft?

Is het niet de oude verhongeraar die een 
vierde van de stad deed ondergaan van 
ellende?

Wie beoordeelt hier Gods rechtvaardig-
heid met de doorborende blik van een mol?

Wie veroordeelt de wijsheid van de 
Allerhoogste met de onwankelbare zelfver-
zekerdheid van een houtblok?

55. O hoe subtiel is de kwade, hoe bere-
deneerd is hij en hoe goed geïnformeerd is 
hij over de wereld!

O hoe vermomt de bedrieger zich, hoe 
sluipt hij binnen en hoe handig is hij erin 
Gods schepselen in de val te lokken!

56. Goed genaamde verleider, hoe stel je 
ons op de proef in de vuuroven van de af-
gunst en van de hoogmoed!

Jij zegt «IK», maar wij antwoorden «GOD».
O vijand, wie zal ons redden van de 

50’. De rede van God is voorbij het onge-
rijmde, de rede van de mensen blijft er altijd 
bij achter.

51’. Door God worden vervuld en door de 
wereld genegeerd leven, en niet, door de 
wereld worden vervuld en door God gene-
geerd leven.

52’. Heer, leer ons de nederigheid van 
jouw heilige zoektocht, leg ons een zwaar-
wegend gewicht op de rug en aarde in de 
mond, tot we de stronk beschouwen waaruit 
we zijn genomen en tot jouw zegen ons 
verlost van de stank van de zonde en van 
de duisternis van de dood.

Heer, uit mededogen, maak dat we zwijgen 
en dat we aan niemand iets op profane en 
ijdele wijze uitleggen.

53’. Er is niets duisters noch iets verbor-
gens in Gods liefde, maar in zijn wetenschap 
is alles diepte en mysterie.

54’. O wee! De blinden hebben zich als 
strenge rechters opgeworpen en de doven 
zijn meedogenloze beulen geworden. Het 
geloof en de liefdadigheid hebben zich dan 
ook van allen verwijderd en het ongeluk en 
de verwarring bereiken heden hun toppunt 
in een door zonde, door haat en door angst 
verminkte wereld.

«Wie kan vast geloven in de bescherming 
van de Enige? En wie kan waanzinnig hopen 
op zijn zeer heilige gave?»

55’. Laten we magneten van leven zijn en 
niet magneten van dood en laten we weten 
dat alles wat we denken, in en om ons heen 
gestalte neemt en zich met onze woorden 
en met onze daden voedt.

56’. Laten we dus goed letten op wat we 
denken en op wat we zeggen, want als het 
’t goede is, zal het goede verschijnen en als 
het ’t slechte is, zal het slechte gelijkerwijs 
komen.
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duizeling van jouw verduisterde aangezicht, 
als het niet de liefde is van onze weerschij-
nende en zeer zuivere Heer?

57. Degene die de dingen van de wereld 
nastreeft, is aan het einde van de rit zeer 
teleurgesteld, maar degene die niets zoekt, 
verdroogt in zijn droevige middelmatigheid.

58. Laten we ons toevertrouwen aan de 
Heer die onze smart zal uitwissen en die 
onze vreugde zal vermenigvuldigen, en laten 
we ons niet toevertrouwen aan de wereld 
die ons onze vreugde zal benijden en die 
onze smart zal afwijzen.

59. Nadat alles is verteerd, zullen genade, 
rechtvaardigheid, eenvoud, gehoorzaam-
heid, vergeving en liefde opnieuw kiemen 
en zal onze God zichtbaar in zijn heiligen 
rusten, en al de geredden zullen elkaar de 
vredeskus geven op een aarde witgemaakt 
en verzoend door de verrijzenis.

60. De essentiële en substantiële wereld 
zal van de uitwerpselachtige wereld worden 
gescheiden en de eerste zal met Gods hei-
ligen worden verheerlijkt, terwijl de tweede 
met de opstandigen en de slechten zal wor-
den verworpen.

61. We zullen God noch door het specu-
leren van de intelligentie noch door het werk 
van onze handen vinden. We zullen God 
enkel vinden door God na te bootsen, want 
de inzaai van onze dood bereidt de oogst 
van ons leven voor.

62. Onze rede, onze moed en ons werk 
zijn onmachtig ons de deuren van het leven 
te openen als ze niet vergezeld gaan van 
goddelijke zegen en inspiratie.

63. Waarom hard werken en waarom fel 
strijden om de schaduw van het leven te 
verkrijgen, terwijl de Heer ons edelmoedig 
de onuitputtelijke goddelijke werkelijkheid 
aanbiedt?

«Slechts Gods liefde vervult ons en bevre-
digt ons waarlijk. Al de rest stelt ons teleur 
en verveelt ons snel. Maar het is wel degelijk 
ook zijn heilige wetenschap die ons hier 
beneden van de dood redt.»

57’. Degene die God en zijn waarheid 
onvermoeibaar zoekt, heeft een kans ze hier 
beneden te vinden en de heilige zekerheid 
ze in de hemel te naderen.

58’. Als we God liefhebben in de mensheid 
en in de natuur, zal God ons ook liefhebben 
in de mensen en door zijn hele schepping.

59’. Het Boek zou zich tot in het oneindige 
kunnen uitstrekken; het volstaat dat het ons 
de heilige wortel van het begin heeft doen 
aanraken en het heilige licht van de Volmaakte 
doen ontwaren, want de Heer in eigen per-
soon zal het levende woord van het einde zijn 
voor zijn wijzen en voor zijn heiligen.

60’. In het schemerige begin van het einde 
zullen de sterren worden verzameld om 
samen met de zon, de maan en de heiligen 
de door God bevruchte aarde van de leven-
den te vormen; en het zal vervolgens het 
duistere midden van het einde zijn.

61’. Daarna zal het licht beetje bij beetje 
terugkomen en zullen de koningin en de 
koning van de hemel in de goddelijke schit-
tering verschijnen, en het zal het stralende 
einde van het einde zijn, aangekondigd en 
gezegend door de profeten van de Heer God.

62’. De Heer opent het verstand van degene 
die gehoorzaam is aan zijn stem en alles lukt 
hem zonder inspanning, maar hij verblindt de 
onzinnige die slechts naar zijn eigen raad 
luistert en hij leidt hem naar zijn ondergang.

63’. Dwing de Verlangde niet, mijn vriend, 
want als zij tot jou moet komen, zal ze zich 
uit zichzelf openbaren.

De Heer weet wat hij doet en jij, jij weet 
het nog niet.
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64. Het is goed om de geestelijke meester 
een geschenk aan te bieden, maar welke 
intelligente volgeling zal een goede gedachte 
van liefde zenden?

65. Laten we als weeskinderen zijn die 
dag en nacht koortsachtig hun Heer zoeken 
en laten we daarna als lege wijnzakken 
worden die erop wachten om met de nectar 
der hemelen te worden gevuld.

66. Wij zijn in de grafkuil van onreinheden 
gevallen en we hebben het duistere afval 
ingeslikt.

Wie zal ons heden verlossen van de stank 
van de zonde die ons van alle kanten 
overweldigt?

Wie zal ons genezen van het venijnige 
vergif dat aan onze harten knaagt en dat 
onze geest uitdooft?

Wie zal het pus van het vlees van de le-
vende Heer scheiden?

67. Het is wel degelijk onze imbeciele 
vooringenomenheid die ons belet het grootse 
werk van de Heer van leven en van licht te 
herkennen, en het is wel degelijk onze op-
lettende en heilige nederigheid die ons toe-
staat het in de wereld te ontdekken.

68. De zonde en de val is de vergiftigde 
vrucht van de dubbele boom te hebben 
gegeten, het is de levende substantie met 
de dode vuiligheid in zich te hebben opge-
nomen en het is ermee door te gaan.

64’. Hij die God en zijn heiligen in zijn 
hart zegent, doet een stukje van het kleed 
van de Enige zichtbaar schijnen.

65’. Men vergeeft een levende alles, be-
halve aanwezig te zijn onder de zieltogenden 
van deze wereld.

«O zeer heilig offer van de zonen van de 
Enige.»

66’. O wonderbaarlijke Heer, open onze 
harten voor jouw heilige dauw en kom ons 
opnieuw bewonen in de eerste schittering, 
anders zijn we voor altijd verloren en zal 
niemand medelijden hebben met onze troos-
teloze klacht hier beneden.

«Was ons, regen der hemelen, en zaai ons 
in, glorieuze zon.»

67’. We zullen eerst de werken van de 
mensen bewonderen tijdens onze slaap; 
vervolgens zullen we de werken van de 
natuur bewonderen wanneer we helder 
beginnen te zien. Tenslotte zullen we die 
van God bewonderen wanneer we helemaal 
zijn ontwaakt.

68’. De regeneratie en de vrijkoping is de 
zuivere vrucht van de enige boom te ont-
dekken en te eten, die de stank, de duis-
ternis en de fatale inertie van de dood uit 
ons zal verjagen.

Er zal een vereniging van geredden zijn, 
zoals IEVE heeft gezegd.

JOËL

Zoek God, jullie allen, nederigen van het 
land die zijn wet hebben uitgevoerd. Zoek 
naar gerechtigheid, zoek naar nederigheid. 
Misschien zullen jullie op de dag van Gods 
toorn in veiligheid zijn.

SEFANJA
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VÊTE RUINE

1. Wie slechts het omhulsel van de wezens 
en van de dingen waarneemt, is van Gods 
essentiële en substantiële eenheid geschei-
den tot zijn blindheid ophoudt in de ge-
boorte van het licht van de Redder.

2. De heilige Schriften zijn volledig vanaf 
hun begin, en ieder nieuw geopenbaard 
boek bevestigt ze slechts zonder iets toe te 
voegen of zonder iets af te doen aan het 
mysterie van de vleesgeworden geest die 
hun geheiligde grondslag vormt.

3. Wie kan dit zeggen zonder te lasteren 
en wie kan het verstaan zonder aanstoot te 
nemen? Onze opofferingen en onze misda-
den zijn in gelijke mate denkbeeldig ten 
overstaan van God. Onze zegeningen en 
onze vervloekingen zijn even ijdel ten over-
staan van zijn grootsheid.

4. Onze gedachten van liefde of haat zijn 
volstrekt belachelijk ten overstaan van zijn 
schittering; alleen onze rust en onze goede 
wil in hem worden aanvaard door de Enige.

Op de dag van je geboorte wierp men je 
uit walging voor jou op het open veld.

EZECHIËL

Als je wat kostbaar is, scheidt van wat 
veil is.

JEREMIA

HET ZOUT

1’. Het is de zuiverheid van de substantie 
van de Moeder die ons zal toestaan de 
schittering van de essentie van de Vader te 
doen vlees worden en zo voor eeuwig ware 
zonen van God te worden.

2’. Leer ons je te verstaan en je te 
gehoorzamen.

Leer ons je lief te hebben en je na te 
bootsen.

Leer ons je te ontvangen en je tot rijping 
te brengen.

Leer ons je te behouden en je te verme-
nigvuldigen, o Heer van het onvergankelijke 
leven!

3’. Waarom pogen vooruit te gaan en 
waarom vrezen achteruit te gaan? Waarom 
zich inspannen op te stijgen en waarom 
duchten te vallen? Aangezien het volstaat 
dat de genade van de Enige ons ontdoet 
van de giftige zonde en dat zijn liefde ons 
kleedt met de gouden schittering.

4’. Volstaat niet onze goede wil van het 
hart jegens de Heer en jegens zijn schepping 
om van de imbeciele fout te worden vergeven 
en om van de dood van het onreine te wor-
den gered aan het einde der tijden?

BOEK XX
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5. Want zelfs onze liefde voor de Heer is 
slechts de weerspiegeling van zijn glorie en 
hij behoort ons eigenlijk niet toe, terwijl ge-
hoorzaamheid en aanvaarding de aanvaard-
bare offers zijn van een in de dood begraven 
en door de ballingschap gebroken hart.

6. We zijn allen onwaardig Gods woord 
te ontvangen. Hij verzuimt dan ook niet ons 
er barmhartig aan te herinneren, opdat we 
de nederigheid van het schepsel en de glorie 
van de schepper nooit vergeten.

7. Toen ik op een dag aan mijn Heer vroeg: 
«Wat moet ik doen om jou te behagen?», 
antwoordde hij mij: «Niets, vooral niets, 
opdat ik je in alle rust kan begieten en opdat 
ik je in alle veiligheid tot rijping kan 
brengen.»

8. Er zijn twee manieren om uit ieder ding 
te komen, ofwel van boven, ofwel van on-
deren. Wie van boven uit de wereld komt, 
is heilig en gered. Wie er van onderen uit 
komt, is waanzinnig en verdoemd.

9. Zoals de aap die gevangen blijft in de 
kalebas, de hand koppig over het lokaas 
gesloten, volstaat het ook ons de handvol 
modder los te laten die we stompzinnig 
omklemmen in deze wereld, om tot onze 
eerste vrijheid terug te keren. Allen spotten 
nochtans met de apen, en niemand ont-
waart zijn eigen hebzucht.

10. Wie zou nog met onwetende schepsels 
willen redetwisten wanneer God ons zo won-
derbaarlijk onderhoudt in onze harten?

11. O muziek der muziek!
O parfum der parfums!
O smaak der smaken!

12. Hoe zal de veer die niet is gespannen, 
ontspannen? En hoe zal hij die de Heer niet 
waanzinnig heeft gezocht in de wereld, hem 
ontmoeten in zichzelf?

5’. Leer ons, o Hoogst-Zuivere, ons volgens 
jouw heilige wil te gedragen en geef ons de 
intelligentie van jouw verheven leer, alsook 
het begrip van jouw geheiligde werk.

6’. Als de wereld onze werken en onze 
gaven afwijst, laten we ons dan tot God keren 
en hem onze aandachtige stilte en onze 
uitgeruste nietigheid aanbieden, die zeker 
beter zullen worden ontvangen en beter op 
prijs worden gesteld door de Enige Kenner.

7’. We zullen ophouden met onze abluties 
wanneer we weerschijnen van zuiverheid 
en dán zal Gods zon ons volledig bevruch-
ten, want het is een maagdelijk en licht hart 
dat we onze Heer zullen aanbieden, en het 
is een ingezaaid en verdicht hart dat hij ons 
in ruil zal geven.

8’. We zullen hem verwachten, teneinde 
te worden verwacht. We zullen hem zoeken, 
teneinde te worden gezocht. We zullen hem 
vinden, teneinde te worden gevonden. We 
zullen in zijn vrede rusten, teneinde in hem 
te worden verenigd.

9’. Mijn Heer vroeg mij een keer: «Wat zul 
je mij op de dag des oordeels brengen?» en 
ik antwoordde: «Jou in je geheim in mij.» 
Toen zei hij: «Dat is goed. Ga dus, kiem, 
kom tot rijping en draag vrucht voor mijn 
oogst» en ik weende er bitter om, nog met 
de modder van de vreemde aarde overdekt 
te zijn.

10’. De modder van de wereld ordenen is 
een lapmiddel; eruit komen, dát is 
intelligentie!

11’. De wetenschap van de mensen orga-
niseert de grafkuil van de dood, maar de 
wetenschap van God verlost ons er voor 
altijd van.

12’. Het oordeel van God is niet het oor-
deel van de mens en wat de een verheerlijkt, 
veracht de ander.
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13. We zullen bidden, teneinde te leren 
loven en we zullen loven, teneinde te leren 
zwijgen ten overstaan van hem.

14. Déze legt ons Gods vleeswording in 
detail uit, zonder zelfs de maagdelijke na-
tuur van de heilige Moeder te kennen; díe 
toont ons het mysterie van Christus aan, 
zonder zelfs de deugd van de zon die haar 
verheldert, te kennen.

15. Zo slaan teveel geleerden ons murw 
met hun wetenschap, terwijl ze niets ver-
staan, ze niets zien en ze niets proeven van 
de enige waarheid, want hun kennis van 
God is intellectueel en uit boeken, in plaats 
van beproefd en geleefd te zijn.

16. Toen ik op een dag, na een onderhoud 
met mijn Heer, weer in de wereld binnen-
ging, werd ik plotseling misselijk en onder-
vond ik een afgrijselijke droefheid. Zo on-
derkende ik dat mijn grote pijn hier beneden 
begon, terwijl ik juist geloofde dat hij voorbij 
was.

17. We zullen geloven een offer te brengen 
door afstand te doen van de wereld om ons 
tot God te keren. Vervolgens zullen we be-
grijpen dat het de Heer is die zich opoffert 
door zich tot ons te keren.

18. Hoe in God te geloven in deze onge-
rijmde wereld, wanneer men het licht van 
de Volmaakte niet heeft zien schijnen?

19. Er zijn noch wedstrijden, noch jury’s, 
noch examens, noch prijzen, noch medail-
les, noch diploma’s die tellen in de zoektocht 
naar de Allerhoogste.

20. Alleen een gebroken hart waarvan de 
Heer zacht de waarheid van de leugen 
scheidt, teneinde er in al zijn hervonden 
glorie in te komen wonen.

13’. «Wanneer jullie elkaar liefhebben zo-
als ik jullie liefheb, zullen jullie één zijn met 
mij», zegt de Heer van de eenheid van de 
liefde.

14’. Uiteindelijk zijn de deurwaarders ge-
komen en hebben ze al degenen verjaagd 
die in de wachtkamer van het huis van de 
Allerhoogste zaten, maar ik ben blijven 
wachten op de trappen van zijn bordes tot 
de slaap mijn wanhoop kwam kalmeren en 
mijn eenzaamheid versluieren.

15’. En dáár heeft hij me gevonden en 
heeft hij me in zijn armen genomen om me 
te troosten, en toen ik wakker werd, lag ik 
in zijn eigen bed. Hij lachte me toe als een 
oplettende en gelukkige moeder die haar 
verloren kind heeft teruggevonden.

16’. Wanneer we de Heer binnen in ons 
hart hebben gevonden, zal hij zich mis-
schien ook buiten in de wereld laten zien?

O opmerkingswaardige zeldzaamheid! O 
opperst vertrouwen! O schrikwekkende be-
proeving van de gehele gave!

Hoevelen hebben jouw zichtbare aanwe-
zigheid en jouw vlees geworden schittering 
kunnen verdragen?

17’. «Wij kiezen God niet, híj kiest ons.» 
Zullen we door ons in rust te houden en 
door oplettend te blijven, hem op een dag 
misschien verstaan en misschien zien hier 
beneden?

18’. O oneindige barmhartigheid van het 
blinde geloof! O verbazende veiligheid van 
de goddelijke liefde!

19’. Het zijn de luiaards en de gezegenden 
van God die de hemelse inzet zullen winnen, 
en niet de werklieden en de intelligenten 
van deze wereld.

20’. Hij die de ogen gericht houdt op zijn 
Heer, gaat met gelijke tred door het goud 
en door de modder van de gemengde schep-
ping heen.
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21. De beste weg naar God is de grootste 
aandacht in de grootste overgave, na de 
lange en moeizame zoektocht in de duis-
ternis van het geloof.

22. We zullen het gemakkelijk zonder de 
uiterlijke wereld kunnen stellen op de dag 
dat we het niet meer zonder de innerlijke 
Heer kunnen stellen.

23. Als de wereld zich aan ons openbaart 
als een verrotte plank, laten we dan op de 
Heer steunen die zich nooit terugtrekt wan-
neer een welbeminde op zijn schoot komt 
rusten.

24. De beste wijze om God te dienen is 
voor de andere mensen als een wegwijzer 
te zijn die de weg naar de Enige Schittering 
aanduidt.

25. Zijn Heer aanschouwen en de wereld 
organiseren is onmogelijk. Men moet kiezen 
aan het begin, teneinde niet te aarzelen aan 
het einde.

26. Wie zijn Heer hier beneden is gena-
derd, zal zeggen: «Mijn leven is een voort-
durend feest geweest» en de anderen zullen 
eraan toevoegen: «Het was een heilige», na 
op hem gespuugd te hebben. Wat betreft 
de wijze bezitter van de eenheid van de 
Enige, zeer weinigen zullen hem onder zijn 
sterfelijke omhulsel herkennen.

27. Na hun Heer te hebben afgewezen, 
zijn ze in de gruwel ondergedoken om hun 
verdriet te vergeten, maar ze hebben het 
slechts vertienvoudigd. Wie zal hun heden 
de vrede van de Volmaakte teruggeven?

28. De Heer heeft ons geen recepten ge-
geven om ons in de modder van de wereld 
te beredderen, maar hij heeft ons doen zien 
hoe we er heelhuids uit kunnen komen.

21’. Hoe moeilijk is het de vreugde van 
zijn Heer te hervinden wanneer men beroep 
heeft gedaan op de wereld en wanneer men 
als betaling haar bloemen of haar bespu-
gingen heeft ontvangen!

22’. Twee dingen bedroeven ons: onze 
verwijdering van de Heer en onze stomp-
zinnigheid ten overstaan van zijn schepping, 
maar een derde jaagt ons schrik aan: de 
vuiligheid die voor ons het licht van de 
Volmaakte maskeert.

23’. We zullen de mensen des te meer lief 
kunnen hebben als we hun niets vragen, 
en we zullen onze Heer des te beter lief 
kunnen hebben als we hem alles vragen.

24’. Hoe wonderbaarlijk is Gods aanwe-
zigheid, en hoe vreselijk is zijn 
afwezigheid!

Zeer geheime metgezel. Zeer heilig gezel-
schap. Zeer geliefde vergezelde.

25’. Noch de vreugde noch de pijn van 
deze wereld moeten ons de toevlucht tot de 
enige argeloosheid doen vergeten.

26’. Gods luiaards ontvangen alles uit de 
handen van hun Heer, terwijl de werklieden 
van de wereld hard zwoegen om alles te 
ontberen hier beneden.

«Deze luiaards kunnen werken als de 
werklieden, maar welke werkman zou kun-
nen luieren als deze luiaards?»

27’. Hoe zou de liefde van God en van de 
heiligen zich van een wezen af kunnen 
keren, hoe misvormd hij ook is door de val? 
Kan zelfs Satan zich niet weer bij zijn Heer 
voegen als hij het een keer verlangt?

28’. Wie zijn Heer aanschouwt, kan vrijuit 
om zichzelf lachen na er lang om gehuild 
te hebben. Díe heeft niets meer te duchten 
van de ellende noch iets te verwachten van 
de rijkdom van de wereld.
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29. De heilige is met niemand afstande-
lijk, noch gewichtig, noch hoogmoedig, maar 
hij is met allen waarachtig, en dáárom 
brengt hij de huichelaars en de middelma-
tigen tot razernij.

30. Hoevelen onder de besten zijn van 
God verwijderd door de middelmatigheid 
van hen die zijn heil onderwijzen! Wat een 
verwarring zal er zijn van de afgedwaalden 
die de Heer hebben verworpen vanwege de 
slechte dienaren! Maar wat zal vooral het 
lot zijn van de middelmatige dienaren die 
een hindernis hebben gevormd voor de 
mensen van goede wil!

31. De dood maait ons onverwacht af en 
ze harkt ons in een oogwenk bijeen, en 
ziedaar al onze kleine zorgen en al onze 
kleine gedachten terstond vervluchtigd.

Oh! Wie zal de intelligentie hebben om zijn 
Heer hier beneden ijverig te zoeken, teneinde 
de overwinning van het leven te verkrijgen?

32. O gelovigen over de wereld verspreid, 
jullie zullen op een dag huilend van vreugde 
in de naam van God verrijzen en elkaar 
omhelzen, als broers en zussen die elkaar 
op hun geboorteplek hervinden, en jullie 
zullen de zuiverheid bewonen waar geen 
dood is.

33. Laten we in de rust binnengaan en 
laten we ons van de zaken van de wereld 
verwijderen, want het is het enige middel 
om de vrije tijd en de vrede te verkrijgen die 
onontbeerlijk zijn voor de zoektocht naar 
God die ons mooi, rijk, glorieus, machtig 
en onsterfelijk zal maken, wanneer we de 
enige schat hebben gevonden.

34. Wat wij schijnen in de ogen van de 
wereld doet er weinig toe, enkel wat we zijn 
ten overstaan van de Heer van waarheid 
telt.

«De beledigingen en de bespugingen van 
de slechten zullen niets toevoegen aan het 
modderkleed dat ons bedekt, net zoals ze 
niets zullen afdoen aan de kern van licht 
die ons bewoont.»

29’. Enkelen hebben volhard in de liefde 
voor hun Heer te midden van verdriet en 
pijn, maar hoevelen hebben zich hem her-
innerd tussen de vreugden en de goederen 
van deze wereld?

30’. Welke zoon van God dan ook zou, als 
hij de opdracht ertoe ontving, het geheim 
van de Enige openbaren, en heel de schep-
ping zou in de eerste schittering herleven. 
Alleen de ontoereikendheid van de middel-
matigen en de sluwheid van de slechten 
staan het in de weg, maar de Heer van het 
middelpunt kent het uur van het oordeel.

31’. Laten we niet boven het Boek in slaap 
vallen, laten we ook de verrijzenis en de 
transfiguratie van de verduisterde wereld 
ter hand nemen; zo zullen we het onsterfe-
lijke en zuivere leven van het begin krijgen 
dat Gods kinderen vervult.

32’. Heb intelligentie en het licht zal je 
weg verlichten.

Heb zuiverheid en de Allerhoogste zal je 
veld inzaaien.

Heb geduld en je aarde zal het heil 
voortbrengen.

Heb eenvoud en de hemel zal je deugd 
vermenigvuldigen.

33’. Heb moed en je zult de schat van 
Gods kinderen bezitten.

Heb soberheid en je zult in onuitputtelijke 
rijkdom zwemmen.

Heb het geloof en de Heer zelf zal voor je 
werken.

34’. De intelligenten van de wereld zullen 
ons bespotten en ze zullen ons met beledigin-
gen overstelpen vanwege het woord van de 
Heer van leven, maar het volstaat voor onze 
vreugde dat een eenvoudig en bedachtzaam 
hart hier beneden Gods weg verstaat en be-
oefent vóór de tijd van het grote oordeel dat 
alle vuiligheid zal verteren en dat elk uitwerp-
sel zal scheiden van het glorieuze lichaam.
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34’’. MARANATHA.
Hij komt zeker.

35. Niet één gedachte, niet één blik, niet 
één woord, niet één gebaar voor het kwade; 
zo zal het noch in ons noch om ons heen 
gestalte en leven krijgen en als het ver-
schijnt als gevolg van de aloude fout, zullen 
we het goede denken, zullen we het goede 
zien, zullen we het goede noemen en zullen 
we het goede voltooien, opdat het levenslicht 
ons overspoelt en als het enige in ons en 
om ons heen voortbestaat.

36. De werken noodzakelijk voor het on-
derhoud van onze levens betekenen weinig 
voor hen die meer aan God denken dan aan 
het werk van hun handen.

«De verlossing van de vloek des doods 
vliegt naar degene die zijn Heer met liefde 
en overmaat bidt.»

37. Dat de intelligenten en dat de geleer-
den van de wereld zich niet ergeren als ze 
met al hun intelligentie en met al hun ken-
nis voor de deur van het Boek blijven staan, 
en dat ze ons vergeven wat hun duister 
toeschijnt, want wij verlangen niet hen 
tegen hun zin te overtuigen of te 
onderrichten.

38. Als we sterk zijn in onze zwakte, dan 
is dat omdat Gods kracht ons helemaal 
bewoont en in onze plaats handelt.

39. Laten we aan geen enkele wedstrijd 
deelnemen in deze wereld, want onze pres-
taties zijn belachelijk ten overstaan van 
God.

40. Hij die weet dat God alleen alles in 
alles opereert, wordt niet verleid zich te 
beroemen op zijn werken hier beneden. 
Laten we dus onze hoop meer op de 
Voorzienigheid van de Heer vestigen dan op 
de werken van onze handen. Harde woorden 
voor de intelligenten, voor de moedigen en 
voor de redelijken van deze wereld.

35’. Laten we de goede woorden om onze 
nek binden en ermee leven tot ze in ons zijn 
binnengegaan.

Laten we eerst op de Voorzienigheid van 
de Heer rekenen, laten we vervolgens hei-
ligerwijs werken, teneinde gestalte te geven 
aan zijn omvormende zegen.

«Wie zal het uit de hemel en uit de aarde 
voortgekomen Woord eten, teneinde het 
leven te hebben dat niet vergaat?»

36’. Laten we God bij onze werken en bij 
onze smarten betrekken, maar laten we 
hem eveneens bij onze vrije tijd en bij onze 
genoegens betrekken, opdat het kwade niet 
in ons kan binnenkomen gedurende de 
afwezigheid van de Volmaakte.

37’. We moeten onze broeders leren bid-
den tot God, opdat ze zijn genade en zijn 
hulp verkrijgen, eerder dan hen op onze 
rug te dragen, wat hun niet zou kunnen 
leren in het geloof te wandelen, en wat ons 
niet zou kunnen voorthelpen op de weg van 
de vrijheid van Gods kinderen.

38’. Het gebed en de lof aan God maken 
de vreugde van de heiligen en van de wijzen, 
maar het zijn de afwezigheid en de stilte die 
de aanwezigheid van Gods Woord en de 
vereniging van de volmaakten maken.

39’. Als we niet tot God kunnen doorsto-
ten, laten we hem dan onversaagd naar ons 
toetrekken. Zo zal het misschien beter gaan.

40’. Onze werken zijn nutteloos zonder de 
zegen van de stralende Heer, want ze kun-
nen niets zonder de zegen, terwijl die alles 
kan zonder die werken; door ze nochtans 
te verenigen door een natuurlijk middel, 
zullen we Gods rust en glorie verkrijgen.
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41. Wie heeft geleerd te vallen, weet ook 
weer ongedeerd op te staan, maar wie ’t niet 
heeft geleerd, loopt het risico een ledemaat 
of zelfs het hele lichaam te breken vanwege 
zijn te grote stijfheid.

42. Laten we niets doen dat we ook niet 
durven voltooien in Gods aanwezigheid.

43. Zij die zijn gereinigd door het vuur 
van de Gehenna, zullen moeten worden 
gezuiverd door het middenwater en weer 
bezield door de hemelse geest, teneinde de 
onverdorvenheid van het koninkrijk Gods 
te verwerven.

41’. Niemand kent de dikte van de mantel 
van vuiligheid die ons overdekt, uitgezon-
derd de heilige die hem verteert, en niemand 
kent het gewicht van het licht dat ons be-
woont, behalve de wijze die het in het ge-
heim tot rijping brengt.

42’. Wie God bij al zijn gedachten en bij 
al zijn handelingen betrekt, wordt één met 
de Volmaakte.

43’. De olie verenigt zich met het zout 
door middel van het water en het water 
hecht zich vast in het zout door middel van 
de olie en alles blijft in Een.

43’’. O nederige as van de versterving!
  O levend water van de zegen!
  O zuiver zout van het doopsel!
  O heilige olie van de verrijzenis! 

44. Wie zal het Boek bestuderen en wie 
zal de weg naar de Enige afleggen?

«Laten we bij twijfel alles aan God over 
die tot ons spreekt door de innerlijke stem 
en laten we zijn wil doen, want hij kent 
volmaakt het rechts, het links en het mid-
den van de mens.»

45. Laten we het binnenste van buiten 
openbaren zoals onze mooie Heer die uit de 
hemel is neergedaald, heeft gedaan.

«Zegen en vloek komen voort uit de in-
nerlijke visie van de geest en uit het geloof, 
werkzaam door het Woord.»

46. Gods Voorzienigheid openbaart zich 
bij voorkeur door bemiddeling van de gelo-
vigen van goede wil; maar ze kan bij uit-
zondering handelen door middel van de 
geesten, of zelfs rechtstreeks door de oer- 
elementen te combineren.

47. God vormt de beelden en lost ze op, 
maar hij redt er enkele van door de Zoon, 
die gelijk is aan de Vader.

44’. Laten we onze maagdelijke koningin 
vrijmaken, en zij zal ons een zoon geven die 
het mensdom zal redden en die het zal 
herstellen in zijn eerste schittering.

I.N.R.I.

45’. Het verlangen geeft de substantie.
De verbeelding geeft de vorm.
Het Woord geeft het gewicht.
Het geloof geeft het leven, maar alleen de 

zuiverheid van het hart staat de vereniging 
toe met God de schepper en hernieuwer 
van alle dingen.

46’. Laten we ons de middelen van de 
verwezenlijking van ons gebed niet inbeel-
den, want de wegen van de Voorzienigheid 
van de Heer zijn onvoorspelbaar, verbijste-
rend en ondoorgrondelijk voor onze kleine 
rede.

47’. Wat van binnen duidelijk is gevestigd 
is al op weg naar verwezenlijking buiten in 
de wereld.
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48. Alles zit potentieel in de verborgen 
substantie, en het zijn onze gedachten die 
het wenselijke of het onwenselijke 
openbaren.

49. Het is onze innerlijke visie die we 
moeten oefenen en bezielen tot ze in de 
levende en zuivere wereld verschijnt.

50. Laten we ons het onwenselijke niet 
inbeelden noch noemen, teneinde er geen 
gestalte en leven aan te geven in ons en om 
ons heen.

51. Laten we daar gaan waar Gods 
Voorzienigheid ons toelacht en laten we de 
wegen waar ze ons tegenwerkt, verlaten.

52. Al wat lijkt op mensenwerk is niet van 
God en zal in de nieuwe wereld verdwijnen.

53. De hel is de voortdurend in ons on-
derhouden dood; het is het steeds zielto-
gende en steeds herboren wordende leven; 
het is de stank en de gruwel van de rottende 
vuiligheid vermengd met het levenslicht.

54. Als we ons verlaten en droevig voelen, 
als we in verleiding komen en roerig zijn, 
laten we ons dan verdiepen in het lezen en 
in het mediteren van de wijze Schriften die 
ons met het vreugdevolle licht van de 
Hoogst-Zuivere zullen omwasemen.

55. Hij die het licht van de Heer heeft 
gevonden, kan het Boek opgeven; God zal 
hem in de vrede vestigen door zijn liefde, 
op dezelfde wijze waarop hij hem in de 
genade heeft ingevoerd door zijn zegen.

48’. Het is de wereld van binnen die eerst 
zal veranderen, vervolgens zal de wereld 
van buiten ook helder en mooi worden 
gemaakt.

49’. Het levende geloof is waanzinnig en 
ongerijmd, want het houdt zelfs geen reke-
ning met de redelijke verschijningsvormen 
van de dood.

50’. Het is zekerder met God te zijn dan 
tegen wie dan ook te zijn, want op die wijze 
zijn we er zeker van ons nooit te vergissen 
en de kortste weg te nemen.

51’. Laten we daar gaan waar het hemelse 
leven vlees wordt in de zuivere en heilige 
aarde.

52’. Hij verwekt zijn Moeder en zijn Moeder 
verwekt hem in de wereld voor de vrijwaring 
van de heiligen en van de wijzen.

53’. Laten we al de dagen van onze levens 
werken aan het scheiden en aan het verwerpen 
van de vuiligheid van de dood die ons sinds 
de eerste val overspoelt, want het is een aan-
genaam en heilig werk in de ogen van de Heer, 
die ons te hulp zal komen door ons helemaal 
van de rottende vreemdelinge te verlossen.

54’. Dat het verlangen en de wil van onze 
schepper en weldoener, zeer heilige en zeer 
wijze Vader, volmaakt in ons wordt voltooid, 
en dat de hervonden zuivere eenheid van 
de drie werelden ons invoert in de eeuwige 
aanwezigheid van de levende die IS.

55’. De zuiverheid van de Heer zal heel 
de aarde overspoelen en zal de vuiligheid 
van de dood verteren, onze zonde uitwissend 
door het ongehoorde wonder van de schei-
ding en van de heilige vereniging.

55’’. Want het hoogtepunt van versterving 
openbaart het hemelse leven, dat op zijn beurt 
de eeuwigheid van Gods vrede verwekt.

56. De hoogmoedige hardnekkigheid van 
de mens is zodanig dat de zwakte van zijn 
vlees en de broosheid van zijn gesteldheid 

56’. Hij die zijn tuin bewerkt en die zijn 
eigen aarde doorwoelt, voltooit een werk 
dat God aangenaam is. Voorwaar, de 
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er niet in slagen hem terug te leiden tot de 
bevrijdende en hernieuwende nederigheid 
waar Gods geheim rust.

57. Sommigen ontvangen het woord van 
verrijzenis en van leven rechtstreeks en in 
zijn geheel, maar anderen kunnen het 
slechts beetje bij beetje en met veel moeite 
in zich opnemen.

Zij die het verwerpen zijn al afgesneden 
zonder het te weten.

58. Zo het ons dan ook is toegestaan te 
huilen van vreugde om de eersten, wordt het 
ons aanbevolen geduld te hebben met de 
tweeden, en vooral, hen niet af te schepen 
door een blinde en dove onverzettelijkheid.

«De priesters hebben Jezus ter dood ver-
oordeeld en de soldaten hebben hem aan 
het kruis genageld.»

59. Laten we de Gezegende loven voor al 
wat we hebben en laten we hem danken 
voor al wat tot ons komt. Zo zullen we altijd 
voldaan en rijk zijn in de Heer.

60. Wanneer de onwetenden van deze 
wereld ons zullen uitmaken voor nietsnut-
ten, voor luiaards en voor lafaards vanwege 
onze zoektocht naar de goddelijke schat, 
kunnen we ons zeer gelukkig achten, want 
ervan verzekerd op de weg naar de Enige 
Schittering te zijn.

61. De zielen van de gelovigen en het bloed 
van de goddelozen zullen zich op de dag 
van de afrekening niet tegen ons verheffen, 
want het Boek zal onze getuige zijn ten 
overstaan van de Allerhoogste en allen zul-
len sprakeloos blijven ten overstaan van de 
wonderbaarlijke openbaring van de Enige, 
maar de enen zullen zich verheugen terwijl 
de anderen bitter zullen wenen.

sneeuw van de Heer zal zijn zonde verteren 
en hij zal ten overstaan van alle naties 
weerschijnen en zijn woord zal de dichtheid 
van gegist goud hebben.

57’. Laten we niet afdwalen in de ver-
strooiing van onze harten, noch in de be-
roering van onze geesten, noch in het werk 
van onze handen. Laten we eerder in de 
volharding van de zoektocht naar de Enige 
blijven, die ons ver voorbij onze verlangens 
zal vervullen.

58’. Wie zal zich reeds in deze wereld weer 
bij de Heer van het middelpunt voegen?

Wie zal vóór het universele oordeel tot de 
onuitputtelijke en zuivere Vader terug- 
keren?

Wie zal weer door de duisternis van de 
aardse ballingschap heengaan?

Wie zal de beproeving van de dodelijke 
val te boven komen?

Wie zal hier beneden de Heer van verrij-
zenis volgen?

59’. Een goede ontmoeting is meer waard 
dan duizend goede ideeën, en de omgang 
met de Heer is meer waard dan al de rijk-
dommen van de aarde.

60’. De opstandige en zij die hem dienen 
worstelen in blinde verstrooiing en in dol-
lemanswerk. De Heer en de zijnen scheppen 
behagen in de eenheid van het hart en in 
de heilige rust van de voltooiing van alle 
dingen.

61’. O intelligenten, waar zullen jullie 
listigheden zijn?

O geleerden, waar zullen jullie lichten zijn?
O werklieden, waar zullen jullie werken 

zijn?
O middelmatigen, waar zullen jullie oor-

delen zijn?
O gewichtigen, waar zullen jullie zelfver-

zekerdheden zijn?
O huichelaars, waar zullen jullie vermom-

mingen zijn?
O spotvogels, waar zullen jullie fijne grap-

jes zijn?
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62. Laten we onze zaken in de handen 
van de Heer van gerechtigheid leggen en 
onze slaap zal vredig zijn en geen enkele 
smet zal het licht van onze harten 
verduisteren.

63. Laten we veeleisend zijn jegens ons-
zelf, maar laten we niets van binnen of van 
buiten geweld aandoen, laten we eerder de 
hulp van de Almachtige vragen, die ons 
steeds een helpende hand reikt.

64. De onwetenden van de wereld zullen 
met Gods wetenschap spotten evenals met 
degenen die ernaar zoeken en ze zullen zeggen: 
«Als het ding waarachtig was, zou iedereen 
het weten.» Zo snijden ze zich voor altijd af 
van het heerschappelijke geheim, en hun licht 
blijft begraven in de duisternis van de dood.

65. Als we niet weten te bidden, laten we 
dan alleen zeggen: «Mijn Heer en mijn God» 
en de duistere leegte van onze harten zal 
veranderen in de volheid van het heilige 
licht der uitverkorenen, en we zullen de 
stem van de Zeer-Geheime verstaan en we 
zullen zijn wil doen zonder ijdel te 
discussiëren.

66. We zullen onszelf onmachtig, nutte-
loos en stompzinnig noemen wanneer we 
rusten in de aanschouwing van de Enige; 
óf we zullen onszelf charlatan, goochelaar 
en paljas noemen wanneer we zijn heilige 
wet in de wereld onderwijzen.

67. Zo zal niemand ons kunnen beschim-
pen of besmeuren, en de deur zal gesloten 
blijven voor de hoogmoedigen, voor de hui-
chelaars en voor de middelmatigen.

68. Een menigte goederen verwekt een 
menigte zorgen, en teveel dingen verstoren 
de zoektocht naar de Enige; maar armoede 
is slechts daar mogelijk waar de hemel en 
de aarde edelmoedig en zacht zijn.

62’. O Zeer-Gezegende, neem de zak en 
de dode as weg die ons verblinden, opdat 
we je licht van wijsheid zien en opdat we 
voor altijd je heilige NAAM loven in je her-
vonden glorie.

63’. Wat we gedaan hebben met onze handen 
is achter ons al aan het wankelen en aan het 
instorten, maar wat we te doen hebben met 
ons hart kan onvergankelijk worden als de 
hemelse steen. «De onwetenden scheiden bru-
taalweg wat de wijze met geduld ontknoopt.»

64’. Wanneer alles klaarblijkelijk en hel-
der is geworden, maar daar waar geen hand 
kan worden uitgestoken om het weerschij-
nende leven van Gods kinderen te grijpen, 
wie zal dan wenen en wie zal zich waarachtig 
verheugen?

65’. Het buitenste betekent weinig voor 
wiens licht van binnen schijnt, want hij ziet 
dwars door de schorsen heen en dringt 
binnen voorbij de dood.

«Hoe meer we onze schorsen verteren, 
hoe meer ons licht onder de blikken van de 
Allerhoogste zal weerschijnen. Ziedaar wat 
de slechten niet zullen begrijpen.»

66’. Het behoort ons niet toe onszelf se-
rieus te nemen of te eisen dat de anderen 
het doen. Dat komt God toe, die als enige 
het binnenste van de schepsels helder ziet.

67’. Voor ons volstaat het dat onze harten 
kiemen in de duisternis van de wereld, dat 
ze bloeien in het licht van de Enige en dat 
ze zich vasthechten in zijn glorieuze zon.

68’. Laten we het overbodige uit de weg 
ruimen, teneinde niet verstrooid te raken in 
het getal, en laten we steeds door de inspi-
ratie van de Enige de noodzakelijkheid van 
onze handeling en de rechtschapenheid van 
onze zoektocht in de wereld verifiëren.
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69. Wij wanen onszelf intelligent, eerzaam 
en gewichtig, en dat belet ons aangenaam 
te leven in de eenvoud en in de vreugde van 
Gods kinderen.

70. Er is geen welslagen in de wereld voor 
degene die God zoekt, maar alleen tegen-
slagen en herhaaldelijke slagen, zeer on-
doorzichtige duisternis en de eenzaamheid 
die om zichzelf doet huilen; maar wat een 
beloning aan het einde wanneer het licht 
van de Enige de weg van Gods kinderen 
verlicht.

71. De meest klaarblijkelijke staat van de 
Enige Schittering is het vrije en zuivere 
leven. Laten we dus niets of niemand on-
dermijnen, of het nu in gedachte, in woord 
of in daad is, als we verlangen dat de Zeer-
Subtiele zijn woning in onze gezuiverde 
harten vestigt.

72. De metgezellin in opstand gekomen 
tegen de heilige zoektocht van haar metgezel 
zou aan het einde worden verworpen en 
haar wroeging zou zeer wreed zijn, want 
haar kans zou de grootste zijn geweest in 
deze wereld.

«Het lot van eenieder rust in zijn hart, en 
alleen de Heer van billijkheid is rechter.»

73. Wie zich God herinnert, heeft God lief.
Wie God liefheeft, verstaat God.
Wie God verstaat, gehoorzaamt God.
Wie God gehoorzaamt, bootst God na.
Wie God nabootst, kent God.
Wie God kent, omhelst God.
Wie God omhelst, wordt één met God.

69’. Het is beter voor een gek door te gaan 
door over Gods dingen te praten dan voor 
een wijze door te gaan door over de dingen 
van de wereld te praten.

70’. Men moet een gek van God zijn om 
te geloven voorbij de onheilspellende ver-
schijningsvormen die ons verblinden, die 
ons verpletteren en die ons tot wanhoop 
brengen hier beneden. Dat hij ons dus gek 
maakt, opdat we wijs worden en het levens-
licht vinden dat degenen die het een keer 
hebben gekend, nooit ontbreekt!

71’. O mededogende Heer, verwijder van 
onze botten de afgrijselijke stank die doodt; 
neem van onze harten de duistere vuiligheid 
weg die ons verblindt en doe je levenslicht 
schijnen op je verzoende kinderen.

O zeer wijze en zeer heilige Hernieuwer! 
O almachtige en verborgen Redder!

72’. O vrouwen, jullie sluwheid in de we-
reld is groot, maar jullie intelligentie in God 
is klein. Houd dus jullie gedachten en jullie 
oordelen wat jullie naaste aangaat vóór je 
en veracht de zoekers naar God niet, ten-
einde op een dag niet in het verslindende 
vuur van late spijtgevoelens te branden.

73’. Eeuwige glorie aan de levende en 
schitterende Heer die zijn wijzen en zijn 
heiligen inspireert en die hen redt van de 
dood.

M. O. I. O. M.8

«Het volmaakte geloof is eenvoudig en 
ongerijmd; daarom is het almachtig.»

73’’. Er is een belangrijk en dringend 
gebed dat we alle dagen van ons verbannen 
leven moeten herhalen:

«Verlos ons, almachtige Vader, van de 
weerzinwekkende vuiligheid die ons van alle 
kanten overspoelt, opdat we opnieuw in 
jouw zuiverheid weerschijnen, en bevrucht 
ons met jouw heilige liefde, opdat we voor 
eeuwig in jou worden vastgehecht.»

AMEN
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De steen verborgen in de duisternis en de 
schaduw van de dood.

JOB

Er zal daar een weg zijn die men de heilige 
weg zal noemen. Geen onreine zal er over 
gaan… Zij die hem volgen, zelfs de eenvou-
digen, zullen niet afdwalen.

JESAJA



237

VUE NITRÉE

1. Een enkel vers zal roepingen teweeg-
brengen, en een enkel woord zal zielen tot 
God terugleiden. Wat zal het hele Boek dus 
niet doen in de geest en in het hart van de 
gelovigen?

2. God heeft ons verwekt uit zijn pure 
substantie en uit zijn pure essentie, en wij 
hebben ons stompzinnig in de modderpoel 
van de dood gestort.

3. Satan werd misleid door Adams ver-
schijningsvorm, daarom heeft de Heer toe-
gestaan dat Adam door Satan wordt misleid 
door middel van de verschijningsvormen 
van de wereld en dat Adams zonen dezelfde 
verwarrende beproeving ondergaan.

4. De ongelovigen zeggen: «Dit Boek is 
niets», maar wij zeggen dit: «Het is een 
monument dat de gelovigen van de hemel 
en de aarde met verering zullen bezoeken, 
terwijl de naam van de ontkenners voor 
altijd zal zijn verdwenen uit het geheugen 
van God en van de mensen.»

Laten we ons niet met goddelozen verbin-
den, want ze zullen niet gelovig worden, 
maar ze zullen ons goddeloos maken.

Velen zullen gereinigd, witgemaakt en 
beproefd worden, en de slechten zullen het 
kwade doen, en geen enkele slechte zal ’t 
begrijpen, maar de intelligenten zullen ’t 
begrijpen.

DANIËL

Ze zijn ondergegaan, omdat ze niet de 
ware wetenschap hadden. Ze zijn onderge-
gaan vanwege hun waanzin.

BARUCH

DE IJZEL

1’. De armste is als de rijkste in deze 
wereld ten overstaan van Gods geheim. De 
arme wordt er nochtans niet toe verleid om 
verstrooid te raken in de prijzige verwikke-
lingen die de rijke zoeker doen afdwalen.

2’. Als we hem er met vasthoudendheid 
en met liefde om vragen, kan de Heer ons 
weer uit de grafkuil van verderf trekken 
waar we hier beneden in zieltogen.

3’. Zij die in de duisternis zijn gevallen en 
die weer in het licht opstaan, zullen voor 
altijd in Gods glorie worden gevestigd.

4’. Laten we zo bij de Allerhoogste biech-
ten: «Ik beschuldig mijzelf ervan hier bene-
den te zijn gevallen door mijn fout en me 
in de beklagenswaardige toestand te bevin-
den waarin jij me ziet, maar wil mij verlos-
sen van de afschuwelijke modder van de 
doodzonde en wil mij bekleden met jouw 
heilige levenslicht, o Barmhartige, wiens 
hart een vuuroven van vergeving en van 
liefde is, jij eeuwige Minnaar van de geliefde 
zielen.»

BOEK XXI
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5. Een straatveger wordt meer geacht dan 
een profeet in deze blinde wereld, want hij 
lijkt minder nutteloos dan degene die Gods 
waarheid aan de mensen verkondigt. Die 
wordt door de zijnen veracht en gaat in de 
ogen van allen door voor een ongeneeslijke 
luiaard.

6. Christus wil ons bevrijden uit de graf-
kuil van onreinheden waar we in zijn ge-
vallen, terwijl de antichrist ons er voor altijd 
in wil installeren. Ziedaar de handeling van 
God en ziedaar die van Satan, er is daar 
een fundamenteel verschil dat eens en voor 
altijd de ware gelovigen die hopen op de 
handeling van de goddelijke natuur, moet 
afscheiden van de verstokte goddelozen die 
om zich te redden slechts rekenen op het 
werk van hun handen.

7. Hoe zal de Heer ons onderhouden, als 
we de wezens waarmee we onszelf hier 
beneden hebben belast, niet verzorgen? Hoe 
zal de hand van onze engel ons van de te 
zwaarwegende lasten bevrijden, als we de 
anderen mateloos belasten?

8. Machines zijn stompzinnig en hun 
stompzinnigheid zal ons steeds te snel en 
steeds te ver wegsleuren van de aanschou-
wing van de Enige en van zijn heilige 
zoektocht.

9. Al mijn vrienden herinneren zich mij 
en verheugen mij met hun gaven en met 
hun goede gedachten, zonder dat ik iets 
voor hen doe. Zo herinnert de Heer, die mij 
vervult van zijn vreugde en van zijn liefde, 
er mij liefdevol aan dat ik zijn genade en 
zijn lach in gelijke mate onwaardig ben.

10. Laten we er ons wel voor hoeden ons 
te vereenzelvigen met de ondeugdelijke din-
gen die we dagelijks doen, teneinde er niet 
toe te worden gebracht het onverdedigbare 
te verdedigen noch het onverantwoordelijke 
te verantwoorden.

5’. Ik heb getwijfeld aan de zorgen en aan 
de hulp van mijn Heer, en hij heeft me 
edelmoedig verhoord in plaats van me te 
berispen en van me te straffen voor mijn 
wankele geloof. O hoe verzorg je mijn zwak-
heid, o hoe geduldig ben je met mijn stomp-
zinnigheid, o hoe verlicht je mijn modder-
poel, aandachtige en verborgen Heer!

6’. O almachtige en barmhartige Heer, neem 
de zak weg die ons blind maakt en die ons doof 
maakt, breek het schandbord dat onze halzen 
en onze handen omknelt, en maak de banden 
los die onze voeten boeien, opdat we in jouw 
levenslicht wandelen, terwijl we jouw goedheid 
bekend maken en terwijl we onze handen in 
offergave naar jouw zeer heilige aangezicht 
opheffen. Lof aan jou die ons bevrijdt van het 
buitenste door het binnenste, o Levende, want 
jij maakt alle dood voor altijd belachelijk!

7’. Wie een kind, een beest of een plant 
mishandelt of verwaarloost, snijdt zich af van 
Gods zegen en valt al naargelang de steen en 
de grafkuil. Het kind dat ons slaat zal nochtans 
met de zweep krijgen, het beest dat ons aanvalt 
zal worden afgemaakt, de plant die ons ver-
scheurt zal worden afgesneden en verbrand.

8’. Laten we ons niet aanhoudend bekla-
gen over wat ons mishaagt: laten we er 
eerder mee ophouden en laten we ons te-
vredenstellen met het brood van de aarde 
en met het water van de hemel, met de rust 
en de vreugde van de Volmaakte.

9’. Lang heb ik gedroogd op het dode zand, 
maar toen de dauw van de Heer mij heeft ge-
zegend, ben ik weer opgebloeid in het luchtige 
geheim van de sneeuw en ben ik rijp geworden 
in het gewicht van het uitgezuiverde goud.

«Als Gods Geest met ons is, wie zal zich 
dan kunnen verzetten tegen onze prediking 
in de wereld?»

10’. De profeten van de Heer zijn door 
hun naasten verguisd en ze zijn door hun 
volk vervolgd, enkel omdat ze nooit hebben 
geschipperd wat Gods geopenbaarde waar-
heid aangaat.
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11. Laten we nooit ijdel discussiëren om 
gelijk te krijgen; laten we eerder nederig 
ondervragen en vervolgens de waarheid van 
het antwoord in onze geest en in ons hart 
beproeven.

12. Wanneer de geestelijken Gods fakkel 
laten vallen, hoort het de gelovigen toe hem 
op te rapen en hem weer op het altaar te 
plaatsen, opdat hij de verduisterde wereld 
opnieuw verheldert.

13. En de geestelijken die wakker zijn 
gebleven en trouw aan hun Heer, moeten 
die gelovigen helpen de ware eredienst van 
God in het hart van de mensen volbracht, 
te herstellen in plaats van deel uit te maken 
van de doordringende kilte van de dode 
stenen.

14. Door hun voldane middelmatigheid 
en door hun afstotende huichelarij doen 
bepaalde «weldenkenden» zelfs de goddelo-
zen walgen. Hoe zouden ze niet ook de 
weerzin wekken van de zoekers naar de 
Enige? En hoe zouden ze bekend kunnen 
zijn bij God?

15. Wat onze afdwalingen en onze fouten 
ook zijn, laten we onophoudelijk terugko-
men tot de zoektocht naar de Enige zonder 
ontmoedigd te raken en zonder het einde 
te betwijfelen.

16. Laten we ophouden te vechten in de 
wereld om rijkdommen op te stapelen, want 
het uur komt, en het is al gekomen, waarin 
we alles zullen moeten achterlaten en 
waarin we om voor het gerecht te verschij-
nen slechts onze goede gedachten, onze 
goede daden en onze rust in de Enige zullen 
hebben.

17. Van buitenaf onderzocht laten de 
rozetten van de kathedralen slechts hun 
geraamte zien, maar van binnenuit gezien 
verlicht hun uitstraling de gelovigen. Zo 
laat het levenswoord van buitenaf gehoord 

11’. O Zeer Kostbare, geef ons de intelli-
gentie van de mysterieuze zinspreuken ver-
woord door de wijzen van jouw huis en doe 
ons verborgen leven bloeien.

12’. Het is intelligenter en gunstiger voor 
wie aan de macht zijn om hen die de inspi-
ratie hebben en die hen berispen, op de 
proef te stellen en te adopteren, eerder dan 
om hun stem te verstikken door stilte of om 
hen te doen verdwijnen door geweld.

13’. Want Gods waarheid komt altijd ze-
gevierend weer uit de duistere gevangenis 
waar de kleingeestigen haar naar verban-
nen, en ze kiemt altijd onweerstaanbaar uit 
de as waarmee de slechten haar 
overdekken.

14’. Als we waarachtig «liefhebben», zal 
geen enkel kwaad ons bereiken en de vrij-
heid, de vreugde en de vrede van de Enige 
zullen voor altijd in ons wonen. «Gods kin-
deren zullen bloeien in de vrede van de 
Heer, terwijl de opstandigen erin zullen 
verwelken en erin zullen verdrogen zonder 
terugkeer.» Ziedaar het kenmerk en ziedaar 
het oordeel.

15’. O mijn Heer, je spreekt tot mijn ziel 
en al de rest wordt uitgewist, want jouw 
volheid vestigt zich in mij en overspoelt de 
hemel en de aarde.

16’. In de zoektocht naar God zullen we 
slechts broeders ontmoeten die ons liefdevol 
zullen helpen, terwijl we in de achtervolging 
van de wereld slechts te maken zullen heb-
ben met mededingers die ons hard zullen 
bevechten. Laten we dit goed opmerken en 
laten we ons ver verwijderd houden van 
ijdele woordenstrijd.

17’. O gewichtigen, o machtigen, o rijken, 
o geleerden, o intelligenten, wat brengen 
jullie naar de Heer, dat jullie met zoveel 
opschepperij discussiëren? Óf wat bieden 
jullie de mensheid aan waar jullie je zo 
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slechts het bot van de waarheid ontwaren, 
terwijl datzelfde woord van binnenuit waar-
genomen het voedzame merg van de schep-
per van elk ding doet proeven.

18. Het Boek is gekiemd in een man door 
sommigen beschouwd als: nutteloos, lui, 
opstandig, hoogmoedig, zelfs goddeloos, 
want het behaagt de humor van de 
Volmaakte grote dingen te voltooien met 
lachwekkende instrumenten.

19. We zoeken de twee zuilen van de 
Tempel en we hebben ze voor onze ogen en 
binnen handbereik, maar onze harten zijn 
door de zonde van de val verduisterd en de 
waarheid van God heeft zich teruggetrokken 
in de put van de afgrond.

20. De erkentelijkheid jegens de schepper 
is het zeldzaamste dat in de gevallen mens-
heid wordt aangetroffen; de beesten groeten 
eensgezind zijn beeld, maar wij blozen niet 
van schaamte om het hier beneden als 
enigen te verachten.

21. De symbolen van Gods mysteries 
kunnen aan alle gelovigen worden voorge-
steld, maar Gods mysteries moeten enkel 
aan de heilige en wijze mensen worden 
voorbehouden. Vrouwen zijn er van nature 
tegen.

22. De ongelovigen verstaan de Heer niet, 
omdat ze niet eerst tot God spreken. Hoe 
zullen we hun het hart en de mond openen 
als de Heer ons niet in eigen persoon helpt? 
Want hoogmoed is een ondoordringbaar 
pantser waaronder het leven zieltoogt, en 
niemand anders dan God kan het van bui-
tenaf breken of het van binnenuit doen 
smelten.

23. Laten we bidden, opdat de engel des 
doods ons vindt terwijl we God loven en 
zegenen in het uur van de scheiding en de 
vereniging.

schaamteloos op beroepen?
Ijdele woorden die zich weer bij de stilte 

van de dood voegen, en lege werken die aan 
het oppervlak van de aarde rotten.

18’. Het Boek zal als een zon op de wereld 
schijnen en wanneer het is teruggekeerd 
naar de Enige, zullen zijn licht en zijn 
warmte nog lang waarneembaar zijn in het 
hart van de mensen.

«Laten we bidden, opdat hij die het ons 
heeft gegeven in de aanbiddelijke vrede van 
het middelpunt van de Enige rust.»

19’. Scheid wat verenigd is, en de duis-
ternis zal je het begin van het werk doen 
zien. Voeg samen wat gescheiden is, en het 
licht zal je leiden naar het einde van het 
goddelijke werk dat de glorieuze zon is.

20’. Als we niet stoutmoedig met gesloten 
ogen tot de Heer gaan, zal de Heer niet tot 
ons komen en zal hij de doek niet wegnemen 
die ons blind maakt en die ons beschermt 
bij ons naderen tot het verbluffende licht 
van de Enige.

21’. De onstandvastigheid van Eva heeft 
Adam uit Eden gehaald. De standvastigheid 
van Adam zal Eva in Gods schoot terug-
brengen en bekeren.

22’. O onbegrijpelijke verleiding, o duize-
lingwekkend mysterie, we weigeren te oor-
delen en we leggen onszelf ter aarde, wenend 
om onze verloren broeders tot de Heer ons 
weghaalt alleen door de kracht van zijn 
liefde, want we kunnen al kreunend slechts 
hopen op de bekering van de afgedwaalden 
en op de vergeving van God.

23’. Laten we God loven en laten we in 
onze harten biechten ten overstaan van de 
Heer, opdat hij ons van de overspoelende 
modder van de doodzonde schoonwast.
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24. Wanneer we zonder inspanning in het 
levenslicht drijven, zullen we ons in God 
verheugen, maar we zullen huilen als we 
ons onze ongelovige metgezellen en metge-
zellinnen herinneren die in de zieltoging 
van de beesten wegkwijnen. Alleen het lot 
van de huichelaars zal ons onverschillig 
laten.

25. Onze harten zijn ongeduldig ten over-
staan van het welslagen van de goddelozen, 
maar wij hebben gekozen voor de beloning 
van het leven van de Heer en onze hoop zal 
niet bedrogen uitkomen.

«De onzinnigen dienen de wereld die hun 
de dood slijt, de gelovigen dienen God die 
hun het leven verschaft.»

26. We hebben slechts Gods waarheid 
voorgelegd, maar de middelmatigen en de 
kleingeestigen zijn bang geworden voor de 
rauwheid van het ding en ze hebben zich 
achter hun blinde oordeel verschanst.

27. Alleen zij die bekwaam zijn om Gods 
waarheid te onderzoeken, al was het door 
de gruwel van de dood heen, verdienen de 
lamp van de Volmaakte te zien schijnen.

24’. O geliefde broeders die dit lezen, be-
keer je in jullie harten terwijl de tijd jullie 
nog is toegemeten. Hou op je te roeren in 
de wind van de nacht en beschouw aan-
dachtig het einde van elk ding, teneinde je 
niet te laten verleiden door de verschijnings-
vormen van deze wereld.

25’. De engel van de Heer was in mij en 
drong van alle kanten bij mij aan, opdat ik 
de waarheid van de Enige verkondigde, 
«want, zei hij me, veel oren in de Kerk en 
buiten de Kerk zijn heden oplettend.»

26’. Het hoort ons niet toe de waarheid 
van God aan te kleden om de onbekwamen 
te verleiden. Het hoort ons alleen toe haar 
in haar naaktheid voor te leggen, opdat ze 
over zichzelf oordelen door aanstoot te ne-
men en door haar ver van zich af te 
duwen.

27’. Wie zal de geest binden?
Wie zal de ziel doen vlees worden?
Wie zal het lichaam zuiveren?

27’’. O goddelijke zon van God, je zaait 
ons in in de dood, je doet ons groeien in het 
leven, en je vestigt ons voor altijd in jouw 
ongeëvenaarde glorie! 

28. Laten we niet vrezen onze wortels lang 
in de duisternis van het voedzame geloof te 
ontwikkelen, want wanneer we in Gods licht 
kiemen, zal geen storm ons kunnen vellen 
en het gewicht van onze groei in de hemel 
zal ons niet in de afgrond kunnen doen 
tuimelen.

29. Laten we vluchten voor gehaaste en 
rusteloze lieden, want hun hart is gesloten 
voor de stem van de Allerhoogste en hun 
waanzin is ongeneeslijk.

28’. De voortvluchtige en verachte dienaar 
die de wereld op mysterieuze wijze voedt, 
is de trouwe en zeer kostbare meester ge-
worden die Gods uitverkorenen in het ge-
heim voedt. Wie zal het Woord zien schij-
nen? Wie zal het licht betasten? Wie zal het 
parfum proeven? Wie? Wie? O wie zal zijn 
Heer doen vlees worden in een uitgezuiverd 
hart?

29’. Als ons innerlijke leven niet groeit in 
de mate waarin ons uiterlijke leven krimpt, 
zullen we op de dag des oordeels als erfenis 
slechts de vuiligheid van de dood krijgen.
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30. Eén gloeiende kool volstaat om een 
berg brandstof in vlam te zetten, zoals één 
heilige volstaat om een menigte gelovigen 
te doen kiemen en zoals één enkele zoon 
van God volstaat om de verbannen schep-
ping te hernieuwen en te redden.

31. Hoogmoed is met gaven en met rijk-
dommen overladen zijn en God niet loven, 
óf van ellende en van wanhoop creperen en 
God niets vragen. De eerste hoogmoed kan 
nog de les van het ongeluk ontvangen, maar 
de tweede zou zelfs voor de overvloed aan 
gaven van de Heer van geen wijken weten.

32. Alle voorzichtige uitgevers hebben het 
Boek afgewezen, want Gods woord brengt 
niets op, schijnt het. Helaas! Ze hebben gelijk, 
want het aantal minnaars van God is onwaar-
neembaar geworden in de wereld. Helaas! Ze 
hebben ongelijk, want het woord van de Heer 
brengt meer op dan wat dan ook, aangezien 
het Gods intelligenten het leven geeft.

33. De Heer is wreed, want zelfs met zijn 
heiligen speelt hij een spel. Hij stort hen in 
de duisternis, hij maakt hen belachelijk, 
hij vernedert hen tot ze als lijken zijn in zijn 
wonderbaarlijke handen die de doden het 
leven geven.

34. Wat een pech voor hen die het Boek 
verachten en die degene die het onder de 
adem van de Heer heeft geschreven op 
groezelige wijze beoordelen. Wat te denken 
van hen die de ziel verscheuren en van hen 
die het geduld verliezen en die slaan?

35. De Heer zal hun geschil beslechten, 
en zijn oordeel zal een voorbeeld zijn voor 
hen die geloven.

36. Satan vergeeft niet en hij zit ons on-
aflatend op de hielen, en de opstandige 
vrouw blijft het voornaamste instrument 
waar hij zich van bedient om ons tot wan-
hoop te brengen en om ons te verdoemen 
hier beneden! Ongelukkige beul, ongeluk-
kige gefolterde, ongelukkig instrument van 
foltering!

O Heer, heb medelijden met ons en bevrijd 

30’. Het kleine steentje van God is onein-
dig meer waard dan al de bergen van de 
aarde en dan al de wolken van de hemel. 
Wie zal het ontdekken voordat de sluier 
over de verborgen schepping scheurt?

31’. De verklaarde goddelozen en de ver-
momde godsdienstigen bestempelen het 
Boek als «dwaasheden» en als «godslaste-
ring», maar wat zullen ze zeggen wanneer 
ze onherstelbaar worden verpletterd onder 
het gewicht van de geopenbaarde steen?

Helaas! Mensenbrij spreekt niet.

32’. We zullen onder de hemelse stortbui 
weer uit de aarde komen als paddenstoelen 
en de Heer zal de enen plukken om ze in 
zijn tuin te vestigen, en hij zal de anderen 
overlaten aan het bederf van de vreemde 
aarde, zoals een oordeelkundige tuinier doet 
die wat goed is weet te onderscheiden van 
wat slecht is.

33’. Laten we acht slaan op de verachten, 
op de zwakken en op de eenvoudigen, want 
vaak beweegt de Heer zich in hen en kiemt 
hij er op mysterieuze wijze.

«O heilige nederigheid, o heilige modder van 
de afgrond, o heilige chaos van het begin!»

34’. De vrije gelovigen zullen de Kerk van 
God redden die de godsdienstigen ellendig 
weg laten zakken in de zaken en in de 
hartstochten van de wereld. Ze zullen haar 
herstellen in haar broederlijke zuiverheid 
vóór het oordeel van God.

35’. Als de rijkdom van de Heer ons be-
woont, zal onze armoede in de wereld licht 
en heilzaam voor ons zijn.

36’. Satan leidt ons zonder het te weten 
terug tot God, met schoppen onder ons 
achterste, en dáárom moeten we, zelfs ver-
scheurd en in de modder tuimelend, ons 
met vertrouwen tot de Heer van vergeving 
keren, die ons zal redden en die ons weer 
in zijn koninkrijk van vrede zal vestigen 
door de genade van zijn liefde, die onmetelijk 
en waanzinnig is.
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ons van de kwaadaardigheid en van de 
slagen van de onwrikbare demon. Red ons 
door de genade van de hemelse Moeder 
onderworpen aan jouw bevruchtende liefde.

37. Laten we ons nooit verbinden met 
schepsels zonder edelmoedigheid en zonder 
grootheid van ziel, want uiteindelijk zullen 
we veracht en dodelijk onderdrukt worden 
zonder dat iemand er baat bij heeft, en 
gedwongen te vluchten voor hun blinde en 
dove slechtheid, op straffe van in de slaver-
nij van het Beest te vervallen.

38. Geen groot gelukslot hier beneden 
voor de overlevenden van de Heer, maar 
alleen verachting, beledigingen, slagen en 
armoede in ballingschap.

39. Het lijden is een prikkel die de intel-
ligenten van God naar het vreedzame verblijf 
van de Enige drijft, maar waar uit te blazen 
op deze steile weg?

37’. O almachtige Heer, verwijder van ons 
de ellendige harten die haat uitscheiden en 
die de laagheid van de hel uitzweten. Verlos 
ons van de schandelijke kleinheid van de 
middelmatigen en van de bijtende afgunst 
van de slechten.

38’. Wat verzekerd is, zijn weinig verlangens, 
weinig zorgen en weinig verzorging in de we-
reld, met in ons de troostende aanwezigheid 
van de Heer van waarheid en van leven.

39’. O mijn Heer, onze nederlagen hier 
beneden zijn te aanhoudend en als je ons 
niet te hulp komt, zullen we ons in het stof 
neerleggen en zullen we voor jouw aange-
zicht sterven.

39’’. Wil je de slechten zien jubelen terwijl 
ze onze botten breken? Wil je hen zien ze-
gevieren terwijl ze jouw heilige Naam 
beledigen? 

40. Alleen de heiligen van de Heer zien 
zijn gerechtigheid schijnen aan de hemel; 
wat ons aangaat, moeten we volgens het 
kompas van het geloof in de duisternis van 
de wereld wandelen en we worden er vaak 
toe verleid om ons af te vragen of de god-
delozen die met ons spotten en die het 
huidige leven leven, niet verstandiger zijn 
dan wij die op het onmogelijke hopen en 
die het ongelofelijke geloven.

41. We zullen alles aanvaarden wat wordt 
aangeboden en wat wordt gegeven, en we 
zullen alles laten wat wordt geweigerd en 
wat tegenstand biedt. Zo zullen we de wil 
vervullen van God die nooit iets of iemand 
geweld aandoet.

«Hij die zich toeëigent is een misdadiger, 
hij die opraapt is slechts een parasiet van 
God.»

40’. Satan verblindt ons door alle soorten 
listen en luchtspiegelingen en hij ontmoe-
digt ons door alle soorten slagen en valpar-
tijen. Laten we dus in de heilige gemeen-
schap van Gods kinderen blijven en laten 
we ons vasthouden aan de ketting van de 
liefde, opdat de zielendoder ons niet afge-
zonderd en blootgesteld vindt als dwalende 
schapen.

41’. Gebroken door slagen, gek van pijn, 
dronken van wanhoop, zie mij hier als een 
stompzinnige mens die al wenend in het 
stof zijn Heer aanbidt. Schandalige stomp-
zinnigheid, ontwapenende stompzinnigheid, 
verwarrende stompzinnigheid, gelukzalige 
stompzinnigheid, zegevierende stompzin-
nigheid die het licht uit de duisternis doet 
opwellen.
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42. We zeggen jullie dit duidelijk: «Jullie 
zijn in het slijk gevallen en jullie zijn met 
een beestenhuid bekleed. Als jullie handelen 
als de engelen die in het hemelse vaderland 
zijn gebleven, zal God jullie tot zich terug-
leiden en zullen jullie genieten van zijn 
heilige rust in zijn levenslicht; maar als 
jullie je gedragen als rebellen, zal Satan 
jullie voor altijd in de blinde en dove beest-
achtigheid doen wegzinken, en zal jullie 
gebrul van verdoemden niet door de laag 
dood heen dringen die jullie van alle kanten 
omringt.»

42’. Wat een vreugde het Boek te hebben 
geschreven en wat een zekerheid de stem 
van de Heer te verstaan die ons 
goedkeurt!

Oh! Wat een overstromende beloning zal 
de onze zijn wanneer de menigte gezegende 
zielen tot ons komt, opdat we ze als hulde 
in de handen van de Volmaakte overgeven. 
Híj zal díe kiezen en eten welke hem hebben 
gegeten, opdat de eenheid van het enige 
hart zich in Eén voltooit. Wat de andere 
betreft, zal hij ze in zijn tuin der lusten 
vestigen als sterren aan de hemel.

42’’. De Enige verdeelt zich en de Enige 
verzamelt zich, en eenieder spreekt zijn klei-
ne oordeel uit over het waarom en over het 
hoe dat hij niet kent, in plaats van zich weer 
te voegen bij de eenheid van de Ene en erin 
te blijven tot de dag van keuze van de Enige.

43. Wanneer de goddelozen en de slechten 
van de wereld ons ontmoedigen, laten we 
dan het Boek van de Enige herlezen, en de 
zegevierende weg zal in onze harten 
schijnen.

Dan zal de lach van onze vreugde de 
blinden, van de zekerheid van hun duister-
nis vervuld, verbazen en hun aanstoot ge-
ven, en zullen de drogbeelden van de dood 
zelf ons ijdel lijken.

44. Het onvruchtbare hart is jaloers op 
elke vriendschap, zelfs op Gods liefde, want 
het omhelst als de inktvis die het leven tot 
de laatste druppel opzuigt en die het ge-
leegde overschot wegwerpt. Laten we dus 
vluchten voor de slechten die alleen voor 
zichzelf liefhebben en nooit voor God, want 
zíj nemen alles en ze geven niets.

43’. Wanneer we een heilig boek bij een 
edelmoedig hart hebben geplaatst, zullen we 
de goudkorrel hebben gezaaid die zal kiemen 
en die de hemel en de aarde vlam zal doen 
vatten, maar als het hart droog is, moeten 
we niet ontmoedigd raken, want misschien 
rust het licht van de Heer in degenen die 
erbij in de buurt zijn, wachtend op de vrije 
dauw van de Enige om te bloeien en om aan 
de wereld van liefde te verschijnen.

44’. Je vader, je moeder, je broers, je 
zussen, je metgezellin, je kinderen, je vrien-
den kunnen zich tegen God keren en je 
belasten met hun slechte gedachten en met 
hun sarcasme. Het hoort je niet toe over 
hen te oordelen, maar je kunt zo snel en zo 
ver voor hen vluchten als je beide benen je 
kunnen dragen, want de Heer zal je verge-
zellen en hij zal je familie van ijdelheid op 
gunstige wijze vervangen.

44’’. Na de bijtende tranen van bitterheid, 
ziehier de zachte tranen van overstromende 
vreugde, want de overvloed van de gave van 
onze Heer doet het gevangen water van onze 
harten vloeien, en zijn liefde verdicht het 
in een heilige en kostbare steen.
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45. Toen ik de metgezellin, opstandig 
tegen de weg van de Allerhoogste, had ge-
slagen, dacht ik voor lange tijd van mijn 
Heer verstoken te zijn, maar hij over-
stroomde mij terstond in mijn hart met 
prachtige openbaringen en met liefdevolle 
vertroostingen; en mijn verbazing was groot 
dat na aldus geslagen te hebben, mijn hart 
van binnen nog meer openstond.

«De Heer kan zelfs stenen bekeren als dat 
hem behaagt.»

46. Toen ik afstand had gedaan van mijn 
kleine goederen in de wereld, overstroomde 
mijn Heer mij met rijkdommen in mijn hart, 
en ik onderkende dat, terwijl ik alles had 
verloren op de aarde, ik alles had gewonnen 
in de hemel.

«Moet men niet de dode ballast afwerpen, 
opdat de ballon in de vrijheid van de hemelen 
wegvliegt en het eiland van geluk bereikt?»

47. Laten we bidden, opdat de slechten 
die ons omringen zich in hun hart bekeren 
en als ze volharden in hun ellendige oorde-
len, laten we voor hen vluchten en laten we 
bidden voor hen die de Heer op de tast 
zoeken in hun pijnlijke en ongeruste harten, 
opdat het licht van de Zeer Heilige in hen 
kiemt en opdat het hun weg verlicht tot het 
einde van hun zoektocht.

48. Wie heeft de heilige kelk gevonden?
Wie heeft de verzegelde vaas geopend?
Wie heeft in het geheim gekeken?
Wie heeft aan de bron gedronken?
Wie is in de hemel gevallen?
Wie is dood in het leven?
Wie is in de liefde verrezen?
Wie is in de kennis gevestigd?
Wie rust in de vrede van de Volmaakte?
Wie is EEN geworden met degene die IS?

49. O mijn Heer, je bent mijn vader en 
mijn moeder, je bent mijn broers en mijn 
zussen, je bent mijn metgezellin en mijn 
kinderen, je bent het goede en de niet afla-
tende vriend die zich zijn welgeliefden in 
deze wereld herinnert.

45’. Ik versta de stem van mijn Heer en 
ik schrijf het woord van mijn Heer over.

Wat is een mooiere beloning?
– Ik zie het licht van mijn Heer en ik eet 

het leven van mijn Heer.
Wat is een aanbiddelijkere gave?
– Ik zwem in de liefde van mijn Heer en 

ik rust op het hart van mijn Heer.
Wat is een goddelijkere staat?

46’. De namen van de helden van de we-
reld en de namen van de gelovigen zullen 
van de stenen, van de monumenten en uit 
het geheugen van de mensen worden gewist, 
maar de namen van de heilige profeten en 
van de wijze vrienden van God zullen voor 
altijd in de hemelse steen gegraveerd blijven 
en zullen de eeuwigheid in het hart van de 
Enige leven.

47’. Als het ons overkomt ons werk in de 
wereld te onderbreken om onze prachtige 
Heer te bidden en te loven, zal daar voor 
ons geen enkel kwaad uit voortkomen on-
danks de dreigementen van de goddelozen 
en ondanks de slagen van de slechten, want 
de kleinste lof aan de Allerhoogste is meer 
waard dan al de werken van de mensen 
samen hier beneden. «Het Boek is door de 
blinden en door de doven van deze wereld 
wel degelijk beoordeeld als luilakkerij!»

48’. Toon ons diegene, barmhartige Heer, 
opdat we zijn voeten en zijn handen kussen 
en opdat we hem blindelings volgen tot jouw 
geheime tuin, tot jouw verborgen huis en 
tot jouw maagdelijke en zeer heilige hart, 
waar de levensvreugde eeuwig rond jouw 
onbeweeglijke liefde danst.

49’. Zie ons daar in de ogen van de Heer 
als as die hij niet versmaadt te bevruchten 
en naar de eeuwigheid van zijn vrede te 
leiden. «Wie zal de liefde van de Almachtige 
voor zijn geboren wordende schepsel 
begrijpen?»
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50. Hoeveel vrouwen zouden hebben ge-
huild van vreugde als ze een metgezel ont-
dekten die aanhoudend zijn Heer zocht, en 
zouden hem met liefde en erkentelijkheid 
hebben geholpen en gediend?

51. Zij die God ons heeft gegeven, heeft 
getwijfeld aan onze zoektocht en ze is in 
haar hart in opstand gekomen.

«De Heer is jaloers op zijn welgeliefden en 
hij staat niet toe dat hun liefde afdwaalt in 
de wereld, maar wie dan ook kan zich tot 
hem bekeren als hij het in zijn hart 
verlangt.»

52. We zullen de verharde goddelozen 
herkennen aan het feit dat ze hard zijn voor 
zichzelf en voor de anderen, dat ze vol moed 
zijn voor de dingen van de wereld en dat ze 
slechts op zichzelf en op het werk van hun 
handen rekenen om zich hier beneden te 
installeren en te organiseren.

53. Laten we de goddelozen wantrouwen 
die, na hun hele leven God te hebben ont-
kend, zijn leer te hebben misprezen en op 
de zijnen te hebben gespuugd, op hun oude 
dag bang worden en pogen een verzekering 
af te sluiten door godsdienstige werken te 
begiftigen of door kapellen te bouwen en te 
verfraaien, want het zijn nog steeds hun 
namen die ze hoogmoedig aan God en aan 
de mensen pogen op te dringen, en niet hun 
harten die ze de helderziende Heer berouw-
vol aanbieden.

54. Hun arglistigheid en hun huichelarij 
zullen hen niet redden als ze niet nederig 
en oprecht de weg van de boetedoening 
inslaan die hun door de Barmhartige wordt 
aangeboden.

55. Sommigen zetten in het geheim de 
zoektocht naar God voort voorbij de symbo-
len en de figuren, want ze dorsten naar de 
werkelijkheid die men ziet, die men aanraakt 
en die men eet. Wie zou hen kunnen berispen 
en wie zou hen uit durven sluiten van de 
universele Kerk van de zeer geleerde Heer?

50’. Wat we hebben ontkend en bestreden 
zal ons nooit kunnen toebehoren. Laten we 
goed oppassen voor wat we zullen denken 
en voor wat we zullen zeggen van de verrij-
zenis en van het oordeel die door de profeten 
zijn aangekondigd.

51’. Want de voltooiing van het ding zal 
de deuren van de uitgang en die van de 
ingang onherroepelijk sluiten. Laten we ons 
dat goed bedenken vóór het gerammel van 
de grendels en van de tralies dat de tijd van 
de onherroepelijke keuze zal kenmerken!

52’. O dat ze op een dag nederig de hand 
mogen reiken en over hun zwakheid medi-
teren alsook over de macht van Gods 
Voorzienigheid, die alles doet groeien en 
rijpen zonder het werk van de mensen!

Maar zouden ze ’t begrijpen?

53’. Als we niet de intelligentie hebben 
om ’t anders te doen, laten we dan onze 
dwaasheden voltooien in de wereld, maar 
laten we tenminste God af en toe in onze 
harten danken voor het leven dat hij ons 
hier beneden in zijn geduld en in zijn edel-
moedigheid toestaat, en wanneer we iets 
moois, iets groots en iets edels zien in de 
wereld, laten we dan onze armzalige ge-
dachten opgeven en de Heer loven voor die 
kleine weerspiegeling van het bewonderens-
waardige en geheime werk dat zich voor 
onze blindemansogen voltooit.

54’. Wat doet het er toe dat onze handen 
leeg zijn van de werken van de wereld, mits 
onze harten vervuld zijn van de liefde van 
God!

55’. Als we de Allerhoogste niet in de 
zuiverheid van onze harten doen vlees wor-
den, zullen we het lichaam van de Heer hier 
beneden niet betasten en zullen we niet 
levend in zijn prachtige eeuwigheid en vrede 
binnengaan.
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56. «Zij zijn volgelingen van Jezus, maar 
in het geheim, uit vrees voor de priesters», 
zegt Emmanuel. Maar bestond dat niet 
reeds in de tijd van Jezus? En waren díe 
volgelingen niet in God alvorens in de ge-
schiedenis te zijn?

57. Alles in mij en om mij heen stortte in, 
maar in mijn hart gaf de Heer mij een teken 
om met hem mee te lachen en om niet te 
geloven in het ongeluk, en mijn verbazing 
en mijn vreugde waren grenzeloos als de 
vervlogen wanhoop.

58. De harde werkers en de redzamen 
slagen soms in de wereld, maar weinig 
mensen lijken op te merken dat het is om 
uit te komen op hetzelfde punt van onwe-
tendheid en van armoede als de luilakken 
en als de onbekwamen ten overstaan van 
de dood en het toekomstige leven, want de 
goddeloosheid verblindt hen allen evenzeer 
en ze nagelt hen aan de schors van de 
dingen.

59. Op de dag van de openbaring van het 
oordeel zullen we met verbazing zien dat 
alle heilige Schriften in woorden verschil-
den, maar dat ze hetzelfde mysterie van 
verrijzenis en van eeuwig leven in God 
onderwezen.

60. Er zijn eeuwen en legioenen van on-
derzoekers nodig geweest om de wetenschap 
van de mensen te doen verschijnen in de 
wereld, maar er is slechts één ogenblik en 
één enkele geïnspireerde nodig om aan de 
wetenschap en aan de liefde van God te 
herinneren in het hart van de gelovigen.

Zullen wij het ding niet opmerken en 
zullen wij niet verbaasd en geraakt zijn door 
de nieuwe oproep van de Heer?

61. Wij zijn niet «leuk», zeggen de godde-
lozen van de wereld. Maar hoe zouden we 
het kunnen zijn wanneer we de gapende 

56’. Misschien hebben ze niets gezegd, 
omdat ze teveel dingen wisten over God en 
niet genoeg over de wereld? Óf hun Heer 
heeft hun niet bevolen te spreken en zich 
bekend te maken? Maar ze zijn zeker nooit 
helemaal verdwenen.

57’. Zullen de intelligenten en de geleer-
den van de wereld ons ook niet het Boek 
uit willen leggen dat we onder de inspiratie 
van de Heer van hoge wetenschap en van 
grote liefde hebben geschreven? Een ge-
schiedenis die de engelen en de heiligen in 
de hemel aan het lachen zou maken.

58’. Waar zullen we, zelfs gebroken en 
wanhopig, heengaan, tenzij het is tot onze 
Heer van mededogen? Want welke is degene 
die ons zal aanvaarden in deze beklagens-
waardige toestand, tenzij het de Edelmoedige 
en de Barmhartige is die troost, die vervult 
en die van de dood geneest?

«Als we onszelf oprecht wegcijferen, zal 
God ons in het licht zetten, maar als we 
ons aanmatigen te schitteren, zal hij ons 
in de duisternis van vergetelheid 
onderdompelen.»

59’. Heer, wij huilen van vreugde wanneer 
we naar jouw muziek luisteren die tot onze 
zielen spreekt en die ze troost over de bal-
lingschap van de dood, maar het is jouw 
heilige dauw die ons verlost van de afgrond 
van teloorgang en die ons weer doet bloeien 
in jouw wonderbaarlijke licht waar de he-
melse vreugde voor eeuwig woont.

60’. Wie zich in het heilige licht van de 
Heer van leven onderdompelt, vergeet zijn 
rede en zijn oordeel in deze wereld, geheel 
als degene die in de duisternis van de waan-
zin valt. Maar de eerste gaat zelfverzekerd 
voort naar de eenheid van de Enige, terwijl 
de tweede verstrooid raakt in de zeer on-
doorzichtige dood van de schors.

61’. Wij zijn niet «makkelijk», zeggen de 
gelovigen van deze wereld. Maar hoe zouden 
we het kunnen zijn wanneer we de mysteries 
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hel open zien staan onder hun voetstappen 
van gerustgestelde blinden?

62. De tijd nadert, en hij is reeds daar, 
waarin de gelovigen zich opnieuw zullen 
bezighouden met de dingen van God en 
waarin ze de dingen van de wereld aan de 
goddelozen zullen overlaten.

63. We zullen naar de begaafdste en be-
kwaamste mensen zoeken naargelang hun 
werken en naargelang hun welslagen in de 
wereld, om het volk en de natie te regeren 
en te organiseren; en we zullen medogenloos 
de onbekwamen en de middelmatigen uit 
de weg ruimen die zich aanmatigen voor 
allen datgene te voltooien waar ze voor 
zichzelf niet in hebben kunnen slagen.

64. We hebben niet gekozen om het Boek 
te schrijven noch om Gods waarheid te 
prediken; het is de Heer die ons heeft ge-
kozen en die zich zonder te waarschuwen 
op ons heeft gestort zoals de arend zijn prooi 
oppakt en haar in de hemel opheft. Als de 
Heer heden losliet, zouden we zwaar op de 
aarde terugvallen en zou er nog slechts een 
zak door elkaar liggende, stomme en stomp-
zinnige botten zijn. Werkelijk, wij zijn allen 
in Gods hand; enkelen geloven het, maar 
zeer weinigen hier beneden ervaren het.

65. Hoe zouden we uit onszelf hebben 
overwogen om een Boek te schrijven dat 
ons volgens de wereld de twaalf beste jaren 
van onze jeugd heeft gekost, dat duizend 
zorgen heeft vereist en terugtrekking uit de 
leefomgeving, dat het oordeel en de opstan-
digheid van de onzen heeft uitgelokt, dat 
ons armoede heeft gekost die niemand wil 
aanvaarden, dat de wereld onverschillig 
laat, dat onze naasten verveelt, dat de gods-
dienstigen krenkt, dat ons doet doorgaan 
voor onevenwichtig, en dat tot op heden 
slechts stilte en verlatenheid verwekt? Hoe 
zouden we uit onszelf overwogen hebben 
om ons leven te verliezen in deze wereld, 
teneinde het te winnen in God?

van de drievoudige verrijzenis en die van 
het billijke oordeel aankondigen?

62’. Het handelen van Satan beperkt zich 
niet tot het verwijderen van de gelovigen 
van Gods geloof en liefde, het bestaat er 
ook uit om ze te verwijderen van het zoeken 
naar de mysteries en naar de wetenschap 
van God.

63’. We zullen naar de wijste en heiligste 
mensen zoeken naargelang hun voorspel-
lingen en naargelang hun levens in de we-
reld, om het volk en de natie te leiden en 
te handhaven; en we zullen meedogenloos 
de blinden en de doven uit de weg ruimen 
die zich aanmatigen aan allen datgene op 
te leggen wat ze voor zichzelf noch gezien 
noch verstaan hebben.

64’. Zelfs vandaag, als hij het wil, kan 
God zijn oordeel over ons herzien en ons 
vernederen tot het stof door ons belachelijk 
te maken ten overstaan van allen, gelovigen 
en goddelozen, geleerden en onwetenden, 
intelligenten en bruten; maar we zouden 
tot zijn heilige aangezicht gekeerd blijven, 
en zelfs overdekt met modder, zouden we 
zijn heilige NAAM loven zonder aan zijn 
wijsheid en aan zijn barmhartigheid te twij-
felen, want de liefde die hij ons heeft inge-
plant, is niet van die aard dat men zich er 
gemakkelijk van afmaakt.

65’. O Heer van barmhartigheid en van 
vrede, sta toe dat we ons heden verbergen 
en dat we achter jou verdwijnen; sta toe dat 
we jouw werk in het geheim en in de rust 
afmaken voordat de imbecielen die jouw 
geïnspireerde kinderen laten sterven van 
ellende, ons komen feliciteren en ons de 
hand komen schudden; voordat ze zich 
gierig storten op wat ze altijd hebben ge-
weigerd te kopen voor een stuk brood; voor-
dat ze zich meester maken van onze scha-
duw en haar vertonen in hun circus- 
voorstellingen; voordat ze ons leven stomp-
zinnig en woest aan stukken rijten zoals ze 
doen met de beesten om er de ziel in te 
betrappen.
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66. Hoe zouden we ook nu nog uit onszelf 
kunnen volharden in het afmaken van zo’n 
werk midden in de woestijn van deze tijd 
van goddeloosheid en van dood? Zal dat de 
gelovigen niet tot nadenken stemmen? Zal 
dat hen er niet toe brengen om met de ogen 
van het hart de in het Boek opgetekende 
woorden te onderzoeken? Zal dat hen er 
niet toe aansporen om het deel van hun 
edelmoedige en mededogende Heer te 
vermeerderen?

67. De gelovige joden zijn het meest aan 
God onderworpen en ze zullen als eersten 
met troost en met eer door de Heer worden 
hersteld.

68. De ongelovige joden zijn het meest 
opstandig tegen God en ze zullen als eersten 
van de aarde der levenden worden verjaagd 
en uitgeroeid. Dáár ligt een onderscheid dat 
de gelovigen goed moeten noteren, teneinde 
hun broeders in het geloof in God niet af te 
wijzen of te ondermijnen.

69. Wie kan zich niet gesust en getroost 
voelen na het Boek te hebben gelezen? En 
wie kan zich niet verlicht en geleid voelen 
na er ook maar een beetje over te hebben 
gemediteerd?

70. Wij zijn noch wetgeleerde noch rechter 
om jullie wetten voor te kauwen en om jullie 
ze te doen naleven, en wij zijn noch politicus 
noch technicus om jullie te regeren en om 
jullie te organiseren in deze wereld.

71. We zijn er alleen mee belast jullie te 
herinneren aan de verrijzenis aangekondigd 
door de profeten, evenals aan Gods oordeel 
waar jullie zullen worden geschift, hetzij 
voor vreugde, hetzij voor pijn.

72. Wat hebben ze gewonnen, de middel-
matigen die het werk dat ze niet begrepen, 
hebben veroordeeld? Een nog onherstelbaar-
dere platheid en hun eigen veroordeling door 
degene die dit werk heeft geïnspireerd.

66’. Voordat ze ons achtervolgen om te 
verkrijgen wat zij zelf nooit hebben willen 
geven aan wie dan ook; voordat ze ons met 
afval bedekken om hun laagheid en hun 
lafheid gerust te stellen. Doe hen wegzinken 
in hun slechtheid en in hun stompzinnig-
heid, Heer, en herinner je hen die ons heb-
ben geholpen en die in jouw heilige woord 
hebben geloofd, opdat ze je prachtige en 
onvermengde leven ontvangen dat is beloofd 
aan de trouwe en edelmoedige harten.

67’. Het toppunt van intelligentie is ten 
overstaan van God idioot te zijn, zoals het 
toppunt van idiotie is geloven ten overstaan 
van hem intelligent te zijn.

68’. Laten we opmerken hoe roerig, on-
rustig en ongelukkig het leven van de god-
delozen is, en hoe hun opstandigheid hen 
in de blinde verstrooiing en in de vernieti-
gende waanzin stort.

69’. Snel, snel, nog een beetje tijd om het 
te lezen. Nog een beetje tijd om het te be-
grijpen. Nog een beetje tijd om het te on-
dernemen. Nog een beetje tijd om het af te 
maken. Maar dan, de hele eeuwigheid om 
ervan te genieten.

70’. Merk wel op dat we slechts narighe-
den oogsten voor dit Boek en dat onze wil 
er niets mee te maken heeft.

Het zou ons ongetwijfeld aangenamer zijn 
om een beetje te kunnen uitblazen en om 
uit te rusten in de wereld.

71’. Maar Gods oordeel is heden dringend 
en zijn verkondiging wacht niet, want het 
gerecht van de rechtvaardige wordt onge-
duldig. Begrijpen we het niet uit de tekenen 
van de algemene ontbinding der naties?

72’. Zoals de dauw de dode aarde veran-
dert in weiden vol geurige bloemen, zo doet 
de hemelse genade onze verdroogde en 
verbrande harten weer bloeien.
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73. Imbecielen en opstandigen, ga naar 
het stof, naar het ongeluk en naar de een-
zaamheid van de dood voorbehouden aan 
de stompzinnige aanbidders van de ver-
duisterde wereld, óf onderwerp je aan de 
Heer terwijl er nog tijd voor is en oordeel 
niet over wat jullie te boven gaat en verzet 
je niet tegen de adem van de Geest die jullie 
niet kennen.

74. Misschien is het waar dat het Boek 
nutteloos is voor dat van Gods weg afgewe-
ken volk: zijn intelligenten en zijn welden-
kenden wijzen het af, want hun afstomping 
in de wereld gelijkt op de dood. We zullen 
het dus weer terugleggen in de handen van 
God waar het uit is gekomen, opdat de 
engelen zich er als eersten over 
verheugen.

75. O Heer van vooruitziendheid, zou je 
ons het zaad te laat hebben gegeven, terwijl 
het hart van deze mensen reeds was verhard 
als de dode steen? Je zegen volstaat noch-
tans om de dood zelf weer op prachtige wijze 
te doen bloeien.

73’. God kan de dode stenen omvormen 
in levensoogst, maar hij kiest ze volgens 
een geheim oordeel dat voor ons onbegrij-
pelijk blijft.

Misschien zullen we ’t begrijpen wanneer 
de sluier wordt opgelicht.

Helaas! Het zal te laat zijn om zich te 
bekeren.

Het is beter de Heer te ondervragen en 
dan in onze harten naar zijn antwoord te 
luisteren en ons zonder te oordelen naar 
zijn wet te plooien.

74’. Heb medelijden met de overlevenden 
van je volk en breng hen bijeen in je heilige 
levenslicht, opdat ze de berg doden die hen 
omringen en die hen ellendig onderdrukken, 
doen vlamvatten. Sta toe dat je heiligen je 
zegen aantrekken over die onbeweeglijke 
botten, opdat ze ten overstaan van jou 
opnieuw in het berouw, in de gehoorzaam-
heid en in de vreugde van de hervonden 
liefde leven.

75’. O Heer, als jij het wilt, zal je talent 
worden begraven óf zal het de wereld op-
nieuw verlichten, en zullen onze liederen 
van erkentelijkheid jouw NAAM tot aan de 
sterren terugsturen.

75’’. Zo niet gaan verstrooiing, ongeluk en 
dood inslaan op dit goddeloze en lauwe volk.

En een klein restje zal worden gered en 
opnieuw kiemen in de eenvoud en in de 
liefde van de Enige.

Voorwaar, ik zeg je, als een mens niet 
wordt geboren uit water en geest, kan hij 
niet binnengaan in het koninkrijk Gods.

JEZUS

Wee jullie, wetgeleerden, omdat jullie na 
de sleutel van de Wetenschap te hebben 
genomen, zelf niet zijn binnengegaan en 
jullie hen die wilden binnengaan ervan 
hebben weerhouden.

JEZUS
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ÉVITE EN UR

1. We stikken onder de ijdele uitleggingen 
van de intelligenten van de wereld, en hun 
werken doen de verwarring van de geesten 
en de goddeloosheid van de harten 
toenemen.

2. Hun boeken en hun namen zullen tot 
stof terugkeren, maar het werk van de Heer 
zal voor altijd blijven, en zijn woord zal de 
eeuwen doorstaan en zal de aanvallen van 
de gediplomeerde snoevers van alle naties 
zegevierend trotseren.

3. De kunstenaar laat ons een moment 
doorbrengen, en de ambachtsman laat ons 
een tijd duren, maar wie zal ons van de 
dood verlossen? En wie anders dan de we-
tenschap van de Enige zal ons de eeuwig-
heid van het leven geven?

4. Laten we de wet van de Heer in onze 
huizen hangen, opdat ze doordringt in onze 
hoofden en opdat ze ontkiemt in onze har-
ten. Zo zal zijn weg ons lichtend en gemak-
kelijk toeschijnen, o hoezeer!

God heeft jullie uit de aarde genomen. Hij 
zal jullie er in doen terugkeren en er opnieuw 
uithalen… De dag waarop de graven zich 
zullen openen en waarop de geheimen der 
harten openbaar zullen worden gemaakt.

KORAN

Hoed over je hart boven alles, want daaruit 
zullen de bronnen des levens ontspringen.

SPREUKEN

DE WIJZE

1’. De uitwerpselen van ontelbare vliegen 
zouden Gods grote piramide niet kunnen 
aantasten noch overdekken.

2’. Laten we onze tijd «verliezen» met God 
te zoeken en laten we niet luisteren naar 
wat de goddelozen ervan zullen zeggen, want 
hun harten zijn verduisterd, hun ogen zijn 
blind en hun handen zijn onmachtig het 
heilige licht van de Heer van leven geweld 
aan te doen.

3’. Wie de Heer in zijn hart looft, al was 
het om een bloempje, is noch middelmatig 
noch goddeloos. En wie hem zoekt, al was 
het dwars door een dode steen, is noch lui 
noch onbekwaam.

4’. Bestudeer het Boek en bedel om je 
brood als dit voor jou de kortste weg is, 
want alleen de kostbare vondst van de Heer 
telt, en alleen de wetenschap van de Enige 
geeft het gewicht van het leven dat niet 
vergaat.

BOEK XXII
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5. Jullie oordelen met jullie slinksheid, 
wanend de waakzaamheid van de Heer te 
verrassen, maar jullie slinksheid verblindt 
jullie en ze leidt jullie naar de grafkuil van 
de teloorgang, en jullie grinniken stomp-
zinnig wanneer men jullie spreekt van de 
rechtlijnige eenvoud die het licht van leven 
verwekt.

Jullie rede is als een dodelijk gif geworden, 
en jullie intelligentie is als een schorpioen 
die zich met zijn eigen gif inent.

6. Heilige en wijze profeten van God, kom 
ons tot hulp, omring ons met jullie spran-
kelende cohort en ondersteun ons, zodat 
we niet verzwakken op de weg van de Heer. 
Bid de Allerheiligste, opdat hij ons aan het 
einde van ons leed in zijn hart vertroost.

Smeek de Heer dat hij zijn met het zwaard 
van de scheiding gewapende arm inhoudt; 
gedurende de tijd dat de onwetenden het 
geïnspireerde woord kunnen lezen en ver-
staan; de tijd dat de weifelaars in hun har-
ten kunnen kiezen en zich ten overstaan 
van God kunnen berouwen; de tijd dat de 
opstandigen zich nog meer aan de waanzin 
van de wereld kunnen uitleveren.

7. Wij zijn niet gekomen om wie dan ook 
van zijn geloof, van zijn eredienst of van 
zijn sekte te doen afkeren. Wij zijn gekomen 
om de gelovigen die de levende Heer zoeken 
te verzamelen in de genade, in de liefde en 
in de kennis van de Enige Schittering.

8. Wij zijn gekomen om weer de Kerk te 
maken zonder monumenten, zonder hin-
derpalen, zonder graden, zonder ijdelheden 
en zonder geldzaken. Om weer de Kerk te 
maken gegrondvest op de heilige steen van 
het begin en van het einde. Om weer de 
Kerk te maken van de heiligen die in hun 
harten tot God spreken.

9. Vijf minuten met huichelaars en zie 
ons daar droevig, ontmoedigd, nutteloos, 
beoordeeld, veroordeeld en verjaagd, tenzij 
Gods woede zich van ons meester maakt 
en de slechten vervloekt na hun laaghar-
tigheden te hebben aangeklaagd.

5’. Heden spreken we helder en niemand 
luistert, maar wanneer allen zullen onder-
vragen, zullen wij stom blijven als een 
stronk, en zij die nu versmaden, zullen 
razend zijn dat ze geen antwoord verkrijgen, 
want het gevaar dat zich van alle kanten 
aan hen opdringt, zal daar zijn en de be-
klemming van de angst zal hen ertoe bren-
gen zich te interesseren voor de dingen die 
ze in de tijd van hun goddeloze zefverze-
kerdheid verachtten.

6’. De tijd dat de goddelozen zich hoog-
moedig in de modder van het mengsel kun-
nen organiseren; de tijd dat de geleerden 
en dat de harde werkers in hun ijdele wer-
ken kunnen zegevieren; de tijd dat de ge-
lovigen weer tot de eenvoud van het geloof 
en van Gods liefde kunnen komen.

Dat dan zijn arm valt en dat zijn zwaard 
zonder medelijden en zonder vergeving de scha-
pen van de bokken scheidt! Dat zijn kinderen 
zijn licht zien schijnen en dat ze in zijn zon 
wonen! Dat zijn vijanden in de verwarring van 
de duisternis worden geslagen en dat ze elkaar 
als beesten verscheuren te midden van de ro-
kende puinhopen van hun valse wetenschap!

7’. Wij zijn niet gekomen om neer te halen 
wat wankelt, noch om te doden wat ster-
vende is, noch om op te lossen wat zich 
vanzelf ontrafelt. Wij zijn gekomen om vorm 
te geven aan wat gezocht wordt, om lichaam 
te geven aan wat vlees wordt, om te helpen 
baren wat geboren wordt.

8’. Wij zijn gekomen om weer de Kerk te 
maken van de wijzen, die God in hun harten 
doen schijnen. De Heer kent de zijnen en 
hij ondersteunt hen die zijn wet in acht 
nemen, hen die zijn geloof liefhebben, hen 
die zijn weg volgen en hen die zijn werk 
voltooien.

9’. Zonder Gods genade en liefde zouden 
we even stom zijn als de goddelozen. Zo 
moeten we de Heer die ons gelovig heeft 
gemaakt, erkentelijk zijn, maar we mogen 
er zeker niet trots op zijn!
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10. De huichelaars vervloeken zichzelf, 
wat het toppunt van de straf voor hun 
huichelarij is. Geen vergeving voor diegenen 
die denken een spel te spelen met God en 
die de mensen willens en wetens 
bedriegen.

«Al hun listen zullen in rook opgaan, 
wanneer de gloedhete wolk hen nadert.»

11. O zeer goede en zeer wijze Heer, verlos 
ons van de bruten, van de misdadigers, van 
de gekken en van de arglistigen, en gesel 
de zelfvoldane middelmatigen; doe de on-
wetende ijdelheid van de redelijken van de 
wereld in het stof tuimelen; sla de zegevie-
rende imbecielen die ons alles uitleggen wat 
ze niet begrijpen, op de mond.

12. O dodelijke ondankbaarheid, we lezen 
de heilige en wijze boeken en we loven niet 
in onze harten de Heer van genade en van 
liefde die ons het leven zonder vermenging 
aanbiedt.

13. Als iemand jullie niet zegt dat een 
kunstwerk mooi is, en als meerderen jullie 
niet voorhouden dat het waarde heeft, blij-
ven jullie er stompzinnig en blind voor en 
keren jullie je af van het juweel en verguizen 
jullie de kunstenaar, zoals die zwijnen die 
de parels onder de voeten vertrappen en 
die de onvoorzichtigen die ze hun aanbie-
den, verscheuren.

14. In tegenstelling tot wat veel mensen 
denken, zijn de ware realisten de gelovigen 
die naar het substantiële en essentiële leven 
zoeken, dat niet vergaat; terwijl de abstracte 
uitzinnigen degenen zijn die zich hechten 
aan de vergankelijke materie.

Misschien zal dat een intelligente die God 
liefheeft en die in zijn hart naar hem zoekt, 
tot nadenken brengen?

15. Sommigen hebben zich belast met de 
heilige Schriften als ezels die een schat 
dragen die ze onbekwaam zijn te gebruiken, 

10’. O Heer, die in de harten ziet, verlos 
ons van de opstandigen en van hun kwaad-
aardigheid die de genade, het geloof en de 
liefde doodt, die ons in jou doen leven; en 
doe ons de gelovigen kennen die jou lief-
hebben en die jou in hun harten loven, 
maar doe ons bovenal degenen ontmoeten 
tot wie jij in het geheim spreekt.

11’. Wanneer de Heer in de mens blaast 
en wanneer hij het instrument van zijn 
woede vastgrijpt, geen sereniteit meer en 
geen uitspraken meer, want alles vliegt in 
stukken aan de hemel en alles valt in stof 
neer op de aarde, en ziedaar de dienaar 
door de vreselijke daad gebroken, in de 
duisternis van de eenzaamheid onderge-
dompeld en door allen afgewezen.

12’. O dichte sluier die ons omsnoert, zie 
ons daar als mummies die het water van 
de verrijzenis niet kunnen bereiken, die de 
hand niet weten te reiken naar degene die 
haar onbaatzuchtig aanbiedt en die zelfs 
zijn heilige licht niet zien!

13’. Jullie zijn dubbel vervloekt, wanneer 
jullie in tijden van succes heel duur betalen 
voor wat jullie in tijden van verlatenheid 
hebben afgewezen en veracht, want jullie 
handelen slechts bewogen door de stomp-
zinnigste en door de gierigste speculatie die 
jullie op de dag des oordeels met een leeg 
hart en met lege handen zal laten.

14’. God zij erom gezegend: de heilige 
Schriften zijn er nog altijd, en het behoort 
ons toe ze te lezen en erover te mediteren 
zonder met ons te laten sollen door de hui-
chelaars die ze hun belangen doen dienen, 
zonder ons om de tuin te laten leiden door 
de imbecielen die ze aan hun blinde en dove 
middelmatigheid aanpassen, en zonder ons 
te laten geleiden door de goedbedoelenden 
die ze tot hun geschiedkundige en morele 
begrip beperken.

15’. Die herkent men meteen als ze het 
Boek doorbladeren en hun razernij over-
stroomt terstond, want ze hebben zich het 
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of als honden die een bot bewaken waarvan 
ze het merg niet kunnen krijgen, maar die 
wie dan ook jaloers beletten naderbij te 
komen.

16. Achteruit, voldane en belerende mid-
delmatigen! Wij bidden de barmhartige Heer 
dat hij zo gewillig is jullie als het nog mo-
gelijk is met klappen van een loden zweep 
wakker te maken, want het is beter voor 
jullie aan stukken gescheurd en gered te 
worden, dan in de valse zekerheid van jullie 
ongevoelige duisternis ten onder te gaan.

17. Eenvoud is niet onwetendheid.

18. Als het Boek een willekeurig ding is 
dat niemand of bijna niemand interesseert, 
hoe zal het dan een boeiend en door velen 
gezocht ding kunnen worden, zonder hen 
die het heden begraven, wreed te 
veroordelen?

19. Het is niet naar de mode van de tijd, 
en het is geen literatuur om de zieltogenden 
van deze wereld te verdoven, ziedaar het 
euvel!

20. We hebben onze lichaamssappen in 
de vochtige modder opgelost en gelouterd, 
en we hebben ze in het hemellicht versterkt 
en vervolmaakt.

21. Jouw zoektocht is te moeizaam, Heer, 
en als je ons niet te hulp komt, zullen we 
zeker falen, want onze oren zijn doof, onze 
ogen zijn blind, onze handen zijn machte-
loos en jouw heil is eigenlijk ongelofelijk!

22. Het is wanneer we ervan afzien te 
begrijpen, dat we werkelijk beginnen te 
begrijpen.

– Het is wanneer we ervan afzien iets uit 
te leggen, dat we werkelijk beginnen ons te 
doen verstaan en begrepen te worden.

23. Wees slechts jezelf, ondervraag slechts 
jezelf, dring slechts door tot jezelf, verlies 

alleenrecht op Gods mysteries toegeëigend, 
om er profaan hun voordeel mee te doen, 
en in plaats van onderricht te worden als 
hun Heer, zijn ze stompzinnig en ijdel ge-
worden als de demon die ze in het geheim 
dienen.

16’. Ze schikken zich in de modder die 
hen helemaal bedekt en ze verspreiden 
lelijkheid over de wereld. Ze vlakken alles 
in hen en om hen heen af, en zie ze daar 
als beesten die rustig herkauwen in het 
slachthuis waar ze op elkaar worden gesta-
peld voor de dood!

17’. Wijsheid is niet ongevoeligheid.

18’. Laten we de jongere broeders van 
Christus worden in God, en we zullen Gods 
woord verstaan en we zullen zijn werken 
doen en we zullen in de Enige leven.

19’. «Zijn niet alle beminden van God? En 
zijn niet alle minnaars in God?»

20’. We zullen het sperma zien verschij-
nen en zien toenemen als de morgendauw, 
en we zullen de kiem zien vlees worden in 
haar zuiverheid en haar zien veranderen in 
haar eigen vaste en volmaakte natuur.

21’. Het is het binnenste van het binnen-
ste dat we moeten ontdekken en in de zui-
verheid doen verschijnen; en het is het 
binnenste van dat binnenste dat we uitein-
delijk in de vastheid moeten openbaren.

22’. Wie in de helderheid van het innerlijke 
vuur baadt, is als idioot in de wereld, hij 
alleen is nochtans waarlijk verhelderd.

«Om de waarheid te naderen, moet men 
naakt zijn als zij.»

23’. De schepping, de mens, de kunst, 
zijn niet volmaakbaar, in die zin dat ze 



BOEK XXII

255

je slechts in jezelf, vind je slechts in jezelf, 
rust slechts in jezelf en je zult de Heer van 
het binnenste naderen, die alle dingen in 
jou voltooit zonder jou.

alleen ontspoord zijn en dat hun meest 
volmaakte voltooiing slechts de terugkeer 
is naar hun aanvankelijke volmaaktheid.

«Beter dan de klaarblijkelijkheid van het 
leven te vatten is het deel te nemen aan zijn 
allereerste zuiverheid.»

23’’. Verdraag jezelf,
Help jezelf,
Zoek jezelf,
Ontdek jezelf,
Ken jezelf,
Voltooi jezelf,
met de hulp van de Heer van de hemel.

24. Het zaad van de sterren is in de aarde 
verborgen.

25. De juiste visie is de dingen zien zoals 
ze waren en zoals ze zullen zijn, dat wil 
zeggen zoals ze in werkelijkheid zijn in de 
eerste eenheid.

26. Er is een grote edelmoedigheid van 
de ziel nodig om als eerste te erkennen dat 
een onbekend werk mooi is.

27. Dat de geest van de kunstenaar zo 
hoog is als de sterren, en dat zijn leven zo 
nederig is als het stof!

28. Al wat zich tegen het leven verzet, 
openbaart het des te helderder, en al wat 
het ontvangt, neemt er op prachtige wijze 
aan deel.

29. We kunnen niet iedereen behagen, 
want we zijn vol gebreken en zwaktes en 
nog bedekt met de vreemde vuiligheid, maar 
het Boek is al een oordeel dat de verhelderde 
en zuivere harten heimelijk afscheidt van 
de voldane en blinde zieltogenden van deze 
wereld.

30. Al wat zich aanmatigt de KUNST te 
sturen of te dwingen, maakt haar onvrucht-
baar en doodt haar.

24’. Het leem van de aarde is het eerste 
schepsel.

25’. Het grootste werk met het grootste 
gemak, ziedaar de KUNST. De grootste liefde 
in de grootste zuiverheid, ziedaar de heilig-
heid. De grootste vrijheid in de grootste 
rust, ziedaar de wijsheid.

26’. Alleen wie zijn onwetendheid, zijn 
onmacht en zijn dood onderzoekt, kent de 
waanzin en de wijsheid van de KUNST.

27’. Wie weinig verschil maakt tussen de 
dingen van de wereld, wordt weldra de 
eenheid die ze bezielt gewaar.

28’. Beweging, verandering, verscheiden-
heid, vrijheid, zuiverheid, vreugde, vrucht-
baarheid, onbaatzuchtigheid en lof zijn het 
leven eigen.

29’. Mag het aan velen het verlangen en 
de smaak teruggeven om de heilige en wijze 
Schriften van alle naties te bestuderen!

Mag het voor velen het vaandel zijn van 
de overwinning en van de vrijheid in Hem 
die IS!

Mag het de harten verlichten van hen die 
hopen op het levenslicht!

30’. Matigheid is de wijze eigen, dwinge-
landij is de hoedanigheid van de waanzin-
nige, ongevoeligheid is het lot van de 
bruten.
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31. De kunstenaar, de gelovige, de heilige, 
de wijze is hij die zich tot de verlichtende 
schoonheid van de schepping verheft, vrij-
gemaakt van haar ganggesteente van dood.

32. Waarom betogen houden, wanneer 
aan alles zo prachtig verscheidenheid wordt 
gegeven door Gods licht?

33. De waarachtige kunstenaar kent 
slechts de aarde en de hemel; de weten-
schap, de moraal en de politiek van de 
mensen vervelen hem en doden hem.

34. De naaste is degene die lijdt en die 
zich openstelt, en niet degene die zich afsluit 
en die doet lijden.

35. Men is niet gelovig omdat men de 
godsdienstige plechtigheden bijwoont, en 
men is niet ongelovig omdat men er niet 
heengaat; want de ware Godsverering wordt 
beoefend in het hart, en zijn heilige zoek-
tocht wordt verricht door de studie van de 
wijze Schriften en door de verrichtingen van 
het geloof in werking in de wereld.

36. Velen zijn onwetend van Gods dingen, 
maar het toppunt is dat deze onwetenden 
heden degenen die onderricht zijn in de 
mysteries van de Enige, beoordelen en 
veroordelen.

Laten we bidden, opdat de goddelijke 
zweep hen terugleidt tot de stilte, tot de 
gehoorzaamheid en tot de nederigheid die 
passen bij hun gesteldheid van ongenees-
lijke doven en blinden.

«De beroering van de wereld is zo groot, 
Heer, en onze stem is zo zwak dat we droevig 
de maat nemen van de waanzin van onze 
prediking.»

37. Beter een lauwe, wankelende en ont-
wijde kerk dan helemaal geen kerk, want 
een blinde verlamde kan nog praten, terwijl 
een dode niets meer kan doen voor wie dan 
ook.

31’. Er is slechts één waarachtige KUNST, 
het is die welke de vrije geest openbaart, 
die het licht is van het Universum. Er is 
slechts één ware wetenschap, het is die 
welke dat goddelijke licht vasthecht in de 
rust van de Heer.

32’. Wie zijn vreugde niet in zich draagt, 
zal haar niet weerspiegeld zien in de wereld 
en hij zal haar niet zien bloeien in God.

33’. Alleen de dode sterren draaien niet 
van vreugde onder de adem van de Enige.

34’. Men leert lief te hebben door te trach-
ten de staat van de anderen te doorgronden 
en te beleven.

35’. We moeten onszelf oprecht ondervra-
gen over het Boek en uit onszelf kiezen in 
onze harten zonder rekening te houden met 
de adviezen van hen die hier beneden een 
plaats hebben te verdedigen en uit te 
baten.

«Ademt en wandelt de Heer niet híer?»

36’. Hier beneden veroordeeld tot het ver-
duren van de huichelaars in de wereld, in 
onze huizen en in onze harten, streven we 
steeds meer naar de communie van de 
heiligen waar Gods kinderen ons vriendelijk 
zullen ontvangen en waar niemand omwille 
van onze liefde voor de Enige tegen ons zal 
opstaan, maar daar waar integendeel allen 
zich spontaan bij onze lofzangen, bij onze 
zegeningen en bij onze vreugde in de Heer 
van het middelpunt aan zullen sluiten.

37’. De gemeenschappen zouden wel hei-
ligen moeten voortbrengen die bekwaam 
zijn de laatste gelovigen geestdriftig te ma-
ken. Misschien zouden ze moeten beginnen 
met de Heilige Geest niet buiten hun muren 
te verbannen?
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38. Wij hebben geen visoenen, wij horen 
geen stemmen, wij doen geen wonderen en 
de hemel blijft voor onze ogen gesloten; 
maar de genade van de Allerhoogste heeft 
ons verstand geopend, en zijn liefde heeft 
onze missie hier beneden bevestigd. Ons 
lot ligt in zijn handen. Hij zal doen zoals 
het hem behaagt. Want sinds wij ons heb-
ben aangeboden en hij ons heeft gekozen, 
behoren wij onszelf niet werkelijk meer toe.

39. Sommigen die geloven de Heer te 
dienen, bewijzen hem een slechte dienst, 
en anderen die denken hem een slechte 
dienst te bewijzen, dienen hem zonder het 
te weten.

40. We kunnen elkaar steunen door ge-
meenschappelijk gebeden, lofzangen of ver-
zen te zingen of op te zeggen en door in de 
genade en in de liefde van de Heer van leven 
te communiëren. Maar niemand moet de-
genen oordelen of veroordelen die de voor-
keur geven aan de eenzaamheid en aan het 
stille gebed van het hart in het geheim van 
de Enige.

41. Laten we er goed voor op onze hoede 
zijn, want het is niet wat buiten in de wereld 
het meest blinkt, dat binnen in God het 
zuiverst en het waardevolst is.

42. Het verzet en de afkeuring van de 
wereld zijn bedroevend en ontmoedigend, 
maar het oordeel en de veroordeling door 
onze naasten zijn wreed, zelfs wanneer de 
Heer ons steunt in onze heilige 
onderneming.

43. Er zijn prikkels die de luisten niet 
toestaan in slaap te vallen, al was het de 
tijd van een zucht, wanneer het dienen van 
God en het dienen van de mensen even 
dringend zijn.

38’. We aanvaarden door de goed ge-
plaatste mensen te worden afgewezen, ver-
guisd en in de steek gelaten, maar dat de 
intelligentsten in God tenminste de moeite 
nemen om de woorden van het Boek aan-
dachtig te onderzoeken en te wegen; en dat 
de eenvoudigsten in God ervoor zorgdragen 
zich in hun harten te ondervragen over de 
authenticiteit van het werk dat hun wordt 
voorgesteld.

39’. Laten we onze vrije tijd aan de Heer 
wijden, en de Heer zal onze vrije tijd 
vermenigvuldigen.

40’. Wanneer we waarlijk door de zoek-
tocht naar onze mysterieuze Heer worden 
gegrepen, zullen de zaken van de wereld en 
de mensen die er zich mee bezighouden ons 
saai, leeg en onverdraaglijk toeschijnen; en 
zíj zullen ons als onbekwaam, nutteloos en 
waanzinnig beschouwen.

41’. Wij zijn als onzinnigen die hun hele 
bezit op Gods spel hebben ingezet, en dat 
lijkt degenen die alleen rekenen op het werk 
van hun handen om te leven en om te ge-
dijen in de wereld, schandalig.

42’. O barmhartige Heer, koop tenminste 
de instrumenten van onze kwelling vrij 
wanneer je ons eindelijk uit zal laten blazen, 
alvorens ons in jouw zalige en zeer glorieuze 
schoot te ontvangen, als jij het wilt.

43’. «Het geloof in God en in zijn verrijze-
nis loont onmiddellijk, want het helpt ons 
te verdragen wat de goddelozen tot wanhoop 
brengt en verplettert. Voed het en versterk 
het in ons tot de lichtende dag van het einde 

37’’. Kan de Heer nog slechts op de in de 
wereld verborgen gelovigen rekenen? Dit is 
tenslotte goed mogelijk, want hij alleen 
oordeelt de gewetens en de harten zonder 
dat een vergissing mogelijk is.
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Dit valt moeilijk te begrijpen en heel hard 
te aanvaarden; wij achten onszelf nochtans 
bevoorrecht onder de zieltogenden van deze 
wereld.

44. Hé! Hé! Hé!
Wat? Wat? Wat?
Je bloed vloeit en je leven vervliegt!

45. Kom, mensen van alle naties, eet, 
drink, verheug je en leef, want het Boek 
wordt liever aan jullie gegeven dan aan dat 
sluwe, geslepen en goddeloze volk, wiens 
intelligentie de grootste stomheid is gewor-
den die er is.

46. Imbeciel ras dat het Boek van de 
hernieuwing van alle dingen erft, jullie rui-
len het voor een schotel linzen, en jullie 
ontdoen je er zelfs van door de schotel linzen 
als schadeloosstelling aan te bieden aan 
hen die zich wel met het werk willen 
belasten.

47. Dat jullie ogen dicht blijven, dat jullie 
oren gesloten blijven, o superintelligenten, 
en dat de vreemdelingen jullie brood eten 
en dat ze jullie wijn drinken terwijl ze met 
jullie spotten; dat ze jullie van je erfenis 
ontdoen en dat ze jullie rijkdommen onder 
elkaar verdelen; dat ze jullie tot slavernij 
herleiden en dat ze jullie voor niets doen 
werken op je eigen land, opdat we naar 
jullie mooie woorden luisteren en opdat we 
jullie fijne grapjes proeven, over God en 
over zijn heil, over God en over zijn woede, 
als jullie het nog durven.

48. O geboortestad, daar ben je, als een 
hoop lijken die koud worden, en je oude 
aanmatiging zieltoogt met jou. Binnen je 
muren hoort men nog slechts het lawaai 
van het vee dat zwaar herkauwt, en men 
ademt nog slechts de geur van de mest die 
in jou verrot. Het heilige Cordon heeft je 
niet van de pest van de middelmatigen 
gered, en de slagen hebben je niet het ver-
stand geopend.

en van het begin, Heer van goedheid.»

44’. Door onze dood te besproeien, zullen 
we leven. Door ons leven te verkwisten, 
zullen we zeker sterven.

45’. O vaderland door God gezegend en 
door de heilige Maagd gevoed, daar ben je 
als een prostituee geworden, die de familie 
van de levenden onteert en die de beek vol 
vreemd afval verkiest boven de tafel van 
haar Heer en meester!

46’. Je hebt de vermaningen van je heili-
gen belachelijk gemaakt, en je opstandig-
heid heeft de slagen en de vergiftigde won-
den veroorzaakt. Heden wordt je in de hemel 
en op de aarde een tijd van respijt vergund, 
opdat je nadenkt en je tot de heilige familie 
terugkomt.

47’. Als je weigert, zal dit je einde zijn. 
Ondermijnd, verkruimeld, verkoold en ver-
strooid door de wind, zonder terugkeer en 
zonder vergeving. Zonder naam, zonder aan-
denken en zonder gebed, voor altijd. Maar 
als je weer uit de modder opstaat, als je je 
abcessen leegmaakt, als je je in het water 
van de genade wast, als je het bruiloftskleed 
aantrekt en als je je onderwerpt aan je prach-
tige Heer, zul je als eerste onder de naties 
weer tot bloei komen, net zoals je als eerste 
was gevallen; en je licht zal de wereld ver-
helderen en je vrede zal alle harten bekoren. 
Men zal je zalig noemen, uit de geest en uit 
het hart geboren, en je zult zonder geweld 
over de wijs geworden volkeren regeren.

48’. O zeer spirituele hoofdstad, men zegt 
dat jij het meest gevorderd bent, maar het 
moet worden verstaan als van bedorven 
vlees dat al de verrotting van het knekelhuis 
van de dood uitzweet. Altijd wonderbaarlijk 
gered, zal het geduld van de Heer het op 
een dag moe worden en je zult in tranen en 
in bloed zwemmen en je zult in as verdrogen 
alvorens door de hemelse genade hernieuwd 
te worden.
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49. Wat IS, is veel fantastischer en veel 
ontzagwekkender dan alles wat we ons 
kunnen inbeelden, maar wanneer wat IS 
in ZICHZELF is vastgehecht, zijn de ogen 
verblind en blijft de mond stom.

50. Het is nutteloos rond te rennen en 
ons rechts en links te roeren, teneinde te 
vermijden het raadsel van leven en dood te 
moeten oplossen, dat ons hier beneden 
wordt voorgesteld, want het raadsel bestaat 
voort en het verslindt uiteindelijk hen die 
het niet hebben kunnen oplossen.

51. De winsten, de beloningen, de eerbe-
wijzen en de benoemingen van de mensen 
zijn een aanfluiting voor wie de Enige heeft 
gevonden. Het is ook een aanfluiting voor 
wie hem niet hebben gevonden, maar daar 
ze het niet weten, vertroosten ze zich door 
met de wind van ijdelheid te spelen. In dat 
geval zou het beter zijn eenvoudig fluit te 
spelen, want er zou voor hen of voor de 
anderen niets bedrieglijks uit voortkomen.

52. Open ons het hart en zuiver het, Heer, 
opdat we je geheel kunnen ontvangen en 
versterk onze liefde, opdat ze zich met de 
jouwe kan verenigen zonder in jouw glorie 
teniet te worden gedaan.

53. De schijnbare tegenstrijdigheden van 
de heilige boeken bestaan slechts voor hen 
die de eenheid van de Enige Heer niet ken-
nen. Het is voor hen beter niet te oordelen 
en vooral niet te veroordelen wat ze slechts 
in beelden verstaan en niet in naakte 
waarheid.

54. Wanneer we ten dode toe bedroefd 
zijn zonder te weten waarom, is dat omdat 
we ons leegmaken van de dingen van de 
wereld en we ons niet vullen met die van 
God.

Immers, het volle van de wereld weerstaat 
God door zijn dode gewicht, en het volle van 

49’. Geen vragen meer en geen raadsels 
meer voor wie het levende licht nadert dat 
de Heer van eeuwigheid bevat.

50’. Geen letters meer, geen cijfers meer, 
geen sloten meer, geen deuren meer, geen 
muren meer, geen gevangenissen meer, 
geen graven meer en geen doden meer voor 
wie de eenheid van de Enige vindt, tot rijping 
brengt en eet.

51’. Doe ons de volmaakte vreugde ken-
nen in onze ontdekking in jou.

Doe ons de volmaakte vrijheid kennen in 
onze gehoorzaamheid aan jouw heilige wil.

Doe ons de volmaakte veiligheid kennen 
in onze naleving van jouw heilige wet.

Doe ons de volmaakte vrede kennen in 
onze overgave in jou.

Doe ons het volmaakte leven kennen in 
onze liefde in jou.

Doe ons de volmaakte tevredenheid ken-
nen in onze rust in jou.

52’. Daar waar we, na alles te hebben 
opgegeven en van alles afstand te hebben 
gedaan, ons onuitsprekelijk vervuld 
bevinden.

Daar waar het gebed en de lofzang plaats-
maken voor de stomme bejubeling van de 
heilige vereniging.

53’. We moeten beginnen met de hulp te 
vragen van de Heer die zijn werk in ons 
voltooit, want uit onszelf zijn we onmachtig 
iets in onze verdorven natuur te veranderen. 
En we moeten ook eindigen met alle vrijheid 
aan de Heer te laten om te vervolmaken wat 
hijzelf van de modder van de doodzonde 
heeft vrijgemaakt.

54’. Wanneer we ons weer bij het licht 
van de Enige hebben gevoegd, zullen al 
degenen die verlangens hebben ze zien 
worden vervuld en ze zullen in Gods volheid 
zwemmen. Maar zij die geen verlangens 
hebben, zij zullen God zien, zij zullen in 
God binnengaan en God zal in hen 
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God weerstaat de wereld door zijn levende 
gewicht, terwijl het lege van de wereld en 
van God ondraaglijk wordt verpletterd tus-
sen de hemel en de aarde, die zich dan 
zonder zegen en zonder bevruchting weer 
samenvoegen.

55. De huichelaars verlustigen zich hei-
melijk in wat ze openlijk aanklagen, maar 
de namen die ze zich hebben gegeven klagen 
hen openlijk aan zonder dat ze het 
vermoeden.

56. Beter een prostituee die liefheeft voor 
de liefde dan een onberispelijke vrouw die 
liefheeft voor zichzelf, want de eerste kent 
de weldadigheid van de liefde en ze oordeelt 
niets en doet niets geweld aan uit naam 
van haar beschamende liefde; terwijl de 
tweede slechts de jaloezie van de hebzucht 
kent en zij alles zonder medelijden veroor-
deelt en ondermijnt uit naam van haar 
verslindende liefde.

57. Welke ware gelovige zou zich ten over-
staan van zijn Heer en ten overstaan van 
zijn broeders in God durven laten voorstaan 
op onderscheidingen, op titels, op graden 
of op diploma’s, allemaal belachelijke din-
gen vanuit het gezichtspunt van de Enige 
en in de ogen van de zoekers naar God?

58. Het is het water van de genade dat 
het verstorven hart doet smelten en dat in 
ons het zuivere leven scheidt van de vuilig-
heid van de dood.

Het is het vuur van de liefde dat het uit-
gezuiverde hart bevrucht en dat het verme-
nigvuldigt in Gods glorie.

59. Díe kent ons nauwelijks en hij voedt 
ons al jaren in het geheim zonder iets anders 
als dank te vragen dan het woord van het 
Boek. God heeft meer intelligentie en meer 
gelukkige inspiratie gegeven aan een slager 
dan aan heel de menigte gewichtigen die in 
de onmetelijke stad een hoge borst 
opzetten.

doordringen, en zij zullen rusten in het lege 
van God dat de naaf is van Gods volheid. 
Maar dat is voorbehouden aan een klein 
aantal uitverkorenen, die de olie van liefde 
en van kennis bezitten.

55’. Zo vindt men in «weldenkende» hui-
chelarij «gezegende pens» en in «puriteinse» 
huichelarij zit «hoererij»9, want elke munt 
die in de wereld blinkt heeft een verborgen 
keerzijde waar haar ware naam is 
gegraveerd.

56’. Als er onberispelijke vrouwen bestaan 
die liefhebben naar de liefde die zich geeft 
en niet naar die welke alles neemt, doe ze 
ons kennen, helderziende Heer en geef ze 
ons tot erfdeel, opdat onze kinderen naar 
jouw heilige gelijkenis worden gemaakt.

«Geef ons, Heer, haar die been is van onze 
beenderen en vlees van ons vlees volgens 
jouw heilige wetenschap.»

57’. Zou hij er niet beter aan doen zich 
geheel met het zwarte gewaad van de boe-
telingen te bedekken, teneinde zich de on-
reine vuiligheid van de zonde te herinneren 
die hem van alle kanten omsnoert, en ten-
einde in de nederigheid te blijven die Gods 
getrouwen past?

58’. Hoe armer we zijn in alles, hoe meer 
de Heer ons zal vervullen met zijn geloof, 
met zijn vreugde, met zijn liefde, met zijn 
vrede en met zijn kennis die niet vergaan.

59’. Wie de dienaar van de Heer dient, zal 
door de Heer in eigen persoon worden ge-
diend. Dit zal voor de intelligenten, voor de 
geleerden en voor de machtigen van deze 
wereld een harde les zijn. Op een dag zullen 
ze haar ten volle begrijpen, maar het zal 
dan te laat zijn om er gebruik van te maken 
en om zich te redden van de dood die hen 
ondermijnt.
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60. Zit daar niet een dubbele zegen van 
God, op een plezierige manier geopenbaard? 
Wie zal de verbazende humor van de 
Allerhoogste proeven? En wie zal zijn eigen 
imbeciliteit ten overstaan van de Enige 
erkennen?

O wie zal om zichzelf huilen en wie zal er 
ook om lachen?

61. De gewone werken spreken ons van 
de uiterlijke wijsheid, van buiten 
verstaan.

– De filosofieboeken spreken ons van de 
uiterlijke wijsheid, van binnen gezien.

– De heilige boeken spreken ons van de 
wijsheid van binnen, van binnen gekend.

– De wijze boeken spreken ons van de 
wijsheid van binnen, van buiten 
beproefd.

62. Geestdrift voor de wereld en twijfel-
zucht voor God leiden soms de intelligent-
sten tot twijfelzucht voor de wereld en tot 
geestdrift voor God, maar vaker leiden ze 
de gewone mensen tot afkeer en tot wrok 
jegens zichzelf en jegens de anderen en tot 
de dood voor allen.

63. Wij klagen de sluwen en de middel-
matigen aan die comités vormen onder het 
mom van wederzijdse hulp en van welda-
digheid, terwijl ze huichelachtig slechts hun 
ijdelheid en hun hebzucht dienen ten koste 
van de zwakken en van de armen die afge-
zonderd zijn in de wereld.

64. Morgen zal het donker zijn, morgen 
zal het koud zijn, morgen zullen we dood 
zijn, morgen de verrijzenis en het oordeel. 
Zien jullie niet dat morgen zich vandaag 
noemt? Zien jullie niet dat vandaag jullie 
in zijn greep houdt en jullie doodt zonder 
dat jullie iets anders doen dan voor hem 
uit te rennen in de stompzinnige hoop hem 
op afstand te houden?

60’. Hier is het de nobele asceet die het 
Boek van een voorwoord voorziet met zijn 
prestigieuze naam, na de waarheid van de 
boodschap te hebben voorvoeld. Daar is het 
de eenvoudige onderwijzer die van zijn le-
vensbehoefte geeft om de laatste verzen van 
het Boek over te schrijven. Tenslotte zijn 
het de gelovigen van Pallandt die het werk 
in zijn geheel voorstellen.

61’. Wie kent de goddelijke Heer van leven 
het beste? De eenvoudige herders? De ge-
leerde magiërs? De trouwe aanbidders? De 
gezegende volgelingen? De toegewijde gelo-
vigen? Óf degene die hoedt over de heilige 
Maagd, die haar in het geheim helpt te baren 
en die het uit de hemel gekomen kindje 
opvoedt?

O zeer intelligenten, o zeer wijzen, o zeer 
gewichtigen, antwoord, als jullie in staat 
zijn de vraag te begrijpen.

62’. De volmaakte onderwerping aan Gods 
wil is niet een afgestompte of gelukzalige 
berusting die alle wanorde ondergaat zonder 
te reageren. Het is eerder een aandachtige 
en vreugdevolle aanvaarding die alles wat 
zich aandient zo goed mogelijk gebruikt 
zonder iets in het bijzonder te verlangen.

63’. Wie het ding van het Boek heeft ge-
vonden, kan het Boek verbranden om het 
ding te koken, want wat hij uiteindelijk zal 
verkrijgen is meer waard dan het Boek en 
dan het ding.

«Geen enkele sluwerd zal de eenvoud van 
het ding binnendringen of zijn zuiverheid 
benaderen, want de sluwheid kleeft hen 
vast aan de schors en ze belet hun het 
binnenste dat leeft te zien.»

64’. Wie zal in rust blijven en wie zal voor 
dood spelen, opdat vandaag over hem heen 
gaat zonder zich te bukken om hem op te 
rapen en om hem in de tijd vast te pinnen? 
Wie zal het respijt van vandaag benutten 
om de gisterens in de enige levende werke-
lijkheid van Gods enige vandaag te 
versmelten?
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65. Wie begint met zich geweld aan te 
doen, wordt harder in hoogmoed en in hui-
chelarij in plaats van zich open te stellen 
voor de genade die ontbindt in de overgave 
van de eerste nederigheid.

66. Zij die denken Gods geboden, evenals 
de menigte verboden van de mensen, op 
eigen kracht te kunnen naleven, bezwijken 
onder de fantastische last en kruipen el-
lendig in de modder van de zonde, terwijl 
ze zich hogerstaand voordoen tegenover 
degenen die hun zwaktes niet verdoezelen. 
Zo worden huichelarij, hoogmoed en hard-
heid geboren en worden ze sterker, door 
teveel zelfvertrouwen en niet genoeg geloof 
in God.

67. De ouders die al het werk in huis 
doen, laten de kleine kinderen geloven dat 
hun hulp onmisbaar is, terwijl zij niets doen 
dan hen belemmeren en dan hen ophouden 
in hun taak. En de ouders laten hun kin-
deren zelfs geloven dat ze al het werk alleen 
hebben gedaan; en de trots van de kleine 
kinderen doet de grote mensen glimlachen, 
die wel weten in wat voor chaos het huis 
zou vervallen als zij er niet waren om het 
in orde te houden.

68. Wij zeggen jullie niet dat jullie niet 
moeten bidden, dat jullie niet moeten loven, 
dat jullie niet moeten rusten en dat jullie 
niet moeten handelen. Wij zeggen jullie dat 
jullie je steeds meer moeten wegcijferen en 
God in jullie moeten laten bidden, loven, 
rusten en handelen, opdat jullie in zijn op-
bouwende vreugde drijven in plaats van in 
jullie machteloze droefenis weg te zakken.

69. Wat is er voor de onderrichte gelovigen 
schandalig aan om te vernemen dat de 
verering van de Heer in werkelijkheid wordt 
volbracht in onze harten, zonder tussen-
personen, en niet in beeld op de stenen 
altaren door de bemiddeling van ambtena-
ren? Die zijn echter noodzakelijk om de 
openbaring van de heilige Schriften te be-
waren en over te leveren.

65’. Men moet weken en oplossen alvorens 
te drogen en te koken, want wie begint met 
koken, hecht de vuiligheid van de zonde 
vast in plaats van haar weg te nemen.

66’. We moeten beginnen met Gods hulp 
te vragen zonder ons teveel bezig te houden 
met de staat waarin we zijn, want hij zal 
zelf orde brengen in zijn huis als we hem 
naar believen laten doen zonder hem te 
belemmeren door onze blinde inspanningen. 
De naleving van zijn wetten zal dan een 
licht werk voor ons worden in plaats van 
een ondraaglijke last voor ons te zijn, en 
we zullen op natuurlijke wijze in zijn hei-
ligheid zwemmen, zonder inspanning en 
zonder vermoeidheid, zoals degene die in 
het grote water drijft.

67’. Zo doet God al het werk in ons en 
wanneer wij geloven hem door onze inspan-
ningen te helpen, doen we niets dan hem 
tegenwerken en dan hem ophouden, maar 
ook hij glimlacht vaderlijk en hij laat ons 
geloven dat we nuttig zijn, teneinde onze ont-
luikende goede wil niet te ontmoedigen; want 
wanneer wij in Gods geloof en liefde groot zijn 
geworden, zullen we hem kunnen helpen door 
in onze harten naar zijn woord te luisteren en 
door het in de wereld te openbaren.

68’. Laten we in Gods richting trekken en 
duwen en nooit in onze persoonlijke rich-
ting, en alles zal precies gaan zoals we het 
willen, onbelemmerd en zelfs met een ver-
bluffend gemak, want de almachtige hand 
handelt voor ons en we hoeven haar slechts 
nederig te volgen in plaats van ons er ijdel 
tegen te verzetten.

69’. Zij die hoogtevrees ondervinden zijn 
beter af met een blinddoek voor de ogen, 
en zij die kreupel zijn hebben er voordeel 
bij zich van krukken te bedienen, maar op 
voorwaarde dat zij die hen begeleiden geen 
blinddoek of krukken hebben en dat ze er 
geen opdringen aan hen die de bodem van 
de dingen zien en die alléén naar Gods heil 
lopen.
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70. Sommigen geloven alles te verstaan 
en ze ergeren zich, want ze vatten slechts 
de schors van het woord, dat hen zodoende 
belast in plaats van hen te bevrijden, als 
ze het in hun innerlijk waarnamen.

71. De roerigen, de hebzuchtigen en de 
gewelddadigen hebben de wereld over-
spoeld, en de plaats van hen die waarachtig 
God zoeken is piepklein geworden en ze zal 
weldra helemaal verdwenen zijn.

72. Wij hebben al geen plaats meer in 
deze wereld waar de harten zo hard als het 
ijzer en als het cement van de dode tempels 
worden.

73. De revolutionairen worden door God 
verbrand, maar ze weten het niet. Wie zal 
hun de verbazende nabijheid van de Enige 
openbaren? Wie zal hen van aangezicht tot 
aangezicht brengen met het goddelijke vuur, 
opdat ze hun Heer herkennen? Wie zal hen 
terugleiden tot de goddelijke gerechtigheid, 
het enige dat hen ten volle kan 
bevredigen?

74. De godsdienstigen en de gelovigen 
hebben uiteindelijk Gods levende werke-
lijkheid verward met de symbolen en met 
de historische figuren die haar versluieren, 
hetgeen hen in afgoderij onderdompelt zon-
der dat ze zich er rekenschap van geven.

«Wie is schuldig? Degene die Gods waar-
heid doet schijnen, of degenen die haar niet 
ontvangen?»

75. De enen en de anderen zijn bespie-
gelend geworden, en er zijn onder hen geen 
operatieven meer om zich te verzetten tegen 
de overstromende vloed van de wetenschap 
van buiten die de wereld overspoelt.

76. Tenslotte hebben de ongelovigen, die 
slechts de afgoderij van de beelden en van 
de eenlingen zien, alles zonder onderscheid 
afgewezen, maar ze zijn in een nog ergere 
afgoderij gevallen, namelijk die van de ma-
terie, die hen verzegelt in de dood zonder 
terugkeer. Want de essentie, de substantie 
en de vuiligheid zijn er onontwarbaar 

70’. Laten we eenvoudig en vrij zijn in 
onze harten en we zullen niet meer inge-
wikkeld of slaaf zijn in de wereld.

71’. Dán zal de Heer de zijnen in het on-
vergankelijke en vredige koninkrijk verza-
melen en zal hij de verstotenen overgeven 
aan de dollemansronde van de hel in het 
dode stof.

72’. Hoe harder en meedogenlozer ze zul-
len worden, hoe meer ze zullen worden 
geslagen en hoe meer ze zullen worden 
verkruimeld in de dood.

73’. Het is moeilijker díe in hun harten 
te bekeren dan de kudden middelmatigen 
en huichelaars in de lauwheid van hun 
zieltogende geloof te onderhouden. Maar 
wat een prachtige en dichte oogst om aan 
de Allerhoogste aan te bieden, eerder dan 
dat stro zonder graan dat de wind in het 
stof van de wereld verstrooit!

74’. Begrijpen we waarom allen de rug 
buigen voor de kwaadaardigheid van de 
opstandige en waarom allen heden het god-
deloze dogma van wetenschappelijke voor-
uitgang en van materieel geluk in deze 
gevallen wereld aanhangen? Waarom allen 
vandaag de installatie van de mensheid in 
de hel zonder uitweg ter hand nemen?

75’. De Heer onderwijst de wetenschap 
in het geheim, en zij ontheiligen haar in het 
openbaar. De Heer geneest de zieken, en 
zij vergiftigen de gezonden. De Heer doet de 
doden verrijzen, en zij doden de levenden.

76’. De Heer vereenvoudigt de wet, en zij 
maken haar onontwarbaar ingewikkeld. De 
Heer loopt op het water, en zij zinken weg 
in de aarde. De Heer geeft gratis, en zij 
verkopen zelfs de dood. De Heer herrijst 
glorieus, en zij verrotten smadelijk. De in-
telligenten zijn een ramp geworden voor de 
wereld, want ofwel wordt hun intelligentie 
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verwikkeld, en als ze ertoe komen om de 
brute materie te gebruiken, kunnen ze er 
niettemin niet in slagen haar elementair te 
scheiden, en als ze ertoe komen haar te 
scheiden, is het met zo’n geweld en zo’n 
verstrooiing, dat ze haar niet opnieuw in 
haar zuiverheid kunnen herenigen, want 
ze is voor hun met kwaadaardigheid en 
profane wetenschap gevulde ogen 
verdwenen.

toegepast aan de oppervlakte van de dingen, 
ofwel draait ze duizelingwekkend in het 
rond zonder vooruit te komen, en wanneer 
ze het binnenste van de dingen zoekt, is 
dat om het te vervluchtigen. Maar in wer-
kelijkheid vernietigt ze niets, en zo zinken 
ze steeds meer weg in de hel die ze zich 
hebben geschapen.

De geest van de wijze wordt beheerst door 
één enkel vast idee: niet ingrijpen, de natuur 
en de tijd laten handelen.

LAO TSÉ

Alle dingen onder de hemel worden gebo-
ren uit wat beweegt, en wat beweegt uit wat 
rust.

LAO TSÉ
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UNE ÈRE VIT

1. De natuurlijke behoeften moeten ge-
scheiden blijven van Gods verering tot ze 
er zonder enige inspanning in zijn opgeno-
men. Zo zullen we de opsplitsing vermijden 
van de hoofdzonde en de vermenigvuldiging 
ervan in afzonderlijke zonden, die uitein-
delijk weerhouden van het geloof en van 
Gods liefde.

2. Beter een waarachtige gelovige die om 
hulp roept tot zijn Heer wanneer hij in de 
modder zwemt, dan honderdduizend hui-
chelaars die vroomheid voorwenden en die 
zich voorgoed hebben geïnstalleerd in hun 
verborgen mesthoop.

3. We moeten in geen geval de door Gods 
liefde verwekte deugden kunstmatig na-
bootsen, want we zouden de liefde ervan 
weerhouden geboren te worden en te groeien 
en we zouden gevangenen blijven van de 
huichelarij, die erger is dan de grootste 
goddeloosheid.

4. Als iemand zodanig door de wereld 
wordt bekoord dat hij zijn godsdienstige 
gesteldheid of zelfs de uitoefening van zijn 

Er zullen er uit het Oosten en uit het 
Westen, uit het Noorden en uit het Zuiden 
komen die zullen aanzitten in het koninkrijk 
Gods.

JEZUS

De duisternis zal zich veranderen in dage-
raad, je zult vol vertrouwen zijn en je wachten 
zal niet ijdel zijn.

JOB

DE EENHEID

1’. We moeten een zekere verdraagzaam-
heid veroorloven jegens onszelf en jegens 
de anderen zoals de Heer doet met allen, 
maar we moeten heel wakker blijven op de 
zoektocht en in de omgang met de 
Volmaakte, want enkel hij zal ons bevrijden 
van de valstrikken en bekoringen van de 
wereld als we hem erom vragen zonder het 
ooit moe te worden.

2’. Laat ons tot onze mooie Heer bidden 
zonder de moed te verliezen en laten we 
hem om hulp en bijstand vragen, want hij 
zal ons van de zonde verwijderen en uitein-
delijk zal hij zelfs het kwaad ervan weer-
houden om ons te benaderen. Dat is een 
wonder dat gemakkelijk voor hem is.

3’. Zo is het beter om tot de Heer te bidden 
in onze harten met al onze zwaktes, want 
op die wijze zullen ze beetje bij beetje ver-
vagen, terwijl we door uit onszelf te proberen 
ze op te heffen, ze slechts zullen onderdruk-
ken en voeden in de modder van de kwalijk 
riekende zonde.

4’. Degene die buiten de wereld kan blij-
ven doet daar even goed aan op voorwaarde 
dat hij zichzelf geen geweld aandoet, want 

BOEK XXIII
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geloof opgeeft, laat hem onversaagd de we-
reld ingaan, mits hij heimelijk in zijn hart 
in verbinding blijft met zijn Heer; want 
wanneer hij door persoonlijke ervaring de 
leegte, de ijdelheid en de zieltoging van de 
wereld heeft onderkend, zal hij voor altijd 
genezen terugkeren in de schoot van de 
Enige; en zijn Heer zal hem beminnelijk 
ontvangen. Die zal nooit meer zin hebben 
om buiten te gaan kijken wat er gebeurt.

5. Als een goddeloze of een huichelaar 
per ongeluk het oog laat vallen op het Boek, 
laat hij het los alsof hij zich verbrand heeft 
en duwt hij het ver van zich af.

6. Als een oprecht gelovige toevallig enkele 
regels van het werk leest, wil hij het niet 
meer loslaten en neemt hij het mee naar 
huis teneinde het in zijn geheel te leren 
kennen.

Als een middelmatig iemand het Boek 
opent, legt hij het stom grinnikend neer en 
gaat hij om zich heen op zoek naar een 
mening die hem geruststelt in zijn dood.

7. Elk woord van het Boek kan door de 
onwetenden belachelijk worden gemaakt. 
Wat een straf voor hen! Ze weten het niet 
eens. Ze gaan voort naar het slachthuis met 
een zwarte sluier over hun hoofd en ze 
bespotten degenen die hen oproepen tot de 
vrijheid van het leven.

8. O Barmhartige, kom ons te hulp on-
danks onszelf, aangezien onze stompzin-
nigheid ons er zelfs van weerhoudt je toe 
te roepen. O Almachtige, wek in ons het 
geloof in de onsterfelijkheid en oriënteer 
onze harten op jouw heilige aangezicht, 
opdat we weer worden verwekt in jouw 
zuiverheid en in jouw onverdorvenheid.

9. Wie de eenheid van het leven heeft 
onderkend, schaamt zich niet om een aard-
worm te hulp te komen, want hij weet zon-
der er nog aan te twijfelen dat hij zichzelf 
helpt als hij alwie leeft te hulp komt.

in dat geval is het een razende demon die 
gedijt onder een schapenvacht, en de laatste 
val zal erger zijn dan de eerste op de dag 
des oordeels, wanneer de schorsen in stuk-
ken vliegen en het innerlijk van ieder wezen 
en van ieder ding wordt geopenbaard.

«Heer, verlos ons van de triomfantelijke 
stompzinnigheid van de imbecielen; verlos 
ons van het gezelschap van de onwrikbare 
opstandelingen; verlos ons van de blinde 
en gelukzalige tevredenheid van de 
middelmatigen.»

5’. Welke horde huichelaars of oplichters 
dan ook kan zich vestigen en gedijen onder 
de dekmantel van de heilige Schriften zon-
der dat deze er evenwel minder om 
worden.

6’. Alleen, veel eenvoudige mensen die het 
goede werktuig niet weten te onderscheiden 
van de slechte werklieden, veroordelen alles 
tezamen en trekken zich voor altijd terug 
van het geloof en van Gods liefde. Het lot 
van de imbecielen is zeker niet benijdens-
waardig, maar dat van de bedriegers is 
onherroepelijk opgetekend in de stank van 
de hel.

7’. Er zijn nog slechts dwazen die hun 
leven inruilen voor armzalige en voorbij-
gaande dingen, ten koste van een fantas-
tisch werk in deze wereld. Er zijn geen 
wijzen meer die hun dood inruilen voor het 
eeuwige leven, ten koste van een aandach-
tige rust hier beneden.

8’. Wie zijn aardse leven aan God over-
handigt om het eeuwige leven te verkrijgen, 
is een heilige die wijs is. Wie zijn eeuwige 
leven aan God overhandigt om God te ver-
krijgen, is een wijze die heilig is.

9’. Open je hand, open je geest, open je 
hart en het leven zal je van alle kanten 
baden. Sluit je hand, sluit je geest, sluit je 
hart en de dood zal je van alle zijden 
insluiten.
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10. Hoe zou men niet waanzinnig de 
schorsen van de dingen verlangen die de 
goederen van deze wereld zijn? Maar er zijn 
teveel werken, teveel leugens en teveel mis-
daden nodig om ze te verwerven en wanneer 
men ze heeft verkregen, zijn ze als een 
rookwolk die optrekt in de nacht.

11. Men zou er imbeciel van worden de 
geheimen van de wereld te zoeken, maar 
men zou er werkelijk gek van worden achter 
Gods geheim aan te hollen. O Heer, geef 
ons de zuiverheid, de onverdorvenheid en 
de vrede van jouw tuin van Eden terug.

12. Daar zijn we dan als razende beesten 
die elkaar verscheuren in het slijk waar we 
in zijn gevallen, en de goeden worden op 
één hoop met de slechten afgeslacht in het 
grote slachthuis van de dood. Wie zou er 
niet doodsbang zijn alle dagen van zijn 
gespaarde leven?

13. Wie kan stomheid gekoppeld aan op-
standigheid overtuigen? Wie kan kleinzie-
ligheid verenigd met kleingeestigheid over-
winnen? Wie kan iets verwachten van 
kwaadaardigheid ten dienste van gierig-
heid? Wie kan genade verkrijgen ten over-
staan van het stompzinnige vooroordeel 
gevoed door droefgeestige wrok? De Heer 
kan als hij dat wil alles in een oogwenk 
veranderen! Hij is almachtig om het hemelse 
zaad dat in het graf ligt bedolven te doen 
kiemen.

14. Wie niet weet te huilen om het ongeluk 
van anderen als om het zijne, wie zich niet 
weet te verheugen om het geluk van anderen 
als om het zijne, en wie niet weet te lachen 
om zijn tegenslagen zoals hij lacht om die 
van anderen, kan niet worden onderwezen 
door God, want hij is nog gescheiden van 
de eenheid van de Enige.

15. We zullen niet voor onze kinderen 
verbergen dat ze zijn bekleed met een bees-
tenhuid en we zullen ook de lusten en de 
behoeften van het beest niet voor hen 

10’. Wie zijn gelijken uitbuit door hen te 
bedriegen, wat een verachting heeft hij voor 
hen, maar vooral wat een verachting heeft 
hij voor zichzelf en ook, wat een droefenis 
en wat een eenzaamheid! Het is nog beter 
te sterven en dat is wat ze uiteindelijk doen, 
want er zijn veel manieren om zichzelf te 
doden uit wanhoop en uit walging van 
zichzelf.

11’. Zuiver onze harten door het vuur van 
loutering en bevrucht ons met je hemelse 
liefde, door middel van je rondreizende 
genade, o Grootmoedige, gever van leven.

12’. Velen zijn als kurken die in de zee 
van deze wereld drijven en die, ongelukki-
gerwijs, ook als dode keien in Gods zee zijn. 
Maar enkelen zijn als onwankelbare rotsen 
in de zee van deze wereld en die zijn, ge-
lukkig, ook als vissen die in Gods zee 
zwemmen.

13’. Diegene die God waarachtig liefheeft 
in zijn hart is noch zwakzinnig, noch op-
standig, noch veil, noch arglistig, noch 
gierig, noch stijfkoppig, noch haatdragend. 
Hij behoort voor de slechten te vluchten en 
zorgvuldig naar zijn naaste te zoeken, ten-
einde hem lief te hebben als zichzelf in de 
eenheid van de Enige Heer van liefde en 
leven.

«Wonder! De opstandigen komen tot God 
in hun harten wanneer de huichelaars hen 
niet meer veroordelen in de wereld.»

14’. We zijn niet alleen en verlaten in deze 
wereld, het volstaat dat we luisteren naar 
de stem die in onze harten fluistert en dat 
we aandachtig onderzoeken wat tot ons 
komt en wat zich van ons verwijdert door 
onze persoonlijke wilsuitingen en oordelen 
tot zwijgen te brengen.

15’. Zo zal de engel, niet meer aan het 
beest onderworpen, vastberaden tot de Heer 
gekeerd kunnen blijven en het beest, niet 
meer gehoond door de engel, zal geen 
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verbergen, en we zullen ze hen voorstellen 
als natuurlijke functies, onmisbaar voor 
het onderhoud van het geïncarneerde leven, 
functies waar niemand trots op moet zijn 
en waar niemand zich voor moet schamen, 
want ze zijn voorbijgaand.

16. En we zullen ze vooral niet mengen 
met Gods mysteries, teneinde de be-
schaamde remmingen, de uitzinnige com-
plexen, de ellendige afdwalingen, de eens-
gezinde huichelarij en het gruwelijke 
geknoei te vermijden, waar de imbeciele 
verwarring van de engel en het beest op 
uitlopen, die we duidelijk moeten scheiden 
en niet belachelijk maken door de een te 
loochenen en tegelijkertijd de ander te 
vernederen.

17. De wijzen voltooien alles in God, want 
er is voor hen geen scheiding meer, maar 
dat gebeurt natuurlijkerwijs, zonder geweld, 
zoals wanneer de hemel zich heiligerwijs 
met de aarde verenigt om alle dingen voort 
te brengen.

Wie God waarachtig liefheeft, verbergt 
zich nooit voor hem.

18. Alleen zij die eerst hebben gescheiden 
kunnen samenvoegen, want de zuivering 
wordt voltooid in de scheiding en de samen-
voeging wordt gedaan in de zuiverheid.

19. God zal ons oplossen en hij zal ons 
opnieuw stollen in de zuiverheid. Wee de-
genen die er voor gekozen zullen hebben 
zich in de modderpoel van de dood te in-
stalleren, want deze keer zullen ze er niet 
meer uitkomen.

20. Nee, nee, nee, er is geen vrede, geen 
bestendigheid en geen organisatie mogelijk 
in deze met dood vermengde wereld. Zij die 
het tegendeel beweren zijn blind en stomp-
zinnig. Hun intelligentie en hun moed zijn 
niet bij machte om het bederf van de dood 
te ordenen. Zien ze dat niet duidelijk?

opstandigheid of ondeugd meer kennen en 
de Heer zal ons kunnen verlossen zonder 
onzinnige strijd en zonder verscheuring van 
het ene of van het andere deel van onze 
vervallen en voorlopige samengesteldheid.

16’. Want het beest zal steeds zwakker 
worden in de duisternis van de wereld en 
de engel zal steeds sterker worden in het 
licht van God en de ultieme scheiding zal 
zich zonder verscheuring voltooien. Velen 
zullen weer tot God komen wanneer Gods 
mensen zich nog slechts bezighouden met 
Gods dingen, dat wil zeggen wanneer ze de 
dingen van het beest overlaten aan het beest 
en die van de wereld aan de wereld.

17’. Wie zal de vrijmaking begrijpen die 
de intelligente en nederige aanvaarding van 
onze vervallen toestand verleent? Wie zal 
begrijpen dat we eerst naar onze Heer moe-
ten kijken alvorens de modder van de zonde 
waar we in zieltogen, te willen organiseren 
of zelfs kunstmatig bedwingen?

18’. Op een dag zal de engel het door het 
vuur gezuiverde beest weer komen bezielen 
en heel het samenstelsel zal verrijzen in de 
glorieuze en onverderfelijke eenheid van de 
Enige.

19’. Er zal nooit meer rust of geluk voor 
hen zijn in de onophoudelijk zieltogende en 
onophoudelijk verrijzende stank van de hel.

20’. Deze vervallen wereld is slechts een 
kleine proeve van de hel en nochtans kan 
niemand er tijdens zijn korte leven in vrede 
rusten. Wat moet dus de hel zijn waarin 
Gods zegen geheel afwezig is? Hebben wij 
niet duizend keer gelijk om de mensen op 
de Heer van leven te oriënteren eerder dan 
hen aan te moedigen om met modder in de 
modder te bouwen?
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21. Ja, zeker, de zegen van de Heer zal 
ons schoonwassen van de doodzonde en 
zijn geest zal ons weer oprichten in onze 
graven, en we zullen zijn heilige Naam voor 
altijd loven.

22. We kunnen ons in deze vergankelijke 
wereld installeren, maar we moeten het 
doen als reizigers die beschutting zoeken 
in een wachtkamer.

23. Al wat onderhevig is aan het vuur is 
niet van God, want God is de essentie zelf 
van het vuur.

24. Er zijn teveel geletterden in de mys-
teries van de Enige en niet genoeg verlichte 
heiligen en niet genoeg operatieve wijzen.

25. Sommigen sterven van honger in deze 
wereld, omdat ze niet weten te liegen, noch 
te stelen, noch te doden en anderen worden 
tot in het ongerijmde met rijkdommen over-
laden, omdat ze de verwoestende en moor-
dende demon dienen. Evenzo zullen in het 
toekomstige leven sommigen tot in het on-
gerijmde worden overladen met de hemelse 
goederen, omdat ze hun Heer trouw hebben 
gediend en anderen zullen creperen in de 
troosteloosheid van de dood met de demo-
nen die ze imbeciel hebben gevolgd. Dat is 
iets wat veel sluwen en veel eenvoudigen 
zal verbazen.

26. Velen die de Heer met de lippen die-
nen en niet met het hart, hebben hun ei-
genliefde boven Gods waarheid geplaatst. 
Zo sluiten ze degenen die hen berispen uit 
van de kerken in plaats van zich te bekeren. 
Terwijl ze geloven zich te redden, zinken ze 
weg in huichelarij en in de verering van hun 
eigen personen.

27. O imbeciele rijkaards, zullen jullie 
wat mooi is, wat goed is en wat waarachtig 
is niet herkennen, terwijl het ding voor jullie 

21’. Moeten we niet eerst de heftige stank 
verbranden die ons bindt en die ons van 
alle kanten vergiftigt? Want hij is het die 
de eenwording van de goddelijke liefde in 
de weg staat.

22’. Het uiteindelijke doel van de mens-
heid is niet zich te installeren in de wereld, 
het is haar gedaanteverandering en haar 
bevestiging in God.

23’. O dichtheid van het zuivere goud in 
rust!

O hitte van het zuivere metaal in 
versmelting!

O glans van de vervluchtigde 
schittering!

24’. De dingen van de hemel en die van 
de aarde worden aan elkaar toegevoegd of 
van elkaar afgesneden. Alleen de Heer kan 
ze verdelen en ze vermengen zonder ver-
warring en zonder schade.

25’. Is elk woord van onze tong niet als 
een godslastering ten overstaan van het 
Woord van de Allerhoogste?

Is elke ademtocht van onze mond niet als 
een stinkende walm van de hel ten over-
staan van de zuiverheid van de 
onverderfelijke?

Is elk gebaar van onze handen niet als 
een aapachtige grijns ten overstaan van de 
KUNST van de Alwetende? En toch, wat een 
schittering verblijft in ons en wacht geduldig 
onder de modder van de dood! Moge zij 
eindelijk ontwaken, en ons erfgenamen 
maken van Gods glorie.

26’. Als jullie heden een hoge prijs hech-
ten aan wat jullie voorheen hebben gewei-
gerd voor een hapje brood, zijn jullie ver-
vloekt in jullie intelligentie, in jullie hart en 
in jullie goederen, want jullie verrijken do-
den en jullie laten de levenden die jullie 
omringen van de honger sterven.

27’. Gierige en stompzinnige lieden, jullie 
zullen voor altijd weggezonken blijven in de 
modder van de dood, want het gewicht van 
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blindemansogen wordt geboren?
«Het is wel degelijk het geld dat de dingen 

vertegenwoordigen dat jullie aantrekt en 
niet het ding zelf.»

28. Toen de Heer in mij was begonnen te 
stromen, zongen we samen een liedje, zoals 
de wind doet in de ontluikende bladeren op 
een lenteochtend.

29. O mijn Heer, verheug je in mij en zo 
zal alles goed zijn, want jouw vreugde over-
spoelt alle angst en ze doet zelfs lachen om 
de dood.

30. Wie het Boek heeft begrepen legt aan 
niemand iets uit, maar hij kan iets goeds 
openbaren en hij kan zeker iets uitstekends 
communiceren.

31. Een intelligent volk eert de begaafde 
en onderrichte mensen en zet hen in voor 
grote dingen.

Een imbeciel volk veracht hen en laat hen 
wegkwijnen in armoede en in ballingschap.

32. Laten we als we moe zijn, in God 
rusten en laten we als we ons vervelen, 
zoeken naar het mysterie van de Enige. Zo 
zal God onze gids en onze ondersteuning 
zijn bij elke gelegenheid.

33. Wie zal zijn leven lang erkentelijk 
blijven voor zijn gesteldheid, teneinde altijd 
door God, de Levende Enige, te worden 
bijgestaan?

34. Wie doet beter: degene die zijn wijs-
heid verbergt of degene die zijn onwetend-
heid verbergt?

35. O gelovigen van alle godsdiensten, 
van alle rassen en van alle naties, erken 
elkaar als de kinderen van de enige God en 
ondersteun elkaar te midden van het op-
komende tij der goddelozen.

jullie bezoedelde geld sleurt jullie mee en 
jullie kleven er aan vast terwijl het niet aan 
jullie vastkleeft.

28’. De dichter die de morgenster in zijn 
handen houdt, zingt als een vrolijk kindje. 
Zij die slechts de modder van de wereld 
vasthouden, huilen bitter om hun verloren 
leven.

29’. Louter, besproei, bevrucht, bind, 
schitter, stroom.

Kook, scheid, verenig, hecht vast, zaai, 
loof, rust.

30’. De waarachtige wijze houdt geen be-
toog in de wereld. Hij spit om, hij besproeit 
zijn aarde en hij proeft de vrucht van de 
hemel en de aarde, die de enige ware rijk-
dom is.

31’. De algemene ontbinding werpt het 
volk uiteindelijk ter aarde met de middel-
matigen die het leiden, en de wijzen komen 
opnieuw tevoorschijn uit de chaos om Gods 
wet te herstellen in het hart van de kleine 
behoede schare.

32’. Als het Boek ons niet de Heer van 
liefde en leven doet aanraken, dan kan het 
Boek op de mestvaalt worden geworpen met 
al de literatuur die in de leegte raaskalt.

33’. Wie zal de woorden van het Boek aan 
zijn hals hechten? Wie zal ze in zijn huis 
ophangen? Wie zal ze in zijn hart doen 
kiemen?

34’. Degene die niets van binnen en van 
buiten geweld aandoet, ziet alles in zichzelf 
en om zich heen zonder enige inspanning 
groeien.

35’. Laten we aanvaarden dat we ons 
vergissen en laten we het weten te erkennen. 
Laten we leren onszelf te verbeteren en laten 
we geweldloos de weg weten te blijven vol-
gen, en God zal ons alles onderwijzen wat 
we willen weten.
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36. Het is nutteloos om achter de schrijver 
aan te hollen, we zouden slechts de leegte 
vinden die een dwaas in God bewoont, die 
ons niets zou leren. Het Boek volstaat voor 
alle werken en voor alle rust.

37. Hoe zouden zij die de ontzagwekkende 
openbaring van de heilige Schriften hebben 
omgevormd tot een huichelachtige en troe-
bele moraal, heden, onder de symbolische 
figuren van hun geloof, de ongelofelijke 
waarheid van de Enige God en Beginsel 
kunnen herkennen?

38. Zij doen er goed aan om blindelings 
de mysteries over te leveren, waar ze de 
grondslag niet meer van kennen, maar hoe 
kunnen ze oordelen over de waarheid van 
een Schrift waar ze de sleutel niet van 
hebben?

39. Sommigen onder hen, die zich meer 
verlicht wanen dan de anderen, zeggen van 
het Boek: «Het is een droom», want in een 
droom levend, nemen ze de droom voor de 
werkelijkheid en omgekeerd, de werkelijk-
heid voor de droom. Wie kan hen wekken 
uit hun dodelijke sluimer vóór het verbijs-
terende oordeel van het einde?

40. De stam is weer tot bloei gekomen, 
de bloem heeft haar geur afgegeven en de 
vrucht is zwaar gerijpt zonder dat iemand 
het vermoedt.

«Wie zal Gods gave eten? En wie zal wor-
den doordrongen door zijn schittering?»

41. De benaming «weldenkende» is syno-
niem geworden met huichelaar en met mid-
delmatige in de wereld. Laten we maken 
dat de naam «gelovige» synoniem wordt met 
in Gods liefde vrije en van alles onthechte 
mens.

42. Mogen onze zoektocht en ons leven 
in de eerste plaats voor onszelf zijn; we 
zullen zo noch miskend worden, noch te-
leurgesteld door de middelmatigen, we 

36’. Laten we ons inspannen om de in-
strumenten te zijn van de Voorzienigheid, 
die de wijzen, de heiligen en de eenvoudigen 
voedt, want dat is een gemakkelijke manier 
om deel te nemen in de groeiende zegen van 
de Enige.

37’. Daar zijn ze dan, als ongeletterden 
die heftig boeken verdedigen die niemand 
onder hen kan lezen, maar die allen kennen 
door de afbeeldingen die ze verluchten; en 
daar wijzen zij dan blindelings degene af 
die weer heeft leren lezen en die hen hun 
redmiddel wil doen kennen.

38’. God straft hen zeker voor hun ijdele 
aanmatiging. Wat een verbazende humor 
om zo zijn schat te doen bewaken en te 
doen overleveren door blinde fanatieke-
lingen, om hem in het geheim aan te bieden 
aan hen die hij liefheeft en die hem in hun 
hart vereren!

39’. Een goede terechtwijzing heeft de 
opstandige gezellin wel degelijk terugge-
bracht op Gods heilige weg. Misschien zal 
de ongerijmdheid van het leed de redelijken 
van het geloof er op een dag toe brengen 
niet meer in hun geest te raaskallen! Zo’n 
wonder is gemakkelijk voor de Heer, we 
hebben er een voorbeeld van voor ogen.

40’. God schertst wel met een arme idioot 
zonder onderricht en zonder diploma’s, hoe 
zou hij zich niet ernstig willen onderhouden 
met de van weten vervulde en met titels 
overdekte intelligenten?

41’. Alvorens de vuile was te doen koken, 
moet men hem doen weken, zoniet kookt 
men de vuiligheid in plaats van haar weg 
te nemen, en de laatste toestand is erger 
dan de eerste, want het vuil hecht zich vast 
in het weefsel en kan niet meer worden 
weggehaald.

42’. Er zijn de heiligen volgens de wereld 
die hun instinctieve natuur onderdrukken 
en er zijn de wijzen volgens de wereld die 
hun instinctieve natuur volgen. Er zijn de 
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zullen noch bedrogen worden, noch getrei-
terd door de machtigen, en we zullen niet 
ontspoord raken door de wereld.

43. Kleine intelligenten, rust een ogenblik 
uit, kijk naar de grote natuur, aanschouw 
de grote KUNST, voordat de dood jullie 
verstrooit zoals men een spel kaarten 
schudt. Zo zullen jullie geesten en jullie 
zielen zich openen voor het mysterie van 
de schepping en voor de liefde van de schep-
per en zich voor altijd in hem 
vasthechten.

44. Hoeveel onder al de wijzen en onder 
al de heiligen in de wereld zijn weer uit hun 
graven gekomen? En hoeveel onder hen zijn 
er zelfs helemaal niet ingegaan? Hún woord 
is het allerwaardevolste voor de intelligenten 
die zoeken voorbij de afzonderlijke 
schepselen.

45. Alleen de hervonden onschuld kan 
de mensen met God, met de natuur en met 
henzelf verzoenen.

46. Laten we het Boek terzijde en laten 
we ons tevredenstellen met het ding waar 
het Boek van spreekt, want alleen dat kan 
ons voorgoed tevredenstellen als we het in 
zijn heelheid bezitten.

47. Het is het blije en vreedzame bezit 
van wat ís, van wat in beweging is en van 
wat rust, dat de verlichting en het geluk 
van de wijze maakt.

48. Denken jullie iets goeds te doen zon-
der de zon, zonder de maan, zonder de 
sterren, zonder de lucht, zonder het water 
en zonder de aarde? Dan kennen jullie niet 
de akkerbouw die Gods wetenschap is.

49. We hebben niet een dergelijk Boek 
geschreven in een dergelijke tijd om vervol-
gens te worden overstelpt met onbenullige 
vragen.

heiligen volgens God die hun intuïtieve 
natuur volgen en er zijn de wijzen volgens 
God die hun hemelse natuur doen vlees 
worden. Die zijn de enige overlevenden!

43’. Denken jullie serieus het voedsel, de 
kleding en de verwarming, die hebben ont-
broken aan hen die hun hele leven de ver-
lossing voor allen hebben gezocht, te ver-
vangen door complimenten? Huichelaars, 
kom eerder hen die vrijelijk hun Heer hier 
beneden zoeken te hulp nu er nog tijd is 
voor hen en voor jullie.

44’. Enkele wijzen hebben het beginsel 
van de aanvangen geraden, maar hoeveel 
onder hen hebben het duidelijk bevat? 
Hoeveel hebben het zichtbaar doen vlees 
worden? Hoeveel hebben het in hun handen 
gehouden? Hoeveel hebben het in hun hart 
vastgehecht? Hoeveel hebben zich er voor 
het eeuwige leven mee verenigd?

45’. Alleen de kennis van God kan hen 
redden van de afwisseling van leven en 
dood, als ze dat verlangen.

46’. Alvorens te worden gescheiden, vorm-
den de aarde en de hemel slechts een enkel 
ding. Dus door ze opnieuw te verenigen 
zullen we het enige ding van de aanvang 
der aanvangen vormen.

47’. Hoe meer we zoeken naar de goed-
keuring van de mensen, hoe minder we die 
van de Enige zullen verkrijgen.

48’. Niets goeds in het hele Boek, uitge-
zonderd enkele onbeduidende zinnetjes die 
iedereen leest, maar die niemand verstaat 
of werkelijk in praktijk brengt.

49’. Als enigerlei wijsheid leidt tot gedwon-
gen arbeid, is het beslist de grootste 
waanzin.
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50. Wie onderwijst zonder te ontwijden?
Wie beslecht zonder te oordelen?
Wie beleeft het heden?
Wie slaapt in de storm?
Wie verrijkt zonder armer te worden?

51. Als we rijkdom verlangen, moeten we 
om te beginnen geven van onze armoede en 
vervolgens geven van onze overvloed.

52. Als we macht verlangen, moeten we 
om te beginnen enkele zwakken ondersteu-
nen en hen vervolgens allen beschermen.

53. Als we verlangen een goede reputatie 
te verwerven, moeten we om te beginnen 
iets goeds zeggen over onze vrienden en 
vervolgens zelfs onze vijanden loven.

54. Als we onderricht verlangen, moeten 
we om te beginnen duizend dingen bestuderen 
en vervolgens een enkel ding bestuderen.

55. Als we de kunsten verlangen, moeten 
we om te beginnen onze geest en onze han-
den streng opvoeden en ze vervolgens vrij-
elijk laten gaan.

56. Als we de onsterfelijke wetenschap 
verlangen, moeten we om te beginnen de 
natuur bestuderen en haar vervolgens zo 
nauwkeurig mogelijk nabootsen.

57. Als jullie de eenheid van de Enige 
hebben gevonden, verscheur dan de blad-
zijden van het Boek en laat ze in de wind 
wegvliegen terwijl jullie een vrolijk lied 
neuriën.

58. Hoe meer we worstelen, des te meer 
zullen we wegzinken in de wereld.

Hoe meer we rusten, des te beter zullen 
we in de lucht drijven.

59. Laten we niet de ijdele pretentie heb-
ben beslag te leggen op God voor ons alleen, 
want de Vader is van hen allen die hem in 
hun harten liefhebben, en niet van hen die 
in de wereld profane preken houden.

50’. Wie openbaart de hemel in zich?
Wie ontvangt en wie geeft mateloos?
Wie handelt zonder te verstoren?
Wie rust zonder uit te blussen?
Wie is één met de Enige?

51’. Als we veiligheid verlangen, moeten 
we om te beginnen nederig worden en ver-
volgens in alles onzichtbaar worden.

52’. Als we vrijheid verlangen, moeten we 
om te beginnen de natuur van de andere 
wezens geen geweld aandoen en vervolgens 
onze eigen natuur in haarzelf laten rusten.

53’. Als we geluk verlangen, moeten we 
om te beginnen beslag leggen op alles wat 
van de wereld is en er vervolgens helemaal 
afstand van doen.

54’. Als we heiligheid verlangen, moeten 
we om te beginnen aan de anderen denken 
en vervolgens slechts aan God denken.

55’. Als we wijsheid verlangen, moeten 
we om te beginnen naar de wereld kijken 
en vervolgens in ons zelf kijken.

56’. Alleen een zekere volmaaktheid, staat 
toe de grote volmaaktheid te bereiken en er 
voor eeuwig te blijven.

57’. Zoniet, verlaat ze dan noch bij dag 
noch bij nacht tot ze in jullie verstand 
doordringen en tot ze jullie naar de modder 
leiden die niets natmaakt en die niets 
besmeurt.

58’. Het is niet het werk dat telt noch de 
werkman, maar het ding waar het werk en 
de werkman van spreken.

59’. Iedere man en iedere vrouw is priester 
en priesteres van God in eigen woning, voor 
het behoud en voor de overlevering van de 
heilige Schriften en van hun geopenbaarde 
mysteries.
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60. Hoe kunnen de ontaarde volgelingen 
van de meester oordelen over de liefde van 
de meester voor wie dan ook? En hoe kun-
nen ze wie dan ook toelaten tot of uitsluiten 
van de liefde van de heilige en wijze meester, 
aangezien zij noch de wil noch de geheime 
liefde van de meester kennen?

61. We hebben het kleed van charlatan 
aangenomen, want de ongeïnteresseerde 
verachting van de wereld is minder zwaar 
te verdragen dan haar geïnteresseerde 
bewondering.

62. Het ambacht dat ons doet leven terwijl 
het de anderen helpt te leven, is een geze-
gend ambacht, wat het ook is.

63. De lokker van vogels grijpt er niet één, 
en daarom komen ze allemaal zonder vrees 
naar hem toe. Evenzo grijpt de wijze nie-
mand vast en daarom nemen allen hem 
zonder argwaan in vertrouwen.

64. Het vermengen van de elementen dat 
de veelvoudige combinaties van de schepping 
vormt, is als het schudden van de speelkaar-
ten dat de veelvoudige combinaties van het 
spel vormt; en de elementen keren terug tot 
de massa en worden vervolgens opnieuw 
gecombineerd, zoals de speelkaarten terug-
keren naar de stapel en weer worden uitge-
deeld zonder werkelijke toename of vermin-
dering, want noch winst noch verlies bestaan 
voor de onveranderlijke die IS.

65. Satans wetenschap doet de wezens 
en de dingen geweld aan en leidt tot de 
slavernij in de vuige dood.

60’. Hun oordelen zijn een aanfluiting ge-
worden, omdat hun eigenliefde heiligschen-
nend de plaats van Gods liefde heeft ingeno-
men. Ze hebben de sleutels van het koninkrijk 
in afbeeldingen maar niet in werkelijkheid, 
en ze verdragen niet dat een ander ze uit Gods 
handen ontvangt zonder hun goedkeuring.

61’. Het Boek is als de ark die het geheim 
van de Enige draagt en overdraagt. Velen 
zullen het dragen, maar weinigen zullen 
erin doordringen.

62’. Het ambacht dat ons doet leven ter-
wijl het ’t leven van de anderen bedreigt, is 
een vervloekt ambacht, wat het ook is.

63’. De wijze vangt zijn werk aan, maar 
hij laat de natuur het in zijn plaats vol-
tooien; zo werkt hij terwijl hij rust en alles 
lukt hem zonder enige inspanning, want 
hij staat niets in de weg.

64’. Prachtige Heer die de heilige aarde 
bewoont en die haar zuivert van de doodzonde, 
dring in mij binnen en inspireer mijn geest 
en mijn ziel, opdat ik word onderworpen aan 
jouw verlossende genade en aan jouw be-
vruchtende liefde, zoals alle engelachtige 
schepselen die jouw lof eeuwig zingen, o 
Hoogst-Zuivere, o Hoogst-Volmaakte, o 
Hoogst-Genadige, o Hoogst-Geleerde, o 
Hoogst-Goede, o Hoogst-Zachtmoedige, o 
Hoogst-Liefhebbende die BENT.

65’. Gods wetenschap vervolmaakt de 
wezens en de dingen en leidt tot de vrijheid 
in het welriekende leven.

65’’. Eenieder kan met gemak beoordelen 
waar zich de dodelijke verwikkeling van de 
hel bevindt, en waar zich de levengevende 
eenvoud van de hemel bevindt.

66. Als we geen afstand doen van onze 
werken en van onszelf, en als we niet leeg 
en vrij worden van binnen en van buiten, 
is er geen verlossing, hier beneden of elders, 
voor wie dan ook.

66’. Laten we ons aan niets en aan nie-
mand vastklampen, zo zullen we de zware 
lasten en de uiteindelijke verdrinking ver-
mijden, want we zullen gemakkelijk drijven 
op de goddelijke oceaan waar de Heer ons 
in zijn heilige ark zal opnemen.



BOEK XXIII

275

67. Goedmoedig een tegenslag aanvaar-
den, is al een overwinning voorbereiden.

68. De openbaring van onze God van licht 
en leven vormt de basis van alle waarach-
tige, door God onderwezen godsdiensten en 
filosofieën.

69. Schaam jullie, blinde geestelijken, 
want jullie hebben je hoogmoedig opgericht 
als een muur tussen God en de mensen, in 
plaats van jullie nederig voor hen te buigen 
als een brug!

70. Degenen die van goede wil zijn in God 
en niet van goede wil in zichzelf, zullen 
eraan werken de zuiverheid, de eenvoud, 
de liefde en de kennis van de Kerk te her-
stellen in hun harten en in hun huizen, 
zonder zich bezig te houden met de voor-
rechten of de illusoire alleenrechten van de 
hoogmoedig geworden predikanten.

71. De enormiteit van Gods openbaring 
kan slechts worden verstaan door Gods 
zonen; de middelmatigen zijn er onherroe-
pelijk van uitgesloten.

72. De mensen kunnen wel andere men-
sen uitsluiten van hun menselijke organi-
saties. Niemand onder hen kan wie dan ook 
uitsluiten van Gods liefde.

73. Laten we in ons leven een groot deel 
voor de Heer opzijzetten, en de Heer zal in 
het zijne een onmetelijk deel voor ons 
opzijzetten.

74. Het leven liefhebben is het leven hel-
pen en is de beweging en de verandering die 
inherent zijn aan het leven aanvaarden.

67’. Laten we alles en onszelf in Gods 
handen overgeven en we zullen blij en vrij 
zijn.

68’. Zoals de dronkaard niet meer zonder 
wijn kan, kan de heilige niet meer zonder 
God, en de dronkenschap van de een en 
van de ander doet de redelijke mensen 
glimlachen.

69’. Ze hebben een persoonlijke kaas ge-
maakt van de universele melk van de heilige 
Kerk, en ze hebben zich daarin geïnstalleerd 
zonder bekommernis om de zoekenden, om 
de getrouwen en om de verlatenen. De Heer 
slaat hen gade door de duistere korst van 
de zonde.

70’. Degenen die God kiest en aan wie hij 
zijn Heilige Geest zendt, zijn noodzakelij-
kerwijs de meerderen van degenen die de 
mensen uitverkiezen in hun raden, want 
degenen die het licht zien, staan boven 
degenen die het duister betasten. Begrijpen 
we niet dat de van God ontvangen gave de 
les die men van de mensen heeft geleerd 
overtreft, en dat het licht van de hemel de 
Schrift hier beneden vervult?

71’. De dood zal machteloos staan tegen-
over degene die God heeft gegeten, want 
het levenslicht zal voor altijd in hem 
wonen.

72’. Zo moeten we het oordeel van de 
mensen dat in de wereld wordt geveld, niet 
vrezen en we moeten niet twijfelen aan Gods 
liefde die, zelfs met de meest afgedwaalden, 
geduld heeft.

73’. Het grootste gebed is luisteren.
De grootste lof is zwijgen.
De grootste meditatie is niet meer 

denken.
De grootste daad is in God rusten.

74’. Misschien bereidt de slag die ons 
vandaag treft de zegen voor die ons morgen 
zal vervullen, wie weet?
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75. De profeten hebben geen kant-en-
klare gebeden nodig, want Gods Geest in-
spireert hen op bovennatuurlijke wijze.

76. Het is een vergissing om de mensen 
met de neus op hun ontelbare zonden te 
drukken, want ze verliezen de moed en 
geven de godsdienst op die imbeciel is ge-
worden door de schuld van de middelma-
tigen en van de onwetenden die het goed 
bedoelen in zichzelf en niet in God.

77. De heilige verbindt de ziel en de geest 
in God en hij overstijgt de tweede dood.

78. Het einde zal de strijd zien van de 
beoefenaars van Gods wetenschap, die in-
tegratie van leven is, tegen de beoefenaars 
van Satans wetenschap, die dodelijke des-
integratie is.

79. Gods vijanden strijden tegen de tij-
delijke kerken, die ingewikkeld, veelvoudig, 
voorbijgaand en afzonderlijk zijn.

75’. De stinkende vuiligheid zal worden 
vernietigd door het vuur, en de duistere 
vuiligheid zal worden gescheiden door het 
water.

76’. Het is beter de harten van de zon-
daars te oriënteren op de Heer wiens genade 
en liefde hen gewisser van hun duisternis 
zullen verlossen dan al hun inspanningen 
bijeen. Om te overleven is het beter te ver-
trouwen op God dan op zichzelf.

77’. De wijze verbindt de ziel, de geest en 
het lichaam in God en hij overstijgt de eerste 
en de tweede dood.

78’. De makers van leven zullen in het 
leven worden gevestigd, en de makers van 
dood zullen zonder vergeving in de dood 
worden teruggedreven. Laat ieder aandach-
tig zijn werk overwegen, terwijl er nog tijd 
is om de slechte werken op te geven.

79’. Gods vrienden strijden voor de gees-
telijke Kerk, die eenvoudig, enig, eeuwig en 
universeel is.

79’’. Zo werken allen aan de eenheid van 
de Enige.

Ik heb al het werk van jullie handen gesla-
gen, en jullie zijn niet tot mij terug- 
gekomen.

HAGGAI

Is het niet Gods wil dat de volkeren werken 
voor het vuur en dat de naties zich moe 
maken voor het niets?

HABAKUK
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RÉTIVE NUE

1. Hij die ons voedt bekritiseert ons niet, 
maar zij die ons ten onder laten gaan zijn 
mateloos gul met hun oordelen en hun 
veroordelingen, want zij wanen zich hoger-
staand in de wereld.

2. Hij is niet als wij, dus is hij waanzinnig, 
zeggen de goddelozen.

3. Door de zieltogende wereld te zoeken, 
zullen we doodsmagneten worden en 
sterven.

4. O mijn Heer, hoor je niet de onwetende 
predikanten die, om de middelmatigen en 
de huichelaars te vleien, op de heilige plek 
de profane wetenschap en haar geleerde 
huursoldaten toejuichen?

Het geweld, de onwetendheid en de ijdel-
heid zijn hun handen, hun geesten en hun 
harten binnengedrongen, en kijk, daar doen 
ze dan de aan hun hoede toevertrouwde 
scharen afdwalen en in het verderf 
storten.

Verhelder die blinden, goede Heer, of 
maak hen stom, opdat het geweld van de 
goddeloze wetenschap je heilige en kostbare 
beeltenissen niet vernielt.

Ga, neem waar en ondervraag de ploeger 
en leer van hem dat wat wordt gezaaid, 
wordt geoogst.

ISIS

Hij weet wat in de schoot der aarde 
binnengaat en wat er uitkomt. Hij weet wat 
uit de hemelen neerdaalt en wat er naar 
opstijgt.

KORAN

DE PUT

1’. Huichelaars die oordelen, jullie hoeden 
jullie er wel voor hen die jullie veroordelen 
te helpen om te leven. Jullie zullen evenzo 
worden geoordeeld. God zal jullie elke kans 
op heil ontnemen en jullie zullen wegkwij-
nen in de wanhoop van de dood.

2’. Zij zijn niet als ik, dus zijn ze dood, 
zegt de Heer van leven.

3’. Door de Levende Enige te zoeken, 
zullen we levensmagneten worden en 
leven.

4’. Als er te midden van de kerken nog 
intelligente en door God geïnspireerde men-
sen zijn, zullen die hun Schriften onder-
zoeken tot aan de geheime grondslag waar 
de onwankelbare en onvergankelijke steen 
schijnt, gevestigd door God, gevestigd van 
God, gevestigd in God.

Die zullen het Boek met aandacht lezen 
en de lof van hun harten zal naar de 
Allerhoogste opstijgen als de zuivere vlam 
van het heilige offer.

Die zullen zonder vrees de vervloekte 
wetenschap aanklagen, die de natuur, de 
wezens en de dingen geweld aandoet en die 
de dood duur verkoopt aan allen. Die zullen 
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O kom, heilige Heer, met je gesel en je 
staf, met je roede en je zwaard, met je wan 
die schift en die de goede zaadkorrel scheidt 
van het kaf.

(Dit is het vers van de hereniging en van 
de waarschuwing dat driemaal zal worden 
herhaald.)

5. De laatste heiligen zullen de middel-
matigen en de opstandigen die druk op hen 
uitoefenen niet vleien, want de kwaliteit van 
de laatste levenden zal hen kostbaarder zijn 
dan de menigte ongeneeslijke doden.

6. De mensen kunnen zich soms wel ver-
strooien met hun werken, maar ze moeten 
ze nooit serieus nemen, want ze zijn ijdel 
en dood. Alleen Gods werk is voor altijd 
levend.

7. Laten we de gezegende plekken zoeken 
waar de zon, de maan en de sterren schijnen 
en waar de behulpzame elementen en aarde 
de nederige zoekers van God aanmoedigen.

8. Geen eenzaamheid meer, geen droefe-
nis meer en geen verlatenheid meer voor 
wie zich in zijn hart onderhoudt met de 
Volmaakte.

9. God heeft geduld met het ongeduld van 
zijn profeten, want hij wil aan alle afge-
dwaalden het grootst mogelijke aantal kan-
sen geven om weer tot hem te komen.

10. Hoevelen bereiden zich voor om in 
Gods rust binnen te gaan door de be-
drieglijke beroering van de wereld en zijn 
tot het in oneindige hernieuwde zorgen op 
te geven?

11. Hoevelen trekken zich terug op de 
heilige berg, teneinde de onvergankelijke 
metgezel te kennen, de niet aflatende vriend, 
de Enige Heer van de hemel die het leven 
zonder vermenging geeft?

aan Gods wetenschap herinneren die niets 
en niemand geweld aandoet en die het leven 
onbaatzuchtig geeft aan allen.

Gezegend zijn zij, de ware dienaren van 
de Allerhoogste!

5’. Volstaat het niet dat een stem Gods 
zich in de wereld verheft om de aanzienlijke 
ondernemingen van de boze aan te klagen 
en te onttakelen? Of zijn er dan geen leven-
den meer om hem te verstaan?

6’. Wanneer Gods wetenschap wordt ge-
openbaard, zullen alle werken en alle uit-
vindingen van de mensen als nutteloos 
worden opgegeven. Alleen de verstotenen 
zullen onderhevig blijven aan de slaafse 
werken vanwege hun blinde hoogmoed.

7’. De ellende in de kou is slechts armoede 
in de zon en zij kan oneindige rijkdom 
worden ten overstaan van God als we het 
goud oogsten dat de Heer in overvloed uit-
giet over de verduisterde wereld.

8’. Als wij verlangen dat God ons kiest, 
laten we dan niet verzuimen hem ook te 
kiezen, en als wij willen dat hij ons in zijn 
koninkrijk uitverkiest, laten we dan niet 
vergeten hem eerst in onze harten uit te 
verkiezen.

9’. Er is gezegd: «Duizend jaar van de 
mens zijn als een dag voor God en een dag 
van de Enige is als duizend jaar voor de 
mensen.»

10’. Hoevelen gaan binnen in de eenzaam-
heid van hun hart, teneinde de levende God 
die allen volstaat, te bidden, te loven en te 
aanschouwen?

11’. Hoevelen koken in het geheim de 
mysterieuze en heilige dauw die van de 
hemel komt, teneinde de bewonde-
renswaardige Redder die van de dood ver-
lost, te openbaren?
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12. Wij proberen op te rijzen uit de hoop 
zieltogenden ten aanzien van God, niet om 
onze broeders in de beerput te doen weg-
zinken, maar juist om hen te helpen ook 
uit de duisternis van de dood te komen.

«Zullen zij niet met ons naar de schittering 
komen die aan de hemel schijnt?»

13. Het is het essentiële en substantiële 
woord overgeleverd door de meester dat ons 
erfgenamen van de Allerhoogste maakt, op 
voorwaarde dat we het heiligerwijs met 
dankbaarheid ontvangen en niet profaan 
met kwaadaardigheid.

14. De wilde scharen worden uitgeroeid 
door de roofdieren, maar de gehoede scha-
ren eindigen in het slachthuis.

Dat de gelovigen dus ieder voor zich op 
God steunen, zonder zich nutteloos in de 
wereld bloot te stellen.

15. De machtelozen die kant-en-klare 
gebeden opzeggen, geloven ijdel de enigen 
te zijn die bidden zoals het hoort, want ze 
kennen niet de lof aan God die spontaan 
uit het hart van de geïnspireerde heilige 
opwelt.

«God zal de stervenden die zijn levenden 
afwijzen, oordelen en hij zal de doden die 
zijn gezondenen ondermijnen, afwijzen.»

16. We zullen gekend en levend zijn in de 
hemel dankzij Gods werk dat niet vergaat, 
want onze persoonlijke werken zullen met 
de vergankelijke wereld verdwijnen en onze 
nagedachtenis hier beneden zal met de tijd 
vergaan.

«Het koninkrijk van de Volmaakte is on-
veranderlijk en zijn Heer liegt niet.»

17. Laten we ons noch voor gewichtig, 
noch voor verachtend, noch voor gered, 
noch voor zuiver doorgaan, teneinde niet 
onuitstaanbaar te worden ten aanzien van 
de Heer, en vooral, teneinde de Heer niet 
onuitstaanbaar te maken in de wereld.

12’. Al onze werken zijn belachelijk ten 
aanzien van het werk van leven van de 
Allerhoogste.

Zouden we er niet beter aan hebben ge-
daan om hem in stilte te aanbidden dan 
om het Boek te schrijven voor de onwetende 
ijdelheid van deze valselijk intelligente en 
valselijk geleerde tijd?

13’. Enkele toegewijde heiligen en een 
wijze kenner zouden opnieuw aan de gelo-
vigen de weg kunnen wijzen die redt van 
de ballingschap en van de dood van deze 
wereld, als de harten van de mensen niet 
zo diep waren begraven onder de vuiligheid 
van de zonde.

14’. Verlos ons, goede Heer, van de sme-
rige strijd voor een zieltogend leven in een 
verrotte wereld en maak ons erfgenamen 
van je onverdorven, levende en eeuwige 
licht, opdat wij je aanbidden in de waanzin 
van de liefde die mateloos geeft en 
ontvangt.

15’. Soms welt het water op uit de rots in 
de woestijn, maar het is vaker een be-
drieglijke luchtspiegeling dan een tastbare 
en levengevende werkelijkheid. Laten we 
niet in slaap vallen bij het gespin van de 
kerken en van de kloosters; laten we er 
strijden voor onze bevrijding door ons van 
harte te verenigen met de Heer van liefde, 
van poëzie en van ware wetenschap.

16’. Het Boek is noch voor de mekkerende 
schapen, noch voor de rovende wolven. Het 
is voor Gods vrije kinderen die de Heer in 
hun harten zegenen en die koortsachtig op 
zoek zijn naar zijn genade, zijn liefde en zijn 
heil vóór de toorn van de gloedhete wolk 
die alle onzuivere dingen zal verteren.

17’. Hoe dichter we bij de Heer van leven 
zijn, hoemeer we het zullen verbergen in de 
wereld, teneinde de liefde van de Enige niet 
te ontwijden.

«De “goede” mensen volgens de wereld 
zijn niet de “goede” mensen volgens God.»
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18. De prekers zijn erin geslaagd om de 
wereld te doen walgen van God en de wel-
denkenden zijn erin geslaagd om hem ge-
haat te maken. Waarlijk een mooi welslagen, 
waar ze zich imbeciel voor feliciteren als 
slechte dienaren die de genodigden van hun 
meester hebben weggestuurd, denkend op 
hun plaats aan te zitten. Ze zullen smadelijk 
worden verjaagd en vervangen door nieuwe, 
trouwere en intelligentere hulpen.

19. Laten we hen die ons inlichtingen 
over God en over zijn heil komen vragen, 
met nederigheid, maar ook in vervoering en 
met liefde ontvangen, en laten we hun het 
ijverig lezen van de heilige en wijze Schriften 
aanbevelen, in plaats van hen af te schepen 
met vervelende preken en met hoogmoedige 
adviezen.

20. Een goed voorbeeld van een leven in 
de liefde van de Heer is meer waard dan 
alle voorbereide toespraken en dan alle 
zonder inspiratie opgediste platheden.

21. Het Boek is voor hen aan wie het is 
gegeven het te ontvangen. Dat is Gods ge-
rechtigheid, die het verstand van de mensen 
te boven gaat.

22. De huichelaars, de middelmatigen en 
de atheïsten kunnen het Boek wel afwijzen, 
de vrije gelovigen zullen het uitdragen met 
de hulp van de Heilige Geest die het heeft 
geïnspireerd, en hun schare zal heel de 
aarde bedekken als ze in hun harten ver-
enigd blijven in God en als ze niemand in 
hun geloof geweld aandoen.

23. Waar is het goed voor hier beneden 
te zegevieren, als het is om te zegevieren in 
de modder van de dood die ons uiteindelijk 
ombrengt? Belachelijke zege die de sluwen 
en de imbecielen in deze wereld radeloos 
najagen.

18’. De middelmatigen en de huichelaars 
overspoelen de kerken, en de atheïsten 
overheersen op de wereld. Hoe gaan de 
waarachtige gelovigen voortbestaan, als de 
Heer hen niet snel te hulp komt?

Wie heeft ooit een goede oogst zien kiemen 
en groeien uit een veld stenen? Alles is 
nochtans mogelijk voor de Heer van leven 
en van liefde, die inzaait zonder te tellen, 
zelfs de dode as.

19’. Dienaar van God, vriend van God, 
kind van God, minnaar van God zijn benij-
denswaardige, waarachtige, enige en ge-
heime titels. Al de andere zijn in verhouding 
als titels van oudveroordeelden, waarvoor 
geen rede is er trots op te zijn.

20’. Wie het Boek verwerpen, verwerpen 
zonder het te weten hun eigen leven. Wie 
zal hun oren ontstoppen, als ze niet willen 
horen? En wie zal hun ogen openen als ze 
niet willen zien? Dringt de klaarblijkelijk-
heid van het hemelse werk zich niet vanzelf 
op aan de verhelderde gelovigen?

21’. Vóór alles herinneren de profeten ons 
aan degene die is, degene die leeft, degene 
die voor eeuwig onveranderlijk in zichzelf 
blijft.

22’. De Moeder wast onze slakken weg en 
de Vader verbindt zich met onze zuiverheid, 
want zijn glorie is vlammend en zuiver als 
die van de zon. Zo moeten we elke zonde in 
ons verteren en elke bezoedeling wegwas-
sen, opdat hij ons kan bewonen en ons doen 
verrijzen in zijn hemelse schittering.

23’. Wat een pijnlijke verrassing aan het 
einde der tijden, wanneer ze degenen die 
ze verachtten vanwege hun geloof, het eeu-
wige leven zien krijgen, terwijl zijzelf slechts 
spaarzaam onderhouden zieltoging zullen 
oogsten!
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24. De vrijheid van Gods kinderen is een 
innerlijke vrijheid die alles zegt en die alles 
doet in de hervonden en behouden 
onschuld.

25. Laten we ons recht vragen, maar laten 
we het niet eisen, teneinde Gods oordeel 
niet te verhinderen.

26. Als we de wereld zoeken, laten we dan 
zoveel mogelijk werken. Als we God zoeken, 
laten we dan rusten zoveel als we 
kunnen.

27. We hebben niet om de onderwerping 
of om de bewondering van wie dan ook 
verzocht en we hebben ons aan niemand 
opgedrongen.

«Wie zal ons vrijelijk volgen tot de Heer 
van verrijzenis?»

28. Dat degene die een boek kent gelijk 
aan dit, het publiceert als hij kan, ten over-
staan van God en ten overstaan van de 
mensen. Zoniet dat hij publiceert wat hij 
heeft verstaan en wat hij heeft gezien in zijn 
hart na het te hebben gelezen.

29. Wat is ongerijmder en wat tragischer 
dan het lot van de goddelozen die in hun 
door hoogmoed verharde harten, weigeren 
iets aan God te vragen?

30. Waarom wanen zij die ons van God 
spreken zich verplicht om die toon van 
schoolmeesters aan te slaan of die triltoon 
van geslagen honden?

31. Het is de mens eigen om zich te ver-
wonderen over de schepping en om de 
schepper te zoeken.

Het is het beest eigen zich er geen zorgen 
over te maken en slechts zichzelf te 
zoeken.

24’. O jij, de Weerschijnende, sta toe dat 
we je vinden en dat we je eten, opdat we 
leven in jouw ongeëvenaarde eeuwigheid 
en glorie.

25’. Wie Gods waarheid in onschuld leeft, 
wordt door niemand tegengesproken.

26’. Eenieder bewondert zijn eigen per-
soontje en eenieder is trots op zijn werkjes, 
zonder te zien dat alleen God en zijn werk 
onsterfelijk en bewonderenswaardig zijn.

27’. Het is de volmaakte zelfverloochening 
die ons de deuren van het koninkrijk Gods 
opent. Het is de volmaakte ontbering die 
ons overlaadt met Gods zegen. Het is de 
volmaakte leegte die ons vervult van Gods 
liefde.

28’. Wat vastgehecht is komt van de 
aarde.

Wat bewegelijk is komt van het water.
Wat rookachtig is komt van de lucht.
Wat vettig is komt van het vuur.

29’. Zij verklaren zichzelf sterk en vrij in 
de wereld, maar ze sterven als beesten in 
de verlatenheid en in het verval, zonder 
hoop.

30’. Laten we onze prediking improvise-
ren, opdat ze in God wordt geleefd, of laten 
we anders nederig zwijgen in de wereld.

31’. Velen ontkennen, velen twijfelen, ve-
len geloven, enkelen zoeken, enkelen be-
grijpen, enkelen vinden, een of twee leven 
en voegen zich weer bij de eenheid van de 
Enige in de hemel.

23’’. O rijke imbecielen die de heiligen en 
de armen van God verachten door ze van 
ellende ten onder te laten gaan in de wereld, 
op een dag zullen jullie bedelen om jullie 
uitwerpselen als voedsel en het bederf zal 
jullie dienen als ligbed en als kleding.
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32. Onze eer is te hebben herinnerd aan 
Gods belofte, gewaarborgd door zijn liefde 
en verwerkelijkt door zijn wetenschap in 
zijn omvormende glorie.

33. Noch de gelovigen noch de atheïsten 
hebben een vermoeden van Gods weten-
schap, verborgen achter de symbolen, de 
geschriften en de figuren van de geopen-
baarde godsdiensten. Zij die erin geloven 
proberen zich haar eigen te maken door list 
en door geweld. Enkelen vragen haar in 
hun hart aan God en amper een of twee 
verkrijgen haar in de eeuw.

34. Geen corvee meer, geen wanhoop 
meer en geen nederlaag meer voor wie de 
hulp van de Heer verkrijgt bij de ongemak-
ken van deze wereld.

35. Hoe niet te twijfelen aan God in deze 
met dood vermengde wereld? En hoe te 
ontsnappen aan de troosteloosheid van deze 
ballingschap in de voortdurend hernieuwde 
slavernij, ellende en zieltoging?

36. Als God ons niet geeft te geloven, kun-
nen we niet uit onszelf geloven en vooral niet 
in het geloof in het geredde en onverganke-
lijke leven blijven dat hij ons heeft beloofd 
als beloning voor onze trouw aan zijn wet.

37. Het waarachtige kenmerk van Gods 
kinderen is dat ze, zonder aarzelen en zon-
der twijfelen, alles aan hun Vader vragen.

38. Teveel zorgen, teveel narigheden en 
teveel bekoringen belagen ons hier beneden 
om ons in vrede te kunnen wijden aan de 
studie van Gods woord en aan het zoeken 
naar zijn heil.

39. Hoe zelfverzekerd we ook zijn en hoe 
ontredderd we ook zijn, laten we ons alle 
dagen van ons leven met onze zaken over-
geven in de handen van de Heer van 

32’. Het Boek dat Gods glorie, liefde en 
wetenschap verheerlijkt, zal de waarborg van 
de gelovigen zijn. Zij die het verwerpen zullen 
ten onder gaan in het ijdele wachten op degene 
die vlees wordt onder hun blindemansogen.

33’. De meester die de woning van de 
volgeling bezocht, brak alles behalve een 
fles, daarna verbrandde hij wat kon bran-
den, uitgezonderd de heilige Schriften, ver-
volgens doofde hij de as met water, uitge-
zonderd een stuk smeulend hout. Tenslotte 
opende hij alle ramen, uitgezonderd dat wat 
uitkeek op het Noorden, daarna ging hij 
langs de Zuidkant naar buiten zonder een 
woord te zeggen.

34’. Het is beter de hand te reiken en te 
genieten van de vrijheid en van de vreugde 
van Gods kinderen dan de goederen van de 
wereld te bezitten en de hoofdzakelijke he-
melse spijs te ontberen.

35’. De ongelovigen rekenen op zichzelf 
om zich hier beneden te organiseren. De 
gelovigen rekenen op God om zich te redden 
van de ballingschap van deze wereld. Ziedaar 
het hele verschil tussen de rede van de 
zinnen en de waanzin van het geloof.

36’. We mogen huilen om de goddelozen, 
we mogen hen niet oordelen en nog minder 
hen veroordelen, want het is de Heer die 
ons kiest en die ons bewoont naar zijn 
goeddunken en niet naar het onze.

37’. O heilige Verwekker, verteer in ons 
de verrottende vreemdelinge en verlos ons 
van de duistere slakken, opdat we schijnen 
in het levenslicht waar jij je nest maakt.

38’. Laten we dus eerst bidden, opdat God 
de paden van onze zoektocht effent en opdat 
hij ons ontlast van de vreemde zorgen, door 
ons geloof sterker te maken dan de klaar-
blijkelijkheid van onze blinde rede.

39’. Laten we niet afwijzen wat ons in het 
begin duister lijkt, want het is ongetwijfeld 
datgene wat ons aan het einde zal 
verlichten.
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wijsheid, die als enige ons de overwinning 
en de vrede kan geven die niet vergaan.

40. Jullie die dorsten naar gerechtigheid 
en eerlijkheid, jullie die zoeken naar vrede 
en vriendschap, jullie die hopen op vrijheid 
en liefde, kom vrijelijk tot de Heer en tot 
zijn heil, zonder je zorgen te maken over de 
door de doden opgerichte hindernissen tus-
sen God en de mensen.

41. Laten we godvruchtig onze gebeden 
uitwisselen, opdat de Heer ze dubbel 
zegent.

42. Aangezien de vuiligheid, het bederf, 
de slavernij, het leed, de leugen en de dood 
onontwarbaar met deze wereld zijn verbon-
den, waarop kunnen we anders hopen dan 
op de ongerijmdheid ons er te willen organi-
seren, er te willen overheersen, óf te aan-
vaarden er weg te kwijnen, of te wachten 
tot men er ondergaat, al was het 
heiligerwijs?

43. Het verval van de godsdiensten en 
van de inwijdingen komt doordat de hoe-
ders, de gelovigen en de zoekers de symbo-
len, de figuren en de riten aannemen voor 
het mysterie zelf, terwijl ze er slechts de 
afbeeldingen van zijn en slechts de herin-
neringen eraan.

44. Het is beter stompzinnig te geloven 
in de onwaarschijnlijkheid van de goddelijke 
openbaring dan haar schijnbare onmoge-
lijkheid op intelligente wijze aan te tonen.

45. De goddelozen geloven ijdel met ge-
weld te verwerven wat ze weigeren nederig 
aan God te vragen. Ze zullen zeker verbrok-
keld door hun eigen geweld eindigen.

46. Wij verlangen dat niemand zich van 
het Boek bedient om te oordelen of om te 
veroordelen van buitenaf, want het is altijd 
nutteloos om gelijk te hebben tegenover wie 
dan ook en vaak is het gevaarlijk.

«O heilig licht, dat onze dood wel wil be-
wonen, teneinde ons leven te doen 
verrijzen!»

40’. Wij zijn er niet om te wachten tot de 
mensen naar ons komen in dode tempels, 
wij zijn er om naar de mensen te gaan en 
om God te installeren in hun levende 
harten.

41’. «Berust en sterf», dat is het woord 
van de vijand.

«Zoek mij en leef», dat is het woord van 
de vriend.

42’. Is de enige doeltreffende oplossing 
niet enkel naar het levensheil te zoeken, 
overgeleverd door de Heer, uit de hemel 
neergedaald en vlees geworden onder ons 
voor onze wederopneming in het eeuwige 
en zuivere leven? Wordt er niet gezegd: 
«Zoek eerst het koninkrijk Gods en het 
rechtvaardige gebruik ervan en al de rest 
zal jullie er op toe worden gegeven»?

43’. Het koninkrijk Gods is noch een ab-
stractie, noch een afbeelding, noch een vaag 
ideaal. Het is de enige levende en tastbare 
werkelijkheid die van de dood redt, nu al, 
hier beneden.

Zullen we het eindelijk begrijpen?

44’. De profane wetenschap voltooit alle 
dagen ongelofelijke wonderen, en Gods we-
tenschap zou onmachtig zijn ons te redden 
van de dood?

45’. Misschien is het moment gekomen 
ons voor te bereiden om door de oplaaiende 
vuuroven heen te gaan? Wie zal er weer 
ongedeerd uitkomen als het zaad Gods?

46’. Wij duiden alle commentaren op de 
in het Boek opgetekende woorden aan als 
onvolledig, want de weerspiegelingen van 
het ding zijn niet het ding zelf.
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47. Als de openbaring van het heil hier 
beneden zou zoekraken of ophield, wie zou 
ons dan verlossen van de zieltoging van de 
wereld?

48. Laten we ons een klein aantal door 
het hart uitgelezenen verenigen en laten we 
ons ten overstaan van God hulp, liefde en 
trouw beloven in deze verbannen wereld. Zo 
zal de Heer persoonlijk onze ondernemingen 
zegenen en onze zoektocht geleiden.

«Als we worden getroffen, laten we dan tot 
God terugkomen en als we overstelpt worden, 
laten we dan naar hem opspringen.»

49. De hoogmoedigen van de wereld heb-
ben wel een vermoeden van Gods waarheid, 
maar zij doen in het openbaar voor er mee 
te spotten, terwijl ze zich in het geheim 
inspannen haar geweld aan te doen door 
hun duistere en misdadige kuiperijen.

50. Al de uitleggingen en al de ervaringen 
van de wereld en van onszelf zijn illusoir, 
want zij laten ons onwetend, ellendig en 
zieltogend als voorheen.

Alleen de liefde en de wetenschap van de 
Allerhoogste kunnen ons redden van de 
duisternis van de dood.

51. Alles wat de hoogmoedigen denken 
van de nederige zoekers naar God en alles 
wat ze hun doen ondergaan, is als een 
grafsteen die ze op hun eigen rug van ver-
vloekten vasthechten.

52. Allen willen hun lot van zieltogenden 
verbeteren, maar zeer weinigen pogen voor-
goed aan die betreurenswaardige gesteld-
heid te ontsnappen.

53. De heilige Schriften, die leren uit de 
dood te komen, vervelen de doden dodelijk. 
Daarentegen hebben zij voor alles wat hen 
doet wegzinken in de dood een mateloze 
hartstocht en geestdrift.

47’. Laten we onze heilige Schriften voor 
verdwijning redden, opdat zij ons ook red-
den van de vreemde dood.

48’. Als we Gods heil niet zoeken met 
standvastigheid, met volharding, met hard-
nekkigheid, met stompzinnigheid, met uit-
zinnigheid, zullen we slechts de schors van 
de heilige dingen verkrijgen.

«Moeten we de wereld niet smeken om 
een stukje te verkrijgen van de dode dingen 
die zij zo duur aan allen verkoopt?»

49’. O overintelligenten die jezelf welge-
vallig bewonderen in de vuiligheid van de 
zonde, jullie kwaadaardigheid en jullie 
hoogmoed sluiten jullie voor altijd uit van 
het levenslicht waar de heilige Heer woont!

50’. Al de geleerden en al de vernuftigen 
van de wereld onderzoeken slechts de we-
reld en kennen slechts de duistere wereld; 
ze stellen zich dan ook tevreden met de 
belachelijke beloningen van de wereld en 
gaan naar de vergetelheid en naar de dood 
van de wereld, als de beesten die ze verach-
ten en die ze uitbuiten.

51’. Het is de ongehoorzaamheid en het 
in zich opnemen van een gemengde vrucht 
die ons in de dood hebben gejaagd. Het is 
de gehoorzaamheid en het in zich opnemen 
van een zuivere vrucht die ons weer in het 
leven zullen vestigen.

52’. Allen hebben hartstocht voor de za-
ken van de onbestendige wereld, zeer wei-
nigen denken eraan de wonderbaarlijke 
openbaring van Gods zonen te 
bestuderen.

53’. Degenen met hartstocht voor God 
zullen God en zijn leven vinden. Degenen 
met hartstocht voor de wereld zullen de 
wereld en haar zieltogende dood vinden.

«Het is de omgang met God die ons de 
vrede van het huis van God zal doen 
vinden.»
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54. Weinigen zijn nieuwsgierig naar de 
openbaring van het mysterie van de val en 
van de vrijkoping, want weinig mensen 
hebben de nagedachtenis en de smaak van 
het onbederfelijke en zuivere leven van het 
begin behouden.

55. Het is ons bevolen te geloven en lief 
te hebben. Het is ons niet verboden te zoe-
ken en te kennen, eerder het tegendeel.

56. Wee hun die zich in de modder van 
deze wereld installeren en die in slaap vallen 
in haar vuiligheid, want ze zullen het licht 
van de Volmaakte niet zien schijnen.

54’. Wij zullen slechts verkrijgen wat we 
verlangen en wat we waarlijk vragen, maar 
we zullen slechts worden vervuld door het 
in God belichaamde eeuwige leven.

55’. Het geloof en de liefde behoeden ons 
gewis tot de dag van de vergeving. Onderzoek 
en weten leiden ons hier beneden al naar 
het eeuwige leven, óf naar de dood zonder 
terugkeer.

56’. Wee hun die zichzelf vergeten in le-
digheid of in werk, in plezier of in wanhoop, 
want hun lot zal de dood zijn waarvan men 
niet terugkomt.

Zoek mij en leef.

AMOS

Oh! Wie zal me geven te weten waar hem 
te vinden, tot zijn troon te komen?

JOB
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VIT EN URÉE

1. Wie zich hier beneden weer bij de Heer 
voegt is als een luiaard die alle werkers van 
de wereld met al hun werken niet zouden 
weten te evenaren.

2. Alle intellectuele verwerkelijkingen zijn 
illusoir, want zij verjagen niet de zieltoging 
van de dood die ons hier beneden omklemt.

3. Een verpletterde vinger, en ziedaar al 
onze mooie filosofieën die ontploffen in kre-
ten van pijn en in waanzinnige gebaren.

4. Oh, de mooie betogen! Oh, de subtiele 
gedachten! Oh, het geleerde bouwwerk! Oh, 
de leegheid van de geest! Oh, de wijsheid 
van de leegte! Oh, de transcendentie van 
het niets!

5. Een oordeelkundig toegediende schop 
onder hun achterste brengt de mensen 
gelukkig terug van de ergste dwalingen van 
de abstractie.

6. De door de mensen gevestigde gods-
diensten stellen ons de desincarnatie in de 
eeuwigheid van het voorgeborchte voor.

Het boek dat je uit de hemel hebt ontvan-
gen zal de verblinding van velen onder hen 
doen toenemen, maar verontrust je niet over 
het lot van de ongelovigen.

KORAN

Ik ben in deze wereld gekomen voor een 
oordeel, opdat zij die niet zien, zullen zien 
en dat zij die zien, blind zullen worden.

JEZUS

DE STEEN

1’. Wat een werker, hij voor wie er noch 
bij dag noch bij nacht respijt is in de zoek-
tocht naar het onverderfelijke leven! Wat 
een luiaard, hij die rust in de levende een-
heid van de Enige!

2’. Alleen de tastbare vleeswording van 
de Heer van leven kan ons van alle kwaad 
en van alle dood verlossen.

3’. Toen men hem spijkers in de handen 
en in de voeten sloeg, analyseerde hij niets 
en onderwees hij niets; maar hij schonk 
nog vergiffenis.

4’. De zon en de maan verhelderen ons, 
de regen en de dauw besproeien ons, maar 
niemand begrijpt Gods wonderbaarlijke leer 
die voor alles volstaat.

5’. Wat zijn de geleerde apen die over de 
leegte kakelen zelfvoldaan! Niets dan de scha-
duw van de stok, en daar zijn ze allen weer 
in de boom van de objectiviteit geklommen.

6’. Gods geopenbaarde godsdienst stelt 
ons de incarnatie in de eeuwigheid van het 
geopenbaarde leven voor.

BOEK XXV
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7. Aangezien de hele schepping steeds 
probeert te overleven, waarom zouden alleen 
wij de vernietiging in de dood zoeken?

8. Ondanks alle filosofieën van de mensen 
is een gebroken been een gebroken been.

9. Wat is de natuur edelmoedig, wat is ze 
vrij, wat is ze afwisselend, wat is ze een-
voudig, en wat is ze verborgen!

10. Grote sluweriken! Jullie hebben de 
zeep gevonden om de huid schoon te 
schrobben, maar voor de vuiligheid van 
binnen blijft jullie sluwheid zonder 
remedie.

11. Sommige huichelaars prediken ons 
nederigheid met zo’n aanmatiging dat we 
ons lachen niet kunnen inhouden als we 
ze zien worstelen in de modder waar ze de 
zegevierende schoolmeesters spelen.

12. Ijdele huichelaars, houd jullie lessen 
voor jezelf en breng ze in praktijk, zo hoeven 
jullie ze niet meer aan de anderen te 
prediken.

13. Niemand moet zich van het Boek be-
dienen om aan wie dan ook de les te lezen 
of om hem te berispen, als hij er niet om 
vraagt.

14. Het is wreed dat Gods openbaring bij 
de gelovigen uiteindelijk zo’n blind sekta-
risme heeft verwekt dat het de openbaring 
zelf in de weg staat.

«Hoe meer onderricht ze zichzelf wanen, 
hoe onwetender ze worden.»

15. Doordringen is een goed begin.
Doordrongen worden is een goed einde.

16. Zij die zeggen: «Heb geduld en sterf» 
zijn misdadigers als ze er niet aan toevoe-
gen: «Zegevier en leef.»

7’. Het is goed te hopen op het toekomstige 
heil door met volharding tot God te bidden. 
Het is beter het onmiddellijke heil te zoeken 
door dag en nacht Gods hulp te vragen.

8’. Met Gods heil kan zelfs een dode weer 
levend worden. Dat is eigenlijk ongelofelijk!

9’. Teveel regels in onze hoofden, teveel 
passers in onze handen, teveel weegschalen 
in onze harten.

10’. Hoe zou hij over de goddelijke macht 
kunnen beschikken, diegene die niet weer 
als een onschuldig klein kind is 
geworden?

11’. Vervolgens lachen we niet meer, want 
die valse nederigen geven een valse zoetheid 
af, een valse zelfverzekerdheid, een valse 
nederigheid en een valse onderworpenheid, 
die de stank zijn van de demon verborgen 
onder de sluier van de valse heiligheid.

12’. We zullen huichelaars herkennen aan 
het feit dat ze nooit hun fouten bekennen 
en dat ze nooit om zichzelf lachen.

13’. De weg volstaat zichzelf, want zijn 
geur is mild en zijn licht is overtuigend.

14’. Het is een harde straf de schors te 
behouden en de amandel niet te kennen 
vanwege een blinde en dove trouw.

«De verafgoding van personen belet het 
diepe begrip van het goddelijke mysterie en 
zijn verwerkelijking hier beneden.»

15’. Openen is een beter begin.
Geopend worden is een beter einde.

16’. Zij die zeggen: «Zegevier en leef» zijn 
misdadigers als ze niet tevoren zeggen: «Heb 
geduld en sterf.»
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17. De kerklieden hebben de wonderbaar-
lijke openbaring van de Enige Schittering 
van leven verduisterd, maar ze hebben haar 
onaangetast bewaard, terwijl de onwetenden 
die eruit zijn gestapt de diepe openbaring 
van het geheim van de reddende vleeswor-
ding hebben geamputeerd en verminkt.

«Het behoort de gelovigen toe de bewaarde 
schat uit te graven in plaats van er bovenop 
te gaan liggen.»

18. De heilige desincarneert zich uit de 
dood van de wereld. De wijze incarneert 
zich weer in Gods leven.

19. Veel zwakke geesten staan stil bij de 
dood van de Heer en bevatten niet duidelijk 
zijn glorieuze verrijzenis. Ze zijn oprecht, 
maar ze zijn ook uiterst sinister.

20. De nederigheid gaat voorop.

21. De heiligheid bereidt voor.

22. De duisternis broedt.

23. De dood scheidt.

24. De ballingschap onderricht ons.

25. Niemand kan tot God gaan zonder 
vrijwillig afstand te doen van het deel van 
de gemengde wereld dat hij als aandeel 
heeft ontvangen.

26. Het mysterie van Christus is het mys-
terie van God mens geworden en het mys-
terie van de mens weer God geworden.

27. Het leven van de wijze komt uit de 
dood van de heilige zoals het leven van de 
vlinder komt uit de dood van de rups die 
pop wordt en vervolgens, wonder van 
verrijzenis.

28. De eenvoudige volgelingen wijzen ons 
met de vinger naar het mysterie van de 
goddelijke vleeswording.

17’. De filosofieën van de mensen zijn 
slechts schikkingen met de wereld waarin 
we zieltogen; ze zijn onmachtig ons weer 
het zuivere leven van het begin te geven. 
Het is beter van alles onwetend te zijn dan 
door aanmatigende uitleggingen de doctrine 
van de hemel in de weg te staan die ons 
wonderbaarlijk doet verrijzen.

18’. Wie is de onwetende die hen tegenover 
elkaar stelt?

Wie is de kenner die hen verenigt?

19’. We moeten de Heer volgen voorbij de 
dood aan het kruis van de wereld, tot de 
glorieuze verrijzenis en tot de hemelse kro-
ning. Is dat duidelijk?

20’. De zegeviering volgt.

21’. De wijsheid voltooit.

22’. Het licht welt op.

23’. De verrijzenis herenigt.

24’. De terugkeer hecht ons vast.

25’. Wie niet sterft voor de wereld kan niet 
in God verrijzen, dat is de wet die beslecht, 
maar die niet deelt.

26’. Wie zich aanmatigt tot het geheim 
van de goddelijke verrijzenis te komen zon-
der door de dood van de gemengde wereld 
te gaan, rent af op misdaad en op onher-
stelbare rampspoed.

27’ Gelijkerwijze zullen onze levens weer 
uit de chaos van de duistere ontbinding 
komen waar het goddelijke mysterie van 
Gods schepping zich hernieuwt. Dat dege-
nen die weten na te denken zich over die 
duistere spiegel buigen!

28’. De trouwe volgelingen leiden ons ge-
duldig naar het mysterie van de goddelijke 
geboorte.
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29. De heilige volgelingen verkondigen in 
de wereld het mysterie van de goddelijke 
dood.

30. Wij hebben het hemelse leven verlaten 
toen we door de duisternis van de dood 
heen gingen.

31. Het behoort ons niet toe het dode hout 
te kappen dat de grote boom des levens 
hindert die in de wereld is geplant. Het 
nieuwe bloed dat uit de hemel komt als 
heilig offer zal weer groen doen worden wat 
levend is gebleven, en het dode hout zal 
vanzelf vallen.

32. Wie tot God spreekt in zijn hart rede-
twist niet in de wereld over de persoon van 
zijn gezondenen.

33. Zullen we de ogen openen van hen 
die er een blinddoek voor hebben 
gebonden?

34. Zullen we de oren openen van hen 
die er doppen in hebben gestopt?

35. Zullen we de geest openen van hen 
die een zak over hun hoofd hebben getrok-
ken en een gewicht op hun hart hebben 
gezet?

36. Heden schreeuwen we van de daken 
wat men vroeger in het oor fluisterde, want 
elke voorzichtigheid is nutteloos geworden. 
Is de onwetendheid van de mensen wat 
betreft de heilige en wijze dingen niet op 
haar hoogtepunt gekomen?

37. God vraagt niet om in de dood geves-
tigde slaven, maar om in het leven bevrijde 
zonen. Dat zij die zich slaven voelen zich 
als slaven gedragen, maar dat ze niet ver-
oordelen wie, zich zonen voelend, zich als 
zonen gedragen!

38. Veel gelovigen zeggen ons hun mooie 
les op over het bloed van Christus dat redt 
van de dood, maar weten ze over wie ze 

29’. De wijze volgelingen fluisteren ons 
het mysterie van de goddelijke verrijzenis 
in het oor.

30’. Onmogelijk zich weer bij het hemelse 
leven te voegen zonder weer door de duis-
ternis van de dood heen te gaan.

31’. Verafgoding en sectarisme is de ver-
schijningsvormen van de openbaring aan-
zien voor de werkelijkheid van het mysterie 
van het weer opgewekte leven.

«Alle profeten geven hun goedkeuring aan 
het Boek dat hen bevestigt en de Heer zegent 
het Boek dat hem wijdt.»

32’. Door steeds maar te redetwisten over 
de voorrang van de bekers, vergeten de 
gelovigen de goddelijke ambrozijn die ze 
bevatten, te proeven.

33’. We spreken over de gelovigen die naar 
de personen kijken en niet naar de 
mysteries.

34’. We spreken over de gelovigen die zich 
vastklampen aan de letter en die de geest 
vergeten.

35’. We spreken over de gelovigen die in 
slaap vallen in de riten en in de wetten 
terwijl ze Gods liefde en kennis 
verwaarlozen.

36’. Spreekt men niet openlijk over Gods 
geheimen ten overstaan van de brute bees-
ten? Heden keren de varkens zich uit zich-
zelf af van de kleinste dauwdruppel en de 
honden snuiven de geur van de heilige 
dingen niet meer op.

37’. Zijn het de in deze eeuw geïnstal-
leerde doden en zieltogenden die het Boek 
van de hernieuwing van het leven zullen 
lezen? Nee! Maar wel hun kinderen die de 
tastbare gave verlangen en niet de verre 
beloften.

38’. Zouden ze er niet beter aan doen het 
bloed van die koning van de hemel te zoeken 
en te leven, in plaats van stil te staan bij 
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spreken en waar het werkelijk over gaat? 
Dat ze eerst de Heer zoeken en wanneer ze 
hem hebben gevonden, zullen ze handelen 
in plaats van ijdel te redetwisten.

39. De ongelovigen hebben zin om hun 
de schedel te openen, wat ernstig is.

de kleren van de waarheid en in de dood 
weg te kwijnen?

«Het prediken van de formule van water 
is níet te drinken geven aan hen die dorst 
hebben.»

39’. De kenners hebben zin om hun de 
geest te openen, wat nog ernstiger is.

39’’. De Heer God zal misschien enkelen 
het hart openen? 

40. Christus is levend en hij komt soms 
weer op de aarde, maar weinigen zien hem, 
weinigen ontvangen hem en weinigen proe-
ven hem in waarheid.

Ongelofelijke openbaring, die ons doet 
beven van vreugde en van hoop.

41. De hoogmoedige gelovigen hebben de 
gouden meester vastgenageld uit naam van 
de oude wet die hij ten overstaan van hen 
uitlegde en verwerkelijkte.

42. Oh, vervloeking van de verblinding 
der gelovigen te geleerd in de letter!

43. Hoe dichter we bij God komen, hoe 
meer we ons verwijderen van de wereld; dat 
is het kenmerk dat niet bedriegt, want hoe 
dichter we bij de wereld komen, hoe meer 
we ons ook verwijderen van de Enige.

44. De wereldse hartstochten staan de 
zoektocht naar de Heer van leven onvoor-
waardelijk in de weg.

45. Men moet geen geweld doen aan ie-
mand die weigert God te erkennen, want 
dat zou hem in een nog ondoorzichtigere 
dood doen wegzinken.

46. Wat wij zeggen van de huidige verte-
genwoordigers van de kerken is voor het 
welzijn van allen; het volstaat het Boek 
aandachtig te lezen, want onze zoektocht 
is de borgsom van onze liefde voor het 
heerschappelijke mysterie.

40’. De vrije gelovigen kunnen hem ont-
vangen en leven, de anderen spreken er 
schande van en wijzen de goddelijke gave 
af, want ze hebben zich in de dood gevestigd 
en ze hebben de tegenwoordigheid van de 
Heer verbannen naar het voorgeborchte van 
de vergetelheid.

41’. De ijdele gelovigen zouden de heilige 
en wijze meester zelfs niet opmerken als hij 
het evangelie ten overstaan van hen op-
nieuw uitlegde en verwerkelijkte.

42’. Oh, dubbele vervloeking van de ver-
blinding der gelovigen te onwetend van de 
geest!

43’. Wij prediken niet een doctrine van 
overgave en van oplossing in de dood; we 
prediken een doctrine van zuivering en van 
stolling in het leven.

44’. Achteruit voor God, politici en patri-
otten, geldschieters en geleerden, sektariërs 
en moralisten, veroveraars en over- 
heersers!

45’. Tegenslagen en ontberingen dienen 
slechts tot nut van hen die de wil hebben 
God te zoeken, want het vermijdt dat zij 
verloren raken in de wereld.

46’. Wij zijn er niet om de gevangen te 
ketenen of om de zieken af te maken, maar 
eerder om hen te bevrijden en om hen te 
genezen in de liefde van de mooie Heer van 
verrijzenis.
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47. De Kerk van de Heer van leven is ons 
lief en kostbaar als de steen waar ze op is 
gegrondvest en wij bidden God opdat zijn 
vertegenwoordigers weer komen tot de een-
voud van degene die haar heeft gevestigd.

48. Het bloed van de Welgeliefde is een 
bloed dat redt en dat zichzelf redt. Zien wij 
niet, horen wij niet de heilige cohort van de 
getransfigureerden en van de verrezenen 
die in hun hart God voor eeuwig 
zegenen?

49. De val van de mens heeft een goddelijk 
verheven doel, dat het verwerven van een 
laag lichaam en zijn verheerlijking in God 
is.

50. Laten we degenen die zich aan de 
studie van Gods mysteries wijden vrijelijk 
onder ons leven en hen bescheiden onder-
houden, opdat Gods zegening ook ons 
overspoelt.

51. Degenen die het buitenste van de 
goddelijke openbaring overleveren moeten 
niet jaloers zijn op degenen die het binnen-
ste overleveren, hen niet loochenen, noch 
vervolgen, want ze zijn broeders in de een-
heid van het geheim van de Enige.

52. Wie de geest van leven bezit, verdicht 
in het felrode bloed van de hemelse Redder, 
onderkent de symbolen, de personen en de 
riten in de enige waarheid van leven.

53. Geen heil voor de bruten die genot 
vinden in de beestachtigheid en in de uit-
werpselen van de wereld.

54. Wat maakt het uit of we noch het 
waarom, noch het hoe weten van het mys-
terie van leven, mits we zijn heilige vrucht 
proeven die redt van de dood. «Er zijn ge-
lovigen. Er zijn bezitters en er zijn 
kenners.»

55. Wie niet in God gelooft zal God niet 
naderkomen.

47’. Dat moet de ogen openen bij velen 
van hen die zich ijdel vastklampen aan de 
dode ruïnes en die het levende hart van 
hun grondslag niet zien.

48’. De zachtmoedige zoekers zullen wor-
den gered, maar de gewelddadige ook, want 
het bloed van de Heer van leven verwarmt 
of verbrandt beurtelings, zoals het vuur van 
de hemel dat bevrucht en zoals het vuur 
van de aarde dat loutert.

49’. Zij die het verwerpen van het lichaam 
prediken verliezen ook de geest en ze moeten 
de vleeswording opnieuw ondergaan in een 
nog ondoorzichtigere duisternis.

50’. Christus heeft aan zijn bekende vol-
gelingen de hoede nagelaten over zijn heilige 
woord, maar ook heeft hij aan zijn geheime 
volgelingen de hoede nagelaten over zijn 
wijze woord.

51’. Het ene en het andere woord vullen 
elkaar aan in de eenheid van de goddelijke 
openbaring, zoals de bekende en onbekende 
volgelingen elkaar aanvullen in de eenheid 
van de communie van het leven.

52’. Wij zouden de gelovigen geen aanstoot 
willen geven door verder te gaan dan de 
beeltenissen, de personen en de riten die 
het mysterie verbergen van de regeneratie 
van de afgedwaalde mensheid en 
schepping.

53’. Dat is voorbehouden aan de eenvou-
dige kinderen van God die zijn rechte weg 
volgen.

54’. Eén enkele kent het waarom, dat is 
degene die IS. Enkelen kennen het hoe, dat 
zijn degenen die opereren. Een klein aantal 
kent de smaak, dat zijn degenen die ont-
vangen. Velen kennen de warmte, dat zijn 
degenen die geloven.

55’. Wie niet in Gods wetenschap gelooft 
zal God niet vinden.
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56. God reikt de handen aan al zijn kin-
deren, maar degenen die geloven dat zij aan 
de top van de ladder van de openbaring zijn 
gekomen, reiken hem de handen niet meer, 
en zo blijven ze stilstaan in hun opgang en 
houden betogen om aan de anderen te 
prediken wat ze in werkelijkheid zelf niet 
kennen.

57. Wij stellen jullie voor om hoger te gaan 
en om dieper te gaan. We stellen jullie niet 
voor om in slaap te vallen in de wereld, al 
was het op het oorkussen van het geloof. 
Dat zij die willen slapen, slapen en dat ze 
ons hun ijdele uitleggingen en hun ijdele 
preken besparen!

58. De WORTELS van de boom des 
levens.

56’. Niemand kan een hogere sport berei-
ken als hij hem niet duidelijk genoeg ziet 
of voelt om de lagere sport achter zich te 
durven laten, zonder te riskeren zich in de 
leegte te bevinden en terug te vallen in de 
dood. Zo moeten we niet iemand forceren 
of hem geweld aandoen in het verder gaan 
dan de beeltenissen van zijn geloof, op 
straffe van hem onvruchtbaar te maken of 
hem ten val te brengen.

57’. Heeft de meester niet gezegd: 
«Niemand kan tot de Vader komen als de 
Vader hem niet naar zich toe trekt»? Welnu! 
Wij zeggen jullie heden: «Niemand kan de 
Heer van de hemel vinden als hij hem niet 
in zichzelf doet vlees worden.»

58’. Zijn als het VEILE TRIO dat de hemel 
en de aarde verenigt.10

Ik ben zwart, maar mooi, dochters van 
Jeruzalem, als de tenten van Kedar, als de 
tentdoeken van Salomo.

Let niet op mijn zwarte huidskleur, het is 
de zon die mij heeft verbrand.

SALOMO

Zonder naam staat hij aan de oorsprong 
van de hemel en de aarde; met een naam is 
hij de moeder van alle wezens.

LAO TSÉ
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VIENT RUÉE

1. Zij die de heilige boeken negeren leven 
en sterven als beesten die heengaan en die 
verdwijnen in de modderpoel van de dood. 
Zij die ze afwijzen eindigen in een duizend 
maal ergere hel.

2. Jouw heil is moeilijk te benaderen, Heer, 
en het is onmogelijk te bereiken als we aan-
stoot nemen aan de ingewikkeldheden van 
hen die het prediken en aan de onwetendheid 
van hen die het onderwijzen.

3. We moeten tot het einde met een blind 
vertrouwen in onze zoektocht volharden, 
want wie eenmaal met de Heer heeft ge-
sproken in zijn hart, is nooit meer verlaten 
of eenzaam in deze wereld.

4. Oh, de rozenknop!
Oh, de bladeren op de grond!

5. Geen zak meer over het hoofd, geen 
blinde klappen meer, geen pijn meer en 
geen geschreeuw meer.

6. De zon is gekomen na de nevelen van 
de lange winter en ik lach hem toe, terwijl 
ik de armen spreid als een klein kind dat 
zijn geboortelicht begroet.

We hebben de mens geschapen uit het 
zwarte slib der aarde.

KORAN

Als ze de kennis hadden gehad van de 
verborgen dingen, zouden ze niet zolang 
onderworpen zijn geweest aan 
slavenwerk.

KORAN

DE UITVERKIEZING

1’. De mooie en de goede dingen van deze 
wereld worden slechts door enkelen op prijs 
gesteld. Hoe zouden de heilige en wijze 
dingen gekend kunnen worden door de 
menigte zelfvoldane onwetenden?

2’. De kerken zouden zeer noodzakelijk 
zijn om de heilige fakkel van de liefde over 
te dragen, en de kloosters zouden zeer nut-
tig zijn om het heilige vuur van de kennis 
te bewaren.

3’. Het is de heilige luilakkerij die ons 
aandachtig en vrij maakt voor Gods Woord, 
en het is de heilige onwetendheid die ons 
doorschijnend en ontvankelijk maakt voor 
zijn levensstraal.

4’. Ik heb buiten hem in de dood geslapen, 
maar hij vergeet zichzelf nooit en nergens.

5’. Wie kan te midden van de doden lopen 
zonder hun aanstoot te geven en zonder 
zich door hen aanstoot te laten geven?

6’. Wie zou mij heden van mijn Heer kun-
nen scheiden? En wie zou zijn licht in mijn 
hart kunnen verduisteren? De wolken ko-
men nog voorbij, maar ze blijven niet.

BOEK XXVI
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7. Degene die IS wordt weer zonder ervoor 
en zonder erna, zonder waarom en zonder 
hoe.

8. Het gebeurt wel dat een bloem de drek 
van een vogel krijgt, maar de regen reinigt 
haar weldra; wanneer een gelovige een on-
derscheiding van de wereld krijgt, is het 
zeldzaam dat de nederigheid hem zo snel 
reinigt.

9. Het Boek is niet voor de gediplomeerde 
mensen die zichzelf serieus nemen en die 
zich organiseren in de zieltoging van de 
wereld met de hulp van de bruten.

10. Het feit van de profane wetenschap 
van de wereld in zich op te nemen, verwekt 
de verblinding die van God en van zijn 
wonderbaarlijke openbaring verwijdert.

11. Om vrees noch kommernis meer te 
hebben moet men bekwaam zijn geworden 
om alles aan God te vragen en om alles van 
hem te verkrijgen. Maar dat is slechts aan 
zeer weinigen van Gods kinderen gegeven, 
vanwege de onzuiverheid van onze harten.

12. Niets voor de doden die in de dood 
blijven. Alles voor de levenden die zich vast-
hechten in het leven.

13. Er zijn twee wegen van terugkeer in 
God: ofwel de oplossing in het universele 
en vrije leven, ofwel de stolling erin.

7’. Wie kan in de grote oceaan drijven 
zonder zich te roeren en zonder om hulp te 
roepen?

8’. Het met dood vermengde leven is ziel-
toging en leed, maar het zuivere leven is 
oneindige vrijheid in zichzelf, en het in de 
Enige vastgehechte leven is eeuwige vreugde 
en glorie.

9’. Dat het uit hun handen valt en dat 
hun ogen en hun oren gesloten blijven door 
hun ijdele aanmatiging!

10’. We geven ons over in Gods handen, 
niet om ons in het niet-handelen van de 
dood te vestigen, maar om de prachtige gave 
van het onbederfelijke en zuivere leven te 
ontvangen.

11’. De sterfelijken gaan heen als het gras 
dat opkomt en dat sterft, maar de onster-
felijken blijven als de welbeminde zon in de 
eeuwigheid van het in God vastgehechte 
leven.

12’. Wie zal worden geboren voor de on-
bederfelijke glorie van God? Wie? Wie? Zo 
weinigen! Zo weinigen! Wat een gewicht! 
Wat een gewicht!

13’. De eerste weg wordt door velen on-
derwezen en door enkelen verwerkelijkt. De 
tweede weg wordt door enkelen onderwezen 
en door zeer weinigen verwerkelijkt.

13’’. Wie hen scheidt is onwetend.
Wie hen verenigt is wijs.

14. Weer ongeboren worden of tweemaal 
geboren worden, zoniet gevangene blijven 
van de alternatieven van dood en van ge-
boorte in de gemengde werelden.

15. De Kerk is een goed ding, maar zij die 
haar ingewikkeld maken, die haar verdeeld 
maken en die haar duister maken zijn een 

14’. Overwinnen of sterven, zo is het al-
ternatief dat ons door God wordt voorge-
steld. De hemel begroet met zijn gezangen 
de bevrijde-verzakenden, maar hij aanbidt 
de vleesgewordene-overwinnaars.

15’. Het is de Kerk van binnen, onsterfelijk 
en zuiver door de eenwording van de heili-
gen in God, die we moeten eren in onze 
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slecht ding dat we niet moeten verwarren 
met het goede.

«De Heer herkent de zijnen in het geheim 
van hun harten.»

16. Wat een nederlaag en wat een valse 
vrede is het opgeven van zichzelf in de door 
de dood verdorven wereld!

17. Ons doel is niet op te houden te zijn 
door de oplossing in de oorsprong, noch 
ons tevreden te stellen met eindeloos te 
zieltogen in de onbestendigheid van de ge-
mengde schepping, maar eerder eeuwig te 
worden in de bestendigheid die door niets 
kan worden aangetast. Dát is duidelijk!

18. Alles hier beneden is nutteloos en 
ijdel, behalve Gods heil, maar wie maakt 
zich er heden naar behoren zorgen over?

19. Alle goud van de wereld voor hen die 
de wetenschap van dood zoeken.

Geen hulp voor hen die de wetenschap 
van leven zoeken.

20. Dat de hoeders die de figuren, de 
symbolen en de riten van hun godsdiensten 
niet kunnen overstijgen, degenen die Gods 
heil zoeken niet beletten om verder te gaan 
dan de verschijningsvormen die bestemd 
zijn om de profanen te bedwingen.

21. De kerken belasten de gelovigen tot 
in het ongerijmde en uiteindelijk ontmoe-
digen ze de besten en ruimen ze de levenden 
uit de weg, met hun dode regelgevingen en 
imbeciele eisen.

22. Zonder de geleerden en zonder de 
arbeiders zijn de wetenschapsboeken 
nutteloos.

23. De verrijzenis begint weer en zij is al 
weer begonnen, als een nieuwe belofte van 
God. Ziedaar een wonderbaarlijk teken voor 
hen die begrijpen.

harten en niet de Kerk van buiten, tijdelijk 
en bezoedeld door de mensen, die we moe-
ten verafgoden in de wereld.

16’. De door enkelen aanbevolen vrede 
van de beesten zou nooit de door God voor-
gestelde vrede van God kunnen zijn.

17’. Onze rust, onze onthouding en onze 
onwetendheid zijn slechts van waarde als 
ze ons toestaan het mysterie van de godde-
lijke vleeswording te zien, te begrijpen en 
te betasten, het enige dat ons redt van de 
afstomping van de dood.

18’. Wie is er wijs genoeg om de ijdele 
bezigheden van de wereld op te geven? Wie 
is er waanzinnig genoeg om zich te wijden 
aan de zoektocht naar de Heer van leven?

19’. Als de heiligdommen Gods weten-
schap niet meer kunnen onderwijzen aan 
hen die er waarlijk naar hongeren en dor-
sten, is dat omdat ze door doden bewoonde 
graven zijn geworden.

20’. Er zijn al wel genoeg ongelovigen die, 
niet in staat zijnde verder te gaan dan de 
verschijningsvormen van de vergankelijke 
wereld, alles geweld aan proberen te doen 
om haar inhoud te ontdekken, terwijl ze 
het heil van de Enige Schittering 
ontkennen.

21’. De profeten ontlasten de gelovigen 
en bevrijden de levenden in de genade en 
in de liefde van God. Daarom worden ze 
gehaat door de in de dode letter geïnstal-
leerde doden.

22’. Zonder de wijzen en zonder de heili-
gen zijn de heilsboeken ijdel.

23’. De tijd van de zuivering door het vuur 
komt er aan en die van de zuivering door 
het water volgt, en de tijd van de hemelse 
bevruchting is daartussen verborgen.
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24. God is niet een uitzinnige abstractie 
van de menselijke geest, zoals de beschrij-
vingen van bepaalde gelovigen zouden kun-
nen doen geloven. Het is een levende wer-
kelijkheid die men ziet, die men voelt, die 
men betast, die men proeft en die het on-
bederfelijke leven geeft. Is dat niet voldoende 
en is dat niet wonderbaarlijk?

25. Alleen de klaarblijkelijkheid van het 
leven wordt niet gezien en wordt niet geloofd 
hier beneden. Het is waar dat de klaarblij-
kelijkheid van de dood niet beter wordt 
verstaan.

26. Alles wat we over God zeggen en alles 
wat we erover denken, is vals. Alleen wat 
God is en alleen wat God doet, is 
waarachtig.

27. God is niet een veronderstelling, het 
is een gloedhete wolk, het is een doorschij-
nende steen, het is een voor immer levende 
werkelijkheid.

28. Er zijn imbecielen die, met woorden, 
het bestaan of het niet-bestaan van God 
pogen te bewijzen. Dat is beslist het grap-
pigste ter wereld, of het droevigste.

29. Terugkeren naar het ongegronde en 
onbewuste leven, of komen tot het gegronde 
en bewuste leven.

30. De wereld is nog nooit zo achterlijk 
geweest als heden. Dat zal voor velen vreemd 
schijnen, maar het is een verschrikkelijke 
werkelijkheid.

31. De Heer van de hemel ziet ons. Hij 
verstaat ons en hij keurt ons goed.

Dus wat zullen we doen met de goedkeu-
ring of met de afkeuring van hen die zich 
hebben belast met het overleveren van zijn 
openbare doctrine in de wereld en die zich 
er niet aan houden?

24’. Iemand heeft gezegd: «Niemand heeft 
God ooit gezien», maar wij zeggen: «Allen 
zien God dagelijks, maar niemand herkent 
hem.» Oh, verbijstering van de glansrijke 
klaarblijkelijkheid die niemand ziet! Oh, al 
te wrede humor van de Volmaakte die weer-
schijnt! Oh, vervloekte stompzinnigheid van 
onze hoogmoedige sluwheid die ons geheel 
verblindt!

25’. Zelfs de eenvoudigen zien en aanbid-
den de Heer van leven niet meer. Wie zal 
ons een wilde missionaris zenden om ons 
tot de klaarblijkelijkheid en tot de liefde van 
de Allerhoogste te bekeren?

26’. Zij die zich God voorstellen naar hun 
beeld zijn volslagen blind en onwetend. Ze 
herscheppen ijdel op de aarde wat hen 
verblindt in de hemel.

27’. Geen enkel beeld zou ons een idee 
weten te geven van de levende schoonheid 
van de hemelse Enige Schittering.

28’. Hoe kan men het water aantonen aan 
de vissen, tenzij men ze er tijdelijk uithaalt? 
En hoe kan men het licht aantonen aan de 
mensen, tenzij men hen een tijdlang in de 
duisternis onderdompelt?

29’. Opperst mysterie: op een dag zullen 
zij die zijn verdwenen degenen die zijn her-
vonden oplossen, en zij die zijn hervonden 
zullen degenen die zijn verdwenen 
stollen.

30’. Zij die ongevoelig zijn geworden voor 
de schoonheid van Gods schepping, kunnen 
niet meer gevoelig zijn voor Gods directe 
schoonheid.

31’. De Heer van de hemel ziet ons. Hij 
inspireert ons en hij bevrucht ons.

Dus wat zullen we doen met de goedkeu-
ring of met de afkeuring van hen die zich 
hebben belast met het overleveren van zijn 
geheime doctrine in de harten en die haar 
niet verstaan?
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32. We hebben geen enkele vreemdeling 
voor «hond» uitgemaakt en we hebben de 
tafel van de Heer voor geen enkel volk in 
het bijzonder gereserveerd. Allen kunnen 
er aanzitten, als ze het oprecht in hun 
harten verlangen. Is dat heden niet de ge-
dachte van de heilige Kerk van God?

33. Er zijn dorstigen en hongerigen naar 
God onder alle volkeren en onder alle naties. 
Die kiezen en schiften zichzelf, en de Heer 
opent hun de deur van het levensbanket 
wanneer ze zich heiligerwijs aan hem 
voorstellen.

34. Het Boek van het licht wordt de zwar-
ten aangeboden in een donkere tijd; zullen 
onze kleinere broeders het ook niet 
ontvangen?

35. Heden bieden we het Boek van de 
verrijzenis aan de nederigen, aan de verne-
derden, aan de afgewezenen, aan de zwar-
ten, opdat de meesters slaven worden en 
opdat de slaven meesters worden.

«De gave Gods moet niet meer worden 
aangeboden aan de oververzadigden die 
haar afwijzen, maar eerder aan de honge-
rigen die er heil van verwachten.»

36. De erfgenamen kunnen hun erfenis 
wel negeren of afwijzen, omdat ze zich on-
derricht genoeg wanen in hun godsdienst 
of geleerd genoeg in hun wetenschap. Hun 
hoogmoed en hun sluwheid zullen de gave 
van leven van de Allerhoogste niet forceren, 
en hun intelligentie zal worden vernederd 
en aan het einde zal hun vrijheid worden 
ontnomen.

Zullen ze niet weer nederig tot God komen 
in hun harten eerder dan slaven te blijven 
op een vreemde aarde?

37. De ijdele gelovigen wijzen de nieuwe 
boodschap af, want ze hebben de oude nog 
niet begrepen, die ze onvruchtbaar begraven 
houden in de dood van de letters en van de 
stenen in plaats van haar te doen vlees 
worden in het leven van de geesten en van 
de harten.

32’. De trouwe vreemdelingen zijn geliefde 
kinderen van God geworden, en de opstan-
dige kinderen zijn gehate vreemdelingen 
geworden; dat is een harde les die ons 
zorgvuldig moet behoeden voor elke verloo-
chening en voor elke vergetelheid van de 
Heer van leven.

33’. De door God geïnspireerden zullen 
zoeken wat met elkaar overeenstemt in de 
heilige Schriften en ze zullen leven. De door 
de demon geïnspireerden zullen zoeken wat 
elkaar tegenspreekt en ze zullen ten onder 
gaan. Want eenieder zal worden geoordeeld 
door zijn eigen oog en door zijn eigen hart.

34’. Het geleerde Boek wordt heden aan 
de eenvoudigen gegeven, zoals voorheen 
het Boek van de eenvoud aan de geleerden 
werd gegeven.

35’. Jullie zaten zonder Boek, zonder pro-
feet en zonder Schrift en jullie kwijnden als 
het uitschot van de mensheid. God zendt 
jullie het juweel van zijn kroon en de parel 
van zijn schat, aangezien jullie nederig zijn 
onder de nederigen en arm onder de armen. 
Zullen jullie ze niet in vervoering en met 
liefde ontvangen en zullen jullie niet ten 
overstaan van hem in heiligheid leven?

36’. De machtigen, de geleerden, de rijken 
en de intelligenten van de wereld hebben de 
gave van de hemel veracht en afgewezen. Zullen 
jullie niet verstandiger en erkentelijker zijn 
tegenover de Heer die jullie het onbederfelijke 
leven onbaatzuchtig aanbiedt? Oh, het aan-
gezicht van de machtigen als ze ontdekken dat 
ze krachteloos zijn! Oh, het hoofd van de ge-
leerden als ze ontdekken dat ze imbeciel zijn! 
Oh, het gezicht van de rijken als ze ontdekken 
dat ze armzalig zijn! Oh, de kop van de intel-
ligenten als ze ontdekken dat ze stom zijn!

37’. Les je dorst, eenvoudige kinderen van 
God, en baad jezelf in het water van leven 
dat nooit opdroogt, terwijl de hoogmoedigen 
en de zelfverzekerden van de wereld zielto-
gen in de stank van de dood.

«Eenieder kiest zijn lot en niemand zal 
zich aan het einde kunnen beklagen.»
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38. Jullie zullen glorieus worden en jullie 
zullen jullie oude meesters de baas zijn, 
want de heerschappij van de Heilige Geest 
nadert.

Behandel hen goed, in nagedachtenis aan 
degene die jullie het Boek van de glorie heeft 
gegeven.

39. De slaaf gemaakte Semieten hebben 
van de hoogmoedige Egyptenaren Gods 
geheim geërfd en ze zijn vrij en glorieus 
geworden. De Westerlingen hebben van de 
hoogmoedige Semieten Gods geheim geërfd 
en ze zijn vrij en glorieus geworden.

40. Daar zijn we dan, in de modder ge-
vallen, maar we kunnen kiezen om tot het 
vrije water terug te komen of om ons vast 
te hechten in de kostbare steen.

41. «Geen vuiligheid binnen, maar ook 
geen vuiligheid buiten.» Beter een gezui-
verde heilige met modder bedekt dan een 
geparfumeerde slechterik vol afval, maar 
de wijze houdt zich gelouterd van binnen 
en van buiten.

42. Heer God, het heeft je behaagd om 
ons naar het volk van de nederigen en van 
de zachtmoedigen te sturen, naar het volk 
van de eenvoudige kinderen die gelovigen 
in jouw heilige Naam van waarheid en die 
jou in hun harten liefhebben. Zul je ze niet 
doen schijnen boven de hoogmoed van de 
opstandigen die jouw geïnspireerde woord 
begraven? Zul je ze niet laven aan jouw 
geheiligde bron die redt van de dood?

43. Wij hebben het Boek onder Gods in-
spiratie geschreven, zonder te weten voor 
wie het bestemd was. De Heer heeft het ons 
op het laatste moment onthuld en onze 
verbazing was groot en onze bewondering 
was grenzeloos, want al zijn de wegen van 
de Heer ondoorgrondelijk, zijn logica is 
glansrijk en zij verlicht de geest van de 
gelovigen.

«Hij geeft waarachtig aan de armen.»

38’. Ontvang in jullie midden diegenen 
als gelijken die het in hun hart hebben 
aangenomen, want velen in hun midden 
hebben ook diegenen onder jullie, die hun 
Schriften in hun harten hebben aangeno-
men, als gelijken ontvangen.

39’. De slaaf gemaakte Zwarten erven 
heden van de hoogmoedige Westerlingen 
Gods geheim en ze gaan vrij en glorieus 
worden. Zullen zij nederig weten te blijven 
ten overstaan van God teneinde de liefde 
van de Allerhoogste te behouden?

40’. Zo gaan de verlosten naar het moe-
derwater en de geredden gaan naar de hei-
lige steen, maar de vervloekten zullen in de 
stinkende modder blijven.

41’. Alles is van het rode gekomen om, 
door het gele en het witte, naar het zwarte 
te gaan. Alles zal, uitgaande van het zwarte 
en door het witte en het gele, terugkeren 
naar het rode.

42’. Wat een verrassing voor de opstan-
dige volkeren die geloven zich met kracht 
en geweld alles eigen te maken, wanneer 
ze zich ter aarde geworpen zullen zien te 
midden van hun rokende ruïnes! Wat een 
verbazing voor hen wanneer ze Gods geko-
zen volk ongedeerd weer uit de bewegende 
vlammenzee van de vernietiging zullen zien 
komen! En wat een gruwel wanneer ze 
zullen zien hoe de vlammen hen zonder 
pardon achtervolgen en verzwelgen!

43’. De volkeren die ons omringen wanen 
zich te sterk om het Boek van Gods genade 
te ontvangen, maar in werkelijkheid zijn ze 
te ziek en te verdorven. Ze wanen zich te 
rechtvaardig om het Boek van Gods liefde 
te ontvangen, maar in werkelijkheid zijn ze 
te zondig en te ontrouw. Ze wanen zich te 
geleerd om het Boek van Gods kennis te 
ontvangen, maar in werkelijkheid zijn ze te 
hoogmoedig en te onwetend.
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44. De oververzadigden van de wereld 
hebben ons hulpeloos gelaten, want hun 
harten zijn dicht gebleven in ruil voor de 
boodschap en hun handen zijn gesloten 
gebleven in ruil voor ons werk.

Dat hun dus wordt gedaan wat zij ons 
hebben gedaan, en dat hun op een dag het 
noodzakelijke ontbreekt te midden van de 
overvloed van Gods herenigden!

45. De Heilige Geest is beter dan alle 
diploma’s en dan alle door de wereld uitge-
deelde graden van ijdelheden. Dus laten we 
hem in ons midden onderhouden en laten 
we ons niet verleiden door de profane we-
tenschap die verwijdert van Gods liefde en 
heil.

46. Laten we ons verheugen over het 
goede nieuws, want op de honderdentiende 
dag van de zon en op de zevende dag van 
de maan is ons een profeet gegeven en is 
ons een Boek aangeboden om ons naar de 
Heer van leven te geleiden en om ons in 
deze duistere wereld te vertroosten.

47. Het geloof, de eenvoud en de sober-
heid zullen ons gewisser in leven houden 
dan de wetenschap, dan de vooruitgang en 
dan de overvloed van de profane wereld die 
zonder het te weten naar de dood gaat. 
«Zullen we Gods gave met intelligentie 
ontvangen?»

48. De geleerden en de intelligenten ont-
kennen de klaarblijkelijkheid van Gods 
wonder en de hoogmoedige gelovigen nage-
len het vast in de tijd zonder te zien dat het 
zich onder hun blindemansogen steeds 
hernieuwt.

49. Velen zijn gebroken vanwege de on-
zuiverheid van hun harten die hun heeft 
belet de in de aarde geplante steen van de 
grondslag te herkennen.

50. De steen van de grondslag is een 
kubusvormige steen en de steen van de nok 
is een piramidevormige steen. Wisten jullie 
dat?

44’. Het Boek van de volheid wordt de 
oververzadigden afgenomen en het wordt 
aan de hongerigen gegeven, opdat zij over-
laden zijn, maar niet voldaan.

O armen, o nederigen, o eenvoudige kin-
deren van God, zullen jullie niet het brood 
en de wijn aanbieden aan degene die jullie 
de substantie en de essentie van het he-
melse leven aanbiedt?

45’. Laten we elkaar op alle mogelijke 
manieren helpen en laten we ons zorgvuldig 
hoeden voor de ongelovigen die het Boek 
dat ons wordt gegeven verwerpen, terwijl 
ze de goddeloze wetenschap voorstaan.

Laten we een volk van aan God toegewijde 
vrije heiligen blijven.

46’. Zo zijn we geen weeskinderen meer 
en zijn we niet meer in de steek gelaten in 
de ballingschap van de dood en de deur van 
het heil wordt voor ons in het bijzonder, na 
voor zoveel anderen, geopend. Zullen we er 
niet in groten getalen weten door te dringen, 
door trouw te blijven aan onze heilige 
erfenis?

47’. Wij geven jullie de steen van de kro-
ning die het heilige bouwwerk afmaakt en 
zijn licht zal de naties verlichten, want de 
steen van de grondslag is als de steen van 
de nok en de steen van de nok is als de 
steen van de grondslag in de eenheid van 
de Ene.

48’. Heeft de meester niet gezegd: «Wie op 
de steen van de grondslag valt zal gebroken 
worden en degene op wie de steen van de 
nok valt zal er door verpletterd worden»?

Verstaan we het niet meer?

49’. Velen zullen worden verpletterd door 
de steen van de nok vanwege de onzuiver-
heid van hun ogen die hun belet hem uit 
de hemel te zien vallen.

50’. We hebben niets toegevoegd en we 
hebben niets weggenomen.

Zien jullie het?
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51. Wanneer we weer onschuldig en zui-
ver als kleine kinderen zijn geworden, zullen 
we ook alles van aangezicht tot aangezicht 
bekijken en zullen we de waarheid van de 
Volmaakte zien schijnen, want we zullen 
doorschijnend en kostbaar zijn als de 
diamant.

52. De vervloeking die zwaar woog op de 
kinderen van Cham wordt opgeheven voor 
degenen die het Boek van de vergeving 
ontvangen en die het in hun harten 
bewaren.

53. Gehoorzamend aan Gods stem nemen 
wij jullie godvruchtig op als een zeer heilige 
gave, ondanks de smaad waarin jullie ge-
huld zijn, en wassen wij jullie in de tranen 
van vreugde om de hervonden Heer.

54. Het nieuwe Boek voor het nieuwe volk.
De overvloed van de hemel voor de hon-

gerigen en voor de dorstigen van de aarde.

55. Laten we ons hoeden voor de veelheid 
aan verdovende middelen en aan genees-
middelen van de al te geleerden die het li-
chaam doden.

56. Laten we ons hoeden voor de kans-
spelen en voor de alcohol van de al te be-
gerigen die de geest doden.

57. Laten we ons hoeden voor de radio’s 
en voor de kranten van de al te sluwen die 
de ziel doden.

58. De verzadigde volkeren hebben de 
boodschap en de boodschapper afgewezen.

59. Niet de prijs van een kanon, niet de 
prijs van een granaat, niet de prijs van een 
patroon voor het Boek dat ten overstaan 
van God het leven van alle in de wereld 
verloren mensen bepleit.

51’. Alleen Gods zonen trekken de on-
schuldige kinderen aan en lezen in hun 
ogen, en alleen de onschuldige kinderen 
trekken Gods zonen aan en lezen in hun 
harten. Dat is een kenmerk dat niet 
bedriegt.

52’. God heeft ons het meest verachte deel 
van de mensheid gegeven, maar is het ook 
niet het meest verborgene en het beste? Is 
het niet het trouwste en het meest 
erkentelijke?

53’. God kijkt niet naar de kleur van jullie 
huid, maar alleen naar de zuiverheid van 
jullie hart. Zullen jullie niet komen tot hem 
die zich mateloos aan jullie geeft? «O ko-
ninklijkheid van de onschuldige liefde, je 
trekt de onschuld aan en je hecht haar vast 
in de zuiverheid van de liefde.»

54’. Voor de met voedsel volgepropten, 
voor de van weten verzadigden en voor de 
van sluwheid overlopenden, volstaat de 
loutering van de dood wel.

55’. Laten we met mate eten en drinken 
terwijl we de Heer danken die ons het leven 
geeft en die het onderhoudt.

56’. Laten we eerder zingen en dansen en 
laten we ons met onze echtgenotes, zonder 
huichelarij, in de Heer verheugen.

57’. Laten we het Boek van de verlossing 
lezen dat aan ons is opgedragen en laten 
we lofzangen componeren voor de Heer die 
het ons zendt.

58’. De hongerige volkeren zullen ze mis-
schien edelmoediger ontvangen?

59’. Als we God loven vanwege Gods die-
naar, is dat een grote vreugde, een grote 
eer en een grote beloning voor hem en voor 
ons.
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De weg van de hemel is gelijk aan de 
schutter die door zijn boog te spannen naar 
beneden brengt wat hoog is en naar boven 
wat laag is.

LAO TSÉ

Het zuivere schijnt met schaamte bedekt.
Wat kostbaar is, heeft als oorsprong wat 

van weinig waarde is en wat verheven is, 
is gegrondvest op wat laag is.

LAO TSÉ

59’’. Maar hoe zal dit imbeciele en op-
standige volk worden gered, ondanks het 
verbijsterende geduld van de Allerhoogste? 
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UN IVER ÉTÉ

1. Alle ongeluk dat ons hier beneden treft 
is een wonderbaarlijke kans voor ascese 
om in God terug te keren als we het blij-
moedig weten te aanvaarden in plaats van 
het af te wijzen. Maar velen geven er de 
voorkeur aan zich weer te gaan wentelen 
in de modder van de wereld.

2. Hoevelen kunnen dat begrijpen zonder 
aanstoot te nemen in hun geesten en in 
hun harten van blinden en van doven?

3. Wij hebben niet te oordelen over wat 
ons overkomt. Het behoort ons alleen toe 
ons ervan te bedienen zonder te discussi-
eren, teneinde God en zijn heil zo snel 
mogelijk te bereiken.

4. Zich aan zijn huis, aan zijn kantoor, 
aan zijn atelier, aan zijn kazerne of aan zijn 
klooster hechten, dat is hetzelfde.

5. De heiligen scheiden en verenigen de 
dingen in de hemel.

De geleerden scheiden en verenigen de 
dingen op de aarde.

Er zijn op de aarde priesters belast met 
het vieren van een eredienst die slechts het 
beeld en de schaduw is van de hemelse 
dingen.

PAULUS

Ziehier een mysterie dat ik jullie openbaar, 
wij sterven niet allen, maar allen zullen wij 
worden veranderd.

PAULUS

DE TIJD

1’. Als de blinde hoogmoed van de orga-
nisatoren van deze wereld en de ongerijmde 
gruwel van de dood ons niet terug tot God 
leiden, hoe zouden de woorden van het Boek 
dan ooit kunnen worden verstaan door de 
op deze duistere aarde verbannen 
mensen?

2’. Laten we niet in slaap vallen bij de 
gelukjes van deze wereld, want ze gaan snel 
voorbij en het ongeluk dat volgt lijkt 
oneindig.

3’. Laten we er goed op letten om alles wat 
ons overkomt onmiddellijk te gebruiken voor 
onze redding in God, zo zullen we de op-
standigheid vermijden die ons doet wegzin-
ken in de ongerijmdheid van de dood, en de 
berusting die ons erin doet vastlopen.

4’. Wennen aan de gevangenis of wennen 
aan de gevallen wereld, dat is hetzelfde, 
want de beste organisatie zal er ons niet 
van redden.

5’. Het is boven alles moeilijk de dingen 
van de hemel te scheiden en te verenigen 
met die van de aarde. Alleen de wijzen sla-
gen erin, met Gods hulp.

BOEK XXVII
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6. Er zit geen enkel gevaar in het bidden 
teneinde Gods gave te ontvangen, maar er 
zit een behoorlijk gevaar in het proberen te 
ontdekken van het geheim van de Enige. 
Velen hebben er de goddeloosheid, de waan-
zin en de dood gevonden.

7. Laten we de hoogmoedige gelovigen 
terzijde die de anderen de les willen lezen 
en die zich vanzelf gered wanen door de 
formules en door de symbolen van hun 
godsdienst, die ze stompzinnig verwarren 
met de levende werkelijkheid van Gods gave.

8. Velen onder hen die de Heer hebben 
gezien, hebben verstaan en hebben aange-
raakt, hebben zijn verborgen doctrine niet 
gekend. Hoe zouden degenen die ons heden 
met afbeeldingen prediken het levende ge-
heim dat ze alle bezielt, kunnen 
vermoeden?

9. De as van de goddelozen en van de 
slechten die sterven verankerd in hun 
slechtheid en in hun ontkenning van God, 
zal in de zes richtingen worden verstrooid 
of ze zal worden achtergelaten in de aarde, 
met het verbod om terug te komen onder 
de aan God onderworpen gelovigen.

10. Wij zochten de glorieuze steen van de 
kroning in de hemel, maar de Heer heeft 
ons de nederige steen van de grondslag 
doen zien die zich aan onze voeten bevond, 
opdat we hem in de duisternis van de dood 
oprapen en hem naar het levenslicht 
brengen.

11. De steen van de grondslag is de meest 
verachte, omdat hij duister is, maar hij is 
de meest waardevolle, want alle andere zijn 
erin verborgen.

12. Het Boek is niet voor hen die zich 
gered wanen, maar voor hen die gered willen 
worden.

6’. Er zullen veel geliefden zijn die worden 
gered, maar er zullen weinig bezitters zijn 
die worden gevestigd in de glorie en bijna 
geen kenners die worden verenigd in de 
Enige Schittering.

7’. Laten we hun preken beschouwen, maar 
laten we ook de modder die hen van top tot 
teen bedekt beschouwen en we zullen ver-
staan dat ze niet prediken als geredden, maar 
dat ze schreeuwen als verlorenen. Zij illus-
treren, zonder het te weten, de parabel van 
de blinden die andere blinden geleiden.

8’. Dat die voorzichtig zijn, dat ze nederig 
zijn en dat ze schroomvallig zijn als ze ons 
de les lezen over de Heer die redt van de 
dood, want zijzelf zijn nog niet gered of 
verlicht in God.

9’. De as van de gelovigen en van de lief-
dadigen die sterven bevestigd in hun geloof 
en in hun liefde in God, zal bijeen worden 
gebracht, teneinde in iedere woning te wor-
den geëerd, op het aan God gewijde altaar 
van brute stenen.

10’. Zullen we niet erkentelijk zijn jegens 
de Heer die liefdevol naar ons kijkt ondanks 
onze duisternis?

Zullen we niet zeer geraakt zijn door het 
onderwerp van de bevruchtende liefde van 
de Allerhoogste?

Zullen we niet weer tot leven worden 
gewekt in de glorie door het woord van leven 
van de Almachtige die ons als bovennatuur-
lijke kinderen verlangt?

11’. Zo is het zwarte volk het meest ver-
achte, maar het is ook het beste, want het 
zal alle andere doen schijnen in de hervon-
den Heer.

12’. Wij zijn niet te drinken komen geven 
aan hen die verdrinken, noch te eten komen 
geven aan hen die hun overdaad 
uitbraken.
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13. Wij zijn niet het water komen geven 
aan hen die stompzinnig geloven hun dorst 
te lessen door de formule van water op te 
zeggen en die de levensbeker afwijzen.

14. We zullen onze doden vier dagen in 
het graf laten, opdat ze afzonderlijk weer 
kunnen verrijzen. Waarna we hen zullen 
verbranden, opdat hun as zich bij de as van 
de voorvaderen voegt tot de grote dag van 
de algemene verrijzenis.

13’. De Heer ontlast ons van de nauwge-
zette verplichtingen, opdat we, nadat we 
het meest slaaf zijn geweest in de dood, het 
meest vrij worden in het heilige leven.

14’. Dat degene die verlangt aan het figuur 
van de sacramenten deel te nemen te mid-
den van zijn broeders, het vrijelijk doet, en 
dat degene die verlangt er aan deel te nemen 
in het geheim in de Heer, het ook vrijelijk 
doet, zonder dat iemand over de keus van 
de een of de ander oordeelt.

14’’. Alleen de bedorven lichamen zullen 
door het vuur worden verteerd of in de aarde 
zelf worden begraven. De heilige lichamen die 
in goede staat blijven zullen zorgvuldig worden 
bewaard tot de tijd van de verrijzenis.

15. Dat de onderrichtende en berechtende 
paters minstens zestig jaar zijn, dat de 
raadgevende en hoedende broeders min-
stens veertig jaar zijn en dat de gelovigen 
die vrijelijk het lichte juk van de Heer kie-
zen, minstens twintig jaar zijn.

Maar de Heilige Geest heeft geen leeftijd.

16. Wij geloven achter God aan te hollen, 
maar God holt nog veel meer achter ons aan.

17. De blanken die het Boek ontvangen 
zijn, als eerste, erfgenamen, maar zij zijn 
in niets hogerstaand dan de zwarten. Laten 
we hen allen beschouwen als broeders gelijk 
in Gods liefde en laten we hen met alle 
genegenheid ontvangen, maar laten we hen 
niet onderling vermengen.

18. Het is omdat het Boek is geweigerd 
door de weldenkenden dat de Heer het heeft 
aangeboden aan de eenvoudigen. Dus laten 
we de Heer bedanken voor de gave die hij 
ons heeft gedaan en laten we de welden-
kenden bedanken die het ons zo, zonder 
het te weten, hebben gezonden.

19. Het is de zwarte vrijheid die de wereld 
zal verhelderen en het is het zwarte volk 
dat Gods licht opnieuw in de wereld zal 
openbaren, want het zwarte tijdperk broeit 
de hemelse helderheid uit.

15’. Heden is de wet gegraveerd in onze 
harten en niet meer in de steen, want onze 
harten kennen wat goed is en wat slecht is. 
Zo is ons de vrijheid van keuze gegeven, 
opdat onze beloning of onze straf een heil-
zaam voorbeeld is voor de wereld die naar 
ons kijkt.

16’. Is hij niet met ons tot in het riool van 
de wereld om ons er uit te trekken?

17’. Schaam je niet voor de zwarte kleur 
die God voor jullie heeft gekozen, want 
daarin zijn alle andere verborgen. Weten 
jullie niet dat het licht in het begin is geko-
men uit de duisternis en dat het aan het 
einde zal rusten in de gouden 
schittering?

18’. De humor van de Heer is groot en hij 
spot op ongehoorde wijze met de al te in-
telligenten en de al te geleerden.

De volkeren die erfgenamen zijn van de 
doctrine van de hemel en die in hoogmoed 
zijn vervallen, hebben het alle in hun tijd 
ervaren.

19’. Dat is een belofte van de Heer die 
voor onze ogen werkelijkheid zal worden 
als we zijn erfenis ontvangen zonder te 
twijfelen, want hij kiest wie hem goeddunkt 
om zijn glorie te doen schijnen op de aarde.
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20. Als wij titels, graden en diploma’s van 
ijdelheid verwerven in de wereld, zal God 
ons terstond de geest en het hart sluiten 
voor zijn grootse openbaring, en hij zal ons 
hulpeloos laten wegkwijnen in de hoogmoed 
en in de dood.

21. God spreekt slechts tot de eenvoudi-
gen die geloven in zijn NAAM en hij inspi-
reert slechts zijn kinderen die gehoorzamen 
aan zijn STEM.

22. God behoudt ons een verrassing voor 
die voor enkelen heel zacht en voor anderen 
heel wreed zal zijn, want Gods gereddenen 
zullen vreedzaam, zijn heilige NAAM lovend, 
door de vuuroven lopen, terwijl de versto-
tenen elkaar onderling zonder medelijden 
en zonder pardon zullen verscheuren in de 
verslindende vlammen van de hel.

23. Laten we ons geloof in de Heer van 
leven zorgvuldig behouden en ons hoeden 
voor de goddelozen, want op de laatste dag 
zullen de geleerden en de intelligenten van 
de wereld het uitgillen onder de klappen 
van de dood.

24. De christelijke aristocratie van de 
kennis is meteen in het begin onthoofd en 
de symbolen, de personen, de riten en de 
sacramenten hebben de plaats ingenomen 
van de transcendente werkelijkheid van het 
goddelijke mysterie.

25. De ongelovigen kunnen zich bekeren 
en het mysterie van het leven benaderen 
om te worden gered, maar hoe zouden de 
gelovigen die zichzelf hebben opgesloten in 
de dode afbeeldingen van Gods geheim, de 
tastbare werkelijkheid kunnen ontdekken 
van de uit de hemel neergedaalde Heer die 
redt van de dood?

26. Hoe bozer een mens is om zijn gesteld-
heid van verbannen beest in de gevallen we-
reld, des te meer hij door de andere mensen 
wordt beschouwd als een abnormaal en 

20’. Laten we, meer dan voor wie ook, 
vluchten voor de goddeloze geleerden en in-
tellectuelen, want zij stellen zich niet tevreden 
met dood te zijn van geest en van hart, zij 
verbreiden ook, om zich heen, de dood in de 
geest en in het hart van de gelovigen.

21’. Wie zich verheerlijkt, al was het om 
Gods openbaring, verliest de openbaring 
en verliest zichzelf.

22’. Laten we ons de machteloze razernij 
van de slechten inbeelden, wanneer ze 
waarnemen dat de verrotting geen vat meer 
heeft op het lichaam van de uitverkorenen, 
terwijl ze haar doeltreffendheid heeft ver-
dubbeld wat hen aangaat! De gereddenen 
zullen er zelfs niet aan denken om te lachen 
bij het zien van dit schouwspel, en de ver-
stotenen zullen er niet aan denken om te 
huilen, zo groot zal aller verbijstering zijn.

23’. De eenvoudige kinderen van God 
zullen met verbazing naar hen kijken, want 
zijzelf zullen ongedeerd blijven in de vlam-
men van het verslindende vuur en het on-
geluk zal hen nooit meer bereiken.

24’. Zo zijn degenen die zich hoogmoedig 
het meest verlicht waanden, zonder het te 
weten, afgodisch, blind en bijgelovig gewor-
den en, terwijl ze voor iedereen blind geloof 
eisen, hebben ze Gods licht weer onder het 
schepel geplaatst en hebben ze het zichzelf 
ontnomen.

25’. Het is beter niets te kennen dan iets 
half te kennen en er halsstarrig aan vast te 
houden, terwijl men zich onderricht waant 
in het geheel. Hoe volmaakt ze ook mag 
zijn, de afbeelding van een bloem heeft geen 
geur en die van een brood verzadigt niet.

26’. De ergste opstandige kan worden 
gered, als hij broederlijk wordt onderricht 
en geholpen in plaats van blindelings te 
worden gelaakt en vernietigd. En de ergste 
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gevaarlijk wezen, maar hoe meer hij berust in 
zijn gesteldheid van door de dood geknechte 
slaaf, des te meer hij hier beneden wordt be-
schouwd als een normaal en redelijk wezen.

27. De moed, het vernuft en het werk van 
de mensen kunnen hen wel wat langer doen 
overleven in het tuchthuis van de wereld, 
maar dat alles zou hun de onsterfelijkheid 
niet weer weten te geven, die uiteindelijk 
het enige is dat telt.

28. De ongelovigen zijn zij die hun broe-
ders in de wereld verpletteren, terwijl ze 
zoeken naar hun eigen liefde, hun eigen 
vrijheid, hun eigen rechtvaardigheid, hun 
eigen profijt en hun eigen zekerheid.

29. De wrede omstandigheden die ons be-
heersen in deze wereld worden bepaald door 
onze sterfelijke staat. Het zou volstaan dat 
wij het onaanraakbare en glorieuze lichaam 
van de hemelse Heer verwerven om voor altijd 
van het ongeluk verlost te worden.

30. Ten overstaan van God is het even 
ijdel om hier beneden te zieltogen in wan-
hoop als in zelfvoldaanheid, in opstandig-
heid als in berusting, in voorspoed als in 
tegenslag, want het einde is de dood voor 
allen.

31. Dat ze vervloekt worden, de slechte 
geesten die ons bedriegen, die ons belem-
meren en die ons schaden tijdens onze 
zoektocht! Dat ze de hel in worden gejaagd 
en dat ze elkaar vernietigen zoals ze ons 
heden verscheuren!

32. Lauwheid, vochtigheid en duisternis 
gaan vooraf.

33. Is de zwarte maagd niet de eerste en 
de meest mysterieuze van alle moeders? Is 
zij het niet naar wie God vanaf het begin 
liefdevol heeft gekeken? Is zij het niet die 
het licht heeft gebaard dat de wereld 
verheldert?

misdadiger kan zich bekeren, als hij wordt 
bijgestaan door de gave van de geest en van 
het hart van de mensen in plaats van te 
worden afgemaakt in zijn brute lichaam.

27’. Wat ons boven alles moet interesse-
ren is niet tegen wie dan ook te vechten in 
deze door de duisternis gevangen gehouden 
wereld, maar eerder om lang genoeg te 
overleven om Gods tastbare heil te vinden, 
dat het enige is dat redt van de dood.

28’. De gelovigen zijn zij die in de hemel 
zoeken naar de liefde, de vrijheid, de recht-
vaardigheid en de gave van God, teneinde 
ze op de aarde te openbaren ter waarborg 
van allen.

29’. Wie onderzoekt wat is en niet wat hij 
gelooft dat is, wordt snel door God verhelderd, 
als hij het hem nederig en eenvoudig in zijn 
hart vraagt, want zonder de goddelijke in-
spiratie wordt de klaarblijkelijkheid zelf van 
het leven niet waargenomen hier beneden.

30’. Alleen wie de vlees geworden Heer 
zoekt en wie hem vindt, is niet ijdel meer 
ten overstaan van God, want hij verwerft 
de goddelijke substantie en hij is niet meer 
onderhevig aan de ongelukken van de dood 
die de gevallen mens verpletteren.

31’. Dat ze vervloekt worden, de filosofen, 
de intellectuelen en de geleerden die hun 
eigen systemen prediken die de mensen tot 
wanhoop en tot de dood leiden! Dat ze tot 
stof worden vergruisd en verstrooid in de 
wind, de lafaards en de huichelaars die 
Gods heiligen tenonder doen gaan en die 
hun stemmen in de wereld smoren!

32’. Warmte, droogte en licht vol- 
eindigen.

33’. O jullie die een zwarte huid hebben 
en een rood hart, zullen jullie ook niet de 
zuiverheid van jullie oog en de witheid van 
jullie licht op de wereld doen schijnen? 
Zullen jullie de Heer niet heiligerwijze in 
jullie midden ontvangen en zullen jullie niet 
plaats maken voor zijn gezondenen?
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34. Er zal heden een zwarte gemeenschap 
komen, erfgename van de heilige steen van 
de grondslag, door Gods gezalfde gelegd, 
want voor de eerste keer worden een Boek 
en een profeet aan de zwarte volkeren in 
het bijzonder gegeven, terwijl de goddelijke 
openbaring hun voorheen was aangeboden 
zoals men honden een bot toewerpt, ten-
einde hun beter de halsband van de slaver-
nij om te doen.

35. De Heer zendt jullie niet een glorieuze, 
rijke en machtige man. Hij zendt jullie een 
onbekende, arme en verachte man. Merk 
dat goed op, teneinde nooit hoogmoedig te 
worden om de boodschap die jullie wordt 
gegeven en teneinde er nooit de levende en 
verborgen geest van te verliezen.

«Bewaar haar in jullie harten, en weer-
schijn in God.»

36. De Heer heeft ons als laatste alle 
zwarte volkeren der aarde als erfenis gege-
ven. O wonderbaarlijke Heer, o kostbare 
erfenis die ons boven alle verwachting 
overstelpen!

37. De profeet heeft gezegd: «En het licht 
schijnt in de duisternis en de duisternis 
heeft het niet ontvangen», maar die duis-
ternis was als een schemering die zich 
voltooide in de dood van de letter. Heden 
kunnen we zeggen: «En het licht zal schijnen 
in de duisternis en de duisternis zal het 
ontvangen», want deze nieuwe duisternis 
is als een dageraad die wordt voorbereid in 
het geheim van de door God gezuiverde en 
bevruchte harten.

38. Het moet wel gezegd worden, de slech-
ten zijn zij die de wereld door hun werk of 
door dat van de anderen willen organiseren 
en redden. Die werpen zich op als mensen-
redders, terwijl ze blijmoedig de hele mens-
heid begraven.

39. Op een dag zal God tegen de zwijnen 
zeggen: «Werp geen parels voor de mensen», 
want die zullen zichzelf beneden de dieren 
hebben geplaatst.

34’. Zullen jullie de Heer niet danken die 
er heden voor zorgt het bot te breken om 
jullie het voedende merg aan te bieden?

Zullen jullie niet huilend van vreugde de 
heilige gave van de Enige Schittering 
ontvangen?

Zullen jullie niet godvruchtig het Boek 
kussen dat jullie boven de geleerden en de 
intelligenten van deze wereld plaatst?

35’. Vereert het Boek niet Gods profeten 
en aanbidt het niet Gods zonen?

Verkondigt het Boek niet de kostbaarheid 
van het vlees en van het bloed van de grote 
Koning voor allen op aarde opgeofferd?

Maakt het Boek ons niet erfgenamen van 
de glorie van de Heer in de transcendentie 
van het onsterfelijke leven verrezen?

36’. Gelijkerwijs heeft de Heer jullie als 
laatste de hervonden boodschap en profeet 
gegeven. Wat zullen jullie zeggen van jullie 
Heer, en wat zullen jullie zeggen van jullie 
erfenis die jullie zo prachtig overstelpen?

37’. Een klein aantal blanken spugen het 
vergif van de goddeloze wetenschap weer 
uit, teneinde te overleven, maar een klein 
aantal zwarten slikken het in en die zijn al 
dood voor de goddelijke openbaring.

Uiteindelijk zal de idiotie als iets rustge-
vends en wenselijks schijnen in vergelijking 
met de redenerende waanzin van de geleer-
den en van de intelligenten van de wereld, 
die zieltogen in hun ijdele onwetendheid.

38’. God bezit waarlijk een wonderbaar-
lijke humor, want hij verbergt zijn geheim 
voor de geleerden en voor de intelligenten 
die ons het Universum uitleggen, en hij 
openbaart het aan de eenvoudige kinderen 
Gods die hun vertrouwen meer in zijn licht 
van leven stellen dan in hun eigen weten.

39’. En de aarde zal haar parasieten af-
schudden, en de hemel zal ze oplossen in 
het vuur van de goddelijke woede.
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40. Laten we om onze vertegenwoordigers 
loten onder hen die gehoorzaamheid aan 
God en trouw aan hun broeders in het geloof 
hebben gezworen, want de keuze van het 
toeval is minder blind dan die van de 
mensen.

41. Een eenvoudig iemand die in zijn hart 
gelooft in de intelligentie, in de macht en 
in de liefde van God, is meer waard dan alle 
geleerden die geloven in hun eigen intelli-
gentie, in hun eigen weten en in hun eigen 
superioriteit in de wereld.

42. Het zijn de armen die de rijken doen 
leven en het zijn zij die met hun handen 
voortbrengen, die de kooplieden doen leven. 
De hardvochtige uitbaters zullen op de dag 
van de afrekening hun hooghartige zelfver-
zekerdheid verliezen.

43. Als kunstenaar hebben we werkeloos-
heidsbijstand ontvangen van de hoofdstad. 
Maar als auteur van het Boek hebben we 
slechts recht gehad op de verachting en op 
de stilte van de grote stad en van het hele 
land.

«De beloning van de profeten zal de wereld 
met stomheid slaan.»

44. Hebben wij gezocht naar de glorie van 
de wereld?

Hebben wij wie dan ook hier beneden 
geprobeerd de baas te zijn?

Hebben wij de goederen van de aarde 
enkel voor ons gebruik vergaard?

45. Onbekwaam met ons werk ons aardse 
brood te winnen, hoe zouden we met onze 
enige verdienste ons hemelse brood kunnen 
winnen, als God ons niet welwillend helpt?

46. Dat elke zwarte natie Gods geopen-
baarde woord heiligerwijs in haar hart be-
waart en dat ze zorgvuldig het Boek van de 
verlossing dat haar wordt gegeven, behoudt, 
zoals ze een unieke talisman waar het ge-
heim van de verlossing van de slavernij en 
van de dood op staat geschreven, zou 
behouden.

40’. Laten we hetzelfde doen met de hulp 
en met de voor de zoekers van de Enige 
bestemde offers, want op die wijze zou een 
heilige geholpen kunnen worden door God, 
terwijl hij anders altijd zou worden gene-
geerd door de mensen.

41’. Laten we lofzangen van liefde zingen 
voor de almachtige Heer die in de hemel en in 
onze harten baadt, opdat ons geloof, zelfs te 
midden van onze vreugden en van onze smar-
ten, gekeerd blijft tot degene die vertroost van 
elke ballingschap en die redt van elke dood.

42’. Als God ons op de dag van het oordeel 
zei: «Achterwaarts, jij staat niet ingeschreven 
in het Boek van leven», zouden wij toch zijn 
heilige Naam loven onder de verdoemden 
en wij zouden zijn lof zingen in de waanzin 
van onze liefde die niet kan vergaan.

43’. Onze werken en onze geschriften heb-
ben noch de geleerden, noch de intelligen-
ten, noch de kooplieden van deze tijd be-
haagd, want de goddeloosheid van de enen 
heeft zich gekoppeld aan de huichelachtig-
heid van de anderen om het oordeel te 
verwekken dat niets erkent van wat van 
Gods kinderen komt.

44’. Wij hebben alleen naar de glorie van 
de Heer van leven gezocht.

Wij zijn dienaar van God en van de men-
sen geworden.

Wij hebben de gaven van de hemel verzameld 
en wij bieden ze onbaatzuchtig allen aan.

45’. De mensen hebben ons uit liefdadigheid 
wel een beetje voedsel willen geven, en God 
heeft ons wel de aalmoes van een beetje licht 
willen geven; daarom achten wij ons bevoorrecht 
en vervuld in de ene en in de andere wereld.

46’. Naargelang de NAAM van God stijgt of 
naargelang hij daalt, is het een zegening of een 
vervloeking; want hij heeft een voorzijde en hij 
bezit een keerzijde. Zo kan dezelfde NAAM het 
leven voortbrengen of kan hij de dood doen 
verschijnen naargelang de wijze waarop hij 
zich aan ons voorstelt, en ook naargelang de 
wijze waarop wij ons aan hem voorstellen.
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47. De kleinste vertrooster en bevrijder 
in God is meer waard dan al de grote ver-
overaars en organisatoren van de wereld. 
Ziedaar wat we nooit moeten vergeten.

48. Zullen wij niet verstandiger zijn dan 
degenen die ons uitbuiten en die ons 
treiteren?

Zullen wij niet het Boek dat zij met ver-
achting ver van zich afwerpen, voor onszelf 
ontvangen?

49. Het is een wonder van God dat wij 
het Boek op een dergelijk moment hebben 
kunnen schrijven zonder te sterven van de 
honger en zonder op straat te worden ge-
gooid; degenen die ons te hulp zijn gekomen 
zullen zeker hun materiële en geestelijke 
beloning krijgen in deze wereld en in de 
andere.

Wat is hun aantal klein! En wat zal het 
groot worden!

50. Laten we de taal van het Boek eren 
en laten we haar behouden ter nagedach-
tenis aan de gave die door haar tot ons is 
gekomen. Laten we ook de studenten van 
het Boek eren en laten we hen helpen ter 
nagedachtenis aan degene door wie de bood-
schap tot ons is gekomen.

51. Lanza heeft gelijk, wanneer hij aan 
het begin van het Boek beweert dat er 
slechts een klein aantal hongerigen zijn die 
de waarheid zoeken in de wereld.

52. Ongeacht zijn waarde, zijn talent en zijn 
nut, wordt de alleenstaande mens door de 
mensensamenleving veroordeeld tot de on-
dergang, want aangezien ze zwak, middelmatig 
en laf zijn van nature, kunnen zij slechts in 
kuddes leven waar alles groezelig wordt uit-
geruild en waar niets gratis wordt gegeven.

47’. Wie God boven de menselijke rede 
liefheeft, doet de goddelijke intelligentie 
schijnen die de werelden verlicht en die de 
gezuiverde harten doet schijnen.

48’. Gods woord kan ons redden van de 
slavernij en van de dood waar wij zieltogen, 
zoals het de huichelaars en de goddelozen 
die ons belasten met hun goddeloze zelf-
verzekerdheid en zelfgenoegzaamheid, erin 
kan jagen.

49’. Ons op voorhand onderwerpend aan 
Gods oordeel, aan het oordeel van Gods 
zonen, aan het oordeel van Gods vrienden 
en aan het oordeel van Gods profeten, kun-
nen wij het oordeel van de intelligenten van 
de wereld niet vrezen, noch dat van de 
machtigen van de wereld, noch dat van de 
geleerden van de wereld, noch dat van de 
huichelaars en van de onwetenden die ons 
heden begraven.

50’. Het is een fout de zoekers van God 
in de steek te laten en in nood. Maar het is 
een misdaad hen tot de werken van de 
wereld te dwingen onder het huichelachtige 
voorwendsel hen te benutten of hen te 
redden.

51’. Helaas! We zijn inderdaad slechts een 
handvol ten overstaan van God en we ken-
nen elkaar niet eens om elkaar te kunnen 
helpen bij onze zoektocht.

52’. Wat gunstig schijnt in de wereld is het 
niet ten overstaan van God. Zo wordt de al-
leenstaande mens geliefd en gered door God, 
hoewel hij wordt veracht en verworpen door 
de wereld, terwijl de kudden van zelfverze-
kerden en van handigen tevreden met hun 
welslagen naar de slachthuizen vertrekken.

53. De sluwen en de intelligenten van de 
wereld die hun vertrouwen hebben gesteld 
in hun arglist en in hun handigheid, zullen 
op een dag worden verstrooid in de 

53’. De vereenzaamden die hun Heer hier 
beneden zoeken zullen op een dag worden 
verenigd in Gods schoot en ze zullen elkaar 
herkennen en ze zullen elkaar feliciteren en 

52’’. De getrouwde mens echter is door 
God dubbel gezegend.
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duisternis van de dood en ze zullen ijdel om 
hulp roepen in de verschrikking en in de 
troosteloosheid die voor altijd hun lot zijn.

Zij zullen zich niet meer verheugen zoals 
heden.

54. Verkeren we met de wereld, en we 
zullen het loon van de wereld oogsten dat 
de dood is.

55. O Heer, waarom zoveel mensen on-
verschillig voor jouw genade, die zich in-
stalleren in de zieltoging van de wereld? En 
waarom zo weinig kinderen die jou met 
liefde en met overmaat zoeken in het eeu-
wige leven?

56. Zullen degenen aan wie wij alles heb-
ben gegeven ons niet het brood en de wijn 
aanbieden noodzakelijk voor de aardse uit-
beelding van de communie van Gods wijzen 
en heiligen in de hemel?

57. Wij zijn niet in een rijke familie geko-
men, en niemand heeft ons Gods mysteries 
onderricht. Wij hebben helemaal alleen de 
wijze en heilige Schriften moeten ontdekken 
en we hebben ze in armoede en in verlaten-
heid moeten bestuderen, opdat niemand 
zich vergeten waant, ongeacht zijn gesteld-
heid hier beneden.

ze zullen elkaar huilend van vreugde omhel-
zen, want alles zal hun dan gratis worden 
gegeven in de eeuwigheid van de liefde van de 
Volmaakte en hun vreugde zal oneindig zijn.

Ze zullen niet meer huilen zoals heden.

54’. Verkeren we met God, en we zullen 
het loon van God ontvangen dat het geredde 
leven is.

55’. Omdat, zegt de Heer, ik voor ieder 
van mijn gekoesterden een menigte slaven 
om hem te dienen verlang. En zoals ik mijn 
geredden heb gekozen, omdat zij zichzelf 
hebben gekozen, zo heb ik de verstotenen 
veroordeeld, omdat zij ook zichzelf hebben 
veroordeeld.

56’. «Mijn liefde is niet blind en mijn ge-
rechtigheid gaat niet mank, zegt de Heer, 
en de ene gaat nooit zonder de andere.»

57’. Wij hebben het Boek niet in de vrede 
en in de veiligheid van een heilig toevluchts-
oord geschreven. We hebben het van het 
begin tot het einde geschreven midden in 
de gistende beerput van de grote stad, opdat 
niemand zich in de steek gelaten waant, 
ongeacht zijn toestand hier beneden.

Wij eren de koninklijke schittering die de 
wereld herstelt, haar onsterfelijk makend, 
zonder ouderdom, onverderfelijk, onbesmet, 
altijd levend, altijd gedijend, in het bezit van 
macht naar believen, opdat de doden verrij-
zen en de onsterfelijkheid komt van het 
levende wezen dat de wereld naar wens 
herstelt.

ZOROASTER

O hoog aan de hemel stralende! Vergun 
dat ik voor eeuwig tot hoog aan de hemel 
kom… Alle gezichten verheugen zich bij jouw 
aanzien… Onvergelijkbaar is jouw glans.

HET EGYPTISCHE DODENBOEK
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NI REVÊTUE

1. Dat zij die ons verwijten het Boek te 
schrijven en dat zij die ons erom vervloeken 
of die het om ons vervloeken, zelf op de dag 
van Gods oordeel worden afgesneden en 
vervloekt!

2. Kunnen zij die zich ten overstaan van 
God steeds wegcijferen en zij die ten over-
staan van God hun nietigheid verkondigen, 
Gods vijanden zijn?

Antwoord, o huichelaars die veinzen de 
Heer te aanbidden en die jezelf bij alle ge-
legenheden slinks voorrang geven boven de 
prioriteit van de Enige!

3. Hebben we niet de voeten van de 
Redder gewassen, toen hij is vlees geworden 
op deze aarde van ballingschap? En hebben 
we niet zijn tranen en zijn bloed opgevan-
gen, toen hij de laatste adem heeft uitge-
blazen om ons te redden? Hebben we niet 
de kroon van zuiver goud op zijn koninklijke 
hoofd geplaatst, toen hij is verrezen? En 
hebben we ons niet diep gebogen aan zijn 
glanzende en heilige voeten?

4. Wie zal ons Christus de Heer als een 
knots naar het hoofd werpen, met de 
scherpziende ogen van een blinde? Dat die 

Het lichaam wordt opgelost, het is de weg 
van de hemel.

LAO TSÉ

Hij heeft jullie allen uit aarde gevormd. Hij 
zal jullie er in doen terugkeren en jullie er 
opnieuw uithalen.

KORAN

DE MODDER

1’. Dat zij die ons loven om het schrijven 
van het Boek en dat zij die ons erom zegenen 
of die het om ons zegenen, zelf op de dag 
van Gods oordeel worden gered en 
gezegend!

2’. Hebben we ons niet zover onze zwak-
heid het toelaat aan Gods geboden onder-
worpen? En als we de zwakheid van Gods 
dienaren overnemen, is het niet teneinde 
Gods woord glansrijker en zuiverder te ma-
ken in de verduisterde wereld?

3’. Hebben we niet op zijn zeer zuivere 
schoot gerust en heeft hij ons niet heiliger-
wijs op de lippen gekust? Zijn wij niet zijn 
vriend en zijn broer? En wat is hij wat wij 
niet zijn in vermogen? En wat zijn wij wat 
hij niet is in daad? Hebben we onszelf niet 
onder alle omstandigheden weggecijferd ten 
overstaan van de schittering van het licht 
van de Enige, teneinde Gods heil niet te 
overschaduwen?

4’. Verdedigt die Gods heilige woord óf 
verdedigt hij het kaasje waar hij zich in 
Gods naam in heeft geïnstalleerd? Ziedaar 

BOEK XXVIII
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door zijn eigen blindheid wordt verpletterd 
en dat hij aan zijn eigen slag ten onder gaat, 
want Gods Geest is niet met hem! Dat hij 
dus breekt op de steen of dat hij erdoor 
wordt verpletterd!

5. Overal kuiperijen, platheden en lafhe-
den om een plaats te verkrijgen in de wereld 
die vergaat, en niet één stap van het hart 
en van de geest om een plaats te verkrijgen 
in de wereld die niet vergaat.

6. Ze vechten om de mest en ze laten de 
parel die boven hen weerschijnt in de steek. 
Welke vloek erger dan die?

Zijn ze ondanks hun mooie slagen in deze 
vergankelijke wereld niet te beklagen?

Zijn ze niet reeds door God vervloekt en 
van zijn heil afgesneden?

7. De onzen zijn de eersten geweest om 
de zwarten die naar hen kwamen, te helpen 
en te ontvangen. Zullen de zwarten ook niet 
de eersten zijn om de onzen die heden naar 
hen gaan, te ontvangen en te helpen?

8. Laten we ons niet afleiden van onze 
zoektocht door de beelden van de wereld en 
nog minder door de beelden van de beelden 
van de wereld, die als een ijdelheid van de 
ijdelheid zijn. Laten we eerder het beeld van 
de Heer in onze gezuiverde harten aanschou-
wen, tot we hem zegevierend doen vlees 
worden in het leven dat niet vergaat.

9. Wie sterk is in God wreekt zich niet en 
vernedert niemand, want hij vergeeft zelfs 
zijn vijanden en hij maakt er vrienden van.

10. Wat de wanorde van de samenlevin-
gen waarin we ons bevinden ook is, het 
volstaat dat we trouw blijven aan Gods 
woord en dat we het in de wereld vervullen, 
om te worden gered.

wat wij willen weten en ziedaar wat hij zich 
in alle waarheid moet afvragen.

«Er zijn nog eerlijke en oprechte mensen 
onder de gelovigen die op Gods heil hopen 
en onder hen die het zoeken.»

5’. De intelligenten en de vaardigen van 
deze wereld zijn waarlijk stompzinnig, maar 
ze weten het nog niet. Wat zal het rumoer 
van hun nutteloze geschreeuw en klaag-
zangen zijn, wanneer ze zich door Gods 
oordeel ontbloot zien en aan het zicht van 
allen blootgesteld!

6’. Elk vers van het Boek heeft ons een 
beetje van ons brood en een beetje van ons 
aardse leven gekost, maar hebben we niet 
zonder het te weten een fabelachtige be-
legging gedaan? God en de gelovigen zullen 
antwoorden zoals ze willen. Wat ons betreft 
blijft onze gave kosteloos ten overstaan van 
God en jegens de mensen van goede wil.

7’. De zwarte volkeren zijn nog verdeeld 
en als nog in geboorteweeën, maar op een 
dag zullen ze verenigd en sterk zijn, als ze 
het Boek van de eenheid en van de liefde 
in hun harten ontvangen.

8’. Laten we ons moedig verdedigen tegen 
de vuiligheid van de wereld die ons binnen-
dringt, maar laten we ons fel verdedigen 
tegen de vuiligheid van de zonde die ons 
doodt en laten we ze verteren, teneinde het 
doopsel van water en van geest dat ons in 
de eeuwigheid van de Enige zal doen leven, 
te kunnen ontvangen.

9’. Onze vreugde stroomt over wanneer 
de Heer ons toelacht, en ons hart is droevig 
wanneer hij zich voor ons verbergt.

Wie zal ons geven voor altijd in zijn prach-
tige liefde te wonen?

10’. Ontwaren dat men zijn tijd verliest, 
zelfs als men hier beneden werkt, geeft er 
zin in om zijn tijd niet meer te verliezen, 
zelfs als men in de wereld rust.
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11. Wanneer de doven en de blinden in 
de wereld overheersen, nemen de grove 
methoden de overhand op de subtiele me-
thoden. Zo beproeven de beesten de schep-
ping eerst door er met de neus op te zitten, 
terwijl de hogerstaande mensen in de eerste 
plaats de sterren zien die de hemel verhel-
deren en de stem van God verstaan die hen 
onderricht.

12. Nee, het is geen pleziertje te worden 
gezonden om Gods woord aan de opstandige 
en verloren mensen te prediken, want Gods 
wet is onverbiddelijk en het hart van de 
mensen is verhard als een ruwe steen.

Nee, het is niet aangenaam om de schok 
van Gods woede op te vangen noch om de 
afgekoelde steen van het vuur van het recht-
vaardige oordeel te redden. Nee, het is niet 
gunstig om als scherm voor Gods woede te 
dienen, wanneer het stro het graan in de 
silo van de wereld heeft vervangen.

13. De aarde zal met de gebleekte beende-
ren en met de as van haar schepping worden 
bedekt en het eerste geluid dat opkomt zal 
het geluid van de regen van de hemelen zijn, 
en de eerste kreet die wordt gehoord zal de 
kreet van de eerste verrezene van God zijn.

14. Wanneer de vogels weer vrij en vrolijk 
uit de aarde zullen komen, heb dan weer 
vertrouwen, mijn zoon. Wanneer de hinden 
en hun reekalveren in het gras van de her-
nieuwing zullen springen, verheug je dan, 
mijn kind.

11’. Ja, een restje zal worden geschift, 
zoals men ’s nachts de nog gloeiende kolen 
opraapt van een hoop dode as, en die zullen 
door Gods zon worden gevoed en ze zullen 
voor altijd de hemel verhelderen.

Wat de as betreft, ze zal als mest dienen 
om de wijngaard te voeden waarin de uit-
verkorenen van God zich laven.

12’. Op een dag (en wat een dag!), zal God 
het moe worden en geen enkele bemiddelaar 
zal meer afdalen of opstijgen tussen hem 
en de opstandigen, want de eersten zullen 
dan het laatst zijn verschenen. Er zal in de 
wereld een leegte en een vreemde uitzin-
nigheid zijn, want de mensen zullen aan 
hun eigen waanzin zijn overgeleverd en het 
vuur van de hemel zal zonder het bescher-
mende scherm van het gebed der heiligen, 
dichtbij en wreed schijnen. Het geluid van 
het licht zal zelfs het geschreeuw van de 
beangstigde naties overstemmen.

13’. O dag van glorie en van oordeel! O 
dag van liefde en van vergeving! Sommigen 
zullen hun beschuldigende naaktheid ont-
steld aanschouwen, terwijl anderen om hun 
kleed van licht Gods lof zullen zingen.

14’. Wanneer de weidebloemen de dauw 
van de hemelen zullen drinken, dans dan, 
mijn uitverkorene.

Wanneer de zon en de maan in jouw 
handen zullen rusten, zing dan, mijn 
welbeminde.

14”. Maar wanneer jouw hart zich weer 
bij mijn hart zal voegen, zwijg dan, mijn 
enige.

15. Doe ik er niet goed aan het aangezicht 
van mijn Heer te aanschouwen?

Doe ik er niet goed aan mij bloot te stellen 
aan de liefde van de Enige Schittering?

16. O goddelijk gemak van alle schepping, 
je werkt en je wordt niet moe. Je rust en je 
verveelt je niet. Je lacht om de dood, want 

15’. Geef mij, Heer, het onbederfelijke en 
zuivere lichaam dat als enige jouw verliefde 
blik zonder schade kan verdragen en tot de 
rust van jouw heilige diepte kan 
doordringen.

16’. Hoor mijn gebed, jij wiens licht een 
en al intelligentie is, een en al liefde en 
almacht van leven. Kom tot mij op jouw 
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je lach is het onvergankelijke leven van de 
eeuwige jeugd.

O Heer Vader, geef mij je zuiverheid, geef 
mij je onschuld, geef mij je vrijheid, geef 
mij je genade, geef mij je liefde, geef mij je 
macht, geef mij je licht, geef mij je edelmoe-
digheid, geef mij je schoonheid, geef mij je 
leven, geef mij je eeuwigheid, als het je 
heilige vergeving behaagt.

17. Wie durft heel de mensheid te begra-
ven in naam van Gods heil? En wie durft 
Gods heil te verwerpen vanwege de onwe-
tendheid van hen die Gods woord 
overleveren?

Wie onder hen bezit de kennis van de 
almachtige tegenwoordigheid van de Enige?

18. Laten we onze fouten biechten en 
laten we edelmoedig elke schuld en elk 
geschil met wie dan ook beslechten, om de 
last van de dood die ons reeds zozeer ver-
plettert, niet gevaarlijk te doen toenemen.

19. Zij allen die op grove of subtiele wijze 
roven, zullen rekenschap moeten geven van 
hun oneerlijkheden op de dag van de 
afrekening.

20. Diegene is werkelijk sterk, die niet 
vreest zwak te schijnen door het eens te 
worden met zijn tegenstander vóór de tijd 
van het oordeel.

21. Laten we naar onze tegenstander gaan 
en laten we het niet moe worden hem aan 
te horen, tot we het met hem eens zijn ge-
worden, eerder dan blinde geschriften uit 
te wisselen die de wrok en de verwarring 
van allen slechts doen toenemen.

22. De goddeloze superintelligenten die 
in de wereld voor revolutionair spelen, en 
de weldenkende huichelaars die voor con-
servatief spelen, hebben ons begraven, 

doordringende straal en wek mijn in de 
duisternis van de ballingschap ingeslapen 
leven. Beziel mij opnieuw en red mij van de 
gruwel van de dood, o wonderbaarlijke 
Vader die onvermoeibaar gul bent met je 
heilige zaad.

«Zij die aan de Heer een andere naam 
geven dan de Enige, voortgekomen uit Hem 
die IS, bedriegen zichzelf en bedriegen de 
wereld.»

17’. Onwetende huichelaars en ijdele op-
standigen, God ondergraaft jullie, de enen 
en de anderen, en de gemeenschappelijke 
grafkuil verzoent jullie in jullie gemeen-
schappelijke nietigheid.

Volstaat het licht van de wijze en heilige 
boeken niet om de weg van de gelovigen die 
God zoeken te verhelderen?

18’. Heden, Heer, huilen we ten overstaan 
van jou, maar het is van vreugde, want onze 
harten versmelten in de hemelse tranen, 
opdat jij ze in je onveranderlijke eeuwigheid 
tot kostbare robijnen doet stollen.

19’. Laten we ons inspannen om niet als 
schuldenaars jegens wie dan ook te worden 
bevonden, want er zal voor de oplichters 
geen beroep, geen medelijden en geen respijt 
zijn.

20’. Elke slechte gedachte en elke vloek 
die we in de wereld opwekken, is als een 
steen toegevoegd aan de onzichtbare last 
die ons naar het ongeluk en naar de dood 
buigt.

21’. Hoe arglistiger we zijn, hoe meer we 
zullen worden bedrogen.

Hoe meer we berekenen, hoe meer we 
zullen worden bestolen.

Hoe meer we belasten, hoe meer we zullen 
worden verpletterd.

Hoe meer we konkelen, hoe meer we zul-
len worden vernietigd.

22’. Gelukkige afkeuring, gelukkige af-
snijding, gelukkige eenzaamheid, gelukkige 
stilte, gelukkige gevangenis die onze heilige 
erfenis bevestigen, want de slechten 
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omdat de naam van het Beest dat ze dienen 
niet staat gedrukt op onze handen noch op 
ons voorhoofd, waar de Naam schittert van 
de Enige Heer van leven.

23. Hebben wij niet voor God, voor zijn 
gelovigen en voor zijn kerken gewerkt?

Hebben wij niet het geloof in de Enige 
Schittering verdedigd, hernieuwd en 
verbreid?

24. De goddeloze ontvangt, maar hij be-
dankt niet, hij profiteert, maar hij heeft niet 
lief, hij heeft overvloed, maar hij looft niet. 
Zijn lot is reeds besloten, want hij zal als 
dood hout worden dat men verbrandt om 
mest te maken.

25. Een natie overleeft door haar wijzen 
en door haar heiligen.

26. Om de Heer van heil te benaderen, 
geen betrekkingen nodig, noch voorstellin-
gen, noch aanbevelingen, noch inleidingen. 
Geen diploma’s nodig, noch getuigschriften, 
noch inschrijvingen, noch registraties.

ontvangen slechts hun eigen mest die ze 
zonder zich ooit te vergissen aan de geur 
herkennen.

23’. Hebben wij niet al de heilzoekers aan 
de nederige en eenvoudige weg naar het 
goddelijke koninkrijk herinnerd? Hebben wij 
niet de wijze en heilige woorden van de eerste 
openbaring bevestigd en hernieuwd?

24’. De gelovige voelt dankbaarheid voor 
het leven dat hij heeft ontvangen, hij heeft 
liefde voor wie het hem heeft gegeven, en 
hij looft wie het doet voortduren en wie het 
op wonderbaarlijke wijze redt. Die zal weer 
tot bloei komen in Gods tuin.

25’. Ze gaat ten onder door haar sluwen 
en door haar goddelozen.

26’. Geen paspoorten nodig, noch uitgangs-
verloven, noch complotten, noch fooien, noch 
laagheden, noch leugens, noch lafheden, noch 
diefstallen, noch misdaden, zoals om in de 
wereld goed geplaatste mensen te benaderen.

26”. Alleen een door het vuur en door het 
water gezuiverd en door de Heilige Geest 
bevrucht hart.

27. Als men ons vraagt wat het Boek is, 
laten we dan antwoorden: «een steen waar 
de gelovigen stevig op steunen, en een bron 
waar ze onophoudelijk uit putten.»

28. Weinig mensen zijn bekwaam om 
Gods vrijheid te verdragen zonder te ster-
ven, en weinig mensen zijn bekwaam om 
de vrije wil die hun hier beneden is verleend, 
te verdragen zonder te verzwakken.

29. De wetenschap van de mensen is een 
lapmiddel dat hun kunstmatig en met veel 
moeite een klein deel teruggeeft van wat ze 
onherstelbaar verliezen ten gevolge van de 
val in de dood.

27’. 36 meningen gelijktijdig gekend.
36 ambachten in één keer geleerd.
36 dingen tegelijkertijd gedaan.
36 lichten plotseling gezien.
36 verlangens in één enkel verwezenlijkt.
36 godsdiensten in één geloof verenigd.

28’. Daarom eisen zoveel mensen die in 
de wereld slechts in kuddes of als konijnen 
in hokken kunnen leven, de slavernij van 
de tiran of van de Staat op.

29’. Wie met de Heer om de wereld en om 
zichzelf kan lachen, is waarlijk door God 
verhelderd.

«Wordt de heilige niet op goddelijke wijze 
gewaarschuwd voor de catastrofes opgewekt 
door de tegen God in opstand gekomen 
mensen?»
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30. Laten we de smerige haat die de onder-
linge verhoudingen van de huichelaars vergif-
tigt goed opmerken, en laten we de genegen-
heid waarmee Gods waarachtige kinderen zich 
omringen, opmerken. Het is een teken dat de 
weifelaars tot nadenken moet stemmen.

31. Men vervolgt ons heden en men ver-
oordeelt ons, omdat we de opgegeven zieken 
genezen, naar het voorbeeld van de Heer 
van vergeving en van liefde die ons de heilige 
weg wijst.

32. Laten we niemand onder ons ontvan-
gen van hen die hebben gekozen om het 
Beest te dienen door het ambacht van een 
wild beest of het ambacht van een huisdier 
uit te oefenen dat de vrijheid of het leven 
bedreigt van de onschuldigen, van de armen 
en van de heiligen.

33. Wat zou er van de wereld worden als 
Gods openbaring verdween onder het han-
delen van de goddelozen en als ze ophield 
zich er te openbaren door het verdwijnen 
van de profeten? Men zou er niet meer zien 
dan uitgebuite en door een handvol wilde 
beesten tot slavernij herleide veekuddes.

34. Er zijn geen onwettige kinderen in de 
wereld; er zijn slechts huichelachtige wel-
gestelden die hun eigen belang voorrang 
geven aan dat van God, want de Enige 
verleent genade aan al degenen die hem 
met een liefhebbend en oprecht hart 
zoeken.

35. Zie ons daar als kleine mijngroeven 
van de Heer van de hemel, en ziedaar de 
Heer van de hemel als een kleine mijngroeve 
van de onmetelijkheid van de Enige 
Schittering. Zo zijn allen in Een zoals de 
goudstukken in het goud zijn.

36. De vereniging van de man en de vrouw 
is heilig en geheiligd ten overstaan van God. 
Wee hun die haar ontwijden, want ze zullen 
als beesten worden in plaats van als goden 
te worden gemaakt.

30’. Welke zoetere beloning in deze wereld 
dan de liefdevolle dankbetuigingen van hen 
die wij zegenen en die wij helpen om de 
waarheid van de God van leven te benade-
ren? Welke mooiere oogst te bieden aan de 
enige oogster?

31’. Weldra zal men ons ook vervolgen, 
omdat we de wanhopigen vertroosten en 
zal men ons veroordelen, omdat we hen tot 
het levensheil van de Enige God bekeren, 
want de huichelarij en de slechtheid berei-
ken hun toppunt in de wereld.

32’. Dat de afgedwaalden het ambacht 
van een vrij mens nemen dat niemand be-
dreigt en dat ze zich bekeren tot Gods liefde 
en tot wederzijdse hulp aan hun gelijken, 
als ze verlangen de vloek van de hemel die 
op hen weegt uit te wissen en aan de zege-
ning van Gods kinderen deel te nemen.

33’. Geen vreugde, geen veiligheid, geen 
rust, geen vrede voor ons, zolang er een 
gelovige zal wenen in deze wereld van ellende, 
zolang er een afgedwaalde zal rondtasten in 
deze duisternis van de ballingschap, zolang 
er een zieke zal zieltogen in dit knekelhuis 
van de dood, zolang er een gekruisigde zal 
kreunen op dit kruis van losgeld.

34’. We riskeren liever door alle mensen 
te worden bedrogen dan er één enkele voor-
tijdig te beoordelen en zo te riskeren onszelf 
te bedriegen.

«Wij zien de doorzichtige hemel niet, maar 
de Heer ziet door alle duistere schorsen 
heen.»

35’. Zo zal het magneetstof zich weer bij 
de massa van de magneet voegen en erin 
versmelten, en alles zal in Een blijven, zoals 
vóór de explosieve schreeuw van de vreugde 
die de werelden op het aangezicht van de 
duistere afgrond emulgeerde.

36’. We zullen ons op heilige wijze met 
onze metgezellinnen verenigen om de zegen 
van de genade en de bevestiging van de 
liefde van God te vragen, die zijn heil nooit 
weigert aan zijn welbeminde kinderen.
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37. Het is het geloof dat toestaat de kennis 
van de liefde die van de ballingschap van 
de dood redt, te benaderen.

38. De Enige heeft ons de letter van de 
Vader gestuurd, in de steen van Israël 
gegraveerd.

Daarna heeft hij ons het woord van de Zoon 
gestuurd, in heel het Westen gepredikt.

Heden zendt hij ons de gedachte van de 
Geest, die heel de wereld gaat bedekken.

39. De Zoon is tot ons van de Vader ge-
komen door de Geest. Heden komt de Geest 
tot ons van de Zoon die naar de Vader is 
teruggekeerd.

40. Alles wat we van de Heer van heil 
zeggen is ijdel als we de vlees geworden Heer 
niet kennen, want we dwalen af in de leegte 
van de duisternis in plaats van ons weer bij 
de volheid van de Enige te voegen.

37’. Wie in de duisternis is ziet God buiten 
zich, maar wie in het licht is ziet God in 
zichzelf.

38’. Is het niet dezelfde en enige openba-
ring vanaf het begin tot het einde? Is ze niet 
uit de zwarte aarde gekomen? En bereikt 
ze heden niet weer de zwarte aarde?

«Zullen de donkere kinderen die de laat-
sten waren in de wereld niet de eersten 
worden in God?»

39’. Wie kan de vleesgeworden Heer her-
kennen onder zijn armemanslompen? Die 
is heel gelukkig, want het is God persoonlijk 
die hem verheldert.

40’. Zo zijn onze redetwisten over de Heer 
van leven imbeciel als die van blinde en 
dove bedelaars die de kleur en de klank van 
het zuivere goud niet weten te 
herkennen.

36’’. Dat hij die zich met het hemelse vuur 
kan verenigen het doet, en leeft! Want daar 
zijn de redding en de vereniging die niet 
vergaan.

40”. Volstaat het gewicht van de verbor-
gen schittering niet om onze aandacht te 
wekken? En voldoet zijn onbrandbaarheid 
niet om onze geheime hoop te bevestigen? 

41. Dat zij die in hun harten tot God 
komen of terugkomen, na het Boek te heb-
ben gelezen, er in de wereld van getuigen, 
opdat iedereen wordt bevestigd, ofwel in 
het vrijelijk ingestemde geloof, ofwel in de 
vrijelijk gekozen goddeloosheid.

42. Wie het Boek in zijn hart ontvangt is 
door God gezegend, maar wie het verwerpt 
snijdt zich af van het heil van de Enige 
Schittering.

43. De openbaring van Gods heil brengt 
een Kerk met zich mee om ze te laten voort-
duren en een School om ze te onderrichten, 
en de ene kan niet gaan zonder de andere, 
op straffe van de uiteindelijke verdwijning 
van beide.

41’. We vragen jullie om God vrijelijk te 
bidden in jullie harten en de heilige Schriften 
te bestuderen, en niet om in de kerken te 
paraderen om te doen geloven in jullie hei-
ligheid en in de goddeloosheid van de 
anderen.

42’. De Heer keurt ons goed, want volgen 
we niet zijn lichtende spoor? Bevestigen we 
niet zijn heilige woord? En herinneren we 
niet aan zijn wijze weg?

43’. Want het ingeslapen geloof en de 
hoogmoedige wetenschap leiden tot de gees-
telijke en lichamelijke dood, dat wil zeggen 
tot het uitwissen van de goddelijke open-
baring en tot het uitwissen van de vlees 
geworden mensheid.
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44. De gelovigen zullen het woord kiezen 
dat hen het meeste helpt, en de zoekers 
zullen datgene kiezen dat hen het beste 
onderricht.

45. Een armzalige die God in zijn hart 
looft is duizend maal meer waard dan al de 
groten van de aarde die slechts aan de 
wereld en aan hun zaken denken.

46. Zij die er een beroep van hebben ge-
maakt God op de aarde van de mensen te 
vertegenwoordigen, moeten noodzakelijker-
wijs verstaan wat God hun zegt, wanneer ze 
hem nederig bidden hen te onderrichten.

47. Niet alle bewakers van de heilige 
Schriften zijn ingeslapen in een luizenbaan-
tje. Er zijn er nog die hier beneden op Gods 
heil hopen en die ernaar zoeken.

48. Hebben we de Heer van de hemel niet 
boven elk schepsel geplaatst?

Hebben we zijn aardse openbaring niet 
boven elke Schrift geplaatst?

49. Hebben wij zijn verborgen School niet 
boven elk onderricht geplaatst?

Hebben wij zijn geopenbaarde Kerk niet 
boven elke communie geplaatst?

50. Zijn wij voor de heilige Heer?
Zijn wij van de heilige Heer?
Zijn wij met de heilige Heer?

51. Laten we de boodschapper verlooche-
nen als ons dat schikt, maar laten we op 
zijn minst de boodschap die de Heer ver-
heerlijkt ontvangen, en laten we het woord 
dat de geesten en de harten opent erkennen, 
opdat niets ons nutteloos wordt 
doorgegeven.

52. Al wie oprecht tot de Heer terugkeert 
wordt met open hart ontvangen, want de 
Heer heeft geen wrok en hij vergeeft zelfs 
hen die stompzinnig de dood hebben ver-
kozen boven hem.

44’. Allen kunnen Gods Kerk binnengaan, 
niet allen kunnen Gods School 
binnengaan.

45’. O heilige modder van de afgrond, 
veracht door de intelligenten van de wereld, 
in jou zit het kostbare goud verborgen dat 
Gods eenvoudige kinderen adelt.

46’. Zij zullen ons oprecht zeggen wat de 
Heer hun heeft geopenbaard over het Boek, 
maar misschien verstaat hij hen niet of 
antwoordt hij hun niet? Hoe kunnen ze zich 
dan op de Enige doen voorstaan?

47’. Wij stellen vertrouwen in de scherp-
zinnigheid van de ware minnaars van de Enige 
en we stellen vertrouwen in hun goede geloof, 
want zij zijn Gods zieners en toehoorders.

48’. Hebben wij onze persoon niet als 
laatste geplaatst?

Hebben wij zijn woord niet als eerste 
geplaatst?

49’. Hebben wij het vlees en het bloed van 
de Heer niet weer in het daglicht gesteld?

Hebben wij het brood en de wijn niet in 
ere hersteld?

Hebben wij de heilige steen en olie niet 
weer zichtbaar gemaakt?

50’. Wat zeggen onze aansporingen?
Wat zeggen onze predikingen?
Wat zeggen onze aanbiddingen?
Antwoord, o zienden die ook verstaan!

51’. De Heer die onschuldig en waarachtig 
was heeft het sarcasme, de beledigingen, 
de slagen en de dood wel ondergaan zonder 
boos te worden. Hoezeer dus moeten wij 
die slecht en zondig zijn, niet alles zonder 
morren verdragen?

52’. Heeft niet eenieder een deel intelli-
gentie ontvangen teneinde te weten wat hij 
doet? En zij die het hebben verloren, is dat 
niet omdat ze het stelselmatig hebben ver-
acht door kwaad te doen?



BOEK XXVIII

323

53. De zwarten wachten op hun heilige 
erfenis sinds een van hun wijzen de ster 
ontdekte die hem tot de maagdelijke moeder 
en tot het koningskind leidde.

54. De doden zullen de levende oplossen, 
maar de levende zal de doden doen stollen 
en allen zullen in de eenheid van de Enige 
rusten, als de doden de levende niettemin 
ontvangen!

53’. Zullen ze haar ontvangen nu dat zij 
hun in het bijzonder wordt aangeboden? 
De arrogante hoogmoed van hun broeders 
bevoordeelt hen op goddelijke wijze, maar 
zowel de enen als de anderen weten het nog 
niet.

54’. Want waar de doden als het deeg zijn, 
is de levende als de zuurdesem die het 
bezielt en die het omvormt voor het hemelse 
bakken dat Gods gouden brood maakt.

Men kan een zwarte veel dingen wijsma-
ken, maar men zal hem nooit wijs kunnen 
maken dat er geen God is.

ANONIEME AFRIKAAN

Zie, de natie die je niet kende zul je roepen, 
en de naties die jou niet kenden zullen zich 
naar jou haasten.

JESAJA

52”. Zijn we er ook niet om te vergeven, 
om te vertroosten en om te redden, naar 
het voorbeeld van de levende van 
eeuwigheid? 
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URNE ET VIE

1. We zullen de dienaren van het Beest 
herkennen aan de geest van verachting, 
van onderdrukking en van moord die ze bij 
alle gelegenheden jegens de vrije mensen 
openbaren.

2. Het Beest verslindt de mensen, ten-
einde in zijn duistere en stinkende doods-
beerput voort te bestaan.

3. Zij die zich aan het Beest uitleveren en 
die zo het wezen aan het kwade geven, zijn 
verdoemd onder de verdoemden en geen 
vergeving zal hen ooit verlossen, want zij 
verraden willens en wetens de Heer van 
leven en van liefde.

Ik vervul het woord van mijn dienaar en 
voer de raad van mijn gezondenen uit.

JESAJA

Elke natie heeft de missie van zijn profeet 
ontkend. Ze zijn de ene na de andere 
verdwenen.

KORAN

HET EI

1’. Daar ze zich aan het Beest hebben 
gegeven, aanbidden ze het met een toewij-
ding die zelfs geen oog heeft voor het bloed 
van hun mensenbroeders.

2’. God verteert de vuiligheid die ons ver-
blindt en die ons doodt, teneinde ons in het 
eeuwige en zuivere leven te vestigen.

3’. De naam van het Beest wordt geschre-
ven met initialen die de tekenen van het 
Beest zijn, en deze tekenen zijn een cijfer 
voor hen die begrijpen, want ze maken een 
karikatuur van Gods Naam zonder hem 
waarachtig weer te geven.

BOEK XXIX

in de Onschuldige Onbevlekte Aangeborene
het Drabbige Vrouwelijke Spook
in Zekere As Verborgen
die hij Hielp Vóór Kunst.11 

4. Het volstaat dat we onze balk weghalen, 
want door te wijzen op de splinter die onze 
informant verblindt, zullen we noch de ene 
noch de andere wegnemen, maar zullen we 
ze nog meer naar binnen drijven.

4’. De wijze luistert zelfs naar de waar-
schuwing van de onwetende.

De onwetende luistert zelfs niet naar de 
waarschuwing van de wijze.

3”. Alleen de Heer kan veranderen
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5. De ware gelovigen verdragen de tegen-
spraak van hen die niet geloven zoals zij, 
en die van hen die helemaal niet geloven, 
want hun hoop is niet ijdel en hun geloof 
is niet moorddadig.

6. We worden overspoeld en als het ware 
voorbijgesneld door Gods Woord, opdat we 
steeds meer ten overstaan van hem ver-
dwijnen en opdat hij steeds beter in ons 
wordt geopenbaard.

7. Geen vers van het Boek dat niet het 
voorwerp is geweest van afkeuring van de 
kant van de profane wereld. Geen regel van 
het Boek waartegen ze geen afkeer heeft 
opgevat vanwege de tijd die is besteed aan 
het schrijven ervan en, vooral, vanwege de 
Geest die het bezielt.

8. Heeft de Heer niet alles verdragen uit 
liefde voor de Enige en uit liefde voor de in 
de dood afgedwaalde mensen?

9. De heilige Moeder stroomde in mij, en 
de wijze Heer zwom er in zijn gouden boot.

10. Terwijl ik, verblind door de bespu- 
gingen van de wereld, wonderbaarlijk geleid 
dwaalde.

11. Het betoog is niets, en wie het houdt 
evenmin. Alleen het onderwerp van het 
betoog is interessant en verdient te worden 
bereikt.

12. De Heer van vóór de aanvangen blijft 
in de schoot van de grote zee verborgen, 
maar de grote zee openbaart hem zichtbaar, 
opdat heel de schepping in het licht van de 
Enige verschijnt.

13. Wat hebben het licht en de duisternis 
gemeen?

5’. Verdraagzaamheid is God en hen die 
hem toebehoren eigen, zoals onverdraag-
zaamheid het Beest en hen die het dienen 
eigen is. Het is een onfeilbaar kenmerk dat 
alle afzonderlijke etiketten overstijgt.

6’. De Heer kiest ons en hij bedient zich 
van ons voor het welzijn van allen. Het zijn 
niet wij die hem kiezen en die ons van hem 
bedienen voor ons afzonderlijke welzijn.

7’. Misschien heeft ze gelijk? En misschien 
hebben we stompzinnig onze tijd verloren 
met het Boek te schrijven in plaats van ons 
brood te verdienen zoals iedereen? Alleen 
God is rechter, en de gelovigen zullen in 
hun harten antwoorden.

8’. Moeten we ons niet steeds meer on-
derwerpen aan de wil van God en aan de 
afkeuring van de wereld?

9’. En de hemel en de aarde aanschouw-
den op hun knieën het ongehoorde 
schouwspel.

10’. In de naamloze bejubeling van het in 
de eenheid van de Enige Schittering ver-
smolten hart.

11’. Mogen we ten minste rusten aan de 
voeten van de Heer van leven. Het is een 
heilige en gezegende plek voor hen die 
weten.

12’. Alles is vanuit het vloeibare zonder 
vermenging vertrokken om naar het vaste 
zonder vermenging te gaan. Alles zal weer 
vanuit het door de val gemengde vaste ver-
trekken om naar het vloeibare zonder ver-
menging van het begin te gaan, en alles zal 
tenslotte weer vanuit het vloeibare zonder 
vermenging vertrekken om zich in het vaste 
zonder vermenging van de bestendige eeu-
wigheid vast te hechten.

13’. Niets in substantie! De gemengde 
werelden in vermenging!
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14. Een deel van het licht kan zich wel 
tijdelijk geëmulgeerd bevinden in de duis-
ternis, het bevindt zich er nochtans niet 
voor altijd verward of verloren.

15. Zie ons hier beneden op een vreselijk 
slagveld, en er kan geen enkele sprake van 
zijn dat wij er rusten en nog minder dat wij 
ons er installeren.

16. God wil een levende Kerk met de Heer 
van liefde in werking in de harten van de 
gelovigen, en niet een dode Kerk gevuld met 
huichelaars die zich slechts met hun zaken 
en met die van de wereld bezighouden. De 
middelmatigen en de huichelaars zullen 
ontmoedigd worden, opdat de Kerk eerder 
voortbestaat in kwaliteit dan in 
kwantiteit.

17. Velen zullen worden gered, maar zeer 
weinigen zullen het hoe kennen en amper 
enkelen zullen het waarom benaderen.

18. Overal geleerde critici en geleerde 
geschiedkundigen die het stof van dood dat 
Gods woord overdekt, uitpluizen en 
etiketteren.

19. We zijn hier niet om ons van de afge-
dwaalde mensheid af te snijden.

20. Het moet wel gezegd worden, zelfs al 
doet dat niet allen plezier: de afzonderlijke 
gelovigen hebben meer voor het leven van 
de Kerk gedaan dan de geestelijken die ze 
in haar schoot voedt.

21. Niets méér dood dan die hoogmoedige 
schuchteren die God noch de mensen iets 
vragen, en die ook niemand iets geven. 
Duisternis, kou, kleverigheid en stank! Ze 
verrotten in een afgesloten vat!

«Wie zal hun harten weer verwarmen op 
het zachte vuur van de liefde?»

14’. Aan het einde der tijden zal het op-
nieuw in de schoot van de Enige Schittering 
worden verzameld en zullen Gods kinderen 
in de verzekerde overwinning van de liefde 
rusten.

15’. De gemengde werelden zullen worden 
gescheiden en verlost van de vuiligheid van 
de duisternis en ze zullen worden herenigd 
met de lichtende zuiverheid van de Enige 
Schittering.

16’. Het behoort de ware gelovigen toe 
weer de Kerk in haar eerste zuiverheid te 
maken. Dat al degenen die de Heer van 
leven en zijn heil boven hun persoon en 
hun goederen stellen, in hun harten tot de 
Heer komen, teneinde weer de eenheid van 
de liefde in de vrijheid van Gods kinderen 
te maken!

17’. Onze zoektocht is moeizaam en tot 
mislukken gedoemd zonder de inspiratie 
van de Heer. Maar volstaat het niet dat we 
het heil uit de handen van Gods uitverko-
renen ontvangen?

18’. Niet één heilige, niet één profeet en 
niet één wijze om het van zijn hard geworden 
ganggesteente vrij te maken en om het 
opnieuw in het hart van de mensen te 
bezielen?

19’. We zijn er om tot haar te gaan en om 
haar te verhelderen op de weg van de vrije 
terugkeer naar de Enige Liefde van leven.

20’. De goede herder leeft van dag tot dag 
te midden van zijn kleine kudde zoals de 
heilige meester deed, zonder ijdele afschei-
dingen en zonder ijdele inperkingen.

21’. Zich in de eenzaamheid van God 
terugtrekken is niet zich van het hart van 
de mensheid afsnijden, maar wel zich er 
geheel in onderdompelen door het kanaal 
van de goddelijke liefde die heel de schep-
ping baadt. Licht, warmte, liefde en leven! 
Ze ontkiemen in de Heer!
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22. Twijfel en goddeloosheid worden ons 
zoals besmettelijke ziekten door eenvoudig 
contact overgedragen, en we sterven als pest-
lijders in de gruwel en in de stank. Zal het 
geloof van enkelen ons niet evenzo redden?

23. Is het niet Melchior, de zwarte koning, 
die het goud van het koningschap en van 
de liefde aan de nieuwgeboren Heer offerde? 
En is het niet de verheerlijkte Heer die het 
goud van de bevrijding en van de liefde naar 
de zwarten zendt?

24. De opdracht van het Boek aan de 
zwarten is glansrijk en niemand mag er aan 
twijfelen, zelfs niet de blanken die het ’t 
eerst ontvangen.

25. Wij kenden jullie vóór jullie ons 
kenden.

26. De blanken hebben ons als blinden 
ontvangen.

27. Als dat zo zou zijn, dat het Boek ver-
borgen blijft in de schoot van de Enige tot 
de tijd van het oordeel!

28. Heer, laat ons jouw heil opnieuw ont-
waren, opdat wij worden getroost in onze 
ontreddering.

29. Overal onverschilligen, afgestompten, 
sektariërs, huichelaars of opstandigen die 
Gods gave afwijzen.

30. Vreemde oogst, waarbij we de aren 
van goed graan één voor één moeten zoeken, 
verzopen in de onkruidvelden! Vreemde 
zoektocht, waarbij we enkele goudkorrels 
moeten verzamelen, verloren in de berg 
dood zand!

31. Enkelen die geloven en die zoeken en 
die God om hun heil vragen, voor een me-
nigte doden en zieltogenden die slapen! O 
Heer, is het mogelijk dat je jouw kinderen 

22’. Komen heden de eersten niet het 
laatst, en komen de laatsten niet het eerst? 
Zullen we de ogen openen en zullen we de 
les van de Allerhoogste begrijpen? Zullen we 
het licht zien schijnen en zien verrijzen?

23’. O het beste der volkeren, jij die zonder 
huichelarij weet lief te hebben en je te ver-
heugen, de Heer zendt je het beste dat hij 
heeft, want hij heeft je lief en hij verheugt 
zich ongedwongen in jou. Zul jij zijn schat 
links laten liggen zoals de andere waanzin-
nige volkeren?

24’. De Heer zal het verstand van ons hart 
openen als wij ons openstellen voor zijn 
heilige en volmaakte liefde.

25’. Weten jullie dat? En verstaan jullie 
het zoals het moet?

26’. Zullen de zwarten ons als doven 
ontvangen?

27’. Volstaat een enkel kind van God niet 
om heel de leegte van de aarde te 
rechtvaardigen?

28’. Heer, laat ons jouw overwinning op-
nieuw ontwaren, opdat wij worden gesterkt 
in onze zwakte.

29’. O gelovigen die ten overstaan van de 
Heer willen leven, waar zijn jullie? Antwoord 
op de roep vóór de brand die de aarde van 
haar doornstruiken gaat reinigen.

30’. De Heer heeft zijn toorts al aangesto-
ken, teneinde de nutteloze menigten tot as 
te herleiden, en we smeken hem nog een 
beetje te wachten, in de hoop enkele afzon-
derlijke aren te ontdekken, want we denken 
zelfs niet meer een veld met goed graan of 
een heel stuk van zijn schat tegen te 
komen.

31’. Worden jullie niet als een zaad ge-
plant om heel de aarde ten overstaan van 
de Heer te doen kiemen? En worden jullie 
niet als een zuurdesem geplaatst om heel 
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zo wreed bespot door hen zo in de wereld 
af te zonderen?

32. O ongelukkige verblinding! Weten we 
niet dat een enkel kind van God op de weeg-
schaal van het oordeel meer weegt dan alle 
koninkrijken der aarde, dan al hun koningen 
en dan al hun onderdanen verenigd?

33. Wordt de meester door de profane 
wereld niet als de koning der charlatans 
beschouwd, omdat hij het ongelofelijk ver-
klaarde heil heeft aangekondigd?

de massa schepsels tot Gods heil te doen 
rijzen? zegt de Enige Kenner.

32’. Is het niet de dichtheid, is het niet 
het gewicht, is het niet de goede geur en is 
het niet de standvastigheid van de goddelijke 
schat alleen die meer tellen dan de verstrooi-
ing en dan de menigte lege schorsen?

33’. Wordt de meester door de profane 
wereld niet als de koning der goochelaars 
beschouwd, omdat hij de onmogelijk ge-
achte verrijzenis heeft geopenbaard?

33”. Zullen wij niet vereerd zijn om ook 
voor charlatans en voor goochelaars te wor-
den uitgemaakt vanwege onze bevestiging 
in de wereld van het goddelijke heil en van 
de glorieuze verrijzenis?

34. Onze vreugde is ons leven te hebben 
verwaarloosd hier beneden om de ontmoe-
digde gelovigen te herinneren aan Gods heil 
en aan zijn vergeving.

35. We zullen licht voor de wereld ver-
trekken, omdat we dicht in God zijn gewor-
den. Wie begrijpt dat heden?

36. We zijn de oude openbaringen komen 
bevestigen en we zijn ze komen hernieuwen 
in de wereld vóór de beslissende keuze van 
het einde.

37. Zolang we voor onszelf werken, zullen 
onze werken ons moeizaam en droevig 
toeschijnen.

38. De Heer bewijst een slechte dienst 
aan hen die alleen voor zichzelf werken.

39. We moeten ons inspannen om hier be-
neden alles te ondergaan en alles te verdragen 
zonder ons te beklagen, want niets behoort 
ons toe, zelfs niet ons lichaam, en niets is ons 
verschuldigd, zelfs niet ons leven.

40. Is het niet goed dat, nadat de Heer 
ons als familie heeft bezocht, wij hem ook 
afzonderlijk bezoeken?

34’. Onze glorie is niet voor onszelf te 
hebben gewerkt hier beneden, maar eerder 
te hebben geijverd voor al Gods 
schepsels.

35’. Wat voor velen als een catastrofe zal 
lijken, zal voor enkelen als de voorbode van 
Gods heil schijnen.

36’. Eenieder zal alle gelegenheid zijn ge-
geven om te verstaan en om te geloven, om 
te zien en om aan te raken, opdat geen 
enkele klacht rijst bij het laatste oordeel.

37’. Zodra we voor God werken, zullen 
onze werken ons licht en vreugdevol 
lijken.

38’. Terwijl hij in eigen persoon werkt voor 
hen die hem dienen.

39’. Harde woorden voor hen die geloven 
zich in deze wereld van ballingschap te 
kunnen installeren, en die denken er te 
kunnen zegevieren door hun werk of door 
dat van de anderen.

40’. Het gemeenschappelijke gebed van 
de gelovigen trekt God magnetisch aan tot 
de mensen. Het eenzame gebed van de hei-
lige trekt de mens magnetisch aan tot God.
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41. Bepaalde Namen van God verteren 
en andere besproeien; bepaalde Namen van 
God doden en bepaalde andere geven het 
leven; bepaalde Namen van God stijgen op 
en bepaalde andere dalen neer.

42. Met één woord kon de Heer de wereld 
oplossen in het voorgeborchte van de ver-
getelheid, maar hij verkoos de beledigingen, 
de slagen en de dood te verdragen boven 
een stukje van de schepping van de Enige 
te vervloeken.

Wat een les voor allen!

43. Wie zijn tijd doorbrengt met bidden 
en met God zoeken, is de enige die niet 
nutteloos is hier beneden.

44. Wie niet levendig wordt gemaakt door 
de hemel zal niet uit de aarde verrijzen.

«Onbekend. Ongelofelijk. Vleesgeworden. 
Onbewogen.»

45. Wij verlangen niet ons lichaam te 
verlaten om ons op te lossen in het voorge-
borchte van het begin. Wij verlangen het te 
zuiveren en het steviger te maken met Gods 
hulp, teneinde het voor eeuwig te kunnen 
bewonen.

46. Serge, de Algerijn, gelooft in de bood-
schap die van de meester van de boodschap-
per komt. Zal de Heer hem niet als dienaar 
van de gelovigen vestigen vanwege zijn 
trouw en zal hij hem niet tot waanzinnige 
van God bekronen vanwege zijn geloof?

«Hij heeft lief van binnen, dus zal hij 
schitteren van buiten.»

47. Bryan, de diplomaat, verstikt in deze 
zieltogende wereld, hopend op het briesje van 
de tuin van Eden. Zal de Heer hem niet met 
zijn Heilige Geest bevochtigen en zal hij hem 
niet op zijn verborgen zee doen drijven?

«Hij wacht en hij is geduldig.»

48. Charles, de Zou genoemd, zingt als 
een vogel en hij heeft lief als een waanzin-
nige. Zal de Heer hem niet besproeien met 

41’. Deze goddelijke Namen worden ge-
schreven, ze worden gespeld, ze worden ge-
noemd en ze worden gezongen om de vormen 
te geven en om ze ongedaan te maken; dit is 
een geheim dat God slechts toevertrouwt aan 
degenen die afstand hebben gedaan, die liever 
sterven dan dat ze doden.

42’. De Heer leert ons zijn schepping niet 
te verwerpen, hoe misvormd ze ook is, want 
achter de troosteloosheid van de dood be-
staat de vonk van het goddelijke leven nog 
voort. Wie zal de wijsheid van de wijze op 
de proef stellen? En wie zal haar op de aarde 
zien schijnen?

43’. Zelfs als de mensen hem van al hun 
goederen verstootten, zouden Gods engelen 
hem als een prins van de hemel dienen.

44’. Daarin ligt een voorwaarde die Gods 
intelligenten zullen opmerken, want hier is 
de ultieme graad die alleen aan Gods uit-
verkoren zonen is voorbehouden.

45’. Daarin ligt een verschil dat Gods 
intelligenten zullen opmerken, want zo de 
gedeeltelijke vereniging met God lof en be-
wondering waardig is, is alleen de gehele 
vereniging in geest, in ziel en in lichaam 
aanbidding waardig.

46’. Lanza, de dichter, predikt voor doven 
en hij onderwijst blinden. Zal de Heer hem 
niet een volk geven om heiligerwijs te on-
derrichten en te leiden? Is het niet de 
warmte van het hart die meer telt dan de 
kleur van de huid?

«Hij dringt door en hij bewaart.»

47’. Emmanuel, de houtvester, zoekt met 
een goed ontwikkelde reukzin de goede 
levensgeur. Zal de Heer hem niet naar de 
heilige dauw leiden die Maria’s wereld 
balsemt?

«Hij zoekt en hij graaft.»

48’. Allen zijn in Gods hand, maar ze 
worstelen er nog te veel om weer te worden 
verwekt in het leven dat niet vergaat. Wie 
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zijn kostbare regenvloed van parels en 
robijnen?

«Hij struint en hij vindt.»
Robert, de ingenieur, wordt verontrust 

door het Boek. Hij is terughoudend en hij 
wacht af. Zal de Heer hem niet een woordje 
zeggen om hem gerust te stellen?

«Hij aarzelt en hij twijfelt.»

49. Het brood van de hemel moet in de 
wijn van de aarde worden geweekt om aan 
Gods kinderen te worden toegediend, want 
de communie van de levende van eeuwig-
heid bezit een kracht die onze zwakte kan 
doden.

50. God heeft ons het Boek van de natuur 
gegeven, maar we hebben het niet 
gelezen!

51. Hij heeft het mysterie van de vlees-
wording en dat van de verrijzenis ten over-
staan van ons voltooid, maar we hebben ze 
niet gezien!

52. Er is een zegen voor wie het Boek 
verspreidt, en er is een zegen voor wie het 
ontvangt.

53. Er is een zegen voor wie het Boek 
bestudeert, en er is een zegen voor wie het 
toepast.

zal het eerst ophouden om van buiten voort 
te bestaan, teneinde van binnen weer te 
worden gemaakt?

«Degene die zal sterven en die zal 
verrijzen.»

49’. Al wat mooi en goed is hier beneden 
is slechts de weerspiegeling van de schoon-
heid en van de sappigheid van de zuivere 
substantie van het leven, en al wat lelijk en 
slecht is, is slechts een beeld van de lelijk-
heid en van het vergif van de duistere vui-
ligheid van de dood.

50’. Hij heeft ons de Heer gezonden om 
het voor ons te spellen, maar we hebben 
het niet verstaan!

51’. Als hij zijn weg wit op zwart voor ons 
drukt, zullen we hem dan opmerken, zullen 
we hem dan bestuderen en zullen we hem 
dan volgen? Of zal men zeggen dat wij hem 
ook niet hebben ontvangen?

52’. Er is een zegen voor wie het Boek 
leest, en er is een zegen voor wie ernaar 
luistert.

53’. Er is een zegen voor wie het Boek 
ervaart, en er is een zegen voor wie het 
verwerkelijkt.

53”. Er is ook een zegen voor wie het Boek 
heeft verstaan en het heeft geschreven, laten 
we daarvan verzekerd zijn. Díe schijnt als 
de avondmaan en als de ochtendzon.

Als jullie een slechte daad begaan of 
hebben begaan, zullen jullie niet aan de pijn 
ontkomen, hoever jullie ook vluchten.

BOEDDHA

Wat jullie aan goed en aan kwaad doen, 
doen jullie jezelf aan.

KORAN
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VUE TERNIE

1. Hoe aan de Heer te denken en hoe hem 
te bidden, hem te loven en hem te zegenen 
wanneer wij het mikpunt zijn van de ver-
wijten, van het tandengeknars, van het 
geschreeuw, ja, zelfs van het gebrul van de 
profane wereld?

2. Er komt heden nauwelijks een klein 
straaltje van de grote wateren tot ons en 
we zieltogen in de wereld, terwijl we om 
genade vragen.

3. Alles wat van de hemel komt en wat niet 
wordt ontvangen door de mensen, dwaalt 
over de aarde en overstroomt de natuur.

4. Wie met God is heeft geen tijd om tegen 
wie dan ook te zijn.

5. Het is de geest van bezit, van verwijt, 
van onderdrukking en van agressie die de 
ellende, de haat, de slavernij en het ongeluk 
in de wereld verwekt.

6. Niemand heeft hier beneden het recht 
te gedijen als hij niet een goddeloos athe-
isme belijdt of als hij niet een huichelachtig 

We zullen alles wat de aarde siert tot stof 
herleiden.

KORAN

Dat het stof terugkeert tot de aarde zoals 
het was, en dat de geest terugkeert tot God 
die hem heeft gegeven.

PREDIKER

DE DUISTERNIS

1’. Kent degene die zich in een kamer of 
op een rustige plek kan terugtrekken, zijn 
kans en zijn geluk?

«De hel is zeker niet geschikt voor 
gebeden.»

2’. Op een dag zullen we in de onmete-
lijkheid van de hemelse zee zwemmen, en 
alles zal ons in overvloed worden gegeven, 
nog voor we erom hebben gevraagd.

3’. De zegen die niet wordt ontvangen en 
opgenomen, stroomt over en verandert in 
een vervloeking voor de ondankbaren.

4’. Elk woord van haat dat men ons zal 
influisteren, zelfs tegen Gods vijanden, is 
niet van God. Dat is duidelijk en precies.

5’. God straft de slechten die zich het 
leven van de wezens en van de dingen on-
rechtmatig toeëigenen. Wij zijn kortzichtig, 
maar het geheugen van de rechter is 
onverbiddelijk.

6’. Zij allen dragen de initialen van het 
Beest als kenmerk en als vlag en uiteindelijk 
vernielen ze zichzelf, want zij zijn Gods 

BOEK XXX
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geloof tentoonstelt, want elke groep houdt 
zich bezig met zijn eigen zaken en veracht 
die van God.

7. Er is in de wereld geen plaats meer 
voor Gods gelovigen die zijn heilige Naam 
in hun harten aanbidden.

8. De gelovigen zullen de zuiverheid van 
Gods Kerk herstellen, en de in hun harten 
aan God trouw gebleven priesters zullen 
met hen zijn voor het werk van de 
verrijzenis.

9. Zeker, Gods geheim is heilig, maar de 
kerken die het bewaren zijn het helaas niet 
meer, door de schuld van degenen die er 
deel van uitmaken.

10. Het is eveneens onze plicht die kerken 
in de eerste zuiverheid en eenvoud te her-
stellen, dicht bij de wil van God en ver weg 
van de hartstochten van de wereld.

11. Gods voorbijganger opent het heilige 
flesje dat de oude prostituee onder haar 
vodden verscholen bewaarde.

12. Bij de eerste slok wordt ze weer jong 
en mooi, en al degenen die gruwelend voor 
haar vluchtten, komen vol liefde en hoog-
achting weer bij haar.

13. Bij de tweede teug is heel het lichaam 
van haar schoonheid weerschijnend van 
Gods zachte licht en haar lompen liggen 
verteerd aan haar voeten.

14. Bij de derde inname zingt ze met de 
engelen de lof van haar schepper en, ge-
sluierd met haar gouden haar, danst ze met 
de maagden de pas van het vrije en heilige 
leven.

15. De adem van de Heilige Geest is een 
adem van leven en van licht die de dood en 
haar duisternis verjaagt.

vijanden, hetzij omdat ze hem in het open-
baar verloochenen, hetzij omdat ze hem in 
het geheim verraden.

7’. Het leven wordt hun spaarzaam afge-
meten en weldra zal het hen volledig worden 
aangevochten.

8’. De huichelaars en de goddelozen zullen 
uit Gods paradijs worden geworpen, en ze 
zullen elkaar wederzijds zonder medelijden 
en zonder vergeving beschuldigen en ver-
scheuren in de duisternis van de 
ballingschap.

9’. Het is onze plicht het binnendringen 
van de wereldse zaken in de schoot van 
Gods kerken aan te klagen.

10’. De huichelaars, de lauwhartigen en 
de goddelozen zullen worden verjaagd, en 
alles zal worden hernieuwd in de Heer van 
leven en van waarheid voor het welzijn van 
zijn trouwe schepping.

11’. En na er als eerste van te hebben 
gedronken, reikt hij haar het met de gouden 
likeur der goden gevulde flesje aan.

12’. Terwijl degenen die haar in haar on-
deugden onderhielden en die haar schan-
delijk uitbuitten, ter aarde vallen onder het 
gewicht van hun op henzelf teruggekomen 
ongerechtigheden.

13’. Heel haar schittering wasemt een 
goddelijk parfum uit tot op haar hervonden 
kinderen die de goede levensgeur 
opsnuiven.

14’. Haar kinderen treden in de ronde-
dans en sluiten bij hun vreugdezangen aan, 
onder de liefdevolle blikken van de Vader, 
die zich verheugt in zijn hervonden en ge-
redde familie.

15’. Het is een adem van liefde die de 
nederigen vertroost, maar het is ook een 
adem van gerechtigheid die de hoogmoedi-
gen breekt.
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16. Het is een adem die het leven geeft 
aan de gelovigen, maar die de goddelozen 
met de dood kan treffen, want het is Gods 
adem die neerdaalt en die opstijgt, die rust 
en die klopt, die blaast waar hij wil, zonder 
dat iemand kan raden waar hij vandaan 
komt of waar hij heengaat.

17. De zegevierende imbecielen kunnen 
zich wel krom lachen als ze het Boek van 
het geheim lezen, we moeten ons dat niet 
aantrekken of er boos om worden.

18. Niets wat de huichelachtige snoevers 
over het Boek en over ons zullen kunnen 
verzinnen en vertellen, moet ons bedroeven 
of in opstand brengen.

19. De twee getuigen zullen voor aller ogen 
worden tentoongesteld op de openbare 
plaats en ze zullen door het soldatenvolk 
worden bewaakt zoals de Heer aan het kruis.

20. Wanneer zij zich onder de adem van 
de Heilige Geest weer oprichten, zullen ze 
zich oog in oog bevinden, de een op zijn 
knieën, en de ander zittend.

21. De ontzetting van de slechten zal dan 
op haar hoogtepunt zijn en hun opschep-
perij die zegevierde, zal verstommen van 
schrik, want hun water zal hen verlaten en 
ze zullen uitdrogen onder de blikken van 
de Allerhoogste, die hen tot as herleidt.

22. De Vader-God is Gods NAAM onuit-
gedrukt in het geheim van het Water-God.

23. Het Water-God is Gods NAAM die 
neerdaalt en die opstijgt in zichzelf.

24. De Geest-God is Gods NAAM die zich in 
alle richtingen beweegt op het Water-God.

25. Het Lichaam-God is Gods NAAM die 
zich openbaart en die zich vasthecht in het 
Water-God.

16’. Het is Gods Geest die alles in ons en 
buiten ons doet. Dus moeten we nergens 
trots op zijn, want dan kennen wij onszelf 
toe wat ons is toevertrouwd, maar wat ons 
niet toebehoort.

«De KUNST, de GLORIE en het OORDEEL 
behoren alleen God toe.»

17’. We moeten eerder met hen mee-
lachen, want zo stompzinnig en zo aanma-
tigend als ze ook zijn, de andere toon van 
onze vreugde zal hen snel doen begrijpen 
dat wij niet om hetzelfde lachen als zij.

18’. Wat de trouweloosheid van hun laster 
ook is en wat de giftigheid van hun venijn 
ook is, zij zullen het geïnspireerde woord 
niet uit het hart van de gelovigen kunnen 
wissen en ze zullen ons niet kunnen be-
smeuren ten overstaan van God.

19’. De een op de buik en de ander op de 
rug, drie dagen en twee nachten, zo zullen 
de eersten die het laatst komen worden 
tentoongesteld.

20’. Opdat ze ook voor elkaar getuige zijn 
van Gods wonder en opdat hun lofzangen 
in één keer opstijgen tot de Heer van leven 
en van verrijzenis.

21’. De vreugde van de gelovigen zal ook 
op haar hoogtepunt zijn en de zekerheid van 
hun geloof zal onzinnig worden, na tot het 
uiterste ontbroken te hebben, want het water 
van de genade zal overvloedig in hen stro-
men, en de liefde van de Allerhoogste zal 
hen in het onbederfelijke leven vestigen.

22’. God is verborgen in zijn NAAM.

23’. En zijn NAAM is het leven.

24’. En zijn NAAM is levend.

25’. En zijn NAAM voedt zich met het 
leven.
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26. Met God, dan staan we boven alles. 
Zonder God, dan staan we beneden alles.

27. Het zijn Gods weldaden die de hoog-
moedige blind en ijdel maken.

28. Zo kent de ijdele onwetende zich de 
belachelijke glorie van de wereld toe.

29. Wij kunnen God met heel ons hart 
liefhebben en, zoveel als we kunnen in deze 
roerige en begerige wereld, tot hem gekeerd 
blijven.

30. Zo vervult het geestelijk omgaan met 
de Enige ons met geestelijke vreugde, maar 
het laat ons in materiële ontbering.

31. Velen ontvangen de intellectuele ga-
ven van de wereld.

32. Alleen enkelen ontvangen de geeste-
lijke gaven van God.

33. Rijkdom zonder de zon van God is 
een vervloeking die ellende en troosteloos-
heid verwekt.

34. Wie kan de beker van onsterfelijkheid 
naderen?

35. Wie bezit de nectar van de 
onsterfelijken?

36. De ongelovige rekent enkel op zichzelf 
in deze wereld, maar de gelovige rekent vóór 
alles op God in de hemel.

37. Zo zegenen de heiligen de overlopende 
vloed van de hemelse genade die hen ver-
vult, terwijl de goddelozen de overmaat 
vervloeken die ze niet hebben ontvangen 
en die hen verzwelgt.

38. Men moet diep in de beestachtige 
staat zijn weggezonken om zich goed te 
voelen in de stank van de dood die ons 

26’. Het ding is gemakkelijk te toetsen, 
in ons en om ons heen.

27’. Het zijn Gods gaven die de intelligente 
zijn armoede in alles doen meten.

28’. Zo kent de onderrichte gelovige aan 
God alleen de glorie van alle schepping toe.

29’. We zullen niet dáárom de materiële 
hulp verkrijgen die ons zou verlossen van 
de tirannieke zorg om ons dagelijkse onder-
houd te verdienen of erom te bedelen.

30’. Het is alleen het geestelijk en substan-
tieel bezit van de Heer van overvloed dat ons 
in de hemel en op de aarde zal vervullen.

31’. En een groot aantal ontvangt de ma-
teriële goederen van de wereld.

32’. En nauwelijks een of twee ontvangen 
de tastbare goederen van God.

33’. Armoede met de zon van God is een 
zegen die rijkdom en vreugde verwekt.

34’. En wie kan zijn lippen bevochtigen 
met het goddelijke brouwsel?

35’. En wie kent de afkomst van de wijn 
van God?

36’. Wanneer de een vervloekt, zegent de 
ander om dezelfde reden. Dat is een teken 
dat we goed moeten opmerken.

37’. Gelijkerwijs zegenen de heiligen het 
vuur van de hemelse liefde dat hen doet 
rijpen en dat hen verstevigt, terwijl de god-
delozen de overdaad vervloeken aan liefde 
die ze niet hebben ondergebracht en die 
hen verteert.

38’. Hoe kan men er op zijn gemak ver-
blijven? Hoe kan men zich er geriefelijk 
installeren? Hoe kan men er rustig 

25’’. Zo is God degene die IS, door wat hij 
IS, in wat hij IS, voor wat hij IS.
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bewoont en die van alle kanten 
doorsijpelt.

39. Is het niet vanwege de goddelijke er-
fenis die op wonderlijke wijze in ons voort-
bestaat onder de schande van de vreemde 
viezigheid?

40. Wie de Heer looft voor alles wat hij 
ontvangt en voor alles wat hem verlaat, voor 
alles wat hem overkomt en voor alles wat 
hem niet overkomt, is waarlijk verhelderd 
door God en zijn verlossing van de balling-
schap van de dood is verzekerd.

41. Allen vechten om woorden, om ideeën, 
om voorrang en om goederen, die als de 
schaduwen van het ding zijn, in plaats van 
het ding te zoeken dat de enige substantiële 
werkelijkheid is van het Wezen, dat in zijn 
schoot rust en dat het bezielt.

42. Het volstaat niet dat we geloven goed 
te doen, we moeten allernoodzakelijkst goed 
doen om te worden gered.

43. Alle namen van het water kennen of 
in het grote water baden zijn twee zeer 
verschillende dingen.

44. Wie ons over het ding spreken en het 
niet hebben, zouden wel nederig moeten 
wijken.

verpozen? Hoe kan men zich er bezeten aan 
vastklampen?

39’. Zouden we er niet beter aan doen die 
twee in de heilige aanschouwing van God 
te scheiden, eerder dan ze steeds meer te 
mengen in de ijdele beroering van de 
wereld?

40’. Wie zal ons de intelligentie geven om 
niet meer te oordelen met onze blinde ogen, 
en wie zal ons de voorzichtigheid geven om 
ons niet meer te beklagen met onze imbe-
ciele tongen? Wie zal ons de intelligentie 
geven om ons leven te putten uit de hemel, 
en wie zal ons het geduld geven om haar te 
doen rijpen op de aarde?

41’. De heilige mensen duiden het ding 
aan onder een veelheid van namen en figu-
ren, maar het ding is enig en het blijft gelijk 
aan haarzelf in haar maagdelijkheid en in 
haar zwangerschap en het openbaart haar 
zeer heilige en zeer geheime middelpunt, 
dat de Heer van leven is.

42’. Het is niet noodzakelijk om het leven 
en zijn beweging uit te leggen, het volstaat 
het leven en de gouden eenheid die het 
verheelt, te bezitten.

43’. Alle eigenschappen van het goud ken-
nen of de schat van leven bezitten zijn ook 
twee zeer verschillende dingen.

44’. Wie het ding verzwijgen en het bezit-
ten, zouden zich wel voorzichtig moeten 
tonen.

44’’. Helaas! Het is helemaal het tegen-
overgestelde dat zich voordoet, zo blind is 
onze aanmatiging en zo afgunstig zijn onze 
harten.

45. Het is onze aanmatigende zelfgenoeg-
zaamheid die de deuren van de liefde en 
van de kennis voor ons sluit.

46. Het is de rust die zich ophoudt in de 
beweging en die haar bezielt.

45’. En het is onze goddeloze slechtheid 
die ons verwijdert van Gods uitverkorenen 
die het levenswoord overleveren.

46’. Zoals het de essentie is die zich op-
houdt in de substantie en die er de vormen 
uit doet voortvloeien.
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47. Wij geloofden in onze intelligentie, in 
ons werk, in onze wil en in ons weten in 
deze wereld, maar hier zijn we dan heden 
aan jouw voeten, heilige en volmaakte Heer.

48. Al onze fouten en al onze misdaden 
in de wereld zijn onbeduidend ten aanzien 
van onze verloochening en van onze verge-
telheid van God.

49. Dag van duisternis en van wanhoop, 
alles zal ons verloren lijken en we zullen 
als vernietigd zijn door het verdriet.

50. O de kreten van pijn, o de hartver-
scheurende weeklachten van hen die vrij-
elijk zullen hebben gekozen zich in de duis-
ternis van het buitenste te vestigen!

47’. Als zieltogenden, van alles ontdaan, 
die in de grote nacht wegzakken, je genadige 
licht en je kostbare liefde zijn onze enige 
hoop in deze betreurenswaardige staat.

48’. Daarom vergeeft de Heer alles aan 
hen die naar hem terugkomen met een 
berouwvol en gebroken hart, dat smelt in 
de tranen van de hervonden, heilige liefde.

49’. Dán zal het licht van de Volmaakte 
de grote nacht doorboren en zal zijn dag 
voor altijd op zijn geredden schijnen.

50’. O de kreten van vreugde, o de liefde-
volle lofzangen van hen die in hun hart 
zullen hebben gekozen zich in het licht van 
het binnenste vast te hechten!

Hij verenigt zich met zijn stof, oh, wat is 
hij zuiver!

LAO TSÉ

Hij voltooit zijn werk door hem een deel 
van zijn geest in te blazen.

KORAN
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NEUVE TRIE

1. Wij streven naar de nederigste en de 
meest gehekelde plaats in de wereld, opdat 
eenieder zich boven ons oordeelt en nie-
mand in zijn geloof aanstoot neemt aan 
onze persoon of aan onze toestand.

2. Het is Gods liefde, die voor de sluwen 
van deze wereld zo belachelijk schijnt, die 
ons op de dag des oordeels zal redden.

3. Dat de armen een dag als de rijken 
leven en dat de rijken een maand als de 
armen leven, opdat eenieder de staat van 
de anderen kent.

4. Dat wil niet zeggen: ervaar de ondeugd 
of de vuiligheid.

5. Weten we onder welke gedaante de 
Heer zich bij ons zal aandienen? En zijn we 
er van verzekerd dat we hem op tijd zullen 
herkennen?

6. Het is een grote liefdadigheid de armen 
die we bijstaan toe te staan ons als dank-
betuiging dienst te verlenen, want zo geven 

Jij die van heel de lichamelijke wereld het 
meest volmaakte wezen bent dat ik heb 
gezien, door dit lichaam van jou, schitterend, 
onsterfelijk.

ZOROASTER

Elk tijdperk zal aan het volgende met lof 
van jouw werken spreken, men zal jouw 
wonderen openbaar maken.

DAVID

HET LICHT

1’. Het Boek telt meer dan degene die het 
heeft geschreven, en het ding waar het Boek 
van spreekt, telt meer dan het Boek. Zo 
moeten we niet vergeten dat Gods heil meer 
telt dan de middelen van het heil.

2’. Want wij zullen ons niet met een leeg 
hart en met lege handen aandienen.

«O uiterste verrassing van het gewicht 
van het levenslicht!»

3’. De gelovigen die het Boek lezen, zullen 
in vervoering raken van vreugde en ze zullen 
het nieuws om zich heen verspreiden, want 
de Heer die in de hemel is verdwenen, komt 
weer op de aarde en zijn rijk nadert 
zeker.

4’. Dat wil niet zeggen: bid niet meer of 
zoek niet meer.

5’. Alle vormen behoren hem bij uitstek 
toe, want zonder enige inspanning open-
baart hij ze en lost hij ze op in zijn voort-
durende schepping.

6’. Zij die van God zijn en zij die aan God 
behoren, zijn te herkennen aan het feit dat 
ze God bij alle gelegenheden vóór zichzelf 

BOEK XXXI
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we hun de verzekering van hun waardigheid 
van vrije mensen.

7. Het is niet goed te zegevieren, noch te 
schitteren, noch zelfs gelijk te hebben te-
genover wie dan ook in deze duistere, door 
jaloezie en door haat vergiftigde wereld.

8. Op een dag zullen de hoogmoedigen 
van de wereld wakker worden in de dode 
modder, en hun verbazing, hun razernij en 
hun wanhoop zullen afgrijselijk zijn.

9. De uitverkorenen van de Heer zullen 
in het zachte licht baden dat de goede le-
vensgeur balsemt, en ze zullen elkaar ein-
deloos gelukwensen.

10. Zo zullen de slechten de eenheid van 
het heilige licht zien dat Gods kinderen zal 
baden, en dat zal hun kwellingen doen 
toenemen, want ze zullen er op geen enkele 
andere wijze in kunnen deelnemen.

11. Laten we de lelijke en ingewikkelde 
dingen afwijzen en laten we al onze vrije 
tijd aan de zoektocht naar de enige schoon-
heid wijden.

12. Gods waarheid ijlt wie haar met een 
nederig en gezuiverd hart zoekt, 
tegemoet.

13. Dat hij die zich eenzaam en in de 
steek gelaten voelt in de wereld, moed vat; 
dat hij in zijn hart tot de Heer en tot zijn 
heiligen bidt, en hij zal ontvangen waar hij 
om heeft gevraagd.

14. We moeten zorgvuldig elk contact 
vermijden met de wereldse sceptici die alles 
zwart maken, in het onvermogen waarin ze 
zich bevinden om iets van Gods waarheden 
te ontvangen.

15. Tegenover de slechten, de sluwen, de 
middelmatigen, de huichelaars en de 

plaatsen en dat ze alles tot hem herleiden 
en niets tot zichzelf. Ziedaar een teken dat 
boven alle andere uitsteekt.

7’. Het is beter verborgen en onbekend te 
leven, en in het geheim goed te doen aan 
de armen en aan de nederigen die niet in 
de hand bijten die hun te hulp komt.

8’. Ze zullen ontdekken dat ze veiler zijn 
dan het ongedierte dat krioelt in een rottend 
lijk, want ze zullen de dood al brakend eten.

9’. Geen druppel van de hemelse dauw 
zal in de modderpoel van de dood afdwalen, 
want een glazen muur zal hen van de ver-
doemden scheiden.

10’. Ze zullen zich noch verstaanbaar 
noch zichtbaar kunnen maken bij de uit-
verkorenen vanwege hun duisternis die hen 
met de vuiligheid van de dood zal doen 
verwarren. Maar ze zullen zichzelf verscheu-
ren te midden van het gebrul van hun steeds 
hernieuwde zieltoging.

11’. Laten we de strakke kleren verwerpen 
en laten we de vuiligheid van de zonde 
verteren die ons in de duisternis van de 
dood handhaaft.

12’. Maar ze vlucht voor wie geloven haar 
geweld aan te kunnen doen, ze verbergt 
zich voor wie haar versmaden en ze laat wie 
haar een slechte dienst bewijzen in de steek.

13’. Dat hij goed nadenkt over zijn ver-
zoek, teneinde geen lege schorsen te ont-
vangen in plaats van de substantiële aman-
del, het enige dat Gods kinderen 
overlaadt.

14’. Terwijl ze zich zeer verfijnd wanen, 
zijn ze als imbecielen geworden die in de 
leegte van hun harten en van hun geesten 
zegevieren. Hun rol is om alles te besmeuren 
wat niet besmet is zoals zij.

15’. Onze voorzichtigheid, onze stilte en 
onze afwezigheid zullen onze waarborg zijn 
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goddelozen zullen we verklaren niets te 
weten, niets te hebben en niets te kunnen, 
wat waarachtig is.

16. Het is een zonde ten overstaan van 
God en het is een gevaar voor allen een 
slechte te onderrichten, en het is een waan-
zin en een gevaar voor onszelf hem te helpen 
zolang zijn slechtheid en zijn sluwheid 
voortduren.

17. Degene die God als Vader erkent, die 
hem in zijn hart aanbidt en die aan zijn 
stem gehoorzaamt, is kind van God en 
beoefent de ware godsdienst.

18. Een geleerde onwetende die openlijk 
spreekt van wat hij in wezen niet weet, zal 
de andere onwetenden altijd meer onder-
richt toeschijnen dan een wijze kenner die 
de enige grondslag versluiert van al wat is.

19. Op de dag des oordeels zal eenieder 
in de nieuwe hiërarchie worden geplaatst, 
daar waar hij zichzelf heeft gezet zonder het 
te weten.

20. In iedere godsdienst zullen de voor-
bestemden het Boek van Gods wetenschap 
lezen en na het te hebben herkend in hun 
harten, zullen ze het ten uitvoer brengen 
in de wereld. Die dag zal de nabijheid van 
het einde van de dood en van de hernieu-
wing van het leven markeren.

21. Zullen we, om in deze wereld te leven, 
verplicht zijn om onze levensbehoeften te 
bedelen door om een plaats te verzoeken 
bij de almacht van de kerken, of bij die van 
de sekten, of bij die van de partijen, of bij 
die van de geheime genootschappen?

22. Beschikt de Heer niet over het voedsel 
van de werelden? En is hij niet in staat om 
ons rechtstreeks te doen leven als hij het 
wil?

ten overstaan van hen die willen kennen 
zonder te studeren, zien zonder te geloven, 
en oordelen zonder lief te hebben.

16’. Tegenover de eenvoudige gelovigen, 
kinderen van God, zullen we de goedheid 
van het heilige licht openbaren, opdat hun 
harten worden bevestigd in het geloof in 
God en opdat hun geesten worden door-
drongen van een hemelse straal.

17’. Degenen die van het werk van de 
anderen leven en die zich in de godsdienst 
hebben geïnstalleerd als in een kaas, zullen 
het niet met ons eens zijn; maar zijn ze het 
met de Heer van waarheid?

18’. Christus is zeker enig in God, maar 
zijn vormen in de schepping zijn veelvuldig. 
Zo zullen we hem ten eerste herkennen aan 
het werk en aan het gewicht, vervolgens 
aan het woord; maar nooit aan de 
verschijningsvorm.

19’. Allen kunnen liefhebben en geloven; 
alleen enkelen kunnen begrijpen en 
vinden.

20’. Op een dag zullen de wonderen van 
Gods kinderen antwoorden op de wonder-
tekens van de kinderen van de demon, en 
de eersten zullen de doodswerken van de 
goddelozen ontmaskeren en neerhalen, ter-
wijl die laatsten de levenswerken van de 
zonen van de Enige zelfs niet zullen kunnen 
aantasten.

21’. Zal de Heer eindeloos het uur van 
zijn genade en van zijn geheime gave uit-
stellen? Zullen we altijd aan de overspoe-
lende vloed van de goddelozen zijn onder-
worpen en zullen we altijd door de blinde 
muur van de huichelaars worden 
afgeweerd?

22’. Zullen we nog lang profaan moeten 
werken om ons levensonderhoud te verdie-
nen hier beneden, in plaats van God te loven 
en te aanbidden zoals ons hart verlangt?
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23. Óf heeft hij besloten ons het lot van 
Job te doen ondergaan, ondanks onze hui-
dige zwakte en armoede?

24. Of misschien heeft hij de beslissing 
genomen om ons tot de bedelstaf te brengen, 
opdat wij geheel van hem zijn?

25. Hoe zouden onze metgezellin en de 
mensen om ons heen niet twijfelen aan onze 
missie?

26. Hoe zouden we wie dan ook kunnen 
beoordelen en veroordelen voor zijn gebrek 
aan geloof, terwijl het onze zo wankel is?

27. Als de Heer het toestaat, zal ons voor-
beeld een grote vertroosting zijn voor al de 
gelovigen die op Gods heil hopen.

28. Veel ingelijfde gelovigen zijn ertoe 
gekomen te weigeren Gods heil te zoeken 
hier beneden, uit onuitgesproken vrees het 
te vinden, en zo de hoop te verliezen het in 
een verre toekomst te verkrijgen, terwijl ze 
zich in de tegenwoordige wereld schikken. 
Díe handhaven de Heer in het graf, teneinde 
zich gerieflijk in de wereld te organiseren.

29. De profanen zijn overal binnengedron-
gen en ze bevelen heden in de wereld, in de 
kerken en in de inwijdingsgenootschappen.

30. Het doet er weinig toe dat het Boek 
ons verward en abstract toeschijnt; het 
essentiële is dat we het precieze en concrete 
ding bereiken waar het Boek van spreekt.

31. Zij die ons de redding door de wil en 
door het werk van de mens verkondigen, 
zijn profanen die zich ijdel in Gods geheimen 
ingewijd wanen.

32. Terwijl ze slechts het speelgoed van de 
kwaadaardige zijn die alles op brute wijze 
geweld aandoet, maar die niets zachtjes ont-
knoopt en die niets heiligerwijs verenigt.

23’. Zullen ons geloof en ons werk voort-
durend, zonder resultaat, worden verzwol-
gen door de lusteloosheid van de zieltogen-
den van de wereld die uitdooft?

24’. Zullen we hier beneden nog lang wor-
den gehandhaafd als nutteloos en nergens 
goed voor, ondanks onze waanzinnige zoek-
tocht en ondanks onze onzinnige liefde?

25’. Is het ons niet overkomen te twijfelen 
aan de waakzaamheid en aan de bescher-
ming van de Heer voor onszelf?

26’. Zullen de gelovigen niet weer moed 
vatten door ons geval te beschouwen en 
door onze uiteindelijke redding te zien?

27’. Dat zal voor ons een grote beloning 
en een grote vreugde zijn voor een klein werk 
en voor een kleine moeite in de wereld.

28’. Het is alsof ze weigerden aan de tafel 
van de Heer aan te zitten, de belofte van 
een latere redding verkiezend boven het 
banket van het leven. Is dat in werkelijkheid 
niet omdat ze zich liever in deze wereld van 
dood organiseren dan zich in het leven van 
God te vestigen?

29’. Dit is een te duchten teken van de 
wanorde der geesten, en weldra zal het een 
geur van verrotting der naties zijn die de 
wereld zal overweldigen.

30’. Worden de twee wegen er niet op een 
wijze manier met elkaar verstrengeld om 
de boom van leven te vormen, in plaats van 
profaan gescheiden te worden om dode 
krukken te maken?

31’. Heer, zie ons hier gebroken en aan jouw 
voeten liggend, als een hoop as waar alleen 
het geloof van onze liefde voor jou schijnt, 
maar waar niets meer uit zichzelf beweegt.

32’. Als jij ons niet weer komt bezielen 
door jouw heilige vleeswording, dan zijn wij 
hier ingeslapen tot de dag van jouw oordeel, 
mooie Heer van barmhartigheid.
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33. O volk van God dat zo in de wereld 
hebt geschitterd, zul jij niet weer de fakkel 
van de geest oprichten die uitdooft op de 
aarde?

34. O door God bezochte volkeren, zullen 
jullie je niet weer oprichten uit de modder 
waar jullie je zieltoging organiseren? En 
zullen jullie niet weer tot de Heer van waar-
heid komen?

35. Wie onder jullie zal een helpende en 
broederlijke hand uitsteken naar de nieuw-
geboren zwarte volkeren, opdat ze toegang 
hebben tot de openbaring van de Enige Heer 
van leven? Van wie zullen ze dus het juweel 
erven?

36. Het is ijdel te proberen ons uit onszelf 
te verbeteren en te redden, want we zullen 
slechts geraken tot de hoogmoed van een 
denkbeeldig slagen en tot de verzekering 
van een bedrieglijke veiligheid.

37. Zo is het voor ons verkiesbaar in alle 
omstandigheden de raad en de hulp van de 
Heer te vragen, en ons met geloof in zijn 
wonderbaarlijke handen over te geven.

38. We moeten de nederigheid van de 
dood doorstaan alvorens de glorie van de 
verrijzenis te bereiken.

39. Men moet oplossen alvorens te 
stollen.

40. De Heer zal eerst op ons inwerken en 
vervolgens zullen wij in zijn NAAM op de 
wereld inwerken, zonder onszelf ooit de 
macht toe te kennen die ons door hem is 
gegeven.

41. Is het levenslicht niet voortgekomen 
uit de vereniging van de hemel en de aarde? 
En bevinden de twee wegen van God zich 
niet wonderbaarlijk in haar alleen 
verenigd?

33’. En zul jij niet weer de heilige boeken 
op het altaar plaatsen van de hemelse schit-
tering, tot jou neergedaald?

34’. Tot degene die jullie heeft opgewekt, 
die jullie nog behoedt en die jullie zal redden 
als jullie afstand doen van de doodswerken, 
van de hebzucht en van de haat die jullie 
steeds meer vergiftigen.

35’. Zoniet, zullen ze jullie niet weten 
voorbij te streven met de hulp van de Heer 
van geloof en van liefde, en jullie laten 
wegkwijnen in de modderpoel van de dood 
met jullie hoogmoedige intelligentie, met 
jullie ijdele wetenschap en met jullie blinde 
rede?

36’. En onze uiteindelijke staat zal dui-
zend maal erger zijn dan de eerste, want 
we zullen de modder die ons vergiftigt be-
hendig hebben opgehoopt en gemaskeerd 
in plaats van hem helemaal te hebben 
verwijderd.

37’. Die in ons zacht het leven scheiden 
van het vergif dat het verstikt en dat het 
steeds meer doodt, want de Heer weet de 
zonde te verwerpen en hij weet zijn heilige 
en volmaakte heil in ons te gieten.

38’. Bepaalde uitverkorenen van God zul-
len nochtans omgevormd worden zonder 
de dood te doorstaan, want ze eten de Heer 
van leven nu al.

39’. Dit is de wet van de hemel en van de 
aarde.

40’. Gods waarachtige kinderen worden 
in deze wereld herkend aan het feit dat ze 
voortdurend aan God de glorie toedragen 
van wat ze in zijn NAAM doen.

41’. De profanen kennen ze geen van 
beide, de half onderrichten scheiden ze en 
stellen ze tegenover elkaar; alleen de wijzen 
brengen ze samen en verenigen ze in Gods 
eenheid.
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42. Kennen we een volledigere en mooiere 
doctrine dan die van het Boek van de eeu-
wige openbaring?

43. Er zit niets nieuws, niets verande-
rends in, want ze is eeuwig en volmaakt 
vanaf het begin der tijden.

44. Gods woord gaat uit van zijn NAAM 
en het komt terug naar zijn NAAM. Het 
vertrekt vloeibaar en komt in vaste vorm 
terug.

45. Zelfs de één maakt deel uit van de 
getallen en van de letters, terwijl het accent 
ze in het geheim bezielt zonder aan een 
enkele verbonden of onderworpen te zijn.

46. We moeten afstand doen van onze wil 
ten overstaan van God, maar op voorwaarde 
dat we vantevoren goed weten wat we van 
hem verlangen.

47. Zullen we ons nog lang tevreden moe-
ten stellen met de spijt om het aardse pa-
radijs en met de hoop op de verrijzenis, 
terwijl we in de modder zieltogen?

48. Zullen we nog lang alleen aan onze 
raad en alleen aan onze vermogens zijn 
uitgeleverd om in deze verduisterde en 
wrede wereld voort te bestaan? En zullen 
we allen weer weeskinderen van Vader en 
van Moeder worden?

49. Zal de Heer niet een teken zenden dat 
allen kunnen zien en verstaan, opdat de 
besten weer tot hem komen?

50. Het Boek is een teken voor hen die 
nog een beetje zien en verstaan in de sche-
mering van het einde, maar hoevelen ken-
nen het en hoevelen dragen het over?

51. O Mensenvriend, ga je ons in de steek 
laten en ons onszelf laten organiseren in 
de vuiligheid van de dood die tot de chaos 
van het ongerijmde leidt?

42’. Is het niet de doctrine van de Heer 
van verrijzenis, voortgekomen uit Gods 
schepping en voortgezet tot aan ons toe?

43’. En ze zal voortbestaan, zelfs nadat 
de tijden zijn verstreken, want het is de 
doctrine van het leven dat niet vergaat.

44’. De Heer van de werelden krijgt op 
zijn beurt gestalte!

O wonder, o mysterie, o volmaaktheid, o 
al dat tot rijping komt!

45’. Het is de vijfde die vóór de eerste 
komt. Het is degene die beweegt en die doet 
bewegen, op onzichtbare en op zichtbare 
wijze.

46’. Afstand doen zonder voorwerp zou 
ons tot het onbewustzijn en tot de oplossing 
van het beweeglijke voorgeborchte terug-
leiden, terwijl afstand doen met het voor-
werp ons tot het bewustzijn en tot de stolling 
van de vastgehechte schepping zal leiden.

47’. Zullen we nog lang aan de vuiligheid 
van de doodzonde zijn onderworpen, zonder 
daadwerkelijke hulp, met alleen de vertroos-
ting van de hoop van het geloof?

48’. Hebben de moedigsten onder ons het 
geloof in Gods heil niet al verloren? En 
prediken zij niet de redding van de mens 
door de mens en zijn definitieve organisatie 
in de ballingschap van de gevallen 
wereld?

49’. En opdat ze de massa’s ertoe brengen 
om zich in hun hart tot hem te bekeren 
vóór het oordeel van het einde?

50’. Laten we de barmhartige Heer bidden, 
opdat hij ook een publiekelijk teken open-
baart voor hen die niets meer zien en ver-
staan in de zieke en zieltogende wereld.

51’. Zie ons hier in de steek gelaten en 
aan onszelf overgeleverd in de duisternis 
van de ballingschap, en jouw ster heeft zich 
voor ons verborgen, en jij hebt je in de hemel 
teruggetrokken.
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52. O Barmhartige die zelfs onze imbeciele 
keuze voor de dood vergeeft, zul je ons niet 
weer een welbeminde zoon zenden vóór de 
ondraaglijke uitstraling van jouw 
oordeel?

53. Zul je ons niet nog een keer je heilige 
essentie en substantie zenden die geheel 
jou zijn?

54. Want onze duisternis wordt dichter 
en ze wordt steeds ondoorzichtiger, als de 
aankondiging van het einde der tijden.

55. De hel is ver weg van God leven, ten 
koste van eeuwige dwangarbeid, met in het 
afval begraven restjes licht als voedsel.

52’. Opdat hij jouw heilige levenslicht 
opnieuw onder ons openbaart als de borg-
som van jouw vergeving, en als de eersteling 
van jouw ongeëvenaarde glorie.

53’. Opdat wij verlicht, getroost en ge-
rustgesteld worden in je wonderbaarlijke 
heil.

54’. Maar wij weten dat jouw dag nabij 
is, want wij voelen jouw licht in ons roeren 
als het kind dat geboren gaat worden.

55’. Het heil is dicht bij God leven, in de 
wonderbaarlijke overvloed van zijn zuivere 
en heilige licht dat de vrijheid van Gods 
kinderen is.

Wij eren de onsterfelijke, schitterende Zon, 
met de snelle rossen.

ZOROASTER

God is de beschermheer van de gelovigen. 
Hij zal hen van de duisternis naar het licht 
leiden.

KORAN
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VIRE NE TUE

1. De gebreken en de tekortkomingen van 
het Boek moeten worden geweten aan onze 
uitwerpselachtige zwakte en behoeftigheid, 
die tot het modderige niets behoren.

2. Zo moet onze tijdelijke individualiteit 
niemand in de weg staan, zij het door hem 
af te stoten, zij het door hem aan te 
trekken.

3. Hebben wij ons niet weggecijferd, ten-
einde Gods licht niet te overschaduwen? 
En hebben wij niet onbaatzuchtig 
gewerkt?

4. Zijn onze meesters niet de levenden 
van eeuwigheid?

5. Het brandende verlangen naar Gods 
heil trekt de Heer van de hemel magnetisch 
aan tot in onze harten.

6. Wat we uit onszelf doen is illusoir en 
dood.

7. De commentaren van de heilige en wijze 
Geschriften zijn beelden van het beeld van 
het ding, maar beslist niet het ding zelf.

Er is geen vreugde voor de aarde die lang 
onbewerkt ligt.

ZOROASTER

Je kent het werk niet van God die alle 
dingen doet.

PREDIKER

DE KLEUREN

1’. De kwaliteiten en de schoonheden van 
het werk moeten worden toegeschreven aan 
ons substantiële licht en aan onze essentiële 
inspiratie, die God toebehoren.

2’. Want uiteindelijk tellen alleen het woord 
van God en zijn heil, en alleen zij moeten 
het voorwerp zijn van al onze gedachten en 
van al onze zorgen hier beneden.

3’. In de armoede, in de eenzaamheid en 
in de afkeuring van de wereld, voor de ge-
meenschap van onze mensenbroeders?

4’. En is onze meester niet de Heer van 
het eeuwige leven?

5’. Zullen we ook niet in de wereld doen 
wat we in onze harten voltooien?

6’. Wat we met God doen is werkelijk en 
levend.

7’. Zo is wat zekere geleerden schrijven 
over de verbanden met het geïnspireerde 
woord zeer illusoir en zeer ver verwijderd 
van Gods waarheid.

BOEK XXXII
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8. De uiterlijke nieuwgierigheid van de 
profanen is de meest doeltreffende hinder-
paal die hen in onwetendheid van het ge-
heim van het geopenbaarde woord houdt.

9. Onwetendheid is het niet-bestaan van 
Gods heil met woorden bewijzen.

10. Velen schrijven en spreken over Gods 
heil.

11. Wie heeft het Boek waarachtig 
geschreven?

12. Dezelfde.

13. LVI.

14. Velen treden uit hun godsdienst en 
gaan naar de dood waarvan men niet 
terugkomt.

«Het buitenste.»

15. Het profane leven is het van God 
gescheidene leven.

8’. Zo is het de sluwheid van ons oog van 
buiten die ons in de uiterlijke duisternis 
houdt, en is het de zuiverheid van ons in-
nerlijke oog die ons Gods licht doet 
naderen.

9’. Wijsheid bestaat erin zijn werkelijke 
natuur met feiten te bewijzen.

10’. Zeer weinigen handelen, en betasten 
het in waarheid.

11’. En wie leest het in waarheid?

12’. Dezelfde.

13’. LVI.12 

14’. Enkelen doordringen alle godsdien-
sten en ze gaan naar het leven dat niet 
vergaat.

«Het binnenste.»

15’. Het heilige leven is het met God ver-
bondene leven.

15’’. Het wijze leven is het in God herstel-
de leven.

16. Laten we niet vergeten dat het Boek 
is geschreven ondanks de blinde vijandig-
heid van de wereld, en dat alle ontmoedi-
gingen, alle berispingen en alle tegenstand 
ons kwistig zijn toebedeeld.

17. Er is zeker een goddelijke rechtvaar-
digheid, en zij die het Boek hebben bestre-
den, zullen er nooit in doordringen, en op 
de dag des oordeels zal geen enkele goede 
getuigenis noch enige hulp ervan tot hen 
komen.

18. De godsdienst is als het omhulsel van 
Gods geheim.

19. De godsdienst is als de brug die ons 
met Gods heil verbindt.

16’. Dagelijks, met een ononderbroken-
heid en met een vasthoudendheid die het 
kenmerk zijn van de opstandige geest die 
vastbesloten is om de hemel te verwerpen 
die hem geboren heeft zien worden en van-
waar hij stompzinnig in ballingschap is 
gegaan.

17’. Het zal als een steen zijn die zwaar 
weegt op hun rug en die hen gebogen houdt 
naar de dode aarde die ze zo hebben voor-
gestaan, en die hen belet de hemel te zien 
die ze zo hebben veracht. Ze zullen hun 
spijtgevoelens inslikken met het bederf 
waarin ze behagen hebben geschept.

18’. Erin, het licht van het leven. Erbuiten, 
de duisternis van de dood.

19’. Valt men in slaap op een brug, of 
vestigt men zich erop?
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20. We zullen de brug oversteken om de 
heilige stad van de Heer van leven, van liefde 
en van vrede te bereiken.

21. Het profane leven overspoelt de wereld 
onder voorwendsel van vrijheid, maar het 
leidt ons in werkelijkheid tot de meest gru-
welijke slavernij die er is.

22. De vrouw is profaan geworden sinds ze 
de zonde in zich heeft ingevoerd en sinds ze 
haar aan de man heeft gecommuniceerd.

23. De man, die is gevallen door de vrouw, 
zal de vrouw weer doen opstaan en na haar 
te hebben gezuiverd, zal hij haar tot God 
terugleiden.

24. Een teken van het einde der tijden 
zal de hernieuwde ongehoorzaamheid, 
emancipatie en opstand van de vrouw zijn 
wat betreft Gods woord en de man die er 
de hoede over heeft.

25. Gods heil zal aan het einde der tijden 
komen, voor velen die zijn voorbehouden.

26. Als we het laagste samenvoegen met 
het hoogste, door bemiddeling van het mid-
delste, zullen we de oorsprong en het einde 
verkrijgen van al wat is geweest, van al wat 
is en van al wat zal zijn.

27. HEILIGE en WIJZE WETENSCHAP.

20’. Of we zullen hem verlaten om ons in 
de vijandige wildernis te vestigen. Zo zullen 
we hoe dan ook de kostbare doorgang niet 
versperren.

21’. Slavernij van het leven van de beesten 
en van de geestelijke dood. Die zullen aan 
het einde worden verbrand als nutteloze 
braamstruiken en ze zullen dienen als mest 
voor de nieuwe wereld.

22’. Geen van Gods geheimen moet dus 
aan haar worden toevertrouwd, teneinde 
de mensheid niet aan een nog grotere val 
bloot te stellen.

23’. Zo behoren heden gezag, bevel en 
beslissing toe aan de man, opdat alles in 
de eerste staat wordt hersteld.

24’. De oplossing zal zich voordoen door 
het vuur, tot grote verrassing van de wereld, 
en zo zal ze radicaal en definitief zijn; en de 
stolling zal zich voordoen door het vuur en 
door het water, verenigd in de eenheid van 
de Ene.

25’. Gods verlossing komt te allen tijde, 
voor enkelen die zijn gekozen.

26’. Zo zwijgen we door te noemen, ver-
sluieren we door te tonen en rusten we door 
te handelen, en dat kan slechts de met de 
geest van haat, van geweld en van duisternis 
bezielde profanen hinderen.

27’. GEHEILIGD en GEHEIM ZOUT.

27’’. ALLEEN SOL en SELENE.13 

28. De ijdele profanen leggen ons de hei-
lige Geschriften, de riten en de symbolen 
uit en ontleden ze voor ons, zoals die ge-
leerde dokters die een koudgeworden lijk 
uitleggen en ontleden.

29. Op een dag zal God de ongeneeslijk 
geworden wereld oordelen, en hij zal de 
stank van haar kwaadaardige wond met 
het vuur verteren.

28’. De enen en de anderen zijn geheel 
onbekwaam om het leven onder zijn duis-
tere omhulsel te ontdekken, en ze zijn nog 
veel onbekwamer om het in zijn geheime 
kern vast te hechten.

29’. Hij zal de resten verzamelen en hij 
zal ze met het water van de hemel kneden, 
om er een nieuwe, geurige en smetteloze 
schepping van te maken.
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30. Het gemeenschappelijke gebed brengt 
de materiële goederen, en de gaven aan de 
gemeenschap onderhouden ze.

31. Het ene doet de genade vloeien.

32. De kerken geloven nog in de onder 
ons neergedaalde Heer, maar ze kennen 
hem niet meer, ze zien hem niet meer, ze 
raken hem niet meer aan en ze eten hem 
niet meer, behalve in beeld.

33. O mooie Heer van mededogen en van 
liefde, zul jij je niet aan je welbeminde kin-
deren openbaren vóór de duisternis van het 
einde? Zul jij hun geen helpende en gerust-
stellende hand reiken?

34. O mooie Heer van barmhartigheid, 
zul jij ons niet nog een keer de borgsom van 
je heil geven, opdat we in je heilige liefde 
worden vertroost vóór de instorting van het 
einde dat komt?

35. Zij die behagen scheppen in de laag-
heid van deze gevallen wereld zijn razend 
wanneer ze bepaalde wezens zien werken 
om eraan te ontsnappen, en al hun slecht-
heid wordt toegepast om hen in de war te 
brengen, om hen te ontmoedigen en om hen 
van hun heil en van hun verlossing te doen 
afkeren.

36. Niet alleen wijzen de profanen Gods 
openbaring af, maar ze vervolgen ook nog 
degenen die haar bestuderen.

37. De middelmatigen zijn als beesten die 
alleen ongerust zijn over drinken en over 
eten, maar die degene die het voor hen 
bereidt en die het hen geeft, negeren.

38. Zij die zich verzetten tegen onze hoop 
op Gods heil of tegen onze zoektocht naar 
zijn levensgeheim zijn onze broeders noch 
onze zusters, onze mannen noch onze echt-
genotes, onze kinderen noch onze ouders, 
onze vrienden noch onze bondgenoten.

30’. Het eenzame gebed leidt tot de gees-
telijke goederen, en de bijzondere gaven 
bevestigen ze.

31’. Het andere doet de liefde 
opvlammen.

32’. Hun trouw, hun geloof, hun hoop en 
hun liefde zijn wonderbaarlijk en verdienen 
de grote beloning van het eeuwige leven, 
door de Heer beloofd aan hen die tot het 
einde in hem zullen hebben geloofd.

33’. Zul jij niet aan een van je gekozen 
zonen toestaan om jouw heilige vergeving 
te openbaren, die de doodzonde wegneemt, 
die gezondheid geeft aan de zieltogenden, 
geloof aan de ongelovigen en leven aan de 
doden?

34’. Zul jij niet aan een van je verloste 
zonen toestaan je heilige levenslicht te open-
baren, dat de geesten verheldert en dat de 
zielen en de lichamen redt? Zul jij niet een 
kleine glans van je almacht openbaren ten 
bate van je uitgedunde kinderen?

35’. Zij die op Gods heil hopen of die zijn 
verlossing zoeken, behoren te vluchten voor 
de openlijke of verborgen vijandigheid van 
de onwetende profanen die hen omringen 
en die hen stompzinnig verstikken.

36’. Welke vloek is erger dan de belofte 
van het leven af te wijzen en dan zich tegen 
de zoektocht naar het leven te verzetten?

37’. Geen andere kwaliteit zou de liefde 
voor God, het geloof in zijn heil en de zoek-
tocht naar zijn verlossing kunnen 
vervangen.

38’. Díe zijn als beesten die zich in de 
mest van de wereld wentelen en die zich 
aanmatigen ons bij hen in de slavernij van 
de dood vast te houden, eerder dan met ons 
tot de vrijheid van het leven te komen.



351

BOEK XXXII

39. Zullen we hen redden en zullen we 
onszelf redden door bij hen te blijven, door 
hun blinde leven te leven en door hun pro-
fane gedachten over te nemen, al was het 
uit liefdadigheid of uit liefde voor hen?

40. De profanen ontkennen Gods heil en 
wijzen zijn verlossing blindelings af.

39’. Zullen we er niet beter aan doen om 
voor hen te vluchten en om de mooie Heer 
van leven en van waarheid te volgen, zoals 
hij ons terecht heeft aangeraden? Zij zullen 
vrij zijn om ons te volgen wanneer hun ogen 
zich openen voor de ijdelheid van de ver-
gankelijke wereld.

40’. Want ze geloven zich door hun werk 
te redden, en ze denken Gods geheim door 
hun wetenschap te forceren.

40’’. Dit zijn tekenen die we goed moeten 
opmerken.

41. De wereld zoeken en de Heer dienen 
is onmogelijk.

42. Enkelen bereiken hier beneden de 
geestelijke verlichting van de Heer van le-
ven, en we noemen hen gelukzalig.

43. De meest intelligenten en de meest 
gevorderden in de studie en in de kennis 
van Gods mysteries doordringen slechts de 
geestelijke verwezenlijking.

44. Enkelen onder hén verkrijgen de ken-
nis van de goddelijke wetenschap, en ze 
overstijgen de geestelijke verwezenlijking 
om de substantiële verwezenlijking te 
doordringen.

45. Als we verlangen toegang te krijgen 
tot de kennis en tot het bezit van Gods 
openbaring, zullen we het onderricht van 
de profane wereld zorgvuldig weer uitspugen 
en zullen we onze kinderen ervoor 
behoeden.

46. De moeilijkheden, de hinderlagen en 
de ellende van de wereld zijn er ook voor de 
gelovige, maar híj bestaat voort en wordt 
steviger in zijn geloof, terwijl de bekoringen 
van de wereld steeds meer vervagen.

47. We zullen op alle manieren bekoord, 
uitgezuiverd, door de smeltkroes gehaald 
en beproefd worden, maar we zullen noch 
vergeten, noch in de steek gelaten, noch 
verworpen worden.

41’. De wereld dienen en de Heer zoeken 
is nog onmogelijker.

42’. Maar waar zijn zij die tot de lichame-
lijke kennis van de Enige Schittering ko-
men? En hoe zullen we hen noemen?

43’. Dit is de terugkeer tot de vrije, bewe-
gende en ongeconditionneerde staat in God. 
Dit zijn Gods verlosten.

44’. Dit is de toegang tot de vrije, vaste 
en geopenbaarde staat in God. Dit zijn Gods 
verrezenen.

45’. De godsdienstige scholen en de in-
wijdingsscholen moeten hun onderwijs niet 
tot het geestelijk zoeken beperken; zij moe-
ten de ultieme laddersport bewaren, die de 
substantiële zoektocht is, door allen 
vergeten.

46’. Heeft de Voorzienigheid van de Heer 
ons niet altijd gevoed en op het nippertje 
gered? En heeft zijn liefde ons niet altijd 
geïnspireerd en vervuld boven alle 
verwachtingen?

47’. Want de Heer is een goede tuinman, 
die ons snoeit, die ons besproeit, die ons 
verlicht en die ons bevrucht volgens zijn 
KUNST, die volmaakt is.
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48. De goddeloze verzwakt aan het einde 
en hij bezwijkt in de duisternis van de twijfel 
en van de wanhoop.

49. Laten we, zelfs als we niet begrijpen 
wat we doen, niet verzuimen de Heer altijd 
te danken voor alles wat tot ons komt en 
voor alles wat ons verlaat.

48’. De gelovige wordt steeds sterker in 
zijn geloof, dat hem verlicht en dat hem 
beschermt.

49’. Laten we de Heer in de vergaderingen 
loven voor de materiële goederen die hij ons 
zendt, en laten we hem in het geheim loven 
voor de geestelijke goederen die hij ons geeft.

49’’. Laten we de Enige zegenen voor de 
zeer geheime gave van leven die het lage en 
het hoge verenigt in de nederigheid en in 
de schittering van de levende die redt van 
de dood.

50. We moeten aan de stem van de Heer 
gehoorzamen, die ons naar het heil geleidt 
en we moeten de slagen aanvaarden, die 
ons van de modderpoel van de dood 
verwijderen.

51. We zullen in de vergaderingen naar 
de commentaren en de uitleggingen van de 
heilige Schriften luisteren, die ons vertroos-
ten bij ons wachten of die ons helpen bij 
onze zoektocht.

52. We zullen met de Heer omgaan in de 
vergaderingen, eerst om te ontvangen, ver-
volgens om te geven.

50’. Want we lopen met een zak over het 
hoofd en een steen op de rug, en we zijn 
doof en blind voor Gods waarheid.

51’. En we zullen de heilige Schriften in 
de eenzaamheid van onze kamer en in het 
geheim van ons hart bestuderen, opdat het 
licht van de Volmaakte zich in ons 
openbaart.

52’. Evenzo zullen we met de Heer omgaan 
in het geheim van onze harten, eerst om 
aan te bieden en vervolgens om te 
ontvangen.

52’’. Maar we zullen nooit verzuimen hem, 
in het openbaar of afzonderlijk, te loven voor 
zijn heilige en volmaakte vleeswording.

Alles is hem gegeven. Aan zijn koninkrijk 
behoren de ongeschondenheid en de onster-
felijkheid. Hij geeft aan deze wereld de 
macht en de kracht.

ZOROASTER

Alleen God kent de mysteries, hij ontdekt 
ze voor niemand, tenzij hij die gunst verleent 
aan de meest beminde van zijn gezondenen, 
die hij door een stoet engelen doet 
vergezellen.

KORAN
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ÉRIN VÊTUE

1. Er zijn veel dingen in het Boek verbor-
gen, voor wie nadenkt.

2. Wie zal tot de laatste trede van de 
heilige piramide van de goddelijke hiërar-
chie komen?

3. De Heer God heeft ons een wonder-
baarlijk en prachtig Boek ingegeven, we 
vrezen niet het te zeggen.

4. Wie het onderricht van de wereld ont-
vangen, sluiten zich af voor het onderricht 
van God.

5. Door het lichaam van God te eten zullen 
we worden hernieuwd en omgevormd in het 
heilige leven.

6. Geen enkele kracht van de duisternis 
die heden steeds zwaarder op de wereld 
drukt, zal de openbaring van Gods zonen 
voor altijd kunnen verstikken.

7. Al het goede dat we onszelf ijdel toeken-
nen is een diefstal jegens God, die ons eerst 
belachelijk maakt, die ons vervolgens verplet-
tert, en waar we uiteindelijk rekenschap van 
zullen moeten geven op de dag des oordeels.

De zon bezoekt het leger sterren in de 
hoogten der hemelen, maar alle mensen zijn 
aarde en as.

SIRACH

Want men kan niet alles vinden in de 
mensen, aangezien de zoon van de mens 
niet onsterfelijk is.

SIRACH

DE BLOEMEN

1’. Maar er is er één dat alle andere bevat, 
voor wie begrijpt.

2’. Wie zal worden vereenzelvigd met de 
hemelse steen die haar kroont en die haar 
voltooit?

3’. Want velen zullen opnieuw op Gods 
heil hopen, en enkelen zullen erdoor in zijn 
bevrijding binnengaan.

4’. En wie zich aan de wetenschap van de 
wereld geven, zijn verloren voor de weten-
schap van God.

5’. Door het bloed van God te drinken 
zullen we worden verheven en verlicht in 
het glorieuze leven.

6’. Het begraven licht zal op een dag op-
nieuw opkomen, en het zal het oordeel van 
de naties verhelderen, en het zal de her-
enigden van de Heer God kleden.

7’. God alleen verdient onze aanbidding, 
onze erkenning en onze lof. Zo geven de 
heiligen en de wijzen het minste eerbetoon 
dat tot hen komt over aan God.

BOEK XXXIII
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8. De opperste intelligentie voor de mens 
is God in zichzelf doen schijnen.

9. Wie intelligent is, bezoekt het huis van 
God en voedt zijn dienaren.

10. Wie geïnspireerd is, bidt God in het 
geheim en hij voedt de arme zonder het aan 
wie ook te laten weten.

11. Het is geen magere beloning waar we op 
hopen voor de waanzin van onze liefde en voor 
onze onzinnige zoektocht in deze wereld.

12. De listigen en de handigen verdienen 
ruimschoots hun brood, en de zoekers naar 
God worden herleid tot de bedelstaf.

13. De heiligen en de gelovigen zullen op 
een dag in de overvloed van het eeuwige 
leven rusten, terwijl ze de heilige NAAM van 
God loven.

14. Wie niets van zichzelf of van zijn goed 
geeft, wie geen dienst verleent aan de 
naaste.

15. Er is niets middelmatigs, niets be-
krompens en niets koppigs in de Heer God.

16. We schijnen armzalig door van Gods 
glorie te spreken.

17. De hulp waar we de mensen vergeefs 
om hebben gevraagd, zal ons op een dag 
vele duizenden malen door hen worden 
aangeboden zonder dat we er om 
verzoeken.

18. We hebben gesmeekt om te ontvan-
gen, teneinde te kunnen geven; zo zullen 
jullie smeken om te geven, teneinde ook te 
kunnen ontvangen, maar jullie gave zal als 
dode as in jullie handen blijven.

19. Als we gedurende zo lange tijd ons 
brood niet hebben kunnen verdienen door 
ons werk, hoeven we ons daar niet voor te 
schamen; de schaamte is voor wie ons heb-
ben uitgesloten en voor wie ons hebben 
afgewezen zonder oordelingsvermogen.

8’. Wie begrijpt dat? Wie onderneemt het? 
En wie openbaart het in de wereld?

9’. Zo stroomt de overvloed van de hemel 
over hem en over de zijnen.

10’. Zo trekt God hem naar zich toe en 
verlost hij hem van de dood.

11’. Want het gaat om het onvergankelijke 
leven waar bijna niemand nog oprecht en 
eenvoudig in gelooft.

12’. Wat een verbazend en verwarrend 
schouwspel voor de gelovigen die op Gods 
heil hopen!

13’. Wat een verbazend en verwarrend 
schouwspel voor de goddelozen die dan aan 
Gods heil zullen wanhopen!

14’. Die vervloekt zichzelf en hij veroor-
deelt zichzelf tot de verlatenheid, tot het 
verval en tot de dood.

15’. Er moet dus geen enkele kleinheid 
zijn in de gelovigen.

16’. Maar we moeten niet grotesk worden 
door onnatuurlijk over hem te spreken.

17’. Maar we zullen haar niet ontvangen, 
want God zal haar dan in ons hebben ver-
vangen door zijn neerdalende genade en 
door zijn opstijgende liefde, en onze rijkdom 
zal oneindig zijn.

18’. Want wie niet ontvangt kan niet ge-
ven, en wie niet geeft kan ook niet ontvan-
gen. Dat ieder dus de arme die God vreest 
te hulp komt voordat God hem voor altijd 
heeft verrijkt!

19’. De kunstenaars, die de meest broe-
derlijke en de meest liefdadige van de men-
sen zouden moeten zijn, zijn exclusief en 
slecht geworden; dat is geen goed teken, 
want heden heersen de ongelovigen onder 
hen.
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20. Wat een schandaal voor alle middel-
matigen die ons heden als waanzinnig be-
oordelen, wanneer zij de keuze van de Heer 
wat ons aangaat onverhuld zullen zien!

21. Ze zullen zich op de mond slaan en 
ze zullen zich op de tong bijten, want hun 
goddeloze oordelen zullen hen overstelpen 
en hun geschreeuw van ergernis zal hun 
spijtgevoelens om zich zo schromelijk te 
hebben vergist, slechts doen toenemen.

22. De gelovigen moeten hun godsdienst 
regelmatig beoefenen, en de intelligenten 
moeten hem geduldig bestuderen.

23. Groot is het volk waar een dergelijk 
Boek kan worden gepubliceerd.

24. Zullen we nog lang alleen staan in het 
aanklagen van de verrotting die de wereld 
overspoelt en in het ons verheffen tegen de 
dood die haar gaat doen verstijven?

25. Als we de leer van ons geloof niet 
binnendringen, hoe zullen we dan de leren 
van de vreemde doctrines binnendringen?

26. We prediken waarlijk in een woestijn 
van afdwaling, van ijdelheid en van dood.

27. O Godswonder, velen zullen zich ver-
zamelen en ze zullen overdekt met hun vlees 
van leven zijn heilige NAAM loven, en de 
woestijn van de mensen zal als de tuin van 
Eden worden.

28. Het behoort geen enkele vrouw toe ons 
te berispen en nog minder ons te beoordelen 
wat onze zoektocht naar God betreft.

29. Waar is de door God geïnspireerde 
intelligente die de dwalende maagd zal 
opnemen?

30. De onwetende slechten zullen wel met 
hem kunnen spotten en hem belachelijk 
maken.

20’. Wat een verbijstering voor alle wel-
gestelden die ons heden afwijzen, wanneer 
ze onze handen zullen zien overlopen van 
Gods genade en in ons hart zijn liefde zullen 
zien schijnen!

21’. Hun voorzichtigheid, hun rede en 
hun oordeel zullen hun als een hoop afval 
voor de voeten worden gelegd, en hun 
naaktheid zal ten overstaan van allen als 
een hoop verdroogde beenderen schijnen.

22’. De geïnspireerden moeten hun gods-
dienst diep binnendringen en de uitverko-
renen moeten hem volledig verwerkelijken.

23’. Maar nog groter is het volk waar het 
wordt ontvangen.

24’. Zullen we nog lang alleen staan in 
het prediken van de terugkeer naar de Heer 
van leven en in het opnieuw tonen van de 
weg naar het heil?

25’. Weten we niet meer dat alles ons 
wordt voorgesteld onder de sluier van wijze 
symbolen en van heilige personages?

26’. Zal Gods Geest niet de beenderen 
komen bezielen waar we ons toe richten?

27’. Het water van leven zal uit zijn ge-
heime middelpunt stromen, en de schoon-
heid van de heerschappelijke schepping zal 
zich in de hervonden onsterfelijkheid 
spiegelen.

28’. Zij die ons uit de tuin van Eden heeft 
doen verjagen, moet zich ervan onthouden 
zich te verzetten tegen onze langverwachte 
terugkeer.

29’. Die is door God gezegend, want hij 
zal de geboorte van de koning van de hemel 
zien en zijn erfenis zal hem nooit meer 
worden ontnomen.

30’. De Heer zal Hem voor eeuwig in zijn 
hart troosten en zijn lot zal onvergankelijk 
zijn.
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31. Zíj zullen verbannen blijven in de 
duistere wereld en ze zullen elkaar ver-
scheuren als wilde beesten.

32. Degene die weigert naar een dienaar 
van God te luisteren, en degene die weigert 
om hem te helpen Gods woord bekend te 
maken, snijden zich af van de zegen van 
God en van de hulp van de mensen.

33. Wie het Boek van de hernieuwing 
minstens één maal geheel leest, is al door 
God gezegend en hij is geen wees meer in 
deze wereld.

34. Zij die zich van de profane wereld 
hebben teruggetrokken en die God in hun 
harten bidden terwijl ze de heilige Schriften 
bestuderen, kennen noch hun voorspoed 
noch hun geluk. Dat ze de Heer loven die 
hun de genade heeft verleend om hem hier 
beneden te zoeken!

35. Het einde nadert, en niemand kan 
zich nog verzetten tegen de duisternis die 
de naties overspoelt, op straffe van vernie-
tigd te worden door de goddelozen.

36. Velen twijfelen heden aan hun gods-
dienst, en eenieder komt er op zijn manier 
uit, zoals men een huis verlaat dat dreigt 
in te storten.

37. Wanneer de intelligente geleerden ons 
negeren, zullen we ons erover verheugen 
niet met hen bekend te zijn.

38. Wanneer de blinde sektariërs ons 
afwijzen, zullen we ons erover verheugen 
niet met hen te verdrogen.

39. De sluwen beroepen zich heden op 
de heilige maagd en op God, maar dat is 
teneinde hun namen en hun doodswerken 
beter op te leggen in de wereld.

40. Laten we de zieltogenden en de doden 
bezoeken, teneinde ons bewust te worden 
van de ijdelheid van onze verlangens, van 
onze zorgen en van onze werken in de 
wereld.

31’. De uitverkorene van de Heer God zal 
zijn glorieuze zon bewonen en hij zal in zijn 
zeer zuivere schoot rusten.

32’. Díe gaan snel achteruit in de wereld 
evenals hun ondernemingen, en ze worden 
ellendig en beschaamd, zelfs als ze rijk en 
roemvol waren.

33’. Het is waarachtig moeilijk om vrij te 
worden in God, dat wil zeggen zonder ver-
langens en zonder wereldse zorgen, teneinde 
Gods leer te verstaan zonder hindernis.

34’. Het goddelijke lijkt onmenselijk, maar 
dat is door zich terug te trekken van de 
wereld, terwijl het demonische onmenselijk 
is door haar geweld aan te doen. Wat het 
menselijke in de wereld betreft, het is een 
ten koste van dwangarbeid onderhouden 
zieltogen.

35’. God zal de laatste verlichte gelovigen 
toestaan om zich te verzamelen, opdat ze 
gered worden van de losbarstende 
rampspoed.

36’. Wie is de intelligente die tot aan de 
wortels van zijn geloof zal duiken, teneinde 
te worden bevestigd in Gods openbaring?

37’. Wanneer de onwetende profanen ons 
bespotten, zullen we ons erover verheugen 
niet met hen verward te worden.

38’. Wanneer de goddeloze politici ons 
vervolgen, zullen we ons erover verheugen 
niet met hen geoordeeld te worden.

39’. Zo ontmaskeren ze zichzelf door zich 
vóór God te stellen, want de waarlijke ge-
lovige cijfert zich weg ten overstaan van de 
Heer en ten overstaan van zijn mysteries.

40’. Misschien zal een geïnspireerde in-
telligente er dan aan denken om God en 
zijn heil te zoeken zolang er nog tijd voor 
is?
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41. O onpeilbare wijsheid van de Heer 
God, die ons doet zien dat zelfs de godde-
lozen dienen tot het heil van zijn welgelief-
den in de wereld.

42. We spreken een nieuwe taal, maar we 
zeggen de enige oude openbaring opnieuw, 
want niemand vindt iets uit in Gods KUNST.

43. We zullen nooit genoeg aan de onwe-
tende ijdeltuiten zeggen dat de rust van het 
Zijn niet het niet-zijn is, noch bijgevolg het 
niets, waar ze het regelmatig mee 
verwarren.

44. O aanfluiting, het Boek van het geloof 
wordt afgewezen door de blinde en ijdele 
gelovigen die denken alles te kennen van 
de oude openbaring, terwijl ze zelfs niet 
gevestigd zijn op de schors van hun 
Schriften.

45. Vindt eenieder zichzelf niet op zijn 
best zoals hij is? En verlangt eenieder niet 
te leven hoe verzwakt hij ook is?

46. Zouden we er niet beter aan doen de 
Heer van leven te zoeken die ons als enige 
van de dood kan redden, en de ijdelheden 
van de wereld op te geven die ons de weinige 
tijd doen verliezen, die ons hier beneden 
wordt verleend om het te duchten raadsel 
op te lossen?

47. Een ding geloven is goed.
Het doordringen is beter.
Het bezitten is volmaakt.

48. De kunsten van de mensen kunnen 
ons hier beneden wel verstrooien en 
troosten.

49. Niemand moet zich erin vergissen: 
Gods schepping is prachtig, ze is schitte-
rend, ze is volmaakt en ze is enig in sub-
stantie en in essentie.

41’. Wie kan dat heden begrijpen zonder 
het mysterie van de Allerhoogste te hebben 
benaderd?

Oh! Wie zal de verbrande woestijn van de 
dood dopen, opdat de Heer zijn Heilige Geest 
erheen zendt?

42’. Gods waarheid kan zich wel met alle 
gezichten en alle gevederte kleden, zijn heilige 
naaktheid blijft altijd aan zichzelf gelijk.

43’. Zo is de graankorrel niet precies de 
plant, maar ze bevat haar potentieel, en 
niemand zou haar kunnen verwarren met 
de dood zonder zijn onwetendheid tentoon 
te spreiden.

44’. De vereenzaamden, de afgewaalden, 
de opstandigen en de goddelozen zullen het 
vóór hen in vervoering en met erkentelijk-
heid ontvangen en zij zullen Gods konink-
rijk erven in de plaats van de weldenkenden 
die zijn gemummificeerd in de dode letter 
van hun Schriften.

45’. Aangezien we moeten sterven en alles 
opgeven, wat zijn dan de rijkdommen van de 
aarde en al het werk van de mensen voor ons?

46’. De aanvaarding, de eenzaamheid en de 
vrije tijd zijn voor ons bovenal nuttig om naar 
het juweel te zoeken dat ons zal redden van 
de verstrooiing van de dood, want de ene 
bevrijdt ons van de zorgen van de wereld, de 
andere doet ons haar beslommeringen vermij-
den en de laatste geeft ons de tijd noodzakelijk 
voor de heilige zoektocht naar het leven.

47’. O mijn Heer, hoe zullen we de zo 
noodzakelijke vrije tijd en vrede verkrijgen 
voor de zoektocht naar jouw heilige 
klaarblijkelijkheid?

48’. Alleen Gods KUNST kan ons van de 
verrottende schande van de doodzonde 
bevrijden.

49’. Want zelfs gevallen en met de modder 
van buiten vermengd, is ze nog mooi en 
onderwijst ze ons de weg terug naar de 
Enige Schittering.
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50. Het volstaat ons niet van de dood te 
worden bevrijd en weer vrije geesten in God 
te worden gemaakt.

51. Een intelligente heeft het lichaam van 
onsterfelijkheid van onze mooie Heer willen 
aanraken, en dankzij hem weten we dat het 
gaat om een tastbare werkelijkheid en niet 
om een ijdele verschijning.

«Satan is verworpen omdat hij geen hulde 
heeft gebracht aan de heilige en mysterieuze 
drievuldigheid van Adam.»

50’. We verlangen bovenal te verrijzen in 
het glorieuze lichaam van de Heer van 
leven.

51’. Het is dankzij dat lichaam van glorie 
dat de zonen van de Enige hoger staan dan 
al Gods schepsels, zelfs dan de engelachtige 
geesten, en zo buigt elke knie voor Adams 
glorie en zal Satan niet weer kunnen worden 
opgenomen in de hemel alvorens het zeer 
heilige lichaam van de verrezen Christus te 
hebben aanbeden.

51”. Het is een wonderbaarlijk geheim 
dat we voor allen zichtbaar maken. Dat zal 
misschien degenen doen nadenken die zich 
niet hebben geïnstalleerd en niet zijn inge-
slapen in de vuiligheid van de gevallen 
wereld.

Wat ik onderwijs is de traditionele doc-
trine, nokbalk die de dood niet bereikt. Ik 
leg er mij op toe te handelen volgens de 
Vaders van de traditie.

LAO TSÉ

Waarom, o mensen uit de aarde geboren, 
hebben jullie je aan de dood uitgeleverd, 
terwijl jullie de macht hebben om deel te 
nemen aan de onsterfelijkheid?

HERMES TRISMEGISTUS
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TIRE EN UVE

1. Zodra we ons oprecht tot de Allerhoogste 
keren, zullen onze zonden ons worden 
vergeven.

2. Hebben we niet voor de glorie van God 
en voor het heil van de gelovigen 
gewerkt?

3. De weg van de Allerhoogste is een weg 
die schoonwast en die inzaait. Wisten jullie 
dat?

4. Oh! Weerschijnende Heer, hebben jouw 
profeten ijdel gesproken van jouw heilige 
wetenschap die het leven geeft en van jouw 
heilige liefde die het in ons voltooit?

5. Jouw zonen zwoegen hier beneden hard 
om jouw heil te doen verstaan aan de ver-
bannen mensen.

6. Zij die Gods woord beroepsmatig in de 
wereld prediken, moeten het met liefde en 
met nederigheid doen, want ze bezitten 
duidelijk niet de geest en het lichaam van 
de Heer van leven.

Van dit parfum komt, naar hem voortschrij-
dend, zijn eigen natuur in de vorm van een 
jong meisje, mooi, schitterend, edel, van een 
roemrijk ras, schitterender van lichaam dan 
de schitterendste schepsels.

ZOROASTER

Wanneer men met licht wordt overspoeld, 
schijnt men onwetend.

LAO TSÉ

DE SNEEUW

1’. En zodra we hem in waarheid bereiken, 
zullen ze op wonderbaarlijke wijze van ons 
worden weggenomen.

2’. Zal de Heer van de hemel en de aarde 
het zaad dat hij in het hart van de recht-
schapen mensen zaait, niet doen groeien 
en vermenigvuldigen?

3’. Het is ook een weg die doet groeien en 
die vermenigvuldigt in de onverderfelijkheid 
van de Enige.

4’. Is er onder ons geen aandachtige in-
telligentie meer en is er geen uitgezuiverd 
hart meer om jouw heilige en volmaakte 
eenheid te verwezenlijken?

5’. Maar ze zijn in jouw zon aangezeten 
waar ze jouw eeuwigheid vieren als een dag 
van vreugde die niet eindigt.

6’. Anders zouden de doven opnieuw ho-
ren, de blinden zien, de verlamden lopen, 
de doden verrijzen en zouden allen dank-
zeggen aan de almacht van de Enige.

BOEK XXXIV
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7. Zal niet iedere gelovige dagelijks voor 
de zijnen en voor zichzelf een bladzijde van 
de heilige Schriften lezen waar Gods weg 
op een wijze manier wordt uitgebeeld?

8. Veel ongelovigen zullen worden bekeerd 
en veel opstandigen zullen worden gered, 
maar geen enkele huichelaar zal worden 
vergeven als hij niet terugkomt tot de op-
rechtheid van de liefde voor God.

9. We zullen onze droogte met geduld 
verdragen en we zullen haar bevochtigen 
door het lezen van de geopenbaarde 
Schriften die van de twijfel verlossen.

10. Laten we naar de onzinnige van God 
luisteren die tot ons spreekt: «Op de dag 
van het herstel van alle dingen zullen Gods 
uitverkorenen niet meer de vuiligheid van 
de dood kennen, noch pijn, noch ziekte, 
noch slavenarbeid, noch vuil, noch ar-
moede, noch twijfel, noch angst, noch haat, 
noch de duisternis van de ballingschap.»

11. Laten we zorgvuldig onderzoeken wat 
de profeten van God zeggen, en laten we wan-
trouwen wat de uitleggers hen doen zeggen.

12. Zij die het voedsel van hun dienaren 
afwegen en zij die een deel van hun loon 
inhouden, zullen op een dag ook op rant-
soen worden gesteld, want ze zullen nederig 
bedelen om de stinkende modder van de 
hel die hun voedsel en hun loon zal zijn.

7’. Dat er in onze geest geen uitsluiting 
bestaat van enig door God geïnspireerd 
Schrift, maar integendeel dat ze alle in onze 
huizen en in onze harten worden geëerd.

8’. De aanbidding van de Heer van eeu-
wigheid zou noch een opoffering, noch een 
plicht, noch een corvee kunnen zijn, want 
het is een onmededeelbare vreugde die door 
de liefde in Gods vrijheid wordt verwekt.

9’. De graven van Gods zonen zijn lege 
graven; laten we het nooit vergeten, opdat 
ons geloof voortbestaat in het wonder van 
het leven.

10’. Hun kleren zullen smetteloos wit zijn, 
en hun gezichten zullen weerschijnen als 
goud in versmelting; hun verlangens zullen 
worden verhoord zelfs vóór ze zijn verwoord, 
en de vreugde van hun vrede zal eenstem-
mig zijn in de Enige Schittering. Het is geen 
ijdele belofte die ons hier wordt gedaan.

11’. Weten we niet dat de laatsten het 
eerst komen, en dat de eersten het laatst 
komen in deze wereld?

12’. De weldenkenden gaan mee met de 
wereld, terwijl ze doorgaan zich te beroepen 
op degene die de wereld en haar werken 
heeft veroordeeld. Zo zijn ze de ergste hui-
chelaars geworden die er op de aarde zijn, 
en de verklaarde vijanden van de meester 
die ze voordoen lief te hebben als Judassen 
die ze in werkelijkheid zijn.

12’’. Er is een teken waaraan men hen 
herkent zonder dat er een vergissing mo-
gelijk is: ze wijzen blindelings de ware vol-
gelingen van de Heer af, zoals de duisternis 
blindelings het licht van God afwijst.

13. Wij gaan door met Gods weg te pre-
diken in de woestijn, want we weten dat 
zijn woord kiemt in het geheim en dat we 
de ontzagwekkende oogst de woestijn zullen 
zien omvormen in een aarde van 
overvloed.

13’. Wie zal weer eenvoudig genoeg en 
zuiver genoeg worden om de waarheid van 
het geopenbaarde mysterie te geloven, te 
verstaan en te zien?

«O grootmoedige Heer, vermenigvuldig je 
zonen en je dochters, en geef hun je heilige 
aarde waar niets vergaat.»
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14. We ontvangen hier beneden Gods 
beloften geestelijk en in beeld alvorens ze 
lichamelijk en in waarheid te ontvangen op 
de dag van de algemene verrijzenis en van 
het onvermijdelijke oordeel.

15. Enkele uitverkorenen van God heb-
ben, reeds in deze wereld, de geestelijke en 
lichamelijke gave van de Allerhoogste ont-
vangen, vóór het einde der tijden.

16. We mogen ons van de machines be-
dienen om ons te ontlasten, maar we moe-
ten ze niet aanbidden noch geloven dat ze 
ons voorgoed van de dood zullen redden.

17. Gods koninkrijk wordt niet met ste-
nen en met mortel gebouwd, want het is de 
steen en het is het goud bij uitstek, dat 
noch mortel noch beitel nodig heeft.

18. Geen enkele dwang in het leren van 
Gods weg die een en al liefde en een en al 
vrijheid is.

«Zij die de jonge zielen geweld aandoen, 
bereiden handlangers voor de hel.»

19. Hij die de zoeker naar God de aalmoes 
weigert, is niet gezegend, maar hij die hem 
het brood weigert, is zeker verdoemd.

20. We zullen de middelmatigen herken-
nen aan het feit dat edelmoedigheid van 
hart hen krenkt en aan het feit dat Gods 
waarheid hen kwetst, want de duistere 
modderpoel is het lot dat ze hebben 
gekozen.

21. Wij leven in zo’n hachelijke staat en 
zo onderhevig aan de dood, dat we God alle 
dagen van onze levens zouden moeten sme-
ken, opdat hij ons het middel van onze 
verlossing en van ons herstel in de eerste 
schittering leert.

22. We zouden met zo’n vasthoudendheid 
bij God om onze redding moeten smeken, 
dat hij gedwongen is haar ons te vergunnen, 
teneinde van ons waanzinnige aandringen 
af te komen.

14’. Zo vallen zij die geloven alles te heb-
ben ontvangen door het woord van de leer 
te ontvangen, in de hoogmoed die hen uit-
sluit van het tastbare bezit van Gods liefde.

15’. Zíj zijn de lievelingskinderen van God 
in wie hij al zijn vertrouwen heeft gesteld, 
en de grote getuigen van zijn oordeel.

16’. Zich organiseren in de zwijnenstal 
van de ballingschap is zich uiteindelijk 
willen organiseren in de stank van de 
doodsmest.

17’. Wat is mooier en wat is hoger dan de 
familie verenigd in de Heer, die aan zijn 
kinderen Gods liefde en intelligentie 
communiceert?

18’. Liefde en liefdadigheid kunnen 
slechts worden verstaan en beoefend door 
degenen die eerst verdraagzaamheid hebben 
verstaan en beoefend jegens zichzelf en 
jegens de anderen.

19’. Zo weigert de onzinnige alles, biedt de 
voorzichtige het brood aan, geeft de gelovige 
de maaltijd en de aalmoes, maar voegt de 
wijze er de gastvrijheid voor de nacht aan toe.

20’. Op een dag zullen de onzinnigen door 
hun eigen waanzinnigheden ontmoedigd raken, 
want ze zullen tot in het oneindige vermenig-
vuldigd over hen terugkomen en ze zullen hen 
verpletteren met een blinde en dove meedogen-
loosheid waar niets hen van kan verlossen.

21’. Helaas! Bijna alle mensen zijn zo aan 
de dood gewend geraakt, dat ze haar on-
vermijdelijk en ongeneeslijk achten, en ve-
len zijn haar vergeten, zoals de beesten die 
zich er slechts op het laatste moment van 
hun leven weer van bewust worden.

22’. Het geduld van de heiligen is niet de 
afstomping van de beesten, en de zoektocht 
van de wijzen is niet de beroering van de 
wereld.
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23. Hoe zouden we geduldig kunnen zijn 
in deze wereld van dood, terwijl we zo po-
pelen naar de wereld van leven?

Snel, snel, Heer, kom tot ons en toon ons 
jouw heilige licht!

24. Misschien zullen we door de Heer met 
zweepslagen worden weggestuurd op de dag 
van de confrontatie, want ons werk hier 
beneden is gering en we verliezen veel van 
de tijd die ons is verleend, met de zorgen 
van de wereld.

«Bespaar ons de verwarring van de slech-
ten, o heilige en volmaakte goedheid.»

25. Laat ons niet zieltogen in de wereld 
en lever ons niet uit aan de spot van de 
onwetenden die jou afwijzen, Heer van 
mededogen.

26. Alles wat ons afleidt van Gods heil in 
de wereld is slecht, en alles wat ons het 
doet vergeten is dodelijk.

27. Wat doen de omstandigheden van 
onze zoektocht en van onze zieltoging er in 
deze wereld toe, mits we gelukkig herboren 
worden tot het leven dat niet vergaat!

28. We zullen de ware zoekers naar God 
herkennen aan het feit dat de verveling hen 
niet bewoont of hen zelfs maar nadert in de 
wereld.

29. Niets anders zal ons van de ellende, 
van de vuiligheid, van de ziekte, van het 
leed, van de onwetendheid, van de angst, 
van de haat, van de wanhoop, van de een-
zaamheid en van de dood redden, dan de 
wetenschap van de zeer geleerde God.

30. Gods ware gelovigen ondergaan de 
wereld, maar ze gaan er niet in mee, want 
hun doel is niet zich erin te installeren, 
maar eerder er de verborgen ingang te zoe-
ken van het koninkrijk dat niet vergaat.

23’. Zij die zich hebben neergelegd bij de 
aardse ballingschap kunnen zich wel orga-
niseren hier beneden, maar wij die op het 
eeuwige leven hopen, hoe zouden wij ons 
kunnen installeren in de zieltoging van deze 
wereld?

24’. Oh! Heer van goedheid en van verge-
ving, vergun ons de tijd noodzakelijk voor 
de zoektocht naar jouw heilige geheim en 
sta toe dat we hier beneden de eerstelingen 
van het eeuwige leven proeven dat je ons 
vanaf het begin hebt beloofd. Oh! Kom voor 
ons heil, Zeer Heilige, en daal neer in onze 
gezuiverde harten.

25’. Want ons geloof wankelt onder de 
slagen van de dood, en onze liefde kwijnt 
weg in de duisternis van de ballingschap.

26’. Helaas! De uit de hemel gevallen men-
sen zijn gewend geraakt aan het kwaad van 
de dood, en heden schenken ze er helemaal 
geen aandacht meer aan.

27’. De wet van de wereld is een harde 
wet van moord, van ballingschap en van 
leed.

De wet van de hemel is een zachte wet 
van liefde, van vrijheid en van vreugde.

28’. De ware kinderen van God zijn nooit 
alleen of in de steek gelaten, want de zoek-
tocht naar de Vader houdt hen nacht en 
dag bezig.

29’. En niets anders zal haar aan ons 
overdragen, dan de liefde van hen die haar 
door vererving bezitten sinds de schepping 
van de mens, want hun woord is Gods liefde 
die tot ons komt tot op de aarde van 
ballingschap.

30’. Wat we zullen denken en wat we 
zullen doen in de wereld doet er ten slotte 
weinig toe, het is alleen wat we erin vinden 
van God dat zal tellen voor onze uiteindelijke 
redding, ziedaar wat hard is voor veel 
gerustgestelden.
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31. We zullen weten dat we Gods waar-
heid naderen, wanneer we het steeds min-
der eens zijn met de wereld, en wanneer de 
wereld ons met gelijke munt terugbetaalt.

32. Laten we het Boek voorstellen aan 
elke deur en aan elk hart. Zij die het ont-
vangen en zij die het afwijzen, zullen over 
zichzelf oordelen.

33. In plaats van alles geweld aan te doen 
en alles te kwellen, als opstandigen die 
denken zich dankzij hun arglist in de wereld 
te installeren.

34. De rijken en de sterken in God nemen 
de hulp en de steun aan de armen en aan 
de zwakken in God op zich, opdat het he-
melse rijk weer wordt bevolkt tot op de 
geringste plekjes.

35. Hebben de heilige en de wijze profeten 
ons niet tegen alles en iedereen in, onze 
redding en onze verrijzenis in God 
aangekondigd?

36. O verheven armoede van wie alles 
heeft!

O verheven eenvoud van wie alles weet!
O verheven zwakheid van wie alles kan!
O verheven vrede van wie alles lief- 

heeft!

37. Zij die zich schikken in de leugen en 
in de dood van de wereld, worden uitein-
delijk verslonden door de leugen en door 
de dood in deze wereld.

38. Moeten we niet laaien van verlangen 
en van ongeduld in onze zoektocht naar de 
goddelijke schat, als we een kans willen 
hebben hem hier beneden te ontdekken?

39. Waar is het goed voor onze zieltoging 
in de wereld arglistig te verlengen als het 
niet is om er Gods heil te zoeken dat verlost 
van alle dood?

31’. En we zullen weten dat we Gods 
waarheid hebben bereikt, wanneer we de 
mensen liefhebben zonder hen te volgen, 
en wanneer de mensen ons liefhebben ter-
wijl ze ons volgen.

32’. Gods wil is als een stroom die naar 
een oceaan van liefde vloeit. Het is waanzin 
zich ertegen te willen verzetten tot aan de 
uitputting van het ongerijmde.

33’. Laten we trachten met Gods hulp het 
enige levensgeheim te ontdekken, als lief-
hebbende en aan hun zeer geleerde Vader 
onderworpen kinderen.

34’. Zelfs de middelmatigen kunnen wor-
den gered, maar op voorwaarde zich niet 
stompzinnig te verzetten tegen de heiligen 
die hebben aanvaard voor hen in te staan.

35’. En heeft onze mooie Heer van verge-
ving niet alles van ons verduurd, teneinde 
ons te redden van de duistere ballingschap 
waarin we zieltogen?

36’. Het is een zout, maar het is ook een 
suiker.

Het is een aarde, maar het is ook een vuur.
Het is een water, maar het is ook een 

lucht.
Het is een licht, maar het is ook een 

afgrond.

37’. O hoe wonderbaarlijk en ongelofelijk, 
Heer, is jouw waarheid van leven! En hoe 
weinig onder jouw kinderen zijn in staat 
om erin te geloven en om er hier beneden 
naar te zoeken!

38’. Want daar is onze onzinnige hoop en 
ons waanzinnige verlangen, die redden van 
de twijfel, van de wanhoop en van de dood.

39’. Volstaat het niet dat we de fakkel van 
God overdragen in deze verduisterde wereld 
zonder ons zorgen te maken over degene 
die hem zal ontvangen? Want ontvangt hem 
wie wil en niet wie wij willen!
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40. Voor één heilige die men hier beneden 
herkent, blijven hoevelen onbekend en bid-
den voor het heil van de zielen?

41. Zij die niet verdragen te worden be-
rispt en verbeterd door de mensen, zullen 
niets leren van de mensen.

42. Het is door de substantie van de 
maagdelijkheid en het is door de essentie 
van de vruchtbaarheid dat ons leven in de 
zegevierende eenheid van de Enige zal wor-
den hersteld.

40’. Voor één zoon van God die zich in de 
wereld openbaart, werken hoevelen in het 
geheim voor de redding van de zielen en 
van de lichamen?

41’. Zij die niet verdragen te worden be-
rispt en verbeterd door God, zullen niets 
leren van God.

42’. Laaf ons, Heer van de hemel, met 
jouw heilige dauw die de uiteengehaalde 
zielen, geesten en lichamen regenereert door 
het oordeel van de dood van de wereld.

42’’. O Zeer Heilige, sta toe dat we jouw 
grote mysterie verstaan en voltooien vóór het 
algemene oordeel dat alles zal blootleggen.

43. Oh! Heer van kennis, waarom vallen 
zoveel mensen in slaap in de modder van de 
wereld? En waarom zoeken zij die een beetje 
wakkerder blijven, je geheim buiten jou?

44. Omdat zíj niet in mij zijn gekiemd, 
zegt de Heer van het geheim.

45. Het Boek zal als een ketting van le-
vend goud zijn die Gods kinderen in de 
zoektocht naar zijn heilige levenslicht zal 
verbinden.

46. Zeker, we zullen dicht bij hen zijn die 
ons in hun hart aanroepen om hen op Gods 
weg te leiden.

47. De lauwen die de zoektocht naar het 
goddelijke geheim aanvangen, worden 
’t snel moe, en ze keren terug naar de ijdele 
bezigheden van de wereld zoals honden 
terugkeren naar hun braaksels.

48. De kerken gaan mee met de wereld, 
teneinde menigten lauwen in de blinde 
naleving van de geopenbaarde mysteries te 
handhaven.

49. De wereld verkiest kwantiteit boven 
kwaliteit.

43’. Oh! Heer van rechtvaardigheid, waarom 
vallen zoveel mensen in slaap in jouw woord? 
En waarom zoeken zij die een beetje wakkerder 
blijven, jou met zoveel moeite?

44’. Omdat zíj niet de goede amandel 
hebben gezocht die verborgen ligt onder de 
schors, zegt de Heer van het mysterie.

45’. Zij die elkaar met het Boek in de hand 
ontmoeten, zullen elkaar de vredeskus ge-
ven en zullen in de Heer van leven 
communiëren.

46’. Wanneer we ons verenigen om het 
Boek te lezen, zal hij die het heeft geïnspi-
reerd ook zeker in ons midden zijn.

47’. Zij die dorsten en die hongeren naar 
het leven van God, raken in de greep van 
de heilige zoektocht als van een krachtige 
magneet die hen zelfs niet meer de vrije tijd 
laat om de blik op de wereld te slaan.

48’. Het is een grote menselijke liefdadig-
heid, maar het is ook een groot gevaar, want 
dat verwijdert de besten van de daadwer-
kelijke zoektocht naar het heilige en wijze 
mysterie.

49’. Maar God verkiest kwaliteit boven 
kwantiteit.
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50. Allen zijn in slaap gevallen bovenop de 
goddelijke belofte, en ieder houdt zich ge-
rustgesteld bezig met zijn zaken in de wereld, 
zich automatisch gered wanend door de zoek-
tocht en door de gave van één enkeling.

51. Men zal jullie, gekleurde volkeren, ver-
wijten het Boek van de verlossing uit de handen 
van een blanke mens te hebben ontvangen.

52. De ware zoekers naar God slagen of 
sterven bij de taak, maar ze wijken nooit, 
want ze hebben de goddelijke enormiteit 
geraden van het doel dat ze nastreven.

53. De kleingeestigen, de middelmatigen, 
de onwetenden en de weldenkenden zullen 
kwistig zijn jegens ons met hun ontmoedi-
gingen, hun verwijten, hun sarcasme en 
hun beletsels van alle soorten, in onze zoek-
tocht naar de goddelijke schat.

54. Wij zullen noch de menselijke figuren, 
noch de dierlijke figuren, noch de symbolen, 
noch de beelden aanbidden die er zijn om 
ons de goddelijke mysteries in herinnering 
te brengen, maar die op zichzelf niets zijn.

55. O fonkelende cohort van Gods wijzen 
en heiligen die het sarcasme, de beledigin-
gen en de slagen op de zoektocht naar de 
Heer van waarheid zegevierend hebben 
verduurd.

56. Al diegenen die niet tot God bidden 
en die niet nacht en dag zijn heil zoeken, 
of die er niet op hopen, verliezen hun tijd 
hier beneden.

57. Blind fanatisme is ten overstaan van 
God als ongeloof en als goddeloosheid, want 
het weerhoudt ervan de bron van de genade 
te leren kennen en de oceaan van liefde te 
ontdekken.

58. Zij die bij God aankomen blijven eerst 
sprakeloos, vervolgens lachen ze en huilen 
ze, ten slotte bewonderen ze en loven ze in 
eeuwigheid.

50’. En zij die pogen Gods belofte te ver-
werkelijken, gaan in de ogen van de inge-
slapen middelmatigen door voor waanzinnig 
en voor ketters, zo vaag en verweg schijnt 
Gods gave hun toe.

51’. Antwoord dan: «Wij zijn vereerd om 
deze gave te hebben ontvangen, en jullie 
zijn onteerd om ze te hebben afgewezen.»

52’. Niets van de heilige en wijze zoektocht 
van Gods kinderen zal verloren gaan, want 
de Heer is barmhartig jegens hen die hun 
geloof, hun liefde en hun goede wil in hem 
hebben gesteld.

53’. Want het is de slechte demon die door 
hen spreekt en handelt, teneinde ons te ver-
wijderen van Gods koninkrijk waar hij geen 
enkele macht meer over ons heeft. Laten we 
voor hen vluchten zonder ons om te keren 
en laten we hen niet bij ons heil betrekken.

54’. Afgoderij is de verschijningsvormen 
van Gods ding verwarren met het ding zelf, 
en het is afgedwaald blijven vanwege de schor-
sen die de substantiële en zuivere amandel 
van het onvergankelijke leven verbergen.

55’. Blaas ons het geduld in dat het verzet 
zal overwinnen van de profane wereld 
waarin we zieltogen op zoek naar Gods heil, 
dat de verlossing uit de klauwen van de 
dood is.

56’. Zij die eraan twijfelen, hoeven slechts 
een knekelhuis te bezoeken, en als er nog 
een restje intelligentie in hen zit, zullen ze 
er niet meer aan twijfelen als ze daar weer 
uitkomen.

57’. Als we de oorsprong en de basis van 
het goddelijke leven kennen, zullen we voor 
altijd erkentelijk en nederig zijn in de her-
vonden Heer.

58’. De voorzichtigheid van de Heer is 
enig, en zijn geheim is van een verbazende 
en volmaakte humor. De zieners van God 
getuigen er nu reeds van.
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59. O gelovigen van de boodschap, men zal 
jullie diepgang en jullie eenheid erkennen als 
jullie de wettigheid en de ononderbrokenheid 
van de geopenbaarde Schriften erkennen.

60. Al wat men ons kwistig onderricht om 
ons goed te gedragen in de wereld, zal ons 
er niet van weerhouden om er onwetend en 
onmachtig van Gods heil te sterven, als we 
het niet alle dagen van ons leven zoeken.

61. God zal zijn heil alleen doen zien aan 
hen die zich niet met de wereld tevreden-
stellen, aan hen die zich er niet in roeren, 
aan hen die zich er niet in installeren.

62. Gelovigen van God, open jullie oren 
en open jullie harten, terwijl jullie nog le-
vend op de aarde zijn, want weldra zal het 
te laat zijn om naar Gods heil te zoeken.

63. Geen vrede voor de zoekers naar de 
wereld, zelfs wanneer ze de wereld hebben 
gevonden, want wat een droefheid is er dan, 
wat een eenzaamheid en wat een slavernij!

64. Christus heeft de dood belachelijk 
gemaakt en hij heeft de slechten belachelijk 
gemaakt. Het woord van zo’n meester is 
zeker een woord van leven, dat ons in alle 
omstandigheden moet hoeden voor ontmoe-
diging en voor twijfel.

65. Het Boek is prachtig en degene die 
het heeft ingeblazen, weerschijnt aan de 
hemel. Zien we het niet? Verstaan we het 
niet?

66. Zo arm en zo verlaten als we ook schij-
nen in de wereld, we moeten ons geloof en onze 
hoop behouden jegens het mededogen van de 
Enige, die ons waarneemt om te zien hoe wij 
reageren in de ballingschap van de dood.

67. Onze toestand in de wereld heeft geen 
enkel belang voor God, want wat telt in zijn 
ogen is wat we geloven, wat we zoeken en 
wat we vinden hier beneden.

59’. De godsdiensten van waarheid zijn die 
welke ons de verrijzenis, het oordeel en het 
leven in God aankondigen voor de uitverko-
renen, of buiten God voor de verworpenen.

60’. Er is slechts één waarachtig doel voor 
de mens hier beneden, dat is uit de dood 
te komen met Gods hulp, zoals de mooie 
Heer van verrijzenis heeft gedaan. Maar hij 
heeft Gods geheim in eigendom en hij com-
municeert het aan wie hij wil zonder dat 
iemand het geweld aan kan doen.

61’. Want we zullen alles verkrijgen naar-
gelang de maat van ons hart, en niet naar-
gelang de sluwheid van onze geest of naar-
gelang de vaardigheid van onze handen.

62’. O gelovigen van God, wacht niet tot 
jullie weer in stof zijn neergevallen om je 
over het geheim van jullie harten te buigen, 
want dan zal het te laat zijn om iets in het 
leven te openbaren.

63’. Geen vrede voor de zoekers naar God, 
zolang ze God niet hebben gevonden, maar 
wat een vreugde is er dan, wat een vereni-
ging en wat een verlossing!

64’. Wie zal er weer uit het graf komen in 
navolging van de Heer van verrijzenis, ten-
einde een nieuw voorbeeld te zijn van Gods 
almacht en een glansrijke bevestiging van 
het vertrouwen der gelovigen?

65’. God zal ons verbergen onder zijn 
kleed van licht, óf hij zal ons doen schijnen 
in de duisternis van de wereld. Aan hem de 
glorie en de vergeving.

66’. Zullen we het geïnspireerde woord 
niet herkennen dat weerklinkt in de volheid 
van het Woord, in vergelijking met de uit-
zinnige woorden die weerklinken in de leegte 
van de profane wereld?

67’. De met modder bedekte bedelaar die 
in zijn hart en in zijn hand Gods juweel 
verbergt, is meer waard dan heel de wereld 
die hem afwijst.
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68. Nu we het Boek hebben gelezen, zal 
er nooit meer een excuus voor ons zijn, als 
we Gods heil verwaarlozen.

69. O gelovigen van God, vat weer moed, 
want de Heer ziet jullie harten onverhuld, 
zonder zich te schamen voor jullie armzalige 
staat in de wereld.

70. Hebben we niet een wonderbaarlijke 
vrucht gegeven, als een goede boom door 
de Heer geplant in de aarde van 
ballingschap?

71. Hebben we het Boek niet in de verla-
tenheid en in de eenzaamheid van de wereld 
voortgebracht, zonder te zwichten en zonder 
aan God te twijfelen?

72. Dat onze bijeenkomsten heilig en 
vreugdevol zijn ter ere van de Heer die 
voorzit in onze liefhebbende harten!

73. O de vreugde van de herenigden met 
God!

O de trouw van de minnaars van de Enige!
O de hartstocht van de zoekers naar 

leven!

74. O eenvoudige kinderen van God, wijs 
de Heer niet af vanwege degenen die hem 
verminken en die hem verraden in zijn eigen 
huis.

75. Zo zullen jullie worden ontvangen in 
zijn koninkrijk, terwijl de huichelaars zullen 
worden geworpen in de duisternis van 
buiten.

76. Nogmaals wordt de belofte van het 
heil gegeven aan de bannelingen die lijden 
en die God om hun verlossing bidden.

77. Het is wel natuurlijk dat we uit alle 
macht en met onze eigen middelen strijden 
tegen de ellende, tegen de ziekte en tegen 
de dood die ons hier beneden steeds 
bedreigen.

68’. Want het Boek is als een magneet die 
de in de dood afgedwaalde zielen verzamelt 
om ze God aan te bieden.

69’. O gelovigen van God, dat jullie hoop 
kiemt en dat jullie geloof weer bloeit, want 
de Heer ziet jullie schijnen door de balling-
schap van de dood heen.

70’. Zij die van deze vrucht eten, zullen 
in Gods paradijs terugkeren, en ze zullen 
er niet meer uitkomen dankzij hun ervaring 
van de dood.

71’. Hebben we Gods wil niet volbracht, 
ondanks het koppige verzet van de profane 
wereld?

72’. Daar is hij die met ons communieert; 
zien we hem niet door de duistere schors 
heen die ons nog overdekt?

73’. O de zachtheid van de kinderen van 
God!

O de veiligheid van de geredde heiligen!
O de glans van de zonen van God!

74’. Ga in alle vertrouwen tot hem in jullie 
harten, dien hem en heb hem lief als de 
beste van jullie allen.

75’. Bijna niemand gelooft meer in Gods 
oordeel, we zullen het nochtans allen zien, 
en de verrassing zal ons sprakeloos en 
roerloos maken.

76’. Nogmaals wordt de deur van het ko-
ninkrijk geopend voor hen die dorsten naar 
het zuivere en onvergankelijke leven dat 
weerschijnt in God.

77’. Maar onze inspanningen moeten ons 
niet de zoektocht naar Gods heil doen ver-
geten, het enige dat ons voor altijd van het 
juk en van de ballingschap van de dood kan 
verlossen.
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78. Zij die ons de hemel prediken en die 
zich in de kleingeestigheden van deze wereld 
ingraven, zijn huichelaars die haat voor 
God zaaien in het hart van de verbannen 
mensen, in plaats van er zijn heilige en 
volmaakte liefde te doen bloeien.

78’. Gods heil is niet zoals sommigen het 
onderwijzen, een verre en vage mogelijkheid. 
Het is een onmiddellijke en tastbare wer-
kelijkheid voor degene die het hier beneden 
bereikt. Ziedaar wat we allen moeten 
weten.

78’’. Laten we ons er nooit voor schamen 
om een beperkte en vage mening op te geven 
teneinde een nauwkeuriger en breder idee 
over Gods heil aan te nemen, want zo zullen 
we ons openen en zullen we kiemen in God, 
in plaats van vast te lopen en uiteen te 
vallen in de wereld.

Er zijn twee uitersten die zij die afstand 
hebben gedaan van de wereld moeten ver-
mijden. Een leven gewijd aan genoegens en 
aan hartstochten, onterend, zinnelijk, grof, 
onedel, onprofijtelijk; en een leven in dienst 
van verstervingen, pijnlijk, onedel, 
onprofijtelijk.

BOEDDHA

We hebben de ambrozijn gedronken, we 
zijn onsterfelijk geworden, we hebben het 
licht gezien, we hebben de goden 
gevonden.

VEDA’S
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VÊTE EN URI

1. O onze Heer en onze God, bevestig in 
de hemel ons aardse woord en onze aardse 
zienswijze, zoals wij hier beneden jouw 
hemelse heilige Naam en jouw hemelse 
heilige aanwezigheid bevestigen.

2. De vrome getrouwen horen over het 
ding praten onder de sluier van de heilige 
Schriften, naargelang hun aandacht en 
naargelang hun verstand. Díe zijn horenden 
en Gods heil voorbestemd.

3. Gods uitverkorenen ontvangen het ding 
uit de handen van Gods zonen, naargelang 
hun gebeden en naargelang de zuiverheid 
van hun leven. Díe zijn Gods bewaarnemers 
en bewaarders.

4. Dat ieder de godsdienst van zijn vade-
ren of die van zijn keuze beoefent en dat 
ieder zijn afzonderlijke geloof binnendringt 
alvorens het tegenover dat van de anderen 
te stellen.

5. Enkele goede kinderen ontvangen soms 
van een zoon van God het in alle tijden 
verborgen ding, en zij vervolmaken het vol-
gens zijn aanwijzingen.

O hoe klein is het aantal gelovigen!

KORAN

Ontrouw zijn al degenen wier lichaam van 
onzuiverheid is doordrongen.

ZOROASTER

HET BLOED

1’. Wie zou tussenbeide durven te komen 
in de profane zaken van de mensen, terwijl 
zelfs de Heer God de hand er niet naar 
uitsteekt? Moet eenieder niet voor zichzelf 
geloven, bidden, zoeken en vinden?

2’. Gods heilige gelovigen hebben baat bij 
het ding dankzij Gods uitverkorenen, naar-
gelang hun liefdadigheid en naargelang hun 
trouw. Díe worden door God geholpen en 
gered.

3’. Gods zonen maken het ding met hun 
handen, naargelang Gods genade en naar-
gelang zijn liefde, en ze communiceren het 
naargelang zijn heilige wil. Díe zijn Gods 
kenners en bezitters.

4’. Zo binnendringend tot het geheime 
middelpunt zal ieder worden verenigd in de 
eenheid van de Enige, en «Hervonden 
Boodschapper» worden.

5’. Maar zeer weinig wijze onderzoekers 
verkrijgen van God de genade om de oor-
sprong te ontdekken van de chaos waar het 
heilige levenslicht zich verbergt.

BOEK XXXV
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6. Zíj komen hun naaste te hulp en zij 
herinneren in de verduisterde wereld aan 
de wijze en heilige weg die redt van de dood.

7. Zo zijn er zij die van het ding horen 
spreken of die er de uitwerkingen van zien.

8. Dan zijn er zij die het ding ontvangen 
en die er naargelang Gods geboden gebruik 
van maken, ten goede van de armen en van 
de verlatenen.

9. Wie zal de kennis van de Enige 
Schittering bereiken?

10. O ijdele en stompzinnige rijken, we 
hebben bij jullie om een beetje brood gebe-
deld tegen Gods rijkdommen, en jullie heb-
ben ons afgewezen zonder zelfs te kijken 
naar wat wij jullie aanboden!

11. Zij die heden de arme gelovigen ver-
achten en afwijzen, zullen op een dag wor-
den veracht en afgewezen door de Heer 
vanwege de armoede van hun harten.

12. Wij hebben jullie van buitenaf be-
zocht, met vermaningen en een oproep tot 
de genade, tot de liefde en tot de kennis van 
de Heer van leven.

13. Wie niet alleen kan bidden, moet met 
de gemeenschap van gelovigen bidden, ten-
einde zich te oefenen in het afzonderlijke 
gebed dat te allen tijde en overal in de 
vreugde van de goddelijke vereniging 
opwelt.

14. Men moet geven om te ontvangen.

15. Ik vergeef je je zonde die je ziekte is, 
heeft mijn God me gezegd, opdat je in plaats 
van je tegen mijn NAAM en tegen mijn 
schepping te verheffen, mijn genade en mijn 
liefde looft in mijn eeuwigheid. Begrijp je, 
mijn kind dat God aanroept?

6’. Díe blijven in het algemeen verborgen, 
zich ermee tevredenstellend lichtdragers op 
te wekken die Gods waarheid openbaren in 
de wereld.

7’. Vervolgens zijn er zij die baat hebben 
bij het ding zonder het te kennen en zonder 
het te bezitten.

8’. Tenslotte zijn er zij die het ding kennen 
en die het maken met Gods hulp, voor hun 
heil en voor dat van die bij hen horen.

9’. En wie zal met de Heloym in de Enige 
God worden verenigd?

10’. Op een dag zullen ook jullie bij ons 
om een beetje water van de hemel bedelen 
tegen al jullie aardse rijkdommen, maar wij 
zullen jullie afwijzen zonder zelfs een blik 
te werpen op jullie mest.

11’. Laten we niet denken de Heer te vin-
den en vervolgens de wereld te verlaten. We 
moeten eerst de wereld verlaten en vervol-
gens zullen we de Heer vinden.

12’. Heden bezoeken we jullie van bin-
nenuit, met aanmoedigingen en bevestiging 
in de genade, in de liefde en in de kennis 
van de Heer God.

13’. Wie alleen kan bidden volstaat zich-
zelf, want de Heer is een almachtige en 
volmaakte metgezel. Hij versmaadt het 
nochtans niet om soms ook met de gemeen-
schap van gelovigen in de vreugde van de 
broederlijke vereniging te bidden.

14’. En men moet zweten om met de zoete 
dauw van de hemel te worden besproeid.

15’. Mijn vrienden, ga niet naar de feesten 
van de mensen waar men met een droevig 
hart en met een moe lichaam van terug-
komt. Ga de zieken en de gevangenen be-
zoeken en nodig de armen uit, opdat jullie 
tevredenheid volmaakt is en opdat de Heer 
jullie zijn zegen zendt, die redt van de dood.
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16. De slagen die ons overkomen, verhel-
deren ons op wonderbaarlijke wijze, maar 
zeer weinigen begrijpen het en zeer weinigen 
trekken er profijt van in deze wereld.

17. Wij roepen tot onze God om hulp in 
de gevangenis waar we zieltogen, maar híj 
slaat ons gade zonder een woord te zeggen 
en hij laat ons onszelf verscheuren aan de 
doornstruiken die haar versperren.

18. Dat hij die levend is kreten van 
vreugde en van erkenning slaakt jegens de 
Heer die het Universum voedt! En dat hij 
die lijdt om vergeving vraagt, opdat zijn 
zonde hem door de Grootmoedige wordt 
weggenomen!

19. Je dompelt ons in de Gehenna met 
de verdoemden, mijn Heer, en daarna trek 
je ons er evenzo weer uit, opdat we begrijpen 
dat we hen ook moeten bezoeken en sterken 
in jouw NAAM.

20. Men bidt niet in de hel, men gilt het 
er uit met de vervloekten. Sta toe dat we de 
les begrijpen, Heer, voordat we er hardhan-
dig in worden gejaagd.

21. Gods goede kinderen halen voordeel 
uit alles wat hun overkomt, want ze stem-
men overeen met de wil van de Vader die 
hen leidt; terwijl de anderen, die hun af-
zonderlijke wil volgen, verblind zijn en zich 
steeds meer verscheuren aan de doornstrui-
ken van de gemengde wereld.

22. Wanneer we zo arm zijn geworden dat 
we ons als gasten in onze eigen huizen 
voelen, zullen we overal in de wereld vrij en 
in vrede zijn.

23. Onze zonen en onze dochters zullen 
de door Adam verloren aarde opnieuw be-
volken, en hun lofprijzingen aan God zullen 
tot aan de verhevenste hemelen 
weerklinken.

16’. We zullen met zekerheid onderkennen 
dat we dicht bij de Heer zijn, wanneer we 
heel de mensheid en heel de schepping met 
eenzelfde elan en met eenzelfde hart 
liefhebben.

17’. Heer, zie ons hier heden verzoend met 
al de in de modder van de zonde gevallen 
wezens, zonder onderscheid, en ons hart is 
voor altijd verenigd met de harten van de 
ongelukkigen die in de Gehenna lijden.

18’. O Heer van leven, geef ons gezondheid 
van lichaam en tevredenheid van hart, maar 
bovenal, geef ons de liefde voor jouw wezen, 
dat wil zeggen de waanzinnige liefde die ons 
in jouw heilige eeuwigheid voert.

19’. Jouw lessen zijn hard, Heer, en velen 
begrijpen ze niet, maar voor jouw kinderen 
is het een eindeloze verrijking. O goede Heer, 
onderwijs ons zacht en met geduld, want 
deze wereld is slecht en wordt door pijn 
bewoond.

20’. Helderziende Heer, toon ons hen die 
jou in waarheid liefhebben, opdat wij hun 
handen kussen, waaruit de voortreffelijke 
geur van liefde en van liefdadigheid vloeit.

21’. Nederigheid is ons altijd herinneren 
dat we in wankel evenwicht aan de rand 
van de afgrond staan, waar het lijden, de 
waanzin en de dood zwemmen.

22’. Als we van het lijden van de gevallen 
wereld niet de maat nemen, hoe zullen we 
dan onze ballingschap onderkennen? En als 
we van de vreugde van het goddelijke leven 
niet de maat nemen, hoe zullen we dan de 
zin van onze redding onderkennen?

23’. Onze vreugde en onze rust zullen op 
een dag in God alleen zijn, want God is voor 
eeuwig onze vreugde en onze rust.
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24. Het Boek is niet gemaakt om in een 
op hol geslagen wereld te worden gelezen. 
Het is bestemd voor de overlevenden voor 
de tijd van hun herstel tussen de rokende 
puinhopen.

25. Je mengt ons met de verdoemden en 
je trekt je van ons terug, opdat wij onze 
nietigheid meten. Werkelijk, wij zijn niet 
trots op onszelf hier beneden, Heer.

26. Als je ons in de steek laat, Heer, dan 
zijn we verloren, want we kunnen zelfs niet 
meer tot jou om hulp roepen, zo groot is 
onze zwakte geworden.

27. De beste wijze om God te bidden en 
om hem te dienen hier beneden is de ver-
laten zieken bij te staan, is de gevangenen 
die geen familie hebben, te bezoeken, is de 
armen, de weduwen en de weeskinderen 
die behoeftig zijn, te hulp te komen.

28. O gelovigen in de enige Vader, wacht 
niet tot de ongelukkigen de hand naar jullie 
uitstrekken.

29. Een enkel bezoek aan de verlatenen 
van de gevangenissen, van de ziekenhuizen 
of van de krotten is meer waard dan een 
heel leven van stichtelijke gebeden in de 
wereldse kerken.

30. De Heer verjaagt zijn welbeminden 
hardhandig van de plekken van ijdelheid 
waar de mooie woorden in de leegte van de 
harten weerklinken.

31. Wanneer God ons verlaat, is dat ten-
einde ons het oneindige van onze zwakte 
en van onze nietigheid te doen meten.

32. Een goddeloze die zijn mensenbroe-
ders te hulp komt is dichter bij God dan 
een gelovige die in het openbaar bidt zonder 
voor wie dan ook iets te doen.

33. Is het Boek niet eerder voor de afge-
dwaalden die huilend de weg van het leven 
zoeken dan voor de gelovigen die zich in de 
dood van deze wereld hebben geïnstalleerd?

24’. Hebben we niet tot het einde in een 
woestijn van beenderen gepredikt? Zal de 
Heer haar heden niet in een geurende en 
van leven stralende tuin willen 
omvormen?

25’. Zodra het lijden ons in zijn greep 
houdt, worden al onze gebeden gewurgd in 
de hikken van de pijn en zakt onze intelli-
gentie weg in de schreeuwen van het beest.

26’. Lever ons niet uit aan het kwaad, 
mooie Heer van leven, maar verlos ons 
voordat onze harten worden getekend door 
de twijfel die de ziel doodt.

27’. Wat is een prachtiger gebed tot de 
Allerhoogste dan de broederlijke wederzijdse 
hulp van de liefdadigheid? En wat zijn meer 
verzekerde eerstelingen van onze vereniging 
in de Enige Liefde?

28’. Zoek hen en kom hen te hulp, want 
velen hebben niet meer de moed of de kracht 
om tot jullie te komen.

29’. God behoudt de huichelaars die in 
het openbaar bidden en in het geheim 
kwaad doen, een vreselijke verrassing voor.

30’. Want hij heeft ze bij voorkeur daar 
waar de liefdadigheid de lijdende en onge-
lukkige mensen metterdaad vertroost.

31’. Zo leren de intelligenten dat ze niets 
zijn zonder hem.

32’. Zo wandelt degene die Gods schep-
ping liefheeft en eerbiedigt al op de heilige 
weg die leidt naar het leven dat niet 
vergaat.

33’. Wanneer de barmhartige Heer ons 
wakker schopt, is dat niet voor de grap, 
maar eerder omdat wij niet zijn waar het 
moet en omdat we niet doen wat moet.
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34. Het einde van de slechten zal een les 
zijn voor hen die in hun harten geloven en 
voor hen die met hun ogen zien.

35. Wie de hand bijt die hem voedt en die 
hem tot het geestelijke leven verheft, is 
vervloekt, en zijn nagedachtenis zal een 
banvloek zijn onder de zijnen, zoals die van 
een Judas.

36. Hoe zullen we zonder jouw hulp, Heer 
van de hemel, ontsnappen aan de afstom-
ping van de noodzakelijkheden van het op 
de aarde verbannen leven?

37. Gods zonen bezitten niets in deze 
vergankelijke wereld, want hun koninkrijk 
is in de welbeminde zon.

38. De mens is vernuftig in het zich or-
ganiseren op deze aarde van ballingschap, 
maar zonder Gods hulp kan hij er niet 
uitkomen.

39. Bedelarij is een verval voor wie de 
wereld zoekt, maar het is de nobelste staat 
voor wie God zoekt.

40. Goede Heer van liefdadigheid, verlos 
ons van deze wereld waar alles op groezelige 
wijze wordt gekocht en verkocht, of 
geruild.

41. Nee, dit is niet een Boek voor de over-
verzadigden van de wereld die zich blijvend 
in de beerput van de dood hebben 
geïnstalleerd.

42. Wat zullen ze een gezicht trekken, de 
zelfverzekerden van deze wereld, wanneer 
men hen op de dag des oordeels vraagt: 
«Hebben jullie het Boek van de verlossing 
gelezen, dat jullie in het bijzonder is 
aangeboden?»

43. Er is een vernuftige gave nodig om in 
deze wereld de schone kunsten uit te 
oefenen.

34’. Vanwege de huichelaars wordt de 
voorrang van het Boek onttrokken aan de 
weldenkenden en wordt het gegeven aan 
hen die het zonder geest van moord of van 
uitsluiting verwelkomen.

35’. Van top tot teen in de zwarte zak 
geknoopt, in stukken gebroken, tot as her-
leid en in de zes richtingen verstrooid, zo 
zal het lot zijn van de vervolgers van Gods 
profeten.

36’. Deze wereld is een verschrikkelijke 
strijd van brute beesten die niet geschikt 
is voor Gods vreedzame kinderen.

37’. Zo prediken ze ons ook de onthech-
ting van de aardse wereld en de terugkeer 
naar de hemelse wereld, waar het leven niet 
wordt besmet met de dood.

38’. Waarlijk, het koninkrijk Gods is niet 
van deze wereld, daarom schijnen Gods 
zonen dwalend en arm op de aarde.

39’. Een enkele aarde, een enkele zee, een 
enkel vuur, een enkel woord, een enkele 
God.

40’. Ontvang ons in het edelmoedige leven 
van jouw heilige liefde die nooit uitgeput 
raakt.

41’. Het is een Boek voor de hongerigen 
naar de hemel die huilend hun verloren 
vaderland zoeken.

42’. Keer terug naar de stinkende modder 
waarin jullie behagen hebben gevonden, 
zal hun worden gezegd, alsook naar de 
lezingen die jullie erin hebben doen weg-
zinken en die jullie boven elke andere heb-
ben verkozen.

43’. En er is een engelachtige gave nodig 
om de Heer van de hemel en van de aarde 
te bidden en te loven.
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44. Men moet altijd doden om hier bene-
den te leven. Daarom achten wij deze wereld 
slecht en willen we ons niet installeren in 
de misdaad.

45. De goddelozen, die slechts op zichzelf 
rekenen, lijken moediger en meer bestand 
tegen het kwaad dan wij, die in de Heer gelo-
ven en die dag en nacht op zijn heil hopen.

«Ze verwerpen de openbaring die ze noch 
door list noch door geweld hebben kunnen 
doorboren.»

46. Dat ons geloof in Gods almacht blind 
en idioot is, opdat het helderziend en gees-
telijk wordt door de vleeswording van het 
goddelijke Woord dat van de duisternis van 
de dood verlost.

47. De slechtheid van hen die zeggen Gods 
getrouwen te zijn is zodanig geworden dat 
de ware gelovigen de drempel van de gewijde 
plaatsen niet meer overschrijden, en dat de 
verlatenen God verwerpen als een aanfluiting 
of als een onverdraaglijk blok aan het been.

48. Sommigen zeggen van onze prediking: 
«Het is te mooi om waar te zijn», want de 
dood die door hun schuld in de wereld is 
binnengedrongen, maskeert hun heden het 
geurige en zuivere leven dat niet eindigt.

49. Waar is de intelligente die zich diep 
buigt voor de Heer van de hemel en die zijn 
zeer heilige en zeer levende zegen ontvangt?

50. Er is al een deel van afgesnedenen 
door het geloof en door de liefde in de 
wereld.

51. Veel mensen die zich intelligent en 
moedig tonen in de zaken van de wereld, 
blijken stompzinnig en machteloos te zijn 
in Gods zaken.

44’. Op de dag van het herstel van alle 
dingen zullen Gods uitverkorenen de heilige 
dauw van de hemel eten en zullen de ver-
doemden slechts de verrotting van de hel 
als voedsel hebben.

45’. Op de dag van het vreselijke oordeel 
zullen er geen vijanden meer zijn en zullen 
er geen vrienden meer zijn, maar alleen on-
gelukkigen die vrijwillig de stinkende modder 
van de hel hebben gekozen, en gelukzaligen 
die ook vrijwillig het geurige en zuivere leven 
dat onuitputtelijk is, hebben gekozen.

46’. Zij die het woord van leven ontvangen, 
nemen deel in Gods genade die van de sla-
vernij van de wereld verlost. Geen enkel sla-
venwerk zal hun worden opgelegd en de dood 
zelf zal ver van hen worden geworpen, want 
hun lot is het vrije en onvergankelijke leven 
waar de Heer van eeuwigheid verblijft.

47’. Er is een afgrijselijke verrotting onder 
de weldenkenden en er is een verharde dood 
onder de atheïsten, maar de ergste slecht-
heid zit wel in de zelfvoldane huichelaars.

48’. Namaak woont overal in de wereld, 
en we moeten ons er dagelijks voor hoeden 
om die niet te verwarren met de waarheid 
van het wijze en heilige woord, het enige 
dat van de dood redt.

49’. Waar is de geïnspireerde die de heilige 
tabernakel voorbereidt waar de Enige 
Schittering van leven zal rusten?

50’. En er is al een deel van gekozenen 
door het geloof en door de liefde in God.

51’. De oordelen die ze ondoordacht over 
de ene en over de andere vellen, spreiden 
slechts hun ijdele onwetendheid tentoon.

43’’. Maar er is een goddelijke gave nodig 
om hier beneden de grote KUNST van de 
Almachtige te beoefenen.
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52. Onze ergste vijanden zijn niet buiten, 
maar wel degelijk onder ons als met 
schaapsvellen beklede wolven.

53. Ze zeggen Gods getrouwen te zijn, 
maar dagelijks schenden ze zijn geboden.

54. Ze zeggen volgelingen van de Heer te 
zijn, maar ze installeren zich in de wereld 
over de rug van de ongelukkigen.

55. Laten we vluchten als voor de pest 
voor hen die hun vrienden verscheuren, 
want morgen zullen ook wij worden ver-
scheurd door hun giftige en slechte 
tongen.

56. Zullen de Heer en al Gods wijze pro-
feten ons niet op de lippen kussen als een 
van hen, die Gods waarheid in de wereld 
heeft verkondigd en geopenbaard?

57. Zij die Gods woord begraven in plaats 
van het in de wereld te doen rondgaan, 
zullen uiteindelijk gefrustreerd raken, want 
ze zullen niets oogsten en ze zullen zelfs de 
verborgen bewaargeving verliezen.

58. We moeten laster niet met laster be-
antwoorden, want het volstaat al wel dat 
de slechtheid van de slechten hen uitein-
delijk verplettert zonder dat wij er iets aan 
toevoegen.

59. Zij die Gods waarheid nog prediken 
en die zijn woord van leven overleveren, 
geloven heden niet meer in de almacht van 
het Woord dat aan de hemel weerschijnt.

60. God heeft de mens niet aan de beesten 
onderworpen, en vooral niet aan de 
honden.

61. We moeten nooit wanhopen in de 
duisternis van onze zoektocht naar de Heer 
van leven.

52’. Voor hén zal er noch vergeving van 
de mensen noch vergeving van God zijn, 
want de verraders en de huichelaars worden 
uitgebraakt door de hemel en door de aarde.

53’. Ze matigen zich aan weldenkend te 
zijn, maar alle dagen van hun leven zeggen 
ze en doen ze het kwade.

54’. Díe zijn allen al vervloekt en van Gods 
heil afgesneden, want ze maken de godde-
lijke Naam gehaat bij de zwakken en bij de 
kleinen.

55’. Als wij niet bidden voor de slechten, 
wie zal hen dan tot hulp komen om hen uit 
hun slechtheid te halen?

56’. Zijn ook zij niet onrechtvaardig be-
lasterd, verworpen, ondermijnd en bestre-
den door de in de wereld onder de dekman-
tel van Gods naam geïnstalleerde 
huichelaars?

57’. De Heer van de hemel bestrijdt zege-
vierend de verrotting van de dood, en zijn 
wijzen zijn de kenners van zijn liefde, en 
zijn heiligen zijn de uitdelers van zijn 
genade.

58’. Het volstaat ons te bidden voor de 
bekering van de slechten, zonder te oordelen 
en zonder te veroordelen, vóór de grote dag 
van de afrekening die de Heer van gerech-
tigheid en van vergeving toebehoort.

59’. Hoe zullen ze de zieltogenden weer 
bezielen als ze zelf zieltogen, en hoe zullen 
ze de doden doen verrijzen als ze in de dood 
blijven?

60’. De honden die de mens bedreigen 
zullen met een stok worden geslagen, en 
die hen bijten zullen worden afgemaakt.

61’. Want we zijn dicht bij zijn heilige 
licht, maar we weten de dag noch het uur 
van zijn openbaring.
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62. Het werk van de Heer is onverganke-
lijk, terwijl de werken van de mensen als 
rook voorbijgaan.

63. Is hij die God in zijn hart looft niet 
meer waard dan zij die in de profane wereld 
werken?

64. Op een dag zal God ons in eigen per-
soon inlichten, maar dan zal het te laat zijn 
om ons oordeel te herzien en om ons gedrag 
in de wereld te veranderen.

65. Wat doen de oordelen van de wereld 
ertoe, aangezien het niet de wereld is die 
ons uiteindelijk zal beoordelen?

66. Zij die zich rijkelijk en gerieflijk in de 
wereld organiseren om het koninkrijk Gods 
te prediken, zijn huichelaars die liever de 
schaduw vasthouden dan op haar licht te 
hopen.

67. Zij die Gods weg prediken en die zich 
in de wereld installeren alvorens zich in 
God te installeren, zijn huichelaars die de 
eenvoudigen bedriegen en die slechts de 
middelmatigen voldoening geven.

68. Wanneer we de grote woorden liefde 
en liefdadigheid onbeschaamd tentoonge-
spreid zien in de wereld, zullen we weten 
dat het gaat om ondernemingen die onze 
vrijheid en onze beurs beogen.

69. De spirituelen zullen beschaamd wor-
den voor Gods gerecht en ze zullen stom 
blijven van verbazing.

70. Wat een verrassing voor hen die Gods 
woord prediken zonder er de ultieme zin 
van te kennen, wanneer ze de waarheid van 
de Enige met hun ogen zullen zien en met 
hun handen zullen betasten.

71. Wie Gods schijnbeeld eet, blijft in de 
dood van de wereld, dit is iets wat gemak-
kelijk te verifiëren is.

62’. De tijd werkt voor de wijze, terwijl hij 
de onzinnige vernietigt.

63’. En is hij die zijn zegen grijpt niet meer 
waard dan zij die zich met sterfelijke goe-
deren verrijken?

64’. Zien we niet dat de Heer ons altijd 
op tijd waarschuwt? Zullen we heden niet 
uit de modderpoel van onze zorgen en uit 
de valstrik van onze wereldse bezigheden 
komen?

65’. Wie met God op Gods weg wandelt, 
maakt zich er geen zorgen over door de 
wereld te worden goedgekeurd.

66’. Er is slechts één tempel van God, dat 
is het hart van de mens. Al de rest is als 
een vermomming die slechts de blinde en 
ongeneeslijke middelmatigen tevreden stelt.

67’. Wie liefheeft hangt niet het woord 
«liefde» boven zijn deur om zich tegenover 
de wereld te rechtvaardigen, en wie geeft 
schrijft er niet het woord «liefdadigheid» op 
om zijn weldadigheid ten overstaan van 
allen openbaar te maken.

68’. De Heer die de tastbare waarheid van 
God bezat, en die het wás, vroeg niemand 
iets; hij gaf alles aan allen en hij gaf zichzelf 
mateloos.

69’. Alleen de operatieven zullen de 
Almachtige loven zonder zich ergens over 
te verbazen.

70’. We moeten Gods waarheid prediken, 
maar zonder superioriteit en zonder arro-
gantie, want alleen enkele zeldzame uitver-
korenen kennen haar geestelijk en enkele 
uiterst zeldzame zonen van God bezitten 
haar lichamelijk.

71’. Wie God in lichaam en in geest eet, 
wordt als God. Dit is iets dat ook niet 
bedriegt.
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72. Het zijn onze goede gedachten van 
liefde en onze heilige rust die ons de geest 
openen voor de mysteries van Gods woord, 
en niet de geleerde voordrachten onder de 
menigten zieltogende middelmatigen.

73. Smaak en schoonheid kosten niet 
meer dan vulgariteit en dan lelijkheid. Wat 
Gods waarheid betreft, die is gratis voor 
allen.

74. Wat doen zij, wat doen zij toch, al 
diegenen die slapen in de wereld?

75. Wat doen zij, wat doen zij toch, al 
diegenen die zich roeren in de wereld?

76. Zullen wij altijd ons leven verliezen 
met het zoeken naar de wereld die ons 
uiteindelijk in de steek laat?

77. O jullie die op Gods heil hopen, wordt 
wakker in de wereld.

78. Noch de moraal van de wereld noch 
haar losbandigheid zullen ons van de dood 
verlossen.

79. Gods wetenschap kent geen vooruit-
gang, want zij is volmaakt vanaf het 
begin.

80. De onmetelijkheid van de goddelijke 
belofte gaat de geest van de mensen te boven 
en ze maakt Gods heiligen duizelig.

72’. Gods waarheid gaat in het geheim 
naar hen die haar liefhebben en die haar 
zoeken in hun harten. Die welke de wereld 
geweld aandoen met voortdurende publici-
teit kunnen nooit Gods waarheid zijn.

73’. Als de schoonheid van de wereld ons 
ontgaat, hoe zal de schoonheid van hem 
die haar heeft gemaakt ooit waarneembaar 
voor ons worden?

74’. Waar zijn zij dan toch, de wachters 
van God?

75’. Waar zijn zij dan toch, de zoekers van 
de Enige?

76’. En zullen wij niets riskeren bij de 
zoektocht naar de Enige Schittering die ons 
voor eeuwig vervult?

77’. En zoek het geheime licht van de 
woorden van leven in plaats van jullie te-
vreden te stellen met hun schaduwkleed.

78’. Alleen, de vlees geworden liefde van 
de Volmaakte die in de hemel regeert.

79’. En haar licht verlicht de gelovige die 
de hemel en de aarde in overeenstemming 
brengt.

80’. Oh! Wie zal het ongelofelijke geloven, 
en wie zal Gods prachtige gave in zijn hart 
ontvangen?

Zij die, opstandig tegen God en tegen zijn 
gezondenen, verschil tussen hen willen 
maken door in de enen te geloven en de 
missie van de anderen te ontkennen, maken 
voor zichzelf een willekeurige godsdienst.

KORAN

Zij gingen op de wegen en verzamelden al 
degenen die zij vonden, slechten en goeden, 
en de bruiloftszaal was vol gasten.

JEZUS
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REINE VEUT

1. Moedig in de zoektocht naar God. Lui 
in die naar de wereld.

2. Wie het mysterie van vereniging en van 
leven zoekt zonder de zegen en zonder de 
liefde van God, zal slechts verstrooiing en 
dood vinden. Dit woord is beslist 
waarachtig.

3. O gelovigen die zieltogen in deze wereld 
van ballingschap, zoek de Heer God uit alle 
macht en help elkaar op alle mogelijke 
wijzen, opdat de wereld jullie niet begraaft 
vóór de komst van de Redder.

4. De intelligenten van de wereld beschou-
wen de leer van het Boek als een abstract 
ding, terwijl het gaat om het meest concrete 
ding van het Universum: de vereniging van 
de hemel en de aarde.

Niemand van hen die waren uitgenodigd, 
zal van mijn avondmaal proeven.

JEZUS

Men weigert de laatste plaats en verliest 
zo de eerste.

LAO TSÉ

KONING REDT

1’. Negeer je grondslag niet en veracht 
hem niet wanneer je hem zult hebben 
herkend.

2’. Laten we dus goed op onze hoede zijn, 
teneinde de profanen niet na te bootsen die 
denken ongestraft Gods geheim te schen-
den, zoals heden de afgedwaalde en opstan-
dige volkeren doen in de wereld.

3’. Wanneer we Gods woord hebben ver-
enigd in Gods kennis, zal er in onszelf nog 
slechts bewonderende stilte en intens ge-
jubel zijn.

4’. Als ze de leer van de andere Schriften 
kenden, zouden ze ook de betekenis van 
deze kennen; maar hun ijdele aanmatiging 
verblindt hen geheel.

BOEK XXXVI

4’’. God spot met hen en hij maakt hen 
onuitsprekelijk belachelijk ten overstaan 
van de eenvoudige kinderen.

5. De profane versieringen doen ons de 
kinderen van de demon herkennen, want 
ze zijn duisternis in de duisternis.

5’. De heilige openbaringen doen ons de 
kinderen van God herkennen, want ze zijn 
licht in het licht.
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6. Laten we opmerken hoezeer de mensen 
van deze natie zich blind en doof hebben 
getoond wat de schoonheid en de waarheid 
van het geopenbaarde Boek aangaat. Laten 
we opmerken hoezeer ze stompzinnig en stom 
zijn gebleven ten overstaan van de klaarblij-
kelijkheid van het geopenbaarde licht.

7. Wie gelooft te weten sluit zich af voor 
alle onderricht, en de hoogmoedige snijdt 
zich af van Gods genade en inspiratie.

8. Als we tenminste niet hadden geweten 
van het bestaan van de boodschap, zouden 
we half schuldig zijn, want het woord van 
de levende was voor ons uitgewist en als 
versluierd in de nacht van de vergetelheid, 
zullen de verdoemden zeggen op de dag des 
oordeels.

9. Zullen we wachten tot we een menigte 
zijn die in het Boek van de waarheid van 
leven gelooft, om in ons hernieuwde geloof 
te worden gerustgesteld?

10. Laten we ons niet als bezeten slaven 
aan het werk van de wereld overgeven om 
altijd weer opkomende verlangens te bevre-
digen, want geen hand van mens of God 
zou ons dan nog kunnen verlossen van de 
afstomping van de geestelijke dood.

11. Déze kan aanvangen in misdadigheid 
en eindigen in heiligheid, en díe kan begin-
nen met geloof in God en eindigen in moord-
dadige opstandigheid.

12. O kleingeestigen van alle naties, leer 
van jullie hart de schoonheid en de waar-
heid van God kennen daar waar ze ver-
schijnt, en niet alleen daar waar men jullie 
zegt dat ze is.

13. De meest onderrichten onder de be-
studeerders van de heilige en wijze Schriften 
interpreteren de goddelijke mysteries als 
de symbolen van de geestelijke hernieuwing 
van de in deze wereld afgedwaalde mens.

6’. Laten we dus goed op onze hoede zijn 
voor wat in ons en om ons heen verschijnt, 
teneinde niet als brute beesten Gods heil 
dat in de wereld verschijnt onder de sluier 
van de heerschappelijke schepping, met 
voeten te treden.

7’. Voor sommigen zal het Boek een steen 
zijn die hun graf verzegelt, maar voor an-
deren zal het een steen zijn die hun leven 
hernieuwt.

8’. Maar ze heeft zich opnieuw onder onze 
ogen geopenbaard en ze heeft in onze oren 
weerklonken met een stralende helderheid, 
en we hebben haar stompzinnig afgewezen 
als onze laatste kans op heil. Helaas! We 
hebben de duisternis voor het licht aange-
zien en we hebben het licht voor de duis-
ternis aangezien.

9’. Het grote aantal gelovigen of ongelovi-
gen is een blinde en ijdele verzekering wat 
Gods waarheid aangaat.

10’. Laten we onszelf onderhouden in de 
toereikendheid van de armoede en we zullen 
alle tijd hebben die nodig is voor de zoek-
tocht naar de Volmaakte, die vlees wordt 
in de wonderbaarlijke maagd, geopenbaard 
aan Gods eenvoudige en wijze kinderen.

11’. Wie kent de route van het licht door 
de mens gezouten door het vuur? En wie 
kent de weg van de duisternis in de mens 
ontzout door het water?

12’. Op een dag zullen we de ziel, de geest 
en het lichaam van de Heer God verenigd 
in EEN proeven en zullen we uit de balling-
schap van deze sterfelijke wereld komen, 
terwijl we zijn heilige NAAM voor eeuwig 
loven en zegenen.

13’. Hoevelen onder hén begrijpen dat 
deze heilige mysteries ook de lichamelijke 
regeneratie beschrijven van de hier beneden 
gekruisigde mens?
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14. We hebben de hemelse zoon die is 
vlees geworden op de aarde, niet gevolgd. 
Zullen we de aardse zoon die is gevestigd 
in de hemel, volgen?

15. Barmhartige Heer, verleen ons het nood-
zakelijke, opdat ook wij het noodzakelijke 
kunnen geven aan hen die ons erom vragen.

16. Als er een onbekwame, een nutteloze, 
een zwerver, een idioot, een ellendeling te 
vinden is die door de wereld wordt afgewe-
zen, dat hij zonder vrees tot de Heer God 
komt, dat hij het Boek van de verlossing 
leest en dat hij aanzit aan het banket van 
het leven dat niet vergaat.

17. Zeker, het heil van God dat wij aan-
kondigen en dat wij voorstellen aan de 
verbannen mensen, schijnt ongelofelijk, 
want te mooi en te zuiver in deze door de 
dood verduisterde wereld.

18. Zijn we niet ten eerste de sluwste, de 
meest ongelovige en de meest opstandige 
volkeren komen prediken, opdat hun lot, 
als ze het Boek van de wetenschap afwijzen, 
door henzelf wordt beslist, zonder dat ver-
weer mogelijk is op de dag des oordeels?

19. Moet er niet een restje hiervan weer 
worden gewekt, bijeengebracht en gered?

20. De meest geleerden en de meest in-
telligenten zien de geopenbaarde Schriften 
aan voor verhandelingen over geschiedenis 
en over moraal.

14’. Zullen we begrijpen dat het de Enige 
is die altijd neerdaalt en opstijgt, teneinde 
ons de weg te wijzen naar het leven dat niet 
vergaat?

15’. Edelmoedige Heer, verleen ons de 
overdaad van het leven, opdat wij in jouw 
NAAM kunnen geven zonder te rekenen.

16’. Want de vaardigen, de werklieden, 
de geleerden, de intelligenten en de welge-
stelden van de wereld sluiten zichzelf uit 
door hun ijdele aanmatiging, door hun dode 
scheppingen, door hun profane kennis, door 
hun eigendunk en door hun tevredenheid 
met de gevallen wereld.

17’. Zo wijzen de intelligenten het af, al 
grinnikend naargelang hun platte en blinde 
rede. Alleen de eenvoudigen en de onschul-
digen kunnen het ontvangen, want zij staan 
Gods hernieuwde wonder niet in de weg.

18’. En zijn we niet ten tweede de een-
voudigste, de meest gelovige en de meest 
aan God onderworpen volkeren komen pre-
diken, opdat hun lot, als ze het Boek van 
het heil ontvangen, door henzelf wordt ver-
zekerd, zonder dat vergissing mogelijk is 
op de dag des oordeels?

19’. Moet er niet een grote massa daarvan 
worden gewekt, bijeengebracht en gered?

20’. De meest heiligen en de meest geïn-
spireerden zien diezelfde Schriften aan voor 
verhandelingen over ascese en over 
mystiek.

20’’. Waar zijn Gods verlichte wijzen die 
er ook de verborgen wetenschap in weten 
te herkennen van de Enige Schittering die 
van de dood redt? 

21. Als we niet luisteren naar de stem die 
ons opnieuw in het leven roept, zullen we 
wakker worden geschopt en zullen we wor-
den gekeeld in het slachthuis van de dood 
ondanks ons gebrul van brute beesten. De 
hel is geen fabel voor kinderen, helaas!

21’. Op de dag des oordeels zullen we 
allen worden ondervraagd over de enige leer 
van Gods gezondenen. Zij die haar hebben 
afgewezen, verwaarloosd, veracht of bestre-
den, zullen er de straf voor dragen. Wat wij 
jullie daar aankondigen is geen ijdele grap, 
wees daarvan verzekerd.
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22. We hebben de wijn van de aarde aan 
de mensen moeten verkopen om te overleven 
in deze wereld, en ze hebben ons er zijn prijs 
voor betaald, ons bovendien bedankend.

23. De ongelovigen en de intelligenten 
van de wereld blijven afgestompt en stomp-
zinnig ten overstaan van het woord van de 
Enige, en ze verwerpen het als vreemd aan 
hun kwaadaardige natuur.

24. O Almachtige, die in de eeuwigheid 
der eeuwigheden in eenheid blijft, geef ons 
kinderen ontelbaar en kostbaar als de ster-
ren van jouw hemel van glorie.

25. Het is de Vader die ons alles van zijn 
overdaad geeft, en de Zoon is zijn wonder-
baarlijke gave van leven, tot in deze wereld 
van ballingschap geopenbaard.

26. Zo overstijgt de mens het aardse voed-
sel en vormt hij het om in zichzelf. Maar hij 
wordt overstegen door het hemelse voedsel 
dat hem omvormt in God.

27. Er rest ons dus slechts de uit de hemel 
neergedaalde wonderbaarlijke Heer te vin-
den, die zei: «Eet, dit is mijn vlees; drink, 
dit is mijn bloed.»

28. Want we kennen en we ontvangen in 
deze door de dood verduisterde wereld 
slechts in beelden, als voorafbeelding van 
de grote dag des oordeels waarop we de 
heilige en tastbare werkelijkheid zullen 
kennen en zullen ontvangen.

29. Begrijpen we zo waarom wordt gezegd 
dat de Heer God de levenden en de doden 
zal oordelen, eerst de levenden en vervol-
gens de doden?

30. O verschrikkelijk mysterie van de 
redding of van de teloorgang van de mens 
afgedwaald in de vuiligheid van de dood!

31. Dit Boek leert ons niets, zeggen de 
eeuwig geïnformeerden van de profane we-
reld, want recepten zoekend, vinden ze er 

22’. We hebben hun ook gratis de wijn 
van de Heer van de hemel aangeboden, 
maar ze hebben die afgewezen, bovendien 
met ons spottend.

23’. De gelovigen en de geïnspireerden 
van God herkennen het wijze en heilige 
woord en ze vestigen zich erin, teneinde 
hun goddelijke natuur voor eeuwig te 
voltooien.

24’. Opdat ze voor altijd jouw koninkrijk 
bevolken, voorbehouden aan de hervonden 
kinderen die jouw heilige wil doen en die 
jouw heilige liefde openbaren.

25’. De Vader trekt slechts zijn eigen es-
sentie en slechts zijn eigen substantie tot 
zich aan. We moeten dus noodzakelijkerwijs 
zonen van God worden om ons weer bij de 
eenheid van de Ene te voegen.

26’. Het is een groot mysterie dat we hier 
herhalen aan alle gelovigen, want het is het 
mysterie van God die de zuiverheid van het 
van de dood verloste leven bewoont.

27’. Óf van een geheime priester van God 
de communie te verkrijgen van deze won-
dere Heer die redt van de dood.

«Orde van Melchizedek.»

28’. God heeft nochtans enkele van zijn 
wijzen toegestaan hem te kennen in deze 
wereld en hij heeft enkele van zijn heiligen 
toegestaan hem reeds hier beneden te ont-
vangen als de eerstelingen van de aan allen 
aangekondigde verrijzenis.

29’. Want zelfs de genade van de gave van 
het leven reeds in deze wereld, stelt ons niet 
vrij van het ultieme oordeel van de zeer 
rechtvaardige God.

30’. We smelten van ontzetting, en we 
klappertanden, en ons haar staat overeind 
ondanks onze waanzinnige hoop.

31’. Zo blijven ze uiteindelijk gevangen in 
de grafkuil van de dood als beesten die op 
de tast dwalen, terwijl ze de spreuken van 
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hier geen; óf ijlend in de abstractie van de 
leegte, stoten ze op de steen van de grond-
slag die hun bijziendheid hen belet te zien.

32. Gods geloof wordt afgewezen door de 
goddelozen, maar Gods wetenschap wordt 
ook afgewezen door de gelovigen in deze 
verduisterde wereld.

33. Enkele intelligenten van God bestaan 
voort onder de menigte intelligenten van de 
wereld, zoals de gloeiende kool verborgen 
blijft onder de dode as.

de wijzen opzeggen en ze zich tooien met 
hun gezegden die ze niet begrijpen en die 
ze niet toepassen.

32’. Zo sluiten allen zich uit van Gods 
onmiddellijke verlossing, behalve Gods kin-
deren die hem reeds in deze donkere tijd 
zoeken.

33’. Zo blijven enkele blanken de erfge-
namen van de hemelse doctrine, onder de 
menigte hoogmoedige doden.

33’’. Zullen zíj, die Gods gezegende bood-
schappers zijn, ook niet de boodschappers 
zijn die de tot God geroepen gekleurde vol-
keren zegenen? 

34. Laten we ons niet van de wapens van 
de slechten bedienen om hen te bestrijden 
en om hen te verwerpen. Laten we ons van 
het geloof, van het gebed en van de liefda-
digheid van de liefde bedienen die hen voor 
onze zaak zullen winnen of die hen op 
wonderbaarlijke wijze zullen vernietigen.

35. Laten we dus bidden voor hen die ons 
onderdrukken, opdat Gods woord als een 
oordeel voor hen is dat hen hier beneden 
doet kiemen of verdrogen.

36. Dat dus elke gemeenschap om de 
beurt, nacht en dag, bidt voor haar vervolg-
den en voor haar vervolgers, tot Gods won-
der voor allen klaarblijkelijk wordt.

37. Laten we slechtheid met liefdadigheid 
beantwoorden, maar laten we ons geschei-
den houden van de slechten en van hun 
doctrines van dood zolang hun slechtheid 
en hun hoogmoed voortduren.

38. Als er tussen ons een conflict rijst, is 
dat omdat Gods Geest niet meer in ons is, 
en als wij dit conflict buiten onszelf oorde-
len, is dat omdat Gods liefde niet meer in 
ons is.

34’. De levenszegen die niet wordt ont-
vangen, verandert in een doodsvloek voor 
de slechten. Zo zullen we de slechten over-
heersen door in alles en voor alles beter te 
zijn dan zij.

35’. Als ons geloof en onze liefde in God 
volmaakt zijn, zullen we onze vervolgers 
bekeren, óf zal het vuur van de hemel hen 
in ons bijzijn verteren.

36’. Laten we onze vervolgers in onze har-
ten zegenen in Gods naam, want naargelang 
wat ze in werkelijkheid zijn, zal de heilige 
steen hen verlichten en hen verheffen, óf zal 
hij hen verblinden en hen verpletteren.

37’. De kinderen zullen slaven worden en 
de slaven zullen lievelingskinderen van God 
worden, want de kinderen verachten heden 
de heilige erfenis die de slaven met erken-
telijkheid ontvangen.

38’. Zo is het de geheime stem van onze 
harten waar we naar moeten luisteren, en 
is het Gods oordeel waar we op moeten 
hopen, want de liefde is een komen en gaan 
dat in ons het levenslicht scheidt van de 
duisternis van de dood.
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39. Laten we dus de Heer God in onze 
harten bidden alvorens over iets te oordelen 
en laten we ons een lang uitstel gunnen 
alvorens iets af te snijden, want onze harten 
zijn doof geworden en onze handen zijn 
blind geworden in deze door duisternis 
versluierde wereld.

40. Elke aanmatiging tot de goddelijke 
wetenschap die niet wordt gerechtvaardigd 
door de heilige werken, is een aanfluiting 
en een bedrog ten overstaan van God en 
ten overstaan van de mensen.

41. De ijdelheid van deze onzinnigen zou 
belachelijk zijn als ze hen niet had afgesne-
den van hun broeders die ze onderdrukken 
en van God die ze honen in de wereld.

42. Laten we ons verwijderd houden van 
de hoogmoedigen en laten we hen in niets 
nabootsen, want vanwege hun verachting 
voor de nederigen is hun lot al door God 
beslist.

43. Het is een blanke die deze dingen 
aankondigt, een blanke wiens boodschap 
de blanken grinnikend hebben afgewezen 
en wiens waarschuwing ze gekscherend 
hebben veracht.

44. Laten we God bidden, opdat hij onze 
ogen opent en laten we hem bidden, opdat 
hij onze oren ontstopt.

45. De Maagd vegeteert tot ze de hemelse 
invloed heeft ontvangen die haar bezielt 
door haar de goddelijke ziel in te blazen, en 
die ziel organiseert haar substantie, be-
kleedt zich ermee en verschijnt in de wereld 
als de Redder en de Hernieuwer van de in 
de dood afgedwaalde mensen.

46. God heeft toegestaan dat het hart van 
hen die zich hoogmoedig op de kleur van 
hun huid beroepen, wordt verdonkerd door 
de duisternis van de dood.

39’. Het is Gods wetenschap en niets 
anders, die ons uit de greep van het Beest 
en uit de ballingschap van de dood zal 
verlossen. Maar het is de zegen en het is 
de liefde van God die in ons de door de 
gelovigen verwachte verrijzenis en verheer-
lijking voltooien.

40’. Zo is de onbegrensde aanmatiging 
van hen wier profane wetenschap de mens-
heid verplettert en ketent, de voorafbeelding 
van hun verstrooiing in de dood.

41’. O opperste aanfluiting, zij die zich 
hebben georganiseerd in de modder van de 
wereld, wanen zich een uitverkoren volk en 
een hogerstaand ras, terwijl hun heilige 
erfenis hun wordt afgenomen vanwege hun 
blinde hoogmoed!

42’. Hun nageslacht of wat ervan over-
blijft, zal slaaf van de slaven worden, en 
geen hand van mens of God zal hen er 
voorlopig van verlossen.

43’. We zijn verschillend als de kinderen 
van dezelfde Vader, maar we zouden niet 
verdeeld kunnen raken en elkaar in de weg 
staan zonder onze heilige erfenis te 
verliezen.

44’. Maar laten we hem vooral bidden, 
opdat hij onze harten ontbindt van de vui-
ligheid van de dood en ze bindt in zijn 
levenslicht.

45’. Zo waren jullie in afwachting van de 
Heilige Geest die jullie bevrucht en die jullie 
toegang geeft tot verwantschap met God. 
Zullen jullie de onmetelijkheid van Gods 
gave niet herkennen en zullen jullie in jullie 
harten niet erkentelijk zijn jegens hem die 
jullie heden kiest als erfgenamen en als 
bevoorrechte kinderen?

46’. God heeft op gelijke wijze toegestaan 
dat het hart van hen die de kleur van hun 
huid niet als een vlag etaleren, wordt be-
vrucht met zijn levende goud.
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47. Laten we ons hoeden voor de ratio-
nalistische geleerden die Gods openbaring 
in het graf bedelven.

48. Noch de enen noch de anderen bezit-
ten de enige kennis van Gods kinderen, en 
hun lot zal worden beslecht bij het laatste 
oordeel. Maar zullen ze nog een excuus 
hebben na het Boek van het middel te heb-
ben leren kennen?

49. God zendt ons een profeet vóór de 
klap die ons in de blinde en dove afstomping 
van de dood gaat doen wegzinken.

50. Waar zijn de intelligenten van God 
die de Heer vol overgave in de wereld zoeken, 
teneinde ongedeerd uit de vuuroven te ko-
men die wordt aangestoken?

51. Zo is het oordeel al begonnen zonder 
dat iemand het vermoedt, en het Boek zal 
ieders keuze wat het geloof in God en in zijn 
verrijzenis aangaat, slechts verhaasten.

52. Heeft onze aardse familie niet gewei-
gerd het Boek van de vleesgeworden waar-
heid te lezen, en heeft ze het niet afgewezen 
en genegeerd vanwege haar goede wil in de 
wereld en haar kwade wil in God? Zijn ze 
nochtans geen brave lieden in de wereld?

53. Zo gedragen onze verwanten en onze 
kennissen zich als blinden ten overstaan 
van de openbaring van de Allerhoogste, 
want ze ondervinden wel de genegenheid 
van de aarde en ze zijn liefdevol op hun 
manier, maar ze ondervinden niet de gene-
genheid van de hemel en ze hebben God en 
zijn genade niet waarlijk lief!

54. De schijnbare onmenselijkheid van 
de Heer in de wereld bestaat uit de zekerheid 
van het in God hervonden leven, terwijl de 
menselijkheid van de profanen bestaat uit 
het verlies van henzelf in de afstomping van 
de dood.

47’. Maar laten we ons eveneens hoeden 
voor de abstracte uitzinnigen die haar bui-
ten ons bereik in de hemel verpulveren.

48’. Geen van hén zal reeds in deze wereld 
in Gods schat binnengaan, want de enen 
ontkennen zijn bestaan in de hemel en zijn 
vleeswording op de aarde, en de anderen 
weten niet dat het ding zich nog voor hun 
blindemansogen voltooit.

49’. Waar zijn de gelovigen van God die 
zich tot de liefde voor God en voor de men-
sen bekeren, teneinde te ontsnappen aan 
de vernietiging die komt?

50’. Want Gods oordeel is geveld en de 
grote dag nadert, maar de slechten spotten 
en doen nog meer het kwade, terwijl de 
gelovigen de slechte werken opgeven en in 
hun hart tot God terugkomen.

51’. We zouden niemand weten te dwingen 
in de onlangs verschenen boodschap te 
geloven, want de klaarblijkelijkheid zelf van 
Gods genade en liefde wordt door de in de 
wereld gevestigde onwetenden ontkend.

52’. Als we de Heer God niet aanhoudend 
bidden ons te inspireren en ons te geleiden 
door zijn Heilige Geest, zullen we gevangen 
blijven in de duisternis, en de geest van 
duisternis zal ons duizend slechte redenen 
inblazen om ons er voorgoed met hem in te 
installeren.

53’. De Heer heeft er gelijk in ons aan te 
raden alles te verlaten om hem te volgen, 
want zo geven wij de doden op om naar de 
levende te gaan, en de doden die bij de 
wereld blijven hebben al de dood gekozen, 
zoals de levenden die de levende volgen al 
het leven hebben gekozen.

54’. Is het niet de vrouw die het kwaad 
toegang heeft gegeven door zich eraan uit 
te leveren? En is het niet zo dat de dood in 
ons is binnengedrongen door het 
levenskanaal?
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55. Is het niet een teken van het einde 
der tijden dat de vrouw opnieuw luistert 
naar de slechte raadgever die haar in het 
begin heeft verleid en die haar helemaal 
aan het einde verloren wil laten gaan?

56. O zwarte volkeren, jullie waren tot op 
heden onderworpen aan de drogbeelden 
van de wereld, maar de Heer daalt tot jullie 
neer door zijn levende woord.

57. Is het niet door de demon te ontvan-
gen dat de vrouw het Beest toegang heeft 
gegeven dat ons heeft verbannen in de dood 
van de wereld?

58. Wij openbaren jullie het mysterie van 
de val en dat van de vrijkoping, zodat jullie 
niet bogen op de keus die God heden op 
jullie laat vallen. Want hij komt tot jullie 
voordat jullie tot hem gaan, en hij verlaat 
de hoogmoedigen voordat zij hem 
verloochenen.

59. Tenslotte kwam Christus en werd 
goudkleurig gemaakt als enkel voortkomend 
uit Gods licht zoals Adam vóór de val.

60. Zo keren zij die van de wereld zijn, 
terug naar de wereld en keren zij die van 
de hemel zijn, terug naar de hemel.

61. Zullen we de Heer die is neergedaald 
uit de hemel niet als een broeder ontvangen 
en zullen we hem niet volgen uit de modder-
poel van de dood, aangezien het Gods wil is?

62. Wij zijn in deze wereld als schipbreu-
kelingen sinds lang verloren op een verlaten 
eiland dat in de eerste plaats door de dood 
wordt bewoond.

55’. Want ze vermoedt dat de boodschap 
en de boodschapper door God zijn gezonden. 
Dat ze dus in haar hart bidt, teneinde Gods 
stem te horen in plaats van de wereld te 
raadplegen om de stem van de demon te 
horen!

56’. Zullen jullie niet heiligerwijs de won-
derbaarlijke gave van het leven zonder ver-
menging ontvangen? En zullen jullie degene 
die jullie Gods heil brengt niet erkentelijk 
zijn?

57’. En is het niet door God te ontvangen 
dat de vrouw de Heer toegang heeft gegeven 
die ons weer opneemt in Gods leven?

58’. Inderdaad, Kaïn kwam als eerste en 
hij werd zwart gemaakt als voornamelijk 
voortkomend uit de duisternis van de we-
reld, terwijl Abel als tweede kwam en wit 
werd gemaakt als voornamelijk voortko-
mend uit Gods licht, maar de duisternis 
ontving het licht niet.

59’. Maar de duisternis ontving het licht 
nog steeds niet, ondanks dat het licht de 
duisternis als eerste heeft ontvangen.

60’. Maar God wil de in de wereld gevallen 
mensen tot zich terugleiden, en de demon 
wil hen die in de hemel zijn gebleven doen 
vallen.

61’. In plaats van hem profaan af te wijzen 
en hem misdadig op te offeren, zoals de 
slechten doen aan wie Satan raad geeft en 
die hij verblindt?

62’. Zij die zich er installeren, geloven 
goed te doen en velen bewonderen hen en 
moedigen hen aan zonder te begrijpen dat 
ze zich organiseren in de dood die niet 
vergeeft.

54’’. Is het ook niet de uit de hemel neer-
gedaalde Heer die vlees wordt in de vrouw 
en die ons het leven teruggeeft door zich 
uit te leveren aan de dood die ons 
bewoont? 
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63. Zij die zich hun verloren vaderland 
herinneren en die nacht en dag de weg terug 
zoeken naar het leven dat niet vergaat, 
worden door velen bespot en getreiterd, 
want ze lijken gek voor de wereld, omdat 
ze alleen werkelijk wijs zijn in God.

64. Ongeloof, hoogmoed en gierigheid zijn 
de voornaamste hindernissen die onze zoek-
tocht naar God en naar zijn heil in de wereld 
in de weg staan. Wie zal ons verlossen en 
wie zal ons helpen geboren te worden in het 
zuivere leven als wij niet het eerst de stoot 
geven die ons omhulsel van dood van bin-
nenuit zal doorboren?

65. Allen kunnen zich op elk moment van 
ons terugtrekken, hetzij om een smerig 
belang, hetzij om een slechte gedachte, 
hetzij om een verkeerd begrepen woord. De 
Heer God zal onze niet aflatende en levende 
metgezel blijven, want zijn licht verheldert 
ons voor altijd.

66. De slechten bieden hun goederen aan 
degenen die hen in de dood van de wereld 
doen wegzinken en ze weigeren zelfs het 
brood aan degenen die hen tot het leven 
van God roepen.

67. Rijken en armen hebben de gave af-
gewezen die hun gratis werd aangeboden; 
voortaan zullen de rijken haar voor de prijs 
van hun rijkdom betalen en de armen zullen 
haar voor de prijs van hun armoede ver-
werven, want Gods schat is enig en heeft 
geen prijs in de wereld.

68. Gods schat is ons tot op heden gratis 
aangeboden, maar we hebben hem veracht 
en afgewezen, zonder zelfs te onderzoeken 
wat ons werd aangeboden.

69. Zij die het Boek in de weg hebben 
gestaan, zullen er de straf voor dragen en 
zij die het hebben geholpen, zullen er de 
beloning voor krijgen, want op de dag van 
de afrekening zal alles worden beoordeeld 
en gewogen.

63’. Zo worden de wijzen en heiligen van 
God die aan de redding van de in de dood 
verbannen mensen werken, verguisd en af-
gewezen door de geleerden en door de intel-
ligenten van de wereld die de mensheid in de 
gemeenschappelijke grafkuil installeren.

64’. Laten we bidden, teneinde het geloof 
in Gods openbaring te verkrijgen in de 
plaats van onze denkbeeldige geloofsopvat-
tingen. Laten we bidden, teneinde de intel-
ligentie van Gods openbaring te ontvangen 
in de plaats van onze ijdele kennis. Laten 
we bidden, teneinde de verlossing van Gods 
openbaring te ontvangen in de plaats van 
onze vergankelijke goederen.

65’. Zij die zich van Gods kinderen terug-
trekken, snijden zichzelf af van Gods heil 
en ze doen alleen zichzelf tekort, want Gods 
kinderen zijn al voor eeuwig vervuld van de 
goddelijke gave en hun lot hangt af van God 
en niet van de onwetende opstandigen.

66’. We zullen ons van hen terugtrekken 
of we zullen hen tot de bedelstaf brengen, 
als ze willen ingaan in het woord van God.

67’. Voor hen die het woord van het Boek 
verdraaien of forceren, zal het Boek een 
vloek worden die hen verblindt en een steen 
die hen verloren doet gaan; maar voor hen 
die ingaan in dat woord zal het Boek een 
zegen zijn die hen verlicht en een steen die 
hen redt.

68’. Heden zal alles in de wereld voor ons 
worden geteld en gewogen, en het gewicht 
van Gods schat zal ons tot aan het graf tot 
op het hemd uitkleden, alvorens ons tot aan 
de hemel van eeuwigheid te verrijken.

69’. Dit is een belofte die zal worden ver-
wezenlijkt en die veel gelovigen en veel 
ongelovigen zal verbazen op de dag waarop 
Gods woord zal worden ontsluierd in de 
harten.
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70. We zullen stil blijven, zoals de Heer 
van waarheid heeft gedaan, ten overstaan 
van hen die, zichzelf hogerstaand wanend, 
zich op een of andere manier vermommen 
om ons te vervolgen, om ons te beoordelen 
en om ons te veroordelen hier beneden.

71. We zullen alle profane uniformen en 
onderscheidingen verwerpen die de ken-
merken zijn van de knechtschap van Satans 
wereld.

72. Niemand zal zich van zijn geloof ver-
wijderen door tot het geopenbaarde Boek 
te komen, maar allen zullen zich integendeel 
bevestigd vinden in hun openbaring, en 
enkelen zullen in de diepte doordringen en 
zullen Gods licht zien schijnen

73. Veel intelligenten van de wereld zullen 
ons zwart op wit de hoe’s en de waaroms 
van het Boek uitleggen, en op onze beurt 
zullen wij ten overstaan van allen schitteren 
van de intelligentie van de wereld.

74. Zij die de boodschap in hun hart 
ontvangen, zijn de overlevenden van de 
wereld die zieltoogt. Het ongeluk zal zich 
van hen verwijderen, en de wanhoop zal 
hen niet meer raken.

75. Velen begrijpen niet altijd wat ze zeg-
gen, maar Gods kinderen weten waar ze 
over spreken, want ze zien met hun ogen 
en ze raken aan met hun handen.

76. De slechten en de intelligenten van de 
wereld willen de meesters zijn vóór God, bij 
henzelf en bij de anderen; wat de catastrofes 
van het ongerijmde veroorzaakt in henzelf 
en in de wereld, want ze dwingen alles op 
en ze laten niets vrijelijk komen en gaan.

77. Elke afleiding in deze wereld die zieltoogt 
is als een stuk van ons leven dat we blijmoedig 
in de grafkuil van de dood werpen.

78. We zullen onszelf noch door het werk 
van onze handen, noch door het werk van 
onze wil, noch door dat van onze intelligen-
tie redden.

70’. We zullen bidden in onze harten, 
opdat zij zich tot de eenvoud van Gods 
kinderen bekeren, want de rechtvaardige 
rechter zal hen behandelen volgens zijn 
rechtvaardigheid die zich door geen enkele 
vermomming laat misleiden.

71’. En we zullen het onbevlekte kleed 
van Gods kinderen aantrekken om te bid-
den, om te loven en om te communiëren in 
de Allerhoogste.

72’. Het Boek verstrooit ons niet in de 
veelheid van takken, want het leidt ons naar 
de enige wortel.

Het Boek verstrooit ons ook niet in de 
veelheid van wortels, want het leidt ons 
naar de enige top.

73’. Maar waar is de intelligente van God 
die wit op zwart het hoe en het waarom van 
het Boek zal vinden, en die alleen voor 
zichzelf zal schitteren van Gods heilige licht?

74’. Hun hoop zal niet worden teleurge-
steld, want Gods heiligen zullen hen gebo-
ren doen worden in het koninkrijk van de 
Enige, en de Heer zal hen in eigen persoon 
invoeren in de hemelse verblijven.

75’. En dat kan niet worden bevat door 
de intelligenten van de wereld, zo ongelofelijk 
en waanzinnig schijnt het ding hen toe, door 
de duisternis van hun harten heen.

76’. Als onze uiterlijke uitwisselingen vrij 
en edelmoedig zijn, zullen onze innerlijke 
uitwisselingen ook vrij en edelmoedig zijn en 
zal het ongeluk zich van ons verwijderen, want 
Gods zegen zal onbelemmerd in ons rondstro-
men en zijn liefde zal in onze harten rijpen.

77’. Onder afleiding verstaan we alles wat 
hier beneden niet aan de enige geestelijke en 
substantiële zoektocht naar God is gewijd.

78’. Het is Gods zegen en het is de operatie 
van zijn heilige liefde in onze gezuiverde 
harten die het werk van verlossing en van 
verrijzenis zullen voltooien.
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79. Het leven en de dood zijn in de geval-
len wereld onontwarbaar vermengd en onze 
profane wetenschappen zijn onmachtig ze 
te scheiden en het zuivere leven te verheer-
lijken tot aan Gods rust.

80. En onze ogen zien het niet, en onze 
oren verstaan het niet, zo zwaar is de vloek 
van de val op ons gaan wegen.

81. Heden wordt het Boek ook gegeven 
aan de gele volkeren die het in hun harten 
ontvangen, en de roden zullen erover horen 
spreken, opdat de cyclus wordt voltooid. 
Want de zwarten zullen de hoeders zijn van 
het licht dat de blanken in de wereld hebben 
geopenbaard.

82. O kinderen van de wijsheid, als jullie 
de inhoud en het omhulsel afzonderlijk 
beschouwen, zal jullie wijsheid mank blijven 
gaan en zullen jullie niet in Gods schat 
binnengaan.

79’. Zo gaan al onze subtiele gedachten, 
al onze mooie woorden en al onze grote 
werken naar de dood, want onze geesten, 
onze harten en onze handen zijn verduisterd 
door de schandelijke vermenging.

80’. O Heer van licht, verlos je kinderen 
die jou heiligerwijs in hun harten bidden 
en open hun de ogen en de oren, opdat ze 
jouw heil dat van de dood redt, 
herkennen.

81’. Het Boek is geschreven in de duis-
ternis van de wereld, bij het schijnsel van 
Gods licht dat schijnt in het hart van de 
mensen die zijn ingezaaid door de Heer van 
liefde en van wetenschap.

82’. Maar als jullie de inhoud van het 
omhulsel kunnen scheiden en als jullie ze 
in God kunnen herenigen, zullen jullie voor 
eeuwig in de eeuwigheid van de Enige 
binnengaan.

83’’. De wijzen belichamen God en ze 
openbaren hem op één enkele wijze. Zíj 
maken de schepping af om zich te voltooien; 
zij gaan vooruit.

84. De vrouw die gelooft en die niet be-
grijpt, staat boven de man die niet gelooft 
en die gelooft te begrijpen.

85. Zij die God vergeten in de schaarste 
van de ballingschap, zouden dat nog meer 
doen in de overvloed van de schittering.

84’. Niemand zal worden onderricht als 
hij het onderricht niet zoekt. Niemand zal 
worden genezen als hij de genezing niet 
zoekt. Niemand zal worden gered als hij de 
regeneratie niet zoekt.

85’. Daarom kwijnen de middelmatigen 
van hart weg in de zieltoging van deze we-
reld, zonder hoop en zonder vergeving.

82’’. Dat het zo is voor Gods ware kinde-
ren die zijn heilige wil doen en die hun 
broeders in de Heer liefhebben! 

83. De onwetenden lopen vast in deze 
gemengde wereld, want ze schikken zich in 
de afstomping van het ongeluk in de bal-
lingschap van de dood.

83’. De intelligenten ontlichamen de mens 
en ze maken hem op duizend wijzen onstof-
felijk. Díe vernietigen de schepping wanend 
zich te bevrijden; zij gaan achteruit.
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86. Zullen wij niet in het klein doen wat 
de Vader en de Moeder in het groot doen? 
En zullen wij niet het werk van de Heer van 
het begin tot het einde voltooien?

86’. Zoek het hart, kook het hart, scheid 
het hart, verenig het hart, zaai het hart. Zo 
zul je het hart krijgen dat niet vergaat.

86’’. Onze moed is in God te geloven.
Onze intelligentie is God te bidden.
Onze kennis is God te loven.
Ons heil is God te eten.

87. De beker van ongerechtigheid is vol 
of bijna vol en weldra zal hij over de aarde 
worden uitgegoten als een vuur dat alle 
mensenwerken verteert, en er zullen slechts 
rokende puinhopen overblijven. Zullen de 
overlevenden ’t dan begrijpen?

«Laten we goed doen wat we te doen heb-
ben in deze wereld, laten we er niet in ge-
loven en laten we er niets van 
verwachten.»

88. Is het niet het toppunt van hoogmoed 
en blindheid van de geleerden en van de 
intelligenten van de wereld zich aan te ma-
tigen God buiten henzelf te zoeken, en hem 
met alle geweld te willen herleiden tot een 
equatie of tot een door henzelf en voor 
henzelf uitbuitbare macht?

89. Díe zijn verloren, want ze gaan naar 
de verstrooiing van de vernietigende 
waanzin.

90. De waanzin van de wereld is dus zich 
buiten God plaatsen en zich er handhaven, 
teneinde hem nieuwsgierig van buitenaf te 
onderzoeken, in de onzinnige hoop hem te 
verrassen en hem te vatten.

91. Nooit zullen de geleerden en de intel-
ligenten van de wereld hem buiten in zijn 
schepping verrassen, want hij spot met de 
opstandigen en met de goddelozen en hij 
leidt hen naar de blinde en dove dood.

92. Lucifer wilde over Gods schepping 
oordelen, en hij werd de hel ingejaagd.

Adam was ongehoorzaam aan God, en hij 
werd in ballingschap in de dood gezonden.

87’. Wat we aanzien voor de kwaliteiten 
die ons doen leven en ons organiseren in 
deze wereld, zijn in werkelijkheid de gebre-
ken die ons van God en van zijn heil ver-
wijderen. Wie zal dat begrijpen, en wie zal 
het verhelpen vóór het oordeel dat al onze 
werken tot as zal herleiden?

«Laten we goed doen wat we te doen heb-
ben in God, laten we geloven in zijn vrucht 
en laten we er het heil van verwachten.»

88’. De waarachtige kennis en intelligentie 
zijn de ervaring van onze onmacht, de aan-
vaarding van onze zwakheid en het bewust-
zijn van onze nietigheid buiten God. Het 
zijn ook de hoop op Gods hulp, het geloof 
in zijn almacht en de liefde voor zijn schit-
terende zuiverheid.

89’. Díe zijn gered, want ze gaan naar de 
vereniging van de scheppende wijsheid.

90’. De goddelijke wijsheid is dus ook God 
in ons aantrekken, opdat hij zichzelf aan 
ons en in ons openbaart, volgens zijn goede 
wil en niet volgens de onze.

91’. God levert zich zichtbaar en lichame-
lijk slechts uit aan zijn zeer onderworpen 
zonen in wie hij al zijn liefde en al zijn 
goedgunstigheid heeft gesteld, want zij zijn 
de welbeminden van zijn levende en eeuwige 
hart.

92’. Welk lot is dus voorbehouden aan de 
geleerden en aan de intelligenten van de 
wereld, die zich aanmatigen God te analy-
seren en hem dienstbaar te maken aan 
henzelf?
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93. De goddelozen en de gluiperds van 
de wereld verzinken en verrotten steeds 
meer in hun misdaden, die hen in de hel 
van de zieltoging van de dood 
vasthouden.

93’. De goedbedoelenden en de welden-
kenden van de wereld steunen op hun eigen 
intelligentie en op hun eigen wil om de 
wereld en zichzelf te hervormen; zo verzin-
ken ze in de ontsteking van de hoogmoed 
of van de huichelarij die de ziel doden.

92’’. Het uur van het oordeel nadert zeker, 
bereid je voor, kinderen, en bid, opdat jullie 
geboorte op die dag is voleindigd; want er 
zal voor niemand meer uitstel zijn en de 
wolk van vuur zal alle vuiligheid verteren, 
en de wolk van water zal elk uitwerpsel 
scheiden van de enige zuiverheid.

93’’. Alleen Gods gelovigen vragen om de 
hulp van de Heer in al de omstandigheden 
van hun verbannen leven hier beneden; 
maar ze vragen erom met nederigheid, met 
geloof, met liefde, met volharding, met ge-
weld, met wanhoop, met zelfverloochening, 
die de ware nederigheid is die de Heer be-
vrucht en verheft in het eeuwige leven.

94. De Namen van God ontdoen al opstij-
gend wat ze al afdalend hebben gedaan. Zo 
moet men ze niet verdraaien of ze etaleren, 
zoals de onwetenden doen die niet kennen 
wat neerdaalt op de aarde of wat opstijgt 
naar de hemel.

95. Worden wij niet door God gezonden 
en belast met het bereiden van de konink-
lijke weg voor de zeer heilige komst van de 
zegerijke en glorieuze Heer, die heel de aarde 
aan zijn wet van liefde en van vrede gaat 
onderwerpen?

94’. De kinderen van God worden onder-
wezen door God. De kinderen van de wereld 
worden onderwezen door de wereld. Het 
verschil is enorm, maar onze ogen zijn blind, 
en onze harten zijn verduisterd door de val.

95’. Hebben wij niet de Geest van Elia in 
ons en zijn wij niet voorloper van de in zijn 
glorie verrezen Heer, die in de verduisterde 
wereld komt voor het oordeel, zozeer ge-
ducht door de enen en zozeer verwacht door 
de anderen?

95’’. We roepen Gods gelovigen en we roe-
pen opnieuw Gods kinderen, maar we heb-
ben niemand in de wereld te overtuigen.

Dat degene die aarzelt en die twijfelt, God 
dus vraagt om een teken in zijn hart dat 
hem volledig zal verhelderen! 

96. Onbekwaam om als honden te vech-
ten om de vuilnisbak van de wereld te na-
deren, hoe zullen we hier beneden voortbe-
staan als de Heer ons niet zijn helpende en 
almachtige hand reikt?

96’. Armoede behoedt Gods kinderen wel, 
maar ellende doodt iedereen. «De 
Voorzienigheid van de Heer waakt over de 
zijnen, dag en nacht, zonder het ooit moe 
te worden.»
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97. De goddelozen en de huichelaars zijn 
uitgesloten van dit Boek en niets goeds zal 
er voor hen van komen, want hun sluwheid 
zal er nooit in doordringen, maar ze zal op 
hen terugvallen en ze zal hen uiteindelijk 
verpletteren.

97’. O Heer van gerechtigheid, maak dat 
de zak van duisternis hen van alle kanten 
strak omhult en dat de vunzige modder hen 
blind, doof en stompzinnig maakt, tot de 
tijd van hun oprechte berouw.

97’’. O heilige en volmaakte Heer, sta toe 
dat jouw gelovigen worden gesterkt in hun 
wachten en bevestigd in hun geloof door 
het Boek van jouw openbaringen, en sta 
toe dat jouw kinderen worden geleid in hun 
zoektocht en vertroost in hun hoop door 
het Boek van jouw wonderen.

98. We hebben niemand om de tuin geleid 
of op wie dan ook beslag gelegd, maar we 
hebben allen herinnerd aan de Heer die ge-
duldig wacht in onze verduisterde harten.

99. O God van de levenden, help jouw kin-
deren de armen en de verlatenen die in jouw 
heilige Naam geloven en die op jouw heil 
hopen, te hulp te komen en te troosten.

100. Velen nemen aanstoot, want de ver-
schijningsvormen zijn bedrieglijk in deze 
wereld, en zij laten na de Heer nederig om 
raad te vragen in hun harten.

101. We kunnen niets uit onszelf, we 
kennen niets, we verstaan niets en we zien 
niets, want de vuiligheid van de doodzonde 
omhult ons van alle kanten en de demon 
blaast ons begeerte, ijdelheid, angst en haat 
in zonder het moe te worden.

102. Als we ons niet geheel onderwerpen 
aan de Heer van genade en van vergeving, 
hoe zal hij dan ooit in ons wonen? En als 
hij niet in ons is gevestigd, hoe zullen we 
dan bidden voor onze vijanden en hoe zullen 
we ons dan verlossen van de banden van 
de zonde die ons in de dood vasthouden?

103. Gaat het hier niet om de traditionele 
en volledige leer van het heerschappelijke 
woord, door alle tijdperken heen overgele-
verd, vanaf de eerste openbaring?

98’. En we hebben hen naar de Enige 
Schittering geleid die de gezuiverde harten 
verlicht. Het is een uitstekend teken voor 
hen die ’t begrijpen.

99’. Het is een prachtige beloning, Gods 
armen te hulp te komen, maar zeer weinigen 
weten het, helaas!

100’. Zij veroordelen zichzelf steeds meer 
zonder het te weten, en de verdubbelde 
slagen van het ongeluk en van de dood 
leiden hen niet terug tot de Heer van leven 
die vlees wordt in de wereld.

101’. Zijn we niet zwak onder de zwakken, 
arm onder de armen, dwalend onder de 
dwalenden en blind onder de blinden? Want 
onze wil, ons weten, onze intelligentie en 
ons oordeel zijn onuitsprekelijk belachelijk 
gemaakt, en onze onmacht ten overstaan 
van het kwaad is volledig gebleken.

102’. O mysterie van leven, zie ons daar 
ingezaaid en bevrucht door de Almachtige 
vanuit ons tenietgaan ten overstaan van 
zijn Schittering; en we roeren ons al met 
zijn wonderbaarlijke leven, in afwachting 
van het uur van onze wedergeboorte in zijn 
onvergankelijke en glorieuze licht.

103’. Het goddelijke woord voegt niets toe 
en doet niets af aan zijn prachtige schep-
ping, maar het bevestigt zichzelf te allen 
tijde en op alle plaatsen.
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104. Zij die slechts de letter van de ge-
openbaarde Schriften zien, blijven in de 
duisternis van het blinde geloof en ze be-
strijden blindelings, in Gods naam, Gods 
waarheid die op de aarde bloeit voor het 
heil van de mensen.

105. Ze wijzen Gods kinderen af in de 
naam van de Vader die ze niet kennen, en 
ze veroordelen hen in de naam van de Zoon 
die ze niet bezitten.

106. De gelovigen worden het moe te ho-
pen op een problematisch en ver heil, terwijl 
de noodzakelijkheden van het leven zich in 
deze wereld van alle kanten aan hen op-
dringen, want ze weten niet meer dat hun 
redding reeds heden met de hulp van de 
vlees geworden Heer te verwezenlijken is.

107. Zijn wij niet van duistere oorsprong, 
zwak, arm en veracht in de wereld?

108. We zijn ziek van jouw zoektocht, 
Heer, en we zieltogen door jouw afwezigheid, 
want de wereld en haar afleidingen doen 
ons walgen, en ons verlangen is heden naar 
jou alleen.

104’. Is het niet duidelijk voor hen die 
Gods wil doen en die zijn werk hier beneden 
voltooien? Want ze dringen door in het 
heilige en wijze woord, en het goddelijke 
woord dringt in hen door en verlicht hen 
volledig.

105’. Want zij die een pact aangaan met 
de wereld, verstaan de stem van de Geest 
niet meer, en de redeneerders hebben Gods 
profeten vervangen, en de intelligenten heb-
ben zijn wijzen en zijn heiligen verjaagd.

106’. O enormiteit van het goddelijke 
voorstel dat opnieuw aan de gevallen men-
sen wordt geopenbaard! Hoevelen zullen 
het najagen van de verduisterde wereld 
opgeven om het licht te zoeken dat de heilige 
en volmaakte Redder verwekt?

107’. En is hij niet van goddelijke oor-
sprong, almachtig, overvloeiend van rijk-
dommen en aanbeden in de hemel en op 
de aarde?

108’. Regen, regen, Heer van zegen, opdat 
we weerschijnen van jouw levenslicht en 
opdat we weer naar jouw heilige en vol-
maakte beeld worden gemaakt.

108’’. Laten we zonder het moe te worden 
de heilige en wijze woorden herlezen, want 
elke keer zal voor onze harten als een steeds 
overvloedigere en steeds voedzamere dauw 
zijn.

Het hele Universum en wijzelf zijn duis-
ternis en dood zonder jouw liefde, Heer.

Terwijl jij zonder onze liefde voor altijd 
levend en weerschijnend blijft ten over-
staan van ons ellendig zieltogen.

O mijn Heer en mijn God, door jouw liefde 
voor ons die onfeilbaar is, sta toe dat onze 
liefde voor jou nooit faalt. O mijn Koning, 
maak dat onze aangezichten zich niet meer 
van jouw aangezicht afkeren tot jij in ons 
binnengaat en tot wij voor altijd in jou 
doordringen.

AMEN
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Het is door hem te naderen, als de levende 
steen door de mensen verworpen, maar 
gekozen en kostbaar ten overstaan van God, 
dat ook jullie, als levende stenen, een gees-
telijk huis vormen.

PETRUS

O volkeren, uit de aarde geboren mensen, 
jullie die je hebben overgegeven aan dron-
kenschap, aan slaap en aan onwetendheid 
van God, wees sober, hou op met je te wen-
telen in het uitschot, behekst als jullie zijn 
door een slaap van bruten.

HERMES TRISMEGISTUS

(Dit is het vers van de hond of van de 
trouw, dat ons de nederigheid, het geloof en 
de liefde in de Heer in herinnering brengt.

Het is ook het vers van de zegen en van 
de verwerving, dat Gods overvloed 
verleent.) 
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ÉTUVE RIEN

1. Wie het Boek bestudeert is het leven 
voorbestemd, ongeacht zijn voorkomen in 
de wereld.

2. Wanneer wij de Heer en zijn heilige 
waarheid van leven naderen, zullen we als 
zakken worden omgekeerd en uitgeschud, 
en al ons weten en al onze aanmatiging 
zullen in het niet vallen.

De menigte mensen maakt zich nuttig; ik 
alleen ben ongeschikt, gelijk een verschop-
peling. Ik alleen verschil van de andere 
mensen, omdat ik de voedende Moeder 
vereer.

LAO TSÉ

Het brood van God is wat neerdaalt uit de 
hemel en wat leven geeft aan de wereld.

JEZUS

HET BEGIN

1’. Wie het Boek afwijst is de dood voor-
bestemd, ongeacht zijn zelfverzekerdheid 
in de wereld.

2’. Want de volheid van de goddelijke 
openbaring vereist onze totale armoede en 
onze volledige vrijheid van geest en van 
hart.

BOEK XXXVII

2’’. De opstandige geest en zij die hem 
volgen verkiezen eerder in de dood te blijven 
en ten onder te gaan dan zich te onderwer-
pen door aan de liefde te gehoorzamen. 
Zullen wij daar slagen waar de Heer heeft 
gefaald? En zullen wij daar blijven vanwaar 
hij zich heeft teruggetrokken? 

3. De wijsheid van de wereld is een spel 
van de geest van de mens.

4. Wanneer wij de zoektocht naar God 
beginnen, zullen we onvoorzichtig en bloot-
gesteld zijn als vogels. Wanneer we de zoek-
tocht naar God voleindigen, zullen we voor-
zichtig en verborgen zijn als slangen.

5. O priesters van de vlees geworden Heer, 
o getrouwen van de welbeminde Moeder, 

3’. De wijsheid van God is een spel van 
de natuurlijke elementen.

4’. Er is voor alles een oplossing voor wie 
de moed heeft te wachten, want alles wat 
aan de ene kant ongedaan wordt gemaakt, 
wordt aan de andere kant ook weer gemaakt 
door het geduld van de geloofsdaden.

5’. Wij stellen jullie waanzinnig Gods ge-
nade en liefde voor, en wij zaaien mateloos 
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kom tot het Boek van de hernieuwing, dat 
jullie zal doen doordringen in de diepten en 
dat jullie zal leiden naar de hoogten van 
jullie godsdiensten, waar het enige licht van 
de Enige Liefde schijnt.

6. De Heer zal ons in onze eenzaamheid 
overladen, en wij zullen de volkeren in ons 
kielzog meeslepen tot zijn glansrijke en 
volmaakte glorie, opdat zij die hem in alle 
eeuwigheid toebehoren weer in zijn handen 
worden gelegd: de geliefden van zijn hart 
die in hun harten tot hem komen.

7. O vrienden, de Heer is in jullie verbor-
gen, en hij verwacht van het geloof van jullie 
intelligentie en van de goede wil van jullie 
liefde dat jullie hem de almachtige metgezel 
laten worden die uit de handen van de dood 
verlost. Zullen jullie je niet laten baren in 
het leven door de zeer deskundige handen 
van de Enige?

8. De machtigen van de wereld weigeren 
ons werk en ze wijzen het Boek af, wanend 
ons te ontmoedigen door ons ten onder te 
laten gaan; maar de Heer overlaadt ons in 
het geheim met zijn kunst en met zijn liefde, 
en zie ons daar rijker dan de rijksten, en 
ziedaar deze zelfde rijken berooider dan de 
armzaligsten.

O wonder van de gave die niet uitgeput 
raakt!

9. Zie ons daar ziek, verouderend en 
steeds meer naar het graf neigend, maar 
onze ziel hoopt waanzinnig op jouw hulp 
en op jouw gunst, o Grootmoedige die het 
levensgoud aan jouw welbeminden 
uitdeelt.

10. Jouw humor is niet zo wreed, Heer 
van gerechtigheid, want de harten van de 
mensen zijn gesloten door hun goede wil 
om de wereld uit te leggen en te organiseren 
zonder jouw liefde, zonder jouw werk, zon-
der jou, en de as van de puinhopen overdekt 
hun intelligentie en verzwelgt hun moed 
zonder dat ze het moe worden jou te 
negeren.

zijn waarheid en zijn vergeving. Zullen jullie 
niet rijzen als een door God verwekt heilig 
manna? En zullen jullie niet zijn naar jullie 
uitgestrekte armen vullen?

6’. O mijn God, ik arme stakker onwetend 
en zwak onder allen, mij overlaad je boven 
elke limiet, want dit is jouw wonderbaarlijke 
wijze om te spotten en om te lachen met 
mij die zoveel huil om jouw schoonheid en 
om jouw goedheid begraven in het hart van 
mijn verbannen broeders.

7’. Wij verkiezen onbekend te blijven bij 
de mensen op de aarde en herkend te wor-
den door de Heer in de hemel; want de glorie 
van de wereld is een rookwolk die optrekt 
in de duisternis, terwijl Gods glorie een 
rookwolk is die zich verdicht in het licht.

Wie weet dat heden?

8’. O mijn Heer, jouw vreugde overspoelt 
mij als een dijk die breekt, en zie mij daar 
weggeveegd, op mijn kop lopend, heel mijn 
rede weggezonken, en wankelend als een 
dronkaard tot groot schandaal van de welden-
kenden die met verachting naar mij kijken.

En we lachen allebei zonder elkaar zelfs 
een woord te kunnen zeggen!

«Op een dag zullen we voor alle goederen 
van de wereld weigeren wat we heden gratis 
aanbieden.»

9’. Jij, de Zondeloze en de Volmaakte, geef 
ons de gezondheid, de jeugd en de onge-
schondenheid van onze lichamen terug, 
opdat we met jouw glorie bekleed, je heili-
gerwijs loven in jouw eeuwigheid!

10’. Heer van de waanzinnige liefde, jij 
geeft je mateloos, en wij moeten zwijgen en 
wachten op jouw grote oordeel als machte-
lozen en als armen, terwijl wij jouw geheim 
dragen dat ons onuitsprekelijk vervult. En 
we weerschijnen al van jouw licht, maar de 
duisternis ziet het niet.
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11. Laten we blind, doof, stom en lam 
worden, opdat de Heer van leven die in ons 
sluimert zijn domein binnengaat en opdat 
wij in hem, door hem en voor hem ziend, 
horend, sprekend en werkend worden ge-
maakt, zonder ons bezig te houden met de 
blinde, dove, brullende en roerige wereld.

12. Wij hebben noch op volgelingen, noch 
op gemeenschappen, noch op kerken ge-
hoopt of ze gezocht, want wij zijn heel de 
tijd van onze zoektocht tot God gekeerd 
gebleven, en als de volgelingen komen, als 
de gemeenschappen verschijnen en als de 
kerken zich verspreiden, is dat omdat wij 
onszelf steeds meer wegcijferen ten over-
staan van de Heer die geheel weerschijnend 
van Gods heil komt.

13. Zij die Gods dienaar miskennen, zij 
die hem vergeten en zij die hem verlooche-
nen, worden van Gods raad en van zijn heil 
afgesneden.

14. De gemeenschap van Gods kinderen 
is in elke aan God onderworpen woning.

15. Zo zullen we bidden voor de 
maaltijd:

«Dank, Heer die jezelf voor ons voedsel 
overgeeft onder de duistere sluier van de 
aardse schepsels. Maak dat de spijsverte-
ring zich volmaakt in ons voltooit, opdat we 
jouw kostbare leven ontvangen en opdat 
we het vergif van de dood verwerpen.»

16. Als je me niet kent wanneer ik vluchtig 
ben.

11’. Wie Gods waarheid kent, bezit en 
aanraakt, heeft geen systemen meer, geen 
recepten meer, geen uitleggingen meer en 
geen organisaties meer voor te stellen aan 
wie dan ook, want de bezittende kennis van 
de goddelijke liefde maakt diegene vrij die 
haar boven elke bekende of onbekende li-
miet bereikt.

12’. Zo zal ons offer God steeds aangena-
mer zijn, want het zal steeds toenemen met 
de zielen van de gelovigen die op zijn le-
venslicht hopen en die zijn onuitputtelijke 
en goede hart doen vlees worden; want het 
is God alleen die zich in ons vermenselijkt 
en die ons in zich vergoddelijkt door zijn 
genade en door zijn liefde.

13’. Díe vallen in de afgrond, want ze 
snijden stompzinnig de band door die hen 
met de hemel van eeuwigheid verbindt.

14’. En elke heilige woning is in de ge-
meenschap van de Heer God.

15’. Zo zullen we bidden voor de 
communie:

«Dank, Heer die jezelf voor ons heil aan 
ons geeft onder de lichtende sluier van het 
hemelse schepsel. Maak dat jouw glorieuze 
leven voor altijd in ons weerschijnt na de 
verschrikking te hebben vernietigd van de 
doodzonde die ons in de zieltoging van de 
ballingschap vasthoudt.»

16’. Zul je me niet vinden wanneer ik wijs 
ben.

17. We zijn onwetend ten overstaan van de zegevierende geleerden.
We zijn afgedwaald ten overstaan van de zegevierende imbecielen.
We zijn nutteloos ten overstaan van de zegevierende werklieden.
We zijn waanzinnig ten overstaan van de zegevierende redelijken.
We zijn armzalig ten overstaan van de zegevierende rijken.
We zijn afgekeurd ten overstaan van de zegevierende weldenkenden.
We zijn verloren ten overstaan van de zegevierende zelfverzekerden.
We zijn verachtelijk ten overstaan van de zegevierende machtigen.
We zijn duister ten overstaan van de zegevierende intelligenten.
We zijn begraven ten overstaan van de zegevierende roerigen.
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18. We zullen in onze eigen families als 
parasieten worden behandeld, en we zullen 
de verwijten van de redelijken ondergaan van-
wege onze zoektocht naar de Heer van leven.

18’. Als we veracht, ontmoedigd en ge-
treiterd worden in onze heilige zoektocht, 
is dat niet het kenmerk van Satan die ons 
van de weg van het heil doet afkeren?

We zijn beschaamd ten overstaan van de zegevierende huichelaars.
We zijn stompzinnig ten overstaan van de zegevierende verlichten.
We zijn onbekwaam ten overstaan van de zegevierende knutselaars.
We zijn stom ten overstaan van de zegevierende kletsmajoren.
We zijn idioot ten overstaan van de zegevierende sluwen.
We zijn laf ten overstaan van de zegevierende helden.
We zijn deserteur ten overstaan van de zegevierende huurlingen.
We zijn misplaatst ten overstaan van de zegevierende wereld.

Misschien is dit ook omdat wij waarachtig en heilzaam zijn ten over-
staan van de kinderen van de zegevierende God?

18’’. We zullen ons terugtrekken van de 
onzinnigen die slechts ontmoedigingen, 
verwijten en sarcasme te stellen hebben 
tegenover onze zoektocht naar Gods heil, 
en we zullen hen in de handen van Satan 
laten die ze als raadgever en als meester 
hebben gekozen, want het ongerijmde zelf 
van hun gesteldheid openbaart hun niet de 
betreurenswaardige staat waar ze zonder 
hoop in zieltogen.

19. Alles wat we doen voor de wereld geeft 
ons geen enkel recht op de wereld, maar 
het doet onze plichten en onze lasten jegens 
haar toenemen.

20. We zijn allen op een hoop onreinheden 
gevallen waar de bruten bovenop kamperen 
en die de intelligentsten ijdel pogen te 
organiseren.

21. De van God onwetende mensen stellen 
ons wonderlijke recepten voor om het afval 
waar we in zieltogen te schikken. Maar 
helaas! Het afval blijft wat het is, en zijn 
geur is onverdraaglijk, en zijn smaak is 
dodelijk ondanks alle systemen waarmee 
ze het handig overdekken.

22. Als de Heer zich van ons terugtrekt 
en als wij in onze visies en in onze uitlatin-
gen ontsporen zoals de doven en zoals de 

19’. Alles wat we doen voor God onder-
werpt heel zijn schepping aan ons en maakt 
ons vrij in haar.

20’. De heiligen stellen ons geduld en 
onthechting voor met het oog op onze toe-
komstige verlossing. Alleen de wijzen leren 
ons het leven te scheiden van de dood, 
teneinde in de vrijheid van Gods kinderen 
weer tot leven te komen.

21’. De Heer God heeft een mysterieuze 
en zeer klaarblijkelijke weg uitgezet, opdat 
we allen uit de modder kunnen komen waar 
we door ongehoorzaamheid aan zijn heilige 
gebod in zijn gevallen. Hij openbaart hem 
aan zijn berouwvolle kinderen die zijn wil 
doen en die zijn werk voltooien.

22’. En als de Heer ons opnieuw bezoekt, 
zullen we stil en geheim blijven, teneinde 
ons er niet aan bloot te stellen openlijk te 
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blinden van de profane wereld, zullen we 
ons in de stilte terugtrekken en zullen we 
leerlingen van de doven en van de blinden 
worden, die ons nederigheid en voorzich-
tigheid zullen leren door hun onwetendheid 
en door hun roekeloosheid.

23. We zullen als ons voedsel alles ver-
mijden wat geweldig verderft met besmet-
ting, alles wat door de mensen wordt ver-
vaardigd en vervalst, en alles wat zich aan 
ons weigert door zich niet uit zichzelf aan 
te bieden. Zo zullen we de zware last van 
de dood in ons en buiten ons niet stomp-
zinnig doen toenemen.

24. Éléonore komt heel klein tot het Boek, 
maar het Boek zal haar heel groot maken. 
Zal de Heer haar niet met zijn uitgelezen 
parfum bedekken?

Zij verstaat en zij ziet.

25. Onze doortocht hier beneden zal niet 
nutteloos zijn geweest als we erin zijn ge-
slaagd om aan de in het zieltogen van deze 
wereld verbannen mensen de hoop op Gods 
heil en de smaak van zijn onmiddellijke 
zoektocht terug te geven.

26. We hebben het accent gelegd op de 
dood die de wereld in haar blinde klauwen 
houdt, maar we hebben ook de vinger gelegd 
op het leven dat zich steeds hernieuwt door 
haar heen.

worden tegengesproken door uitgestelde 
gebeurtenissen. En als de Heer ons aan-
spoort om in de wereld te profeteren, zullen 
we tegenstand bieden tot het uiterste van 
onze krachten, teneinde er goed verzekerd 
van te zijn dat hij het is die in ons spreekt, 
en wijzelf die in hem spreken.

23’. wij zullen als ons voedsel zoeken naar 
alles wat natuurlijk houdbaar is zonder te 
verrotten, alles wat rechtstreeks en natuur-
lijk is, en alles wat zich uit zichzelf aanbiedt, 
van de aarde en van de hemel komend, 
teneinde in ons de goede levensgeur te doen 
toenemen die niet vergaat. Zo zullen we op 
intelligente wijze de dag van de verrijzenis 
voorbereiden.

24’. Het is een wonderbaarlijke staat, die 
van Gods kind, maar wie kan zich er hier 
beneden in handhaven zonder te verzwak-
ken en zonder te falen?

25’. De Heer zal op de dag van het grote 
oordeel in eigen persoon voor ons getuigen 
en hij zal onze zoonlijke onderneming be-
vestigen; en zijn overlevenden zullen ons 
loven voor ons broederlijke werk.

26’. We hebben herinnerd aan het aardse 
slot en aan de hemelse sleutel die de deur 
openen van de verblijfplaats van het zalige 
leven waar Gods kinderen zich voor eeuwig 
in de vreugde van de Enige Schittering 
verheugen.

26’’. Zo hebben we opzettelijk ons leven 
verloren in deze gemengde wereld, teneinde 
het te redden in het koninkrijk Gods.

27. De eenvoudigen behouden hun godsdienst, in afwachting dat ze 
op wonderbaarlijke wijze worden gered.

De sluwen bespotten hun godsdienst, in afwachting dat ze door hun 
eigen systemen belachelijk worden gemaakt.

★

De middelmatigen drogen hun godsdienst uit, in afwachting dat ze tot 
het stof terugkeren.
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28. De Heer vergeeft ons en hij doet ons 
zijn heil zien ondanks onze afdwaling en 
ondanks onze misdaden.

Welke vergeving en welk heil stelt de Heer 
zo voor aan de in de dood afgedwaalde 
mensen?

28’. Elke afgedwaalde en elke misdadiger 
kan hopen de vergeving en het heil van de 
Heer te verkrijgen, als hij er hem oprecht 
en volhardend om vraagt. Welke hoop en 
welke vertroosting stellen wij zo dus voor 
aan onze mensenbroeders?

De opstandigen bestrijden hun godsdienst, in afwachting dat ze door 
hun eigen opstand worden vernietigd.

★

De weldenkenden vleien hun godsdienst, in afwachting dat ze erdoor 
worden geprezen.

De ongelovigen verachten hun godsdienst, in afwachting dat ze zichzelf 
ontkennen.

★

De handigen sieren hun godsdienst op, in afwachting dat ze door het 
gewicht van hun ingewikkeldheden worden verpletterd.

De huichelaars verderven hun godsdienst, in afwachting dat ze in de 
hel verrotten.

★

De getrouwen onderhouden hun godsdienst, in afwachting dat ze erdoor 
worden gesteund.

De ontrouwen geven hun godsdienst op, in afwachting dat ze in de 
steek worden gelaten door die welke ze voor zichzelf maken.

★

De geleerden schaffen hun godsdienst af, in afwachting dat ze door 
hun profane wetenschap worden verpulverd.

De intelligenten leggen hun godsdienst uit, in afwachting dat ze door 
het ongerijmde worden tegengesproken.

★

De leken vergeten hun godsdienst, in afwachting dat ze in de wereld 
verloren gaan.

De geestelijken installeren zich in hun godsdienst, in afwachting dat 
ze in de hemel worden gevestigd.

★

De heiligen leven hun godsdienst, in afwachting dat ze zijn geestelijke 
sap proeven.

De wijzen doorzoeken hun godsdienst, in afwachting dat ze zijn licha-
melijke substantie vinden.
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29. Helaas! De chaos van de dood is geen 
illusie.

Helaas! De opstandige geest is geen 
illusie.

Helaas! De doodzonde is geen illusie.
Helaas! Het kwaad dat in ons woont is 

geen illusie.
Helaas! De zieltoging van de gevallen we-

reld is geen illusie.

30. Er zal een algemeen oordeel zijn dat 
ieder zal belonen naargelang zijn geloof en 
naargelang de werken van zijn geloof, en al 
wat het vuur niet weerstaat zal tot as wor-
den herleid en met zijn auteur worden geteld 
voor niets.

29’. Gelukkig, het beloofde land is geen 
illusie.

Gelukkig, de Heer van leven is geen 
illusie.

Gelukkig, de vleeswording van de levende 
is geen illusie.

Gelukkig, de remedie van leven is geen 
illusie.

Gelukkig, het heil van de berouwvolle 
wereld is geen illusie.

30’. Zij die in de werken van de wereld 
hebben gezegevierd, zullen ontsteld en 
stomverbaasd zijn, en hun verrassing zal 
slechts worden geëvenaard door hun wan-
hoop zich zo zwaar te hebben vergist.

30’’. Gods kinderen en zijn geredden zullen 
getuige zijn van de ondergang van de sluwen 
en van hun uiteindelijke verzwelging.

31. We zullen de Heer van wijsheid zoeken 
met het geduld van een waanzinnige, zonder 
ons te laten afleiden door de gevallen wereld 
en door haar ijdele werken.

32. Noch de hoogmoedigen noch de uit-
zinnigen die de valse doctrines van de we-
reld aanhangen, zullen de intelligentie van 
het Boek kunnen ontvangen, noch zich er 
meester van maken, noch zich erop 
beroepen.

33. We vragen driemaal vergeving aan 
hen die we in de tijd van onze waanzin 
hebben gekrenkt of geschaad, en we vragen 
duizendmaal vergeving aan God voor onze 
krenkingen en voor onze misdaden tijdens 
onze afdwaling gepleegd.

34. Het is een zondaar die spreekt, een 
gewone mens die God zoekt te midden van 
de ongemakken van de wereld, met een 
armzalig ambacht, zonder aanmoediging 
en zonder hulp van wie dan ook.

31’. We zullen binnengaan in het hart van 
onze geopenbaarde Schriften, teneinde de 
verborgen parel te vinden, in plaats van 
erop te drijven en in de profane wereld te 
stranden.

32’. Waar zijn de zwarten, waar zijn de 
blanken, waar zijn de gelen, waar zijn de 
roden die eenvoudig en gelovig zijn gebleven, 
die het door de Heer beloofde koninkrijk 
zullen ontvangen en die in hun heilige er-
fenis zullen binnengaan?

33’. O wonder van de goddelijke liefde! De 
weldenkenden weigeren driemaal hun ver-
geving, maar de Heer van mededogen ver-
leent de zijne op het eerste verzoek, want 
hij staat daar als een bedelaar aan de deur 
van ons hart te wachten tot we wel voor 
hem open willen doen.

34’. Opdat de meest gevangenen, de meest 
in de steek gelatenen en de meest berooiden 
moed vatten en niet wanhopen tot het ver-
borgen koninkrijk te komen dat van alle 
droefheid, van alle ellende en van alle kwaad 
verlost.
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35. We zullen niet trachten onze vervol-
gers te bestrijden, want we zouden met hen 
in de stinkende modder van de dood weg-
zinken. We zullen hen bekend maken, we 
zullen hun bidden, we zullen hun vergeven, 
we zullen voor hen vluchten en we zullen 
hen vergeten.

36. Zij die enkel trachten zich steeds beter 
te organiseren in deze gevallen wereld, ver-
geten het door God beloofde koninkrijk, en 
ze zinken steeds meer weg in de balling-
schap van de zieltoging en van de verstrooi-
ing waar ze in eeuwigheid zullen blijven.

37. Er zit een grote verlossing in als een 
dode te worden in Gods handen.

38. We moeten het luid verkondigen:
Geloof, zonder de hoop op Gods heil, is 

ijdel.
Nederigheid, zonder het zoeken naar Gods 

heil, is ijdel.
Geduld, zonder de beoefening van Gods 

heil, is ijdel.
Want ze leiden tot de grafkuil van de dood, 

net als ongeloof, net als hoogmoed en net 
als geweld, in deze wereld die wordt be-
woond door het kwaad dat niet vergeeft.

39. Al de etiketten die de onvruchtbaar-
makers van het leven ons op willen plakken, 
zullen niets toevoegen en niets afdoen aan 
het ontzagwekkende voorstel van het Boek, 
dat zich richt tot al de mensen door God 
begiftigd met de intelligentie noodzakelijk 
voor de voltooiing van hun redding hier 
beneden.

35’. Laten we eveneens God bidden, opdat 
hij ons van hun vervolgingen verlost door 
voor ons de deuren te openen van de ge-
heime tuin waar de haat en de dood geen 
toegang hebben, want daar waar het zuivere 
leven is, daar is ook de zuivere liefde.

36’. Zien we niet de ijdelheid van de goede 
wil van de mensen en de ongerijmdheid van 
hun inspanningen om deze met dood ge-
mengde wereld te organiseren? Ah! Als de 
gelovigen de waanzinnigheid hadden waar-
lijk te geloven, zouden ze hun goede wil 
gebruiken om naar Gods heil te zoeken, en 
het rijk van de Enige zou zeer nabij zijn!

37’. Maar er zit een veel grotere in als een 
levende te worden in zijn weerschijnende 
hart.

38’. Zo stellen we niet een passieve be-
rusting voor ten overstaan van de zieltoging 
van de wereld, noch een beestachtige af-
stomping ten overstaan van de dood die 
haar bewoont, zoals sommige asceten doen 
die van de ijdelheid van de menselijke 
werken de maat hebben genomen, maar 
die niet weten dat Gods heil het hemelse 
geneesmiddel is dat redt van de dood en 
van haar stoet van oneindige ellende en 
wanhoop. Zei de profeet niet «Zoek mij en 
leef», waarbij hij God liet spreken?

39’. Helaas! Het oordeel is begonnen en 
het Boek is amper in de wereld geboren, 
terwijl de mensen Gods vergeving weigeren 
en zijn heil dat hun in de heilige Schriften 
wordt voorgesteld, terwijl ze zich van hun 
geopenbaarde godsdiensten afkeren waarin 
ze slechts bijgelovigheden en dode moraal 
zien.

39’’. Terwijl de wereld steeds huichelach-
tiger het ongeluk en de dood verdoezelt, maar 
niemand ons er waarachtig van verlost.

40. Laten we aanhoudend de Heer van 
leven zoeken, terwijl we er nog tijd voor 
hebben, want wanneer we op het ongerijmde 
stuiten, zal het te laat zijn. En ondanks onze 

40’. Wanneer het ongeluk en de dood over 
ons neerkomen, zullen de goede woorden 
en de hulp van de onzen ons leeg en nut-
teloos toeschijnen, want onze eenzaamheid 
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vermommingen zullen we slechts de valse 
deur van dronkenschap vinden, of de muur 
van wanhoop, of de afgrond van waanzin.

41. Inspiratie zonder handeling is on-
machtig, en handeling zonder inspiratie is 
blind. De twee verenigd maken de volmaakt-
heid van het menselijke werk.

42. De straf van de slechten zal zijn te 
zien dat hun slechtheden zonder dat ze het 
vermoedden tot het heil van de gelovigen 
hebben gediend, en dat ze slechts henzelf 
hebben geschaad.

43. Een vers van het Boek zal Gods waar-
achtige kind verhelderen, terwijl het hele 
Boek de kinderen van de profane wereld zal 
verblinden. Het is Gods gerechtigheid die 
maakt dat eenieder zonder het te weten 
zichzelf oordeelt.

44. De zegevierende optimisten die de 
wereld willen organiseren terwijl ze het 
ongeluk en de dood die haar bewonen ont-
kennen, geven ons koude rillingen, want 
zij hebben het op een draf gezet om sneller 
bij de grafkuil aan te komen waar men niet 
van terugkomt, en de menigte blinden juicht 
hen toe en treedt in hun voetsporen terwijl 
ze een overwinningshymne zingt die de stem 
van de door God gezonden profeten 
overstemt.

45. «Welk spel speelt men vandaag in de 
wereld?» vragen de profanen, nieuwsgierig 
naar de leegte.

En de ware gelovigen antwoorden: «We 
weten het niet, want de zoektocht naar Gods 
heil belet ons om te weten te komen wat 
voor spel de wereld heden speelt.»

46. O botte en onwetende vrouwen, hoe-
den jullie je er wel voor je tegen de zoektocht 
naar Gods heil te verzetten, uit naam van 
jullie kleine profane redenen, die jullie ziel-
toging in deze wereld verlengen, maar die 
jullie er niet van verlossen!

zal zodanig zijn dat onze eigen gedachten 
en onze eigen werken ons onzinnig en ijdel 
zullen lijken.

41’. Kunst zonder natuur is onmachtig, 
en natuur zonder kunst is blind.

De twee verenigd maken de volmaaktheid 
van het goddelijke werk.

42’. De beloning van Gods kinderen zal 
zijn te zien dat hun hulp evenzeer tot hun 
eigen heil heeft gediend als tot dat van hen 
die ze zonder hoop op beloning hielpen.

43’. Een woord, een gebaar onderwijzen 
degene die Gods Geest in zich herbergt, 
terwijl de hele schepping hen die op hun 
eigen intelligentie rekenen, niets leert. Ze 
maken zichzelf belachelijk en ze weten het 
niet!

44’. Wij zijn pessimistisch wanneer we 
herinneren aan de ijdelheid van de inspan-
ningen van de mensen om zich te organi-
seren en zich te redden in deze gevallen 
wereld, maar we zijn optimistisch als we 
aan Gods heil herinneren, beloofd aan de 
eenvoudige en gelovige mensen. Helaas! 
Hoevelen geloven nog in de geestelijke en 
lichamelijke redding van de hier beneden 
verbannen mens, aangezien niemand zelfs 
meer in de oude val gelooft?

45’. Zij die de zoektocht naar Gods heil 
verwaarlozen, plegen een misdaad jegens 
zichzelf; maar zij die de zoekers naar Gods 
heil vervolgen, plegen een misdaad jegens 
allen. Is dat ook niet de zonde die niet zal 
worden vergeven? En zijn dat ook niet de 
vervloekten die in de buitenste duisternis 
zullen worden geworpen?

46’. O redelijke en blinde vrouwen, ver-
zetten jullie je niet stompzinnig tegen de 
heilige zoektocht van jullie metgezellen, 
want jullie zouden al in deze wereld van 
Gods heil worden afgesneden, en jullie kas-
tijding zou onherroepelijk zijn. Help hen 
eerder met liefde, teneinde in hun beloning 
en in hun redding te delen.
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47. Alles dient ons als wij God en zijn 
schepping oprecht dienen.

48. Men moet het zeggen en het herhalen: 
de meest authentieke, de meest precieze en 
de meest voltooide openbaring van het mys-
terie van leven en van Gods heil bevindt 
zich in de bekende boeken van Gods pro-
feten en in de onbekende boeken van Gods 
wijzen. Is onze godsdienst niet een levend 
symbool van het in alle tijden verborgen 
mysterie? Zien we het niet meer? Verstaan 
we het niet meer?

49. Het is een nieuwe en onmetelijke 
openbaring die wij hier doen, opdat iedere 
gelovige moed vat en onversaagd de zoek-
tocht onderneemt naar Gods heil dat altijd 
aanwezig en altijd mogelijk is in deze 
wereld.

50. De ongelovigen die Gods geheim po-
gen te forceren en zij die de heilige natuur 
proberen te schenden, zullen van binnen 
en van buiten worden vernietigd door hun 
eigen kwaadaardigheid en door hun eigen 
opstandigheid.

51. God heeft eenieder genoeg intelligentie 
en genoeg eenvoud gegeven om met gemak 
hier beneden zijn eigen redding te volbren-
gen door het geopenbaarde woord te 
doordringen.

52. Laten we bidden, opdat de schrikwek-
kende dringendheid van de zoektocht naar 
Gods heil ons klaarblijkelijk wordt voordat 
het te laat is om hem te ondernemen.

53. Gods heil is de meest proefondervin-
delijke wetenschap die er is, want het is de 
wetenschap van de God die de wereld en 
de universums die haar omringen heeft 
geschapen, en díe raaskalt niet abstract in 
de leegte!

47’. Het licht zal als een punt in de duis-
ternis verschijnen en aangroeien tot Gods dag.

48’. De Heer van leven is wel degelijk een 
keer universeel vlees geworden voor het heil 
van allen, en hij zal wel degelijk ook een 
keer universeel terugkomen voor het oordeel 
van allen; maar wij moeten heden weten 
dat hij vanaf het begin is gekomen, dat hij 
heden komt en dat hij nog in het bijzonder 
voor het heil van enkelen zal komen.

49’. Helaas! Ook hier zullen er veel geroe-
penen en weinig uitverkorenen zijn, want 
de meeste gelovigen verkiezen eerder in de 
spijt van het voorbije heil en in de hoop van 
het komende heil te blijven dan de zoektocht 
naar het huidige heil te ondernemen.

50’. De gelovigen die Gods woord verstaan 
en die het vervullen door de heilige natuur 
te helpen, zullen van binnen en van buiten 
worden gered door hun eigen eenvoud en 
door hun eigen gehoorzaamheid.

51’. Helaas! Velen verachten hun deel van 
intelligentie en worden als bruten ten over-
staan van de leer van de Enige. Velen ook 
verachten hun deel van eenvoud en worden 
als ijdele apen ten overstaan van Gods woord.

52’. Want de hel zal bestaan uit die spijt, 
en nog meer uit het verbluffende gemak 
van het heil dat ons ijdel is aangeboden in 
deze wereld.

53’. Wij zeggen opnieuw de enorme, want 
ongelofelijke openbaring: God zendt zijn 
zeer heilige essentie die vlees wordt in de 
zeer zuivere substantie van de wereld voor 
het heil van heel de gevallen schepping.

Begrijp wie kan.
Beproef wie wil.

53’’. Laten we KERSTMIS beschouwen. 
Laten we KERSTMIS doordringen. Laten we 
KERSTMIS nabootsen. Laten we KERSTMIS 
aanbidden. Laten we KERSTMIS zingen.
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54. Zonder Gods zegen zijn we helemaal 
machteloos om hier beneden het leven van 
de Heer van verrijzenis te openbaren.

55. Heel Gods schepping kan aan Gods 
heil deelnemen door de tussenkomst van 
Gods zonen. Zo kunnen zelfs de dieren, de 
planten en de mineralen in de glorie en in 
de onsterfelijkheid van de Enige worden 
hersteld; niemand moet er onwetend van 
blijven of het vergeten.

56. Laten we ons erover verheugen dat 
we met meerderen zijn om elkaar te helpen 
in de zoektocht naar Gods heil, want degene 
die ons er heden aan herinnert, was alleen 
toen hij de door de doornstruiken van de 
onwetendheid en de vergetelheid overwoe-
kerde oude weg terugvond.

57. Als de wereld ons negeert of als ze 
ons weert, laten we dan niet met de wereld 
worstelen om door haar te worden erkend 
of te worden aanvaard. Laten we ons eerder 
tot de hemelse Vader en tot de aardse 
Moeder keren die ons met de zeer werkelijke 
goederen van het leven zullen overladen.

58. Velen onder de heiligen zelf hebben 
de in deze wereld vlees geworden Heer niet 
gezien of aangeraakt; maar ze zijn zalig, 
want ze hebben geloofd zonder te zien of te 
betasten, en hun beloning schijnt eindelijk 
in de hemel.

59. De sluwheid van de slechten staat 
hun toe de mensen gedurende een tijd te 
bedriegen en te bestelen, maar ze zal hun 
nooit toestaan God te bedriegen of te be-
stelen, al was het maar een seconde. Zie 
daar wat helemaal verzekerd is.

60. De ongelovigen en de doden die over-
lopen van energie om de openbaring van 
Gods zonen te ontkennen en om zich hals-
starrig tegen Gods heil te verzetten, storten 
jammerlijk in wanneer het ongeluk hen met 
zijn donkere vleugel beroert en wanneer de 
ziekte hen een tijdje bewoont.

54’. Gods licht zal eerst onze innerlijke 
duisternis bevruchten; vervolgens zal onze 
duisternis Gods licht openbaren.

55’. Is het niet het gevolg van de genade 
van de Almachtige dat het Boek wordt ge-
geven aan de mensen die eenvoudig en van 
goede wil in God zijn? En is het niet het 
gevolg van zijn gerechtigheid dat het Boek 
wordt afgewezen en bespot door de slechten, 
door de sluwen en door de huichelaars?

56’. Laten we de staat beschouwen van 
degene die ons de weg wijst en die voor ons 
de doornstruiken en de doornen verwijdert, 
opgehoopt door de onachtzaamheid van de 
hoeders van Gods weg. Laten we zijn voet-
stap beschouwen die op mysterieuze wijze 
de weg aangeeft die wij moeten volgen.

57’. Zo, door ons te negeren of door ons 
te weren van de ogenschijnlijke goederen 
van het profane leven, redt de wereld ons 
van het dode spoor en oriënteert ons op de 
eeuwige goederen van het leven zonder 
vermenging, waar de Heer rust met zijn 
welbeminden.

58’. Zeer weinigen onder de heiligen zelf 
hebben de in deze wereld vlees geworden 
Heer gezien en aangeraakt; maar ze zijn 
zalig, want ze hebben geloofd alvorens te 
zien en te betasten, en hun beloning schijnt 
al op de aarde.

59’. De stompzinnigheid van de sluwen 
staat hun toe de openbaring van Gods heil 
te bespotten en zich ertegen te verzetten, 
maar ze zal hun nooit toestaan er baat bij 
te hebben, al was het maar een seconde. 
Ziedaar wat helemaal zeker is.

60’. Al hun kracht bestaat uit de ontken-
ning van het goddelijke leven en uit de 
verwerping van Gods heil die hun hier be-
neden worden voorgesteld. Zo zijn ze als 
vodden wanneer de demon hen verlaat, 
want het goddelijke leven heeft zich van 
hen teruggetrokken, en ze zijn als van alle 
substantie geledigde trekpoppen die zielto-
gen, door allen verlaten.
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61. Laten we vluchten voor de onheilspel-
lende, lusteloze mensen, zonder geestdrift 
en zonder aanmoediging, want zij zijn zeker 
niet van God, en we zullen er niet in slagen 
hen te bezielen, terwijl zij ons heel goed tot 
wanhoop zullen weten te brengen en in hun 
blinde en dove zieltoging mee te slepen.

62. Laten we vluchten voor de wereld en 
voor haar veelvoudige zorgen, want de wor-
steling om het recht te hebben er ellendig 
te zieltogen is te uitputtend en leidt te veel 
af van de zoektocht naar Gods heil, die 
waarlijk alleen van belang is.

63. De gevallen wereld is in werkelijkheid 
het onreine waaronder de ware wereld is 
verborgen die we moeten terugvinden en 
verheerlijken in God.14

61’. Laten we naar onze broeders zoeken in 
het geloof en in de hoop op Gods heil, en laten 
we ons met hen onderhouden over de heilige 
mysteries die onze dagelijkse zoektocht recht-
vaardigen, en laten we ons samen verheugen 
over de enormiteit van Gods belofte die onze 
huidige hoop en geestdrift rechtvaardigt.

62’. Laten we ons terugtrekken in de vrede 
en in de eenzaamheid van onze heilige ge-
meenschappen, teneinde al onze aandacht 
te kunnen concentreren op de zoektocht 
naar Gods heil. Wanneer we het hebben 
gevonden, zullen we terug kunnen keren 
naar de wereld, als dat ons schikt.

63’. We prediken de aardse hemel en de 
hemelse aarde en niet de ontlichaamde 
hemel of de verbannen aarde, zoals de ex-
tremisten doen die scheiden, maar die niet 
weten te verenigen.

66. Is het niet onze grondlegger die ons 
dit verbazende, onthutsende, verbluffende 
woord zegt: «Dit alles is aanwezig voor jullie 
ogen en binnen jullie handbereik, al de 
dagen van jullie leven. Waak dus om te zien, 
en bid om te kennen, alvorens door de dood 
te worden verzwolgen»? 

63’’. Wij verlangen het verenigde koninkrijk,
 het volledige koninkrijk,
 Gods koninkrijk.

64. Eén ding is zeker: als wij ons intelli-
genter wanen dan God en als we denken 
boven zijn gezondenen te staan, zijn we 
onherstelbaar afgedwaald en verloren in de 
ballingschap van de dood.

65. Wij zijn allen verloren in deze met 
dood gemengde wereld, en ons einde is 
opgetekend in het afval dat ons bewoont.

64’. Is het niet onze openbaarder, onze 
grondlegger, die ons met Gods toestemming 
het hemelse geneesmiddel voorstelt dat de 
Redder is, op wonderbaarlijke wijze vlees 
geworden voor het heil van Gods 
kinderen?

65’. Wat riskeren we dus, als we toch 
verloren zijn, door ons kleine respijt van 
leven te wijden aan het zoeken naar Gods 
heil, het enige dat ons kan redden van de 
verstrooiing van de dood?

67. Jullie geloven te zien wat wij zijn en 
jullie verheugen je erover voor ons en voor 
jullie.

«Als je me niet kent in mijn laagheid.»

67’. Maar wij zien wat we niet zijn en we 
zijn er bedroefd om voor jullie en voor ons.

«Zul je me niet vinden in mijn 
edelheid.»
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68. Degene die zijn Heer aanschouwt en 
die hem in alle omstandigheden nederig om 
hulp roept, is heiliger dan heel de mensheid 
die moedig probeert zich te hervormen en 
zich in de wereld te organiseren zonder erin 
te slagen.

69. Het Boek werd geschreven onder in-
spiratie van de Geest. De auteur is net zo 
onwetend en net zo berooid wanneer hij het 
af heeft, als hij was toen hij eraan begon.

68’. We moeten ons niet uitputten door 
nutteloos te worstelen tegen onszelf of tegen 
de wereld, maar eerder zonder respijt zoe-
ken naar God en naar zijn heil, die ons 
zullen verlossen van de hier beneden voort-
durend onderhouden zieltoging van de 
dood.

69’. Alles is misschien duister?
Alles is misschien helder?
Alles is misschien helder-duister?
God alleen weet het!

69’’. De zoektocht naar God en naar zijn 
heil is zeer lang en zeer teleurstellend, en 
de mensen geven er redelijkerwijs de voor-
keur aan te rekenen op het werk van hun 
handen om hier beneden voort te bestaan 
en zich te organiseren.

Want men moet gek zijn om in God en in 
zijn heil te geloven, en men moet dement 
zijn om ze in deze wereld te zoeken. En toch 
wachten ze daar op ons! Wordt alles niet 
helder onderwezen in onze verheven en 
diepe geopenbaarde godsdienst? 

Kennen zij de mysteries van de Natuur? 
Zij schrijven nochtans.

KORAN

Zij die de Natuur kennen proberen niet 
haar in woorden uit te drukken, en zij die 
het proberen tonen daarmee aan dat zij haar 
niet kennen.

CHUANG TSÉ
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UNE VÉRITÉ

1. Onze enige verdienste, onze enige ken-
nis en onze enige intelligentie zijn de Heer 
van leven naar zijn believen in ons en buiten 
ons te laten handelen.

Als deze onderneming of dit werk van de 
mensen komt, zal het vanzelf instorten; maar 
als het van God komt, zullen jullie het niet 
te gronde kunnen richten. Loop niet het risico 
met God zelf te worstelen.

GAMALIËL

We moeten eerder God gehoorzamen dan 
de mensen.

PETRUS

HET EINDE

1’. Hebben we de as van het geloof niet 
weer bezield voor de menigten? En hebben 
we de oorsprong van het heil niet weer 
zichtbaar gemaakt voor enkelen?

BOEK XXXVIII

1’’. Al onze wetten en al onze verdedigin-
gen zijn slechts huichelarijen en kwaad-
aardigheden als onze harten niet aan de 
wet van liefde van de Volmaakte zijn 
onderworpen.

2. Als iemand zich aanmatigt ons in Gods 
naam of in naam van Gods waarheid te 
excommuniceren, als iemand ons verfoeit 
of ons vervloekt.

3. De ware kinderen van Gods woord zijn 
zij die noch ingelijfd, noch ingeslapen, noch 
geëtiketteerd, noch ontmand, noch gerust-
gesteld, noch gewend, noch slaaf, noch dood 
zijn in de wereld.

4. Hebben we niet nauwkeurig en lang 
van tevoren de val en het failliet aangekon-
digd van het regime zonder God?

2’. Dan zullen we hem vragen of hij waar-
achtig Gods communie bezit, dat wil zeggen 
of hij haar ziet, of hij haar betast en of hij 
haar proeft, niet in beeld maar in substan-
tiële werkelijkheid.

3’. De ware kinderen van Gods woord zijn 
zij die vrij, wakker, liefhebbend, nuchter, 
gelovig blijven, en die het ál zoeken in alle 
dingen, zelfs in niets.

4’. Hebben we niet de ingeslapenen ge-
waarschuwd voor de geologische catastrofes 
die op de afgedwaalde wereld beginnen in 
te werken?
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5. Voorzien wij niet de kosmische catas-
trofes die zullen volgen en die de opstandige 
wereld zullen doen wankelen?

6. O mijn Heer en mijn God, red tenminste 
je liefhebbende en gehoorzame kinderen, 
verzamel hen onder je vleugels, en laat hen 
onderling de buit delen van de goddelozen 
en van de onzinnigen die jou heden 
uitdagen!

5’. Ontwaren wij helaas niet de vernieti-
ging en de versplintering van de opstandige 
wereld door haar vervloekte wetenschap?

6’. O mijn Heer en mijn God, open de geest 
en het hart van je liefhebbende en gehoor-
zame kinderen, opdat zij hun in de Redder 
verenigde allerheiligste Moeder en Vader 
herkennen en dat ze ten overstaan van jou 
leven!

6’’. O mijn Heer en mijn God, open de 
geest en het hart van de opstandigen en 
van de gekken die stompzinnig jouw schep-
ping plunderen en die haar zonder mede-
lijden geweld aandoen, vóór de slag die hen 
gaat verbrokkelen in de dood zonder 
terugkeer! 

7. Als de weldenkenden klagen het Boek 
niet te verstaan, zullen we hun vragen of 
ze de woorden van hun geopenbaarde 
Schriften beter verstaan.

8. Élizabeth was ingeslapen, maar de 
prins wekt haar en ze zal een nieuwe lofzang 
zingen. Leest ze niet al openlijk in het Boek?

«Ze doorzoekt de mijngroeve en vindt 
edelstenen die verhelderen.»

9. O weldenkenden die jezelf aan de an-
deren als voorbeeld van heiligheid stellen, 
kunnen jullie ons zeggen waarom Jezus de 
voorkeur gaf aan de ongeletterden, aan de 
drinkers, aan de tollenaars, aan de prosti-
tuees en aan de dieven boven het gezelschap 
van de farizeeërs, jullie oude rolmodellen? 
Is dat niet vanwege de stank die heden ook 
die van jullie is gebleven?

10. Niet sprekend van de noodzaak van 
de wereldse dingen, of van de dringendheid 
van de dingen van deze tijd, zal het Boek 
noch worden ontvangen, noch verstaan 
door hen die zich in de zieltoging van de 
wereld organiseren, noch door hen die erin 
wegkwijnen.

11. Wat is die met de genade van de 
Heilige Geest begaafde familie van Pallandt? 
Komt granny Marthe niet ook tot het Boek 

7’. Als ze de woorden van hun heilige 
Schriften verstonden, zouden ze ook de 
woorden van de opnieuw geopenbaarde 
Schrift verstaan.

8’. De wijze mens doet geen enkele natuur 
geweld aan, maar hij staat eenieder toe de 
zijne op deze aarde van ballingschap zo 
gelukkig mogelijk te voltooien.

9’. Ijdelheid, huichelarij en gierigheid vor-
men het stinkende en ontplofbare mengsel 
dat jullie uiteen zal drijven in de modder 
van de hel, waar jullie plaats vanaf het begin 
van jullie zegevierende slechtheid is gemar-
keerd; want jullie hebben je vóór God ge-
plaatst en jullie hebben zijn geopenbaarde 
woord vervangen door jullie profane 
woorden.

10’. Sprekend van de noodzaak van de 
hemelse dingen en van de dringendheid van 
het eeuwige ding, zal het Boek worden ont-
vangen en verstaan door hen die de uitweg 
uit hun duistere gevangenis zoeken en door 
hen die op Gods heil hopen.

11’. Thérèse, Molly en Marguerite ontkie-
men in het geheim in hun harten, maar wat 
een bloei is de Heer in onze ogen niet in 
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na te hebben getwijfeld? En werpt zij zich 
niet op als apostel van de waarheid van de 
in de wereld vlees geworden Heer?

«Ze zal gerustgesteld worden, want ze 
heeft gevreesd.»

12. Alles is ongeoorloofd en gaat naar de 
vloek voor hen die in de vergetelheid en in 
de afwezigheid van God zieltogen.

Díe zijn als dode kolen en ze zijn helaas 
legio in de wereld.

13. Hebben de geleerde meesters niet 
gelijkelijk het Boek afgewezen als vreemd 
aan hun openbaringen, aan hun tradities 
en aan hun wetenschappen?

14. Het Boek is dus noch vlees noch vis, 
noch steen noch plant, en nochtans is het.

15. De ellendigen, de zwakken, de imbe-
cielen, de bedrukten, de verlatenen, de 
wanhopigen, de geëxcommuniceerden zul-
len misschien een broederlijke blik op het 
Boek willen werpen, opdat het tenminste 
de meest onterfden dient door hen te helpen 
hun zieltoging in deze zelfverzekerde en 
geleerde wereld te verdragen?

16. O gelovigen, heb het hart en de geest 
om in het geheim de ware armen te onder-
houden die God in hun harten bidden voor 
hun weldoeners, als jullie de intelligentie 
hebben om hen te zoeken en om hen te 
ontdekken in de wereld waar ze zijn 
verborgen.

staat voort te brengen? Ze komen als laat-
sten, maar ze zullen vooraan staan, en 
niemand zal hun lang in het geheim gerijpte 
geloof kunnen doen wankelen.

«Zij zullen vloeien als de bronnen van de 
grote stromen.»

12’. Alles is geoorloofd en gaat naar de 
zegen voor hen die in de herinnering en in 
de aanwezigheid van God leven. Maar waar 
zijn diegenen wier hart schijnt en verwarmt 
als de lentezon?

13’. Helaas! Daar zijn we dan als een 
onwetende meester onder de geleerden van 
de wereld, en als de geringste broeder onder 
de gelovigen die de Heer en zijn koninkrijk 
hier beneden zoeken.

14’. Wat is dus het ding dat vlees noch vis, 
steen noch plant is, en dat nochtans IS?

15’. Hoe wijs leidt de Heer God ons terug 
naar de modder en naar het grondsop van 
de wereld waar de aan zijn liefde beloofde 
parel is verborgen!

O wonder van de ware wijsheid die een 
spel speelt met de hoogmoedigen en met de 
zegevierenden die hier beneden 
overheersen!

16’. Laten we in het geheim geven, door 
Gods ware armen te vertroosten en laten 
we broederlijk ontvangen wat ze ons op hun 
beurt aanbieden, opdat hun ziel zich ook 
verheugt in de vrijelijk vergunde gave.

16’’. De huichelaars die hoogmoedig ge-
ven ontvangen hun loon, dat de vervloeking 
is van de slechte armen, die ze openlijk 
vernederen.

17. Het bezit van de aardse glorie en rijk-
dommen schijnt en wordt tentoongesteld 
in de profane wereld.

18. De Heer onderricht ons van dag tot 
dag door duizend ontmoetingen, door dui-
zend gebeurtenissen en door duizend 

17’. Het bezit van de goddelijke glorie en 
goederen schijnt en zit verborgen in Gods 
geheim.

18’. Als een werk ons tegenstaat of ons 
afstompt, laten we dan de moed hebben om 
ervan te veranderen, eerder dan de walging 
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gelegenheden, als we wakker genoeg zijn 
om zijn lessen te verstaan en intelligent 
genoeg om ervan te profiteren, want zelfs 
de as onderwijst ons wanneer ons oog open 
is.

19. Ons geloof zit niet in een abstract 
idee, noch in een ongrijpbaar ideaal, noch 
in het grote aantal getrouwen, noch in de 
menselijke werken, noch in de goederen 
van deze wereld, noch in de godsdienstige 
of profane eerbewijzen, noch in de weten-
schappen van de mensen, noch in de krach-
ten van de asceten.

20. Heilige MOEDER van GOD, geleid 
onze zoektocht en verlicht onze weg in de 
duisternis van deze wereld van balling-
schap, opdat wij door uw genade toegang 
hebben tot de vlees geworden Heer, die ons 
zal verlossen van de doodzonde waar wij 
ellendig zieltogen!

21. Laten we ons verheugen als de wereld 
ons teleurstelt, als ze ons opgeeft, als ze 
ons afwijst, als ze ons ten gronde richt, als 
ze ons uithongert, als ze ons haat, als ze 
ons treitert, als ze ons bedrukt, als ze ons 
berooft, als ze ons gevangen neemt, als ze 
ons kruisigt, want het is de Heer die ons 
een teken geeft om zijn heil en zijn weg te 
zoeken.

22. Wie de Heer van leven aanbidt wordt 
door de Heer van leven gevoed, het is een 
wonder dat voor hem natuurlijk is, maar 
weinigen hier beneden begrijpen het.

23. Mijn vreugde stroomt over als een 
levende bergstroom en alleen het verlangen 
naar jouw liefde bestaat nog in mij, want 
de wereld is als verdronken door jouw licht 
dat van overal opstijgt, o Heer van 
verrijzenis.

en de afstomping die de ziel doden te on-
dergaan. Gebed en lof aan God met brood 
en water zijn meer waard dan verbeestelij-
king met de kribbe vol.

19’. Ons geloof zit in de zekerheid van de 
goddelijke natuur, vlees geworden in het 
vlees van de wereld.

Ons geloof wordt gevoed met de hoop deze 
goddelijke natuur, begraven in de dood-
zonde, te hervinden.

Ons geloof wordt bezield door de uitstor-
ting van de Heilige Geest die de goddelijke 
natuur bevrucht en ons zo weer kinderen 
van God maakt, naar het beeld van God 
zelf.

20’. Heilige MOEDER van GOD, wilt u 
zich aan uw liefhebbende en onbevangen 
kinderen openbaren door alleen voor hen, 
met de toestemming van onze Heer God, 
een tip op te lichten van de donkere sluier 
die de slechten en de hoogmoedige sekta-
riërs van de verduisterde wereld doet 
afdwalen!

21’. Zijn we niet tot het einde aan de 
plichten, aan de bekoringen en aan de 
vervolgingen van de profane wereld onder-
worpen gebleven, opdat niemand zich ervoor 
kan verontschuldigen God en zijn heil niet 
te zoeken, ongeacht zijn staat hier 
beneden?

Gelukkig zij die de wereld hebben over-
wonnen door haar te ontvluchten, en ge-
lukzalig zij die de wereld hebben overwon-
nen door haar te ondergaan!

22’. De heilige boeken zullen ons in het 
begin van onze zoektocht leeg en vervelend 
toeschijnen, maar aan het einde zijn ze 
onder alle de enige die we kostbaar en 
boeiend zullen vinden.

23’. Mijn vreugde is mijn overeenstem-
ming met jouw heilige wil, o Heer van het 
overweldigende leven. Zo is mijn vreugde 
jouw vreugde, is mijn wil jouw wil, is mijn 
liefde jouw liefde en hier ben ik dan onuit-
sprekelijk in jou, door jou, voor jou.
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24. Oh! Heer, ik zink.

25. Jij begint.

26. Het is een grote duisternis.

27. Ik was dood.

28. Ween, zieltogenden van de wereld.

29. Want de genade is nog verborgen.

30. Laten we in de handen klappen, laten 
we dansen en laten we lachen ten overstaan 
van de Heer God die ons ziet.

31. Kom! Laten we wakker worden en 
laten we verstaan wat ons gezegd wordt.

32. Hier een grote stilte, als de geheime 
grens van het beloofde koninkrijk.

33. Het is veel water.

34. De vloed van de genade.

24’. O Heer, ik kom boven.

25’. En jij maakt af.

26’. En het is een groot licht.

27’. En ik leef.

28’. En verheug je daarna!

29’. Maar de liefde verlicht al heel de 
aarde.

30’. Want de dood is opgeslokt door het 
leven, en de onreinheid is tot het niets 
teruggekeerd.

31’. Laten we huilen van vreugde om Gods 
overwinning die onze dodelijke smet 
uitwist.

32’. En daarna het gezang van de engelen 
dat nooit eindigt.

33’. En het is een beetje aarde.

34’. Bereidt de hemelse oogst voor.

34’’. Gevierd in het eeuwige banket.

35. Ieder kan, als hij het verlangt, aan 
zijn verlangen uitdrukking geven in onze 
heilige voltallige bijeenkomsten, opdat het 
wordt verhoord als de Heer het hoort en het 
goedkeurt.

36. De huichelaars, de weldenkenden, de 
blinde sektariërs en de gevestigde profiteurs 
zullen het Boek afwijzen dat hen aanklaagt 
en dat ze niet doorgronden, daar ze de Geest 
die het heeft geïnspireerd niet in zich 
hebben.

37. De huichelaars, de uitgedroogden, de 
sektariërs, de zelfverzekerden en de zege-
vierenden zullen zich op de dag des oordeels 
verantwoorden voor de walgenden, voor de 
afkerigen, voor de opstandigen, voor de 
wanhopigen en voor de verpletterden; en 
hun verbazing zal onmetelijk zijn als ze 
vernemen dat ze verantwoordelijk zijn voor 

35’. Wie zo een genade van de Heer ont-
vangt, moet haar ook ten overstaan van zijn 
broeders bekennen en de Heer in het bij-
zonder danken en hem vervolgens met hen 
loven.

36’. De ware gelovigen, de godsdienstigen 
van hart, de eenvoudigen en de armen van 
God zullen het Boek ontvangen dat hen 
dient, want de Geest die hen bewoont zal 
zichzelf in het Boek herkennen.

37’. Laten we ons inspannen om nooit wie 
dan ook van de zoektocht naar Gods heil 
afkerig te maken, hetzij door onze veelei-
sendheid, of door onze onachtzaamheid, of 
door onze aanmatiging, of door ons oordeel, 
of door onze onverdraagzaamheid; maar 
laten we ons eerder inspannen om levende 
voorbeelden te zijn voor al degenen die Gods 
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hen die ze hebben opgewekt door hun valse 
gedrag, dat wil zeggen door hun oneerlijk-
heid, door hun gierigheid, door hun wreed-
heid, door hun hoogmoed en door hun 
misdadige verblinding.

38. Als wij niet met God zijn, wie zal dan 
met ons zijn?

39. Al wat niet tot God gaat mondt uit in 
het ongerijmde, waarvan de dood de meest 
klaarblijkelijke bewijsvoering is.

40. Laten we het Boek meenemen naar de 
gevangenis, naar het ziekenhuis, naar de 
kazerne, waar we de tijd hebben die nood-
zakelijk is om ons met God en met zijn heil 
te verzoenen; maar laten we het ook tijdens 
ons verlof meenemen en laten we het aan 
onze zondagse verstrooiingen koppelen, op-
dat de dag van de Heer voor ons zal worden 
verdubbeld en zelfs verdriedubbeld.

41. Ben ik afgedwaald door vanbinnen 
tot je te bidden, Heer?

42. Heb ik me vergist door je vanbinnen 
te loven, mijn God?

43. Ben ik van de goede weg afgeraakt 
door je vanbinnen te zoeken, o Levende?

44. Waarom laat je ons in armoede hier 
beneden, overstromende Heer?

45. Waarom laat je ons in droefheid hier 
beneden, mededogende Heer?

46. Waarom laat je ons in onwetendheid 
hier beneden, geleerde Heer?

47. Waarom laat je ons in de steek hier 
beneden, liefhebbende Heer?

stem niet verstaan of die in hun harten 
aarzelen, en vooral voor degenen die ver-
bolgen zijn over de houding van de valse 
gelovigen waarvan het heden wemelt in de 
ontaarde wereld.

38’. En als wij met God zijn, wie zal dan 
tegen ons zijn?

39’. Al wat tot God gaat mondt uit in het 
voortbestaan van het leven, waarvan de 
verrijzenis de meest klaarblijkelijke bewijs-
voering is.

40’. Het Boek antwoordt op wonderbaar-
lijke wijze aan degenen die het in de eenvoud 
van hun hart weten te ondervragen. Het is 
een onderwerp van verbazing voor de gelo-
vigen die zich het in de steek gelaten woord 
herinneren, en het is een onderwerp van 
bewondering voor hen die het van binnen 
een beetje verstaan.

41’. Nee, mijn vriend, want alleen zij die 
tot mijn verschijningsvormen bidden om 
mijn schorsen te verkrijgen, dwalen af.

42’. Nee, mijn kind, want alleen zij die 
mijn schepsels loven uit dank voor de krui-
mels van mijn tafel, vergissen zich.

43’. Nee, mijn zoon, want alleen zij die 
mij buiten zoeken om mijn binnenste te 
vinden, raken van de goede weg af.

44’. Dat is om jullie beter te kunnen over-
laden in mijn koninkrijk, ondankbare 
kinderen.

45’. Dat is om jullie beter te kunnen troos-
ten in mijn koninkrijk, slechte kinderen.

46’. Dat is om jullie beter te kunnen on-
derrichten in mijn koninkrijk, ondeugende 
kinderen.

47’. Dat is om jullie beter te kunnen koes-
teren in mijn koninkrijk, vergeetachtige 
kinderen.
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48. Waarom laat je ons zieltogen in deze 
gevallen wereld, levende Heer?

49. Waarom laat je ons ten onder gaan 
in de dood hier beneden, machtige Heer?

50. Door ons genade te schenken, moedigt 
de Heer de hele mensheid aan naar hem te 
blijven streven, want we zijn helemaal door 
de zonde bedekt, onze verblinding is totaal 
en onze verdienste is nietig in deze door de 
val verduisterde wereld.

51. Laten we de tijd nemen die noodza-
kelijk is voor de zoektocht naar God en naar 
zijn heil, zo zal de blinde en dove hebzucht 
ons niet in de slavernij van de wereld 
houden.

52. Dat ons verblijf de rijken en de mach-
tigen van de wereld zoveel mogelijk onbe-
kend blijft, dat onze tafel hen door haar 
soberheid en door haar eenvoud afstoot, en 
dat niemand onder hen er naargelang het 
hem uitkomt binnendringt met de schaam-
teloosheid die hen karakteriseert!

53. Alleen de onwetenden verliezen hun 
leven met beroemd te worden, of met fortuin 
te maken, of met de moddder te organiseren, 
of met slaaf te blijven, of met zwerver te 
worden in deze wereld.

54. De grootste intelligentie in onszelf is 
als de grootste wijsheid in de wereld en als 
de grootste waanzin in God.

55. De intelligenten, de geleerden, de op-
standigen, de zegevierenden die denken Gods 
geheim te bereiken zonder Gods toestem-
ming, verblijven in de ergste verblinding, 
want het is de grootste illusie die er is.

56. De middelmatigen, de gerustgestel-
den, de verbijsterden, de beestachtigen die 
denken bedaard te rusten en te herkauwen 
in de wereld zonder Gods vrede, verblijven 
in de ergste dronkenschap, want het is de 
grootste bestaansonzekerheid die er is.

48’. Dat is om jullie beter weer te kunnen 
bezielen in mijn koninkrijk, ongehoorzame 
kinderen.

49’. Dat is om jullie beter te kunnen on-
derrichten door het ongerijmde van de bal-
lingschap, opstandige kinderen.

50’. Zij die met hoogmoed over ons spre-
ken zullen in dwaling verkeren, en zij die 
met verachting over ons spreken zullen ook 
afgedwaald raken.

De Heer kent ons, en wij herkennen de 
Heer.

51’. Laten we werken voor het voor ons 
noodzakelijke en laten we ophouden wan-
neer het overbodige verschijnt, want het is 
een gave van God die zich op natuurlijke 
wijze moet openbaren.

52’. Dat ons huis altijd open staat voor 
de eenvoudigen en voor de armen van God, 
dat onze tafel gastvrij is voor hun natuur-
lijke broederschap, en dat niemand onder 
hen ooit bij onze deur hoeft te wachten!

53’. Het noodzakelijke alleen volstaat om 
het overbodige te hebben, en het overbodige 
volstaat om het noodzakelijke alleen te 
hebben. En die twee samen volstaan om je 
leven te redden.

54’. De grootste intelligentie in God is als 
de grootste wijsheid in God en als de groot-
ste waanzin in de wereld.

55’. De veroveraars, de financiers, de 
werklieden, de organisators die denken zich 
te vestigen en te gedijen in de wereld zonder 
Gods hulp, verblijven in de ergste dwaling, 
want het is de grootste desillusie die er is.

56’. De huichelaars, de sluwen, de han-
digen, de slinksen die denken zich te be-
redderen en zich te redden in de wereld 
zonder Gods zegen, verblijven in de ergste 
afdwaling, want het is het grootste bedrog 
dat er is.
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57. Ah! Als we eenmaal de dringendheid 
van onze redding begrepen, zou niets of 
niemand ons nog weten af te leiden van de 
zoektocht naar Gods heil, en zouden we 
zonder aarzelen en zonder spijt op een totale 
en definitieve manier met de wereld 
breken.

58. Worden de kunsten heden niet op een 
verkeerd spoor gebracht, belachelijk ge-
maakt en naar beneden gehaald door de 
menigte middelmatigen en onbekwamen 
die ze schaamteloos zijn binnengedrongen 
en hebben vervuild?

57’. De woorden van de profeten zijn waar, 
waar, waar. De woorden van de Heer zijn 
levendig, levendig, levendig. Maar helaas! 
Wij zijn dom, dom, dom, want we verkiezen 
de voortdurende zieltoging van de dood 
boven het leven van Gods uitverkorenen 
dat niet eindigt.

58’. Is het niet Gods KUNST die het meest 
ontspoord, het meest belachelijk gemaakt 
en het meest naar beneden gehaald wordt 
door de middelmatigen en de onbekwamen 
die ze zijn binnengedrongen en hebben 
vervuild in de wereld?

58’’. De intelligenten en de imbecielen 
hebben zich weer bijeengevoegd om de kun-
sten van de wereld en Gods KUNST, naar 
beneden gehaald door de onbekwamen, 
belachelijk te maken, in plaats van de on-
bekwamen af te wijzen en de kunsten die 
hun worden voorgesteld door de ware kun-
stenaars en door de ware profeten van God, 
te onderzoeken.

59. Het ding komt van binnen naar bui-
ten, maar het komt ook van buiten naar 
binnen, en het verblijft voor eeuwig in 
zichzelf.

60. Gods gave blijft eenzaam in ons hart 
en in onze handen, want dit volk is imbeciel 
geworden door voortdurend in zijn eigen 
intelligentie te geloven, en het verzadigt zich 
met de werken van dood, en het wijst het 
werk van leven dat het gratis wordt aange-
boden, af.

59’. De dingen zeggen het woord, maar het 
woord wordt niet gezegd door de dingen.

De woorden zeggen het ding, maar het 
ding wordt niet gezegd door de woorden.

60’. Wij trekken ons dus terug van deze 
natie waar we naar gezonden zijn, maar die 
ons niet wil, opdat onze prediking voor 
niemand een voorwerp van schande of van 
vloek is, aangezien ze voor niemand onder 
haar een voorwerp van verheffing en van 
zegen kan zijn.

60’’. Als de Heer met deze natie is, zullen 
wij zeker worden afgesneden; maar als hij 
met ons is, zal deze natie niet ook worden 
afgesneden? Dat de Heer dus rechtstreeks 
met haar tot een schikking komt, of dat hij 
haar schikt met haar al te intelligenten en 
haar al te sluwen, en dat onze handen 
worden gelouterd van haar verdorven en 
opstandige bloed! 

61. O allerheiligste heren van verrijzenis, 
zonen van God de Eeuwige, beschouw onze 
goede wil en onze gehoorzaamheid in deze 

61’. O allerheiligste heren van het eeuwige 
leven en vicarissen van God almachtig, 
beschouw de weigering en de 
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zaak, en beschouw de kwade wil van de 
ezels die het water weigeren dat hun met 
jullie hulp en met Gods toestemming wordt 
aangeboden.

62. We zullen de goddelozen die onder 
ons zijn niet mishandelen, maar we zullen 
hen verlaten als ze talrijker zijn, óf zij zullen 
ons verlaten als wij talrijker zijn. En hoe 
dan ook zullen we vermijden ons onder hen 
te vestigen en zullen we vermijden dat zij 
zich onder ons vestigen.

63. Dit volk waant zich zo intelligent ge-
worden dat het weigert de klaarblijkelijkheid 
van wat het wordt voorgesteld zelfs maar 
te onderzoeken. Zo is ’t het stomste gewor-
den, en zijn erfenis zal worden gegeven aan 
de andere volkeren die het geloof in Gods 
heil hebben bewaard, en het zal slaaf onder 
hen zijn tot het de goddelozen heeft afge-
sneden die het leiden tot verlaging, tot af-
stomping en tot de dood.

64. Als wij waarachtig en uitsluitend het 
enige noodzakelijke zoeken dat Gods heil 
en zijn gezegende koninkrijk is, zal de blinde 
wereld ons niet helpen, maar juist integen-
deel, het zal ons met alle middelen die in 
haar macht zijn tergen en ontmoedigen.

65. Onze zoektocht naar de goddelijke 
schat vergt zo’n inspanning en zo’n werk 
voor zo lange tijd, nacht en dag, dat al de 
moedigen en al de harde werkers van de 
wereld zelfs van de onderneming afzien, en 
daarom gaan wij door voor luilakken en 
voor nietsnutten in de ogen van de wereld 
die noch kan geloven noch begrijpen dat 
Gods glorie in ons alleen rust.

kwaadaardigheid van deze mensen die ijdel 
geloven zich in de chaos van de dood alleen 
te kunnen beredderen, en geef ons zielen 
die bekwaam zijn om Gods zaad te 
ontvangen.

62’. De volkeren, de families en de een-
lingen die de openbaring van hun goddelijke 
afstamming verloochenen en verliezen, zul-
len in het leven van de beesten wegkwijnen, 
ze zullen slaven van het ongerijmde worden 
en ze zullen voor altijd in de wanhoop en 
in de afstomping van de dood verdwijnen. 
Men zal hen aanzien voor een begin, terwijl 
ze een einde zijn.

63’. De waarde, de rechtschapenheid, de 
rechtvaardigheid, de gave, de godsvrucht, 
de liefdadigheid, de heiligheid, de wijsheid 
moeten vóór de rijkdom worden beschouwd 
en geplaatst, want die zijn het die de rijkdom 
maken en het is niet de rijkdom die ze 
maakt. Laten we onze tijd niet verliezen met 
beroemd, rijk of machtig te worden in de 
wereld, want we zouden uiteindelijk worden 
bedrogen en afgesneden. Laten we ons eer-
der oefenen in het zoeken naar het heil van 
God, die het leven geeft aan hen die dat hier 
beneden vinden.

64’. En als wij volharden in de zoektocht 
naar de deur, naar het slot en naar de 
sleutel van de verlossing, zullen we worden 
beschimpt door de wereld die ons als lui-
lakken, als lafaards, als gekken, als vijan-
den zal behandelen, en ons uiteindelijk tot 
wanhoop en tot de bedelstaf zal brengen, 
opdat we geen andere toevlucht meer heb-
ben dan de Heer van leven.

65’. Onze zoektocht in de duisternis van 
deze wereld zal eenzaam, lang en moeizaam 
zijn, opdat ons geloof, onze standvastigheid 
en onze moed op de proef worden gesteld, 
voordat Gods gave ons wordt vergund; we 
zullen geen enkele hulp noch een enkele 
raad moeten verwachten van de profane 
wereld, maar alleen de hulp en de raad van 
God en van zijn zonen die voor altijd in hem 
leven.
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66. Wanneer de onvermurwbare muur 
van het ongerijmde en van de wanhoop zich 
vóór ons in de wereld opricht, zullen we 
toch voorwaarts gaan, als gevolg van het 
ongerijmde en wanhopige geloof, tot we de 
hindernis met onze handen aanraken en 
zo zullen we tot onze onmetelijke verrassing 
vaststellen dat het een luchtspiegeling is, 
door de kwade opgericht om ons de moed 
te ontnemen te streven naar het koninkrijk 
Gods.

67. We komen tot de Heer in nood en in 
troosteloosheid, maar de Heer vervult ons 
met zijn liefde en met zijn vreugde die nooit 
uitgeput raken, als we van binnen en van 
buiten gelouterd worden bevonden.

68. Men moet het helaas wel toegeven, 
de vrouw, afgedwaald en opstandig van 
nature, schijnt radicaal gekant tegen de 
zoektocht naar Gods heil, en wie haar mee-
sleept in zijn zoektocht sleept een ballast 
mee, die hem ontmoedigt en die hem kwetst 
zonder dat iemand er baat bij heeft.

66’. Wanneer het wonderbaarlijke lichaam 
van de zegevierende Heer voor onze ver-
blinde ogen verschijnt, zullen we heiligerwijs 
onze gezuiverde handen voorwaarts strek-
ken, als gevolg van het erkentelijke en  
waanzinnige geloof, teneinde tot onze on-
metelijke vreugde de tastbare werkelijkheid 
vast te stellen van de glorieuze verrezene 
die leeft voorbij alle dood.

67’. Het Boek is een kanaal, maar het is 
ook een brug. Het is een zee, maar het is 
ook een ark. Het is een wind die blaast, 
maar het is ook een aardse zon die 
verheldert.

68’. De moedige en blinde Martha’s zijn 
legio in de wereld. Zij zijn het die ons op 
onze in de dood geëtiketteerde plaats hou-
den, zij zijn het die de chaos organiseren 
zonder op te merken dat het steeds moet 
worden overgedaan, zij zijn het die onze 
gevangenis opsieren en vergeten dat men 
eruit kan komen.

68’’. Hun werk en hun toewijding zijn een 
zegen als ze ons van de zorgen van de wereld 
ontlasten en als ze ons zo helpen ons beter 
te wijden aan de zoektocht naar Gods heil. 
Maar als hun oppervlakkige en armzalige 
oordeel ons veroordeelt en ons vervolgt in 
onze heilige zoektocht, is het een vloek die 
we moeten ontvluchten zonder aan terug-
keer te denken; want het is voor ons beter 
het leven te zoeken in de woestijn en te 
leven, dan gediend te worden in de wereld 
en te sterven.

69. Het werk van de mensen en van de 
wereld vergadert de verscheidenheid en het 
verscheidene, daarom moet het steeds wor-
den overgedaan, zelfs wanneer het duizen-
den malen zorgvuldig is voltooid.

69’. Het werk van God vergadert de een-
heid en het enige, daarom hoeft het nooit 
te worden overgedaan wanneer het éénmaal 
in zijn geheel door een wijs kind van God 
is voltooid.

69’’. Wanneer de rook uit de aarde opstijgt 
en door zich op te hopen de grond bedekt, 
zal het tijd zijn voor de gekozenen om samen 
te komen op de door God gereserveerde 
plaatsen, en het zal hoog tijd zijn voor de 
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En ze sloegen de mensen die bij de ingang 
van het huis stonden met blindheid, van de 
kleinste tot de grootste, en die maakten zich 
nutteloos moe met het zoeken naar de deur.

GENESIS

Vlucht naar de berg, uit vrees dat je 
omkomt.

GENESIS

geroepenen om zich onze waarschuwingen 
te herinneren, maar het zal te laat zijn voor 
de goddelozen die tegen elkaar zullen botsen 
in de overweldigende duisternis.
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VERTE UNIE

1. De Heer God is onze getuige, evenals 
Emmanuel en zijn familie, dat wij geduldig, 
nederig en gratis zijn heil hebben aangebo-
den aan de wereld die ons afwijst zonder 
zelfs maar te onderzoeken wat we haar 
voorstellen.

2. Maar de Heer verbiedt ons zelfs om zo 
te lachen, en we blijven in Gods hand als 
Gods dienaar, als Gods kind, als Gods 
vriend, als Gods zoon tot de wereld Gods 
woede voelt en huilt in de ontzetting van 
rook en van stenen, van bloed en van botten, 
van vuur en van water. Tot de wereld om 
hulp roept, en ze brult, en ze smeekt, en 
niemand antwoordt behalve het demente 
gelach van de dood.

3. Thierry, de wasser, is gewassen; 
Thierry, de stekelige, is gladgestreken; 
Thierry, de achterlijke, heeft iedereen over-
troffen, en heden dient zijn geloof in God 
tot voorbeeld voor de anderen. De Heer zal 
hem zeker bevestiging geven door de goe-
deren van de aarde en door de goederen 
van de hemel. Híj heeft de waarachtige 
intelligentie verworven die hem niet zal 
worden ontnomen.

De ondergang komt. Zij zullen de vrede 
zoeken, en er zal er geen zijn. Er zal ongeluk 
na ongeluk komen, en tijding na tijding.

EZECHIËL

Bij de eerste slag van zijn bliksemende 
zwaard zullen de bergen en de gehele aarde 
beven van ontzetting, omdat de wanorde en 
de misdaden van de mensen het hemelge-
welf doorboren.

ONZE-LIEVE-VROUW VAN LA 
SALETTE

HET EILAND

1’. Heden zouden we moeten lachen en met 
de wereld spotten, en haar de uitzinnige en 
lege werken van de wereld voorstellen voor de 
prijs van het zwaarwegende goud en zilver van 
de wereld, dat we vervolgens naar het hoofd 
van de imbeciele wereld zouden gooien.

2’. Wanneer de Heer ons de macht over 
zijn huis geeft, zullen we veel nieuwe gelo-
vigen aantrekken, maar zij die heden in 
duisternis en in eenzaamheid komen zullen 
als eersten onder allen worden gevestigd, 
en niemand zal ze hun heilige beloning 
wegnemen. O jullie die tot de Heer van leven 
en van vergeving komen, zegen hen door 
wie jullie tot hem komen en jullie zullen 
worden gezegend door de Vader, door de 
Moeder en door de kinderen!

3’. De vicaris heeft de openbaring van het 
heerschappelijke geheim ontvangen als een 
heilig sacrament dat hij heden in zijn hart 
draagt, en hij schijnt zelfs voor de blinden 
die van overal naar hem toekomen. De Heer 
bezoekt zijn echte priesters en hij verheldert 
hen door zijn ware priesters. Hij die ont-
vangt ontdekt degene die geeft, en zwijgt.

BOEK XXXIX
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4. O mijn Heer en mijn God, jij beproeft 
ons wreed tot het einde van onze zoektocht 
en tot het einde van onze afdwaling, want 
we zijn ontspoord en we zoeken je buiten 
in de wereld in plaats van je binnen in 
onszelf te zoeken.

5. De man alleen of de vrouw alleen doen 
niets, maar die twee verenigd vermenigvul-
digen volgens Gods bevel, en de kinderen 
zijn het in de wereld zichtbare beeld van 
het in de ouders verborgen beeld.

6. Als we proberen voor onszelf en als 
door bedrog de goederen van deze wereld 
te verkrijgen, zullen we slechts haar me-
laatsheid oogsten. Maar als we eerlijk aan 
onze Heer en meester vragen wat voor ons 
noodzakelijk is, zullen we het zonder schade 
ontvangen.

7. Gods heiligen zijn celibatair, maar 
Gods wijzen zijn getrouwd.

8. O in de zuivere substantie ingesloten 
zuivere essentie die kreunt met de gevallen 
mens, sta toe dat het Boek dat opnieuw van 
jouw liefde spreekt in de wereld verschijnt, 
opdat jouw rouwende kinderen nog een keer 
vóór het verschrikkelijke oordeel dat komt, 
jouw oproep waarnemen.

4’. «Als jullie met zijn tweeën in mijn naam 
verenigd zijn, zullen jullie mij vinden», zegt 
de Heer. Dit is een groots woord dat we 
aandachtig moeten onderzoeken, want er 
is ook gezegd: «Dat niemand scheidt wie 
God heeft verenigd.» En zo zullen de man 
en de vrouw heiligerwijs voor de zoektocht 
naar God worden verenigd.

5’. Dit woord is waarachtig voor alles wat 
we hier beneden doen en we moeten het 
goed opmerken, opdat de handelingen van 
ons geloof de gehoopte vrucht afwerpen.

6’. Laten we ons niet verwijderen van de 
goederen die rechtstreeks van Gods zegen 
afhangen, opdat we nooit gescheiden wor-
den van de Heer van overvloed en opdat we 
nooit geloven onszelf te volstaan, zoals de 
onzinnigen van de steden doen.

7’. Gelukkig zij die dat verschil zullen 
opmerken, en gelukzalig zij die het zullen 
begrijpen!

8’. O Geliefde Vrouw die de Geliefde Man 
bevat, sta toe dat het Boek van jouw schit-
tering opnieuw de menigte aantrekt van 
jouw in de modder gevallen kinderen, die 
ellendig dwalen door zich gerust te stellen 
met jouw oude belofte zonder iets te doen 
om haar binnen te dringen of om haar 
waarachtig uit te voeren.

8’’. O zeer heilige Vader – Moeder – Zoon, 
wil jouw zieltogenden verhelderen voor het 
te laat is.

9. Heeft het Boek ons, toen we de droe-
fenis en de verlatenheid van de Heer met 
Pasen herbeleefden, niet uit de duisternis 
gehaald door de verzen 28’ en 28 van BOEK 
XXXIV?

9’. Heeft het ons, toen we ons afvroegen 
of we in de wereld moesten werken om ons 
huis te onderhouden, niet onderwezen door 
de verzen 34’ en 34 van BOEK XXIV?

9’’. Heeft het Boek ons, toen we nog twij-
felden of we ons ambacht in de wereld 
moesten opgeven om God te dienen, geen 
bevestiging gegeven door de verzen 3 en 3’ 
van BOEK XXIV? 
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10. Is onze metgezellin, toen ze een be-
vestiging van Gods weg wilde, niet onder-
wezen door de verzen 14’ en 14 van BOEK 
XXIV?

10’. En is ze, toen ze nog twijfelde, niet 
overtuigd door de verzen 64’ en 64 van 
BOEK IV?

10’’. En hebben we tenslotte, voor onze 
hardnekkigheid om goed te willen doen 
volgens de wereld, niet een strenge waar-
schuwing ontvangen door de verzen 56’ en 
56 van BOEK XXIV? 

11. Zo is ons geloof in de hulp van de 
allerhoogste Vader en de zeer waardige 
Moeder schamel en wankel ondanks de 
standvastige tekenen van hun liefde die ons 
beminnelijk omgeeft en ondersteunt.

12. Hoe zou onze eigen onwaardigheid 
die de liefde van de Heer van vergeving niet 
versmaadt te troosten, niet een onmetelijke 
aanmoediging zijn voor allen die dwalen in 
de duisternis en in de troosteloosheid van 
deze wereld van ballingschap?

13. Je dienaren en je kinderen zitten in 
het nauw, Heer, en ze kunnen amper hun 
huis onderhouden, als door een steeds te 
hernieuwen wonder, hoewel ze jouw wet in 
acht nemen en ze voor het leven van allen 
werken.

14. O Heer van intelligentie, tot wanneer 
zul je hen die je dienen en die je hier bene-
den in de tranen van het zieltogen en van 
de hoop zoeken, laten doorgaan voor idioten 
en onbekwamen?

11’. En onze schaamte is totaal, want 
onze zwakte is opmerkenswaardig. Zijn wij 
niet onbekwaam om de minste beproeving 
voor de liefde van God zegevierend te ver-
dragen? En is onze ellende juist daarin niet 
volledig?

12’. Hoe zouden onze twijfels en onze 
verwijten waar de Heer van overvloed niet 
versmaadt gehoor aan te geven, niet een 
enige vertroosting zijn voor allen die wan-
hopen in de zieltoging van deze in de modder 
vastgelopen wereld?

13’. Terwijl de nutteloze en onvruchtbare 
goddelozen in verhouding tot hun nutteloos-
heid en zelfs tot hun schadelijkheid, rijkelijk 
door de wereld worden onderhouden, want 
de beste toelagen zijn voorbehouden aan 
hen die aan de dood van allen werken.

14’. O almachtige Heer, tot wanneer zul 
je hen die nalaten hun fortuin in deze wereld 
te verzekeren om jou beter in zichzelf te 
zoeken, opgeven aan de bedelstaf?

14’’. O Heer van gerechtigheid, tot wan-
neer zul je hen die je liever bidden en loven 
dan zich in deze met de dood besmette 
wereld weten te beredderen, onder de voet 
laten lopen en tot niets laten herleiden? 

15. Laten we bij alles wat we zaaien en 
bij alles wat groeit en zich vermenigvuldigt, 
denken aan het deel van de dienaren en de 
armen van God, en onze goederen zullen 
in verhouding tot dat deel dat aan de kin-
deren van de Allerhoogste wordt vergund, 
toenemen en zich vermenigvuldigen.

15’. Wat betreft het zilver en het goud dat 
we ontvangen, dat we verdienen en dat we 
stelen, laten we een edelmoedig deel ervan 
aan Gods kinderen geven, opdat de vervloe-
king en de melaatsheid die eraan zijn ge-
hecht niet over ons komen en niet hun 
verblijf in ons maken.
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16. Laten we alle dagen van ons leven een 
nieuwe lofzang aanbieden aan de Heer van 
leven, zoals we een graankorrel in een zak 
zouden doen; en we zullen verbaasd zijn 
ons een dergelijke schat zo gemakkelijk en 
zo snel te hebben gemaakt.

17. Je dompelt ons in duisternis en in 
troosteloosheid, Heer, maar dat is omdat 
we je verlaten, omdat we je verloochenen 
en omdat we je verraden; want jij bent een 
en al genade en een en al liefde, o 
Weerschijnende, en je vertroost ons, je komt 
ons te hulp en je verlicht ons bij de minste 
bevlogenheid die we voor jou hebben.

18. Wij zullen de opstandigen en de mid-
delmatigen met geen enkel middel tot de 
openbaring van Gods zonen leiden, want 
van nature verveelt het ding hen en wekt 
hun weerzin op.

19. Is heel het Boek niet een danklied aan 
de Heer God en als een fontein der jeugd 
waar de godvruchtige zielen zich weer in 
dompelen voor de liefde en voor het leven 
die niet eindigen?

20. Heden maken we het Boek af dankzij 
de hulp van de gelovigen van Pallandt. Zij 
maken zich een schat die hen zal verbazen 
en die de wereld zal doen verstommen, maar 
nog niemand weet het, zelfs zij niet.

21. Omdat zíj onze schijnbare nutteloos-
heid in de wereld niet hebben geoordeeld, 
zal de Heer niet over hun nuttigheid in zijn 
koninkrijk oordelen.

22. Omdat zíj geen aanstoot hebben ge-
nomen aan onze schijnbare zwakte in de 

16’. Want onze harten zullen snel over-
stromen van Gods liefde, en zijn licht zal 
ons in de nacht van de wereld geleiden naar 
de eenheid van het wonderbaarlijke leven 
dat ons nooit meer zal falen.

17’. Het is onze goede wil in jou die jouw 
hulp op gang brengt in de hemel. Het is ons 
geloof in jou dat haar openbaart in de we-
reld. Het is onze liefde in jou die haar her-
kent in onze harten en die haar looft in onze 
monden, o Allerheiligste, die jezelf uitlevert 
voor onze falende en verloren levens.

18’. Onze prediking lijkt hun onwerkelijk 
en nutteloos in deze wereld van valse wer-
kelijkheid en van valse nuttigheid die hen 
weldra los zal laten.

19’. Helaas! De godsdienstigen en de god-
delozen wijzen gelijkelijk de Hervonden 
Boodschap van God af, en de wereld wijst 
Gods dienaar af die niet werkt in de wereld 
op de manier van de profane wereld.

20’. Hun kinderen zullen er baat bij heb-
ben en ze zullen ervan getuigen zonder dat 
de kinderen van de wereld die het zullen 
zien zich er meester van kunnen maken, 
vanwege hun kwaadaardigheid en hun 
slechtheid, die in hun bloed koken.

21’. Omdat zíj onze schijnbare luilakkerij 
in de wereld niet hebben veracht, zal de 
Heer hun werken voor zijn koninkrijk niet 
verachten.

22’. Omdat zíj onze schijnbare armoede 
in de wereld niet hebben afgewezen, zal de 

15’’. Wij zeggen Gods profeten, Gods 
priesters, Gods kinderen, Gods armen te 
helpen, wier zegen ons van onze zonden zal 
zuiveren. Maar wij zeggen niet de profeten 
van de wereld, de priesters van de wereld, 
de kinderen van de wereld, de armen van 
de wereld te helpen, wier vervloeking ons 
met afval zou bedekken.
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wereld, zal de Heer hen voor altijd in zijn 
koninkrijk versterken.

23. Want de Heer vervult het woord van 
zijn gezondenen, omdat zij ook het woord 
van de Heer vervullen.

24. Zij die hun ogen hebben geblinddoekt 
om mijn licht niet te zien, zullen steeds 
blinder worden.

25. Zij die hun mond hebben gekneveld 
om mijn dienaren niet te ondervragen, zul-
len steeds stompzinniger worden.

26. Ik zal hun de ogen sluiten, ik zal hun 
de oren dichtstoppen, ik zal hun een knevel 
over de mond plaatsen en ik zal een zwaar-
wegende steen op hun harten leggen, zegt 
de Heer, opdat ze mijn gezondenen niet 
zien, opdat ze hen niet horen, opdat ze hen 
niet ondervragen en opdat ze hen niet 
herkennen.

27. Onze oorsprong, onze persoon en ons 
bestaan zullen voor niemand verborgen 
worden, opdat de aanstoot van de enen en 
de stichting van de anderen hun op de dag 
des oordeels tot getuigenis dienen.

28. De officiële geleerden, erfgenamen en 
nakomelingen van de razende blazers die 
als eersten het vuur, de natuur, de wezens 
en de dingen bedwongen, worden heden 
meer dan wie dan ook geëerd en beloond, 
want zij zijn de priesters van de wetenschap 
van de vervloekte die de wereld in zijn klau-
wen houdt.

29. Het is niet toevallig dat de demonen 
van de hel worden voorgesteld als onop-
houdelijk blaasbalgen hanterend die het 
vuur aanblazen waarin de verdoemden 
branden.

30. Wat is er dommer dan de machine? 
En staan wij niet onder het bewind van de 
blinde en dove machine? En aanbidden wij 
niet de machine die ons beestachtig kauwt?

Heer hen in de overstromende rijkdom van 
zijn koninkrijk vestigen.

23’. En de Heer doet de wil van zijn kin-
deren, omdat zij ook zijn wil die heilig en 
volmaakt is, doen.

24’. Zij die hun oren hebben dichtgestopt 
om mijn woord niet te horen, zullen steeds 
dover worden.

25’. Zij die hun hart hebben bezwaard om 
mijn toegewijden niet te hulp te komen, 
zullen steeds harder en doder worden.

26’. Want mijn wraak zal blind zijn zoals 
hun ogen waren voor mijn profeten, ze zal 
doof zijn zoals hun oren waren voor mijn 
gezondenen, ze zal stom zijn zoals hun 
monden waren voor mijn heiligen, en ze zal 
zwaarwegend zijn zoals hun harten waren 
voor mijn armen.

27’. Want de profeten, dienaren van God, 
zijn als stenen des aanstoots die de enen 
doen vallen, en als grondslagstenen die de 
anderen sterker maken.

28’. Die haar ketent onder het voorwend-
sel haar vrij te maken, die haar vergiftigt 
onder het masker van weldadigheid, die 
haar afstompt met de belofte haar te ver-
strooien, die haar in de duisternis dompelt 
terwijl hij haar het licht belooft, die haar 
speent van de God van leven door zich voor 
hem te laten doorgaan en door aan allen 
de dood op te leggen.

29’. Hier zijn we dan, maar onze toestand 
is zo gelijk aan het oude beeld dat we de 
staat waarin de wetenschap van de sluwe 
ons heeft gejaagd, niet meer kunnen 
kennen.

30’. Wat is er dommer dan de naamloze 
Staat? En staan wij niet onder het bewind 
van het blinde en dove Beest? En aanbidden 
wij niet het Beest dat ons blindelings 
vermorzelt?
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31. De profane wetenschap heeft zelfs het 
hart van de godsdienstigen veroverd die een 
verbond met haar aangaan, zonder te ont-
waren dat ze hen zonder vergeving 
verslindt.

32. De tijd van de machines begint nau-
welijks en allen zijn verleid, zonder te ont-
waren dat de machines dode werken zijn 
die slechts de dood voortbrengen.

33. Allen bepleiten heden de zaak van de 
opstandige en roemen zijn vervloekte weten-
schap. Priesters en ongelovigen, monniken 
en leken, geleerden en onwetenden, kunste-
naars en werklieden, rijken en armen, ge-
zonden en zieken, weldenkenden en godde-
lozen, bazen en arbeiders, allen applaudisseren 
het vuur dat hen gaat verslinden.

34. O pijn! Onze stem wordt gesmoord 
door de menigte kreupelen die blijmoedig 
in de stinkende dood van de hel wegzinken, 
en we blijven alleen, zonder middelen en 
zonder hulp, om de ultieme waarschuwing 
te doen horen van de Heer van gerechtigheid 
die ons de wereld instuurt, als het graan 
onder de molensteen.

35. O wie zal met ons de dringendheid 
van het berouw verwoorden? En wie zal ons 
komen helpen om het zaad van de nieuwe 
wereld te verzamelen?

36. O wie zal zichzelf helpen te overleven 
door ons te helpen in onze door de onver-
schilligheid van allen onmogelijk geworden 
missie?

37. Hoe zal onze Heer ons ontvangen als 
we er zelfs niet in slagen om zijn vermaning 

31’. Want ze hebben de wetenschap van 
God veracht die zich van hen heeft terug-
getrokken, en ze worden heden belachelijk 
gemaakt door de wetenschap van de demon 
die ze openlijk aanbidden.

32’. En allen geloven zich van de machi-
nes te bedienen, zonder te ontwaren dat 
zijzelf de machines dienen als door de dood 
afgestompte slaven.

33’. De goddelozen zeggen: «We hebben 
God vervangen door onze wetenschap» en 
de gelovigen voegen eraan toe: «God heeft 
de wetenschap aan de mens gegeven om 
zich te bevrijden», maar noch de enen noch 
de anderen zien de open afgrond onder hun 
voeten noch de rook die opstijgt en die hen 
voor altijd gaat bedelven.

34’. O wrede straf! Het Boek van de ver-
lossing blijft onbekend, terwijl het afval zelf 
vorstelijk wordt gefinancierd door de rijken 
van de wereld, terwijl het dode geloof bulkt 
van de gaven van de weldenkenden, terwijl 
de doodswerken worden aangemoedigd door 
de goedbedoelenden die de demon dienen 
en het niet willen weten.

35’. O wie zal met ons de alarmkreet sla-
ken voordat het ongerijmde de wereld ver-
zwelgt? En wie zal de Heer van vergeving 
bidden, opdat het Boek verschijnt vóór de 
vonkende schicht van zijn bliksem die 
rommelt?

36’. En wie zal zich redden door zijn toe-
vlucht te nemen onder de vleugels van de 
Allerhoogste terwijl de deur nog op een kier 
staat?

37’. Hoed je, jullie die dit lezen, want ons 
karakter is van nature opgewekt en 

30’’. De officiële magiërs van Farao zijn 
sterker dan ooit in de wereld. Zij zijn alleen 
van uiterlijk en van streken, van naam en 
van methoden veranderd, maar hun won-
deren doen de wereld nog altijd verstomd 
staan en houden haar in de slavernij van 
de dood.
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in deze zieltogende en heiligschennende 
wereld te doen horen?

38. Wij smeken jullie nederig in de naam 
van Gods schepping die zieltoogt en die zal 
vergaan. Wij vragen jullie om jullie hulp, 
opdat het Boek in de wereld verschijnt en 
opdat het wordt verspreid vóór de dodelijke 
klap die alles tot as gaat terugbrengen.

39. Wij smeken op de knieën om jullie 
broederlijke hulp voor de wereld die zal 
vergaan, maar bovenal, voor hen die nog 
hoop hebben en die geloven in de almacht 
van de Volmaakte, te midden van het op-
komende tij van goddelozen, van huiche-
laars, van verraders en van opstandigen, 
die naar de dood stinken.

blijmoedig, en de dreigementen die we aan 
jullie communiceren komen als over en door 
ons heen, zonder dat wij er iets mee te 
maken hebben.

38’. Wij vragen jullie om jullie steun, o 
gelovigen van God die over de wereld ver-
spreid zijn, opdat onze getuigenis niet ijdel 
is en opdat de ultieme waarschuwing van 
de Heer van gerechtigheid komt tot allen 
die nog geloven zich met hun eigen middelen 
te redden.

39’. Wij kloppen op jullie harten, o gelo-
vigen die in de modder van de wereld bo-
vendrijven, opdat jullie het Boek overleveren 
dat Gods kinderen naar de hoge eilanden 
roept waar Gods woede over hun hoofden 
zal gaan zonder ze aan te raken.

39’’. Deze twee verzen zullen slechts wor-
den gelezen na de formele instemming van 
hen die luisteren, want ze binden eenieder 
die ze leest of ze hoort, al was het maar één 
enkele keer.

40. Daar zijn we nu, ieder verantwoorde-
lijk ten overstaan van de Heer, voor onszelf, 
voor onze kinderen, voor onze ouders, voor 
onze vrienden, voor onze dienaren en voor 
onze omgeving, als we verwaarlozen hen te 
waarschuwen voor het dreigement en voor 
de belofte van het Boek van het laatste uur.

41. Een enkel vers zal het door God ge-
kozen kind aantrekken, en een enkel vers 
zal de slechte die zichzelf in zijn hart al 
heeft veroordeeld, doen vluchten.

42. Sinds men ons dreigt met het ko-
mende einde van de wereld en er niets 
gebeurt, zeggen de goddelozen, geloven wij 
niet meer in die slechte grap. Laat ons nu 
met rust en laat ons onszelf organiseren in 
deze wereld die ons toebehoort.

40’. Daar zijn we nu, als aan het werk 
gebonden en als onder het juk geplaatst 
van de Heer die de arbeiders van zijn wijn-
gaard beloont, en we kunnen niet een stap 
terug doen zonder in de grafkuil te vallen 
waaruit men niet weerkomt. Laten we dus 
moedig voortgaan, want de rust van de Heer 
is nabij, en zijn loon is het eeuwige heil dat 
niet teleurstelt.

41’. Want Gods geïnspireerde woord trekt 
aan of stoot af naargelang wat in ieder van 
ons verborgen is.

42’. Helaas! Zij weten niet dat tot op heden 
alleen de gebeden, de tranen en het offer 
van de heiligen en van hun patrones de arm 
van Gods woede hebben weerhouden, maar 
het gewicht neemt toe in verhouding tot 
onze Godsverloochening, en heden is het 
enorm en wordt het zelfs voor de sterksten 
ondraaglijk.
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43. Zelfs het gekraak van Gods woede die 
heen en weer slingert alvorens op de wereld 
in te slaan, zal niet worden begrepen door 
de mensen die tegen God in opstand zijn 
gekomen.

44. De gelovigen zullen het begrijpen, 
maar het zal voor velen onder hen te laat 
zijn, omdat ze Gods waarschuwing hebben 
veronachtzaamd.

45. Mijn vrienden, zien jullie niet de be-
roering van het ongerijmde dat zich overal 
in de wereld vóór jullie in een onmogelijk 
evenwicht ophoopt?

46. Mijn vrienden, zien jullie niet het 
aantal en de enormiteit van jullie ziekten 
in de wereld, en zien jullie niet de uitput-
tende arbeid van jullie altijd opnieuw te 
beginnen werken?

47. Velen gaan door voor goddeloos, om-
dat ze de kerken niet bezoeken, maar zij 
zijn met God verbonden, omdat ze de voor-
schriften van de goddelijke liefdadigheid 
vervullen.

48. Er zal zeker gehuil, geschreeuw en 
geknars van tanden zijn op de dag van de 
vergelding, en de verrassing van dit oordeel 
zal de kreten zonderling vermenigvuldigen 
van hen die zich afgewezen en verdoemd 
zien, terwijl ze zich gerechtvaardigd en gered 
achtten.

43’. Zelfs het gerommel van Gods woede 
die opborrelt alvorens de wereld te over-
spoelen, zal niet worden begrepen door de 
mensen die met zichzelf bezig zijn.

44’. Gods kinderen zullen het begrijpen, 
en ze zullen zien met hun ogen, en ze zullen 
horen met hun oren, maar het ongeluk zal 
hen niet treffen, want ze zullen de aardse 
eilanden van de toevlucht hebben bereikt.

45’. Zien jullie niet de universele verloo-
chening van de ware Heer van leven, tot 
profijt van degene die alle leven vervalst en 
ontlichaamt om zich er mee te verzadigen?

46’. Zijn jullie het niet moe om in de mod-
der te bouwen, zonder verzekerde grondslag, 
en zijn jullie het niet beu om al zo lang in 
de zieltoging van de dood te verrotten?

47’. Velen gaan door voor godvruchtig, 
omdat ze de uiterlijke plechtigheden in acht 
nemen, maar ze zijn van God afgesneden, 
omdat ze veronachtzamen de ware godde-
lijke voorschriften te vervullen.

48’. Er zullen ook kreten en tranen van 
vreugde zijn en onverwachte sprongen op 
de dag van het wegen en van de ontbloting 
van de zielen; en de verbazing over dit von-
nis zal gelijkelijk op een onvoorziene manier 
de lof vermenigvuldigen van hen die zich 
toegelaten en gerechtvaardigd zien, terwijl 
ze verwachtten te worden gehekeld en 
verbannen.

48’’. Zij die de intelligentie hebben zullen 
deze verzen opmerken en ze zullen hun 
gedrag veranderen, door te doen wat ze niet 
deden, zonder op te houden met goed te 
doen wat ze al deden.

49. Wie is dat die ons berispt en die ons 
dreigt, zullen de weldenkenden zeggen, en 
met welk recht en met welk gezag houdt hij 
zich met ons bezig, terwijl wij hem niet 
kennen?

49’. Wat is hij meer dan wij om ons de les 
te lezen, en wat is hij meer waard dan wij 
om ons zo grof te berispen? Maakt hij zelfs 
deel uit van onze broederschap, want we 
zien hem niet op onze bijeenkomsten of bij 
onze openbare processies?
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50. Hij is leek onder de leken, en hij is 
noch geestelijke noch priester om ons de 
weg van God te onderwijzen, die wij beter 
kennen dan hij. Hij is door niemand ge-
machtigd of gerechtigd om tot ons te 
spreken.

51. Helaas, driemaal helaas! Wij behagen 
de «weldenkenden» niet en de «weldenken-
den» behagen ons niet. En als wij hen be-
rispen is dat op Gods bevel en als met 
dichtgeknepen neus, want uit onszelf zou-
den we nooit die moed of die liefdadigheid 
hebben gehad. Naast hen ruiken de godde-
lozen en de opstandigen lekker, en ze schij-
nen ook rechtschapen.

52. «Weldenkenden» noemen wij hen die 
in de kerken paraderen met de verachtende 
onbeschoftheid die hun maatschappelijke 
en wereldse omstandigheden, hun geld, 
hun titels, hun diploma’s, hun onderschei-
dingen, hun ijdelheden, hun vroomheden 
en hun valse verzekerdheid van geredden 
hun geven.

53. «Weldenkenden» noemen wij hen die 
onder de dekmantel van de godsdienst en 
van de vroomheid de ongelukkigen schaam-
teloos uitbuiten; hen die zich vetmesten met 
het zweet en met de tranen van de verlate-
nen; hen die door hun huichelarij de laatste 
gelovigen uit de kerken verjagen; hen die 
door hun egoïsme en door hun verachting 
de opstandigheid en de haat van de onge-
lukkigen opwekken en onderhouden.

50’. Wie is dat die, bedekt met de modder 
van de zonde, opstaat om ons openlijk te 
hekelen? Als hij Gods profeet en Gods ge-
zondene was, zouden wij het weten, want 
God zou hem bij voorkeur onder ons hebben 
gekozen, aangezien wij als eersten zijn voor-
behouden voor zijn heil.

51’. Ja, God heeft van ons ondanks ons-
zelf een voddenraper gemaakt, en we zijn 
er niet trots op om in de vuilnisbakken van 
deze wereld te rommelen. Maar vindt men 
er soms tussen de onreinheden geen daar 
door onachtzame bedienden achtergelaten 
zilverwerk? En schijnt dat zilverwerk, een-
maal gereinigd, niet opnieuw op de tafel 
van de meester?

52’. «Weldenkenden» noemen wij hen die 
de armen verpletteren, die de eenvoudigen 
verachten, die de priesters verderven en die 
druk op hen uitoefenen naar het hun uit-
komt, zich zo van de Kerk bedienend om 
hun laaghartigheden te bedekken en om 
hun zaak van verdoemden te verdedigen.

53’. «Weldenkenden» noemen wij hen die 
zich voor geld van de heilige plaatsen mees-
ter maken en die er hun wil doen en niet 
Gods wil; hen die de eerste plaatsen in-
nemen, terwijl ze de laatste niet waardig 
zijn; hen die Gods woord begraven of die 
het in hun voordeel verdraaien; hen die zich 
van de Kerk bedienen om in de wereld te 
gedijen, in plaats van de Kerk te dienen om 
in God te gedijen.

53’’. «Weldenkenden» noemen wij het 
meest onbeschofte, het meest huichelach-
tige en het meest meedogenloze tuig; het 
tuig van kaste, dat de mensheid overheerst 
zoals de ijzerslakken bovenop het metaal 
in versmelting drijven, zodat men het ge-
makkelijk kan verzamelen en het bij het 
afval werpen.

54. Als we ons op Gods plaats hebben 
gezet, zullen we onze ogen en oren dichtdoen 
en in de dood van de blinde en dove afgoden 
blijven.

54’. Als we de Heer liefhebben, zullen we 
zijn woord herkennen en weer nederig ko-
men tot hem die ons liefdevol in zijn hart 
ontvangt.
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Ik roep de apostelen van de laatste tijden, 
de trouwe volgelingen van Jezus Christus… 
Strijd, kinderen van licht, jullie, klein in 
aantal, want ziehier de tijd der tijden, het 
einde der einden.

ONZE-LIEVE-VROUW VAN LA 
SALETTE

De apostelen van de laatste tijden zullen 
overal de goede geur van Jezus Christus zijn 
voor de armen en voor de kleinen, terwijl ze 
een geur van dood zullen zijn voor de groten, 
voor de wereldse rijken en hoogmoedigen.

LOUIS-MARIE DE MONTFORT
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VÉNÈRE ITU

1. Ik zal tot jou gaan, de handen gevuld 
met jouw wijnoogst en de rug gebogen door 
het gewicht van jouw graanoogst, en mijn 
vreugde zal zijn jouw levenskus te ontvangen 
en hem te communiceren aan de kinderen 
die jij me hebt toevertrouwd, o Heer die de 
heilige gehoorzaamheid rijkelijk beloont.

2. O Heer van vrijheid, geef ons de opper-
ste intelligentie die de gehoorzaamheid aan 
jouw heilige wil is, opdat jouw schepping 
aan ons wordt onderworpen door de liefde 
die wij voor haar hebben, zoals wij aan jou 
onderworpen zijn door de liefde die jij voor 
ons hebt.

3. Ga, neem het Boek van de ultieme waar-
schuwing en predik aan de wereld die in-
slaapt in haar vuiligheid, want het uur nadert 
dat haar tijd gaat eindigen en het is al be-
gonnen zonder dat iemand het vermoedt.

4. Laten we ons de wandaden die we 
plegen herinneren en laten we die welke we 
ondergaan vergeten.

5. Helaas! Zij die zich hebben belast met 
het geleiden van de gelovigen dringen niet 
door in hun eigen Schriften en ze verstaan 

Er is voor het zilver een plek waar men 
het ontgint, voor het goud een plek waar 
men het uitzuivert.

JOB

HET SMELTEN

1’. Ik zal tot jou gaan, het hart gezuiverd 
en de geest helder in jouw verrezen lichaam, 
als jij me jouw heil reeds in deze wereld 
zendt, Heer van ware liefde en kennis; want 
alleen jouw schittering wordt door jouw 
schittering ontvangen, en alleen jouw heilige 
eenheid versmelt in de Enige.

2’. O Heer van grondslag, geef ons het 
almachtige geloof dat jouw heilige levens-
licht doet stollen en oplossen, opdat wij 
worden gevestigd als trouwe heren en hoe-
ders van jouw wonderbaarlijke schepping 
in de eeuwigheid van jouw glorie.

3’. Ga, neem het Boek van de laatste kans 
en predik mijn komst, terwijl je bedelt om 
je aardse levensbehoeften, want niets hier 
beneden behoort al meer toe aan wie dan 
ook, maar nog niemand weet het.

4’. Laten we ons de ontvangen weldaden 
herinneren en laten we die welke we ver-
richten vergeten.

5’. Wat zullen ze op de dag des oordeels 
antwoorden wanneer men hun het talent 
terugvraagt dat ze hebben begraven? Hun 

BOEK XXXX
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hun eigen Heer niet meer, want ze zijn als 
blinde en dove ambtenaren geworden, op-
gesloten in dode voorschriften en verlaten 
door de Heilige Geest die ze boven alles 
haten.

6. Heden ervaren we de wrede waarheid 
van het heerschappelijke woord en zien we 
degenen die zich met het overdragen van 
Gods woord hebben belast, het begraven 
en er op gaan zitten, voor het geval dat een 
nieuwsgierige het van te dichtbij zou willen 
onderzoeken.

te grote voorzichtigheid is als de ergste 
onwetendheid, als de ergste lafheid en als 
de ergste dood geworden. Ook zíj hebben 
zich meester gemaakt van de sleutels van 
Gods wetenschap en daar ze er niet in zijn 
doorgedrongen, beletten ze heden de ande-
ren erin te gaan.

6’. Allen rijk aan geld, aan eerbewijzen, 
aan diploma’s, aan graden, aan weten-
schappen, aan kasten, aan rangen, aan 
betrekkingen en aan ambten worden door 
aanmatiging en door hoogmoed belet Gods 
geopenbaarde woord te ontvangen en bin-
nen te dringen.

6’’. Zíj verderven Gods woord op subtiele 
wijze door hun kleingeestige oordelen, ande-
ren verachten het openlijk in de wereld en 
allen verdraaien het min of meer behendig 
naargelang hun belangen van het ogenblik.

7. De afgoden van deze wereld lijken de-
genen die hen dienen en die hen bewiero-
ken, rijkelijk te belonen, maar in werkelijk-
heid verslinden ze hun innigste substantie 
die hun ziel is en bieden ze hun aanbidders 
de dood aan als ultieme beloning.

8. Zij die zich in de blinde en dove letter 
van de geopenbaarde Schriften hebben ge-
vestigd, kunnen niets meer uit de diepte en 
uit de hoogte ontvangen, want hun hoog-
moed belet hen iets te aanvaarden van de 
Heilige Geest die de nederige en open harten 
onderwijst.

9. We zullen blindelings en stompzinnig 
de raadgevingen van de meester in praktijk 
brengen, die ons zegt voor onze vijanden te 
bidden en onze vervolgers te zegenen, de 
anderen en onszelf lief te hebben, te hulp 
te komen en te steunen, niet te oordelen en 
niet te veroordelen, God alle dagen om ons 
leven te vragen en hem te bedanken en te 
loven voor deze onschatbare gave, terwijl 
we allen vergeven en in het geheim het goede 
doen zonder ons teveel zorgen te maken 
over de zaken van de wereld.

7’. We zullen tot de nederigen, tot de ar-
men, tot de onterfden, tot de verlatenen, tot 
de onwetenden, tot de eenvoudigen, tot de 
kleinen, tot de zwervers, tot de onderdruk-
ten, tot de kreupelen gaan, opdat ze verrijkt, 
bevrijd, geëerd, onderricht, genezen en weer 
opgewekt worden in de Heer die komt.

8’. Na ons te hebben genegeerd, afgewe-
zen, begraven, verworpen, veroordeeld en 
verguisd, zullen de weldenkenden ons 
schaamteloos plunderen, zonder ons te 
erkennen.

«Middelmatigheid en lafheid roven de 
schors, maar ze ontvangen niet de verbor-
gen amandel.»

9’. We zullen blindelings en stompzinnig 
het woord van de Heer in praktijk brengen, 
opdat onze blinde en dove rede de verwe-
zenlijking van de geloofswerken niet in de 
weg staat, opdat ons oppervlakkige oordeel 
ons niet van de vruchten van de geloofs-
werken berooft, en opdat onze gevallen 
intelligentie ons niet meesleept in de sme-
rige strijd van de brute beesten die geen 
einde kent.
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10. O ontzetting, o droefheid!
De wereld heeft zonder onderscheid de 

ongelovigen, intelligent of imbeciel, geleerd 
of onwetend, gedood, want de enen en de 
anderen wijzen het Boek af als een nutteloos 
en ijdel ding, na er een blinde blik op te 
hebben geworpen of na het te hebben ge-
hoord zonder ’t te begrijpen.

11. Wat de weldenkenden betreft die Gods 
woord hebben ontmand en gedood om het 
ter bewaring op te slaan, de levende open-
baring die hen opnieuw wordt aangeboden, 
jaagt hen schrik aan en doet hen vluchten, 
zoals het licht de pissebedden onder de 
blinde steen doet weerkeren.

12. We zullen ons in onze heilige beloning 
verheugen.

13. Zij die ons afwijzen, zullen op de dag 
des oordeels worden afgewezen.

14. Onze zege in God zal zo glansrijk zijn 
dat de verdoemden zich zullen afvragen 
door welk wonder zij onze stem niet hebben 
gehoord.

15. Zij die de oude openbaring liefhebben, 
zullen ook de nieuwe liefhebben.

16. Veel predikanten zijn van goede wil, 
maar ze hebben het zout van de wijsheid 
verloren, en de meest onderrichten onder 
hen kennen het nog slechts in symbolen 
en van horen zeggen, zonder te weten waar 
het waarlijk om gaat.

17. Als we door de wereld worden gene-
geerd en afgewezen vanwege onze zoektocht 
naar God, is dat omdat ons een grote belo-
ning is voorbehouden, maar weinigen weten 
dat.

18. Velen zijn intelligent en velen zijn 
redelijk volgens de blinde en dove wereld, 
maar zeer weinigen bezitten de goddelijke 
Geest die als enige verheldert en onderricht 
over Gods woord, dat de wetenschap van 
het eeuwige leven leert.

10’. De vervloeking die ze over zich hebben 
uitgeroepen door hun ontkenning en door 
hun verlating van God, wordt nog verzwaard 
door hun uitzinnige ijdelheid, en zie hen 
daar blind en doof voor het levenswoord. 
Hun afstomping veroordeelt hen steeds 
meer zonder dat ze het vermoeden, en hun 
valse zekerheid leidt hen naar de 
grafkuil.

11’. Ze zijn onbekwaam het ware van het 
valse, het mooie van het lelijke, het goede 
van het slechte, het leven van de dood te 
onderscheiden, en ze hebben gediplomeerde 
en gepatenteerde raadgevers nodig, even 
blind en even doof als zijzelf, om hen in hun 
ijdele duisternis te geleiden.

12’. En zij zullen brullen met de beesten, 
zonder zelfs te begrijpen wat hen overkomt.

13’. En zij die ons begraven, zullen voor 
altijd worden begraven.

14’. Zij die wij het meest liefhebben zijn 
diegenen die God en zijn wonderbaarlijke 
schepping het meest liefhebben, want zijn 
wij niet kind en voorbereider van God?

15’. Zij die de nieuwe openbaring ver-
staan, zullen ook de oude verstaan.

16’. Gelukkig zij die zich herinneren dat 
de Heer in een nederige stal is geboren, 
zalig zij die zijn spoor in deze wereld terug-
vinden, en zeer gelukkig zij die hem opnieuw 
verwarmen als geleerde ezels.

17’. Gods engelen houden een waakzame 
wacht rondom hen die Gods heil zijn voor-
bestemd, opdat ze niet afdwalen in de denk-
beeldige bezittingen van deze lijdzame 
wereld.

18’. Wij zijn niet in de mode, en de intel-
ligenten en de geleerden van de wereld 
negeren ons moedwillig, óf ze beschouwen 
ons grinnikend of met medelijden. Op een 
dag zullen wij hen ook negeren, ondanks 
hun gebrul van opgejaagde beesten.
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19. Zo dringend en talrijk mijn avances 
tot jullie zullen zijn geweest, zegt de Heer 
God, zo totaal en definitief zal mijn weigering 
zijn op de dag des oordeels, als jullie ze 
toendertijd niet hebben ontvangen noch 
herkend in jullie harten.

20. Wat jullie betreft, gezegenden van 
mijn hart die mijn wet hebben nageleefd, 
mijn geboden in acht genomen en mijn werk 
voltooid, jullie zullen in ’t nieuw worden 
gestoken en jullie zullen voor eeuwig met 
mijn glorie worden bekleed, en jullie vreugde 
zal nooit eindigen, zegt de stille Rechter.

21. De minachting die de wereld ons 
toont, is onze waarborg.

22. Onze grote intelligentie en onze sub-
tiele sluwheid verwijderen ons even zeker 
van Gods heil als de stompzinnigheid en de 
grofheid van de hier beneden gevestigde 
bruten.

19’. Jullie zullen je in de vingers en op de 
tong bijten, en jullie zullen elkaar onderling 
verscheuren in de verwarring en in de ra-
zernij van jullie blinde en dove duisternis, 
wanneer jullie je eigen op imbeciele wijze 
gekozen veroordeling zullen vernemen.

20’. Jullie verrassing zal stom zijn, maar 
vervolgens zullen jullie lofzangen en jullie 
overwinningsliederen zelfs het lawaai over-
stemmen van de hel waar de verdoemden 
verrotten, en jullie zullen in de erkenning 
van mijn liefde leven zonder ’t ooit moe te 
worden, zegt de Heer van gerechtigheid en 
van vergeving.

21’. De aandacht die wij aan Gods schep-
ping schenken, is onze redding.

22’. Bij jouw aanblik, Heer, zullen we ter 
aarde vallen, bij jouw stem zullen we wen-
telen in vreugde, bij jouw geur zullen we 
ons weer oprichten en bij jouw kus zul je 
in ons overgaan, en zullen we in jou leven 
voor altijd.

Op die dag zullen de doven de woorden 
«van een Boek» verstaan, en uit de duisternis 
en donkerte komend, zullen de blinden zien.

JESAJA

De woorden der wijzen zijn als prikkels 
en hun bundels zijn als ingeslagen spijkers. 
Zij worden gegeven door één Herder.

PREDIKER



435

REINE VEUT

1 Ei van God.
2 Zee van melk.
3 Lichtend geheim.
4 Versheid der botten.
5 Levende aarde.
6 Lichtgevend juweel.
7 Stralende balsem.
8 Geurige Eva.
9 Vloed van genade.

10 Baarmoeder van de zon.
11 Maan van zuiverheid.
12 Moeder der goden.
13 Weerschijnend water.
14 Verheven geneesmiddel.
15 Aureool der heiligen.
16 Voedzame pulp.
17 Tastbaar licht.
18 Gezondheid van lichaam en ziel.
19 Doorschijnende minnares.
20 Wieg der werelden.
21 Vlees van God.
22 Voedster der sterren.
23 Kiemkrachtige regenvloed.
24 Opspringend leven.
25 Doop van verrijzenis.
26 Vermenigvuldigster der kiemen.
27 Onuitputtelijke bron.
28 Verplichte ingang.
29 Eeuwige jeugd.
30 Huis van God.
31 Merg van het Universum.
32 Beminde tuniek.
33 Aangestoken zachte lamp.
34 Zeer geparfumeerde honing.
35 Gelei van de hemel.
36 Wit vogelwijfje.
37 Eredame.
38 Wonderbaarlijke dronkenschap.

KONING REDT

1 Geheim van het geheim.
2 Zaad van het vuur.
3 Gewicht van het licht.
4 Eenheid van de Enige.
5 Zon van steen.
6 Vast en rood goud.
7 Punt in het middelpunt.
8 Overwinnende essentie.
9 Bezieler der sterren.

10 Schepper der vormen.
11 Bewoner van het leven.
12 Naaf van de hemel.
13 Onbeweeglijk oog.
14 Doorborende schoonheid.
15 Mysterie van vereniging.
16 Kracht van het leven.
17 Volmaakte vastheid.
18 Zeer kostbare robijn.
19 Hij in Haar.
20 Ontembare macht.
21 Bevriezer der zee.
22 Ziel van het zout.
23 Edelmoedige schenker.
24 Zacht koken van het leven.
25 Weergaloze schat.
26 Onvermoeibare verwekker.
27 Ontwaakte leeuw.
28 Verrijzenis der zaden.
29 Verdichter der sappen.
30 Universele bevruchter.
31 Omvormende zegen.
32 Schepper der werelden.
33 Redder van leven.
34 Herder der lichten.
35 Dichtheid der liefde.
36 Koninklijk purper.
37 Kroon van goud.
38 Eerste en laatste kiem.

LITANIEËN VAN DE MOEDER EN VAN DE ZOON



436

DE HERVONDEN BOODSCHAP

39 Extase van de afgrond.
40 Overstromende maagd.
41 Roos van vergetelheid.
42 Opmerkingswaardige genezeres.
43 Brouwsel van vreugde.
44 Onsterfelijke vriendin.
45 Heilige oase.
46 Gevleugelde toevlucht.
47 Eiland van heil.
48 Rijke tepel.
49 Duif met rode ingewanden.
50 Eerste klei.
51 Plankton der hemelen.
52 Opgeheven fakkel.
53 Sappige dauw.
54 Zegen van God.
55 Opaliserende wolk.
56 Geur van gezondheid.
57 Ongrijpbare fee.
58 Verborgen vrucht.
59 Voorbehouden ringmuur.
60 Zeer geheime bron.
61 Uitgezuiverde baarmoeder.
62 Smeltende spijs.
63 Koningin van licht.
64 Communie der levenden.
65 Vliegende hostie.
66 Boom van leven.
67 Nectar der goden.
68 Heilige kwintessens.
69 Wonderbaarlijke wasvrouw. 

70 Helderheid der hemelen.
71 Beminnelijke verzoenster.
72 Vredestoevlucht.
73 Verborgen parel.
74 Dwalende gondel.
75 Spiegel van God.
76 Zeer diepe put.
77 Dame van liefde.
78 Olie van zachtheid.
79 Koningin der grotten.
80 Slaapster van de rots.
81 Verborgen voorraad.
82 Verzameld manna.
83 Zweet van de steen.
84 Echtgenote van de zon.
85 Moeder van eeuwigheid.
86 Enigma dat schittert.
87 Ingeboren waarheid.
88 Behouden water.

39 Oprichtende zuil.
40 Machtige worp.
41 Transfiguratie der levenden.
42 Geheim verlangen der duisternis.
43 Onsterfelijke rust.
44 Eenzaam drijvende.
45 Vaste en levende God.
46 Heer die overlaadt.
47 Opmerkingswaardige gulheid.
48 Grootmoedige koning.
49 Omvormend vuur.
50 Verblindend licht.
51 Warmte van leven.
52 Overwinnaar van de dood.
53 Concentratie van leven.
54 Essentie van de wijn.
55 Ultieme deugd.
56 Priemgetal.
57 Stralende schoonheid.
58 Onveranderlijke gezondheid.
59 Magneet der sterren.
60 Vergaarder van universums.
61 Koker van sterren.
62 Heilige virtuoos.
63 Boetseerder van goden.
64 Duistere leegte.
65 Heldere volheid.
66 Regent van de grote zee.
67 Enige manspersoon.
68 Zegevierend begraven.
69 Gekruisigde met hervonden  

 ledematen.
70 Verstrooide die verenigt.
71 Eeuwige verrezene.
72 Oven van het vuur.
73 Onverderfelijk bloed.
74 Ondraaglijke blik.
75 Verterende zuiverheid.
76 Onoverwinnelijke rechterhand.
77 Serene bouwer.
78 Breker van ketenen.
79 Explosieve zachtheid.
80 Levende vlammenzee.
81 Vrijmaker van slaven.
82 Glansrijk hart.
83 Verteerder van vuiligheid.
84 Overstromend van zaad.
85 Omverwerpende kracht.
86 Vlijmscherpe gerechtigheid.
87 Doorborende pijl.
88 Verbrander van doornstruiken.
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89 Sluimerende koningin.
90 Versluierde schoonheid.
91 Confituur der wijzen.
92 Zeep der zuiveren.
93 Weegschaal der rechtvaardigen.
94 Rustaltaar van God.
95 Gebalsemde roos.
96 Substantie van het brood.
97 Schat van de sneeuw.
98 Verhoopte amandel.
99 Aanbeden glimworm.

100 Verlangde reizigster.
101 Allereerst geheim.
102 Moeder en Dochter, Echtgenote en  

 Zus.
103 Afgesneden ingang.
104 Licht van de zieners.
105 Geschifte ster.
106 Vloeibaar gemaakte aarde.
107 Bevroren water.
108 Gestolde lucht.
109 Schuit van de zon.
110 Voedsel der uitverkorenen.
111 Waarborg der heiligen.
112 Grote zee der wijzen.
113 Verenigende helderheid.
114 Levende werkelijkheid.
115 Hernieuwster der doden.
116 Marketentster der engelen.
117 Toegewijde nimf.
118 Welgeliefde der dichters.
119 Lievelinge van Gods kinderen.
120 Geïnspireerde minnares.
121 Dauw van hemel en aarde.
122 Alfabet der profeten.
123 Vergeving van God.
124 Verborgen verrijzenis.
125 Meesteres der christenen.
126 Zeer zuiver oog der gelovigen.
127 Vergadering der sterren.
128 Bleek en levendig goud.
129 Substantieel mysterie.
130 Banket van God.
131 Tabernakel van het zeer heilige vuur.
132 Beker van de Heer.
133 Onbrandbare wierook.
134 Gevleugelde steen.
135 Droog en bewegend water.
136 Geheim der harten.
137 Bezielde liggende.
138 Geheim dat het geheim bevat.

89 Liefde die verzamelt.
90 Bol van zuiver goud.
91 Vaste kwintessens.
92 Onwankelbare rots.
93 Overwinnende steen.
94 Onbeweeglijke draaikolk.
95 Vernietiger van gevangenissen.
96 Omverwerper van vestingmuren.
97 Knoop der werelden.
98 Geconcentreerd vuur.
99 Stoller der wateren.

100 Openrijter der graven.
101 Redder der levenden en doden.
102 Einde van elk einde. 

103 Stevigheid der liefde.
104 Verstrooier en vergaarder van zielen.
105 Rijpe vrucht.
106 Gekookte waarheid.
107 Wonderbaarlijke concentratie.
108 Ziel van de schepping.
109 Gespannen boog.
110 Genestelde arend.
111 Openbare en verborgen Vader.
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139 Lichtbaken der afgedwaalden.
140 Heil der verzanden.
141 Magneet van de Heer.
142 Wasmiddel van zachtheid.
143 Vriendin der bannelingen.
144 Moeder gezocht door allen.
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EINDNOTEN

1 De titels van de linkerkolom van elk der veertig boeken zijn anagrammen. De 
vertalers hebben er voor gekozen ze niet in het Nederlands om te zetten, zoals het tot nog 
toe ook niet in andere vertalingen gedaan is.

2 In het Frans: «Mort. Orgueil. Ignorance.»
3 In de twaalf eerste boeken schrijft Cattiaux «Krist», in de volgende «Christ».
4 In het Frans: «pour séparer le monde de l’immonde». Het woord «monde» betekent 

zowel «wereld» als «rein».
5 In het Frans: «Matière. Matrice. Matras. Mater. Patrie. Partie. Pâtre. Pater.»
6 De verzen 65 en 65’ zijn geomantisch te begrijpen. «NON» en «OUI» vertalen door 

«NEE» en «JA» heeft wellicht weinig zin.
7 In het Frans: «Sobriété, Simplicité, Solitude, Salut, Sainteté.» en «Solution, Sel, 

Santé, Secours, Sagesse.»
8 M. O. I. O. M.: Mare Occultum Igneum Operans Miracula, «Verborgen zee van 

vuur, wonderen bewerkend». Zie Boek IV, vers 24’.
9 In het Frans zijn «bien-pensante» en «panse bénite» zo goed als anagrammen, 

evenals «puritaine» en «putainerie».
10 In het Frans zijn RACINES en TRIO VIL anagrammen van ARSENIC en VITRIOL, 

«arsenicum» en «vitriool».
11 In het Frans:
«Seul le Seigneur peut changer

dans l’ Innocente Immaculée Innée
la Fangeuse Femelle Fantôme
en Certaine Cendre Celée
qu’il Aida Avant Art.»

12 In het Frans: LVI, «Hij» of «56».
13 In het Frans: «SCIENCE SAINTE et SAGE. SEL SACRÉ et SECRET. SEULS SOL 

et SÉLÉNÉ».
14 In het Frans: «Le monde déchu est, en réalité, l’immonde sous lequel est le vrai 

monde que nous devons retrouver et magnifier en Dieu.» Zie Boek VIII, 52’ en eindnoot 4.
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